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TEŞEKKÜR 


Bu kitabın yazılması sekiz yıl sürdü. Sekiz koca yıl... 

Kitabın içeriği zorlayıcıydı ama dışarıdaki koşullar da pek kolaylaştırıcı sayılmazdı. Her şeyden önce, gazeteci olmanın aynı zamanda ciddi bir mücadele vermek anlamına geldiği bu ülkede, bir yandan günlük gazetecilik faaliyetini sürdürmeye çalışırken yazdım bu kitabı. Ayrıca, bu çalışmadaki üniversite meselesinin ana hatlarını oluşturan din, taşra, erkek egemenliği gibi konular benim hayatıma da hiç yabancı konular değildi. Kitapta bunları ele almak aynı zamanda kendi dünyamdaki meselelere bakmak anlamına geliyordu. Bu da durumu biraz çetrefilleştirdi. Bunların yanı sıra hakkaniyetli olmak, kolaycılığa kaçmadan resme bakıp aktarabilmek, üzerinde özellikle çaba sarf ettiğim hususlar oldu. Öte yandan ülkenin boğucu ortamında üniversite gibi bir konu üzerine çalışmanın teskin edici bir tarafı vardı. Zira üniversite üzerine çalışmak demek, gençlerle konuşmak, onlarla haşır neşir olmak, onlarda -şartlar ne olursa olsun- var olan umudun size de bulaşması demek. Zorluklara rağmen işini severek yapmaktan vazgeçmeyen akademisyenlerle tanışıp konuşmak da işin cabası. Dışarıda genel manzara pek iç açıcı değilken, kendime mekân edindiğim bu çalışmayla vedalaşmakta, tüm bu nedenlerle biraz zorlanmış olabilirim. 
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Neticede, üç aylık araştırma ve kısa bir yazı dizisi diye çıktığım yolu, elinizde tuttuğunuz bu kitapla bitirdim. Bu uzun yolculuk- ta bana eşlik eden, önümü açan, destek veren insanlar oldu. Şimdi onlara teşekkür etmek istiyorum. 

Öncelikle sevgili editörüm Tanıl Bora... Kendisine taşra üniversiteleriyle ilgili bir yazı dizisinden bahsettiğimde, “Kitap yapalım bunu” minvalinde bir cümle kurmasıyla, yol çok başka bir hal aldı. Bana farklı üniversitelerden sağladığı bağlantılar, metin üzerine yaptığı yorumlar da önemliydi ama en önemlisi sekiz yıl boyunca “ha gayret” diyen e-postalar yazmakta pes etmemesiydi. Bu kitabı yazarken pes etmememde o mesajların etkisi büyük oldu. 

Sonra Mehmet Şimşek... Ne kadar şanslıyım ki, ihtiyacım oldugunu görünce kendisine gölge editörlük rolü biçen, uzunca bir süre gönderdiğim tüm bölümleri ince ince okuyan, sonra her yardım istediğimde arayabildiğim bir meslektaşım, bir arkadaşım var. 

Ve Deniz... Bu kitabın eşlikçileri arasında metne düşünsel olarakençok dalan, en çok emek veren kişi oldu. O da kendisini benim tez danışmanım olarak atayıp tüm bölümleri okudu, değerlendirdi, önüme çalışma takvimleri koydu. Bu kitapta yazılanlar, biraz da onunla yaptığımız sohbetlerle demlendi. Kendisine ne kadar teşekkür etsem az. 

Benim serbest gazeteci olarak çalıştığım, meslek ağlarının güçlü olmadığı, dolayısıyla yaptığım işte kaybolup gitmenin kolay oldugu bir ortamda, bu üç insanın desteği, beni bu kitap hattı üzerinde tuttu. Destekleri kritikti, üçüne de aynı ayrı müteşekkirim. 

Newroz Aslan, Filiz Karahasanoğlu, Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek, Seyit Sönmez, Seçil Altınışık kitabın belirli bölümlerini okuyup görüşlerini paylaştı. Aynur Tekin görselleştirmede de yardımcı oldu. Asıl önemli olan her birisinin arkadaşlığını hissetmekti. Kendilerine teşekkür ederim. 

Bu çalışmanın başlama vuruşu, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün o zaman kısa bir yazı dizisi diye düşündüğüm projeye verdiği Objective Araştırmacı Gazetecilik Bursu'yla yapıldı. Serbest gazeteciliğe başladığım ilk günlerdeki bu destek önemliydi. Bunun için P24'e ve Yasemin Çongar'a teşekkür ederim. 

Kitabın hukuki tarafıyla ilgili sorularımı avukat Figen Çalıkuşu 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Albuga ve avukat Hürrem Sönmez'e, gazetecilik açısından netameli konuları ise medya ombudsmanı Faruk Bildirici'ye sordum. Yalova'dan gazeteci Hüseyin Kutgün, bu çalışma için önemli bilgi ve belgeleri benimle paylaştı. Kitabın vücut bulması İletişim Yayınları çalışanlarının emeğiyle oldu. Hepsine teşekkür ederim. 

Bu kitabı hazırlarken tarihin ilk taslaklarını kaleme alan meslektaşlarımın yaptığı haberlerden de çok faydalandım. Israrla manevi rehberlikle ilgili tüm gelişmeleri haberleştiren ya da taşradaki öğrenci eylemlerini takip eden gazetecilerin yaptıkları işin önemini birkez dahagördüm. Ne kadar zor şartlarda çalıştıklarını çok iyi biliyorum. Buradan, mesleği hakkıyla yapmak için çabalayan ve tarihin daha iyi taslaklarının yazılması için zemin hazırlayan tüm meslektaşlarıma da selam ederim. 

Bu araştırma kapsamında benimle görüşmeyi kabul eden üniversite yöneticileri bana resmin onlar tarafından nasıl görüldüğü ve dile döküldüğünü aktarma fırsatı verdiler. Kendilerine teşekkür ederim. 

Ve çoğu risk alarak benimle konuşan, yaşadıklarını benimle paylaşan öğrenciler, akademisyenler, üniversite çalışanları... Bu kitabın ana malzemesini onlar sağladılar. Yaptığım her bir görüşme, hem meselenin içine biraz daha dalmak hem de hiç bilmediğim birinin yaşamına kısa süreli bir konukluk anlamına geliyordu. Sayelerinde gazetecilik mesleğinin bu en keyifli yanlarını tekrar tekrar yaşadım. Bana güvendikleri için, yaşamlarının kapılarını araladıkları için ve bu kitabı mümkün kıldıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ederim. 
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ÜNİVERSİTE: 
HEYECAN, MERAK, İTİRAZ 


Heyecan, merak, coşkunluk, taşkınlık, denemek, yanılmak, itiraz etmek, cesaret etmek, yeni ufuklara açılmak, büyülenmek, ötekiyle karşılaşmak, dövüşmek, dönüşmek... Pek çoğumuz bu duygu ve deneyimleri en yoğun haliyle üniversite yıllarında yaşamıştır. Pek çoğumuz için üniversite yılları hayatının en güzel yıllarıdır. 

Bu, sadece gençlik dönemi, insanın en enerjik olduğu dönem olduğu için böyle değildir; aynı zamanda o gençlik enerjisinin üniversitede çağıldayacak bir ortam bulmasıyla ilgilidir. Genç insan üniversiteye gittiğinde insanlığın yüzlerce yıllık bilgi birikimini taşıyan bir mekâna girmiş olur. Bu mekân, insanın dünyayı keşfetmesi, kendini geliştirmesi için muazzam bir fırsattır. Üstelik, o bilgiler içinde kesinlikler yoktur, tek hakikat yoktur, tabular ve kutsallar yoktur. Sormak, sorgulamak, farklı düşünmek serbesttir. Üniversite, her şeyden önce özgürlük esasına dayanır.’ Gündelik hayat pratikleri açısından da bu böyledir. Genç insan üniversitede toplum baskısından da biraz daha uzaktadır; saçını uzatabilir, eteğini kısaltabilir, açılabilir, kapanabilir, istediği gibi ilişkiler yaşayabilir. Ayrıca, üniversite farklı diyarlardan ve farklı zihniyetlerden yüzlerce akranla karşılaşılan bir mekândır; bir farklılık denizidir. Öğrenci- 


l Üniversite ve özgürlük ilişkisine dair bkz. Nilgün Toker Kılınç, “Universitas”, Cumhuriyet Akademi, sayı 1, 1 Mart 2017. 
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nin burada değişik nehirlerden beslenme, gelişme ve dönüşme imkânı vardır. Akademisyenler, gençleri hizaya sokmak için değil, bu ortamı zenginleştirmek ve derinleştirmek için oradadır. 

Evet, okuduğumuz üniversiteler bu idealden pek çok açıdan uzak olabilir. Ancak üniversite bu esaslara dayanır. Bilgi üretiminde ne kadar derinleşmişse, ne kadar farklılık barındırıyorsa ve ne kadar özgürlükçüyse bizim üniversite yıllarımız o kadar güzel geçmiştir, o ölçüde yetkinlik ve cesaret kazanarak ayrılmışızdır oradan. 

Üniversitenin özgürlük açısından toplumdaki ayrıcalıklı konumu, onun sadece gençleri değil aynı zamanda toplumu da yeni ufuklara taşımasına imkân sağlar. Neticede, dışarıda düşünülmesi zor olanı, üniversitede düşünmek, araştırmak, geliştirmek mümkündür. Dolayısıyla, üniversite insan hayatının biricik dönemi olduğu gibi, toplumun gözbebeği olarak da düşünülebilir. Ön açıcı, yaratıcı özellikleriyle, dönüştürücü potansiyeliyle toplum için kritik önemdedir; üzerine titrenmesi gerekir. 

Ne var ki gençlik, bilgi ve özgürlük aynı zamanda son derece güçlü bir bileşimdir. Mevcut düzendeki iktidar sahiplerini korkutabilir. Genç nesiller prada yetişmekte, toplumdaki yaygın kanaatler oranın etkisiyle şekillenmekte, insanlığın bilim yolculuğu oradan istikamet almaktadır. Topluma ve geleceğe kendileri şekil vermek isteyenler, üniversitenin özerkliğine tahammül edemeyebilir. 
Ancak üniversite özerk olduğu ölçüde üniversitedir, özerk olduğu ölçüde işlevlerini yerine getirebilir. Hem dünyada hem Türkiye'de üniversitenin tarihi, aynı zamanda bu özerkliğe karşı saldırıların ve özerklik için direnişin tarihidir. 


“Yaşasın üniversite” 


Genç Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'dan kalan Darülfünun'u 
1933 yılında kapatıp İstanbul Üniversitesi'ni açtı.? Milli Eğitim Bakanı Reşit Galib o zaman üniversiteyi şöyle tanıtıyordu: 


2 “Yaşasın Üniversite” başlıklı bölümde, aksi belirtilmedikçe, üniversite tarihine ilişkin bilgiler için bkz. Ilhan Tekeli, “Modern Türkiye'de Bilim ve Üniversite (1923- 2019)”, Modem Türkiye Tarihi, ed. Ahmet Şimşek, Pegem Akademi, Ankara 2019, s. 283-310. 
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Üniversite yeni bir müessesedir. (...) Yüksek ilim ve ihtisası kendi bünyesinde yaşatan ve yaratan bir uzviyet olacaktır. Bu uzviyet kendisinden daha büyük uzviyetlerin, yani bir taraftan İstanbul şehrinin, diğer taraftan büyük vatanı teşkil eden büyük milli varlığın daima canlı, daima hassas bir tefekkür cihazı olacaktır. (...) 
Yeni üniversitemiz hakikatleri araştırmak ve derinleştirmek, bilgiyi derlemek, yükseltmek ve yaymak gayelerini güder. 

İstanbul Darülfünunu kapanmış, İstanbul Üniversitesi açılmıştır. Yaşasın Üniversite. 


Türkiye'de üniversite, yaşamına yalnızca Darülfünun'u kapatarak değil aynı zamanda oradaki akademisyenlerin önemli kısmını da tasfiye ederek başladı. Zira Darülfünun'un 156 öğretim üyesinden 87'si İstanbul Üniversitesi kadrosunun dışında bırakılmıştı. “Hakikatleri araştırmak ve derinleştirmek” için bazıları uygun bulunmuş, bazıları uygun bulunmamıştı. 

Yükseköğretim tarihinin sonraki dönemeçlerinde de çeşitli tasfiyeler yaşandı. Çok partili hayata geçilmesinin ardından, 1946 yılında Üniversite Kanunu'yla önemli bir adım atılarak, üniversiteler özerk hale getirilmişti; rektörün yanı sıra dekanlar da seçimle işbaşına gelecekti. Ancak bu dönemde de Behice Boran, Pertev Naili Boratav, Niyazi Berkes gibi Türkiye'nin önde gelen üç akademisyeni üniversiteden uzaklaştırıldı. 

1950'de iktidara geldikten sonra, Demokrat Parti'nin uyguladığı politikalar üniversiteler tarafından sertçe eleştirilince Adnan Menderes, akademisyenler için “kara cüppeliler” ifadesini kullandı. Demokrat Parti döneminde, akademiye dönüştürülen iktisadi ticari ilimler yüksekokullarına özerklik verilmedi, böylece özerk üniversitelerin yanında özerk olmayan yükseköğretim kurumları yaratılmış oldu. 

1960 darbesini izleyen dönemde ise üniversitenin “idari ve bilimsel özerkliği” Anayasa'ya girdi. Ancak bu dönemde de aralarında Mina Urgan, Haldun Taner, Sabahattin Eyüboğlu gibi önemli isimlerin olduğu 147 kişi üniversiteden uzaklaştırıldı. Öte yandan 1960'lı yıllarda üniversiteye talep artınca siyasi iktidar öğrenci kontenjanlarını yükseltmek istedi, özerk üniversiteler bu talebi 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reddedebilecek kadar güçlüydüler. 

1980 darbesinin ardından kurulan Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) ise üniversitelerin özerkliğine o tarihe kadar indirilen en büyük darbe oldu. YÖK'le birlikte üniversitelerin merkezden denetimi ve yönetimi kurumsallaştı. 1982 Anayasası'nda üniversite özerkliği “bilimsel özerkliğe” indirgendi. İdari özerklik gidince rektörlük seçimleri kaldırıldı. (1992'de seçimler geri gelse de en yüksek oyalan altı adaydan kimin atanacağı YÖK'e ve cumhurbaşkanına bırakılıyordu.) YÖK, bu dönemde disiplin yönetmeligine göre saç sakal kurallarına uymayan öğretim elemanlarını bile cezalandırdı. 95 öğretim üyesi sıkıyönetim komutanları tarafından üniversiteden uzaklaştırıldı. 1.182 akademisyen ise bunu protesto ederek üniversiteden ayrıldı. 

Üniversiteler, ordunun 28 Şubat 1997'deki siyasete müdahalesi- nin ardından ise başörtülü öğrencilerin kampüslere alınmamasıyla ülke gündemine oturdu. YÖK, ayrıca “laik eğitim” isteyen ordunun talepleri doğrultusunda, meslek liselerine katsayı uygulaması getirdi, böylece imam hatip mezunlarının ilahiyat dışındaki fakültelere girişi zorlaştırıldı. 


AK Parti dönemi: Nereden nereye 


Muhalefetteyken YÖK'ün varlığını eleştiren AK Parti, iktidara gelince onu sahiplendi ve kendi hedefleri için kullandı. AK Parti yalnızca YÖK'ü değil, yükseköğretim sistemini kendi amaçları doğrultusunda kullanmakta önceki iktidarların çok ötesine geçti. Durum özellikle 15 Temmuz 2016'dan sonra vahimleşti. Bugün devlet üniversiteleri “müdahale edilen özerk kurumlar” olmaktan ziyade, birer “iktidar aygıtı”, “iktidarın uzantısı” konumunda. Bu üniversiteler, tıpkı yargı ya da pek çok medya kurumu gibi AK Parti iktidarının bir parçası olarak, onun amaçları doğrultusunda hareket ediyorlar. Taşra üniversiteleri ise AK Parti'nin gözlerden ırak bir şekilde, istediği gibi düzenlediği bir arka bahçe adeta. 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde 2005 yılında yaşanan bir olay, bugünden bakıldığında üniversite-iktidar ilişkisinin nereden nereye geldiğini göstermesi açısından çarpıcı. 17 yıl önce yaşanan bu olayda, üniversitenin mimarlık ve mühendislik fakültesinin temel atma törenine dönemin başbakanı Erdoğan katılacaktı. Üniversitenin o zamanki rektörve rektör yardımcıları Erdoğan'ı protesto ederek törene gelmediler. 

Rektörlük, protestonun gerekçelerini resmi bir açıklamayla duyurdu.? Açıklamada, üniversiteler, “Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, laik cumhuriyet ilkelerinin yer bulduğu kurumlar” olarak tanımlanıyor, “Özerktirler, özgür düşünce hâkimdir ve siyaset üstüdürler” vurgusu yapılıyordu. Sonuç olarak da “Üniversitelerimizin siyasallaştırılma çabaları veya üniversitelere siyasetin etkileri- nin yansımaları kabul edilemez,” deniyordu. Açıklamadaki ifadeler tartışılabilir ancak mühim olan şu; 2005 yılında, üniversite yöneticileri başbakanının temel atma törenine katılmasını üniversitelerin siyasallaştırılması olarak görüyor; buna böyle yüksek perdeden karşı çıkabiliyordu. 

Şimdi üniversitelerin özerkliğinden ya da özgür düşünceden bahseden rektörler yok artık. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehre geldiğinde havaalanındaki karşılama komitesinde yerlerini alıyorlar. 


16yılın virajları 


Bu noktaya bir günde gelinmedi, 2006'dan bu yana çeşitli virajlar alındı. Her ile bir üniversite açılması, üniversite özerkliğinin yok edilmesine giden süreçte başlangıç etabını oluşturdu. 


2006-2008: 41 ile 41 üniversite 


AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde, Niğde'den Tokat'a, Edirne'den Kars'a Türkiye'nin 40 ilinde 53 devlet üniversitesi vardı. 
Üstelik bu 40 ilin dışındaki pek çok küçük şehirde de üniversitelere bağlı fakülteler ve yüksekokullar açılmıştı. Örneğin Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi'nin Ağrı ve Bayburt'ta, Gaziantep Üniversitesi'nin Adıyaman ve Kilis'te eğitim fakülteleri ve meslek yüksekokulları vardı. 


3 “Erdoğan'arektör protestosu”, Hürriyet, 11 Mayıs 2005, https:/www.hurriyet.com. 
u/gundem/erdogana-rektor-protestosu-318641 (erişim 14 Mayıs 2021). 
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AK Parti 2006'dan itibaren tüm bu fakülte ve yüksekokulları, yanına yenilerini ekleyerek birer üniversiteye dönüştürdü. Üç yılda 41 ile 41 üniversite kurdu. Mayıs 2008'de Hakkari'ye de üniversite kurulduğunda, ülkede üniversitesiz şehir kalmamıştı. Ne var ki, üniversite furyası burada bitmedi. 


2010-2015: Eskilere yeniler ekleniyor 


2010'dan itibaren üniversitesi olan illere de yeni üniversiteler açıldı. Bursa, Erzurum, Adana, Kayseri, Konya gibi orta büyüklükte şehirlerde üniversite sayıları birer artarken 2010-2015 döneminde İstanbul'a dört, Ankara'ya iki üniversite kuruldu. Dahası, 2015'te üç ilçenin de üniversiteye ev sahipliği yapmasına karar verildi. Balıkesir'in Bandırma, Hatay'ın İskenderun ve Antalya'nın Alanya ilçelerine üniversite kuruldu. AK Parti, iktidara geldiğinde 
53 olan devlet üniversitesi sayısını 2015 sonunda 109'a yükseltti. 
Böylece, Cumhuriyet tarihi boyunca kendisinden önce kurulmuş olandan daha fazla üniversite kurdu. 

Yükseköğretimdeki bu muazzam genişleme AK Parti için önemli bir manevra alanıydı. Bu süreçte AK Parti kendi çizgisindeki akademik kadroları oluşturdu, AK Parti tipi üniversite modelini bu yeni kurduğu üniversitelerde geliştirdi. 


Seçime 45 gün kala Alanya'ya üniversite 


Bandırma, İskenderun ve Alanya ilçelerine üniversite 23 Nisan 2015'te, 
7 Haziran genel seçimlerine sadece 45 gün kala kuruldu. 

Özellikle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin kurulmasına ilişkin süreç, bu kararların ne kadar siyasi kaygılarla ve alelacele alındıgına dair iyi bir örnek. 

Alanya'ya üniversite “müjde"sini dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu 16 Şubat 2015'te partisinin Antalya kadın kongresinde verdi. Seçim atmosferine girilmişti, aynı kongrede Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hemşerilerinden “İnşallah (...) en az %50” oy istiyordu.” 


4 “DevletÜniversitesi Alanya'ya Hayırlı Olsun'”, Haber Alanya, 16 Şubat 2015, arşiv- 
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Üniversitenin kurulmasıyla ilgili karar, Bandırma ve İskenderun'a kurulacak üniversitelerle ilgili yasa tasarısına hızla eklendi. Öyle hızlı eklendi ki, konu TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşülürken milletvekillerini bilgilendirmek üzere YÖK'ten gelen yetkilinin hiçbir şeyden haberi yoktu. YÖK Eğitim Öğretim Dairesi Şube Müdürü Tevhide Uçan, Alanya'ya kurulacak üniversiteyle ilgili bir soru gelince şu yanıtı verdi:” 


Bize gelen bilgiler doğrultusunda Bandırma ve İskenderun'da üniversite açılmasıyla ilgili bir görüşme yapıldı, bu çerçevede bilgiler toplayarak geldik ama anladığım kadarıyla Alanya da eklenmiş buna. 
Eskiden iktidar partileri oylarını artırmak için seçimden önce ilçeleri ilyapardı. Şimdi ilçelere üniversite açıyorlar, bundan YÖK yetkililerini haberdar bile etmiyorlar. 


15 Temmuz sonrası: Otoriterleşme 


AK Parti 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından, üniversite politikasında yeni bir sayfa açtı. Otoriterliğini en sert şekilde uyguladığı alanlardan birisi üniversiteler oldu. Olağanüstü hal (OHAL) döneminde, 6.081 akademisyen sorgusuz sualsiz üniversiteden uzaklaştırıldı? Bu akademisyenler sadece yurtiçinde mesleklerini yapamaz hale getirilmedi, aynı zamanda yurtdışına çıkışları yasaklandı (önceki tasfiyelerde, üniversiteden uzaklaştırılan akademisyenler için böyle bir “cezalandırma” olmamıştı). 

AK Parti, üniversite stratejisini Gülen yapılanmasıyla birlikte oluşturup uygulamıştı. 15 Temmuz'dan sonra bazı akademisyenleri bu yapıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla ihraç ederken bu yapıyla hiçbir alakası olmayan yüzlerce öğretim elemanı da muhalif oldukları düşünülerek ihraç edildi. 


lenmiş kopya, https://web.archive.org/web/20220305132214/hups//www.habera- lanya.com.tr/alanya/-devlet-universitesi-alanya-ya-hayirli-olsun--h6498.html 

5 “18 Mart 2015 Çarşamba, Birinci Oturum”, TBMM Tutanak Hizmetler Başkanlıgı, 18 Mart 2015, https/www.tbmm.gov.tı/develop/owa/komisyon. tutanaklari. 
goruntule?pTutanakld-1291 (erişim 5 Mart 2022). 

6 “Türkiye'de Ihraç Edilen Akademisyenler”, TİHV Akademi, https:/tihvakademi. 
org/ihrac-haritasi/ (erişim 18 Mayıs 2022). 
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OHAL döneminde, Gülen grubuyla ilişkili 15 vakıf üniversitesi de kanun hükmünde karamameyle (KHK) kapatıldı. Bu kurumlarda çalışan 3.041 öğretim elemanı büyük ölçüde akademinin dışına itildi.” (Şehir Üniversitesi de 2020 yılında, sırf muhalif partiyle ilişkili olduğu için kapatıldı). AK Parti, artık tek gecede akademisyenleri mesleklerinden edebilen, üniversiteleri buharlaştırabilen bir iktidardı. 

Bu arada üniversite sayısındaki artış da sürdü. 2016'da kapatılan vakıf üniversitelerinden ikisi devlet üniversitesine dönüştürüldü, 2017'de iki üniversite daha açıldı. Devlet üniversitesi sayısı 113 oldu. 

15 Temmuz öncesini, siyasi iktidarın yeni üniversitelerle kendisine manevra alanı yarattığı dönem olarak tanımlarsak, 15 Temmuz sonrası, daha çok eski üniversiteler üzerinde tahakküm kurmaya çalıştığı dönem oldu. Rektörlük seçimlerinin kaldırılması köklü üniversitelerin yönetimlerinin de sıkı bir şekilde Erdoğan'a bağlanması anlamına geliyordu. İktidar tarafından atanan rektörler, ülkenin bu en güzide kurumlarında son derece fütursuz bir şekilde o kurumların geleneğini, kültürünü, yapısını bozan uygulamalara giriştiler. 


2018: Eskiler bölünüyor 


İktidarın köklü üniversiteler üzerinde tahakküm kurmak için attığı önemli adımlardan biri de onları bölmek oldu. 2018 yılında, Türkiye'nin en eski üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi dahil olmak üzere 14 üniversitenin ikiye bölünmesine karar verildi. 

2006'dan itibaren bir yandan yeni üniversiteler açılırken bir yandan da mevcut üniversitelere yeni fakülteler, yüksekokullar, bölümler ekleniyor, bu genişleme sayesinde o üniversitelerin içinde de manevra alanı kazanılıyor, kadrolaşma imkânı yaratılıyordu. 
Bu arada öğrenci sayıları üniversitelerin taşıyamayacağı oranda ar- 


7 “OHAL Uygulamaları: Güncellenmiş Durum Raporu - 2018”, Insan Hakları Ortak 
Platformu, s. 44, http://www .ihop.org.tr/wp-content/uploads/2018/04/Olağanüstü-Hal 17042018.pdf (erişim 18 Mayıs 2022). 
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tırılmıştı. Pek çok üniversitede öğrenci sayısı 10 yılda ikiye katlanmıştı. Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nin 83.000 öğrencisi vardı; bu, 2007'deki öğrenci sayısının iki buçuk katıydı. İstanbul Üniversitesi'ndeki öğrencilerin sayısı açıköğretim ve uzaktan öğretim hariç— 100.000'i aşıyordu. 

Yüksek öğrenci sayıları üniversiteleri bölmenin gerekçesi oldu. Medyada gündeme daha çok İstanbul Üniversitesi gelse de bölünen üniversiteler arasında Gazi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi gibi onlarca yıllık tarihi olan başka kurumlar da vardı. Bu hamleyle bir tarafta köklü üniversitelerden önemli parçalar kopartılıp bu kurumlar zayıflatıldı, öte tarafta yeni fakülteler ve kadrolarla büyütülecek yeni üniversiteler oluşturuldu. 

Üniversiteleri bölerken sıfırdan iki yeni üniversite daha kuran AK Parti iktidarı, böylece devlet üniversitesi sayısını 129'a çıkardı. 


2021: “Boğaziçi'nin fethi” girişimi 


Yıl 2021 olduğunda, neredeyse tüm devlet üniversiteleri tam kontrol altına alınmıştı. Öğrenci kulüplerinden, uluslararası sempozyumlara iktidar çizgisinde bir üniversite modeli oluşturulmuş, “her ile bir üniversite” politikası, çoktan “her kampüse bir cami”ye dönüşmüştü. Belki de bu tablonun en kenarında kalan, özerkliğini en fazla korumuş olan kurum Boğaziçi Üniversitesi'ydi. Bu üniversiteye rektör olarak 2021 yılında önce Melih Bulu, sonra Naci İnci atandı. Üniversitenin öğrenci, akademisyen ve mezunlarının ezici çoğunluğu her iki rektöre şiddetle karşı çıktılar. 2021 başından bu yana devam eden süreçte, polis ablukasın- dan, bir gecede açılan fakültelere kadar çeşitli yöntemlerle mevcut yapı ve kültür temelinden değiştirilmeye, adeta mevcut kampüste bambaşka bir üniversite yaratılmaya çalışılıyor. Boğaziçi Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin başlattığı direniş, Kasım 2022 itibarıyla sürüyor. 


8 Bu üniversitelerden Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Uluslararası İslâm Bilim ve Teknoloji Üniversitesi faaliyete geçmedi. 
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İstanbul'da 60 üniversite 


2006'dan bu yana AK Parti iktidarı küçüklü büyüklü tüm kentlere birer ikişer üniversite açarken vakıf üniversitelerinin sayısı da üç katının üzerine çıktı. Ağustos 2022 itibarıyla YÖK'e bağlı üniversite ve meslek yüksekokullarının sayısı 208'e ulaşmış durumda var.? Sadece İstanbul'daki üniversite ve meslek yüksekokullarının sayısı 60. 


| Üniversite sayısı 200'ü aştı 
2006 Ocak 2022 Ekim 
Devlet üniversitesi 53 129 
| Vakıf üniversitesi 24 75 
: Vakıf meslek yüksekokulu 1 4 
| Toplam 78 208 
, Kaynak: YÖK. 


Bu arada 2018'den bu yana yeni devlet üniversitesi açılmıyor ama üniversitelere yeni fakülteler, yeni bölümler eklenmeye, kontenjanlar artırılmaya devam ediyor. Örgün öğretimdeki öğrenci sayısı 16 yılda üç katının üzerine çıkarak 2022'de 3,8 milyona ulaştı, öğretim elemanı sayısıysa ikiye katlanarak 185.000 oldu. AK Parti, yükseköğretim sistemini 16 yılda üniversitesiyle, öğrencisiyle, hocasıyla birkaç katına çıkardı. 


Taşradan gelen ivme 


AK Parti, bugün ağır sonuçlarını yaşadığımız 16 yıllık yükseköğretim politikasının startını taşra üniversitelerinde verdi. Bu üniversiteleri sıfırdan, kendi atadığı rektörlerle, gönlünün istediği gibi kurdu. Buralarda halihazırda ciddi bir kadro ya da yapı olmadıgı için herhangi bir dirençle karşılaşmadı. Taşra üniversiteleri “çekirdekten AK Parti mahsulü” oldu. Bütçeleri geniş tutulduğundan, hedeflerini gerçekleştirmelerinin önünde bir mali engel de yoktu. 


9 YÖK'e bağlı olmayan yükseköğretim kurumları: Polis Akademisi, Milli Savunma 
Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi. 
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AK Parti, istediği üniversitenin prototipini taşrada oluşturdu, sonra onu büyük şehirlere yaydı. Medya dizayn edilirken de önce siyasi iktidarı destekleyecek medya organları oluşturulmuş, sonra köklü gazete ve televizyonlar onlara benzetilmişti. 

AK Parti, üniversitelerin özerkliğini yok ederek tamamen kendi uzantısı olan bir kurum haline getirme konusunda özgüvenini taşrada topladı, “know-how”ı yani neyin nasıl yapılacağı bilgisini buralarda geliştirdi. Siyasi iktidarın 16 yıllık yükseköğretim politikası ilk ivmesini taşradan aldı. Bu nedenle 2006-2008 döneminde açılan taşra üniversitelerini incelemek, AK Parti'nin üniversite politikasını anlamak için önemli. 

Ayrıca, daha az oyuncunun olduğu taşra, farklı unsurlar arasındaki ilişkileri daha net görmeye imkân veriyor. Taşra üniversiteleri incelendiğinde, AK Parti tipi üniversitenin ekonomik ve siyasi ilişkiler içindeki yeri daha iyi anlaşılıyor. Taşra üniversitelerine yakından bakmak bu açıdan da önemli. 

2006-2008 döneminde “her ile bir üniversite” politikası kapsamında kurulmuş üniversiteler bugün 14-16 yaşındalar. Artık oturmuş bir yapılanı var. Halihazırda on binlerce mezun vermiş bu üniversiteler, açtıkları yüksek lisans ve doktora programlarıyla akademisyen de yetiştiriyorlar. Toplumda ve yükseköğretimde etkileri ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Bu sebeplerle de taşra üniversitelerinin üzerine bir an evvel eğilmek gerekiyor. 


Beş şehir, beş üniversite 


Ben bu çalışmada, 2006-2008 döneminde “her ile bir üniversite” politikası kapsamında kurulmuş beş üniversiteyi odağıma alarak taşra üniversitelerini farklı boyutlarıyla incelemeye çalıştım. 
Yakından bakacağım beş üniversiteyi seçerken ülkenin farklı coğraf yalarında olmalarına, bulundukları kentlerin, ekonomik, siyasi, toplumsal ve etnik açıdan farklı özellikler taşımasına dikkat ettim. Taşra üniversitelerinde görüşebileceğim kişiler aradığım- da, sosyal medyada yaptığım çağrılara yanıt verenlerin ya da başka kanallardan ulaştığım kişilerin bulundukları üniversiteler de seçimimde etkili oldu. Sonuçta, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi'nde karar kıldım. 

Çoğunluğu 2015 ve 2018 yıllarında olmak üzere bu üniversitelerin her birisine en az iki kere gittim. Şehir merkezindeki kampüslerin yanı sıra, Giresun'un Tirebolu ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçelerindeki kampüsleri de gezdim. Sahadayken yüz yüze görüştügüm öğrencilerden ve akademisyenlerden bazılarıyla sonraki yıllarda irtibatımı sürdürdüm, gerektikçe onlarla yeni söyleşiler yaptım. Aynca, çeşitli güncellemeler için yeni öğrenci ve akademisyenlere ulaşıp telefon üzerinden yeni görüşmeler gerçekleştirdim. 
Kitapta ifadelerine yer verdiğim iki kişiyle sosyal medyada yazılı sohbet gerçekleştirdim. Öte yandan yaptığım görüşmelerin çoğunluğu bir saatten uzun süren, derinlemesine mülakatlardı. Yedi yılı aşan bu çalışmada, görüştüğüm insanların sayısı 150'yi geçti. Bu arada Munzur Üniversitesi, psikoloji bölümü merkezli olarak son etapta araştırmamın kapsamına dahil oldu. 

Bu çalışmada söyleşilerin yanı sıra, ulusal ve yerel medyada çıkan haberlerden yararlandım. Aynca, üniversitelerin internet sitelerini, sosyal medyada öğrenciler ve akademisyenler tarafından yapılan paylaşımları takip ettim. Yurtlardaki manevi rehberler konusunu araştırırken Diyanet TV'de yayımlanan programlan izledim. 
Manevi rehberlikle ilgili olarak başka üniversiteleri de çalışmaya dahil ettim. Yalova Üniversitesi'ndeki Gülen yapılanmasına ilişkin dava dosyasını da ayrıntılı olarak inceledim. 

Üniversiteleri araştırırken temel olarak “Eğitimin niteliği nasıl?”, “Kampüs hayatında neler var?”, “Akademisyenler kimler?”, “Ne tür akademik çalışmalar yapılıyor?” gibi sorularla yola çıktım. 

Yaptığım araştırmada, psikoloji hocası olmayan psikoloji bölümleriyle, kadınları arka tarafa atan kantin paravanlarıyla, ilçeye gelir olsun diye dağ başına kurulan yüksekokullarla, öğrencileri başörtüsü konusunda ikna etmeye çalışan manevi rehberlerle, üniversitede böcek arayan Gülenci kadrolarla, sivil polislerin takibindeki Kürt gençlerle karşılaştım. 

Bulduklarımı aktarırken konuştuğum kişilerin anonimliklerini korumak önemli bir meseleydi. Öğrencilerin çoğu mezun olduktan sonra devlet memuru olmak istiyor, söylediklerinin memurluga giriş sürecinde sorun olmasından endişe ediyordu. Akademisyenler, benimle konuştukları ortaya çıkarsa ciddi sorunlarla karşılaşabilirlerdi. Soyadını verdiğim birkaç kişi dışında, görüştüğüm tüm kişilerin ismini değiştirdim. Metinde, soyadı olmadan kullanılmış tüm isimler takma isimdir. 

Görüşme yaptığım insanlara bu üniversitelerin olumlu yönlerini de sordum, taşra üniversitelerinin eğitime, bilime, topluma muhtemel katkılarını gözden kaçırmamaya çalıştım. Bu arada çalışma kapsamında üniversitelerin yöneticilerine de ulaşmaya çalıştım. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Faruk Kaya'yla görüşebildim. 


Bir ülke üniversitesizliğe doğru gidiyor 


Üniversite, tüm bu değersizleştirme, ayaklar altına alıp çamura bulama gayretlerine rağmen hâlâ ışıltısını kaybetmemiş değerli bir taş gibi. Gençler üniversiteli olmayı, o ortamda bulunabilmeyi hayal ediyorlar; pek çoğu için üniversiteye gidememek yeri doldurulamaz bir eksiklik. Bazı akademisyenler için üniversitede çalışmak bir işten çok daha fazlası; hayatlarına anlam katan bir eylem. Bazıları içinse üniversitede çalışmak, başka türlü sahip olunması mümkün olmayan bir prestij ve güç demek; altlarındaki koltuğun çekilmesi hayatlarının alaşağı olması anlamına geliyor. Siyasi iktidar içinse üniversite, fethedilmesi gereken en önemli kalelerden; orayı ele geçirmedikçe kendisini güvende hissetmiyor. 
Herkesin üniversiteye büyük yatırımı, üniversiteden büyük beklentisi var. 

Mevcut durumda kaybedenler, iyi bir üniversite hayali kuran gençler, özgürce araştırma ve üretme faaliyeti içinde olmak isteyen akademisyenler. Gençlerin “en güzel yıllarımdı” diyebilecek bir üniversiteden mahrum kalması, aynı zamanda ülkenin de donanımlı, özgür düşünebilen bir genç nesilden; işini iyi yapan doktorlardan, mühendislerden, sosyologlardan mahrum kalması demek. Üniversitelerin bir iktidar aygıtına dönüşmüş olması; toplumun kendini yeni ufuklara taşıyabilecek bir kurumdan mahrum 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kalması demek. Bugün Türkiye'de üniversite, üniversite olmaktan çıkıyor, bir ülke üniversitesizliğe doğru gidiyor. 

Yaptığım araştırmanın bu kayba ışık tutmasını, onu geri getirecek tartışmalara katkıda bulunmasını umuyorum. 


YÜKSEKÖĞRETİMDE TEK RAKİBİMİZ THY 


Türkiye'de bugün neredeyse her iki gençten biri Instagram profili- ne bir üniversite ismi yazabiliyor. İlkokul mezunu ana babalar iftiharla evlatlarının üniversitede okuduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya ziyaretinde dönemin başbakanı Merkel'e, “Sizde üniversite öğrencisi ne kadar? (...) Bizde 8 milyon,” diye ca- ka satabiliyor, sonra da ülkeye dönüp bunu “Tabii orada bir şaşkınlık geçirdi,” diye anlatabiliyor. 

Sayılara bakarsınız haksız sayılmazlar. YÖK verilerine göre, 2021-2022 döneminde üniversitelerdeki öğrenci sayısı 8 milyonu da aşmış, 8.296.959'a ulaşmış vaziyette.? Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 18-22 yaş grubundaki gençlerin 9644'ü bir yükseköğretim programına kayıtlı, yani ülkede neredeyse her iki gençten birisi üniversiteli.” 

Dahası, önceki kuşaklarla arada ciddi bir fark var. 25 yaş üstü 


1 “Erdoğan: İdeal yükseköğrenime sahip değiliz”, Hürriyet, 07 Şubat 2019, hitp:// 
www.hurriyet.com.tr/gundem/erdogan-ideal-yuksekogrenime-sahip-degiliz-4110 
8235 (erişim 27 Aralık 2019). 

2 “2021-2022 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri”, YÖK, hıtps//istatistik.yok. 
gov.tr (erişim 6 Haziran 2022). 

3 Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2020/21, Milli Eğitim Bakanlığı, s. 1, htıps:// 
sgb.meb.gov.tr/meb, iys. dosyalar/2021 09/10141326, meb, istatistikleri, orgun.. 
egitim, 2020, 2021.pdf (erişim 3 Ocak 2022). 
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nüfusta, okuma yazma bilmeyenler, hiçbir diploması olmayanlar ve ilkokulu bitirmiş olanlar toplumun 9631'ini, yani yaklaşık üçte birini oluşturuyor." Bugün neredeyse her iki gençten birisinin üniversiteye gittiği düşünülürse, Türkiye bir nesilden diğerine eğitimde sınıf atlamış gibi görünüyor. 


TE A Aa in 

25 yaş üstü nüfusta ilkokul mezunları çoğunlukta (2021) 

i Eğitim durumu Kadın 

ili EE EN 

: Okuryazar olmayan b 

i Diploması olmayan %7 

: İlkokul %28 

; İlköğretim %9 

! Ortaokul %11 

| Lise %18 

| Yüksekokul ve fakülte %18 

| Yüksek lisans %2 
Doktora %0 
Toplam %100 
Kaynak: TÜİK. 


YÖK eski başkanı Yekta Saraç yükseköğrenimde okullaşmanın “kitleselleşme ötesi diye kavramla izah edilen bir düzey”e ulaşmış olduğunu söylüyordu.” Özetle, sayılar gerçekten çarpıcı... 

“Peki ama bu sayıların arkasındaki eğitim?” diyenleri duyar gibiyim. Kitabın sonraki bölümlerinde bu soruya yanıt vermeye çalışacağım. Ancak şimdi, bu verilere biraz daha yakından bakmak istiyorum. Zira hiç arkasına geçmeye gerek kalmadan, sayıları biraz incelediğinizde pullarının hemen döküldüğünü görüyorsunuz. 
Eğitimin niteliği bir yana, “8 milyonu aşkın üniversite öğrencisi” büyük bir balon... 


4 Veri 2021 yah itibarıyla: “Bitirilen eğitim düzeyine göre nüfusun dağılımı (25+ 
yaş)”, TÜİK, 6 Haziran 2022, https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p-Egitim,-Kultur,-Spor-ve-Turizm-105 (erişim 2 Ağustos 2022). 

TÜİK — Eğitim, Kültür, Spor ve Turizm — İstatiksel Tablolar — Bitirilen eğitim düzeyine göre nüfusun dağılımı (25+ yaş). 

5 “Yök Başkanı Saraç, Öğrencilerle Bir Araya Geldi”, Milliyet, 7 Kasım 2016, https// 
www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/elazig/yok-baskani-sarac-ogrencilerle-bir-ara- ya-geldi-11633895 (erişim 15 Aralık 2020). 
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Hem açıktan hem pasif 


Türkiye'de kâğıt üzerinde sayısı 8 milyonu aşan üniversite öğrencisinin enaz 2,4 milyonu “pasif” açıköğretim öğrencisi. Yani bu gençler kâğıt üstünde açıköğretimde okuyorlar ama enaz dört dönemdir kayıt yenilememişler, en az dört dönemdir hiçbir sınava girmemiş, hiçbir ders izlememişler. Öğrencilikle tek ilişkileri, ceplerindeki öğrenci kartından ibaret. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ndeki pasif öğrenci sayısının 2,4 milyon oldugunu açıklıyor. Bu fakültedeki her üç öğrenciden ikisinin durumu böyle. 

Bunların haricinde bir de İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'ndekiler var. Bu üniversitelerdeki yaklaşık 800.000 açıköğretim öğrencisinin kaçının pasif olduğu açıklanmıyor. Onlarla birlikte üniversiteyi hem açıktan okuyan hem de pasif olanların sayısı 2,4 milyonun üzerine çıkıyor.” 


“Metrobüs üniversitesi”? 


Ülkede açıköğretim programlarındaki öğrencilerinin toplam sayısı ise 4,4 milyon. Bu öğrencilerin üniversiteyle bağlantıları uzaktan ve sanal ortamlar üzerinden. Türkiye, dünyada bu kadar çok açıköğretim öğrencisi olan nadir ülkelerden biri. Anadolu Üniversitesi, açıköğretim öğrencisi sayısı açısından dünyada üçüncü sırada yer alıyor.? Anadolu Üniversitesi'nin yanı sıra Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde de açıköğretim fakülteleri bulunuyor. 


6 “2021-2022 Öğretim Yılı Ekim Öğrenci Sayıları”, Anadolu Üniversitesi, hıtps:// 
www.anadolu.edu.tr/universitemiz/sayilarla-universitemiz/ogrenci-sayilari/2021- 2022/2021-ekim (erişim 6 Haziran 2022). 

7 İlginçbirnot:2020yılında geçirilen bir kanunagöre, kanun yürürlüğe girdikten sonra açıköğretimde en az dört dönem kayıt yaptırmayanların, yani pasif öğrencilerin kaydının silinmesi gerekiyordu. Tam kayıtların silineceği zaman geldiğinde öğrenci affı çıkarıldı, böylece öğrenci sayısındaki en az 2,4 milyonluk düşüş engellendi. 

8 Tuğba Koçal, “Açıköğretim Sisteminin ana hedefleri uluslararasılaşma ve dijitalleşme”, e-gazete, 16 Ocak 2020, httpWegazete.anadolu.edu.tr/acikogretim/39426/ 
acikogretim-sisteminin-ana-hedefleri-uluslararasilasma-ve-dijitallesme (erişim 3 
Ocak 2022). 
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Türkiye'de açıköğretimin bu kadar rağbet görmesinin nedenlerinden birisinin öğrenci indirimleri olduğu tahmin ediliyor. Açıköğretimdekiler, tıpkı diğer öğrenciler gibi indirimli tarifelerden faydalanıyorlar. Öğrenci indirimi özellikle toplu taşımada ciddi bir yekün tutuyor. Üstelik öğrenci kimliğini bir kez alan, kayıt yenilemese ve “pasif” duruma düşse bile, bir sonraki sene de indirimden yararlanıyor. Açıköğretimde toplu taşıma etkisi, medyada “Metrobüs üniversitesi” ya da “Akbil öğretim fakültesi” gibi başlıklarla haberleştiriliyor.?** 


Lisans öğrencisi 2,8 milyon 


Türkiye'de 2021-2022 eğitim döneminde gerçekten üniversiteye “giden”lerin sayısı ise 3,8 milyon. Bunun da 1 milyonunu önlisans programlarında okuyan öğrenciler oluşturuyor. Önlisans öğrencileri, çoğunlukla ilçelerdeki meslek yüksekokullarında iki yıllık eğitim alıyor. 

Netice olarak, Türkiye'de dört yıllık örgün lisans eğitimine ulaşabilen öğrencilerin sayısı yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle birlikte yalnızca 2,8 milyon. Yani, sıklıkla zikredilen 8 milyon sayısının çok çok altında. 

Sadece, sayıların böyle şişirilmesi bile, AK Parti iktidarının üniversite meselesini ne kadar araçsallaştırdığını, içini boşaltıp bir böbürlenme vesilesi haline getirdiğini gösteriyor. Gerçeklik arka plana itiliyor, sayılar üzerinden gövde gösterisi yapılıyor. Rakamlar allanıp pullanırken gerçek bir tartışmanın temel verileri gözden kaçırılmış oluyor. 


Üç öğrenciden biri baraj altında 


Açıköğretim şişkinliğini atıp geride kalan örgün öğretimdeki 3,8 milyon sayısına baktığımızda, yine de 2006'ya kıyasla ciddi bir ar- 


9 “Akbil öğretim fakültesi!”, Hürriyet, 18 Kasım 2019, https:/www.hurriyet.com.tr/ 
ekonomi/akbil-ogretim-fakultesi-41376203 (erişim 28 Aralık 2021). 


10 “Metrobüs Üniversitesi!”, Sözcü, 15 Eylül 2014, htıps://www.sozcu.com.1r/2014/ 
gundem/metrobus-universitesi-601289/ (erişim 28 Aralık 2021). 


32 


tış görüyoruz. 16 yılda, açıköğretimdekiler hariç öğrenci sayısı neredeyse üçe katlanmış durumda. 

Ancak bu da büyük ölçüde sadece üniversiteli sayısını artırmak için izlenen politikanın bir sonucu. Doğru dürüst lise eğitimi almamış gençler, sırf konten janlar dolsun, üniversiteli sayısı artsın diye yükseköğretime taşınıyor. 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları bu durumu net olarak gösteriyor. 2021 yılında YKS'ye giren 2,4 milyon öğrenciden 9632'si ilk barajı aşamadı, iki yıllık bir meslek yüksekokulunu tercih edebilmek için gereken 150 puanı alamadı. Yani YKS, eğer lise mezuniyet sınavı olsaydı, üç öğrenciden biri liseden mezun olamayacaktı. Öğrenciler, sınavın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi'nde 
40 matematik sorusundan ortalama 5,1 soruya doğru yanıt verebildi. Öğrencilerin aldığı puanlar çok düşük olduğu için ve bu haliyle kontenjanlar boş kalacağı için, baraj 2021 yılında 10 puan aşağı çekildi. 2022'de ise barajın toptan kaldırılmasına karar verildi. 


Saraç: Cümle kurmak üniversitede öğretilmemeli 


Barajsız sistemin neler getirebileceğini daha iyi anlamak için, 2021'e kadar uygulanan sistemin nasıl bir standart sağladığına yakından bakmakta fayda var. Baraj varken barajı aşıp da üniversiteye yerleşenlerde durum nasıldı? Yekta Saraç, 2015 yılında YÖK başkanıyken verdiği bir mülakatta bu konuda son derece vahim bir tablo çiziyordu:"! 


Öğrencilerin, programların yürütülmesi için gerekli olan donanıma sahip olmadıklarına dair üniversitelerden ciddi şikâyetler artmaya başladı. Ve sınavları incelediğimizde artık dört işlem bile bilemeyenlerin, mühendislik programına girebildiği bir vasatın oluştuğunu görüyoruz. Üniversiteler temel sayısal becerilerin, cümle kurmanın ve muhakeme yapmanın, yabancı dilin öğretildiği kurumlar olmamalı. 


11 Balçiçek Ilter, “Yekta Saraç: Dört işlem bile bilmeyen mühendislik programına girebiliyor”, Habertürk, 30 Kasım 2015, https//www.haberturk.com/yazi-dizisi/ haber/1160323-yekta-sarac-dort-islem-bile-bilmeyen-muhendislik-programina-gi- rebiliyor (erişim 1 Ocak 2021). 
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YÖK bu sorunu aşmak için mühendislik, hukuk, tıp, eğitim gibi belirli fakültelerde başarı sırası şartı getirdi (örneğin mühendislik bölümleri, puan sıralamasına göre yalnızca ilk 300.000'de olan öğrenciler tarafından tercih edebiliyor). Ancak temel sorun oldugu gibi sürdü, öğrenciler pek çok programa üç beş netle girmeye devam etti. Üniversite sıralarının önemli bölümü Saraç'ın bahsettiği “temel sayısal beceriler”de, “cümle kurmak”, “muhakeme yapmak” gibi konularda eksik olan öğrencilerle dolduruldu. 


Biyoloji bilmeden moleküler biyoloji 


YÖK Atlas verilerine göre, 2021 yılında Bartın Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'ne girmiş bir öğrencinin YKS'de Alan Yeterlilik Testi'nde, biyolojiden yaptığı net sayısı 0, yazıyla “sıfır”. Bu öğrenci, biyoloji alanında bu kadar zayıf bir altyap! üzerine üniversitede nasıl moleküler biyoloji ve genetik eğitimi alacak, meçhul... Aynı öğrencinin kimyadan ve fizikten de sıfır neti var. Yani 2021 yılında bir öğrenci fen alanlarından boş kâgıt vererek, hiçbir şey bilmeyerek bir fen bölümüne girebiliyordu. 
40 matematik sorusundan yaptığı 5,75 net onu Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'ne taşımaya yetmişti. Barajlar böylesine düşük eğitimli öğrencilerin bile üniversiteye girmesine imkân sağlayacak kadar düşüktü. 

YÖK Atlas'tan buna benzer yüzlerce örnek bulmak mümkün. 
Bir örnek daha vermek gerekirse; 2021 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kimya bölümüne girenler arasında kimyadan -0,25 net yapan öğrenci vardı. Bu öğrencinin biyoloji neti de sıfırın altındaydı. 

Üstelik bu iki örnek de dört yıllık lisans bölümlerinden. Durum iki yıllık önlisans programlarında çok daha vahim. Öğrenciler tüm testlerden sıfıra yakın netler yaparak üniversiteye girebiliyorlar. Yekta Saraç, sorunun çözümüyle ilgili olarak lise eğitimini işaret ediyordu: 


Bu sorunun çözümü YÖK'ü aşan bir durum. (...) Yükseköğretimde kalite açısından yapısal bir iyileşme bekliyorsak yoğunlaşmamız gereken lise eğitimidir. Zincirin o halkasındaki, o aşamadaki niteliği yükseltmek zorundayız. 


Durum bu kadar vahimken yapılması gereken üniversite öncesi eğitimi iyileştirmek, öğrencileri üniversiteye daha donanımlı bir halde taşımakken 2022 yılında barajın kaldırılmasıyla bunun tam tersi yönde bir adım atıldı. Artık üniversiteye girişte öğrencinin yeterliliği bir kriter olmaktan çıktı, tamamen kontenjanların belirleyici olduğu bir sisteme geçildi. Sınava giren bir öğrenci, ilk aşamadaki Temel Yetenek Testi'nde Türkçe ya da Matematik testlerinin birinden yanın net yaptığında diğer testlerden eksi net yapmış olsa bile— herhangi bir önlisans programına girebiliyor. İkinci basamaktaki Alan Yeterlilik Testi'ndeki bölümlerin birinden yapacağı yarım net ise onu bir lisans programına taşıyabiliyor. Özellikle taşra ve vakıf üniversitelerindeki kontenjanların artık bu şekilde doldurulması bekleniyor. 


Dev balon ve minik nokta 


Şu net ki, siyasi iktidar, üniversite öncesi eğitimdeki problemleri halletmeden, üniversiteli bir nesil yaratmaya çalışıyor. Belki bazı istatistikler, eğitimde sınıf atlayan bir toplum gösteriyor. Ne var ki, bu, önemli ölçüde çürük bir tahtadan başka bir çürük tahtaya atlayış olarak gerçekleşiyor. Türkiye'de siyasi iktidar, üniversite öncesi eğitimin sorunlarına eğilmek yerine üniversite sistemini o sorunlarla birlikte büyütüyor, sorunları katmerlendiriyor. Yükseköğretimde zaten yerlerde sürünen eğitimin niteliğini daha da aşağı çekecek kararlar alınıyor, böylece üniversite, üniversite olmaktan bu anlamda da çıkıyor. 

Türkiye'de kâğıt üstünde 8 milyonu aşkın üniversite öğrencisinden bahsetmek mümkün, ancak gerçek anlamda üniversite eğitimi alanların sayısı bu balonun yanında minik bir nokta kadar kalıyor. 
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MUNZUR ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ: 
TEK KİŞİLİK DEV KADRO 


“İnsan kendisini çok fazla yıpranmış hissediyor,” diyor Özgür. Daha 20 yaşında... Munzur Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne dört ay önce kayıt yaptırmış. “Her şey üst üste geldi,” diye anlatıyor: KYK yurdu çıkmamış, şehirde kiralayacak ev bulamamış, misafirperver bir Tuncelili olmasa neredeyse ortada kalıyormuş. Üniversiteye gittiğinde ise bir başka tatsız sürprizle karşılaşmış; inşaatı süren bir derslik binası! Sınıfta öğrenciler dersteyken dış cephede işçiler çalışıyormuş. Soğuklar başladığında da kalorifer tesisatı hazır degilmiş. “Tunceli çok soğuk bir yer. Çok üşüyorduk, ders dinleyemiyorduk,” diye anlatıyor Özgür. 

Ancak, bunların hepsi tali mesele... Asıl mesele çok daha vahim. Özgür Aralık 2021'de yaptığımız görüşmede, durumu şöyle özetliyor: 


Bizim bölümümüzde, bizim bölümden mezun bir öğretim elemanı yok. 


Munzur Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde, psikoloji alanında eğitim almış tek bir öğretim üyesi bulunmuyor. 
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Psikoloji bölümüne hemşire başkan 


Munzur Üniversitesi, “her ile bir üniversite” kapsamında 2008 
yılında Dersim'de (Tunceli) kuruldu. Diğer taşra üniversiteleri kadar hızlı büyüyemedi, hatta zaman içinde pek çok bölümü öğrencisizlik ve hocasızlık nedeniyle kapatıldı. Atak yapmaya çalışan üniversite 2020 yılında 11 bölüm birden açtı. Bu bölümlerden birisi de gençlerin çokça rağbet gösterdiği psikoloji bölümü oldu. 

Üniversite yönetimi Psikoloji Bölümü'ne kurucu başkan olarak bir psikiyatri hemşiresi atamayı uygun gördü. Bu akademisyenin psikoloji alanında eğitimi yoktu, daha önce de üniversitenin hemşirelik bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyordu. Akademik kadroya onun dışında alınan tek öğretim üyesi ise bir felsefeci oldu. 

Munzur Üniversitesi Psikoloji Bölümü, sadece bu iki doktor öğretim üyesiyle 2020-2021 döneminde eğitime başladı. İşler, sonraki sene daha da absürt bir hal aldı. Zira 2021-2022 güz döneminde bölüm başkanı doğum iznine ayrıldı ve akademik kadroda kala kala tek başına bir felsefeci kaldı. Özgür, işte bu tabloyu anlamakta güçlük çekiyor ve kırgın bir sesle şöyle diyor: 


Bu bölümü açmışsınız ama bizim bölümümüzle alakalı bir eğitmen, bir öğretim üyesi yok. Saçma gelen bu. O nedenle üzüntü duyuyorum. 


2021-2022 güz döneminde bölümdeki pek çok ders, felsefeci akademisyenin üzerinde; Felsefeye Giriş'i de o veriyor, Psikolojiye Giriş'i de... Özgür'e göre, felsefe dersi gayet verimli geçiyor, ama psikoloji için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Hatta Psikolojiye Giriş dersi dönemin başında öğrencilerin birbirlerine yaptığı sunumlarla işleniyormuş. Üniversiteye yeni gelmiş gençler sırayla o haftaki dersin konusuna hazırlanıp tahtaya çıkıp arkadaşlarına sunum yapıyormuş. Ancak, vize sınavında hepsi kötü not alıp bu yönteme itiraz edince, hoca dersi kendisi anlatmaya başlamış. Özgür, hocanın durumunu anlamaya çalışıyor: 
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Bölüm bir eğitmen üzerine yoğunlaşmış. O eğitmen de nereye kadar kaldırsın bölümün yükünü. Onun için de zor diye düşünüyorum. 


Özgür'ün söylediğine göre, bu hoca derse gelmeden önce konulan araştırıyor, elinden geleni yapıyor, üstelik bölümün idari işlerine de o bakıyor. 


Veterinerlik bölümünden hoca 


Özgür'ün daha dertli olduğu bir ders var: Davranışsal Biyoloji. O da psikolojinin temel derslerinden biri. Özgür, bu ders için “Gerçekten verimsiz. Materyalleri okuyup geçiyoruz,” diyor. 
Dersin hocası, meslek yüksekokulunda veterinerlik bölümünde görevli bir akademisyen; eğitimi zootekni alanında, yani hayvanlar üzerine... Bölümden bir başka öğrenci Emine de “Dürüst olayım, dersin yarısında uyuyorum, hoca elindeki kâğıttan okuyor,” diyor. 

Emine de, Özgür de bölümde kendilerini psikolojiye en yakın hissettikleri zaman olarak derslerden değil ders dışı bir etkinlikten bahsediyorlar: Dersim'de çalışan bir psikoloğun bölüm öğrencilerine gönüllü olarak verdiği bir seminer. Psikoloji öğrenci kulübünün davetiyle gelen psikolog, onlara bilgi ve deneyimlerini aktarıyor. Özgür şöyle anlatıyor etkinliği: 


Konferanstan gayet zevk aldım. Bir psikologla konferans yapınca, psikoloji öğrencisi olduğumu fark ediyorum. Ama derslerde çok öyle hissedemiyorum. 


Aralık 2021'de konuştuğumuzda Emine ve Özgür'ün bölümde o vakte kadar karşılaştıkları tek psikolog bu semineri veren kişiydi. 
Seminer tüm dönem boyunca iki kez yapıldı. 


Devasa boşluğa minik yamalar 


Munzur Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nün akademisyen kadrosundaki bu koca boşluk, bazı küçük yamalarla kapatılmaya çalışılıyor. Örneğin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda görevli genç bir psikolog, öğretim görevlisi olarak ikinci sınıf derslerinden birisini veriyor. 

İkinci sınıf derslerinden bir başkası ise bölümdeki bir araştırma görevlisi tarafından veriliyor. Oysa bu, kurallara aykırı. Zira araştırma görevlisi henüz doktorasını tamamlamamış, YÖK'ün yaptığı düzenlemeye göre yalnızca doktorasını bitirmiş olanlar ders verebilir. Munzur Üniversitesi bu düzenlemeyi de yok sayıyor. Araştırma görevlisinin verdiği ders, kâğıt üzerinde felsefeci öğretim üyesi tarafından veriliyormuş gibi gösteriliyor. 


YÖK Anadolu Projesi 


Aslında tüm bu vahim tablo YÖK tarafından gayet iyi biliniyor, zira bölümlerin bu kadrolarla açılmasına ve eğitime başlamasına izin veren YÖK'ün ta kendisi. Munzur Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde tek kişilik dev kadroyla onca ders nasıl düzgün bir şekilde işlenebilir ki? 

Türkiye'de 2022 Ağustos itibarıyla 164 psikoloji bölümü var.' 
Son yıllarda vakıf üniversitelerinin yanı sıra devlet üniversitelerinde de çok sayıda psikoloji bölümü açıldı. Dolayısıyla bu bölümlere akademisyen bulunması hiçbir koşulda kolay değil. Kaldı ki bugün hem pek çok nitelikli akademisyen yükseköğretimin dışına itilmiş durumda, sistemin içinde kalanlar içinse taşra üniversiteleri pek çalışılabilir yerler değil. 

Akademik kadro problemi ne psikoloji bölümüne ne de Munzur Üniversitesi'ne özgü. Burada iki örnekle yetineyim: Munzur Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nde de sadece iki öğretim üyesi var ve onların da sosyal hizmet alanında eğitimi yok. Gümüşhane Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ndeki üç öğretim üyesinin üçünün de uzmanlık alanı psikoloji değil. 

YÖK'ün, üniversitelerdeki bu vahim tablo karşısında geliştirdiği çözümlerden birisi YÖK Anadolu Projesi. 


1 YÖK İstatistik (https/istatistik.yok.gov.tr) — Birim İstatistikleri — Genel Bilgiler 
— Bölümler — Psikoloji. ODTÜ bünyesindeki iki psikoloji bölümünden Kıbrıs'ta olan hesaba katılmamıştır (erişim 14 Ağustos 2022). 
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Proje 2021 yılında uygulamaya kondu; hedef “genç üniversitelerin”, belirlenen alanlarda insan gücü ve araştırma altyapısı bakımından daha ‘kıdemli üniversiteler” tarafından desteklenmesi” olarak açıklandı.? Proje kapsamında, 2006'dan sonra kurulan 15 devlet üniversitesinin her biri, “kıdemli” bir ya da iki üniversiteyle eşleştiriliyor, “genç” üniversitenin bazı bölümlerindeki bazı dersler “kıdemli” üniversitedeki hocalar tarafından veriliyor. 

Munzur Üniversitesi Psikoloji Bölümü de YÖK Anadolu Projesi'ne dahil edilen bölümlerden biri. İkinci sınıf öğrencilerinden Seçil, bu sayede derslerinden birisini Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ndeki bir hocadan alıyor. Uygulamadan son derece memnun. “Bölümün tek iyi yanı, YÖK Anadolu sayesinde Hacettepe'den ders alabilmiş olmamız,” diyor. Ne var ki ders çevrimiçi; Seçil, Hacettepe'deki hocasıyla internet üzerinden iletişim kurabiliyor. Hocayla aynı havayı soluyamıyor, ders dışında odasına gidemiyor, arkadaşlarıyla aynı sınıf ortamında bulunamıyor. 

Projede, derslerin pandemi sonrasında yüz yüze yapılması öngörülüyordu ancak Munzur Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2022-2023 güz döneminde dersler yine çevrimiçi olarak yapılıyor. 

YÖK Anadolu Projesi ilk gündeme geldiğinde, Eğitim Sen (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) bir açıklama yapmış, projenin amacının, salgın döneminde başlayan uzaktan eğitimi kalıcı hale getirmek olduğu ifade etmişti.? “Eğitim yüz yüze yapılır,” diyen sendika, projeyi “kabul edilemez” buluyor. 

Bu arada YÖK Anadolu Projesi açıklandığında, bazı Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medyada “#HacettepeHacettepelilerindir,” diyerek tepki gösterdiğini not edelim. “Hocalarımız bizim danışmanlığımızı yapamıyorlar, okulda seçmeli ders bulamıyoruz,” diyen öğrenciler, üniversitenin kaynaklarının kendilerine yetmediğini söylüyor.” 


2 “Yeni YÖK'ten yeni ve yenilikçi bir proje daha: ‘YÖK Anadolu Projesi”, YÖK, 4 Şubat 2021, hütps//www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2021/yok-anadolu-projesi-ta- nitildi.aspx (erişim 25 Aralık 2021). 

3 “YÖK Anadolu Projesi'nin Asıl Amacı Nedir?”, Eğitim Sen, 05 Şubat 2021, hıtps// 
egitimsen.org.tr/yok-anadolu-projesinin-asil-amaci-nedir/ (erişim 24 Aralık 2021). 

4 no context Hacettepe @nocontextHU, Twitter, 4 Şubat 2021, https://twitter.com/ 
nocontextHU/status/13573451765957795847s-20 (erişim 25 Aralık 2021). 


41 


YÖK ise taşrada neredeyse sıfır kaynakla eğitime başlamasına onay verdiği bir bölümdeki devasa akademisyen açığına çare olarak ancak bunu sunabiliyor. 

Bu arada YÖK Anadolu Projesi'ne göre, “genç” üniversite “kıdemli” üniversitelerden en fazla beş bölümde ve sadece birkaç derste destek alabiliyor. Bu da derin bir yaraya, yara bandı yapıştırmaya benziyor. 


Yetersizliğe iltimas geçmek 


Üniversiteler yeni bir bölüm açmak ya da bölümde eğitime başlamak istediklerinde YÖK'e başvuruyor. Öğretim üyesi dahil belirli kıstaslardaki durumlarını bildiriyor. YÖK de buna göre onay veriyor ya da vermiyor. Daha doğrusu sürecin böyle işlemesi gerekiyor ama görünen o ki öyle olmuyor. 

Munzur Üniversitesi'nden öğretim elemanı Güngör'ün anlattıkları, sürecin arka planını aydınlatıyor. Güngör, üniversitede 2015 yılına kadar görev yapan kurucu rektörden bizzat dinlemiş yeterli kadro olmadan yeni bölümlerin nasıl açıldığını... Şöyle aktarıyor: 


Kişisel ilişkilerle ilerliyor her şey. Ben biliyorum çünkü rektör, "YÖK Başkanı'nı aradım. Bize şu bölümün açılması için iltimas geçti," diye kendisi anlatıyor. Bir de “Sağ olsun, yeni açılan üniversitelere pozitif ayrımcılık yapıyorlar," diyor. Yoksa YÖK bakmıyor mu başvuru dosyasının içine! 

Bir sürü bölüm, asgari bölüm açma kurallarını hiçe sayarak açıldı, açılıyor. Bu nasıl olabilir? Ancak böyle olabilir. Kural, yasa, kanun hepsini çöpe attılar... Taşralı değerler işte! 


Anlatılanlara bakılırsa, yeterli sayıda akademisyen olmadan bölüm açabilmek taşra üniversitesinde bir “ayrıcalık” olarak görülüyor. Bu zihniyeti taşra üniversitesinin yönetimine Ankara'daki yöneticiler getiriyor, birlikte gayet uyumlu çalışıyorlar. İyi bir eğitimin en temel taşlarını hiçe sayan anlayış, taşradan merkeze yükseköğretimin tüm yönetim kademelerini sarmış gibi görünüyor. 
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Kâğıt üstünde dijital okuryazarlık 


Munzur Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ndeki öğrenciler, kendi alanları dışında da dersler alıyor. Bunlardan birisi Dijital Okuryazarlık. YÖK'ün Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında müfredata eklediği bu dersi, projeye dahil edilen 15 üniversitedeki tüm lisans öğrencileri almak zorunda. Hedef, öğrencilere kendi alanlarındaki eğitimin yanı sıra dijital çağa ayak uydurmalarını sağlayacak altyapıyı kazandırmak. 

Dijital Okuryazarlık dersinin içeriğinde bulut bilişim, bilişim etiği, yaşam boyu öğrenme gibi konular var. Ancak Özgür'ün bu konularla ilgili hiçbir fikri yok. Zira Munzur Üniversitesi'nde bu ders sadece kâğıt üzerinde var, gerçekte yok. Özgür, “Bilgisayarla ilgili bir ders olduğunu biliyorum. Biz o dersi işlemiyoruz,” diyor. Bu dersin de hocası bölümdeki tek öğretim üyesi olan felsefeci akademisyen. Peki öğrenciler Dijital Okuryazarlık dersinden nasıl not alıyor? Sınav da mı yok? Özgür'den vizenin yapıldığını ama öğrencilerin sınav sorularını önceden bir şekilde aldıklarını öğreniyorum (Benzer durumlarla başka üniversitelerde de karşılaştım). Sınav çoktan seçmeli. Öğrenciler doğru yanıtları ezberleyip sınava giriyor, dersi bu şekilde geçiyorlar. Türkiye'de “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm” işte böyle gerçekleşiyor. 

Aslında üniversite öğrencilerinin dijital çağa ayak uydurmak için Dijital Okuryazarlık dersinden daha temel bir ihtiyaçları var; internet. Pandemi sonrasında 2021-2022 döneminde pek çok üniversitede derslerin 9040'ı çevrimiçi olarak yapıldı. Ancak öğrencilerin çoğunun bu dersleri takip edecek bilgisayarı olmadığı gibi internet erişimi de yoktu. Kampüs ve yurtlarda da genel olarak iyi ve sürekli internet bağlantısı bulmak zor. Munzur Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Emine, çevrimiçi gördükleri Türk Dili dersinianlatırken internet probleminden bahsediyor: 

Derslere çoğu zaman giremiyoruz. Yurt interneti çok kötü çekiyor, derslere asla girmiyor. Online dersler için internet satın alma- 


mız gerekiyor ve kendi cebimizden gidiyor. Derse girmediğimiz- de de yok yazıyorlar. Biz hangi birine yetişeceğimizi bilemiyoruz. 
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“Okulu bıraksam mı?” 


Özetle Munzur Üniversitesi Psikoloji Bölümü; psikoloji alanından öğretim üyesi olmayan, dijitaldönüşümü kâğıt üstünde yapan, soguklar başladığında öğrencilerin sınıfta üşüyerek ders dinlediği bir bölüm. Gençler kalacak yurt bulamıyorlar, bulduklarında yurtta internet çekmiyor. İşte böyle bir deneyim yaşadıkları için, üniversiteye girdikten sadece dört ay sonra kendilerini “çok fazla yıpranmış” hissediyorlar. 

Tüm bunlara bölüm öğretim üyeleri ve üniversite yöneticileri ne diyor diye öğrenmekiçin onlara ulaşmaya çalıştım, ancak hiçbirinden olumlu yanıt alamadım. 

Özgür aldığı eğitim için, “Büyük hayal kırıklıklarına uğruyorum,” diyor. Diğer bölüm öğrencisi Seçil'in aklına bazen bölümü bırakmak geliyor: 


Psikolojiye karşı hâlâ çok fazla ilgi duyuyorum ama “Hayal kırıklığı yaşadın mı?” derseniz, fazlasıyla yaşadım. Çok fazla dezavantajlı durumumuz var. Problemleri çözmeye çalışan hocalarımız evet var ama çözülen problem sayımız çok çok az. Arada “Bıraksam mı acaba?” noktasına geliyorum ama dayanabildiğim kadar dayanacağım. Çok fazla emek verdim, emeklerimin boşa gitmesini istemiyorum. Bu benim hayalim, hayalimin yarıda kalmasını istemiyorum. 


Anlattıklarına göre, Seçil'in önünde iki seçenek var; ya hayal kırıklığıyla bölüme devam etmek ya da hayalini yarıda bırakmak... 
İkiside iç burkucu. 

Peki bu şekilde mezun olursa ne olacak? Munzur Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunları, böyle bir eğitimle mesleklerini hakkıyla yapabilecek mi? Seçil “Kesinlikle hayır,” diyor. Psikologların iyi eğitim almamasının “toplum açısından çok riskli bir durum” olduğunu, danışanların yanlış yönlendirilebileceğini ya da örneğin bir istismar vakasını meslek etiğine aykırı bir şekilde dışarıda ilgisiz kişilere anlatılabileceğini söylüyor. 

Üstelik, Seçil mezun olduğunda, Türkiye'nin dört bir yanındaki yaklaşık 150 psikoloji bölümünün binlerce öğrencisiyle birlikte 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mezun olacak. Sadece 2020-2021 dönemindeki psikoloji mezunlarının sayısı 6.682.” İşsiz psikologlar havuzu gittikçe büyürken psikoloji bölümlerine yenileri ekleniyor. Türk Psikologlar Demeği tarafından 2022 yılında yapılan açıklamada, kontenjan artışına karşı yapılan uyanların görmezden gelindiği belirtiliyor. Dernek açıklamasında şu ifadeleri kullanıyor: 


Çağın gereklerine uygun olarak toplumun her kesiminden insanın ihtiyaç halinde kolaylıkla psikoloğa ulaşabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmadan, on binlerce işsiz psikolog istihdam edilmeden, Psikolog Meslek Yasası talebimiz karşılık bulmadan Psikoloji bölümü kontenjanlarının artırılmasının sebep olacağı tüm maddi ve manevi zararların farkındayız. 


Şunu da hatırlatalım; psikoloji bölümü açmakta hızını alamayan YÖK, 2020 yılında İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi açıköğretim fakültelerinde de psikoloji bölümleri açmış ve bu bölümlere toplam 1.200 kontenjan vermişti. Bölümler, yoğun tepki üzerine tercih kılavuzundan son anda çıkarıldı. 


“Bu üniversitenin açılmamasını tercih ederdim” 


Seçil, mezun olduğunda bir kamu kurumunda psikolog olmak istiyor, bunun için KPSS'de (Kamu Personeli Seçme Sınavı) binlerce psikoloji mezunuyla yarışacak. Özel sektörde de iş bulmasının oldukça zor olduğunu düşünüyor: Dersim'in kapasitesi belli, İstanbul gibi büyük kentlerde de Munzur Üniversitesi mezunları tercih edilmeyecek. Ancak Seçil tüm bu zorluklara rağmen mesleğini yapmaya, diğer üniversite mezunlarıyla aradaki farkı kapatma- ya kararlı görünüyor: 


5 YÖK statistik (hıtps/istatistik.yok.gov.ır) — Yükseköğretim İstatistikleri — 
2021-2022 Öğretim Yılı —> Mezun Sayıları — Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflamasına Göre Lisans Düzeyindeki Mezun Sayıları sekmeleri sonucu çıkan tablodaki “psikoloji” verisi (erişim 14 Ağustos 2022). 

6 Türk Psikologlar Derneği ©TPDBilgi, Twitter, 18 Ağustos 2022, https//twitter. 
com/TPDBilgi/status/1560175068768002048?s5-2067t-x1ZwDMh!s9Ogi5Sfd9s86n pw (erişim 21 Ağustos 2022). 
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Onlar bir okuyorsa benim beş okumam lazım, biliyorum. Ben dışarıdan alacağım eğitimlerle o farkı kesinlikle kapatmayı planlıyorum, CİSED'in (Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği] eğitimlerine katılmayı düşünüyorum. Şu anda da Türk Psikologlar Derneği'nin düzenlediği ücretsiz online eğitimler var, onlara katılıyorum. Psikolojialanında ücretsiz akademik makale yayımlayan dergiler var, o dergilerdeki yazıları okumaya da özen gösteriyorum. 


Seçil kendini geliştirmeye çok hevesli. Peki Dersim'de bunun imkânı var mı? “Kesinlikle yok. Staj imkânı bile kısıtlı,” diyor. Seçil'in söylediğine göre, kentte staj yapılabilecek sadece devlet hastanesi ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı il Müdürlüğü gibi küçük kurumlar var. Bunların kapasitesi, üniversitedeki psikoloji öğrenci sayısıyla kıyaslandığında çok yetersiz. 

Tüm bunlan konuştuktan sonra Seçil'e, “Peki o halde, her şeye rağmen taşrada bu üniversiteler açılmalı mı?” diyesoruyorum. Yanıtı zorlanarak veriyor: 


Ben burada okuyorum, evet. Haksızlık da etmek istemiyorum ama... Açılmamasını tercih eder miydim? Evet, ederdim. 


Taşra üniversitelerindeki öğrencilerle yaptığım görüşmelerin sonunda genellikle bu soruyu sordum: “Tüm bunlara rağmen, taşrada üniversite açılmalı mı?” Onlardan hep “Evet, açılmalı” yanıtını almayı bekledim. Zira, her şeye rağmen bu üniversitelerin onlann hayatında bir kapı araladığını düşünüyordum. Ama önemli kısmı beni yanılttı ve “Hayır, açılmamalı,” dedi. 

Galiba gençler, “Ya bu üniversiteler açılacak ya da biz evlerimiz- de oturacağız” ikilemine hapsetmiyorlar kendilerini. Bir sene daha hazırlanıp daha iyi bir üniversiteye gidebileceklerini ya da kendilerini başka şekillerde geliştirebileceklerini söylüyorlar. Üniversiteye bu kadar zaman, emek ve para harcıyorlarsa bunun karşılığını almaları gerektiğini düşünüyorlar. Niteliksiz bir eğitime razı olmuyorlar. 
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PRATİK ÇÖZÜM: 
“TÜM DERSLER HOCASI” 


e İnsan Haklan ve Demokrasi 

e Ortaçağ Tarihi 

e Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Kanıt, Yerel ve Sözlü Tarih İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi 

e Karakter ve Değer Eğitimi 

e Türk Tarihi ve Kültürü 

e Öğretmenlik Uygulaması 


Bir akademisyen, tüm bu dersleri aynı dönemde verebilir mi? Bir akademisyen bu konuların hepsi hakkında üniversite düzeyinde ders verecek kadar yetkinleşmiş olabilir mi? Bir akademisyen haftada 28 saat ders işleyip yedi farklı dersteki öğrencilerin ödevlerini ve sınavlarını okuyabilir mi? 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin (AİÇÜ) 2021-2022 güz ders programına göre tüm bunları yapabilen bir akademisyen var. 
Dahası yeri geldiğinde din kültürü de anlatıyor, Avrupa Birliği de. 
Aynı hocanın 2019-2020 bahar ve 2020-2021 güz döneminde yukarıdakilere ek olarak vermiş olduğu dersler şunlar: 


e Türkiye, Avrupa Birliği ve Küreselleşme e Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretimi e Bilim Tarihi 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e Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı 

e Uygarlık Tarihi 

e Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi e Antropoloji 

e İslâm Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü 

e Türk Eğitim Tarihi 


Bu hoca, joker gibi; Eğitim Fakültesi'ndeki pek çok derse uyuyor. 
Ancak üniversite eğitimine biraz aşina olan herkes bilir ki; bir akademisyenin bu kadar farklı alanda, bu kadar saat ders vermesi mümkün değil. Üniversite, belirli bir alanda uzmanlaşmış hocaların bildiklerini öğrencilere aktardığı yer. Peki bu hocanın uzmanlığı nedir diye soracak olursanız... Herhangi bir lisansüstü eğitimi bulunmuyor. Sadece üniversite mezunu. Tarih alanında lisans eğitimi almış, bir süre Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapmış, yıllardır üniversitede öğretim görevlisi olarak ders veriyor. 

AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, kendisiyle Ekim 2018'de yaptığım görüşmede son derece açıksözlüydü.'! Taşrada eğitimin niteliğini, bir hocasının sözleriyle anlatmıştı: 


Bizim bir hocamız vardı, “Ağrı'da fakülte okuyacağınıza İstanbul'da levha okusanız, görüş açınız daha çok değişir,” derdi. Tabii ki, büyük şehirlerle küçük şehirler arasında bu anlamda ciddi farklar var eğitim açısından. 


50 milyon dolara “İbrahim Çeçen” tabelası 


2007 yılında “her ile bir üniversite” politikası kapsamında kurulan üniversitelerden birisi de Ağrı Dağı Üniversitesi'ydi. Üniversiteye ismini vermek, İbrahim Çeçen'e -kendi söylediğine göre- 50 milyon dolara mal oldu.? 


i  Kaya'yla yapugım söyleşi için bkz. 20. Bölüm: “Ben Kürdüm, Bak, Rektör Yardımcılığı Yapıyorum.” 

2 “Çeçen'inrüyası gerçek oluyor”, Gazete Vatan, 5 Ocak 2008, hıtps://www.gazeteva- 
tan.com/ekonomi/cecen-in-ruyasi-gercek-oluyor-155269 (erişim 11 Haziran 2022). 


Ağrılı iş insanı İbrahim Çeçen'in başında olduğu IC Holding kampüs inşaatına dair protokolü imzalayınca, üniversitenin ismi 2008 yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak değiştirildi. Verdiği bir mülakatta Çeçen bina yapım maliyetinin 50 milyon dolar olduğunu söylüyordu. 
IC İbrahim Çeçen Vakfı, öğrencilere burs sağlama, kampüse yurt yaptırma gibi yöntemlerle üniversiteyi desteklemeye devam ediyor. 

İbrahim Çeçen, AK Parti döneminin en çok kazanan iş insanlarından. 
İhale bedelleri bir yana, sadece Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden garanti edildiği kadar araç geçmediği için ya da Kütahya'daki Zafer Havalimanı'na garanti edildiği kadar yolcu gitmediği için, Hazine'den Çeçen grubu şirketlerine milyonlarca dolar aktarılıyor. 


En yoksul ikinci il 

Bu arada Ağrı, kişi başına düşen gelir açısından ülkenin en yoksul ikinci ili.? Yoğun Kürt nüfusun olduğu kentte güçlü bir Kürt hareketi mevcut. Bununla birlikte Ağrı'da dindarlık da güçlü ve AK Parti'nin önemli bir desteği var. 2017'de HDP'li belediye başkanının yerine kayyum atanmasının ardından 2019 yılında yapılan seçimlerde, belediye başkanlığını AK Partili Savcı Sayan kazandı. 


Şan yok, piyano yok, yan flüt yok 


Nicelik ve nitelik açısından yetersiz akademik kadroya AİÇÜ'de pek çok bölümde rastlamak mümkün. Eğitim Fakültesi'ndeki Müzik Öğretmenliği Programı da bunlardan birisi. Programın öğrencilerinden Hikmet, 2021 yılında yaptığımız görüşmede, yaşadığı sorunları şöyle dile getirmişti: 


Üniversite 1'deyken şan seçmeyi düşünüyordum, şan hocası yoktu. Şan olmasa en azından piyano seçeyim dedim. O da yoktu. Yan flüt seçmek zorunda kaldım. 3. sınıfta yan flüt hocası gitti. Başka bir hocamız dersi aldı, alanı yan flüt değildi, hiç ders işlemiyordu. 
Daha sonra başka bir hoca dersi aldı, kemancıydı. Onunla da ders 


“Il Bazında Gayrisafi Yurt Içi Hasıla, 2020”, TÜİK, 9 Aralık 2021, https://data.tuik. 
gov.tr/Bulten/index?p-HI-Bazinda-Gayrisafi-Yurt-Ici-Hasila-2020-37188 (erişim 30 
Ağustos 2022). 


49 


işlemedik. Bir sene boyunca yan flüt dersi görmedim. Sonra Milli Eğitim'den bir hoca getirdiler. 


Evet, AİÇÜ Müzik Öğretmenliği Programı'nda akademisyen açığını kapatmak için bulunan yol MEB kadrosundaki müzik öğretmenini getirip üniversitede ders verdirmek! Ekim 2022 itibarıyla da aynı MEB öğretmeni üniversitede ders vermeye devam ediyor, kadroda profesör ya da doçent bulunmuyor. Müzik Öğretmenliği Programı öğretim üyesi kadrosunda sadece üç akademisyen var. 
Eğitim iki öğretim görevlisiyle desteklenmeye çalışılıyor. 

Aslında akademisyen açığını kapatmak için MEB kadrosundaki öğretmenleri üniversitede görevlendirmek pek çok taşra üniversitesinde yıllarca uygulanan bir yöntemdi. Özellikle ilçelerdeki meslek yüksekokullarında çoğu ders, meslek lisesi öğretmenleri tarafından veriliyordu. Hatta, inanması zor ama merkezdeki bazı fakültelerde bile derseilkokul öğretmeni giriyordu. Giresun Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nden 2014 yılında mezun olan Sefa şöyle anlatmıştı: 


Bildiğiniz ilkokuldan bir öğretmen geldi bize, fizik dersi anlattı! 
Hem de modern fizik diye çok önemli bir alan dersi! Notlarda da 
30 alanı 70 yaptı, hepimizi geçirdi. Biz sadece dersi geçmiş olduk, 
ama dersle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum şu an. 


Bu uygulama bir noktadan sonra pek çok üniversitede sınırlandı ancak AİÇÜ Müzik Öğretmenliği Programı'nda görüldüğü gibi hâlâ yer yer uygulanıyor. 

Hikmet, müzik öğretmenliği programını çok severek tercih etmiş olmasına rağmen, “Pişman ettiler,” diyor. Sadece kendisi için değil —eğer ki öğretmen olmayı başarırsa— müstakbel öğrencileri için de üzülüyor: 


Bu yaşımda hayattan soğuttular. Hiçbir şekilde verimli bir öğretmen olacağımı da düşünmüyorum açıkçası. 


Aynı programdan bir başka öğrenci Yeliz, enstrüman ve mekân problemine dikkat çekiyor. Yeliz'in söylediğine göre bölümdeki piyano sayısı, üniversite eğitimleri boyunca piyano çalışması gereken öğrenciler için çok az, üstelik bir kısmı da bozuk. Dahası, yeterli serbest çalışma odası olmadığından bazı piyanolar dersliklerde ve öğrenciler derslikte ders yapılırken o piyanoları kullanamıyor. 

AİÇÜ'ye 2018 yılında gittiğimde Eğitim Fakültesi'ne de uğramış, en alt kattaki küçük birkaç odadaki müzik öğretmenliği öğrencilerini görmüştüm. İstanbul'daki toplu taşımayı hatırlatan bir insan yoğunluğu vardı etrafta. Yeliz fakülte binasını başka bölümlerle paylaştıklarını, kendileri çalışırken üst kattan öğrencilerin gelip “Bizim yukarıda sınavımız var. Ses çıkarmayın,” dediğini de aktarıyor. Bu duruma, “Müzik bölümü bu, ses olmadan nasıl yapacagız!” diyerek isyan ediyor. 


Yanıt: Uzman kadro, kaliteli hizmet 


Tüm bu hususları Müzik Öğretmenliği Programı'nın bağlı oldugu Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Fatih Karip'e sordum. Karip gönderdiği e-postada akademik kadroya ilişkin olarak şöyle yazmıştı: 


Bölümümüz her bir öğrencimize alanında uzman öğretim elemanlarıyla kaliteli hizmet vermektedir. 


Ancak Karip'in yanıtında, öğrencilerin aktardığı, benim de soru olarak kendisine ilettiğim somut deneyimlere ilişkin herhangi bir açıklama yoktu. Karip, kendisinin bir dönemde nasıl 10 ders verip haftada 39 saat derse girdiğine dair sorumu da yanıtlamadı. Fiziki altyapı ve ekipman içinse şunları yazmıştı: 


Üniversitemiz IC (İbrahim Çeçen] Vakfı'nın da destekleri ile çok geniş bir alana kurulmuş modern binalardan oluşan, kesinlikle araç gereç ve derslik probleminin yaşanmayacağı bir yapıya sahiptir. 

Karip'in yanıtına bakılırsa İbrahim Çeçen'in desteğiyle kurulan üniversitede problemsiz bir yapı vardı, ancak bu yanıttan da Müzik Öğretmenliği Programı'nda piyano başına kaç öğrenci düştügüne dair bir bilgiye ulaşmak mümkün olmadı. 
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SIFIR PROFESÖRLE BAŞLAYAN ÜNİVERSİTELER 


AK Parti'nin her ile bir üniversite hamlesi, 2006 yılında herhangi bir hazırlık ve altyapı olmadan başladı. Bazı üniversitelerin kampüsü bile yoktu, AVM'lerde, apartman dairelerinde eğitim verildi. 
Bazı üniversiteler sıfır profesör, beş-on öğretim üyesiyle öğrenci alımına başladı. Kadro açığını kapatmak için olmayacak yöntemler izlendi. Üniversiteden yeni mezun, yüksek lisansa bile başlamamış araştırma görevlilerine ders verdirildi. Fakültede ders vermesi için liseden, hatta ilkokuldan öğretmenler getirildi. Akademisyen olmak için gereken asgari yeterlilik kriterleri düşürüldü. Düşürülen liyakat çıtalarından torpili olanlar kolayca geçebildi. Öte yanda muhalif olduğu düşünülenler mümkün olduğunca elendi. Mesleki deneyimi ya da entelektüel birikimi olanlar için oluşturulmuş öğretim görevlisi kadrosu ise sıklıkla amacının dışında kullanıldı, hiçbir birikimi ve akademik nosyonu olmayan yüzlerce insan öğretim görevlisi oldu. Bilhassa bu öğretim görevlisi kadrosu, asgari şartları daha düşük olduğu için kadrolaşmanın ve niteliksizliğin en yoğunlaştığı alan oldu. 

Eksik kadro problemini çözmek için başvurulan yollardan birisi de diğer üniversiteler için 67 olan öğretim üyesi emeklilik yaş 
sınırını, “her ile bir üniversite” politikası kapsamında açılan 41 
üniversite için önce 72'ye, sonra 75'e yükseltmek oldu. Taşra üniversitelerindeki cılız kadroların bir bölümü, Atatürk Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi gibi bölgedeki eski üniversitelerden getirilen akademisyenlerden oluşuyordu. Yaş düzenlemesiyle, durumu ders anlatmaya pek uygun olmayan bazı hocalar da kadroya katıldı. Bingöl Üniversitesi'nden Rafet, 2015 yılındaki görüşmemizde, o zaman 70 yaşında olan bir hocayı ve Kafkasya tarihiyle ilgili dersini şöyle anlatıyordu: 


Hoca biraz yaşlı... Hacca gitmiş birkaç defa, derse geliyor, flash'ı takıyor, [flash bellekte hac fotoğrafları var) onları anlatıyor. Haccın her köşesini ezberlemişiz. Dersi böyle bitiriyor, arada komünizmi kötülüyor. 15 dakikada da Kafkasya'yı anlatmaya çalışıyor. 
Orada da sadece komünizmi kötülüyor. 
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O, derse girerken öğrencilerin ayağa kalkması lazım. Bir de duygusal olduğu için kıramıyorsun. Yaş da ilerlemiş. Ben kalkmadım, yarım saat nasihat etti. Ağlama noktasına geliyor. Her geldiğinde kalkarız, her gittiğinde kalkarız. 


Kadroların son derece yetersiz olduğu bu yıllarda her hocanın her dersi vermesi mümkündü. Bir taşra üniversitesinde çalışan akademisyen ders programında kendisine düşen dersi şöyle anlatmıştı: 


Kamu yönetimi mezunuyum, sosyolojide master yapmışım. Üniversiteye ilk geldiğim yıl bana bilgisayarlı muhasebe dersi verdiler. 
Diyor ki, “Kitabı var mı bunun?” “Herhalde vardır,” dedim. “E o zaman kitabını okursun, verirsin,” dediler. 


Yalova Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü öğrencisi Erkin'e göre en önemli sorun da buydu: 


En önemli sorunumuz, mesela psikoloji dersine psikoloji hocasının gelmemesi. Yabancı dilden mezun olmuş, halkla ilişkilerde yüksek lisansı yapmış biri geliyor, bize psikoloji anlatıyor. Ben bu bölümü okuyorsam insan psikolojisi bilmek zorundayım. Ben bunu kimden alacağım? Hoca da herhalde dersten önce kitabı okuyor, geliyor, sunuyor. Tamam, sunumunda bir sorun yok ama benle aynı zamanda kitabı okuyorsa, bunun bir anlamı yok ki... 


Taşra üniversitelerinde akademisyenlerin her dönem 8-10 farklı ders anlatıp 30-40 saat derse girmesi sıkça rastlanan bir durumdu. 
Giresun Üniversitesi öğrencisi Sinan her derse giren hocalar için şahane bir tabir bulmuştu: 


Tüm Dersler Kitabı vardı, onun gibi; “Tüm Dersler Hocası”. 


Bu hocalar tarafından verilen dersler, tahmin edileceği gibi, pek verimli değildi. Çıta bazen öyle düşürülüyordu ki... 


Bakım Onarım hocası... İlk derse geldiğinde kurduğu cümle şu: “Dersi dinlemeyebilirsiniz. Sadece gürültü yapmayın yeter. İsterseniz yatın, isterseniz mesajlaşın, isterseniz oyun oynayın.” (Sidar, Iş Sağlığı ve Iş Güvenliği Bölümü, Bingöl Üni., 2015) 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İnkılap tarihi dersinde hoca gelenek görenekten bahsediyordu. 
“Şu örgüyü bilen kızlar parmak kaldırsın,” diyordu. Ders öyle geçiyordu. (Birben, Eğitim Fak., Giresun Üni.) 


Bazı hocalar, dersi konulara ayırıp, her hafta bir öğrenci ya da öğrenci grubuna anlattırıp güya “interaktif eğitim” yapıyorlar ama aslında kendileri ders anlatmaktan kurtuluyorlardı. Bazıları ise önceden hazırlanmış slaytları ya da Powerpoint sunumları tahtaya yansıtıp ders anlatıyorlardı. Aslında “anlatıyorlar” kısmı biraz tartışmalı. Ben böyle dediğimde, Giresun Üniversiteli öğrenciler hep bir ağızdan itiraz etmişti: 


Anlatmıyorlar, slaytları “okuyorlar!” 


Yani slayt, anlatımı görselleştirmek ya da güçlendirmek için degil sadece orada ne varsa onu okumak içindi. Kimi hocalar slaytları araştırma görevlilerine hazırlatıyor ve aslında ne okuduklarını pek de bilmiyorlardı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Filiz, bir hocanın slayt hazırlaması için kendisine kitap getirdiğini ama kitapta sayfaların eksik olduğunun farkında olmadığını anlatmıştı: 


Sayfalar eksikti. “65-75 arası yok hocam,” diyorum, “Benzer bir kitap bulalım,” diyor. Başka bir kitap getiriyor, konu başlığını arıyor, “Hocam bu, o konu değil,” diyorum, çünkü adam ne anlattığının bilincinde değil. 


Bazı hocalar, bırakın şikâyetçi olmayı, aksine son derece memnundu çok sayıda ders vermekten. Zira öğretim üyeleri belirli bir saatin üzerinde ders verdiklerinde ek ders ücreti alıyor. Özellikle akşam verilen ikinci öğretim derslerinin ek ders ücreti yüksek, oradan pay almak önemli. Filiz, “Ders onlar için para demek, başka hiçbir şey değil,” diyordu. Dekanın, kendisini akademik kariyerine devam etmesi için elde hesap makinesiyle ikna etmeye çalıştığını da anlatmıştı: 


Hesap makinesini aldı eline, bana “Doktoranı bitir, kadroya gir... 
Haftada şu kadar saat derse girsen... Üstüne maaşın... Şu kadar para alacaksın!” dedi. Ben, “O kadar saat derse girmem,” dedim, 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“çünkü araştırmaya zaman kalmaz”. Bana, “Yazamadın bir makale. Bak bana, bu kadar saat işimin gücümün arasında 15 tane yazdım bu sene,” diyordu. Bir senede 15 makale nasıl yazılır! 


Boş kadrolar ve ortalama niteliğin son derece düşük olduğu bu ortam, böyle bir akademisyen tipinin serpilip güç kazanmasına imkân sağladı: Her yıl çok sayıda makale yazan, çok sayıda bildiri sunan, çok sayıda derse giren ama yaptığı tüm bu işlerin niteliği son derece tartışmalı olan bir akademisyen tipi... Akademisyenden ziyade, parayı ve statüyü seven devlet memurlarına benziyorlardı. 

Bu arada belirtelim, kalkınmada öncelikli illerde açılmış üniversitelerde görev yapan akademisyenler, diğer meslektaşlarına göre daha fazla maaş alıyorlar. Bunun üzerine ek ders ücretleri, akademik teşvik ödeneği ve üniversitede üstlendikleri çeşitli görevler nedeniyle aldıkları ücretler ilave edilince, kazandıkları para taşra şartlarında iyi bir gelire tekabül ediyor. 


Salih Güney Yalova'da 


Yalova Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü öğrencisi Erkin'in birinci sınıftayken aldığı Türk Sinema Tarihi dersiyle ilgili anlattıkları, Türkiye'de üniversitelerin yeterli altyapı olmadan nasıl açıldıkları ve kervanın nasıl yolda düzülmeye çalışıldığına dair iyi bir örnek. Dersin hocası Yeşilçam'ın ünlü yıldızlarından, o zaman 
71 yaşında olan Salih Güney... Erkin şöyle anlatıyor 2014-2015 
güz döneminde aldığı bu dersi: 


Dönemin başında, programda böyle bir ders yoktu. Sonra, “Salih Güney, Yalova'da annesinin yanında yaşamaya başlamış. Bize de gelsin,” dendi. Gelmeye başladı ama her hafta gelmiyor. O ne zaman boş olursa, o saate alınıyor ders. Mesela, normalde dün psikoloji dersi vardı, psikoloji dersini pazartesiye aldılar, salı günü- ne bu adamı aldılar. 

“Bizi mahcup etmeyin,” diyor hocalar. Derste, biz dönem dönem Türkiye sinema tarihini anlatıyoruz; o da oturuyor, izliyor. 
Geçen hafta sunumdan sonra kalktı, “Neler öğrendiniz, hangi 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filmler kafanızda kaldı?” dedi. Birkaç film söyledik. Kendi filmlerini söylemediğimiz için mi bozuldu nedir, dedi ki, “Ben bundan sonra gelmeyeceğim, Türkiye'den ayrılmayı düşünüyorum”. 


Gerçekten de o günkü ders, Salih Güney'in geldiği son ders olmuş, dersler başladığı gibi, sürpriz bir şekilde sona ermiş. 

Salih Güney'i arayıp süreci bir de ondan dinledim. 2022 yılında yaptığımız görüşmede Güney'in söyledikleri Erkin'inkilerle büyük ölçüde örtüşüyordu: Annesinin sağlık problemleri nedeniyle Yalova'ya gitmiş, odönemde üniversitede ders vermeye başlamış, derste kendisi genel bir giriş yaptıktan sonra konuları dönemlere ayırıp öğrencilere anlattırmıştı. Ders saatlerinin sürekli onun programına göre değiştirildiğini kabul etmeyen Güney, sürecin bitişini şöyle anlattı: 


Ben bir gün internet kafede gördüm öğrencileri. Merak ettim, acaba dersi mi araştırıyorlar diye... Hepsi futbol ya da başka herhangi bir oyun oynuyorlardı. 

Açıkçası ben fazla devam etmek istemedim çünkü oradaki çocukların içinden belki iki üç tanesi cevher diyebilirim ama geri kalanlar daha doğru dürüst okumayı bile, noktayı virgülü bile bilmiyor, tahtadaki yazıyı bile okuyamıyorlardı. Zaten ondan sonra bir iki ders daha verdim galiba, sonra da bıraktım. 


Öğrenci sorunu hocada görürken, hoca öğrencide görüyor. Ama ikisinin söylediği de aynı kapıya çıkıyor: Son derece verimsiz, herhangi bir şey öğrenmenin/öğretmenin mümkün olmadığı bir eğitim ortamı... 


Giresun Tıp: “Nöroloji dersine fizik tedavi hocası” 


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ndeki 10 fakülteden birisi de tıp fakültesi. 2018 yılında kurulan bu fakülte aynı yıl eğitime başladı. Ancak beş yıldır AİÇÜ Tıp Fakültesi'ni kazanan öğrenciler Ağrı'da değil Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi'nde okuyor. Yani öğrenciler tercih formunda AİÇÜ'yü işaretliyor, kayıtları AİÇÜ'de görünüyor ama dersleri Atatürk Üniversitesi'nde alıyorlar. Gelecek eğitim yılında AİÇÜ Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verecek ama muhtemelen o öğrenciler AİÇÜ'yü hiç görmeden mezun olacaklar. Kasım 2022 itibarıyla, eğitimin ne zaman Ağrı'da verileceğine dair herhangi bir bilgi yok. 

2006 sonrasında taşra üniversitelerinde açılan pek çok tıp fakültesinde bu yöntem uygulanıyor. 2008 yılında Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan öğrenciler de Giresun Üniversitesi'nde hiç derse girmeden, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden mezun oldular, diplomalarında Giresun Üniversitesi yazdı. 

Bu durum, öğrencilerin “geçici olarak” gönderildikleri üniversitelerdeki tıp fakültelerinin zaten sınırlı olan kaynaklarının daha fazla sayıda öğrenciye bölünmesi anlamına geliyor. Öğrenci başına düşen öğretim elemanı da, görülebilen vaka sayısı da azalıyor. Ayrıca asıl üniversite yıllar sonra eğitime başladığında altyapı hâlâ yetersiz olabiliyor. Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Giresun'da eğitim vermeye başladıktan sonra, 2015 yılında görüştüğüm bir öğrenci, “Nöroloji dersine fizik tedavi hocası giriyor," diyordu. 2014-2015 yılı ders programına göre durum gerçekten böyleydi. O dönem fakültede dekanlık yapan Prof. Dr. 
Bengi Başer, yaptığımız görüşmede fakültenin eksiklerini “Kadavranız bile yok, birtakım maketler üzerinde eğitim vermeye çalışıyorsunuz,” diyerek anlatmıştı. Öğrencilerin kadavra görmeleri için yılda bir kere Trabzon, Samsun gibi komşu şehirlerdeki üniversitelere gezi düzenleniyordu. Eğitim, eski meslek yüksekokulundan hastaneye çevrilmiş binada veriliyordu. Hastanede sadece 30 yatak vardı. Öğrenciler 2016 yılında duruma isyan edip bir imza kampanyası başlattı:* 


Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri olarak üniversitemizde yeterli eğitim imkanları bulunmamaktadır. Stajverecek yeterli öğretim üyesi üniversitemiz bünyesinde mevcut değildir. Stajlarımızda yeterli hasta görememekte olup ayrıca hastanemizin acil ve yoğun bakım ünitesi de bulunmamaktadır. 5. sınıfta alınması gereken 7 stajin öğretim görevlisi ve poliklinikleri hastanemizde yoktur. 


Tüm bunların kamuoyuna yansımasının ardından, nihayet 2016 yılı sonunda Giresun Üniversitesi'nin, ildeki iki devlet hastanesini kullanması için protokol imzalandı. Fakültenin ilk döneminde, altyapı ve kadro yetersizliğinin bu kadar açık olduğu yıllarda eğitim alanlar, şim- 


“Hastanesiz Tıp Fakültesine Afiliasyon”, change.org, https//www.change.org/p/re- cep-akdağ-hastanesiz-tıp-fakültesine-alıliasyon (erişim 22 Temmuz 2022). 
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di doktor olarak görev yapıyor. YÖK bugün de başka tıp fakültelerinin altyapılarını tamamlamadan öğrenci almasına izin veriyor. Köklü üniversitelerde eğitim almış çok sayıda doktor yurtdışına giderken, Türkiye'nin doktor ihtiyacının Ağrı, Siirt, Çorum gibi küçük şehirlerdeki tıp fakültelerinden yetişecek doktorlarla karşılanması planlanıyor. 


100.000 YENİ AKADEMİSYEN 


2006-2008 döneminde açılan 41 taşra üniversitesindeki pek çok bölüm, yıllarca son derece yetersiz kadrolarla eğitim verdi. On yılın ardından, özellikle genç akademisyenlerin yetişmesiyle kadrolarda yer yer iyileşmeler görülmeye başlandı. 2022 yılı verilerine göre, 16 yılda öğretim elemanı sayısı 90125 arttı, kadrolara en az 100.000 yeni akademisyen katıldı. 


| Öğretim elemanı sayısı iki katın üzerine çiktı5 

| 2006 2022 Değişim 
| Öğrenci 2.299.421 8.296.959 261% 
| Öğrenci (açıköğretim hariç) 1.251.800 3.842.831 2074 
; Öğretim elemanı 82.250 184.702 125% 


Toplam sayıdaki bu artış, bazı üniversitelerin bazı bölümlerine ciddi bir iyileşme olarak yansıdı. Nispeten gelişmiş şehirlerde faaliyet gösteren, yönetimin tutumu sayesinde akademik ortamın görece düzgün olduğu üniversiteler kadrolarını daha fazla toparladı. 
Bazı bölümlerde akademisyenlerin kişisel çabalarıyla verimli eğitim adacıkları yaratıldı. 

Örneğin Giresun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden 2020 yılında mezun olan Rüya, “elleri öpülesi” hocalardan bahsediyor: 


5 2006 yılı açıköğretim öğrenci sayısı eski YÖK başkanı Çetinsaya tarafından kaleme alınan raporda 1.047.621 olarak verilmiş: Gökhan Çetinsaya Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, Haziran 2014, https/www.yok.gov.tr/Documents/Yayin- lar/Yayinlarimiz/buyume-kalite-uluslararasilasma-turkiye-yuksekogretim-icin-bir- yol-haritasi.pdi (erişim 25 Temmuz 2022). 2006 yılı açıköğretim hariç öğrenci sayısı buna göre, diğer sayılar YÖK Istatistik verilerine göre hesaplanmıştır. 
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Aldığım eğitiminden son derece memnunum. Bunun nedeni alanında uzman birkaç kişinin mucizevi bir biçimde bir araya gelmesindendir. 


Rüya'nın okuduğu Sosyoloji Bölümü'nün akademik kadrosuna bakınca sosyoloji eğitimi almış beş öğretim üyesi olduğunu görüyorsunuz. Bölüm Başkanı'nın doktorası Fransa'nın prestijli üniversitesi Sorbonne'dan. Öğrenciler, çoğu dersi o alanda uzman kişilerden alıyor, hocaları arasında profesörler de bulunuyor. Gerçekten de bir taşra üniversitesi için son derece sıra dışı, neredeyse “mucizevi” bir durum. 

Bu arada, YÖK ve MEB tarafından yürütülen öğretim üyesi yetiştirme programları kapsamında Türkiye'de ve yurtdışında iyi üniversitelerde eğitim görüp mecburi hizmet için taşra üniversitelerine dönen genç akademisyenler de görev yaptıkları bölümlerde eğitimin niteliğini yukarı çekiyorlar.” 

İlginç bir nokta; benim farklı zamanlarda görüştüğüm öğrencilerin hemen hepsi genç akademisyenlerin, araştırma görevlilerinin daha iyi olduğunu, onlardan ders almayı tercih ettiklerini söylüyordu. Örneğin, Bingöl Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Fidan 
2021 yılında şöyle demişti: 


Ders programında doktor öğretim üyesi [derse giriyor gibi] görünüyor ama araştırma görevlileri derse giriyor. Biz buna öğrenciler olarak seviniyoruz, ders daha verimli geçecek diye. 


Hâlâ çok yetersiz 


Netice olarak, 2006-2008 döneminde kurulan üniversitelerin akademik kadrolarında 2020'ye doğru başlayan, 2020'den itibaren daha hissedilir olan bir iyileşmeden söz etmek mümkün. Bu iyileşme genel olarak akademisyen sayısındaki artıştan kaynaklanıyor. Aynca ders vermeye başlayan genç akademisyenler arasında, iyi eğitimli olanların ve işini düzgün yapmaya çalışanların önceki kuşaga göre daha fazla olduğunu söylemek mümkün. 


6 Ayrınulı bilgi için bkz. 8. Bölüm: “Alttan Gelen Değişim: Genç Akademisyenler.” 
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Ne var ki bu, sıfır seviyesinden başlamış bir iyileşme. Asgari eğitim şartları hâlâ pek çok bölümde yakalanamıyor. Daha önce bir iki öğretim üyesiyle idare edilmeye çalışılan bölümler şimdi üç dört öğretim üyesiyle idare ediliyor, daha önce bir dönemde 8-10 ders veren hocalar şimdi 5-6 ders veriyor. Öğrenciler hâlâ pek çok dersi o alanda eğitim almış hocalardan almıyor, iyi ders anlatan araştırma görevlilerinden ders aldıkları için seviniyorlar. 

İstatistikler de aynı noktaya işaret ediyor: Öğretim elemanı sayısı 16 yılda 90125 artmış olsa da bu oran örgün öğretimdeki öğrenci sayısındaki 90207'lik artışın oldukça altında. Bu, hoca başına daha çok öğrenci ve ders düşmesi anlamına geliyor. Neticede 2022-2023 döneminde de AİÇÜ Eğitim Fakültesi'nde Ortaçağ Tarihi'nden Bilim Felsefesi'ne kadar pek çok dersi, üniversite mezunu olmaktan başka hiçbir akademik donanımı olmayan bir öğretim görevlisi veriyor. 

Yalova Üniversitesi'nde Erkin'in okuduğu bölümde şimdi kadro nispeten iyi ancak aynı fakültede bu kez de İç Mimarlık Bölümü 
2019 yılında eksik kadroyla eğitim vermeye başladı. Ekim 2022 
itibarıyla öğretim üyesi kadrosunda sadece iki kişi var ve bunlardan yalnızca birisi iç mimar. Bir hoca haftada 27 saat ders veriyor. 
Öğrencilerden Neşe eğitim için şöyle diyor: 


Hiç memnun değiliz. Zaten üç tane öğretmenimiz var, döndürüp döndürüp aynı derslere giriyorlar. Başka üniversiteden katılan öğretmen var ama onlar da online olarak katılıyor. 


Başka bir şehirde, başka bir üniversitenin kadrosunda olan akademisyene online ders verdirerek akademik kadro açığını kapatmaya çalışıyor Yalova Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü. 

YÖK 16 yıldır aynı politikayı izliyor: Birkaç öğretim üyesiyle yola çıkıp kervanı yolda düzmeye çalışmak, “olduğu kadar” eğitim vermek... Yükseköğretim için akademik kadro ve fiziki altyapı bir şart olarak görülmüyor, öncelik üniversiteyi öğrencilerle doldurmaya veriliyor. 
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Sorun görünmez olacak 


Bu arada son 16 yıldaki akademisyen sayısındaki artışın önemli kısmı da düşük tutulan kadroya giriş standartlarını torpilin yardımıyla aşanlardan oluşuyor. Genç akademisyenler arasında nitelikli olanlar var ama lisansüstü eğitimini bölge üniversitelerinde tamamlayıp herhangi bir akademik faaliyet için —bırakın bir Batı ùlkesini— Ankara ya da İstanbul'a gitmemiş olanlar bile var. Hatta üniversite öğrenciliğinden öğretim üyeliğine kadar hep aynı taşra üniversitesinde bulunanlar da var. Örneğin, 13 yıl önce Aksaray Üniversitesi'ne lisans öğrencisi olarak girmiş bir kişi, yüksek lisans ve doktorasını Aksaray Üniversitesi'nde yapmış, araştırma görevlisi olarak da Aksaray Üniversitesi'nde kadroya girmiş ve şimdi Aksaray Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak ders veriyor. 

Bu da taşra üniversitelerinde açılan lisansüstü programlar ve oralarda yetişen akademisyenler meselesini gündeme getiriyor. 

Yetersiz altyapı ve eksik kadroyla yaklaşık 10 yıldır lisans mezunu veren taşra üniversiteleri şimdi yine yetersiz altyapı ve eksik kadrolarla yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştiriyor. Böylece, bir yandan lisans eğitiminin ardından lisansüstü eğitim değersizleştiriliyor, bir yandan da geleceğin akademisyenleri bu sorunlu ortamlarda yetişmiş oluyor. 

Örneğin, hâlâ ciddi bir akademik kadro sıkıntısı yaşayan Ağrı 
Ibrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) 2022-2023 güz döneminde 21 
anabilim dalında yüksek lisans, 9 anabilim dalında doktora programı açtı.” Üniversitede Kasım 2022 itibarıyla 1.109 yüksek lisans, 
55 doktora öğrencisi var. 

Pek çok taşra üniversitesinde, kontenjanlar geniş, giriş şartları düşük tutulduğundan bu programlara girmek kolay. Hedef mümkün olduğunca çok diploma vermek olduğundan bu programlar- 


7 “2022-2023 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları”, Ağrı 
Ibrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, https//www.agri.edu.tr/ 
upload/lisansustuenstitusudetay/2200Lisansüstü20Kontenjanlar.pdf (erişim 16 
Ağustos 2022). 

8 AİÇÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan Kurumsal Istatistikler, httpsWobs.agri.edu.tr/oibs/public, stats/index.aspx?dilstr-TR# (erişim 5 Kasım 
2022). 
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dan mezun olmak da hiç zor değil. Dolayısıyla gerekli torpili bulabilenler için akademisyen olmak gittikçe kolaylaşıyor. Akademisyen sayılarındaki artışın bir kısmı da işte bu şartlarda gerçekleşiyor. Doçent ve profesör unvanlarını almak için de benzer bir kolaylıktan söz etmek mümkün. 

Sonuç olarak, akademik kadrolarda her kademede sayılar artıyor; bu artış önümüzdeki yıllarda da sürecek gibi görünüyor. 
Öte yandan nicelikteki artış niteliğe aynı oranda yansımıyor, aksine nitelikteki problemleri görünmez kılmaya yarıyor. AİÇÜ Rektör Yardımcısı Kaya'nın söylediği gibi önümüzdeki yıllarda da “İstanbul'da levha okumak” bir taşra üniversitesinde eğitim almaktan daha iyi olacağa benziyor. 
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GÖZDE: 
“DEĞİŞTİĞİMİ HİSSEDİYORUM” 


“Bu, beni rahatsız ediyordu,” diyor Gözde, “Artık gerçekten değişmeye başladığımı hissediyordum.” Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nde aldığı dört yıllık eğitimden bahsediyor. 
Bölümün 2020 öncesi mezunlarından olan Gözde'yle, mezuniyete hazırlandığı günlerde konuşuyorum. Sesinde mezuniyet coşkusundan ziyade, öfke ve bıkkınlık var. Hocalarının çoğunun muhafazakâr olduğunu, dersleri dini bir yaklaşımla anlattıklarını, kendisinin de onlardan bir şekilde etkilendiğini söylüyor. Derslerde, dersle alakasız dini içerikli “makaleler” okumak zorunda kalmış, yüksek not almak için hadis araştırmış, sınav kâğıdına inanmadığı cümleler yazmış ve sonuçta sürekli bunlara maruz kaldığı için, “zorla değil” ama “empozeyle” hiç istemediği bir yönde değişmiş. 


“Yerli ve milli” sosyal hizmet 


Yalova Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Sosyal Hizmet Bölümü, alana “yerli ve milli bir anlayış” getirme iddiasında. Bunu, Bölüm Başkanı Prof. Ali Rıza Abay söylüyor. 
Abay, 2017 yılında bölümü kazanan öğrencilere Twitter'dan şöyle seslenmiş:! 


1 Ali Rıza Abay GAlirizaabay, Twitter, 9 Ağustos 2017, https//twitter.com/Alirizaa- 
bay/status/895147909938905088 (erişim 23 Ocak 2022). 
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Kurucusu olduğum ve Sosyal Hizmete yerli ve milli bir anlayış getiren Yalova Sosyal Hizmet Bölümünü kazanan gençleri tebrik ediyorum. 


Türkiye'de sosyal hizmet eğitiminde öncü kurum Hacettepe Üniversitesi. Kökleri 1967'ye gidiyor, bölümün internet sitesinde “Değerlerimiz” listesinin en tepesinde “insan haklarına duyarlılık, demokrasi, eşitlik” yer alıyor.? Ali Rıza Abay, “yerli ve milli” derken kurduğu bölümün, aslında bu ekolden farkını da vurguluyor. 

Sosyal hizmet bölümü mezunları, daha çok kadın sığınma evi, mülteci kampı, yaşlı bakım evi gibi kurumlarda çalışıyor; toplumdaki dezavantajlı grupları desteklemek üzere görev yapıyorlar. Hacettepe Üniversitesi mesleğe “insan hakkı” temelinde yaklaşırken Yalova Üniversitesi “yerli ve milli bir anlayış”tan bahsediyor. 

“Muhafazakâr bölüm” de Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü yöneticileri tarafından sıkça kullanılan bir ifade. Hande Gülen, araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığında Bölüm Başkanı Ali Rıza Abay'la tanışmaya gittiğinde ondan duyduğu ilk sözler, “Burası muhafazakâr bir bölüm, baştan söyleyeyim,” olmuş. 

KHK'yla ihraç edilen akademisyenlerden biri olan Hande Gülen, “Hocalar ya da bölüm başkanı, bunu açıkça söyledikleri için ders içeriklerini, müfredatlarını tahmin edersiniz,” diyor. 

Peki tam olarak nedir bu “yerli ve milli anlayış?” “Muhafazakâr” bir sosyal hizmet eğitimi nasıldır? Bu soruların yanıtı için Gözde'ye kulak verelim. 


Yalova: İstanbul'a yakın üniversite 


İstanbul'dan Yalova'ya feribot seferiyle 75 dakikada gitmek mümkün. 
Bu coğrafi konum, şehrin sosyo-ekonomik gelişmesine katkıda bulunuyor. Kozmopolit bir şehir olan Yalova'da farklı kültürleri, etnik grupları, siyasi eğilimleri bir arada görmek mümkün. CHP, kentteki güçlü partilerden, 209 yerel seçimlerini az farkla da olsa kazanmayı başardı. 


2 “Misyon ve Vizyon”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, http://www. 
shy.hacettepe.edu.tr/tr/menwmisyon, ve, vizyon-107 (erişim 23 Ocak 2022). 


2008 yılında kurulan Yalova Üniversitesi, bulunduğu şehir itibarıyla 
diğer pek çok başka taşra üniversitesine nazaran hem nitelikli öğretim elemanı hem de yüksek puanlı öğrencileri cezbetme kapasitesine sahip. Dolayısıyla, AK Parti'nin hayata geçirmeye çalıştığı yeni üniversite modeli için Yalova'da şartlar görece uygun. 

Ancak böyle avantajlı koşullara sahip olan Yalova Üniversitesi yıllarcakampüs sorunuyla uğraştı. Karizma Alışveriş Merkezi'nin en üst katı da dahil olmak üzere, uzunca bir süre şehrin çeşitli yerlerinde kiralanan ve eğitime hiç uygun olmayan mekânlarda ders yapıldı. Hukuk Fakültesi'nden bir akademisyen, yaptığımız görüşmede, Karizma AVM'de kendisi ders verirken arkadan Serdar Ortaç şarkılarının duyulduğunu anlatıyordu. Yeni kurulan üniversitelerle ilgili “kervan yolda düzülür” anlayışı, Yalova Üniversitesi'nde böyle bir perişanlığa yol açtı. Kampüs sorunu çözüldükten sonra inşaatların tamamlanıp tüm fakültelerin ana kampüse taşınması 2019 yılını buldu. 


Üç günlük rektör 


15 Temmuz'la birlikte ortaya çıktı ki, Yalova Üniversitesi Gülencilerin 
hem akademik hem de yönetim kadrolarında yoğunlaştığı üniversitelerden birisiydi. 

15 Temmuz'un ardından kaotik bir dönemin yaşandığı üniversitede bir buçuk yıl boyunca dördü vekaleten olmak üzere altı rektör görev yaptı. Bu rektörlerden birisinin görev süresi sadece üç gün oldu. 
Mart 2018'de ilahiyatçı rektör Suat Cebeci atandığında, üniversite, nihayet öğrencilerin tabiriyle “sabit” bir rektöre kavuştu. İlginç bir nokta; 15 
Temmuz'dan sonra üniversiteye asaleten atanan üç rektörün üçü de ilahiyatçı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu üniversiteyi özellikle bir ilahiyatçı- ya yönetmek ister gibi görünüyor. Bu arada üniversitenin ilahiyatçı rektörlerinden birisi de daha sonra Diyanet İşleri başkanı olan Ali Erbaş'tı... 

Türkiye'de iki üniversitede bulunan polimer malzeme mühendisliği Yalova Üniversitesi'nin eğitimde öne çıkardığı bölümlerden birisi. Ayrıca İlahiyat Fakültesi de Yalova Üniversitesi'nin iddialı olduğu fakültelerden. Sıkça kamuoyunda tepki yaratan sözleriyle gündeme gelen Doç. Ebubekir Sifil de bu fakültede görev yapıyor. Sifil, son olarak, namazı keyfi olarak sürekli aksatan kişi için “Çağrılır, azarlanır. (...) Çağrılır, dövülür. Devam ederse taziren öldürülebilir,” sözleriyle gündeme gelmişti. 
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Sosyal hizmetten tek hoca 


“Bölümde eğitim nasıl?” diye sorduğumda, Gözde hemen hocalardan bahsetmeye başlıyor: 


Eğitim yetersiz çünkü örneğin sosyal hizmet alanından gelen sadece bir hoca var. Ve o yetemiyor her derse, herkese. 


Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 2009 yılında eğitim vermeye başladı. Gözde'nin döneminden sonra kadroda bazı degişiklikler oldu ama tablo genelde aynı kaldı: Sosyal hizmet alanından bir hoca. Kasım 2022 itibarıyla da bölümde dokuz öğretim üyesi var, kimisi ilahiyat, kimisi edebiyat, kimisi sosyoloji kökenli... Sosyal hizmet alanından gelen öğretim üyesi sayısı ise sadece bir. Diğerlerinin sosyal hizmet eğitimi yok ama sosyal hizmet eğitimi veriyorlar. Bu arada Bölüm Başkanı Abay'ın lisans eğitimi ilahiyattan. 

Gözde, bölümde bazı hocaların hiç ders anlatmadığını, dersi öğrenci sunumlarıyla doldurduğunu söylüyor: 


Hocalardan birkaçı hiç ders anlatmayıp öğrencilere sınıfta sunum yaptırıyor. Ve biz o derslere gitmiyoruz. Bunlar aslında bizim alan derslerimiz. Sosyal hizmetlerin temelini oluşturan derslerde biz hiçbir şey yapmadık. Bu size tuhaf gelebilir. Ama gerçekten, geliyoruz sınıfa, öğrenciler sunum hazırlamış oluyor — ki o sunumlar internetten kopyala yapıştır- biri çıkıyor, okuyor. 
Uzun uzun paragraflar alıp koyuyoruz slayta. Ve biz hiçbir şey öğrenmiyoruz. 


Öğrenciler, derslerde sosyal hizmete dair pek bir şey öğrenemiyor. Öte yandan yoğun şekilde maruz kaldıkları bir şey var: Dini yaklaşım. Farklı disiplinlerden gelen hocaları birleştiren ortak nokta da bu zaten. Gözde şöyle anlatıyor: 


Sürekli dini yaklaşımlarla ders öğreniyoruz. 

Geliyorsun birinci sınıfa, sosyoloji dersinde hoca sana önce sosyologlan anlatıyor, sonra, “benim ilahiyatçı kimliğimle,” diyerek, dini boyutu anlatıyor. 


Ben bunları anlamakta çok zorlanıyordum -rahatsız olduğum- dan değil- ama bu derste neden din var? Böyle olunca, derste tartışma ortamının da önü kapanıyor, çünkü din var. Hepimiz inanıyoruz. Neyi tartışacaksın orada? 


Gözde diğer dersleri de şöyle anlatıyor: 


Sosyal hizmette sanatın işlevini öğreniyoruz; hep dini motifler, sadaka taşları, kuş evleri... Ahilikten girip “ecdadımız”, “Osmanlı” diye devam ediyoruz. 

Mesela, kadınla ilgili derste şunu anlatıyorlar: Boşanmanın sebebi, kadınların dayanma eşiğini zorlamayıp isyan etmesi. 

Bütün derslerde aile bütünlüğü, ailenin temel taşının kadın olduğu muhafazakâr bakış açısıyla anlatılıyordu. Ama hiçbir zaman şu söylenmedi; “Tabii ki kadın da sosyalleşmeli, iş hayatına girmeli.” “İş hayatında kadınları desteklemeliyiz” gibi bir cùmle duymadım. 


Gözde, Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nde “seçmeli” olarak da Osmanlıca dersi almak “zorunda kalmış”. Bölümün yöneticileri öğrenciler için bu dersi uygun görmüş! 

Gözde, işte böyle bir müfredat ve hocalarla geçen yılların sonunda değişmeye başladığını fark ediyor: 


Dokuz-on hocanın hepsi aynı düşüncede. Ve hepsi dersin bir tarafından tutup bir şeyleri parçalar halinde bize vermeye çalışıyor. 
Ben mesela, bazı şeylerde değişmeye başladığımı, empoze olmaya başladığımı hissediyorum. Zorla olan bir şey değil bu. Arkadaş grubumuzda bunu çok fark ediyoruz: İlk geldiğimiz zaman böyle değildik. 


“Rabbimize hamdolsun” 


Gözde sadece, dini perspektifle anlatılan ders içeriklerine maruz kalmıyor. Aynı zamanda başarılı olmak için bunları öğrenmesi de gerekiyor. Göç ve Mültecilik dersinin sınavı için okuması gereken notları şöyle aktarıyor: 
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Hoca, bize 120 sayfa sınav notu gönderdi. 60 sayfa insan haklarıyla ilgili evrensel bildirgelerden sorumluyduk. Geriye kalan 60 sayfa, sadece dini hadis, dini bilgilerdi. Ve anlamıyordum da! Oturdum onlara çalıştım. Çünkü sınav kâğıdına onu yazdığın zaman kesinlikle daha yüksek puan alıyorsun, 100 alıyorsun. 


Bu dersin notlarına ben de ulaştım. Yarısı gerçekten göç ve mültecilik üzerine. Geri kalan kısmı anlamak ise hakikaten zor. Başında, “Makaleler” yazsa da bu metinlere makale demek pek mümkün değil Bazılarının sonunda selamlar, dualar var. Örneğin birinin son paragrafı şöyle: 


Yeryüzünü yönetme görevini bihakkın yerine getirebilmesi için beşeri akıl, irade, vicdan, iman, haysiyet, varlıklara isim verebilme gibi yüksek kabiliyetlerle donatarak onu insan kılan Rabbimize hamdolsun. Vahyin insanı inşa etmesine en güzel örnek olan sevgili Efendimiz'e salât olsun. Hak ve hürriyet temelinde vahye mutabık bir hayat inşa etmeye gayret eden tüm insanlara selam olsun... 


Bu “makale”lerin göçle ve mültecilikle neredeyse hiç alakası yok. Dahası, metinler anlaşılır da değil. İyi not almak için gerçekten cümleleri ezberleyip sınavda tekrar etmekten başka çare yok gibi görünüyor. Tıpkı bir duayı anlamını bilmeden, Arapça olarak ezberlemek, gerektiğinde ezberden okumak gibi... 


“Sınavda her şeyi dine bağlıyorum” 


Gözde anlasa da anlamasa da, inansa da inanmasa da, iyi not almak için sınav kâğıdına “hocaların hoşuna gidecek cümleler” yazmış: 


Aslında, mültecilik konusunda net bir düşünceye sahip değilim. 
Bu insanlar ülkeye alınmalı mı alınmamalı mı, nasıl alınmalı, bilmiyorum... Ama sınavda dedim ki; “Tabii ki almalıyız”. Sınav kâgıdına dünya evrensel bildirgesiyle ilgili bir şey yazmak yerine, ensar-muhacir kardeşliğini yazdım. Yazıyorum, yazdıktan sonra bunların bana ait olmadığını o kadar hissediyorum ki... Ama orada onu yazmam gerektiğini hissediyorum. 

Bu beni rahatsız ediyordu; artık gerçekten değişmeye başladığı- 


mı hissediyordum. Değişmek kötü bir şey değil ama sınav kâğıtlarına çoğu zaman gerçek düşüncemi yazmadım. 

“Sanat” denince benim aklıma başka şeyler geliyor ama derste “Güzel Kuran okunması da bir sanattır,” diyorlardı, ben de bunları sınav kâğıdına uzun uzadıya yazdım. Ya da sınav için hadis araştrıyordum. Sınavlarda sürekli bir dine bağlama eğilimi oluyor. En alakasız konuyu bile bağlıyorum. Çoğu kişi böyle. 


Kürtaj dersi 


Gözde çoğu derste anlatılanları mecburen öğrenmiş. Bir de içine işleyen dersler, onu ikna ederek değiştiren hocaları var: 


Bir hoca var, çok temellendirerek anlatır, açık bırakmaz. Sen onun dediğini onaylarsın. Bize kürtajı öyle anlattı ki hepimiz o günden sonra, “Kürtaj bir bebeği öldürmektir, kürtaj olmamalı” kanısına vardık. 

Ama kesinlikle, kürtajda bir gereklilik ihtimali öğretilmiyor. 
Kesinlikle o tarafı bilmiyoruz. Artık ben de, “Kürtaj, çok zorunlu olmadığı müddetçe yapılmamalı”yı savunuyorum. “Empoze olmak”tan kastım bu. 


Okulda etek giymiyoruz 


Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'ndeki muhafazakâr hocalar, dört yıl boyunca Gözde'nin yalnızca düşüncelerini değil kılık kıyafetini de etkilemiş. Gözde, üzerinde hissettiği baskı nedeniyle istediği gibi giyinemediğini söylüyor: 


Okula giderken askılı ya da sıfır kol giyebiliriz —saçımız açık olduğu için askılı o kadar göze batmıyor herhalde— ama kesinlikle etekle gitmeyiz. Bu bir baskıdır. 

Ben günlük hayatta etek giyerim. Bu sene havalar sıcak ama okula yine etekle gitmeyeceğim. 

Kıyafetlerimizle ilgili, “Bu, okula gitmez ama günlük (okul dışında| giyersin” gibi arkadaş yorumları oluyor çünkü hepimiz bunu hissediyoruz. 
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Gözde, bunların yanı sıra aldığı eğitimin olumlu yanlarını da anlatıyor. Örneğin, derste kendi görüşlerini ifade ettiğinde notu kırılmıyor. Hocalar genellikle mütevazı ve insancıl; Gözde, “Belki dini bakış açısının getirmiş olduğu alçakgönüllülük, belki de öğrenci kazanma yöntemi,” diyor. Ayrıca, hocaların öğrencileri çok fazla sahaya göndermelerini, uygulama ödevi vermelerini de olumlu noktalar olarak belirtiyor. 

Ne var ki bunlar Gözde'nin genel memnuniyetsizliğini gidermiyor. Neticede, sosyal hizmet alanından olmayan hocalardan alınan, dinle bezeli bir eğitim var ortada. Gözde, “Bu okulun bu kadar olduğunu bilsem, belki yazmazdım,” diyor. 


Muhafazakâr öğrencilerin gözünden 


Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nü araştırırken üniversite ve bölüm yöneticilerinden sorularıma yanıt alamadım ama Gözde'den başka öğrencilerle de görüştüm. 2020 öncesi yaptığım görüşmelerde dokuz öğrenci ve mezun sorularımı yanıtladı. İçlerinde Gözde'den farklı düşünenler de vardı. 

Örneğin, muhafazakâr bir öğrenci olan Banu da, “Alandan gelmiş bellibaşlı profesör unvanı olan hocamız yok,” diyor ama “Çogu üniversitede böyle”, “Hocalarımız ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar,” diyerek kabulleniyor durumu. O da hocaların “ağırlıklı olarak muhafazakâr” olduğunu düşünüyor ancak ona göre bunu derste açıkça gösteren hocaların sayısı az. Ayrıca bu yansı- 


malar olağan: 


Aile Kurumu ve Hukuku dersinde, Kuran-ı Kerim'den yansımalar ve örnekler görebiliyoruz. (...) Türkiye ağırlıklı olarak Müslüman bir ülke olduğu için, bunun izlerini görmüş oluyoruz. 


Bir başka muhafazakâr öğrenci Feza'ya göre de Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkede muhafazakâr hocaların görüşlerini belirtmelerinde bir sakınca yok: 


Zaten İslâmcı bir toplumda yaşadığımız için görüşlerini belirtmelerinde kesinlikle bir yanlışlık göremiyorum. Bu ülkede bu din çogunlukta olduğu için bu şekilde öğretiliyor ama dersler bilimsel bir şekilde işleniyor. 


Staj dersinde Erbakan'ın danışmanı 


Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nden 2018 yılında mezun olan Ebru ise farklı bir noktaya dikkat çekiyor: 


na 


Hocaların durup durup “dindar kimliğimle”, “ilahiyatçı kimliğimle” diye söze girdikleri doğru. Bunlar akademide yanlış. Bir sosyalist ya da sol görüşte hocamız, “Ben şu görüşteki bir insan olarak şöyle düşünüyorum,” demiyor. 


Ebru, bazı hocaların dersleri kendi görüşlerini aktarmak için kullanmasına dair çarpıcı bir örnek anlatıyor. Bölümdeki tüm öğrencilerin zorunlu olarak aldıkları, ders kapsamında bir kurumda stajda yaptıkları Uygulamalı Eğitim dersi var. Ebru'nun söylediğine göre, bu dersin hocası, öğrencilerden staj yapmalarının yanı sıra belirli kitapları okumalarını ve kitapların özetini el yazısıyla yazmalarını istiyor. Kitaplar şunlar: 


e Kaos - Batı Hâkimiyetinin Çöküşü, Hasan Köni 

» Büyük Satranç Tahtası - Amerika'nın Küresel Üstünlüğü ve Bunun Jeostratejik Gereklilikleri, Zbigniew Brezinski 

e Narkoz, Mete Gündoğan (Kitap “küresel sömürü düzeni” üzerine. Yazar Gündoğan, bir dönem Necmettin Erbakan'ın danışmanlığını yapmış.) 


İsimlerinden anlaşılabileceği gibi bu kitapların sosyal hizmetle ilgisi yok. Ebru “Hocanın kendi fikrini empoze etmek amacıyla bize ödev olarak verdiği kitaplar,” diyor: 


Bunlar sağ siyasetin kitapları. Hocanın kendi görüşü böyle olabilir ama bütün bölüme, “Bunu okuyacaksınız,” demek etik değil. İlkokul çocuğu gibi, “Özetini el yazısıyla getirin,” demesi çok abes. 


Anlaşılan o ki, Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nde, muhafazakâr hocaların derste öğrencilere kendi görüşlerini aktardığı yetmiyor, staj dersinde öğrencilere kendi beğendiği kitapları okutması yetmiyor. Bir de öğrencilerin kitapların özetini el yazısıyla yazmasını isteniyor. El yazısı olsun ki, öğrenciler bilgisayarda kopyala yapıştır yapamasın, o düşünceler kafalarına iyice yerleşsin. Bir hocanın, dersi kendi siyasi amaçları için suiistimal etmesinin az bulunur bir örneği... 


Kıyamet alametleri ve iktisat teorileri 


Ders ne olursa olsun mevzuyu dine bağlayan hocalara diğer üniversitelerde de rastlamak mümkün. Bu hocalar özellikle taşra üniversitelerinin ilk 10 yılında boş kadroların da etkisiyle kendilerini oldukça rahat hissediyordu. Giresun Üniversitesi'nden Suzan, 2015 yılında yaptığımız görüşmede iktisat tarihiyle ilgili bir dersi şöyle anlatmıştı: 


Biz ders işlemiyoruz o hocanın dersinde. Dersi 13 hafta aldık. Benim 
13 hafta boyunca dinlediğim şey; Kuran'daki ayetlerin betimlemesi, Yusuf Has Hacib, Ebu Yusuf, bunların yaptıkları... İktisatla alaka- 

: sı yok! Hoca şöyle bağlıyor, “Onlar İslâm'da şunu yaptı, bunu yaptı,” diyor, sonunda da “Ekonomi öyleydi de böyle oldu,” diyor. İktisat tarihi oluyor... 


Suzan bu hocanın dersinden 100 almanın yolunu bulmuş: 


Sınav kâğıdına Kuran'da bildiğim ayetleri yazdım. Sorularla hiç alakası yoktu. 100 aldım. Yemin ediyorum, o şekilde aldım. Arkadaşlarıma dedim ki, “Geri zekâlısınız siz, iki tane ayet yazsanız 100 alırdınız.” Adamın hoşuna gidiyor. 


Suzan, yüksek not aldığı tezini ise şöyle anlatmıştı: 


Ben tezimden de 100 üzerinden 98 aldım. Tezim, “Kuran'da geçen iktisatla ilgili ayetlerin çözümlemeleri...” 

Zaten bir şey de yapmıyorsunuz; ayeti yazıyorsunuz, aklınıza ne gelirse yazıyorsunuz, sonra da bağlayabildiğiniz yerden bağlıyorsunuz. (Mesela) İktisatta sermaye konusu var. Ben “Yeraltı, yerüstü kaynakları, güneş, ay, şu, bu düşünüldüğünde; bunlar da Atlah'ın insana verdiği sermaye değil midir,” diye bir girdim... 

(Bir başka örnek...) Ünlü iktisatçı diyor ki, “Doğal kaynaklar sınırsız olmadığı için, insan nüfusu sürekli arttığından dolayı kaynaklar 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É tükenecek, insanlık açlıktan ölecek.” Ben de şuna bağladım; “Bu zaten kıyamet alametlerinde var. Demek ki Kuran'da geçiyor.” 


Bugüne kadar taşra üniversitelerinden Suzan gibi binlerce öğrenci, dersi çalışarak değil sınav kâğıdına ayet yazarak geçti, üniversiteden eleştirel düşünme kapasitesini geliştirerek değil, hocanın hoşuna giden şeyler söyleyince başarının geldiğini görerek mezun oldu. 


“Sosyal hizmet diye geldik imam olacağız” 


Öğrencilerin anlattığına göre, Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'ndeki hocalar, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nü solcu olarak görüyor, sıkça o ekolü eleştiriyor. Gözde okulda sürekli Hacettepe'ye “giydirme” olduğunu belirterek “Sanki biz Hacettepe'nin muhafazakâr modeli olmak için yarışıyoruz,” diyor. 
Gözde'ye göre hocalarının amacı Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nü “muhafazakârlıkta bir marka” yapmak. 

Bölümdeki bazı hocaların dini yaklaşımı öyle yoğun ki, 2018 
mezunu Ebru'nun söylediğine göre, öğrenciler o hocalar için kendi aralarında “imamlarımız” diye espri yapıyor. 

Bir başka öğrenci ise 2016 yılında Twitter'da bölümdeki eğitimi şöyle tarif etmiş:? 


Sosyal hizmet diye geldik imam olarak mezun olacağız bu gidişle çünkü burası Yalova University. 


Son dönemde yaptığım bazı kısa görüşmeler, o günden bugüne Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'ndeki eğitimde, dinin dozunda azalma da dahil, bazı değişimlere işaret ediyor. Ancak 2022 mezunu bir öğrenci de bir hocanın derste Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan “Reis” diye bahsettiğini söylüyor. Neticede bugün de bölümdeki öğretim üyelerinin biri hariç hiçbirinin sosyal hizmet eğitimi yok, çoğunun muhafazakâr kimliği ön planda. 

Gözde'nin anlattığı 2020 yılı öncesi tablo ise AK Parti iktidarı- 


3  SemihKarabalçık ©K Semih, Twitter,3 Şubat2016, https/twitter.com/K, Semih/ 
status/694965316317794304 (erişim 22 Kasım 2019). 
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nın dindar nesil yetiştirme çabalarının net bir yansıması. Durumu gayet olağan bulan öğrenciler de var ama önemli bir bölüm kendilerine bir şeylerin “empoze edilmesi”nden hiç hoşnut değil. İktidarın öğrencileri dindarlaştırma çabası kısmen sonuç verir gibi görünürken bazı öğrencilerde de olumsuz tepki yaratıyor. Örneğin Gözde bu değişimin, özgür değil, kuşatılmış bir ortamda oldugunun farkında. Bu nedenle üniversiteden mezun olurken sesinde coşkudan ziyade bıkkınlık ve öfke var. AK Parti iktidarı dört koldan uğraşıyor ama üniversitelerde dindar nesil için atılan tohumlar güçlü filizler vermiyor. 


6 


İLÇEDE MYO: 
“OUTLET” ÜNİVERSİTE 


BULANCAK: ANAHTAR TESLİM 
BİNA KARŞILIĞINDA 2.500 ÖĞRENCİ 


Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, yıllardır şehrin göbegindeydi. Üniversite tercih kılavuzunda da il merkezinde eğitim verdiği yazıyordu. Ancak, 2009 yılında bu okulu kazanan öğrenciler, kendilerini Giresun'un Bulancak ilçesinde buldular. Üniversite yönetimi, Meslek Yüksekokulu'nu (MYO) kimselere haber vermeden ilçeye taşımıştı. 

Türkiye'de “her ile bir üniversite” politikası, “her ilçeye en az bir MYO” politikası eşliğinde uygulandı. İki yıllık önlisans eğitimi veren MYO'lar ilçelere birer ikişer serpiştirilirken bazen yanlarına dört yıllık lisans eğitimi veren yüksekokul ve fakülteler de katıldı. 
Bu politikanın hedeflerden birisi, üniversitenin şehir merkezine getirdiği ekonomik hareketliliği ilçelere yaymaktı. Dönemin AK Parti Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, bir ilçe yüksekokulu açılışı sırasında şöyle diyordu:' 


Fakültesiz ve yüksekokulsuz ilçe kalmaması için çalışacağız. Kalkınma dediğimiz zaman topyekün bütün ilçelerle olmalı. 
1 “Bulancak Uygulamalı Yüksekokulu Açıldı”, Giresunlular, 10 Mart 2010, arşivlen- 


miş kopya, https//web.archive.org/web/20101215191255/http://www.giresunlu- lar.com/haber, detay.asp?haberiD91. 
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Giresun'un Bulancak ilçesine öğrenciler 2009 yılında işte bu politika kapsamında taşındı. Aslında, ilçede halihazırda üniversiteye bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO) açılmış, binası da yapılmıştı ama YÖK okulun öğrenci almasına izin vermiyordu zira ilçede öğrencilerin kalabileceği bir yurt yoktu. Ancak dört gözle öğrenci bekleyen Bulancak halkı sabırsızlanıyordu. Onları daha fazla bekletmek istemeyen üniversite yönetimi, hazır bina da yapılmışken, MYO'yu Bulancak'a taşıyıverdi! 

Öğrenciler buna karşı sessiz kalmadı. Protesto amacıyla rektörlüğe yürüdüler. Grup adına konuşan Mehmet Yılmaz şunları söylüyordu? 


Bizi hoş geldin pankartlarıyla karşılayanlar, sorunlarımızı görmezden geliyor. 

Nitelikli, bilimsel bir eğitim görmek amacıyla geldiğimiz Giresun'da büyük hayal kırıklığı yaşadık. Tercih kitaplarında okulumuzun merkezde olmasına rağmen Bulancak ilçesinde eğitim görüyoruz. 1800 öğrenci her gün bu ilçeye gidiyoruz. Dolmuş fiyatları zamlandı. Barınamıyoruz, beslenemiyoruz, yurt yok. Ev kiraları 200 liradan başlıyor.? Hepimizin bütçesi bu masrafları karşılamıyor. Giresun esnafı bizi müşteri, yolunacak kaz gibi görüyor. 
Üniversite yönetimi sorunlarımızı görmezden geliyor. 


Protestonun ardından öğrencilerin, “Dolmuş zammı geri alınsın” talebi kabul edildi; ücret 175 kuruştan 125 kuruşa düşürüldù. Ancak fakülteler arası ücretsiz servis talebi karşılanmadı. O kadar da uzun boylu değildi! Bulancak dolmuş esnafı yüksekokul inşaatı için cebinden para koymuştu; şimdi yaptığı yatırımın karşılığını almak istiyordu. Hem Bulancak'ın içinde hem Bulancak-Giresun hattında öğrenci taşımak istiyordu. 

Yüksekokulun inşaatında dolmuş esnafının gerçekten de önemli birrolü vardı. Dokuz ay sonra.bu binada, UBYO'nun açılışı sıra- 


2 “Giresun diye gittiler, Bulancak çıktı!”, Sol Haber Portalı, 23 Ekim 2009, http:/ 
haber.sol.org.tr/sonuncu-kavga/giresun-diye-gittiler-bulancak-cikti-haberi-19580 (erişim 21 Ocak 2022). 

3 Eylül 2022 itibarıyla internetteki emlak sitelerine göre kiralar 1.700'den başlıyor. 

4 Eylūl 2022 itibanyla Bulancak-Giresun öğrenci dolmuş ücreti 10 TL. 
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sında dönemin maliye bakanı Mehmet Şimşek dolmuş esnafına teşekkür ediyordu:” 


Bu okulun yapılmasında maddi katkıları olan, başta okulumuza ismini verdiğimiz merhum Kadir Karabaş'ın kardeşi Veysel Karabaş'a, Piraziz-Giresun Dolmuş Durağı Kooperatifi ve Bulancak Şehiriçi Dolmuş Durağı Kooperatifi'nin değerli çalışanlarına hükümetimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. 


Giresun Üniversitesi: Alper Tunga Caddesi, 
Kerkük Sokağı 


Giresun Üniversitesi “her ile bir üniversite” politikası kapsamında, 2006yılında kurulan ilk 15 üniversiteden birisi. 

2012-2016 arasında Azerbaycan kökenli Aygün Attar'ın rektörlük yaptığı üniversitede milliyetçi hava kampüse girdiğinizde hemen fark ediliyor. Zira, üniversitenin ana meydanlarından birisinin ismi, “Kafkas İslâm Ordusu Meydanı”, meydanda, Kafkas İslâm Ordusu Şehitleri Anıtı yer alıyor. Kafkas İslâm Ordusu, Osmanlı İmparatorluğu tarafından, 
1918 yılında Enver Paşa'nın talimatıyla kurulup Azerbaycan'a gönderilen orduya verilen isim. 

Attar döneminde, üniversitenin diğer mekânları da Türk İslâm dünyası ve Orta Asya tarihinden isimlerle donatılmış. Üniversitedeki 24 
amfinin her birine “Abay Kunanbay”, “Manas”, “Dede Korkut” gibi adlar verilirken, fakültelerdeki koridorlara da üzerinde “Alper Tunga Caddesi”, "Kerkük Sokağı”, “Süleyman Şah Sokağı" gibi isimler yazan nostaljik tabelalar konmuş. 

Üniversiteye 2017 yılında gittiğimde, Eğitim Fakültesi'ndeki kantinde bayrak yoğunluğu dikkatimi çekmişti. Duvardaki saatin içi, aynanın üstü, kapının arkası gibi pek çok noktada bayrak vardı, masanın üzerindeki TÜGVA dergisinin kapağındakileri de dahil edince, toplam 15 Türk ve 
6 Orta Asya Cumhuriyeti bayrağı saymıştım. Aynı fakültede “Şehitlerimiz” köşesi de bulunuyor. Şehirdeki güçlü milliyetçi damara paralel şekilde üniversitede de yoğun milliyetçi bir iklim yaratılıyor. 


5 “Bulancak Uygulamalı Yüksekokulu Açıldı”, Giresunlular, 10 Mart 2020, htıps// 
web.archive.org/web/20101215191255/hup//www.giresunlular.cor/haber. detay. 
asp?haberiD-91. 
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Mevcut rektör Yılmaz Can'ın ise Giresunspor'a özel bir ilgisi var ve bu ilgi üniversiteye de net olarak yansıyor. Üniversite binaları Giresunspor bayraklarıyla donatılıyor, üniversitenin internet sitesinde “Giresun Üniversitesi Giresunspor'un Yanında...” diye açıklamalar yapılıyor, Giresunspor'un maç galibiyeti haber olarak veriliyor.” Dahası, üniversitenin sosyal medya hesaplarından Giresunspor'un IBAN numarası veriliyor; öğrenci ve personel takıma destek olmaya çağrılıyor. 


“Burası fuhuş yuvası değil” 


2009 yılında “geçici” olarak Bulancak'a gönderilen Giresun Üniversitesi MYO öğrencileri, sonraki sene de Bulancak'ta okudular. 
İki yıllık üniversite hayatlarını ilçede geçirerek mezun oldular. Bu arada, en başta Bulancak'ta eğitim vermesi planlanan UBYO öğrenci almaya başlamıştı. Ancak halk MYO'nun da ilçede kalmasını, öğrenci sayısının azalmamasını istiyordu. Zira öğrenciler dolmuş için yolcu, ev sahibi için kiracı, kafe için müşteriydi. 

Nihayet 2012 yılında, yerel medyada MYO öğrencilerinin Giresun merkeze döneceği yönünde haberler çıktı. Hemen AK Parti İlçe Başkanı Hamit Karaoğlanoğlu ve AK Partili Bulancak Belediye Başkanı Kadir Aydın devreye girip rektörle görüşmeye gitti.? İlçede üniversite söz konusu olduğunda yerel siyasetçiler de esnaf kadar cevvaldi. Zira halkın memnuniyeti, siyasetçinin oyu demekti. 
İlçede öğrenci sayısını yükseltmek için hep birlikte çalışıyorlardı. 

Giresun Üniversitesi'nde o dönem rektör olan Aygün Attar, ilçedeki siyasetçilerle yapılan bu toplantıda söze “Bulancaklı hemşe- 


6 “Giresun Üniversitesi Giresunspor'un Yanında...”, Giresun Üniversitesi, 18 Aralık 
2020, https//www.giresun.edu.tr/tr/news-detaiVgiresun-universitesi-giresunspo- run-yaninda/2725 (erişim 31 Temmuz 2022). 

7 “Giresunspor Çotanak Stadı'nın Açılışını Galibiyetle Yapu...”, Giresun Üniversitesi, 24 Ocak 2021, https://www.giresun.edu.tr/tr/news-detail/giresunspor-cotanak- stadinin-acilisini-galibiyetle-yapti/2754 (erişim 31 Temmuz 2022). 

8 Giresun Üniversitesi, ©Giresun Uni, 28, Twitter, 28 Ocak 2021, https//twitter. 
comy/Giresun, Uni, 28/status/1354849383683129345 (erişim 31 Temmuz 2022). 

9 “Attar'dan çelişkili açıklama”, Yıldız Haber, 16 Temmuz 2012, https/www.yildiz- 
haber.com.tı/attardan-celiskili-aciklama-68465-haberi (erişim 16 Ağustos 2022). 
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rilerimizin içi rahat olsun,” diye başladı. Zaten UBYO'nun öğrenci almaya başladığını, sadece MYO'da akşamları ders gören ikinci öğretim öğrencilerinin merkeze döneceğini söyledi. Gerekçe vahimdi; can güvenliği. Rektör şöyle açıkladı: 


Bulancak'taki okul binası emniyet ve asayiş açısından 2. öğretim yapmaya uygun bir özelliği bulunmamaktadır. Gece geç saatlerde öğrencilerin ulaşım sorunu yaşaması, servis konulamaması (...) 
bu binada 2. Öğretim uygulamasını zorlaştırmaktadır. Okul binasının şehir merkezine emniyet ve asayiş noktalarına uzak bir yerde olması, okul dışındaki yol ve mekânlardaki konuşlananlar nedeniyle öğrencilerden çok sayıda şikâyet gelmesi, kısaca can ve mal güvenliği endişesi 2. öğretim yapılmaması kararının alınması sonucunu doğurmuştur. 


Okul binasının ikinci öğretim için uygun olmadığı, eğitim başladıktan üç yıl sonra fark edilmişti! Rektör, “yoldakonuşlananlar”dan bahsediyordu. Kastettiği, kadın öğrencileri taciz edenler, kadın erkek birlikte yürüyenlere saldıranlardı. O dönemde Bulancak'ta okuyan bir öğrenci, yaptığımız görüşmede durumu şöyle anlattı: 


İkinci öğretimi, kızlara laf atmalar oluyor diye kaldırdılar. 

C...) Kız arkadaşımı yurda bıraktıktan sonra iki kişi kovalamışt beni. Birinin elinde silah, birinin elinde cop vardı. “Burası fuhuş evi değil,” dediler. El ele bile tutuşmuyorduk, yan yana yürüyorduk sadece. 


Bingöl'de de 2015 yılında bindiğim taksinin şoförü de ormanlık alanda “çirkin şeyler” yapan bir üniversiteli çiftin dövüldüğünü söylüyordu. Üniversiteler, gençlerin beraberlerinde getireceği kültüre hiç hazır olmayan küçük illere, ilçelere açılınca, öğrenciler böyle bir tehlike çemberinin içine atılmış oluyor. Giresun Üniversitesi eski rektörü Attar'ın sözleri de öğrencilerin bu tehlikelere karşı korunamadığını gösteriyor. Çözüm olarak yöre halkının öğrenciye alışması bekleniyor, olaylar akışına bırakılıyor, bu arada öğrenciler ciddi saldırılara maruz kalıyor. 

2015 yılında tüm Türkiye'yi sarsan Özgecan Aslan cinayeti de aynı zamanda ilçede eğitim gören bir üniversite öğrencisinin öldürülmesi olayıydı. Aslan, Tarsus ilçesindeki bir üniversitede okuyordu. Tarsus'tan Mersin'deki evine dönmek üzere minibüse bindikten sonra cinsel saldırıya uğradı ve öldürüldü. YÖK, ancak infial yaratan bu olayın ardından ikinci öğretim saatlerinde bazı düzenlemeler yaptı, güvenlik önlemleri alınacağını açıkladı. Ancak, ilçede okuyan öğrencilerin başlıca taleplerinden biri olan şehre ücretsiz servis hiçbir zaman gündeme gelmedi. Zira bu okullar ilçelere, yöre esnafının ve bu arada dolmuşçuların para kazanması için açılıyordu. 


“Öğrenci yoksa oy da yok” 


Bulancak'taki Giresun Üniversitesi MYO'nun ikinci öğretim öğrencileri 2012 yılında şehir merkezine döndü ama gündüz okuyan MYO öğrencileri ve UBYO öğrencileri ilçede bu şartlarda eğitime devam etti. Öğrenciler can derdindeydi, Bulancaklılar öğrenci! 
İlçe halkının öğrenci sayısının azalmasına tahammülü yoktu. Bulancak'ın yerel gazetesi Yıldız Haber, AK Partili siyasetçilere şöyle sesleniyordu:"! 


2009 yerel seçimlerinde Belediye'yi bu yüksekokul sayesinde aldınız... Kim ne derse desin... Bu okulda okuyan öğrenciyi bu halk görmez ise siz Bulancak Belediyesi'ni unutun... 


Adeta üniversite öğrencisi de yol, su, elektrik gibi, hükümetin ilçeye getirmeyi vaat ettiği bir hizmetti, hizmeti almayan vatandaş isyan ediyordu. Siyasetçilerin yanı sıra üniversite rektörüne de hesap soruluyordu. Şu cümleler aynı gazetede “Olmadı sayın rektör!” başlıklı yazıdan:'? 


Öğrencilerin geri alınması ne demek oluyor? Bazı öğretim görevlilerinin isteklerine göre hareket etmek Bulancaklıları yok saymak demektir. 


10 Özgecan Aslan'ın öldürülmesinden sonra alınan tedbirler için bkz. 13. Bölüm: “Özgecan Aslan'dan Sonra Ne Oldu?” 


11 “Rektör'le hem fikiriz!”, Yıldız Haber Gazetesi, 17 Temmuz 2012 http:/www.yil- 
dizhaber.com.tr/m-haber-68469.html (erişim 21 Ocak 2022). 


12 “Olmadısayınrektör!”, Yıldız Haber Gazetesi, 21 Haziran 2012 http//www.yildiz- 
haber.com.tr/m-haber-68322.hıml (erişim 21 Ocak 2022). 
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Rektör, ilçedekiler için hükümetin bir memuruydu, temel vazifelerinden birisi de halka hizmetti. Dolayısıyla, onun akademisyenlerin isteklerine öncelik vermesi kabul edilemezdi. 

Yıldız Haber'de çıkan “Bulancak'ta kaç öğrenci var?” başlıklı yazıda da yazar doğrudan dönemin rektörüne sesleniyordu: "? 


Üniversiteye rektör olarak atanan Prof. Dr. Aygün Attar'ın bu konu hakkında açıklama yapmasını bekleyen Bulancaklı vatandaşlar, Bulancak'ta kaç üniversite öğrencisinin okuduğu ve hangi bölümlerin Bulancak'ta olduğunu bilmek istediklerini söylediler. 
Bulancak'a oranla çok küçük bir ilçe olan Şebinkarahisar'da (...) 
her geçen yıl öğrenci sayısının arttığını ifade eden vatandaşlar, öğrenci sayısının Bulancak'ta neden artmadığını sordular. (...) “Elbette öğrencileri ticaret kapısı olarak göremeyiz. Fakat bu zamanda üniversite öğrenci sayısı azınlıkta olan bir ilçenin kalkınması imkansızdır. Bu nedenle sayın Rektör, Bulancak'ta öğrenci sayısını ve bölümleri artırmalıdır. Unutulmamalıdır ki, bu okul yapılırken, birçok esnafımız özellikle de şehiriçi dolmuş esnafımız ciddi anlamda maddi destekte de bulunmuşlardır” dediler. 


Bulancaklılar yeri geldiğinde AK Parti'ye verilen oyu, yeri geldiginde yüksekokula harcanan parayı hatırlatıyor, iktidarın memuru olarak gördükleri rektörden hesap soruyordu. 

Dönemin rektörü Aygün Attar'ın da böyle bir konumlanışa itirazı yoktu doğrusu. Neticede, siyasi iktidar tarafından atanmıştı. İktidarın “üniversiteyle ilçeyi kalkındırma” politikasına uygun hareket etmesi, ilçe eşrafıyla iyi geçinmesi gerekiyordu. Ayrıca yüksekokula maddi kaynak sağlayan yerel yönetim ve esnaf onun için “partner”di, “iş ortağı”ydı, onlarla arayı bozmaması gerekiyordu. 

Attar bu doğrultuda, öğrenci sayısının artmasını isteyen Bulancaklılarla toplantılar yaptı, “Biz Bulancak'ı Giresun Üniversitesi'nin “Batı Kampüsü' yapma hayalindeyiz,” diyerek neredeyse bir siyasetçi gibi tatlı vaatlerle onların gönüllerini hoş tutmaya çalıştı.“ 


13 “Bulancak'ta kaç öğrenci var?”, Yıldız Haber Gazetesi, 20 Kasım 2014, http//www. 
yildizhaber.com.tr/m-haber-75308.html (erişim 21 Ocak 2022). 


14 “Bulancak İçin Yapılan Toplantıdan Üniversite Için Birlik Çıktı”, Giresun Üniversitesi, 13 Temmuz 2012, http//web3.giresun.edu.tr/index.php?id-269&L-1&1X.. 
ttnews%5Bpointer%5D=25l1&tx_ttnews%5BbackPid%5D=266&rtx_ttnews%5Btt_ 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Elimizde çiçekler: “Fakülteye talibiz” 


Yıl 2015 olduğunda, Bulancaklılar artık hayallerinin gerçeğe dönüşmesini istiyordu. İlçenin önde gelenleri, ellerinde bir çiçek Aygün Attar'ın kapısını çaldı. Bu kez hedef büyüktü; yeni açılacak fakültelerden birisine taliptiler. 

Heyette Bulancak Belediye Başkanı, Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Bulancak Ziraat Odası Başkanı vardı. Ancak asıl ağırlığı dolmuş esnafı oluşturuyordu: Bulancak Şehiriçi Dolmuş Kooperatifi Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Bulancak Şoförler Odası Başkanı, Giresun-Bulancak Minibüs Dolmuş Kooperatifi Başkanı... 

Belediye Başkanı Recep Yakar, önce İslâmi İlimler Fakültesi'nin Bulancak'ta açılmamış olmasıyla ilgili sitem etti, sonra sadede geldi: 


Yüksek takdirlerinizle; Bulancak olarak, üniversitemizin yeni kurulan birimlerinden öncelikle Spor Bilimleri Fakültesi'ne ve Deniz Bilimleri Fakültelerine Bulancak olarak talibiz. 


Ana gelir kaynağı fındık olan Bulancak'ın ne İslâmi ilimlerle ne de spor bilimleriyle ilgisi vardı. Deniz bilimleri fakültesinin de Bulancak'ta kurulması için hiçbir neden yoktu. Ancak kesin olan bir şey vardı. Bulancaklılar fakülte istiyorlardı. Neticede fakülte öğrenciler tarafından daha çok tercih edilecek, fakülteye gelen öğrencilerin ekonomik durumu daha iyi olacaktı. Giresun Üniversitesi'nin internet sitesine konulan habere göre, Aygün Attar, Bulancaklıların toplantı sırasında yaptığı sunumdan “etkilendi” ve fakülte talebine sıcak baktığını söyledi. 


Şikâyete karşı şiddet 


Bu arada Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO) 2013 yılında ulusal medyada haber oldu. Ancak 


news%5D=81 &cHash-ab609bfbal49804e8932befb60369184 (erişim 1 Aralık 
2019). 

15 “Bulancak'tan Fakülte Hamlesi”, Giresun Üniversitesi, 20 Şubat 2015, http://79. 
123.150.39/index.php?id-269&1x. ttnewsX5Bpointer5D-40&11x. ttnews5 BbackPid#5D-266&11X. ttnews65Btt, news965D-2856&xcHash-86c3785ac2c2d04 907b51727dfd86cdi (erişim 1 Aralık 2019). 
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eğitimle ilgili bir konuda değil, “Rektör danışmanı öğrenciye kafa attı” iddiasıyla...'9 Öğrencilerin ilçede eğitimle ilgili şikâyetleri bu kez böyle patlak vermişti. 

Rektör ve diğer yöneticiler, Bulancak'taki okulu ziyarete geldiklerinde öğrencilerin yoğun şikâyetleriyle karşılaştılar. Öğrenci Serhan Sertdemir'in, yaptığımız telefon görüşmesinde aktardıklarına göre o da yöneticilere “Bizi neden burada tutuyorsunuz? Bulancak'ın ekonomisine katkı sağlayalım diye mi?” diye sordu. İddiaya göre, gerilimli ziyaretin sonunda o dönem rektör danışmanı olan Kültigin Çavuşoğlu okul bahçesinde Sertdemir'in üzerine araba sürdü. Olaylar esnasında Sertdemir'e kafa da atıldı. Açılan kamu davası sonucunda, Çavuşoğlu'na 17 ay, Espiye Meslek Yüksekokulu'nun o dönem müdürü olan Zafer Türkmen'e ise 112 gün hapis cezası verildi." Bu arada, Çavuşoğlu olaydan sonra da rektör danışmanlığına devam etti. 


Diş hekimliği fakültesi kavgası 


Yıllar geçerken Bulancak'ın daha fazla öğrenci için lobi faaliyetlerisürüyordu. 2016 yılında Bulancak'a yeni bir MYO'yla ilgili güzel bir haber geldi. Belediye Başkanı, dolmuş kooperatiflerinin yöneticilerini toplayıp müjdeyi verdi: Anahtar teslim bina karşılığında 2.500 öğrenci! Şöyle diyordu Yakar:'8 


Giresun Üniversitesi ile bir protokol imzaladık. Pazar yerinin üstünü biz üniversiteye vermeye taahhüt ettik. Anahtar teslim edip bırakacağız. Bunun karşılığında 2 bin 500 öğrenci yeni eğitim yılında burada eğitim görecek. Bununla birlikte siz dolmuşçu esnaflarımızda bundan büyük ölçüde yararlanacaksınız. Bu bacasız fabrika ile birlikte Bulancak'ta ciddi bir hareket başlayacak. 


16 “Rektör Danışmanı öğrenciye kafa attı” iddiası”, Radikal, 11 Nisan 2013, http:/ 
www.radikal.com.tr/turkiye/rektor-danismani-ogrenciye-kafa-atti-iddiasi-1129 131/ (erişim 21 Ocak 2022). 

17 “Rektörüeleştiren öğrenciye kafa atu”, Sabah, 28 Haziran 2014, https//www.sabah. 
com.t/yasamyrektoru-elestiren-ogrenciye-kafa-atti-2781994 (erişim 21 Ocak 2022). 

18 “Dolmuş esnafına büyük görev düşüyor”, Yıldız Haber, 12 Aralık 2016, http:// 
www .yildizhaber.com.tr/haber-80619-dolmus. esnafina, buyuk, gorev. dusuyor. 
htm! (erişim 21 Ocak 2022). 
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2.500 öğrenci, Bulancak'a açılacak Endüstriyel Sanatlar Meslek Yüksekokulu'yla gelecekti. Protokol imzalandı ama o meslek yüksekokulu hiç açılmadı, Giresun Üniversitesi'nin hesapsız kitapsız açıp kapattığı onlarca akademik birim arasında yerini aldı. 

2018 yılında ise Bulancaklılar için çok daha sevindirici bir haber geldi: Üniversite senatosu diş hekimliği fakültesini Bulancak'a açma karan almıştı. Bu kez tutulan balık büyüktü. Ne var ki buna da merkezdeki sermaye sahipleri itiraz etti. İlçeler önemliydi ama “asıl gelişmenin ve kalkınmanın ancak merkezi geliştirmekle sağlanacağı” söyleniyordu. "9 Pastadan kimin ne kadar pay alacağı konusunda anlaşmazlık vardı. 

Buna karşılık Bulancaklı STK temsilcileri ilçe meydanında topla- 


nıpbir açıklama yaptı. Açıklamada ayak oyunlarından, rektöre yönelik tehditlerden bahsediliyordu:? 


Diş Hekimliği Fakültesi'nin, Bulancak'a verilmesi yıllardır üniversiteden en az payı alan ilçemizde bir nebze olsun sevinç kaynağı olmuştur. (...) Ancak üzücü bir gelişme olarak bu karar merkezdeki bazı kesimleri rahatsız etmiş ve bu karar için bazı talihsiz açıklamalarda bulunmuşlar. (...) Giresun'un Keşap, Görele, Tirebolu, Piraziz ilçelerinde yıllardır fakülte olacak ama 60 bin nüfuslu Bulancak'ta fakülte olmayacak. Diş Hekimliği Fakültesi'nin Bulancak'ta olmasına karşı çıkanlar, merkezde 7 fakülte, sahil ilçelerinde birer fakülte verilirken bir sorun yoktu da Bulancak neden gözünüze battı. 3 yıldır binasızlıktan Diş Hekimliği Fakültesi kurulamamışken, Bulancak taahhüt edince neden ayağa kalkılıyor, rektör uyarılıyor, hatta tehdit ediliyor? (...) Biz her türlü ayak oyununa karşılık Diş Hekimliği Fakültemizi ilçemize ve Giresun'a yakışır bir şekilde hizmete açarız. 


19 Başkanlığını Giresun Ticaret Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu'nun yaptığı Giresun Üniversitesi Kent Iş Birliği Platformu'nun tepkisi için bkz. “GÜKİP'ten fakülte tepkisi!” Giresun Haberci, 8 Ekim 2018, https//giresunhaberci.com/gukip- ten-fakulte-tepkisi/ (erişim 21 Ocak 2022). 

20 “Bulancak Sivil Toplum Kuruluşları Fakülte için Bir Araya Geldi”, Milliyet, 8 Ekim 
2018, http//www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/giresun/bulancak-sivil-toplum- kuruluslari-fakulte-icin-bir-araya-geldi-13080693 (erişim 21 Ocak 2022). 


Ancak sonuçta kazananlar merkezdekiler oldu. Diş Hekimliği Fakültesi, 2021 yılında şehir merkezinde eğitim vermeye başladı. 

Bu arada Bulancak'ta Endüstriyel Sanatlar Meslek Yüksekokulu için yapılan bina inşaatı yarıda kalırken, kamu kaynakları yine heba oldu.2' Okul Bulancak MYO'ya dönüştürüldü ve pasif durumda. 2009 yılında geçici olarak Bulancak'a taşınan MYO'nun kent merkezine dönmesi ise 2019 yılını buldu. 

Eylül 2022 itibarıyla, üniversite pastasından Bulancak'ın payına düşen bir yüksekokul ve 458 öğrenci.2 Bulancaklılar, Giresun Üniversitesi'nde aradığını bulabilmiş değil. Ancak önümüzdeki seçim dönemiyle birlikte fakülte vaatlerinin yeniden canlanması gayet mümkün. Neticede 2009'dan bu yana Bulancak'ta yaşananlar açıkça gösteriyor ki, fakülteye giden yol siyasetten geçiyor. 


GİRESUN: ÖĞRENCİLERİN ÜÇTE BİRİ İLÇEDE 


Tüm bu hikâyeden anlaşılabileceği gibi Bulancak, Giresun Üniversitesi'nden pay almaya çalışan ilçelerden sadece biri. Ağustos 2022 
itibarıyla Espiye'den Keşap'a, Tirebolu'dan Görele'ye, Giresun'un 
15 ilçesinden 12'sinde yükseköğretim faaliyeti var. 

Bazı ilçelerde öğrenci sayısı binlere varıyor, bazılarında iki ilkokul sınıfı kadar etmiyor. Ancak Eylül 2022 itibarıyla, Giresun Üniversitesi, toplam 26.000 öğrencinin 9636'sını ilçelere dağıtmayı “başarmış” durumda.” Giresun Üniversitesi'nin her üç öğrencisinden biri üniversite hayatını şehir merkezinden uzakta bir ilçede geçiriyor. 


21 “Diş Hekimliği Fakültesi olacaktı çöplük oldu”, Sözcü, 24 Kasım 2020, https:// 
www.sozcu.com.tr/2020/gundem/dis-hekimligi-fakultesi-olacakti-copluk-ol- du-6138532/ (erişim 21 Ocak 2022). 

22 “Eylül Ayı Öğrenci Sayısı”, Giresun Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlıgı, https://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/oidb-giresun-edu-tr/2019620istatis- tik/202220öğrenci620sayısı/2022-Eylül.pdf (erişim 11 Eylül 2022). 

23 “Eylül Ayı Öğrenci Sayısı”, Giresun Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlıgı, https/oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/oidb-giresun-edu-1r/20199620istatistik/ 2022X20öğrenci9620sayıs/2022-Eylül.pdi 
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Giresun'un 15 ilçesinden 12'sinde “üniversite” var 


Görele 
MER Uygulamalı 
Stoma > A Bilimler Gözel Sanatlar 
2 volse Yüksekokulu (Fakültesi 


3 MYO 
Turizm Fakültesi Kamil Nalbant MYO 


Sağlık Bilimleri Fakültesi 


Piraziz MYO 


Alternatif Enerji 
Kaynakları Önlisans Prog: 
Elektrik Oretim, İletim 


EOR ` ve Dağıtım Önlisans Prog. 
x Nisem Fakültesi 
Mehmet Bayrak MYO 
Dereli MYO ~ i Esplye MYO 


Acil Durum ve 
Alucra Afet Yönetimi Önlisans Prog. 


FN Tran Bulutçu MYO 


Kadir Karabaş # 
Uygulamalı Bilimler a * 
Yüksekokulu 


Bulancak MYO 


Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
Teknik Bilimler MYO 
Sosyal Bilimler MYO 


İlçelerde yükseköğretim: Sıralı tam liste 


Bulancak e Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu e Bulancak Meslek Yüksekokulu 


Şebinkarahisar 

e Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

e Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu e Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 


Piraziz 

» Sağlık Bilimleri Fakültesi 

e Piraziz Meslek Yüksekokulu 
Keşap 

e Turizm Fakültesi 

» Keşap Meslek Yüksekokulu 


Tirebolu e Tirebolu İletişim Fakültesi e Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu 


Görele e Görele Güzel Sanatlar Fakültesi 
» Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 


Dereli 
» Dereli Meslek Yüksekokulu 


Alucra 

» Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu 
Espiye 

» Espiye Meslek Yüksekokulu 

Eynesil 

» Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu 


Doğankent e Elektrik Üretim İletim ve Dağıtım Önlisans Programı » Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Önlisans Programı 


Yağlıdere e Acil Durum ve AfetYönetimi Önlisans Programı 


Şebinkarahisar: Öğrenciyle askerin ortak kaderi 


Mücahit Baruğ, Giresun Üniversitesi'nin ilçelere dağıttığı binlerce öğrenciden biri. Şebinkarahisar'da moda tasarımı okuyor. Kendisiyle Aralık 2019'da mezuniyetine bir ay kala yaptığımız görüşmede, “Biz burada asker olduğumuzu düşünüyoruz,” diyor. 
Şebinkarahisar, Giresun'un Sivas'a komşu ilçesi, Karadeniz kıyı şeridiyle arasında yüksekliği 3.000 metreyi bulan dağlar var. Giresun merkezden Şebinkarahisar'a gitmek için, bir yanı uçuruma bakan tehlikeli yollardan ve keskin virajlardan döne döne, yaklaşık iki buçuk saat gitmek gerekiyor. Üniversite yerleşkesi ise ilçenin tepe noktasında. Karşı çaprazda komando üssü var. Öğrenciler, işte bu üsteki askerlere bakıp onlarla kader arkadaşlığı yaptıklarını düşünüyor. Mücahit, “Aynı yaşlardayız... Onlar da gurbette, biz de...” diyor. Öğrenciler, tıpkı o komandolar gibi, gençliklerinin bir dönemini zor koşullarda geçiriyorlar. 

Karadeniz'e uzak, Sivas'a komşu Şebinkarahisar'da karasal iklim hâkim. Mücahit şöyle anlatıyor: 


ilk geldiğim yıllarda kış aşırı sert geçiyordu. Eksi 28-30 dereceyi gördüğüm zamanlar oldu. Dolmuşlar, rampadan okula çıkarken kayıyordu; o kadar sert bir buz tabakası oluyordu... “Biz buraya niye geldik?” diye çoğu zaman kendimizi sorguladığımız oluyordu. 


Sahi öğrenciler neden Şebinkarahisar'a gelmişti? Giresun Üniversitesi dört yıllık lisans eğitimi veren moda tasarımı gibi bir bölümü neden şehir merkezinde değil de Şebinkarahisar'da açmıştı? 
Bunun akademik açıdan mantıklı bir izahı yok. Mücahit'in söylediğine göre, öğrenciler işi şakaya vurup “Biz de bir nevi komando eğitimi alıyoruz,” diyor. 

Espriler bununla sınırla değil. Instagram'da #Şebinkarahisar'ın yanında #ŞebinParis etiketi de kullanılıyor, ilçenin gelişmişlik seviyesini de böyle şakaya vuruyorlar. Mücahit'in dediğine göre, öğrenciler kendi aralarında ilçenin eski ismi “Şarkikarahisar”ı da kullanıyorlar... Yani “Doğu Karahisar...” “Çok uzakta olduğu için, çok doğuda olduğu için...” 

Yöre halkı ise Şebinkarahisar'a “Garaysar” diyor. “Garaysar”ın 1933'te ilden ilçe statüsüne indirilmesini hâlâ kabullenemeyenler il statüsü için yıllardır mücadele ediyorlar. Şebinkarahisar'daki yüksekokullar ve öğrenci sayısına bu açıdan da önem atfediliyor, bunun yörenin kalkınmasına hizmet edeceği düşünülüyor. Hatta, ilçeye üniversite yapılması için kurulmuş, “Şebinkarahisar Üniversitesini Kurma, Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği” bile var. Demek temsilcileri Giresun Üniversitesi rektörleriyle görüşüyor, üniversiteyle ilgili çalıştay düzenliyorlar.2* 


24 “Rektöre Ziyaret”, Yeni Şebinkarahisar, 6 Mart 2018, arşivlenmiş kopya, https:/ 
web.archive.org/web/20220613193008/http:/www.yenisebinkarahisar.net/haber/ rektore-ziyaret-2998.html 

“Şebinkarahisar MYO'nun Geleceği Konuşuldu”, Şebin Gündem, 18 Ağustos 2019, arşivlenmiş kopya, https//web.archive.org/web/20220121114522/https/Www.se- bingundem.com/haber/sebinkarahisar-myonun-gelecegi-konusuldu-3234.html. 
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Belki de tüm bu gayretler sonucunda, Şebinkarahisar, üniversiteden en çok öğrenci almayı başarmış ilçelerden birisi. Mücahit'in okuduğu Moda Tasarımı Bölümü'nün içinde yer aldığı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun yanı sıra Giresun Üniversitesi'ne bağlı 
iki MYO var ilçede. Bu okullardaki toplam öğrenci sayı Eylül 2022 
itibarıyla 1.723.2 ilçe merkezinin nüfusu ise resmi kayıtlara göre 
2021 yılı itibarıyla 10.859 (resmi kayıtlarda ilçe nüfusları genellikle gerçekte olduğundan fazla görünüyor).” Yani, ilçede neredeyse her yedi kişiden birisi Giresun Üniversitesi öğrencisi. Şebinkarahisar göçle azalan nüfusunu öğrenciyle telafi etmeye çalışıyor. 


Nemlendirici bulmak mesele 


İstanbul'da doğup büyüyen Mücahit, meslek lisesinde moda tasarımı okumuş, onun devamı olduğu için Şebinkarahisar'daki Moda Tasarım Bölümü'nü tercih etmiş. İlçelerdeki MYO'larda genellikle o yörenin gençleri okuyor. Dört yıllık lisans eğitimi veren yüksekokullarda ise Mücahit gibi uzak şehirlerden gelenlere rastlamak da mümkün. 

Mücahit'in anlattığına göre, Şebinkarahisar'da genç bir insanın basit ihtiyaçlarını karşılaması bile bir mesele: 


Burada imkânlar gerçekten çok kısıtlı. İhtiyaçlarımız olduğu zaman —özellikle kılık kıyafet konusunda ya da cilt bakım ürünleri olabilir, kişisel bakım ürünleri olabilir— temin etmekte çok ciddi zorluk çekiyoruz. Ya internetten sipariş vereceğiz, en erken 4 gün sonra gelecek kargo -çünkü kargo firmaları dört günde bir buraya geliyor- ya da yerel halkın satuğı dükkânlardan alacağız, o zaman da 50 liralık pantolonu 100 liraya temin edebiliyoruz. 


Mücahit, halkın öğrencilere bakışını şöyle anlatıyor: 


25 Giresun Üniversitesi Öğrenci işleri Daire Başkanlığı verilerinden hesaplanmışur, https/oidb.giresun.edu.ır/Files/ckFiles/oidb-giresun-edu-tr/20199620istatis- tik/20229620öğrenci#20sayıs/2022-Eylül.pdf (erişim 3 Aralık 2022). 

26 “Ilve ilçelere göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve yıllık nüfus artış hızı”, 
“Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Istatistikleri”, TÜİK, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/ Index?p-45500 (erişim 13 Haziran 2022). 


89 


Öğrenci, ciddi manada gelir kapısı. İnsanların 9650'lik 60'lik bir dilimi bizi gördükleri zaman, gerçekten gözlerinde dolar işareti yanıyor, onu fark ediyoruz. 


Mücahit, Şebinkarahisar'a 2014 yılında ilk geldiğinde ilçe halkının öğrencilere karşı epey sert olduğunu, uzun saçlı, küpeli erkeklere farklı gözle bakıldığını, çarşıda bir kadınla bir erkek öğrencinin el ele dolaşamadığını anlatıyor. Zor geçen bu yılların ardından halk yavaş yavaş “demokratikleşmiş”. Mücahit'in dediğine göre, yer yer öğrenciyle yöre halkının iç içe olduğu bir yaşam kültürü bile oluşmuş. 


Öğrenciler genellikle yatıyor 


Öğrenciler ilçede şimdi biraz daha rahat ama Şebinkarahisar üniversiteli bir gencin gezme, eğlenme, sosyalleşme, sanatla kültürle ilgilenme ihtiyaçlarını karşılamaktan fersah fersah uzak. Tek caddesi var, onu da bir uçtan bir uca turlamak en fazla 20 dakika... 
Öğrencilerin gidebileceği kafe sayısı altı-yedi. Şebinkarahisarlılar eğlence için meyhanelere, müzikhollere gidiyor. Onlar da öğrencilere hitap etmiyor. 

Öğrenciler, Giresun merkeze gitmek için dolmuşa, Aralık 2019 
itibarıyla 30 TL (Ağustos 2022'de 110 TL) vermek zorundalar. 
Özellikle kış vakti, yol da tehlikeli olduğu için pek gitmiyorlar. Giresun'u hiç görmeden mezun olanlar var. Hava güzel olduğunda bazıları araç tutup çevredeki turistik yerlere gidiyor, doğada kamp yapıyor ama bunlar da yılda bir iki kez yapılacak aktiviteler. Mücahit öğrencilerin günlük hayatını şöyle anlatıyor: 


Şu an kış geldi mesela, yurtta oturuyoruz. Kimi kitap okuyor, kimi ders çalışıyor, kimi de bizzat yatıyor, herhangi bir işle uğraşmıyor. Aslında daha çok yatan var. 


Moda eğitimi var, kumaş yok 


Öğrenciler için olduğu gibi öğretim elemanları için de zor bir hayat var Şebinkarahisar'da. Dolayısıyla buraya gelecek akademisyen 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bulmak zor. Çoğunlukla yöreden insanlar öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Pek çok bölümün kadrosunda ciddi eksikler var. Mücahit 4 yıllık bir lisans programında okuyor ama dersine hiç profesör, doçent ya da doktor öğretim üyesi girmemiş. Bölüm kadrosundaki hocaların tamamı öğretim görevlisi. İngilizce dersine bir lise öğretmeni girmiş. 

Ancak Mücahit kadroda kendilerini geliştirmiş hocaların oldugunu söylüyor. Bu hocalar, ders dışında yapacak pek bir şeyi olmayan öğrencileri eğitim açısından zorluyor, öğrenciler de bu sayede standart eğitimden daha fazlasını alıyor, diğer üniversite öğrencilerinden, “hep bir iki adım önde oluyor”. 

Ne var ki, Şebinkarahisar bir ilçe ve ilçede moda tasarımı eğitiminin sınırları var. Öğrencilerin ders için koleksiyon hazırlamaları gerekiyor, ama ilçede gerekli malzemeleri bulamıyorlar. Mücahit şöyle anlatıyor: 


Trend olan kumaşları, aksesuarları, renkleri, ekstra malzemeleri buradan temin edemiyoruz. Arkadaşlar İstanbul'a gidiyorlar, Samsun'a gidiyorlar. Bursa'ya gidenler oluyor. Malzemeleri oralardan temin ediyorlar. 


İşin bir de maddi boyutu var: 


Ücretini tabii kendi cebimizden veriyoruz. Her koleksiyon süreci bize ciddi şekilde külfet oluyor. Yapamayanlar da oluyor. Birçok öğrenci çalışmak zorunda, derslerinden geri kalanlar oluyor. Bu nedenle okulu uzatanların sayısı ciddi şekilde fazla. 


Peki bu konuda üniversite yönetiminden öğrencilere herhangi bir destek var mı? Mücahit yanıt veriyor: 


Biz Giresun Üniversitesi'nin üvey evladıyız. “Burada birileri okuyor mu?”, “Bunlar dört yıl okuyacaklar ama şartları iyi mi, kötü mü?”, “Malzeme tedariki yapabiliyorlar mı?” Okul yönetiminin pek umurunda değiliz. 


Mücahit aktif bir öğrenci. Üç yıldır UBYO öğrenci temsilcisi. Arkadaşlarıyla birlikte, yerleşkedeki tek öğrenci topluluğu olan Moda Tasarım Topluluğu'nu kurmuş. Sektörden önemli kişileri Şebinkarahisar'a davet edip okulda konferans vermelerini sağlıyorlar. Ancak Mücahit, yine de büyük şehirde bir tasarımcı ofisine gidememenin, moda firmalarını ziyaret edememenin, sektörle güçlü bağlar kuramamanın eksikliğini hissediyor. 


“Eğitim mantıklı değil” 


Mücahit, öte yandan Şebinkarahisar'ın bir moda tasarımı öğrencisine sağladığı önemli bir avantajın altını da çiziyor; bitkisiyle, hayvanıyla zengin bir doğanın, güzel bir iklimin içinde bulunmak... 


Ben İstanbul'da, kafamı kaldırıp baktığımda yıldızları sayılı kez görmüşümdür. Şebinkarahisar'da ise çok farklı bir durum var. Mesela yerleşkede sağanak yağmur yağarken, çarşıda güneş açmış olabiliyor. İki-üç farklı doğa olayı aynı anda yaşanabiliyor. Bu doğa olaylarını görmemiz, bizim görsel hafızamızı, zihnimizi etkiliyor ve bunlar tasarımları yaparken bizi farklı âlemlere sürükleyebiliyor. 


Aynca, Mücahit'e göre, küçük yerlerde daha samimi ilişkiler kurulabiliyor: 


Bir kişiyi burada ilçe merkezinde günde dört-beş kere görme şansınız var. Çok gidecek yer olmadığı için öğrenci evlerinde oturuluyor kalkılıyor, yemek yapılıyor, aktiviteler yapılıyor. Bu da kaynaşmayıartırıyor. Çok fazla ırktan, mezhepten, dinden, dünya görüşünden, siyasi görüşten insanla tanıştım. İstanbul'da bu ortamı yakalayamazdım. i 


Mücahit kendisini her şartta geliştirebilen, her halükârda içinde bulunduğu durumun olumlu yanlarını da gören bir genç izlenimi veriyor. Örneğin, Şebinkarahisar'da ders dışında yapacak fazla bir şeyi olmadığı için kitap okuma alışkanlığı edindiğini anlatıyor. 
Öte yandan komando üssünün karşısında, ulaşımın zor, kışın sert olduğu bir yerde eğitim alıyor. Burada kumaş bulmak da zor, modacılarla bağlantı kurmak da... Mücahit, bunların hepsini birlikte değerlendirdiğinde Şebinkarahisar için şöyle diyor: 


Hayata dair pek çok şey kattı ama eğitim açısından baktığım zaman mantıklı bulmuyorum. 
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“Teorik” kalp masajı 


Üniversite yıllarını Şebinkarahisar'da geçirmiş bir başka genç de Pelin. O Şebinkarahisar'ı “mağduriyet ve mahrumiyet bölgesi” diye anlatıyor. Mezun olduğu Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu içinse “Lisenin devamı gibi, üniversiteyle pek alakası yok...” diyor. 

Pelin, İlk ve Acil Yardım Önlisans Programı'ndan 2019 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden birkaç ay sonra yaptığımız söyleşide ilçede kitap, kıyafet gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını anlattı. Giresun Üniversitesi'nin ana kampüsünü görmeden mezun olmuş. 

Pelin, Şebinkarahisar yerleşkesindeki yurttan da şikâyetçi; eskiliğinden, temiz olmamasından, yetersiz çalışma odalarından... Kütüphaneyi sorduğumda, “Bir sınıf büyüklüğündeydi,” diyor. 

Asıl önemlisi Pelin'in bu okuldaki eğitimle ilgili anlattıkları: 


Üniversite bölüm açıyor ama malzeme göndermiyor, laboratuvar açmıyor. 


Bölüm 2017-2018 eğitim yılında öğrenci almaya başlamış. Ancak eğitim malzemelerinin gelmesi bir seneyi bulmuş. Geçen sürede Pelin bazı derslerde, insan maketi olmadığı için kalp masajını “teorik olarak” öğrendiklerini söylüyor: 


Kalp masajını bir maketin üzerinde öğrenmeniz gerekiyor. Hocalarımız çeşitli meslek liselerindeki maketleri ödünç alıp getiriyordu, o şekilde öğreniyorduk ya da teorik olarak söylüyorlardı nasıl olması gerektiğini... 

(...) Birinci sınıfta bizim laboratuvarımız yoktu. Ambülansımız bile yoktu. Sedyelerimiz yoktu. Atellerimiz yoktu (atel, kol, bacak gibi vücut parçalarını sabit durmasını sağlayan temel ilk yardım malzemesi]. Hiçbir malzememiz yoktu açıkçası. 


Birinci sınıfı malzeme problemleriyle geçen Pelin'in ikinci sınıftaki stajı da pek tatminkâr olmamış: 
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Şebinkarahisar küçücük bir yer olduğu için ve ilçe hastanesi oldugu için çok vaka göremiyorduk. Bizim çok vaka görmemiz gerekiyor ama hastaneye gelen hasta sayısı çok azdı. O yüzden hasta üzerinde pek bir şey uygulayamıyorduk. 


Meslek yüksekokulları, adı üstünde mesleğe yönelik eğitim vermek üzere kurulan okullar. Dolayısıyla öğrencinin sahada uygulama yapması eğitimin kritik bir parçası. Bu açıdan MYO'ların, staj imkânının sınırlı olduğu ilçelere açılması, temel fonksiyonlarıyla çelişiyor. Ancak üniversitelerde genellikle fakülteleri şehir merkezine açmak, MYO'lan ise ilçelere dağıtmak gibi bir politika izleniyor. Giresun Üniversitesi'ne bağlı Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü de Şebinkarahisar'da ama ilçede öğrencilerin staj yapabilecekleri herhangi bir ecza deposu ya da ilaç firması yok. 

Pelin, akademik kadroya ilişkin olarak ise hocalarının iyi bir eğitim vermek için çabaladığını söylüyor. Ancak, internet sitesine göre bölümün eğitim kadrosunda öğretim üyesi yok, sadece üç öğretim görevlisi var. Üstelik birbirinden çok farklı, uzmanlık alanlan olmayan derslere giriyorlar. Örneğin Pelin'in hocalarından birisi 2018-2019 bahar döneminde, sosyal bilimler meslek yüksek okulunda 10 farklı derse girmiş. Bu hocanın eğitimi biyoloji alanında ama verdiği dersler arasında ticari matematik de var, farmakoloji de, İngilizce de... 


Darmadağınık bir eğitim 


Pelin'in okuduğu ilk ve acil yardım önlisans programı, sosyal bilimlerle alakası olmamasına rağmen Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu çatısı altında. Giresun Üniversitesi'nin bir de şehir merkezinde ilk ve acil yardım önlisans programı var. 
O, olması gerektiği gibi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çatısı altında. Şehir merkezinde bu program varken, aynısından neden ilçede de var? Akademik açıdan yine hiçbir izahı yok. Öğrencilerin tamamı şehir merkezinde okusalar, daha iyi bir akademik kadrodan eğitim alacak, daha uygun yerlerde staj yapıp eğitim malzemelerinden mahrum kalmayacaklar, daha doğru düzgün bir kütüphaneleri olacak ve üniversite hayatları boyunca sinemaya, konsere gitme imkânları olacak. Ama belli ki sırf Şebinkarahisar'da da öğrenci olsun diye, aynı eğitim hem merkezde hem ilçede veriliyor. 

Üstelik bu tek örnek değil, Giresun Üniversitesi bunu hep yapıyor. Aynı isimle farklı kampüslere açılan bazı önlisans programlan ve bulundukları ilçeler şöyle: 

e Bankacılık ve Sigortacılık (4 adet); Merkez, Tirebolu, Alucra 

ve Şebinkarahisar 

e Halkla İlişkiler ve Tanıtım (3 adet); Merkez, Alucra, Şebinkarahisar 

e Sağlık Kurumları İşletmeciliği (3 adet); Keşap, Alucra, Tirebolu 


Sanki bu önlisans programları bir plan dahilinde değil de hangi ilçede ders verecek birkaç öğretim görevlisi bulunursa, hangi ilçe eşrafı o program için daha fazla bastırırsa ya da üniversitenin elinde hangi program kaldıysa ona göre ilçelere dağıtılıyor. Sonuçta verimli olmaktan, kaynakları etkin kullanmaktan uzak, darmadağınık bir yapı çıkıyor ortaya. Tek bir kampüste bile yeterli eğitim kadrosu oluşturmak zorken, aynı program farklı kampüslerde açılınca kadrolar iyice cılızlaşıyor. Giresun Üniversitesi'nde turizm eğitiminin darmadağınık hali ise şöyle: 


e Turizm Fakültesi, Keşap 

e Turizm İşletmeciliği Bölümü, Bulancak 

e Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı, Dereli 

e Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programı, Merkez e Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programı, Tirebolu 


Bunlara ek olarak bir de Şebinkarahisar'da turizm ve otel işletmeciliği önlisans programı bulunuyor. 2021-2022 döneminde tek bir öğretim görevlisiyle eğitim verdi. 2022-2023 döneminde öğrenci almadı. ` 

Bunun gibi, açılmış ama öğretim görevlisi olmadığı için hiç eğitime başlayamamış ya da yeterli öğrenci ve öğretim görevlisi gelmediği için eğitime başladıktan bir iki yıl sonra kapatılmış çok sayıda program da var. Programlar açılıyor, kapatılıyor, sonra yeniden açılıyor, tutmayınca bu kez onun yerine “ya tutarsa” mantığıyla başka bir program açılıyor. Üniversite eğitimi adeta bir oyuncak halini alıyor. Örneğin, Müchahit'in okuduğu Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü'nü 2018 
yılında sadece 3 kişi tercih etti. YÖK, 2019 yılında yeni öğrenci alınmasına izin vermedi, bölüm kapatıldı. 2020 yılında bu kez aynı yüksekokula “Tekstil ve Moda Tasarımı” ismiyle yeni bir bölüm açıldı. 


Sayıştay: 122 bölümde eğitim yok 


Sayıştay'ın Eylül 2019 tarihli raporunda, Giresun Üniversitesi'nin 
171 ön lisans, 99 lisans programında eğitim verdiği belirtiliyor.2” 
Rapordaki listeye göre üniversitedeki âtıl bölüm ve programların sayısı ise 122. Sayıştay, eğitim-öğretim faaliyeti olmayan bu birimlerde 10 akademik personel ve 6 idari personele maaş ödendiğine de dikkat çekiyor. 

Giresun Üniversitesi, Sayıştay'a verdiği yanıtta topu YÖK'e atıyor, bölümlere öğrenci alımının kendi inisiyatifinde olmadığını, YÖK'”le yazışmaların sürdüğünü belirtiyor. 

Sayıştay'ın nihai değerlendirmesi ise şöyle: 


Sonuç olarak ihtiyaçlar dikkate alınmadan fakülte/bölüm açılması ve cari giderlerinin ödenmeye devam edilmesinin kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli kullanılmamasına sebebiyet verdigi değerlendirilmektedir. 


Sayıştay'ın Eylül 2021 tarihli raporunda da durum takip edilmiş ve âtıl birimlerin işler duruma getirilmesiyle ilgili “yerine getirilmedi” notu düşülmüş.? 


27 “Giresun Üniversitesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu”, Sayıştay Başkanlığı, Eylül 2019, https://www.sayistay.gov.tr/reports/download/973-giresun-universitesi (erişim 13 Haziran 2022). 

28 “Giresun Üniversitesi 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu”, Sayıştay Başkanlığı, Eylül 2021, https//www.sayistay.gov.tr/reports/download/3637-giresun-universitesi (erişim 13 Haziran 2022). 
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Taşranın taşrasının taşrası 


Giresun Üniversitesi yönetimi için ilçelere öğrenci taşımak önemli bir performans kriteri. Dönemin rektörü Aygün Attar, 2015 yılında üniversitenin başarılarını sıralarken şöyle diyordu:?* 


Üniversitemiz sosyal sorumluluk projeleriyle sayısız ödüllere layık görülmüş, birçok dünya üniversitelerinin yer aldığı üniversiteler birliğinde yerini almış, adından söz ettirmiş, ilimizde her ilçeye ya fakülte ya da yüksekokullar kazandırmış, kısa zamanda büyümesini tamamlama aşamasına getirmiştir. Bundan sonraki hedefimiz ise akademik başarıdır. 


Akademik başarı, Giresun Üniversitesi için 2022 yılı itibarıyla hâlâ “sonraki hedef” gibi görünüyor. Ancak tüm ilçelere öğrenci götürmek konusunda canhıraş çabalar sürüyor. 

Doğankent Giresun'un nüfusu en az olan ilçelerinden birisi. İlçe merkezinde 4.431 kişi yaşıyor. Resmi kayıtlara göre... YÖK, nüfusu 10.000'in altında olan ilçelere MYO açılmasına izin vermediğinden, Giresun Üniversitesi Doğankent'e MYO açamıyor. Ama yaratıcılığını kullanarak (!) bu ilçenin halkını da öğrencisiz bırakmamayı başarıyor. Doğankent'te Tirebolu'daki MYO'ya bağlı olarak bir “ek hizmet binası” inşa edildi ve bu binada eğitim vermek üzere iki önlisans programı açıldı.39 Yani Giresun Üniversitesi'ne bağlı olarak Tirebolu ilçesinde açılan MYO'ya bağlı, Doğankent ilçesinde inşa edilmiş bir ek hizmet binasına açılan önlisans programlarından bahsediyoruz. Taşranın taşrasının taşrasına taşınan üniversite eğitimi... Açılan iki önlisans programından birisi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi. 2021 yılında bu programın 21 kişilik kontenjanına sadece iki öğrenci yerleşti. Bu öğrencilerin Temel Yetenek Sınavı'nda 40 matematik sorusunda yaptığı ortalama net, -0,6. Altını çizelim; “eksi” 0,6. Temel Yetenek Sınavı üniversiteye 


29 “Giresun Üniversitesi'nin hedefi akademik başarı”, IHA, 22 Ocak 2015, http:// 
www.iha.com.tr/haber-giresun-universitesinin-hedefi-akademik-basari-43 1925/ (erişim 21 Ocak 2022). 

30 “Doğankent Veysi Akın KOLOĞLU Ek Hizmet Binası”, Tirebolu Mehmet Bayrak 


Meslek Yüksekokulu, http://tmyo.giresun.edu.tr/tr/page/ek-hizmet-binasi/3998 (erişim 14 Ocak 2022). 
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giriş sınavının birinci aşaması ve temel yeteneklerin ölçüldüğü bölüm. Doğankent'teki Alternatif Enerji Kaynakları Programı'na yerleşen iki öğrenciden sadece birisi kayıt yaptırdı. 2021-2022 yılında Doğankent'teki bu programın birinci sınıfı bir öğrenciyle devam ettirildi. 

Giresun Üniversitesi Doğankent'e öğrenci taşımak için geliştirdiği bu başarılı (!) formülü Yağlıdere ilçesi için de kullanılıyor. 
Yağlıdere'de de Espiye ilçesindeki MYO'ya bağlı olarak açılan önlisans programında acil durum ve afet yönetimi eğitimi veriliyor. 


TÜRKİYE: İPSALA'DAN YÜKSEKOVA'YA 
MYO'LAR HER YERDE 


Meslek yüksekokulları, yüksekokullar ve fakülteler sadece Giresun'un irili ufaklı 12 ilçesine değil, Edirne İpsala'dan Hakkari Yüksekova'ya, ülkenin dört bir yanına serpiştirilmiş durumda. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde de MYO'lar var. 

Siyasilerin sıkça dile getirdiği “8 milyon üniversite öğrencisi”nin yaklaşık yanısını açıköğretime kayıtlı öğrenciler oluştururken, geriye kalanların önemli bölümü de işte bu ilçelerde okuyanlar. Giresun Üniversitesi'ndeki her üç öğrenciden birinin ilçede eğitim görmesi, genel olarak ilçedeki yükseköğretimin yaygınlığına dair bir fikir veriyor. 

“Taşranın taşrası”ndaki üniversiteye dair birkaç not şöyle: 


» İlçelerde yükseköğretim en çok MYO ve yüksekokul çatısı altında yapılıyor. Ancak ilçelerde fakültelere rastlamak da mümkün. Örneğin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ni Çarşamba ilçesine; İşletme Fakültesi ve Turizm Fakültesi'ni ise Bafra ilçesine açmış. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni kazanan öğrenciler, şehir merkezi yerine Hendek ilçesinin yolunu tutuyor. Gaziantep Üniversitesi'nde hem şehir merkezinde hem de İslahiye ilçesinde iki ayrı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi var. 
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“İş 


Bandırma, Alanya ve İskenderun doğrudan üniversiteye ev sahipliği yapan ilçeler. 

YÖK “güvenlik” gerekçesiyle doğuda bazı ilçelere yüksekokul açılmasına izin vermiyor. Buna rağmen, örneğin Ağrı'nın Dogubayazıt, Patnos ve Eleşkirt ilçelerinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne bağlı okullar var. Zorlu yol ve kış şartları da bu ilçelere öğrenci ve akademisyen taşınmasına engel olmuyor. Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde; Dersim'in (Tunceli) Çemişgezek ilçesinde de MYO'lar bulunuyor. 

Belde, ilçeden küçük, köyden büyük yerleşim birimlerine verilen ad. Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Yeşilce beldesin- de 2004 yılında Ordu Üniversitesi'ne bağlı turizm ve otelcilik önlisans programı açıldı.3' Beldede ilkokul bile yoktu ancak sekiz yıl boyunca üniversite eğitimi verildi. 2012 yılında önlisans programının Mesudiye ilçe merkezine taşınması kararı alınınca belde halkı tepki gösterdi. Rektör, bunun üzerine açıklama yaparak, “Öğrenci sayısını biraz toparlarsak yeniden açılımlar gerçekleştirilebilir,” dedi.?? 

Gümüşhane'nin Özkürtün beldesindeki yükseköğretim ise 
halen devam ediyor. Beldede 2021 yılı itibarıyla toplam 187 
üniversite öğrencisi var. Bu öğrenciler ormancılık ve orman ürünleri önlisans programıyla sivil savunma ve itfaiyecilik önlisans programında eğitim alıyorlar, yaklaşık 2.000 kişinin yaşadığı bir beldede nasıl bir üniversite hayatı yaşanabilirse öyle bir üniversite hayatı yaşıyorlar. 


adamına mahcup olmamak için” 


Türkiye'nin dört bir yanında, yüzlerce ilçede onlarca absürt MYO 


hik ver 


âyesi var. Bunlardan birisini bizzat Ağrı İbrahim Çeçen Ünisitesi (AİÇÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Faruk Kaya anlatmış- 


tı. Kaya, Ekim 2018'de yaptığımız görüşmede merkez kampüs- 


“Köydeki üniversite”, Sabah, 12 Eylül 2004, http://arsiv.sabah.com.tr/2004/12/09/ 


cp/gnc109-20041128-102.html (erişim 21 Ocak 2022). 
“Köydeki üniversite’ ilçeye taşındı”, (HA, 04 Eylül 2012, http//www.iha.com.tr/or- du-haberleri/koydeki-universite-ilceye-tasindi-ordu-216413/ (erişim 21 Ocak 2022). 
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teki MYO eğitiminin Taşlıçay ilçesine taşınma hikâyesini şöyle aktardı:33 


(Taşlıçaylı) bir işadamımız eski rektörümüzle konuşmuş. Eski rektörümüz demiş ki, “Siz buraya bir bina yapın, ben de buraya yüksekokul açayım.” Adam hemen yapmış, getirmiş anahtarı, teslim etmiş. 10.000'in altında nüfusa sahip olan yerlere, YÖK yüksekokul izni vermiyor. Adam anahtarı getirdikten sonra rektörümüz bunu söylemiş. Amaadama mahcup olmamak için merkezdeki MYO öğrencilerini oraya yönlendirmişler. Taşımalı eğitim... Buradan gidiyorlar, orada eğitim alıyorlar. Biz bu dönem oradaki öğrencileri buraya alacağız inşallah, çünkü öğrenciye sıkıntı veriyor. 


Taşlıçay ilçesindeki MYO'da eğitim 2015 yılında başladı, öğrencilerin yanı sıra öğretim elemanları da yıllar boyu her gün merkezden Taşlıçay ilçesine taşındı, sırf rektör iş insanına mahcup olmasın diye... Eğitimin tekrar merkezdeki MYO'ya alınması 2019 yılını buldu. 


"Bir ton demir de sizden olsun” 


İlçede yükseköğretimin başlaması için bir binanın yapılması yeterli olabiliyor. Genellikle arsayı belediye sağlıyor, inşaat yörenin bir zengini tarafından yaptırılıyor, okula da onun ismi veriliyor. Bazı örneklerde okulun yapımı için ilçe esnafı, özellikle dolmuş esnafı ciddi maddi katkıda bulunuyor. 

Okul için tüm ilçe halkının seferber olduğu durumlar da var. Mesela, Giresun Üniversitesi'nin Tirebolu'daki İletişim Fakültesi için tüm halk ba- 
$Iş yapmaya çağrılırken kullanılan slogan şöyleydi: “Bir mikser, çimento ya da bir ton demir sizden olsun...3* AK Parti, MHP ve CHP kadın kolları ortak kahvaltı etkinliği düzenliyor, geliri fakülte inşaatına aktarıyordu.> 


33 Bu söyleşiyidaha geniş olarak “Ben Kürdüm, Bak, Rektör Yardımcılığı Yapıyorum” 

bölümünde okuyabilirsiniz. 

“Kuruluş Öyküsü”, Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi, http:tif.giresun.edu.tr/index.php?id-259 (erişim 17 Eylül 2017). 

35 “Herşey İletişim Fakültesi için...”, Tirebolu Ekspres, 24 Haziran 2013, http://www. 
tireboluexpress.com/haber/gundem/hersey-iletisim-fakultesi-icin.../887.hıml (erişim 21 Ocak 2022). 
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Bazı okullarda, tefrişat ve eğitim malzemesi için de ilçe halkına başvuruluyor. Tirebolu İletişim Fakültesi'nde bağışçıların isimleri, o bağışla alınan ekipmanların, yaptırılan mekânların yanına yazılmıştı. Böylece fakültenin koridorlarında dolaşırken ilçenin önde gelenlerini tanımak mümkündü: Mac laboratuvarının bilgisayarları Safiye Bayrak'tan, öğrenci işlerinin bilgisayarları Mustafa Bayrak'tan, yemek salonu Emine-Hüseyin Aydın çiftinden... 


Halkın hizmetinde üniversite 


Giresun Üniversitesi'nin eski rektörü Cevdet Coşkun'un ilçeye fakülte açılmasını isteyen Şebinkarahisarlılara verdiği yanıt, bu süreçlerin nasıl işlediğini göstermesi açısından çarpıcı. Coşkun, 
2017 yılında Şebinkarahisar ziyareti sırasında ilçenin önde gelenleriyle yaptığı toplantıda şöyle diyor: 


İstiyorsanız YÖK'e fakülteyi öneririz ancak kabul etmeleri yüzde l gibi çok zor ihtimal. 

(...) Sizin buraya kurabileceğiniz fakülte, YÖK'ten geçse bile alacağı öğrenci bir yılda 40-50 öğrencidir. (Mevcut) Moda ve Tasarım bölümleri bunu tek başına sağlıyor. Fakülte bu açıdan doğru bir karar olmaz. [Mevcut] Feyzi Kıraç UBYO'yu fakülte yapalım, dekan da atarız. Hemen teklif edelim, Senatodan da geçirelim. 


Cevdet Coşkun'un sözleri, müşterisine yapımı en kolay, getirisi en yüksek projeyi anlatan yatırım danışmanlarını hatırlatıyor. 
Fakülte açma kararı rektör tarafından akademik kurullarda değil, Şebinkarahisar'da ilçe halkıyla böyle tartışılıyor. Bu tartışmada, “Hangi fakülte için daha iyi bir akademik kadro oluşturulabilir?”, “Hangi bölüm için staj imkânı var?” soruları yok. Önemli olan tek soru; “Hangi yöntem daha çok öğrenci getirir?” Rektör, “40-50 öğrenci” derken sanki üniversite eğitimi alacak gençlerden değil de masa sandalyeden bahsediyor. 


36 "YÖK'ten fakülte istenecek”, Yeni Şebinkarahisar, 19 Mayıs 2017, arşivlenmiş kopya, https//web.archive.org/web/20220613194022/http//www.yenisebinkarahisar. 
net/haber/yokten-fakulte-istenecek-2550.html 
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Bir üniversite, akademik kriterlere göre değil de halkın isteklerine, siyasetçilerin direktiflerine göre bölüm açıp kapatınca elbette bilim üreten özerk bir kurum olarak görülmüyor, halka hizmet eden herhangi bir devlet kurumuna dönüşüyor. Böylece, halkın gözünde iyice değersizleşiyor. Türkiye'de üniversitenin değersizleştirilmesi sürecinin önemli bir ayağını ilçelerdeki bu yükseköğretim politikası oluşturuyor. 


Eğitim görünümlü kırsal kalkınma 


Yükseköğretim ilçelere taşınırken, bir yandan da devasa bir kamu kaynağı heba ediliyor. İlçede MYO ya da yüksekokul kurmak ve faaliyetini sürdürmek için harcanan para şehirde harcansa, her şeyden önce daha iyi bir akademik kadro oluşturabilir, staj için şehirdeki kurumlardan faydalanılabilir. Neticede öğrencilere daha nitelikli bir eğitim verilebilir. Akademisyenler de en azından daha iyi bir kütüphanenin olduğu şehirde daha kaliteli akademik üretim yapabilir. Son toplamda, bu okullar tabelalarında yazan “üniversite” isminin hakkını vermeye bir parça yaklaşır. 

Ne var ki, üniversiteler ilçelerde sahaya eğitim kurumundan daha çok “bacasız fabrika” olarak sürülüyor. İlçede yükseköğretim için yapılan harcamalar, hükümet bütçesinde “eğitim” kalemi altında görünüyor, ancak “kırsal kalkınma” için kullanılmış oluyor. 
Bu açıdan bakıldığında ortada dev bütçeli bir çılgın proje var: “Eğitim Görünümlü Kırsal Kalkınma.” 

Tabii “kalkınma” derken sadece ilçede dolaşıma giren paranın artması söz konusu, öğrenci gelmeyip bölümler kapatılınca çöküşe dönen bir “kalkınma” bu. AK Parti, öğrencilerin üniversite hayali gibi, ilçedekilerin kalkınma umudunu da üniversite siyaseti- ne malzeme yapıyor. 


Outlet üniversite 


Küçük şehirlerin ücra ilçelerinde, “taşranın taşrası”ndaki bu yükseköğretim faaliyetini “outlet üniversite eğitimi” diye ifade etmek mümkün. (Bu benzetme, kötü eğitim politikasının mağduru öğrencilere ya da orada iş bulduğu için orada çalışan öğretim elemanlarına yönelik değil. Bu benzetme siyasi iktidarın yarattığı eğitim ortamını daha iyi tarif edebilmek için.) 

Firmalar, genellikle şehrin dış çeperlerine açtıkları outlet mağazalarda düşük kaliteli malları ucuza satar. Böylece, merkezdekinden daha farklı bir müşteri grubuna, yoksullara da hitap etme fırsatı yakalar, neticede toplam ciroyu artırır. 

“Outlet üniversite”yle de şehir merkezindekinin yanı sıra, ilçelerde daha düşük kalitede bir yükseköğretim faaliyeti gerçekleştiriliyor. Lise binasına benzeyen binalar, bazen lise hocasını aratan hocalar, eksik eğitim malzemesi, mutfak büyüklüğünde kütüphaneler, problemli yurtlar, sınırlı staj imkânı, olmayan kampüs hayatıyla ikinci, üçüncü, beşinci kalite bir eğitim veriliyor ilçelerde... 

Bu düşük kaliteli eğitim, üniversite sınavında çoğu sadece birkaç net yapmış, kimisi bazı testlerde doğrudan çok yanlış yapmış öğrencilerin yükseköğretim sistemine dahil olmasını sağlıyor. Ayrıca merkez kampüste istihdam edilemeyecek kişiler ilçedeki okullarda akademik kadroya alınıyor. Böylece, ülkede üniversite öğrencisi sayısı ve öğretim elemanı sayısı da ciddi şekilde artırılmış oluyor. 

Siyasi iktidar bu şekilde bir yandan “ciro” artırıyor, bir yandan da “her ile bir üniversite” politikasıyla her neyi hedefliyorsa, bunları daha büyük bir kitle üzerinde ve daha geniş bir alanda gerçekleştirme imkânını yakalamış oluyor. Dindar bir nesil yetiştirmek, Kürt gençleri kontrol altına almak, iktidar yanlısı akademik kadrolar oluşturmak... Siyasi iktidar bu hedefler doğrultusunda yaptığı çalışmayı ilçe düzeyinde gerçekleştiriyor. İlçedeki KYK yurtlarına da manevi rehberler atanıyor, ilçedeki MYO'larda da emniyet görevlileri “terörle mücadele” konferansları veriyor, ilçedeki kadrolara da hısım akraba yerleştiriliyor. AK Parti iktidarı, bu okullar sayesinde üniversite politikasını ülkenin kılcal damarlarına taşıyor. 


“öğrenciden başka para sirkülasyonumuz yoktur” 


İlçedeki üniversite birimleri, aslında pek çok açıdan şehir merkezindeki üniversitelerin mikrokozmosu. Bu mikrokozmosta her şey 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daha net, daha berrak görülüyor. Öte yandan, öğrenci gelecek diye heyecanlanan esnaftan, hocasız eğitim veren bölümlere kadar pek çok şey il merkezinde de aynı. Arada derece farkı var ama temel yaklaşım aynı. 

Giresun'dan buna dair bir örnekle bitirmek istiyorum bu bölümü... Giresun Üniversitesi, 2014 yılında üç hafta geç açıldığında tepki gösteren grup, Giresun Otel ve Kahveciler Odası'ydı. 
Oda Başkanı Ercan Ayhan imzasıyla yayımlanan açıklamada şöyle deniyordu: 


Zaten ilimizde bu sene fındığın olmaması Giresun esnaf ve sanatkârını çok zor durumda bırakmıştır. Bunun üzerine 3 hafta açılışı ertelenen üniversitemizin binlerce öğrencisinin ilimize gelmeyişi esnaf ve sanatkârlarımızı çok zorda bırakacaktır. Yetkililerin bu konu ile ilgili çok acil açıklama yapması gerekmektedir. Öğrencilerimiz bacasız sanayi ve Giresun'un ve esnafın baş tacıdır. Şehrimizde öğrenciden başka para sirkülasyonu olmamaktadır. Öğrenci kış aylarında Giresun ekonomisinin en büyük hareketidir. (...) 
Yetkililerin ve ilgililerin mutlaka ekonomiyi düzeltecek gerekli çalışmaları yapmalı, sıcak paranın şehrimize girmesi sağlanmalıdır. 


“Sıcak para” olarak görülen öğrenciler, “Neden okul geç başladı?” 
diye hesap sorulan rektörler, akademik takvim konusunda kendin- de yüksek perdeden konuşma hakkı gören otel ve kahveci esnafı... 
Taşrada, bir şehir merkezinde üniversite etrafında yaşananlarla, bir ilçede MYO etrafında yaşananlar birbirine çok benziyor. 


37 “Üniversiteye açılış tepkisi, Yeni Şebinkarahisar, 23 Eylül 2014, arşivlenmiş kopya, 
https//web.archive.org/web/20220621171033/htıp//www.yenisebinkarahisar.net/ haber/universiteye, acilis, tepkisi-345.html 
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TAŞRADA AKADEMİSYEN: 
KUYTUDA KUDUZ KÖPEK 


“Sürekli bir kuduz köpek muamelesi gördüm. Sürekli taşlanıp kovalandım,” diyor Deniz. Çalıştığı taşra üniversitesinde, kendisini “Aman mahalleye girmesin! Aman bizim sokağa girmesin!” diye sürekli uzakta tutulan bir kuduz köpek gibi hissediyor. 

Üniversitede onun yetkinliğinde az sayıda akademisyen olmasına rağmen merkezdeki fakülteye alınmıyor; ilçedeki meslek yüksekokulunun (MYO) kadrosunda tutuluyor. Üniversite dışında önemli akademik çalışmalar yapmasına rağmen, kendi üniversitesinde lisans öğrencilerine bile ders veremiyor; sadece önlisans öğrencilerine hocalık yapmasına müsaade ediliyor. Üniversitede yeni bir enstitü kurulurken öğretim üyesi kriterini karşılamak için, YÖK'e gönderilen listede onun ismi yazılıyor ancak enstitü açılınca ona herhangi bir görev verilmiyor. 

“Kardeşim, kuduz köpek gibi davranmanıza gerek yok. Ben de bu üniversitenin bir parçasıyım,” diye isyan ediyor üniversitesindeki yöneticilere Deniz, 2021 yılında yaptığımız görüşmede. 

Türkiye'deson 16 yılda akademik kadrolara eklenen 100.000'den fazla akademisyenin önemli kısmı AK Parti'nin kadrolaşma hedefi doğrultusunda alınanlardan oluşuyor. Onların dışında kalanların sayısı taşrada bazı fakültelerde çok az, bazen neredeyse numunelik. Deniz onlardan birisi... “Kazara üniversiteye alınmış gibi duruyorum,” diyor. 
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Bir süre önce, görev yaptığı üniversitenin bir fakültesinde tam onun akademik çalışmalarına uygun bir kadro açılmış. Deniz bu kadroya geçmek için bölüm başkanıyla konuşmuş, bölüm başkanı olumlu yaklaşmış. Ancak kısa süre sonra haber gelmiş; o iş olmuyormuş! Zira bölüm başkanı, Deniz'i almaması gerektiği yönünde tembihlenmiş, ona Deniz'in hükümeti eleştirdiği bazı yazılar gösterilmiş; Deniz devlet düşmanıymış! 

Azınlıklar ya da kadın gibi iktidarın son derece hassas olduğu bir mevzuda çalışan Deniz bu mevzuda iktidarın hiç hoşuna gitmeyecek şeyler yazıyor. Üstelik, akademideki birikimini akademi dışındaki mecralarda da paylaşıyor. İşte bunlar yöneticilerin gözünde Deniz'i “devlet düşmanı” yapıyor, onun fakültede kadro alma ve merkeze yaklaşma şansını yok ediyor. “Hem Türkiye'de akademidesin hem hükümeti eleştiriyorsun! Olmayacak şey!” diyor Deniz sıkça başvurduğu kinayeli üslubuyla... Yaşadığı zorlukları, öfkeyle sertleştirerek değil, espriyle yumuşatarak anlatmayı tercih ediyor. 

Deniz'in hiçbir siyasi partiyle, örgütle, dernekle bağı yok; hatta sendikaya bile üye değil. Yaptıklarını, “Sol entelektüelizm içinde gayret göstermeye çalışıyorum,” diye tanımlıyor. Siyasi oluşumlara mesafeli olmasının nedeni, üniversitede başına dert almak istememesi değil. Akademisyenlik için, “Ben, bu mesleğin kendisinin değerli olduğunu düşünüyorum,” diyor; “Üniversite denen şeye hürmet ediyor.” Nitekim, “Bu Suça Ortak Olmayacağız!” başlıklı bildiriyi imzalamamasının nedenlerinden birisi de “akademisyenlerin aktiviste dönüşmesini” problemli bulması. 

Öte yandan, Deniz bu bildiriyi imzalayanlarla arkadaş. Kendi üniversitesindeki yöneticilerin gözünde ise imzacı olma potansiyeli taşıyan birisi. Bu pozisyon da Türkiye'deki yükseköğretim sisteminde, KHK'yla ihraç edilmemeye ama sadece ilçedeki meslek yüksekokulunda “barındırılmaya” tekabül ediyor. 


Dindar aile, İslâmcı çevre 


Deniz orta sınıf, dindar bir ailenin çocuğu. Dahası, ergenlik yıllarını İslâmcı bir çevrede geçiriyor, dini sohbetlere katılıyor, hayat görüşü bu atmosferde şekilleniyor. Dinle kurulu dünyası, üniversiteye gittiğinde sarsılıyor. Kampüste gördüğü, “o kadar farklı insan” etkiliyor onu. Derslerde, özellikle sosyal bilimler alanında öğrendikleri dünyaya bakışını değiştiriyor. İnsanlık, Müslümanlık gibi konular üzerine düşünmeye başladığı bu dönem için, “Korktugumu hatırlıyorum,” diyor. O dönem namazlarını ağlayarak kılıyor. Sonrasında geldiği noktayı ise, “İslâm'la ilişkimi önemli ölçüde bitirdim, Müslümanlarla ilişkim devam ediyor,” diye özetliyor. 

Deniz, lisans eğitimini başarılı bir öğrenci olarak tamamladıktan sonra üniversitede kalıp akademisyen olmaya karar veriyor. 
Bunun için bir yandan yüksek lisans yapıyor, bir yandan çalışıyor, bir yandan araştırma görevlisi olmak için üniversitelere başvuruyor. İlk başvurduğu yer, yüksek ortalamayla bitirdiği kendi bölümü. Adaylar arasında, mülakat öncesi puanlara göre yapılan sıralamada birinci. Ancak o alınmıyor; rektörün ahbabının oğlu alınıyor... Bu, Deniz'in meşakkatli akademisyenlik yolunda uğradıgı ilk haksızlık... 

O zamanlar, 2006'da başlayan üniversite açma furyasının sürdügü, küçük şehirlerdeki üniversitelerin birbiri ardına araştırma görevlisi ilanı verdiği yıllar. Deniz bu ilanların çoğuna başvuruyor. 
Ancak her nedense hep reddediliyor. Bir üniversitedeki jüri için “Çok samimiydiler. Açık açık söylediler,” diyor. O jüri, mülakatta Deniz'in yüksek lisans tez konusuna bakıp “Solcu musun?” diye soruyor, Deniz “Evet,” deyince, “Seni almak istemiyoruz,” diyorlar. 

Deniz'in diploma notunun yanı sıra, ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) ve yabancı dil puanları da hayli yüksek. Başvurduğu üniversitelerde, bu kriterlere göre yapılan sıralamada diğer adaylara genellikle açık ara fark atıyor. Jürinin bazı durumlarda Deniz'i eleyip başka bir adayı almak için, mülakatta Deniz'e 10-20 gibi çok düşük, diğer adaya ise 90-100 gibi çok yüksek bir puan vermesi gerekiyor. Deniz, “Bu sanırın onları da rahatsız ediyordu. İki defa kadro iptal edildi,” diyor. Nevşehir ve Niğde'deki üniversitelerde araştırma görevlisi alımı iptal ediliyor. 

Tüm bunlar olurken, bir yandan da para kazanması gereken Deniz çalıştığı işte çok mutsuz. Sabırsızlıkla akademi çatısı altına girmeyi bekliyor. Ümitli olduğu bir mülakattan sonra da jüri üyesi arayıp “Seni alamadık” dediğinde, o sırada markette alışveriş yapan Deniz, elinde poşetlerle yere çöküyor. Jüri üyesi, sebebi hafif mahcup bir şekilde açıklıyor: “Rektör, “Buralı birisini alın’ dedi.” Deniz, “Hiç böyle mideme yumruk yemiş gibi hissetmemiştim,” diye hatırlıyor o ânı. Bu kez de “oralı olmamaktan” kaybediyor. Aynı jürinin bir başka üyesi de yıllar sonra karşılaştıklarında, “Sana karşı mahcubum, hakkını helal et,” diyor. Malum, haksızlık söz konusu olduğunda dindarlar için helalleşmek önemli! Deniz bu akademisyenden yola çıkarak şu notu düşüyor: 


Bahsettiğim adam, İslâmcı bir gelenekten geliyor, yıllarca doçentliği verilmemiş. Belki bazı baskılar da yaşamış. Şimdi bir dönüşüm var, yepyeni bir aşama... Evet, benim gibileri dışarıda bırakıp kendilerine daha yakın hissettikleri insanları akademiye almak istemelerini anlıyorum. Ama anlamak, canımın acıdığı gerçeğini degiştirmiyor. 


İlk şart “hain” olmamak 


2006 yılından 2022'ye akademisyen sayısı 960125 oranında arttı. Yani emekli olanları, ihraç edilenleri, görevi bırakanları saymasak bile, bugünkü akademisyenlerin yarısından ciddi ölçüde fazlası AK Parti'nin yükseköğretimi kendi amaçları doğrultusunda değiştirdigi dönemde kadroya alındı. Bu dönemde başlıca kriterlerden biri adayın AK Parti'ye yakın olması, en azından muhalifliğine dair bir işaret olmamasıydı. Deniz'in örneğinde de görüldüğü gibi, akademik başarının, yabancı dil yeterliliğinin, merkezi sınavlarda alınan puanların çoğu durumda hiçbir değeri yoktu. Jürinin temel görevi “sakıncalı” olabilecek kişileri elemek ve çoğunluğu zaten önceden torpille belirlenmiş adayları onaylamaktı. 

Munzur Üniversitesi'nden akademisyen Muzaffer kadroya girmenin ilk şartını rektörden bizzat duyduğunu anlatıyor: 


Rektör, pandemiden önce altı ayda bir öğretim elemanlarını toplayıp ayar vermeyi âdet edinmişti. Bu toplantıların birinde, üniversiteye alınma ve çalışma kriteri olarak, “devlete ve millete hainlik etmeme”nin ilk şart şeklinde söylendiğini, bu kulaklar ilk ağızdan duydu. 
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Türkiye'de akademisyen olmak için ilk kriter olan “hainlik etmemek”teki “hainlik” de iktidar sahipleri tarafından son derece geniş bir şekilde yorumlanabiliyor. Mesela adaya sadece mezhebinden dolayı bile şüpheyle bakılabiliyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden öğretim elemanı Mete, 2015 yılındaki görüşmemizde, üniversiteye araştırma görevlisi alınırken tanık olduklarını şöyle anlatmıştı: 


Bizim bölüme araştırma görevlisi alınacaktı. Çocuk Çorumlu. Şunun dillendirildiğini biliyorum; “Ya, bu şimdi Çorumlu. Acaba Alevi olabilir mi?” Bunu dekan söylüyor! Mezhepsel olarak farklı olması dolayısıyla buraya uyum sağlayamayacağını varsayıyor. 
Kültürel yapıyı bozacağını varsayıyor. “Alevilikte ateistlik de var, bölücülük de var!”, “Her şeyle karşılaşabiliriz!”, öyle varsayıyor. 


Akademisyen alımında Alevilere şüpheyle yaklaşılırken, Kürtlerin de “zararsız” oldukları konusunda jüriyi ikna etmek için ek bir çaba göstermesi gerekiyor. Bunların dışında, adayın “karşı mahalleden” olabileceğine dair en ufak bir emare de yöneticiler tarafından ciddiyetle değerlendiriliyor. Örneğin bir taşra üniversitesinde araştırma görevlisi olmak için başvuran adaya sorun çıkaran, özgeçmişindeki ufak bir ayrıntı olmuş: 


CV'mde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden burs aldığıma dair bir ibare vardı. Bunu sıkıntı ettiler. Bir kişi aradı üniversiteden, “CV'nde bu yazıyor, seni almak istemiyorlar,” diye. 


“Sakıncalı” tipler bu tür ayrıntılardan “yakalanmaya” çalışılırken, aslında pek çok kadro için alınacak isim önceden belliydi. Akademik kadroya torpille girmek kural, hakkıyla girmek istisnaydı. Öyle ki, alım sürecinde torpil devrede değilse, bunun “haber değeri” vardı. Akademisyen Ercan, araştırma görevlisi olmak üzere başvurdugu Kastamonu Üniversitesi'nde, dekanın sürecin adil olacağını önceden “duyurduğunu” anlatmıştı. Ercan'ın söylediğine göre, dekan yazılı sınavdan önce adaylara “Rahat olun. İstediğimiz kişiler vardı da, ilk 10'a kalamadılar. Adil bir sınav olacak,” diyordu. 

Deniz'in hikâyesinde geçen “buralı birisi” de taşra üniversitelerinde sıkça rastlanan bir tercih. Yöneticiler, o şehir ya da bölgeden 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olan adayı, akademik olarak daha iyi adaya tercih edebiliyorlar. 
Zira onlar için öncelikli olan, iyi akademik kadrolara sahip olmak ya da akademide iyi olanların önünü açmak değil; kampüsü farklı kültürlerden akademisyenlerin olduğu kozmopolit bir ortam haline getirmek de değil. Aksine, yöneticiler üniversitede mümkün olduğunca “yerel değerlerle uyumlu” kişiler olsun istiyorlar. Büyük kentten gelen iyi bir akademisyenin “baş ağrıtacağını”, bazı konularda itiraz edeceğini, şartları beğenmeyip bir süre sonra gideceğini düşünüyorlar. Bu durumu aşmak için, akademik ortamı iyileştirmeyi gündemlerine almıyor, tercihlerini düşük nitelikli adaydan yana kullanıyorlar. Düşük nitelikli akademisyenin iyi bir lisansüstü eğitim için üniversiteden ayrılma ihtimali düşük. Hep el altında bulunuyor, istenen işler kolayca yaptırılıyor. Asıl önemlisi böyle bir akademisyen yöneticilerle ters düşmeyi göze alamıyor, “sorun çıkarmıyor”. Taşra üniversitelerinde akademisyen alımında tercih nedeni torpilden mezhebe, etnik kökenden hemşeriliğe kadar uzanıyor ama nitelik asla listenin tepesine çıkmıyor. 

Aslında, Türkiye'de akademik kadrolar hiçbir zaman siyasi iktidarın ideolojisinden bağımsız olmadı. Örneğin, AK Parti öncesinde üniversitelerde başörtülü öğrenci olmadığı gibi, başörtülü akademisyen de yoktu. Bu araştırma kapsamında konuştuğum farklı akademisyenler, AK Parti ipleri eline almadan önce, ODTÜ'de belirli bölümlerde akademisyenlik kapısının dindarlara kapalı olduğunu anlattı. 

Ancak 2006 sonrası dönem için şunu söylemek mümkün: Türkiye akademisinde, iktidarın ve onunla birlikte hareket eden grupların kadrolaşması hiç bu kadar öncelikli olmamış, hiç bu kadar geniş bir kesim “sakıncalı” görülmemiş, liyakat çıtası hiç bu kadar düşürülmemişti. Kişi kayırma hiç bu kadar açıktan yapılıp meşrulaştırılmamıştı. Neticede, bu ülkede kanun belirli bir kişinin rektör olarak atanmasını mümkün kılacak şekilde, beş günlüğüne degiştirildi. Kanunda rektörlük için gereken üç yıl profesör olma şartı 9 Temmuz 2018'de KHK'yla kaldırıldı, beş gün sonra İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa rektörlüğüne bir yıllık profesör olan Nuri Aydın atandı. Ertesi gün üç yıl profesörlük şartı geri getirildi. Rektör için kanunun böyle açıkça değiştirildiği bir ortamda alt kadrolarda nesnel kriterlerin hiçe sayılması gayet sıradandı. 

Zaten üç yıl gibi kısa bir sürede, hiçbir hazırlık olmaksızın, 41 
üniversite açmak demek, bu üniversitelerin düşük nitelikli kadrolarla eğitim vermesini baştan kabullenmek demekti. Bu, AK Partinin o zaman Gülen örgütüyle birlikte yürüttüğü projenin aksayan tarafı değil, öngörülmüş bir parçasıydı. Projenin ardında yatan başlıca nedenlerden birisi yükseköğretimde siyasi iktidara alan açmak olduğundan, niteliğin düşmesi mesele değildi. 

2006 sonrasında kadroya girme ve unvan alma kriterleri düşürülürken, liyakatteki düşüşün en net gözlenebildiği alanlardan birisi yabancı dil oldu. Bu konuda çarpıcı bir örnek, “Şerefe Karşı Suçlar” makalesinin başlığının -muhtemelen Google çevirisiyle- 
“Cheers Crimes Against” yani “Suçlara Karşı Şerefe” şeklinde İngilizceye çevrilip dergiye gönderilmesi oldu.? Bugün taşradaki akademisyenlerin önemli bir bölümünün yabancı dildeki yayınları takip etmesi mümkün değil. Oysaki bu, akademisyenliğin en temel gerekliliklerinden birisi. 2006 sonrası getirilen sistem, sınavda sadece üç-beş net yapan lise mezunun üniversite öğrencisi olmasına imkân sağladığı gibi, akademik donanımı zayıf insanların da öğretim elemanı olmasını mümkün kılıyor. 

Öte yandan, böyle bir sistemde Deniz gibi adaylar defalarca reddediliyor. Deniz'in araştırma görevlisi olma sürecinde aldığı ret sayısı bazı üniversitelerde birden fazla olmak üzere 12'ye ulaşıyor. Ama sonunda merkeze oldukça uzak, küçük bir kentte kadro açıldığını görüyor. Başvuruyor. Bu kez mülakatta soru bildiği yerden geliyor: “İtikadi mezhebin nedir?” Ben, görüştüğüm diğer akademisyenlerden “Hükümetimiz hakkında ne düşünüyorsun?”dan “Bir Kürt olarak bu üniversiteye girip de ne yapmaya çalışıyorsun ?”a kadar çeşitli sorular duymuştum ama 


l Başak Kaya, “Nuri bey için özel yasa çıkarıldı”, Sözcü, 14 Ocak 2020, https:/Wwww. 
sozcu.com.tı/2020/gundem/nuri-bey-icin-ozel-yasa-cikarildi-5566240/ (erişim 29 
Ekim 2022). 

2 Enes Özkan, “Şerefe Karşı Suçlar”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sayı 6, Aralık 
2015, s. 281-309. Bu makalenin Ingilizce başlığı, yayımlandığı dergide daha sonra düzeltildi. Düzeltilmemiş haline şu linkten bakılabilir: https//docplayer.biz.tr/1875 64257-Serefe-karsi-suclar-cheers-crimes-against.html (erişim 26 Temmuz 2022). 
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böylesini duymamıştım: “İtikadi mezhebin nedir?” Sadece dini konulara hâkim birisinin anlayıp yanıtlayabileceği bir soru... Deniz, olayı aktarırken, “Milliyetçi, dindar biri imajı doğmuştur onların kafasında. Orada aldılar beni,” diyor. Ailesi o kadar uzağa gitmesine razı olmasa da Deniz gidiyor. Deniz'in akademisyenlik serüveni, bu küçük taşra üniversitesinde başlıyor. 


Mülakatsız alım uzun sürmedi 


Cumhuriyet tarihinde kendisinden önce kurulmuş olandan daha fazla sayıda üniversiteyi 10 yılda kuran AK Parti iktidarı, bir noktada akademisyen yetiştirmek için bazı programlar devreye soktu. Bunlardan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) 2010 yılından itibaren YÖK koordinasyonunda yürütüldü. Adaylar, mülakat yapılmaksızın, diploma notu, ALES puanı gibi nesnel kriterlere göre sıralanıyor, yeni açılan ve araştırma görevlisi talebinde bulunan üniversitelere atanıyordu. Programa kabul edilen adayların, lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra, atandıkları üniversitelere mecburi hizmet için dönmeleri öngörülüyordu. Bu sistem herhangi bir torpili olmayan, başarılı adayların sisteme girmesine imkân sağladı. Ancak ÖYP, son olarak 2015 yılında uygulandı. Daha sonra, üniversitelerden gelen “yoğun talep” üzerine bu sistemden vazgeçildi.? YÖK'ün açıklamasına göre, üniversiteler ÖYP araştırma görevlisi kadrosu talep etmekten kaçınıyorlardı. Onlar tüm araştırma görevlilerini kendi jürileri tarafından yapılan, yazılı ya da sözlü sınavın da olduğu bir değerlendirmeyle almayı tercih ediyordu. 

Yeni üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek için, MEB tarafından yürütülen Yurt Dışında Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) programından da faydalanıldı. Bu program kapsamında da başarılı adaylar nesnel kriterlere göre seçilip yurtdışında iyi üniversitelere eğitim almaları için gönderildi. 
Ancak YLSY'ye de 2013'ten itibaren sözlü sınav aşaması getirildi. Halen uygulamada olan bu programda, mülakat MEB'in oluşturduğu jüriler tarafından yapılıyor. 


3 “YÖK'ten çok önemli 'ÖYP' açıklaması”, İHA, 5 Haziran 2015, https:/www.iha. 
com.tı/haber-yokten-cok-onemli-oyp-aciklamasi-468620/ (erişim 30 Ekim 2022). 
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Vazife: Vatana bağlı yurttaşlar yetiştirmek 


Deniz üniversitede çalışmaya başladığı ilk günlerde araştırma görevlileri için yapılan bir toplantıya gittiğinde karşısında rektörün yanı sıra emniyet müdürü ve garnizon komutanını da buluyor. 
Toplantıda araştırma görevlileri “güvenlik” konusunda bilgilendiriliyor. Görev yaptıkları üniversitede Kürt öğrenciler çoğunlukta. 
Deniz, “Bir akademisyen olarak değil de devletin bir memuru olarak oradasın, sana verdikleri hava bu,” diye hatırlıyor o toplantıyı. 

Sonraki günlerde dekan, bir grup araştırma görevlisinden bir form hazırlamasını istiyor. Öğrencilerin kayıt sırasında dolduracağı bu formda, “Hangi dershaneye gittiniz?”, “Dershanede hangi öğretmenle aranız iyiydi?”, “Dershane ücretini nasıl ödediniz ?”, “Şimdi hangi yurtta kalıyorsunuz?” gibi sorular sorulacak. Deniz, “Sanırım istihbarat toplamaya çalışıyorlardı,” diyor. Toplantı sırasında dekana, “Bu soruları hangi gerekçeyle soracağız?” dediğinde ortam buz kesiyor. Zira, taşra üniversitelerinde dekanın söylediğini sorgulamak pek rastlanan bir durum değil. Dekan, üniversitedeki Kürt öğrencileri işaret ederek, “Buradaki çocukların durumu belli. Sizin vazifeniz onları vatana, millete bağlı yurttaşlar olarak yetiştirmek” minvalinde bir konuşma yapıyor. Tüm bu deneyimler, Deniz'in taşra üniversitelerinin inşasında rol oynayan ideolojik nedenleri görmesini de sağlıyor. 

Deniz esas tartışmasını ise, “Doktoranı komşu şehre al,” diyen rektörle yaşıyor. Büyük kentte iyi bir üniversitede doktora yapan Deniz bundan vazgeçmek istemiyor. Rektör için önemli olansa iyi bir eğitim alması değil, araştırma görevlisi olarak sürekli üniversitede bulunması. 

Akademisyenlerin hemşeri kliklerinden oluştuğu üniversitede Deniz'in dahil olduğu bir grup yok. Arkası da sağlam değil. Bir de bu çatışmalarla şimşekleri üzerine çekince kendisini “her an gözden çıkarılabilir” bir pozisyonda buluyor, “güvencesizliğin” ne demek olduğunu anlıyor. Üniversitedeki sözleşmesi yenilenmeyebilir, başka bir üniversitede iş bulup gitmek istese izin verilmeyebilir, bu durumda mecburi hizmet şartlarından dolayı büyük bir borç yükü altında kalabilir ve zar zor girdiği akademinin yine kapısında bulabilir kendisini. Deniz çok zor bir dönem geçiriyor. Ancak neticede büyük kentteki o doktorayı bitirmeyi ve akademide kalmayı başarıyor. 


“Sınıf kapatıp mescit açtık” 


Deniz'in 2022 yılı itibarıyla taşra üniversitelerine dair ciddi bir deneyimi var. Bu süreçte sadece AK Parti kadrolaşmasını değil, o kadroların yıllar içindeki dönüşümünü de izlemiş. Sağcı veya İslâmcı olmakla birlikte yabancı dil bilen, yurtdışında doktora yap- * mış, dünyayı görmüş “daha zarif bir biçimde ayrımcılık yapan” kadroların büyük kısmının 15 Temmuz'dan sonra yönetimden tasfiye edildiğini, şimdi üniversitelerin “kaba saba tipler”e kaldığını söylüyor. Kendi üniversitesindeki durumu hayal edebilmem için rektörün akademisyenlerle yaptığı bir toplantıyı anlatıyor: 


Toplantıda eliyle masaya vurup “İngiltere bizi kıskanıyor”, “Almanya bizi kıskanıyor,” diyen bir rektör hayal et. Oradaki bazı akademisyenlerin de büyük bir samimiyetle, “Tabii kıskanıyor,” dediği durumu bir düşün. 


Deniz, bu yönetici kadroların özelliklerini şöyle sıralıyor: 


Kasabalı bunlar... Bunlar hırçın esnaf... Ve parayı çok seviyorlar. 
Evrensel bilgiye inanmıyorlar. Bilimi, dinin karşısında hor ve hakir görüyorlar. Dini de bir sosyal ilişki biçimi olarak algılıyorlar. Kaba saba bir milliyetçilikleri var. Medeni olmakla ilgili fikirleri basmakalıp hezeyanlardan öteye gitmiyor. Vurmak, kazanmak, ezmek, yenmek, yenilmemek; dünyayı ancak bu düzeyde anlayabiliyorlar. 


Deniz'in, Türkiye'de yükseköğretimin geldiği noktaya dair verdiği çarpıcı bir örnek daha var: 


Biz sınıf kapatıp mescit yaptık! Sınıfa ihtiyacımız var, sınıflar yetmiyor. Ama mescide de ihtiyacımız varmış, iki mescit az geliyormuş! Peki, hangisini önceleyeceğiz? Herkes o kadar hemfikir ki, mescit yapılması gerektiği konusunda... Bir tek bir dindar arkadaş dedi ki; “Namazı her yerde kılarsın ama ders için sınıf lazım.” (...) 
Biz sınıf kapatıp mescit açıyoruz, kimse de yadırgamıyor! 
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“ölüye yatmaya bayılıyorum” 


Deniz gerek üniversitede az sayıda “eli yüzü düzgün” akademisyen olması, gerekse “kovalanacağı yere kadar kovalanmış olması” nedeniyle üniversitede varlığını sürdürebiliyor. Politik tutumuna dair hep açık olmuş olması ama hiçbir siyasi grupla bağının olmaması ona üniversitede kalmasına yetecek bir alan sağlamış. Üniversitede, kendisine “Hocamız solcudur...” diye bakıldığını anlatıyor. 
Bu kategorizasyon onun fakültede kadro almasını engelliyor ama bulunduğu yerde “hoş görülmesini” ve baskılardan kısmen azade kalmasını sağlıyor. 

Deniz bir görüşmemizde kendisini “muhafazakâr baskıyı aşmış” hissettiğini de söylemişti. Ne var ki Ramazan ayından konuştuğumuzda durumun pek de öyle olmadığı ortaya çıktı. O dönemde Ramazan ayında Deniz'in görev yaptığı okulda yemekhane kapalı. 
Oruç tutmayan Deniz'e, “E peki sen ne yapıyorsun?” diye soruyorum. Yine kinayeli bir yanıt veriyor; “Herkes nasıl oruçluysa, ben de öyle oruçluyum!” Şöyle açıklıyor sebebi: 


Çünkü bununla baş edemem. Oruç tutmamam demek, zaten oldukça zor şartlarda sürdürdüğüm bu yaşam stilini iyiden iyiye aşağıya çeker. 15 Temmuz'dan sonra alınan kadrolar dayanılmaz tipler. O insanlarla aynı yerde nefes almak bile çok zor. Bir de oruç tutmayacağım! Tam tersine! Beraber iftar yapıyoruz, hatta bazı hocalarla sahur bile yapıyoruz! 


Türkiye'nin değişik coğrafyalarındaki akademisyenler karşılaştıkları baskılara karşı farklı stratejiler geliştiriyorlar. Munzur Üniversitesi'nden Muzaffer'in aktardığı gibi, yöneticilerin gözünde “hain olmamak” akademiye girmenin olduğu gibi orada kalabilmenin de ilk şartı. İktidar çizgisinde olmayan akademisyenler, “hain” sepetine atılmamak için ince bir ipin üzerinde yürüyorlar. 
Örneğin, Munzur Üniversitesi'nden Kıvılcım, üniversitenin sakıncalı görebileceği yayınlarını “ölüye yatarak” gizliyor: 


“Makalelerinizi sisteme yükleyin,” diyorlar. Ben de “Sistem hata veriyor,” diyorum, geçiyorum. Çünkü neyini yazacağım! Soruşturmayla, gözaltıyla uğraşmak istemiyorum. Dolayısıyla hiçbir şekilde bilmiyorlar benim ne yazdığımı çizdiğimi. Benim stratejilerimden birisi o oldu; sessizlik ve ölüye yatmak. Ölüye yatmaya bayılıyorum! 


Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden Ercan ise mücadele tarzını şöyle anlatıyor: 


Benim odaklandığım şey, alan mücadelesi vermek oldu. Muhalif olmamdan kaynaklanan sekiz olay yaşıyorsam, hepsinde direnemiyorum, üçünde dördünde direniyorum. “Buna ses yükseltmem lazım. (Dekan) herkesin içinde bana bunu söyleyemesin” gibi düşünerek tepkiler verip bir alan açmaya çalıştım. 


Ercan bu mücadelenin taşrada çoğunlukla yalnız yürütüldüğü- ne, büyük şehirdekinden epey farklı olduğuna da dikkat çekerek şöyle diyor: 


Kilis'te sabah işe gidiyor olmak bana bir eylem gibi geliyor bazen... 


“Akıllı ol!” 


Deniz de mümkün olduğunca “kartlarını doğru oynayarak” bugünlere kadar gelmiş. Ancak bu süreçte atlattığı irili ufaklı badireler de var. İhbarcılığın tavan yaptığı 15 Temmuz sonrası dönemde, Deniz bir gün üniversitedeki odasına gittiğinde, üzerinde “çok gizli” yazan sarı bir zarf buluyor. İçinde kendisi hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılmış bir şikâyet var. 
Şikâyetin konusu sürpriz değil; cumhurbaşkanına hakaret... Deniz, “Ben görüşlerimi ifade ederken üslubuma dikkat ederim,” diyor, hakaret olarak yorumlanabilecek bir söz söylemesinin mümkün olmadığını düşünüyor. Muhtemelen birisi Deniz'den şikâyetçi olmak istemiş ve Türkiye'de her koşulda gideri olan bu suçlamayı seçmiş. Deniz buna karşı savunmasını yazıyor. Sonra Deniz'e o zarflardan bir tane daha geliyor, sonra bir zarf daha, sonra bir zarf daha... Deniz birisi ya da birileri tarafından defalarca şikâyet ediliyor. Suçlama her seferinde farklı, bazısı hiç ipe sapa gelmeyecek şeyler. Deniz her birine karşı ayrı savunma yazıyor. Sonuçta herhangi bir şey olmuyor. Ancak, kimin neden yaptığını bilmediği bu 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suçlamalar Deniz'in üzerinde baskı yaratıyor, yorulup yıpranmasına neden oluyor. 

Deniz üniversitedeki odasına girdiği bir başka gün, bu kez yerde A3 ebadında bir kâğıt buluyor. Üzerinde “Akıllı ol!” minvalinde mesajlar var. Kim, niye Deniz'e gözdağı vermeye çalışıyor, yine belli değil. 15 Temmuz sonrası dönemde ortam son derece kaotik. 
Deniz bu kez kime nasıl karşılık vereceğini de bilemiyor. Normal hayatına devam etmeye çalışırken, bir gün ilçedeki polis gelip Deniz'den, başka insanlardan istenmeyen bilgiler istiyor. Deniz, polisin bunu kendisini korumak için mi, yoksa başka amaçla mı yaptığından emin olamıyor, yine tedirgin oluyor. 

Devletin tepesindekiler, akademisyenler için düşmanlaştırıcı bir söylem kullandığında, Deniz gibi insanlar çeşitli grupların hedefi haline gelebiliyor. Bingöl Üniversitesi'nin eski öğretim üyesi Eda Erdener de “Bu Suça Ortak Olmayacağız!” başlıklı metne imza verdikten sonra sosyal medyadaki asker ve polis hesaplarından kendisine gülücük emojileri geldiğini, böylece “Biz buradayız ve seni biliyoruz” mesajı verdiklerini anlatmıştı. O dönemde kapısı bir öğrenci tarafından tekmeyle açılan Erdener, şu ürkütücü olayı da yaşamıştı: 


Okuldan markete gidiyordum. Siyah bir cip beni takip etti. Içinden birisi camı açtı. “Vatan haini!” diye bağırdı. Bu siyah cip birkaç gün beni takip etti. 


Deniz'e dönecek olursak, 15 Temmuz sonrasının “olağanüstü hali”nde işler, onun da ciddi ciddi silah almayı düşünmesine kadar varıyor. Av silahı almaya karar veriyor. O dönem iktidar yanlılarının silahlandırılmasının konuşulduğu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç'un, darbecilere karşı “Milletimizin ruhsatlı silah almasının önü açılacak,” dediği günler. Deniz, bu açıklamayı hatırlatıp silah alma fikrini, “Zayıf bir ihtimalle de olsa Kristallnacht benzeri bir şeyin Türkiye'de mümkün olabileceğini hissettigim için,” diye açıklıyor. Kristallnacht, yani Kristal Gece, 1938 yı- 


4 “Malkoç: Darbelere karşı milletimizin ruhsatlı silah almasının önü açılacak”, CNN 
Türk, 11 Aralık 2018, https://www.cnnturk.com/turkiye/malkoc-darbelere-karsi- milletimizin-ruhsatli-silah-almasinin-onu-acilacak (erişim 23 Mayıs 2022). 
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lında Almanya'da Yahudilerin evlerine, işyerlerine saldırıldığı, insanların öldürüldüğü, tüm bunlar olurken sokaklara saçılan cam kırıkları nedeniyle hafızalara bu isimle kazınan gece... Deniz böyle bir gece Türkiye'de yaşandığında kendisinin hedef olabileceğini ve bu durumda kendisini koruyacak kimse olmadığını düşünüyor. 
Taşrada, hem Cumhurbaşkanı'nın “Bu Suça Ortak Olmayacağız!” 
bildirisine imza atanları hedef almasından hem de 15 Temmuz'dan sonra pek çok akademisyenden duyduğum bir senaryo bu... Bir kaos anında, kendilerinin kapılarına dayanılabileceğini düşünüyor taşradaki akademisyenler. Neticede, küçük yerlerde insanların mimlenmesi ve etraflarının sarılması çok daha kolay. 


Bildiriye imza talebi 


Deniz, bir yandan böyle tehditkâr bir ortamda işini yapmaya çalışırken bir yandan da üniversite yönetiminin olmadık talepleriyle karşılaşıyor: Örneğin, hükümetin yanındayız mesajı verilen bir bildiriye imza talebi... Türkiye'de 2016'dan sonra “Bu Suça Ortak Olmayacağız!” başlıklı metne imza verenler akademiden uzaklaştırıldı, ancak daha sonra hükümeti destekleyen pek çok bildiri yayımlandı, üstelik bu bildiriler üniversite yönetimlerinin teşvikiyle hazırlandı, imzalar “yukarıdan” gelen mesajlarla toplandı. Deniz bu bildirilerden birisine imza vermediğinde, rektörlükten aranıp “Hocam, imza atmamışsınız. Unutkanlığınıza mı denk geldi?” diye yakın markaja alındığını anlatıyor. Baskıyı bir şekilde savuşturuyor ama neticede rektörün isteğini yerine getirmeyen, hükümete destek bildirisini imzalamayan akademisyen olarak işaretleniyor. 
Bir başka taşra üniversitesinde çalışan Kaya da benzer bir bildiri kendisine ulaştığında “Tüm üniversite ‘katılıyorum’ der, bir ben ‘katılmıyorum’ dersem nasıl olur?” diye düşündüğünü anlatmış, “Tabii ki baskıyı hissediyorsunuz,” demişti. “1.071 imzalı” diye sunulan bildiri yayımlandıktan sonra ise, İstanbul'daki üniversitelerde görev yapan üç akademisyen imzalarının bilgilerinin dışında kullanıldığını duyurmuştu.” Kaya'nın anlattığına göre, aynı bildiri 


5 “1071 bildirisi, ‘1065'e düştü”, Diken, 31 Temmuz 2019, https://www .diken.com. 
t/1071-bildirisi-1065e-dustu/ (erişim 23 Mayıs 2022). 
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için kendi çalıştığı üniversitede de en az 20 akademisyenin imzası, onların bilgisi dışında kullanıldı. Daha sonra akademisyenlerden bazıları üniversite yönetimine resmi yazıyla durumu bildirdi ancak kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadılar. 

AK Parti iktidarı için akademisyenler pek çok noktada akademisyenliklerinden ziyade hükümeti destekleyen “entelektüel” kadrolar olarak önemli. Bildirilerle ilgili anlatılanlar, iradelerinin nasıl kolayca hiçe sayılıp hükümet destekçisi bir imzaya indirgenebildiklerini gösteriyor. Bu durum, taşrada çok daha yaygın. Üstelik oralardaki akademisyenlerin iradelerine sahip çıkma imkânı ve gayreti daha sınırlı. 


İstifanın eşiği 


Bu araştırmayı sürdürdüğüm sekiz yıl boyunca Deniz'le farklı zamanlarda yaptığım görüşmelerden birisi de 2017 yılında baskıların en açık ve yoğun olduğu dönemdeydi. Kendisine yaşadığı zorlukları sorduğumda, cezaevindeki insanlardan, üniversitelerden ihraç edilen arkadaşlarından, hocalarından bahsediyor, “Benimkiler çok rutin,” diyerek yaşadıklarını anlatmayı “ayıp” sayıyordu. 

Deniz'in istifanın eşiğine gelmesi de kendi yaşadıkları yüzünden değil, genel olarak akademisyenlere yapılan muamele nedeniyle olmuş. İşini çok sevmesine rağmen, o da bir noktada “Ben yapamayacağım,” demiş. Yurtdışına gidip bir iş için prensipte anlaşmış, hatta oralardan ev bile bakmış. Ancak sonra vazgeçmiş. 

Deniz vazgeçmesinin sebebini anlatırken önce “Çok çok yerli bir tipim,” diyor, sonra da uzun uzun öğrencilerinden bahsediyor, “Benim en büyük motivasyonum öğrencilerim,” diyor. 

Merkezdeki fakülteye alınmamak Deniz'in ağırına gidiyor ancak ilçedeki MYO öğrencilerine ders vermekle ilgili hiçbir şikâyeti yok. Türkiye'de bir ilçedeki MYO'ya giden öğrenciler, genellikle toplumun en yoksul kesiminden. Deniz için onlara ders vermek çok anlamlı: 


Bu çocuklar için üniversite burada gördüklerinden ibaret. Açıkçası bizim dışımızda görebileceği akademisyen de yok çoğunun... 
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Haliyle burada hocalık yapmak benim için çok anlamlı ve değerli. 
Hem Türkiye'nin bir sosyoekonomik grubunu tanımış oluyorum, hem onlara içlerinden geldikleri dünyanın dışında bir dünyanın da mümkün olduğunu anlatma fırsatı buluyorum. 


Deniz, tıpkı kendisi üniversiteye başladığında kendi bildiğinden bambaşka bir dünya olduğunu gördüğü gibi, öğrencilerinin de bunu görmesini istiyor. Onların dünyaya bakışını genişletmek için uğraşıyor. 


Çalıkuşu Deniz 


Deniz bir hoca olarak elinden geleni yapmaya çalışıyor ama önemli zorluklar da var önünde. Bunlardan birisi, son yıllarda öğrencilerin liseden getirdiği eğitim altyapısının ciddi şekilde düşüyor olması... Beş sene önce öğrencilerine ders kapsamında okuttuğu kitabı şimdi okutamadığını söylüyor, öğrencilerin “Biz bunu anlamıyoruz,” dediğini aktarıyor. Dahası, öğrencilerin okumaya ve çalışmaya verdiği değer gittikçe azalıyor; çoğu öğrenci ders için gerekli makaleleri okumadığı gibi, okumamış olmakla ilgili en küçük bir sorumluluk da duymuyor. 

Derslerini eskisi gibi yapamamasının bir nedeni daha var Deniz'in; anlattıklarından dolayı şikâyet edilme ihtimali. Bu nedenle artık dersleri bir “serbest düşünme faaliyeti” olarak gerçekleştiremiyor: 


Ders anlatırken artık sürekli bir otosansürle anlatıyorum. Örneğin anlattığım herhangi bir konunun din kurumuyla ilgili bir yanı varsa oraya geldiğimde çok hızlı geçiyorum. Oysaki din çok temel bir sosyal kurum. Aileden bahsederken ailenin olumsuz işlevlerini daha kısa anlatıyorum. “Aile nedir?” tartışmasını kısa tutuyorum. 
Önceden sorardım: “İki kadın evlendi. Bu, aile midir?” ya da “Çocuksuz aile olur mu?”, “Seçilmiş aile olabilir mi?” Bu oyunlarla, bu egzersizlerle, öğrencilerin aileyi kavrama biçimini esnetiyordum. 

Ne gereği var ki! Öğrencilerden biri beni CİMER'e “Bize böyle evlilik yapın, dedi,” diye şikâyet edebilir. “Ben niye uğraşayım ki bununla,” dediğim zamanlar oluyor... Yoruluyorum. 
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Öğrencilerin hocalarını CİMER'e şikâyet etmesi, hocaların da bu ihtimal nedeniyle otosansür uygulaması üniversitelerde oldukça yaygın. Öğrenciler sadece CİMER'e de şikâyet etmiyor hocalarını. 
Farklı üniversitelerdeki pek çok akademisyen, her sınıfta, bölüm başkanı ya da belirli hocalar tarafından “örgütlenmiş” öğrenciler olduğundan söz ediyor. Anlatılanlara göre, “muhbirleştirilmiş”, “ajanlaştırılmış” öğrenciler, derste olup biteni, kendilerinden bunu isteyen hocaya aktarıyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden öğretim elemanı Kerem, “Jurnalcilik burada epey gelişkin,” diyor. O da böyle bir sınıf atmosferinde Türkiye siyasetini anlatırken, konunun önemli kısmını pas geçiyor: 


[Konuyu] Osmanlı'nın son döneminden günümüze kadar getirmem gerekiyor ama genelde 90'larda bırakıyorum. Günümüze getirmemeye çalışıyorum. Belirli noktalarda çerçeveyi anlatmakla birlikte, otosansür tabii ki uyguluyoruz, hem de fazlasıyla. Yolsuzluk, şeffaflık gibi konuları anlatırken, Türkiye yerine Venezuela'dan örnek veriyoruz mesela. 


Ortam öyle ki, hocalar son derece dikkatli davransa bile, şikâyet hiç beklemedikleri yerden gelebiliyor. Deniz hakkında CİMER'e yapılan bir şikâyetin nedeni hayli ilginç: Deniz'in bir öğrencisinin başını açmış olması. Şikâyet eden kişi, bu başını açan öğrencinin sevgilisi. Sevgili, durumdan Deniz'in derslerini sorumlu tutuyor, bu konuda bir şeyler yapılması için CİMER'e yazıyor. Deniz bu şikâyete karşılık da bir savunma yazmak zorunda kalıyor: “Konuyla alakam bulunmamaktadır.” 

Gerek şikâyetler gerekse öğrencilerin liseden her geçen yıl daha bilgisiz ve ilgisiz gelmesi Deniz'i yoruyor. Ancak bunlar Deniz'in ders anlatma şevkini sarsamıyor. O, tüm bunlardan öğrencileri degil, genel politik iklimi sorumlu tutuyor, kendisine atfettiği “çalıkuşu misyonu”nu sürdürüyor. Zaten genellikle yüksek olan enerjisi, sosyal bilimlerden ve öğrencilerden bahsedince iyice yükseliyor: 


Derste olayı anlatının. Sonra öğrenciler ne düşünüyor, onları da dahil etmeye çalışının. Sadece anlatıp geçsem hiçbir etkisi olmayabilir ama o da düşünmek zorunda kalınca, kendisi üzerine düşünmeye başlıyor. Ve diyor ki “Bir dakika! Ben böyle davranıyorum ama neden?”, “Ben böyle inanıyorum ama neden?” 


Deniz'in anlattığına göre, bu sorgulamalar öğrencilerin hayatında ciddi etkiler yaratıyor: 


Bazıları değişim yaşıyor. Bu değişim genellikle bulundukları durumun zıddına oluyor, bazıları da bulundukları durumu daha niteliklibir biçimde yeniden üretiyor. Mesela bir öğrencim —dünyalar tatlısı bir kadın, o da tesettürlüydü, radikal İslâmcıydı- bir sohbetimizde şöyle demişti, “Inandığım şeylere daha dikkatli yaklaşıyorum, onların iyi ve güzel inançlar olmasına özen gösteriyorum.” Bak bu var ya, bu benim için çok değerli. (...) En sık duyduğum övgü de şu: “Sizdensadece şu dersi öğrenmedim, hayata bakış açım değişti.” 


Deniz bunları anlatırken gayet mutlu. Her halinden belli; hocalık yapmayı çok seviyor. Akademisyenlikle ilgili heyecanını ise 
16. yüzyıl felsefecisi Giordano Bruno'dan bahsettiği şu cümleler- de bulmak mümkün: 


Türkiye'de çok içi boş şeyler ama, evet ben Bruno'yu andığımda gözlerim doluyor. Bruno'yla kesinlikle aynı düşünmüyorum ama bir meseleyi, evrenle ilgili tümel perspektifini, içinden çıktığı dinsel dünyaya rağmen büyük bir ciddiyetle argümante etmeye çalışması, bunu savunmaya çalışması ve devamında yakılarak öldürülmesi bana ilham veriyor. Ben yakılmak ya da bedel ödemek istemiyorum ama bilmekten, düşünmekten ve bilimden kopmayı da kabul etmiyorum. 


Deniz sözlerini “Ve bunların hiçbir karşılığı yok bu ülkede,” diyerek bitiriyor. Üniversitesinde “imam hatip lisesinde öğretmenken bir anda dekan olmuş bir amcanın zihin dünyasıyla” muhatap olduğunu söylüyor. Bir de çalıştığı kurumda akademisyenlikle hiç alakası olmayan tiplerin el üstünde tutulması ağır geliyor Deniz'e. 
Onlar, “bilimsel bilginin akademik temsiline” dönüşürken, Deniz kendisini “kuduz köpek gibi kuytularda yaşamaya çalışan biri” gibi hissediyor. “Bununla mücadele etmek çok zor, duygusal olarak çok zor,” diyor. 
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Ancak bu konuda çok daha kötü durumda olan meslektaşları var Deniz'in. Bazıları doktoralarını bitirdikten sonra yıllarca akademisyenliğin ilk basamağı olan araştırma görevlisi kadrosunda bekletiliyor. Sadece çalışma konusu hükümetin tezleriyle uyuşmuyor diye doçentlik jürisinden geçemeyen akademisyenler var. 
Bir şekilde akademiye girmiş olsalar bile, “muhalif” olarak kodlananların sistemde ilerleyişi engellenmeye çalışılıyor. 


“Onlar yankı, biz sesiz” 


Deniz, çalıştığı üniversitede sürekli içine kapanmak zorunda hissediyor kendisini. Mesleki tatmin duygusunu bir hoca olarak öğrencilerle kurduğu ilişkide yaşıyor. Ayrıca akademik üretimi ve bu üretimin, saygı duyduğu çevrelerde takdir görmesi onu mutlu ediyor. “Ben iyi bir akademisyenim, bunu biliyorum,” diyor. Üniversitesine döndüğünde karşılaştığı manzara ise şu: 


Sürekli olarak senin mesleki varoluşunun değersizleştiren, mesleğine yüklediğin anlamları önemsizleştiren, sana sanki bir devlet memurundan başka bir şey değilmişsin gibi davranan idareci aklıyla karşılaşıyorsun. “Devlet namustur,” diyen bir idareci ya da rektör var karşında, düşünsene! “Devlet namustur,” dendiğin- de biz ne konuşacağız! Oysaki, devletle ilgili kocaman bir literatür var. Ben o literatürü çok iyi biliyorum ve hiçbirinde “namus” diye bir şey geçmiyor. Bunu rektör olarak sen söylüyorsun ve sen bütün mesleki hayatımı bir imzayla ortadan kaldırabilirsin. 


Türkiye'de, OHAL döneminde binlerce akademisyenin meslek hayatı ortadan kaldırıldı. “Bu Suça Ortak Olmayacağız!” bildirisine imza verenlerin 9039'u 2021 yılı itibarıyla hâlâ tam zamanlı bir işte çalışmıyordu.” 

İktidar çizgisinde olmayıp da akademide kalmayı başaran çogu kişi ise değersizlik ve yalnızlık hissiyle boğuşuyor. Yapılan işten alınan tatmin düştükçe, taşra daha boğucu bir yer haline geli- 


6 “Banş İçin Akademisyenler: Güncel Durum”, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, 19 Kasım 2021, s. 6, https:/tihv.org.tr/wp-contenVuploads/2021/11/BAK, Rapor, Kasim, 2021.pdf (erişim 18 Mayıs 2022). 
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yor. Kadınlar için durum daha zor, zira onlar taşradaki erkek egemen kültürle de mücadele etmek zorunda. Akademisyenlerin bazısı psikolojik destek alıyor; bazısının bunalımı intiharın eşiğine kadar varıyor.” Çoğu için “öğrencilerin gözlerindeki pırıltı” en önemli motivasyon kaynaklarından. Ülke çapındaki örgütlenmeler faydalı, amaasıl üniversitede kendileri gibi olan birkaç meslektaşla dayanışma hayat kurtarıcı. Ayrıca yaptıkları akademik üretim de onlara güç veriyor. 

Deniz ülkeyi terk etmemekte de, akademide kalmakta da kararlı. “Bir günde gelmedik ki buraya, ömrünü veriyorsun,” diyor. 
Emeğine böyle sahip çıkıyor. Dahası, gördüğü onca kötü muameleye rağmen kariyerine kendi üniversitesinde devam etmek istiyor, zira devran döndüğünde orada olmak, “hesaplaşabilmek” istiyor: 


Ben tabiri caizse, bu düzenin nasıl değişip dönüşeceğini izliyorum ve bekliyorum. Çünkü bu kadar zulüm, bana ve diğer insanlara yapılanlar... Hiçbir şey olmamış gibi davranılamaz. Buna kimsenin hakkı yok. Bir şeylerin değişebiliyor olması lazım. Onlar değişirken, benim orada olmam lazım. 


Deniz'in devranın döneceği konusunda inancı sağlam: 


Bu paçavralara bakıp Türkiye üzerine düşünmek, bu ülkenin ve bizim potansiyelimize haksızlık. Biz de varız arkadaş, biz de bu ülkenin parçasıyız! O kadar da yalnız değiliz yahu! Biz de az degiliz, kalabalığız! Şimdi mesele bizi çoğaltmak, çünkü onlar çoktan bitmiş bir dünyanın sesi, sadece yankı onlar. “Onlar bir ses degil, ses biziz,” duygusu var bende. Yanılıyorsam büyük sıçtık ama eğer dediklerimde bir parça haklılık varsa, umutsuz olmamız için birneden yok. Birden mi olacak? Hayır. Belki ağır olacak, belki yavaş olacak ama olacak. 


7 Burcu Karakaş, “Akademide Kadın Olmak-2: 'Mobbinge dayanamayınca intihar 
girişiminde bulundum”, Gazete Duvar, 10 Mart 2019, https//www.gazeteduvar. 
com.tı/kadin/2019/03/10/akademide-kadin-olmak-2-mobbinge-dayanamayinca- intihar-girisiminde-bulundum (erişim 1 Haziran 2022). 
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ALTTAN GELEN DEĞİŞİM: 
GENÇ AKADEMİSYENLER 


Son yıllarda taşra üniversitelerinde yer yer bir değişim de gözleniyor: Alttan gelen genç akademisyenlerin, bulundukları yerlerdeki akademisyen profilinde ve kampüs ortamında yarattığı farklılık... 

2006 yılında başlayan üniversite açma hamlesinin ardından, 
2010'ların başında yoğun bir akademisyen alımı olmuştu. Bu akademisyenlerin önemli kısmı, araştırma görevlisi olarak alınan üniversiteden yeni mezun genç insanlardı. Yüksek lisans ve doktoralarını bitirdikten sonra öğretim üyesi kadrosuna geçmeleri planlanıyordu. Büyük ölçüde öyle de oldu. 2020'ye doğru lisansüstü eğitimlerini tamamlayan bu genç akademisyenler artık resmi olarak ders verebilir hale geldiler. Doktoralarını bitirdikleri için önemli kısmı doktor öğretim üyesi kadrosuna geçirilen bu akademisyenlerin üniversitedeki ağırlıkları da artıyor. Değişim 2020'den itibaren daha belirgin olarak hissediliyor. Bu akademisyenler arasında torpil kuvvetiyle kadroya girenler olduğu gibi, donanımlı olanlar da var. Her ne kadar kadroya alımlarda siyasi pozisyona göre eleme yapılmaya çalışılmış olsa da, mülakatlarda renk vermeyen, AK Partili bir akrabasına telefon açtırabilen ama aslında AK Parti ideolojisine ve muhafazakâr hayat tarzına gayet mesafeli olanlar da var. Ayrıca zaman içinde bu ideolojiden uzaklaşmış olmaları da mümkün. 
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Genç akademisyenler arasında, YÖK tarafından yürütülen Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ve MEB tarafından yürütülen Yurt Dışında Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) programı kapsamında kadroya girenler özellikle önemli. Zira ÖYP'liler genellikle Türkiye'deki iyi üniversitelerde eğitim alırken, YLSY programındakilere yurtdışında eğitim bursu verildi. Bu akademisyenler arasında AK Parti politikalarına eleştirel yaklaşanların sayısı hayli fazla çünkü ÖYP, 2010-2015 arasında mülakatsız olarak uygulandı, YLSY programında da 2013'e kadar mülakat yoktu, bu dönemlerde siyasi görüşe göre bir eleme yapılamadı. Eğitimini tamamlayıp mecburi hizmet için en başta atandıkları üniversiteye dönenlere dair bir bilgiye ulaşamadım ama 2010-2015 arasında ÖYP'ye kabul edilenlerin sayısının 13.700 olması azımsanmayacak bir grup olduklarını gösteriyor. Bazı fakültelerde hiç yoklar ama bazı fakültelerde de kayda değer orandalar. 

Genel olarak genç akademisyenler, bilhassa da ÖYP ve YLSY programıyla yetişmiş olanlar bulundukları fakültelerde derslerin niteliğini yukarı çekerken, ortamdaki dini havayı da yer yer kırabiliyorlar. Türkiye'deki 185.000 akademisyenin 96028'ini araştırma görevlileri oluşturuyor. Doktor öğretim üyelerini de hesaba kattıgınızda oran 9650'ye çıkıyor. Üniversitelerde genç akademisyenler ciddi bir grup oluşturuyor. 


“Solcu ama ne kadar solcu?” 


Siyasi iktidar elbette bu noktada da ipleri elinde tutmak istiyor. Girişte eleyemediği “sakıncalı” genç akademisyenleri, sonraki süreçlerde mümkün olduğunca etkisizleştirmeye çalışıyor. YLSY bursuyla yurtdışında okuduktan sonra -en başta atandığı üniversiteye gönderilmek yerine- Milli Eğitim Bakanlığı'nda alt seviyede memur olarak çalıştırılanlar ya da ilçelerdeki MYO'larda görevlendirilenler var. 

Fakültelerde görev yapmaya başlayan bazı genç akademisyenler mevcut düzen içinde iktidar sahibi olmuş eski öğretim üyelerini rahatsız ediyor. ÖYP'li bir genç akademisyen şöyle anlatıyor: 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Dışarıdan gelenlere hep “öteki” gözüyle bakılıyor. Bizim gibi ÖYP'li olup Ankara, İzmir, İstanbul'da eğitim görüp gelenlerle, MEB'li [YLSY]i] olup İngiltere'de, Amerika'da eğitim görenlere hep bir mesafeli yaklaşılıyor çünkü bizim onlardan olmadığımızın çok net farkındalar. “Bunlar dil biliyor, bunların akademide networkleri var, çevreleri var” [diye düşünüyorlar). Hep bir hasetlik var bize karşı. Bize kadrolar verilince ya da biz ilerledikçe, onlan akademik olarak geçeceğimizin farkında oldukları için, hep bizi aşağıda tutma, baskılama söz konusu. 


Bu genç akademisyen, doktorasını bitirip doktor öğretim üyesi kadrosuna geçişi gündeme geldiğinde, yöneticiler tarafından “Solcu ama ne kadar solcu? Zararlı mı, tatlı su solcusu mu?” şeklinde bir değerlendirmeye tabi tutulduğunu anlatılıyor. ÖYP ve YLSY programında yetişip yıllarca araştırma görevlisi kadrosunda bekletilenler var. Munzur Üniversitesi'ndeki Kıvılcım onlardan birisi; “Memurluk derecem ve kademem, sürekli aynı yerde sayıyor, sürekli bana asistanlık işleri veriyorlar,” diyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden Çiğdem ise hak ettiği kadroya geçirilmemesini “hırsızlık” ve “hak gaspı” olarak tanımlıyor. 

Bu akademisyenler “zararsız” bulunsalar bile, hakları olan kadro için defalarca üniversitedeki yöneticilerin kapılarını çalıp istekte bulunmaları, o hiyerarşiye ve iktidar ilişkilerine uyum sağlama konusunda rüştlerini ispatlamaları bekleniyor. Elbette AK Parti il yönetiminden bir telefon açtırabilmeleri kadro alma süreçlerini hızlandırıyor. 

İktidar sahipleri, bu genç akademisyenleri doktor öğretim üyesi kadrosuna yükseltirken de sıkı bir kontrole tabi tutmaya çalışıyor ama bir yandan da hayatın gerçekleri var: Kadrolarda akademisyene ihtiyaç duyuluyor ve devletin yıllarca eğitimini finanse ettiği genç akademisyenler havuzunda, AK Parti çizgisinde olmayanların sayısı hayli fazla. Aslında toplumun genelinde görülen, yaş düştükçe AK Parti'ye desteğin azalmasının bir yansıması bu durum. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden akademisyen Ercan'ın gözlemleri de bu yönde: 


Araştırma görevlileri için de bu geçerli, doktor öğretim üyesi için de; AKP'li oranı azalıyor. Benim muhalif öğrenci sayım her sene 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artıyor. Her sene yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin muhalif olma oranı artıyor. Çok dramatik bir artıştan bahsetmiyorum ama gözle görülür bir artıştan bahsediyorum. Bu, akademik ve idari personel için de böyle. Bulabildikleri, hükümete yakın insan sayısının azaldığını gözlemliyorum. 


Neticede bir kısmı pasifize edilse de ÖYP ve YLSY programı kapsamında kadrolara girmiş akademisyenlerin önemli bölümü doktor öğretim üyesi oluyor. Ve hatta, kadrolar boş olduğu için “zararsızlıklarının” ölçüsüne bağlı olarak bölüm başkanlığı ya da bölüm başkanı yardımcılığı gibi yönetici pozisyonlarına bile gelebiliyorlar. 


“Yozlaşma çeperini genişletiyor” 


Bu noktada da genç akademisyenlerin, siyasi iktidarın güdümündeki akademide kendilerini nasıl konumladıkları, önemli bir mesele olarak ortaya çıkıyor. Yozlaşmanın yaygın, mesleki ilkelerde ısrar etmenin zor olduğu bu sistemde, akademisyenler merkeze doğru ilerledikçe o işleyişin bir parçası olmaya da başlıyorlar. Siyasetin güdümünde faaliyet gösteren, dolayısıyla baştan eğri olan bir yapıda doğru pozisyon almak kolay değil. 

Bir öğretim üyesi, üniversitede bir konferans yapılması gündeme geldiğinde, önce “Buradan bir sıkıntı olur mu? Yerli ve milli mi? Yerli milli değilse de zararlı mı zararsız mı?” değerlendirmesi yapıldığını söylemişti. Genç akademisyenler işte bu saiklerle yapılan konferansların düzenleyicisi olabiliyor. Aslında bir akademik dergiye basılmayacak nitelikteki bir makaleyi, yukardan talimat geldi diye fakülte dergisine basabiliyorlar. Hatta yönetici oldukları durumda, yukardan gelen talimatla torpilli adayın kadroya alınması kararına imza atabiliyorlar. 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden öğretim elemanı Ercan bu akademisyenler için şöyle diyor: 


“Zorunlu hizmetimiz var, düzen böyle” gibi argümanlarla bu sisteme inanılmaz hızlı angaje oldular ve bu sistemi meşrulaştırdılar. 
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Ercan'a göre “akademik yozlaşma çeperini genişleterek, başka hayat görüşlerinden insanları kendine çekerek kendini yeniden üretiyor” ve bu “daha tehlikeli” bir dönüşüm. Ercan, iktidar degişse bile, kurum kültürünün yeni cumhurbaşkanı tarafından atanacak kişileri ele geçirebileceğini düşünüyor. Ona göre, “konformist” akademisyenlerin katkısıyla “dışarından bakıldığında üniversiteye benzeyen” bu kurumlar varlıklarını sürdürecek: 


Eskiden “teknik okul olur, MYO olur; ama kendi öz kaynağı olmadığı için üniversite olması mümkün olmaz” diye düşünüyordum. 
Artık öyle düşünmüyorum. Buralar kendisini var edecek. 


Ve bu, Ercan'ı daha fazla umutsuzluğa sürüklüyor... 
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“KİLİS'TE ÜNİVERSİTE OLMASAYDI, 
BEN ÜNİVERSİTE HOCASI OLMAZDIM” 


Üniversite hocalığı bir dönem ayrıcalıklı sınıfın bir özelliğiydi. 
(...) Ben akademisyen olmuşsam, bi şeyler iyi gidiyor gibi görünüyor bu taraftan. 


2006 sonrası yükseköğretimdeki süreç kimileri tarafından niteliksizleştirme diye tarif edilirken, Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Doç. Dr. Muhammed Hüküm için, “daha önceki seçkin sınıfa, halkın müdahalesi”. 

Elazığ'ın Maden ilçesinde doğan Muhammed Hüküm, taşra üniversiteleri sayesinde bulunduğu noktaya geldiğini söylüyor. 

Hüküm'le ilk kez, 2015 yılında görüştüğümde, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde okutman pozisyonunda çalışıyordu. 2018 yılındaki görüşmemizde ise beni kampüste rektör danışmanı olarak karşıladı. Artık doktor öğretim üyesiydi, “Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü” gibi idari unvanlar taşıyor, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vekil Müdürü olarak üniversitenin senato toplantılarına katılıyordu. 2020 yılında ise Kilis'ten Marmara Bölgesi'ne transfer oldu, Sakarya Üniversitesi'ne doçent olarak geçiş yaptı. Eylül 2022 itibarıyla bu görevini sürdürüyor, ayrıca üniversite bünyesindeki TÖMER' (Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) yönetiyor. 
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Bu kitap yazılırken görüştüğüm pek çok akademisyen, daha sonra işsiz kalırken ya da türlü zorluklar yaşarken, Hüküm böyle bir yükseliş hikâyesine imza attı. Kendisi için, “Niteliksizdim de yönetimle bakış açımız uygun olduğu için bana kadro verdiler,” demenin insaflı olmayacağını söylüyor. “Bir Nurdan Gürbilek değilim ama bunun için gayret göstermiyorum dersem kendimi inkâr etmiş olurum,” diye de devam ediyor.' 

Bu bölümde, Muhammed Hüküm'le 2018 yılında yaptığımız görüşmeyi aktaracağım. Hüküm o ziyaretim sırasında beni kampüste ve çevresinde gezdirmiş, neredeyse sabahtan akşama kadar süren sohbetimizde benim taşra üniversiteleri hakkındaki “önyargılarımı” kırmaya çalışmıştı. 


Kilis 7 Aralık Üniversitesi: Atatürk ve İslâm bilginleri 


2007 yılında kurulan üniversiteye, şehrin Fransız işgalinden kurtulduğu 
tarihe atıfla Kilis 7 Aralık Üniversitesi ismi verildi. Üniversitenin meydanında, bir yanda elinde Nutuk tutan dev boyutlarda bir Atatürk heykeli, diğer yanda ise Türk-İslâm tarihinden İbn-i Sina, Farabi, Mevlana gibi figürlerin büstlerinden oluşan “Bilginler Yolu" yer alıyor. 

Sınır şehri Kilis, Türkiye'de Suriyeli nüfusun en yoğun olduğu şehir. 
2022 yılında yapılan resmi açıklamaya göre, Kilis'te yaşayanların 9038'i 
Suriyeli.2 

AK Parti'nin kalelerinden olan Kilis'te aynı zamanda güçlü bir milliyetçi damar var. 2018 yılındaki Afrin operasyonu sırasında belediyenin veildeki işyerlerinin hoparlörlerinden de mehter marşı çalındı.? 


Nurdan Gürbilek, Türkiye'nin en saygın edebiyateleştirmenlerinden birisi. 

2 “Kilis Valiliği'nden Suriyeli Sayısı Iddialarına Cevap", İçişleri Bakanlığı, 12 Haziran 2022, hitps//www.icisleri.gov.tr/kilis-valiliginden-suriyeli-sayisi-iddialarina- cevap-suriyeli-sayisi-kiliste-yasayan-toplam-kisi-sayisinin-yuzde-3847sine-karsilik-geliyor (erişim 28 Ağustos 2022). 

3 “Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 9. Gün”, DHA, 28 Ocak 2018, hitps//www.dha. 
com.tr/gundemyafrine-zeytin-dali-harekatinda-9-gun-1562163 (erişim 28 Ağustos 
2022). 
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“Türkçeyi ilkokulda öğrendim” 


Muhammed Hüküm, 1982 yılında Elazığ'ın Maden ilçesinde Zaza bir ailenin çocuğu olarak doğmuş, Türkçeyi ilkokulda öğrenmiş, ayaklarının ilkokula kadar “kara lastik” dışında ayakkabı görmediğini söylüyor. 

Her ne kadar okulda başarılı bir öğrenci olsa ve üniversite sınavında ilk 961'lik dilime girse de babası onun başka şehre gitmesine izin vermemiş. İşte bu noktada, Elazığ'daki Fırat Üniversitesi, Hüküm'ün hayatında bir kurtarıcı olmuş. Fırat Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı okuyan Hüküm, aynı bölümde yüksek lisans yapmış. Doktorasını ise 2010 yılında kurulan, Ankara'nın yeni üniversitelerinden Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamlamış. 


“Bunu görmek için eğilmeniz lazım” 


Hüküm, Fırat Üniversitesi'nin kendisi için önemini, “Orada aldığım eğitim sayesinde şimdi üniversite amfilerinde ders verebiliyorum,” diye anlatıyor, küçük şehirdeki üniversitelerin oradaki insanların hayatında çok kritik bir rol oynadığını söylüyor. Bugün 2006'dan sonra kurulan taşra üniversiteleri için yapılan eleştirilerin o gün de Fırat Üniversitesi için yapıldığını anlatıyor: 


Bu bahsettikleriniz o zaman da söylenirdi; üniversiteye hocalar uçakla gelirdi, “o üniversitede bilim olmaz”dı. Ama orada bilimle kurulan bir temas, sorgulama yeteneği kazandırdıktan sonra o çocuk yolunu bulur. O çocuğa bir yol açmak lazım. 


Hüküm'e göre Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyanlar ayrıcalıklı sınıfın çocukları, Fırat Üniversitesi'ne gidenler ise “gariban”, gariban çocuklara da üniversiteye gitme imkânı verilmeli. 

Ben İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Mardinli Aziz Sancar örneğini veriyorum; Boğaziçi, ODTÜ gibi üniversitelerde okuyanların çoğunun taşradan geldiğini söylüyorum. Hüküm, benim durumu anlamadığımı düşünüyor, “Bunu görmek için çok eğilmeniz lazım,” diyor: 
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Biz öğrencilere burs veriyoruz, aldığı bursu evine gönderen öğrenci var. Verdiğimiz burs 200 lira. Böyle öğrenciler var. Bu çocuğun gidip İstanbul'da okuması mümkün değil. (...) 

Burada bir üniversitenin varlığı bu toplum için önemli. Burada yaşayan insanlar bunu hak ediyor. 


Aslında, her şeyden önce ülkede neden bu düzeyde bir yoksulluk olduğu sorgulanmalı. Sonra da “Taşradaki bu üniversiteler, gençlerin eğitim hakkına ne derece gerçek bir yanıt?” diye sorulmalı. Bu üniversitelerde “bilimle temas” ya da “sorgulama yeteneği kazanmak” gerçekten mümkün mü? Hüküm'e taşra üniversitelerinde çoksesliliğin olmadığını, akademik altyapının olmadığını, iyi bir akademisyenin gelebileceği bir ortam da olmadığını söylüyorum. Hüküm söylediklerime genel olarak katılıyor: 


Bunların ıstırabını ben de yaşıyorum. Öğrenciler tarafında olan herkesin bu ıstırabı yaşaması gerektiğini ben de düşünüyorum. 
Ama siz bunun yanlış bir devlet politikası olduğunu ve bundan asla olumlu bir sonuç alınmayacağı intibaını yaratıyorsunuz bende. Ben de diyorum ki hatalar aşıldığı zaman Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde ilerde Türkiye'nin en iyi Arap dili bölümü olabilir; Ağn, Fars dili ve edebiyatında İstanbul Üniversitesi'nden daha iyi bir yerde olabilir. 


Hüküm yapısal bir sorun görmüyor, “sabretmek” gerektiğini, bu üniversiteleri “iyi niyetli bir girişim” olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyor, “Bu üniversite olmasaydı, bu öğrencilerin hiçbiriöğretmen olamayacaktı, öğretmen olamayan kızlar, istemedikleri adamlarla evlendirilecekti,” diyor. 


Kadroda ipler: Cemaatten AKP il başkanlığına 


Normalde ben öyle bir şeye müracaat etmeyecektim. Puanlarım bayağı yüksekti, adaylar arasında ilk sıradaydım. Ama üçüncü kişinin referanslı yani torpilli olduğunu duyum aldım. Bunu duyunca yakın olduğum ideolojiden bağlantılar kullanarak, ben de referanslı bir şekilde gittim. İşe de yaradı. 
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Ramazan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olmasının hikâyesini böyle anlatıyor. 

“Yani 'referanslar' çarpıştı, sizinkisi daha güçlüydü,” diyorum. “Aynen öyle oldu," diyor. 

“Referansı yani torpili” iyi olanın kazandığı bir sistem... Torpili olmayanın -bu hikâyede ikinci sıradaki adayın- esamesinin bile okunmadıgı bir sistem. 

Ramazan'la yaptığım bu ilk görüşme, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden önceydi. Torpili için "Cemaat diyelim,” demiş, konuyu kapatmıştı. O zamanlar üniversitelerde, Gülen grubu yoğun olarak kadrolaşıyordu. Ancak kadrolaşan pek çok başka cemaat de vardı. O günden bugüne, özellikle Doğu'da, cemaatlerin güçlü olduğu kentlerde, üniversitelerde pek çok cemaatin ismini duydum: Kırkıncılar, Coşancılar, Hakyolcular, Menzilciler... 

Ramazan'ın anlattıklarına göre, üniversitelerde rekabet cemaatler arasındaydı, solcular zaten oyun dışıydı: 


Üniversitelerde tek sıkıntı, “Solcuları üniversiteden uzak tutalım,” değil. Diğer dini gruplara da mesafeli duruyorlar. Sadece kendilerine yakın olanlarda tereddüt etmiyorlar. Başka tarikatlardansa orada bir "dur" diyorlar, alternatiflere bakıyorlar; alternatifler olmazsa, ancak o zaman kadroya alıyorlar. 


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden bir başka akademisyen, Kaya yine 2016'dan önce yaptığımız görüşmede üniversitede cemaatlerin yaygınlığını şu sözlerle ifade ediyordu: 


Bizim gibi dışarıdan gelen birkaç insan haricinde, cemaatle bağlantısı olmayan aklıma gelmiyor. 


Kaya kendisi de "din konusunda bir şeyler öğrenmek için” cemaat toplantılarına birkaç kez katılmış, oraya insanların işlerini halletmek için gittiğini gördükten sonra artık gitmez olmuş. Kaya'nın söylediğine göre, sohbetler dini içerikli ama önemli olan orada kurulan bağlantılar: 


Kuran'dan bir iki cümle okunup bu cümlenin ne demek istendiği açıklanmaya çalışılıyor. Klasik cemaat toplantısı şeyleri... Ama orada ortaya çıkan ilişkiler... İnsanlar bunun için gidiyor, orada bir şey konuşulsun konuşulmasın. Diyelim ki ben sizinle orada tanıştıysam, sizin yanınıza bir iş yaptırmaya geldiğim zaman çok kolay oluyor işi yaptırmam. İnsanlar işini bu şekilde yürütüyorlar. 
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15 Temmuz sonrası ipler AK Parti'de 


AK Parti iktidarı 15 Temmuz'dan sonra bir yandan üniversitelerdeki Gülencileri tasfiye ederken bir yandan da diğer cemaatleri kontrolü altına almaya çalıştı. Daha önce bir cemaatin mensupları kendi gruplarından daha fazla insanın akademik kadroya girmesini sağlıyor, böylece rektörlük seçimlerinde oylarını artırmış oluyordu. Cumhurbaşkanı başka bir adayı atasa bile o cemaat üniversitede bir güç odağı olmayı sürdürüyor, hatta bazen atanmış rektörle güç mücadelesine giriyordu. 

2016'dan sonra ise cemaatler üniversitelerde varlığını sürdürmekle birlikte ipler tamamen AK Parti'nin eline geçmiş gibi görünüyor. Rektörlük seçimlerinin kaldırılması, atanan kişinin bütünüyle siyasi iktidarla eşgüdümlü olarak çalışması cemaatlerin etkisini önemli ölçüde kırdı. Bugün üniversitelerde hâlâ pek çok rektör belirli bir cemaatin mensubu ya da cemaatin desteklediği kişi olarak biliniyor ve hâlâ kadroya girmek için o cemaatlere yaklaşmanın işe yarayabileceği söyleniyor. Bu arada cemaatlerin dışında, özellikle belirli fakültelerde ülkücü kadrolaşmalar mevcut. Ayrıca, rektörler arasında Erdoğan'ın geçmişte mensubu olduğu Milli Görüş geleneğinden gelenler de var. Ancak tüm bu gruplar, bağımsız bir güç olmaktan ziyade, AK Parti siyasetinin bir parçası olarak, onun çizdiği çerçevede hareket ediyor. 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden öğretim elemanı Kaya, 2021 yılında yaptığımız görüşmede, başka bir üniversiteye geçmek istediğin- de normal yollardan yaptığı başvuruların sonuçsuz kaldığını, kendisine kıdemli bir akademisyenin “AK Parti İl Merkezi'nden ya da cumhurbaşkanlığına bağlı birimlerin birinden bir telefon açtırmayı” önerdiğini anlatıyor. 

Kaya, üniversitede daha önce parçalı olan yapının şimdi büyük ölçüde merkeze bağlandığını söylüyor: 


r 


Daha önce dallıydı. Mesela A cemaatinin bir grubu, B cemaatinin başka bir grubu, bir nevi paylaşılmış kontenjanları vardı. Şu an bu, biraz daha merkezileşti. Neredeyse AK Parti il başkanlığı her şeyi yönetir hale geldi, diyebiliriz. 
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“Aşağılanmak hoşuma gitmiyor” 


Muhammed Hüküm'e göre taşra üniversiteleri, o bölgedeki gençlere üniversite öğrencisi olma fırsatı verdiği gibi, üniversite hocası olma imkânı da sunuyor. Hüküm, yine kendisinden pay biçerek anlatıyor: 


Kilis'te bir üniversite olmasaydı, ben üniversite hocası olmazdım, burada çocuklara bir şey anlatamazdım (...) Yetenekli insanların buralara gelip, buralarda mücadele edip bu insanlar için çalışması Türkiye için bir şanstır. 


Kendisini o dönem roketlerin düştüğü, ailesiyle gidebileceği bir parkın, sinemanın olmadığı, spor yapabileceği bir merkezin bulunmadığı Kilis'te öğrenciler için mücadele eden birisi olarak görüyor. Takdir bekliyor ama küçümsendiğini hissediyor. Anlattığına göre, yurtdışındaki bir sempozyumda, iki ODTÜ'lü akademisyen, Hüküm'ün Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden geldiğini öğrenince ona şöyle demişler: “Öyle bir üniversite mi var? Nasıl sizi gönderirler buraya!” 

Hüküm, “Ayrıcalıklı sınıflar tarafından aşağılanmak hoşuma gitmiyor,” diyor: 


Bizim haddimize mi üniversiteye girmek, üniversitede hoca olmak, bunun için çabalamak, yurtdışına gitmek! (...) 

Üniversite hocalığı bir dönem ayrıcalıklı sınıfın bir özelliğiydi. Ben üniversite hocası olduktan sonra, bu süreci toplumsal gelişimle ilgili bir şey olarak algıladım; “Biz de artık üniversite hocası olabiliyormuşuz!” Halkın, ayrıcalıklı sınıfın ayrıcalıklarını paylaşabildiğini hissettik. 

O ayrıcalıklı sınıflar, eski seçkinler bizim orada olmamızdan asla mutlu olmadılar. 


Hüküm'e göre küçük üniversiteler, “büyük üniversitelerdeki kartelleri bozmak için de bir fırsat”, 2006'dan sonra yükseköğretimde yaşananlar ise “daha önceki seçkin sınıfa, halkın müdahalesi”, 
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“Kadrolaşma hep vardı” 


Peki bu yeni dönemde sisteme kazandırılan akademisyenler ne kadar nitelikli? Kadrolaşma yok mu? “Hep vardı,” diye yanıt veriyor Muhammed Hüküm. 28 Şubat döneminde Cumhuriyet mitingleri- ne katılan akademisyenleri hatırlatarak, “Ordu göreve’ diyen akademisyen de evrensel akademisyen çerçevesinde değildir,” diyor. 
2018 yılı itibarıyla da büyük üniversitelerde kadrolaşmanın sürdügünü iddia ediyor: 

Boğaziçi Üniversitesi'nde ne kadar [kadrolaşma] varsa, Kilis'te de 

o kadar vardır. Hatta Kilis daha demokrattır, diyebilirim. 


Öte yandan Hüküm'ün zaman içinde kötüye gittiğini düşündügü bazı şeyler de var: 


Eskiden doktorayı -Türk dili bölümü için söyleyeyim— yedi-sekiz seneden önce bitiren parmakla gösterilirdi ama şimdi üç buçuk senede, kuluçka yapar gibi doktor mezun ediliyor. Üç buçuk senede doktora verdiğin zaman eğitim kalitesinden bahsetmen söz konusu olamaz. Böyle bir problem de var, yok desek yalan söylemiş oluruz. Ama daha çok insanın doktora yapma imkânına kavuşması demek, içlerinden çıkabilecek nitelikli insanların sayısının da artması demek. Bu bir devlet politikası olarak uygulanıyor. 


Hüküm, uygulanan bu devletin politikasını da kısmen de olsa doğru buluyor. 


“Yandaş değilim” 


Bu ülkede binlerce akademisyeni savunmalarını bile almadan üniversiteden ihraç etmek gibi bir politika da uygulandı. Hüküm'e, ortada hiçbir somut gerekçe yokken ihraç edilmiş bir akademisyenin hikâyesini anlatıyorum, fikrini soruyorum. “Eğer bir insan haksızlığa uğramışsa, her halükârda yanındayım,” diyor. Ancak bunu benim anlattığım örnek üzerinden, farazi olarak söylüyor. 
Hissiyatını şöyle ifade ediyor: 
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Belki bugün sorgusuz sualsiz işten atılmış olsaydım, sizinle aynı tarafı paylaşabilirdim. Ama dediğim gibi bu işin tam içinde olmadığım için, duygudaşlık kuramıyorum sizinle. 


Binlerce akademisyenin tasfiyesi, üniversiteleri bugün siyasi iktidarın uzantısı haline getiren sürecin kritik bir aşamasıydı. Kadrolar bu süreçte, yetkin olmayan ama AK Parti'nin çizdiği sınırların dışına da çıkmayan akademisyenlerle dolduruldu. Muhammed Hüküm sorgusuz sualsiz işten atılanlarla duygudaşlık kuramadığını söyledikten sonra bunun kendisini “yandaş” yapmadığını ifade etme ihtiyacı duyuyor. Ve şöyle devam ediyor: 


Biz bu devlete, cumhuriyete inanan insanlarız, bu ülkenin halkına gerçekten hizmet etmeyi isteyen insanlarız. Yarın başka bir parti gelse, ben bu mesleği şerefimle, ahlâklı bir şekilde yapmak istiyorum. 


Taşra üniversitelerinde başka yöneticiler ya da yönetime yakın akademisyenlerle de görüştüm. Onlar arasında sözde de olsa “şeref”ten “ahlâk”tan bahseden birisiyle karşılaşmadım. Muhammed Hüküm bu açıdan sıra dışı biri. Öğrencilere iyi bir eğitim verme gayretiyle de genel tabloda farklı bir yerde duruyor. 

Bu arada Muhammed Hüküm taşra üniversitelerinde pek çok temel noktada eksiklik olduğunu da kabul ediyor. “İçler acısı bir durumda olduğumuzun farkındayım”, “Düzeltilmesi gereken şey, doğru yapılan şeyden katbekat fazla,” diyor. Kırsaldan Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne gelen gençler için, “dört sene içinde gerçek bir üniversite mezunu yapmak gerçekten çok zor” ifadesini kullanıyor. 

Öte yandan Hüküm'e göre “belki 20, belki 30 sene sonra, idealist insanlar burada gelip hocalık yaptığı zaman” Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ndeki gençler de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gibi iyi bir eğitim alabilecek. Hüküm bu konuda iyimser olabiliyor. 

Benim baktığım yerdense, 16 yıldır uygulanan yükseköğretim politikasının sonucu, taşradaki gençlerin iyi bir eğitime kavuşması değil, ülkedeki tüm eğitimin taşralaşması. 2022 yılı itibarıyla Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi olma yolunda ilerlemiyor; aksine Boğaziçi Üniversitesi acımasızca Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne benzetilmeye çalışılıyor. Bu süreç 20-30 yıl daha sürerse, ülkede üniversite namına herhangi bir şey kalmayacak gibi görünüyor. 


10 


YALOVA ÜNİVERSİTESİ 
GÜLEN YAPILANMASI 


Üzerinde “Adalet Sarayı” yazan, dört katlı düz betonarme bir bina... Duruşma salonlarının bulunduğu birinci kat kalabalık; avukatlar, polisler, gergin yüzlü davalılar, davacılar... En dipteki 2. 
Ağır Ceza Mahkemesi önünde ise tek başına gri takım elbiseli, gözlüklü, saçları seyrelmiş altmış yaşlarında bir adam: Yalova Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Niyazi Eruslu. Elinde küçük siyah bir çanta, yarım saat sonra başlayacak duruşmasını bekliyor. Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs ve silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılanıyor. 

Gülen yapılanmasıyla ilgili yarım milyondan fazla insan hakkında adli işlem yapıldığı, komutanlardan komedyenlere on binlerce insanın yargılandığı ülkede, eski bir rektörün davasına ilgi gösteren benden başka kimse yok.' Yalova Adliyesi'nde, 24 Ekim 2019 
tarihinde, saat 2'de başlayacak duruşma öncesinde, Eruslu'nun yanına gidip kendimi tanıtıyorum; üniversitelerle ilgili bir araştırma yaptığımı, duruşmaya da o nedenle geldiğimi söylüyorum. 
Konuşmaya hiç kapalı değil. Aksine, ağır bir haksızlığa uğradığını düşündüğünden anlatmaya istekli. Davadaki son durumu sor- 


1 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz 2021'deki açıklamasına göre 
311.787 kişi gözaltına alındı, 642.166 kişi hakkında adli işlem yapıldı. “O üniforma ve telsiz bende hatıra”, Yeni Şafak, 15 Temmuz 2021, https//www.yenisalak.com/ gundenvo-unilorma-ve-telsiz-bende-hatira-3663018 (erişim 16 Temmuz 2022). 
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duğumda, hemen bir yıldır gelmeyen bilirkişi raporundan bahsetmeye başlıyor. 

Duruşma gecikince, ben de Eruslu'ya cezaevi günlerini sorma fırsatı buluyorum. Yalova Üniversitesi'ni kuruluşundan 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar sekiz yıl boyunca yöneten Eruslu, darbe girişiminden üç ay sonra tutuklandı ve 14 ayını Kocaeliindeki Kandıra Cezaevi'nde geçirdi. “Biz üç profesör kalıyorduk,” diye anlatıyor cezaevinde kaldığı hücreyi. Kahvaltı hazırlama işi ondaymış. Yemekleri kettle'da kaynattıkları suyun buharında pişiriyorlarmış. Muhalif haberleri, Flash TV'de gazetelerin okundugu sabah programından takip ediyorlarmış ama bir süre sonra cezaevinde bu kanal da yasaklanmış. 

Eruslu'nun cezaevinde hücresini paylaştığı iki profesör de Yalova Üniversitesi'nden. “FETÖ Yapılanması” soruşturması kapsamında Yalova Üniversitesi'nde toplam 16 akademisyene dava açıldı. İdari personelle birlikte, davadaki sanık sayısı 25'e ulaşıyor (ayrıca Yalova Üniversitesinden olup başka dosyalar kapsamında yargılananlar da var). Yalova Üniversitesi Gülen yapılanması davasında tüm sanıklara yöneltilen ortak suçlama, silahlı terör örgütü üyeliği. Niyazi Eruslu, ayrıca anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüsten de yargılanıyor. Yalova Üniversitesi davası bir süre toplu olarak görüldükten sonra, sanıkların her birisinin dosyası ayrıldı, bireysel yargılamalar başladı. 

Ben Yalova Üniversitesi Kurucu Rektörü'yle konuşurken, mübaşir kapıda görünüyor, yüksek sesle Eruslu'nun avukatının ismini söylüyor. Duruşma vakti geldi. Eruslu içeri girip genç mahkeme heyetinin karşısındaki yerini alıyor. Ne var ki duruşmanın başlamasıyla bitmesi bir oluyor; bilirkişi raporu yine gelmemiş. Salondaki dolapların tepelerinden dosya dolu çuvallar sarkarken, dava bir kez daha erteleniyor. 


Davanın gösterdiği 


15 Temmuz sonrasında açılan davaların gerçeği ne derece ortaya 
çıkardığı, adaleti ne derece sağladığı son derece tartışmalı. Bir dönem meşru olan fiiller bu davalarda suç deliline dönüştü, bir dini 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cemaatin üyesi olduğunu düşünüp buna göre hareket eden insanlar terörist sayıldı. Dahası, Gülen grubuyla hiç alakası olmayan kişiler de “FETÖ” torbasına atıldı. Altını özellikle çizmek lazım; sanık ifadeleri OHAL'de olağanüstü gözaltı koşullarında alındı. Bu gözaltılara ilişkin olarak saatlerce aç susuz bırakılmaktan tutun, fiziksel işkenceye kadar çeşitli iddialar dile getirildi. Dolayısıyla, tüm Gülen yapılanması dava dosyaları gibi, Yalova Üniversitesi dosyasını da bunları akılda tutarak incelemek gerekiyor. Zira bu davada da pek çok sanık mahkemeye çıktıklarında, polise ifadelerinin alındığı koşullara ilişkin ciddi iddialarda bulundu. 

Öte yandan, Gülen yapılanması davaları, normal şartlarda bilinmesi imkânsız pek çok olayın ortaya çıkmasına imkân veriyor, olayları bire bir onları yaşamış kişilerin ağzından duymamızı sağlıyor. 
Yalova Üniversitesi davası da öyle. Rektörün özel kalem müdürünün aslında taşeron işçi olması, Gülenci akademisyenlerin birbirleriyle yaptığı gizli görüşmeler, üniversitede dedektörle “böcek” aranması... Tüm bunları Yalova Üniversitesi davasında öğreniyoruz. Ortaya saçılan bu olaylar hem üniversitelerdeki Gülen yapılanmasını hem de buna zemin hazırlayan ortamı daha iyi anlamamızı sağlıyor. 

Ben Yalova Üniversitesi Gülen yapılanması iddianamesini ve bazı duruşma tutanaklarını bu gözle incelemeye çalıştım. Bu incelemenin sonuçlarını aktarırken yöneticilerin ve alenileşmiş olaylardaki kişilerin adlarını açık olarak yazdım. Diğer kişiler içinse ya isim ve soy isimlerinin baş harflerini kullandım ya da hikâyelerini anlatırken isimlerini değiştirdim. 


En az 18 rektör yargılandı 


15 Temmuz'dan sonra, “FETÖ'yle mücadele” adı altında en sert adımların atıldığı alanlardan birisi yükseköğretim oldu. Darbe girişiminden beş gün sonra, dört devlet üniversitesinin rektörü görevden alındı. Çıkarılan ilk KHK'yla 15 vakıf üniversitesi kapatıldı, bu üniversitelerde çalışan 3.041 akademisyen işsiz bırakıldı.2 Daha sonra çıka- 


2 “OHAL Uygulamaları: Güncellenmiş Durum Raporu - 2018”, İnsan Hakları Ortak 
Plaformu, s. 44, http//www.ihop.org.tr/wp-contenVuploads/2018/04/Olağanüstü-Hal, 17042018.pdf (erişim 18 Mayıs 2022). 
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rılan KHK'larla ise devlet üniversitelerindeki 6.081 akademisyen ihraç edildi? 

Üniversitelerde Gülen soruşturmaları kapsamında yapılan hukuki ve idari işlemleri derleyip topluca aktaran bir rapora ya da habere rastlamadım. Benim medyaya yansıyan haberlerden yaptığım derlemeye göre,devlet üniversitelerinde 15 Temmuz'da rektör olan ya da daha önce rektörlük yapmış en az 18 kişi Gülen yapılanmasıyla ilgili olarak yargılandı. Bunların sonucunda en az beş eski rektör hapis cezası aldı. 


EM Ey ER ER ŞEK YE Öç a j Gülen Yargılamalarında En Az 5 Rektöre Hapis Cezası Verildi | * Üniversite Rektör Görev dönemi Hüküm Ceza i Süleyman Demirel Hasan 2011-2015 Terör örgütü 27 yil 9 ay : Üniversitesi İbicioğlu üyeliği, hapis 
“ (Isparta) görevi kötüye | i kullanma, irtikap 
. Çanakkale Onsekiz Sedat 2011-2015 Terör örgütü 9 yıl 4 ay , Mart Üniversitesi Laçiner . üyeliği hapis ağ 
Dicle Üniversitesi Ayşegül 2008- Terör örgütü 6yl3ay | : (Diyarbakır) Jale Saraç 2016 (15 üyeliği hapis | 
! Temmuz'da 
: rektör) 
Akdeniz İsrafil 2008-2015 Terör örgütü 6 yıl 3 ay Universitesi Kurtcephe üyeliği hapis 
| (Antalya) 
l Aydın Adnan Mustafa 2011-2014 Terör örgütüne 2 yıl 3 ay 
| Menderes Birincioğlu yardım hapis 
i Üniversitesi 
| Tekirdağ Namık Osman 2011- Terör örgütüne 2 yıl 9 ay 
! Kemal Universitesi Şimşek 2018 (15 yardım hapis 
| Temmuz'da 
rektör) 
Gn — 


Yargılanan rektörlerden beşi beraat ederken, bazı davalar Eylül 2022 
itibarıyla hâlâ sürüyor. 

Ege Üniversitesi'nin eski rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun ise son haberlere göre firari durumda. Hoşcoşkun, 15 Temmuz'dan sonra, Ağustos 2016'da Ege Üniversitesi'ne rektör olarak atanmıştı. Bir sü- 


3 “Türkiye'de Ihraç Edilen Akademisyenler”, TİHV Akademi, https:/tihvakademi. 
org/ihrac-haritasi/ (erişim 18 Mayıs 2022). 
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re sonra görevden alındı, Eylül 2017'de ise hakkında yakalama kararı çıkarıldı ancak kendisine ulaşmak mümkün olmadı. Bu durum iktidarın yöneticilerle ilgili yaptığı değerlendirmelerin ne kadar değişken olduguna dair bir örnek. 

Bazı Gülen yapılanması davalarında üniversitelerdeki yönetici ve akademisyenler bireysel olarak yargılandı, bazı durumlarda ise toplu davalar açıldı; örneğin “FETÖ'nün Marmara Üniversitesi'ndeki yapılanmasına yönelik dava”, Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Yalova Üniversitesi toplu dava açılan üniversitelerden bazıları. 

Türkiye'de adalet sisteminin gerçekleri ne derece ortaya çıkardığı tartışmalı. Yine de 15 Temmuz'da 109 devlet üniversitesi olduğu düşünülürse, 18 rektörün Gülen yapılanmasından yargılanmış olması gayet ciddi bir durum. Kabaca her altı üniversiteden birisini ilerde “FETÖ” sanığı olacak bir rektör yönetmiş. Bunların dışında da yargılanan onlarca üst düzey yönetici ve akademisyen var. Bu tablo, 15 Temmuz öncesinde Gülen yapılanmasının üniversitelerde ne kadar yaygın olduğuna dair bir fikir veriyor. 


“ÜNİVERSİTE İMAMI”: TAŞERON İŞÇİ 


Yalova Üniversitesi Gülen yapılanması iddianamesine göre, bu yapılanmanın kurumdaki en üst düzeydeki yöneticisi Mehmet Güler. Savcı, iddianamede Güler'in “üniversitedeki FETÖ örgütlenmesinin imamı olarak bilindiği”ni belirtiyor. 

1963 doğumlu Güler, yıllarca Gülen grubuna ait dershanelerde 
öğretmenlik ve müdürlük yapmış. Müdürlük yaptığı dershaneler arasında Altunizade FEM de var. Bu dershane hem ilk FEM dershanesi olması hem de üst katında Fethullah Gülen'in, Türkiye'de olduğu dönemde kalması ve toplantılar yapması nedeniyle yapının 
önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor. Mehmet Güler, 2008 
yılında Yalova Üniversitesi kurulurken de Yalova FEM dershanesi- nin müdürüymüş. Kurucu Rektör Niyazi Eruslu tarafından ilk işe alınanlardan birisi olmuş. 
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Mehmet Güler'in üniversitede ne iş yaptığını soracak olursanız... 
Orası biraz karışık... Kendisi savcılık ifadesinde şöyle anlatıyor: 


Ben üniversite kurulduktan sonra, temizlik ihalesini alan firmanın temizlik kadrosunda görünerek üniversitede çalıştım. Ancak üniversiteye girdikten sonra, iki yıl öncesine kadar, 2014 yılının mayıs ayına kadar rektörün özel kalem müdürlüğünü yaptım. 


Yani Mehmet Güler, kâğıt üzerinde taşeron temizlik firmasında işçi, fiili olarak ise rektörün özel kalem müdürü. Anlaşılan o ki, devlet memuru olmadığı için o kadroya atanamamış ama yıllarca resmi özel kalem müdürünün yanında oturup fiili olarak bu işi yapmış. Mahkemedeki ifadesi şöyle: 


Kamuoyu tarafından özel kalem müdürü olarak biliniyordum. 
(...) Orada sekreter olarak çalışan, yani biz olmadığımızda, rektör beyle beraber olduğumuzda, telefonlara bakan, giden gelenleri yönlendiren A. A.'yla beraber çalıştık. (...) Rektörün günlük ve haftalık programlarını beraber hazırlardık. 


Netice itibarıyla, FEM dershanesinden gelen Mehmet Güler, rektörleson derece yakın şekilde çalışan, onun randevularını ayarlayan, ziyaretlerinde ona eşlik eden birisi. 

Mehmet Güler, Yalova Üniversitesi'nde çalışmaya başladığında Gülen yapılanmasıyla alakası olmadığını savunuyor ve “Benim için cemaat 2008'de milat olmuştur,” diyor. Ancak, şüpheli bir komiser yardımcısının ifadesi işleri karıştırıyor. Bu kişi, Mehmet Gülerin 2010 yılında komiser yardımcılarından oluşan bir sohbet grubuna hocalık yaptığını anlatıyor; dahası, Güler'in komiser yardımcılarından sorumlu kişi olduğunu söylüyor. Güler de bu gruba hocalık iddiasını kabul ediyor. Görevi kendisine teklif eden kişiye, basireti bağlandığı için hayır diyememiş: 


Bana “Yalova'da komiser yardımcılarına abilik hocalık yapabilir misin?” dedi. (...) Bana verdiği görevi basiretim bağlandığı için sorgulamadan kabulettim. (...) Komiser olmakiçin, bizim toplantılara katılmalarının zorunlu olup olmadığını bilmiyorum. 
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Güler, komiser yardımcılarıyla kendisine hususi olarak bu iş için verilen bir telefon ve GSM hattı üzerinden iletişim kuruyor. 
Bu yöntemi “irtibatlarının tespit edilmemesi” için kullandıklarını söylüyor. 

Güler, Emniyet'teki ifadesinde, sohbetlerle ilgili bazı ayrıntılar da veriyor, örneğin bu toplantılarda toplanan kurban parasının kendisine teslim edildiğini, kendisinin de parayı başkasına verdigini söylüyor. Ama sonra mahkemede para meselesini bilmediğini belirtip ifadesini değiştiriyor: 


4-5 defa toplantıya katıldım. Gidiyordum ben, köfte yiyordum, oradan, sonrasında ben ayrılıp çıkıyordum. 


Güler bir süre sonra komiser yardımcılarına hocalık işini, telefon ve GSM hattıyla birlikte devrediyor. Devrettiği kişi de Yalova Üniversitesi'nden... O dönemde Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olan T.Ö.. Güler'in ifadesine göre T.Ö. de daha önce FEM dershanelerinde çalışmış. 15 Temmuz'un ardından ihraç edilen T.Ö. 
hakkında dava açılmış ancak benim internette ulaşabildiğim bilgilere göre yakalanamamış.* 


Pensilvanya'ya ziyaret girişimi 


Taşeron işçi kadrosunda gösterilen ama rektörün özel kalem müdürlüğünü yapan, bu arada ildeki Gülenci komiser yardımcıları- nın da sohbet hocası olan Mehmet Güler, üniversitedeki pek çok kritik olayda karşımıza çıkıyor. 

Örneğin, 2009 yılında Yalova Üniversitesi'nden ABD'ye giden rektör yardımcısı ve iki akademisyenden oluşan heyete Mehmet Güler eşlik ediyor. “İngilizce dilim de çok yoktu zaten,” diyen Gùler, gezideki görevinin araç kullanmak olduğunu söylüyor. Yani bu ifadeye göre, Yalova Üniversitesi Türkiye'den ABD'ye akade- 


4 Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nin 18 Mayıs 2018 tarihli, internette yayımlanan kararına göre T.Ö., hakkındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurtiçinde saklanan ya da yurtdışında olan kişilerden birisi. Karar T.Ö'nün mallarına el konmasını öngörüyor. https://www.ilan.gov.tr/detay-tebligat-ve-duyu- rular-adli-ilan-ve-tebligatlar-mahkeme-kararinin-ilanen-tebligi-480363.html (erişim 9 Kasım 2019). 
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misyen heyetinin yanında bir de şoför gönderiyor! 

Seyahatin resmi amacı, ABD'deki Türk akademisyenleri üniversiteye kazandırmak. İddianameye göre ise asıl amaç Fethullah Gülen'i ziyaret etmek. Sanıkların ifadelerine göre, seyahat sırasında gerçekten ABD'de üniversitelere gidiliyor, görüşmeler yapılıyor. 
Güler'in anlatımına göre, rektör yardımcısı, “Gelmişken Fethullah Gülen'i ziyaret etsek,” diyor. Mehmet Güler isteği iletiyor ancak Fethullah Gülen müsait olmadığı için ziyaret gerçekleşmiyor. 

Her halükârda Yalova Üniversitesi ekibinin ABD ziyareti sırasında, Fethullah Gülen'le görüşmek için mesai, enerji ve bütçe ayırmaya hazır olması tuhaf. Mehmet Güler'in Pensilvanya ziyareti girişimiyle ilgili açıklaması; “çünkü o zaman modaydı”. 

Mehmet Güler, 2010 yılında da bir Gülen okulunun mezuniyet törenini izlemek üzere rektör yardımcısıyla beraber Kırgızistan'a gidiyor. Seyahat il imamı olduğu söylenen T.T.'nin davetiyle gerçekleşiyor. Kırgızistan'a giden ekipte Yalova Emniyet Müdür Yardımcısı da var. Yani Gülen yapılanmasının üniversite ve emniyet mensupları hep birlikte bir mezuniyet töreni izlemek üzere Yalova'dan Kırgızistan'a gidiyor. 

Mehmet Güler'le ilgili önemli bir not daha: 2009-2011 döneminde, üniversitedeki görevinin yanı sıra ÖSYM İl Sınav Koordinatörü Yardımcısı olarak çalışmış. Yani ÖSYM'nin Yalova'da yaptığı sınavların koordinasyonunda görev yapmış. Kendisine bu görevi veren ÖSYM İl Koordinatörü de Yalova Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi. Neden bu görev bir başkasına değil de devlet memuru bile olmayan Mehmet Güler'e verilmiş? Bu konuda bir açıklama yok. Mehmet Güler, “Bu süre dahilinde benim bilgim dahilinde sınavlarda bir yolsuzluk yapılmamıştır,” diyor. 


Üniversitede dedektör 


iddianameye giren tuhaf olaylardan birisi de üniversitede “böcek” aranması... Mehmet Güler bir dedektörle rektör ve rektör yardımcılarının odalarını ve makam araçlarını arıyor, “böcek” diye tabir edilen dinleme cihazı olup olmadığını kontrol ediyor. Güler'in dedektörle ilgili anlattıkları şöyle: 
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Sinyal tanıma aracı diye bir cihaz var. Şimdi o cihazın ben niye alındığını bilemiyorum. Bir gün Burhan Karagöz | Karagözlü — T.T.) otururken, yani benim teşvikim de olmadı, bir şeyim olmadı, otururken getirdi, önümüze koydu. (...) Biz bir arama yaptık yani. Nasıldır, nedir; meraktan dolayı. 3-4 defa toplam boyunca arama yapılmış ve cihaz bozulmuştur. Bozulduktan sonra suçum ne benim, orada benim dolabımda bulunması. 


Görünen o ki, üniversitede “böcek” araması yapılarak polis dinlemelerine karşı önlem alınmaya çalışılıyor. Ayrıca bu aramayı yapanlar, üniversitedeki yöneticilerin içine, “Dinleniyor muyuz acaba?” şüphesi salmak istemiş olabilirler. 

Mehmet Güler'in ifadesinde ismi geçen, dedektörü getirdiği söylenen Burhan Karagözlü bir iş insanı. O da Gülen yapılanmasına mensup (Karagözlü dedektörü Mehmet Güler'in istediğini söylüyor). Ona birazdan döneceğim. Ancak şimdi Güler'le ilgili birkaç not daha aktarmak istiyorum. 

İddianamede, bir öğretim üyesinin Güler'le ilgili ifadesi şöyle: 


Üniversitedeki hiçbir ihale, atama ve üniversitenin yapısı ile ilgili alınan kararların Mehmet Güler'in bilgisi dışında yapılmadığı 


Benzer iddialar başkaları tarafından da dile getiriliyor. Ayrıca, Mehmet Güler'in rektör Niyazi Eruslu'yu Gülen grubu toplantılarına “maklube yemeye” götürdüğü de iddia ediliyor. Güler de, Eruslu da Gülen grubu toplantılarına katıldıkları iddiasını reddediyorlar. 

İş insanı Karagözlü'nün başka bir soruşturmada Mehmet Güler'le ilgili söyledikleri ise şöyle aktarılıyor: 


(...) cemaat tarafından rektörün yanına yerleştirildiğini (...) o dönem cemaatin her üniversitenin rektörünün yanına bir cemaat mensubu yerleştirdiğini, bunun amacının üniversitede olan biten her şeyden haberdar olmak ve kendi içindeki adamları üniversiteye yerleştirmek olduğunu... 


Mehmet Güler bu iddiaları reddediyor ve “Üniversite ile bağlantılı cemaat adına üstlendiğim herhangi bir görev yoktur,” diyor. Bu 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arada, mahkemedeki savunmasında Erdoğan'ı ne kadar çok sevdigini de araya sıkıştırmayı ihmal etmiyor: 


Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşviki ile 11 yıl sonra üçüncü çocuğum oldu. Türkiye nüfusuna katkı var diye, o kadar benimseyerek, 11 yıl sonra... 


Basında çıkan haberlere göre, Mehmet Güler'in birinci derece mahkemede yargılanması Temmuz 2018'de tamamlandı. Güler, 6 yıl 7 ay hapis cezasına çarptınlarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.” 


İHALELERİ ALAN MÜTEAHHİT 
PENSİLVANYA'DA 


Yalova Üniversitesi'ne dedektörü getiren kişi Burhan Karagözlü, o dönemde Gülen örgütünün bir üyesi. 15 Temmuz'dan sonra KHK'yla kapatılan YASİAD'ın (Yalova Aktif Sanayiciler İş Adanılan Derneği) başkan yardımcısı. “2013 yılına kadar Hizmet Hareketinin mensubu” olduğunu kendisi savunmasında söylüyor. 

Yalova Üniversitesi dava dosyasındaki ifadelere göre Karagözlü “Üniversiteye çok sık gelip giden bir müteahhit”. Üniversitenin açtığı ihaleleri sürekli kazanan birkaç firma olduğu, bunlardan birisinin de Karagözlü'nün şirketi olduğu iddia ediliyor. 

Karagözlü, 2010 yılında ABD'ye gidip Fethullah Gülen'in evinde beş gün kalmış. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen iş insanı, bu ziyareti ilginç ayrıntılarla anlatıyor. Örneğin Gülen vaazını bitirip odadan çıkınca, herkes onun yanın bıraktığı suyu içmek için hamle yapmış ama bardak alınıp Karagözlü'ye verilmiş. 

Karagözlü Pensilvanya'da Fethullah Gülen'le görüşürken, Yalova Üniversitesi de gündeme gelmiş. Karagözlü'nün bu görüşmeyle ilgili sözleri Yalova ili Gülen yapılanması iddianamesinde şöyle aktarılıyor: 


5 “FETÖ imamı Güler ‘Kandıra’ yolunda!”, Yalova Çizgi, 27 Temmuz 2018, http// 
yalovacizgi.com/tr/haberler/11662/feto-imami-guler-kandira-yolunda- (erişim 26 
Aralık 2021). 
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Fetullah Gülen kendisine nereden geldiğini sorunca Yalova'dan geldiğini söylediğini (...) “Yalova Üniversitesi'nin arsa işini çözdün mü?” dediğinde, “Uğraşıyoruz efendim” dediğini, Fetullah Gülen'in “Alternatif olarak Bursa yolu üzerinde bir arsa var oraya da bakabilirsiniz” dediğini... 


Fethullah Gülen, “Yalova Üniversitesi'nin arsa işi” derken kampüsün kurulacağı araziden bahsediyor. Kampüs, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait bir arazi üzerine kurulmak istenmiş, bazı sivil toplum kuruluşları başlangıçta buna karşı çıkınca mesele yargıya taşınmıştı. Üniversitenin kampüs konusu yıllarca çözülemedi. 

Karagözlü'nün anlattıklarına bakılırsa, Fethullah Gülen arsa meselesini ta Pensilvanya'dan takip ediyor, “Çözdün mü?” diye müridine soruyor, dahası kampüs için alternatif yer öneriyor. Bir kamu kurumu olan Yalova Üniversitesi'nin arsa meselesi Pensilvanya'da bir “cemaat” lideriyle, müteahhit müridi arasındaki konuşmada çözülmeye çalışılıyor. 

Ancak, Burhan Karagözlü için sadece Gülen örgütüne mensup demek doğru olmaz. O, tüm bunlar olurken aynı zamanda AK Partinin üst düzey üyesi. Ağustos 2016'ya kadar AK Parti Yalova il yönetiminde yer almış. AK Parti, Gülen örgütüyle el ele yürürken, o da her ikisiyle birlikte yürümüş. Üniversiteyle girdiği tüm ilişkiler aynı zamanda bir AK Parti üyesi olarak girdiği ilişkiler. 

Basında çıkan haberlere göre, Karagözlü'nün davası Nisan 2019”- da karara bağlandı" Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Karagözlü örgüt üyeliğinden 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. 


HUKUK FAKÜLTESİNDE “AKIL DIŞI” İŞLER 


Yalova Üniversitesi Gülen yapılanması davasında öne çıkan suçlamalardan birisi de Gülen örgütü mensuplarına kadro ve unvan dağıtılması... Bu kapsamda Gülenciler, uzmanlık alanları olmayan 
6 “Eski il başkan yardımcısına "terör örgütüne üye olmaktan’ 2 yıl hapis!”, Yalova 


Çizgi, 15 Nisan 2019, http//yalovacizgi.com/tr-ır/haberler/14673/eski-il-baskan- yardimcisina-teror-orgutune-uye-olmaktan-2-yil-hapis (erişim 26 Aralık 2021). 
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bölümlerde kadroya alınıp unvanları yükseltiliyor. Örneğin genel cerrah Ömer Faruk Akıncı, meslek yüksek okulundaki yaşlı bakımı programında, kadroya alınıp profesörlüğe yükseltiliyor. Bunu ve tıpalanında benzer örnekleri, “Dikkat, Ameliyattan Yaşlı Bakım Profesörü Çıkabilir!” bölümünde okuyabilirsiniz. 

Yalova Üniversitesi'nde Gülenci kadrolaşma iddialarının yogunlaştığı alanlardan birisi de Hukuk Fakültesi. Fakülteyi kurup altı yıl yöneten S.D. Gülen yapılanması üyeliğinden yargılandı ancak beraat etti. S.D'nin dekan olduğu dönemde, T.Ö., A.G. ve C.S. 
ne lisans, ne yüksek lisans ne de doktorada hukuk okumuş olmalarına rağmen hukuk fakültesi kadrosuna alındılar, 15 Temmuz sonrasında ihraç edilene kadar bu görevlerine devam ettiler. T.Ö. 
hakkında komiser yardımcılarına sohbet hocalığı yaptığı yönünde iddia var. Bu insanların Gülenci olduğuna dair somut bir delil yok ancak bu görevlendirmeler de hiç liyakate uygun gibi görünmüyor. 

Anayasa hukuku profesörü Kemal Gözler, 2014 yılında Yalova Üniversitesi'ndeki kamu hukuk yüksek lisans programını mercek altına aldığı bir makale yayımlamış.” Gözler'in tespitlerine göre, kamu hukuku yüksek lisans programında ders veren 18 öğretim üyesinden sadece dördü kamu hukukçusu, dokuzu hukuk fakültesi mezunu bile değil. 

Gözler kamu hukuku tezli yüksek lisans programına 60, tezsiz programa 6l öğrenci kabul edildiğini belirtip bir yüksek lisans sınıfında bu kadar öğrenci olmasını “akıl dışı bir şey” olarak tanımlıyor. Gözler, ayrıca bu yüksek lisans programına alınacak kişi sayısının önce 70 diye ilan edildiğini ama sonra her nasılsa ya mülakat günü ya da daha sonra 121'e çıkarıldığına da dikkat çekiyor. 

Görünen o ki, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2016 
öncesi dönemde, liyakate uygun olmayan kadro tercihleri, “akıl dışı” işler, aynca günübirlik ve keyfi kararlar var. 


7 Kemal Gözler, “Yalova Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı Hakkında Eleştiriler”, 9 Ocak 2014, http:/www.anayasa.gen.tr/yalova-yl-guncel-hu- kuk.pdf (erişim 8 Kasım 2019). 
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Araştırma görevlisi: İlk maaşımı istediler 


Hasan, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisiyken ihraç edilen, daha sonra tutuklu yargılanan genç bir akademisyen. Gülen yapılanmasıyla temasının 15 Temmuz'a kadar devam ettiğini kendisi söylüyor. İfadesi, Yalova Üniversitesi'nde kadrolaşma iddialarının odağındaki Hukuk Fakültesi'nin içyüzü- ne ışık tutuyor. 

Hasan, Mersin'in Mut ilçesinde doğmuş, ortaokul ve liseyi aynı ilçede okumuş, 2006 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni de bu ilçeden kazanmış. Söylediğine göre, İstanbul'a geldiginde devlet yurdu çıkmayınca, Gülen yapılanmasının yurdunda kalmaya başlamış. Üniversiteyi bitirince akademisyen olmaya karar vermiş. Gülen grubu, bu noktada ona son derece sistematik bir şekilde yardım etmiş. Kendisi şöyle anlatıyor: 


Kaldığım yurttaki soyadını bilmediğim, Samsunlu ser rehber, Fatih isimli şahıs yanıma gelerek, ne yapmak istediğimi sordu. Ben de akademisyen olmak istediğimi söyledim. O da bana, mezuncu ile beni görüştüreceklerini söyledi. Şu an ismini hatırlamadığım mezuncu şahısla görüştüm. (. .) O da beni, kendisini bana Zübeyir olarak tanıtan, daha sonra kendisinin asıl isminin A.M. olduğunu öğrendiğim şahsa yönlendirdi. Bu şahıs KHK ile ihraç olmadan önce Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyordu. Bu şahıs, bana yardımcı olacaklarını ve idare hukuku istiyorsam, ağırlıklı olarak idare hukuku, vergi ve anayasa çalışmamı söyledi. Ayrıca ben bu şahıs haricinde Erenköy cemaatinden M.B. isimli şahısla da görüştüm, bana referans bulmasını istedim. 


Hasan, ifadesinin bir başka noktasında “referans bulması için” de A.M.'yle görüştüğünü söylüyor. Yani A.M. sadece Hasan'a çalışacağı dersleri söylemiyor, “referans” için de onunla görüşülüyor. 

Hasan, 2010 yılında Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne Öğrenci Yerleştirme Programı kapsamında araştırma görevlisi olarak atanıyor. “Atanmamda A.M.'nin bir etkisi olup olmadığını bilmiyorum,” diyor. 
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Atama sürecinde A.M.'nin etkisine dair somut bir delil yok ancak Hasan Yalova Üniversitesi'ne atandıktan sonra yaşananlar hayli çarpıcı: 


Göreve başladıktan sonra (...) A.M. beni aradı, (...) görüştüğümde bundan sonra benimle onun ilgileneceğini anladım. (...) Bana, “Biz sana bu kadar senedir yardım ediyoruz, senin üniversite işin de oldu, bundan sonra bayrak sende, sen de bundan sonra yardım yapacaksın,” diyerek benden ilk maaşımı istedi. Ben de durumum olmadığını söyledim fakat bunu parça parça verebileceğimi söyleyerek üç parça halinde, benden talep edilen ilk maaşımı onlara verdim. Daha sonraki süreçte de maaşımın şu an hatırlayamadığım bir oranında para istedi. Ben de yardım amaçlı bu parayı veriyordum. 
Bu şahıs bana kendi cep telefonu ile ulaşırdı. Telefonumu kaydetme, derdi. Bana söylediği yerlere giderdim, baş başa görüşürdük. 


Bu ifadeye göre, Hukuk Fakültesi'nde iki araştırma görevlisi arasında, diğer insanlardan gizlenen bir ilişki var. Hasan, aynı fakültede iş arkadaşı olduğu halde telefonuna A.M.'nin numarasını bile kaydetmiyor, sadece o aradığında görüşüyorlar. Üstelik bir tarafın “Sana bu kadar senedir yardım ediyoruz (...) sen de bundan sonra yardım yapacaksın,” dediği, diğerinin “borçlu” konumda oldugu hiyerarşik bir ilişki... Akademinin içinde, akademik hayatı etkileyen ama başka bir grubun kuralları ve çıkarları doğrultusunda işleyen bir ilişki. 


TOEFL sorularını erken alabilir miyiz? 


Enes, bir bilgisayar mühendisi. 15 Temmuz'un ardından, öğretim görevlisi olarak çalıştığı Yalova Üniversitesi'nden ihraç edilmiş, sonra da tutuklanmış. 


Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Enes'in anlattıkları Yalova 


Üniversitesi'nden öte Gülen örgütünün yaptıklarıyla ilgili önemli iddialar içeriyor. 


Lisede, Gülen yapılanmasına ait okulda okuyan Enes, üniversitede 


de onların evinde kalmış. Mezun olduğunda ise aynı yapının öğrenci evlerinde ders anlatmış. Gülenciler ona “Samet” kod adını vermiş, ismini ve memleketini diğer insanlara farklı söylemesini istemişler. Enes, örgüttekilerin isteği üzerine evlenecek kişilerin eşleşmelerini kolaylaştıracak bir bilgisayar programı da hazırlamış. Programa kişisel bilgilerin yanı sıra fotoğraflar da girilebiliyormuş. 

Enes'in bilgisayar mühendisi olarak çalıştığı yerler arasında, uluslararası teknoloji şirketi Huawei de var. Bilgisayar konusundaki bu uzmanlığı nedeniyle, Gülen grubunda başka bir teklifle daha karşılaşmış: TOEFL sorularının çalınmasına yardım etmesi! 

Enes'in ifadesine göre, TOEFL sınavları yapan bir merkezin sahibi İstanbul'da onunla buluşup sınav sorularını önceden almak istediğini söylüyor, Enes'ten bu konuda yardım talep ediyor. Enes o konuşmayı şöyle aktarıyor: 


Peki dedi, bizim bir tane TOEFL test merkezimiz var, dedi. Dediki (...) 
sınav, serverlarımıza iki saat önce düşüyor, biz hazırlanıyoruz ama yetişemiyoruz, acaba, bunları iki saat önce alıyoruz ama, dört saat önce alma imkânımız var mı, dedi. Ben de networkten anlamıyorum, bu konuda hiçbir bilgim yok, dedim, konuyu kapattım. 


TOEFL, ABD merkezli bir şirket tarafından çok sayıdaülkedeyapılan, İngilizce yeterliliği ölçen bir test. Yurtiçinde ve yurtdışında, üniversiteler dahil pek çok kuruma girişte kullanılıyor. Enes'in ifadesine göre, Gülenci bir TOEFL merkezi sahibi soruları halihazırda iki saat önceden alıyor ancak bunu yeterli bulmuyor, dört saat önceden almak istiyor. Türkiye'de yüz binlerce insanın hayatını etkileyen sınavlarda soru çaldığı ortaya çıkan Gülen örgütünün dünya çapındaki bir sınavın sorularını da çalmaya çalıştığı anlaşılıyor. 


REKTÖR: AKADEMİSYENİN FETÖCÜ OLMASI 
BENİ BAĞLAMAZ 


Niyazi Eruslu, İTÜ'de metalurji mühendisliği bölümünde profesör olarak görev yaparken, 2008'de Yalova Üniversitesi'ne kurucu rektör olarak atandı. 15 Temmuz darbe girişimine kadar, sekiz yıl boyunca üniversiteyi o yönetti. 

Önceki sayfalarda bahsi geçen tüm suçlamalar aynı zamanda Eruslu'ya yöneltilen anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs ve si- 


155 


lahlı terör örgütü üyeliği suçlamasının delilleri: Eski FEM Dershanesi müdürünü temizlik firması kadrosunda göstererek özel kalem müdürü yapma, Gülen'le ilişkili şirketlerden mal ve hizmet alma, Gülen örgütü mensuplarına kadro ve unvan verme... 

Bunların dışında çocuklarını bir dönem cemaat okullarına göndermiş olması, Zaman gazetesi aboneliği (kendisi, eşinin sadece bir yıl abone olduğunu söylüyor), Bank Asya hesabı (çocuklarının okul taksitlerini yatırdıktan sonra kullanmadığını söylüyor) gibi standart kriterler de iddianamede yer alıyor. 

Ayrıca, Eruslu'nun 2010 yılında Sakarya Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Fatih Üniversitesi rektörleriyle birlikte Uganda'da bir Gülen okulunu ziyaret etmesi de deliller arasında. Eruslu Uganda gezisini “üniversitelerarası işbirliğini geliştirmek” üzere gerçekleştirdiklerini, orada dört üniversiteye gittiklerini, bu arada davet edilince bir Türk okulunu da ziyaret ettiklerini söylüyor. 

Eruslu, Gülen yapılanmasıyla ilgili tüm suçlamaları reddederek, “Hayatı boyunca, FETÖ/PDY terör örgütü ile hiçbir fiili, fikri ve hissi bir bağı olmadığı”nı ifade ediyor. 

Özel Kalem Müdürü Mehmet Güler'le ilgili olarak ise, onun Gülen grubuyla bağlantılı olup olmadığını bilmediğini, onu göreve atarken bunu dikkate almadığını belirtiyor. İhalelerle ilgili savunması, devletin zarara uğratılmadığı, her şeyin prosedürlere uygun olduğu yönünde. Akademisyen alımlarıyla ilgili olarak ise şöyle diyor: 


Faydalı olabileceğini düşündüğüm insanları üniversiteye alma konusunda çaba harcarım. Bunlar FETÖcü ise beni bağlamaz. 


“Meclis Başkanı şahidimdir” 


Eruslu'nun savunmasındaki asıl çarpıcı nokta ise kendisinin suçlanmasına neden olan fiilleri; bu işlemlere cevaz veren, teşvik eden, hatta zaman zaman ondan bunları isteyen bir ilişkiler ağı içinde yaptığına işaret etmesi. Örneğin, şimdi örgüt mensubu diye yargılanan bazı kişileri, o zaman bürokratların ve siyasilerin teşvikiyle kadroya aldığını söylüyor: 
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e Halkla İlişkiler Şube Müdürü'nü “Bilecik Valisi'nin ricası üzerine”, 

e Strateji Daire Başkanı'nı eski Yalova Valisi'nin “önerisi ile”, 

» Kütüphane Daire Başkanı'nı “ismini hatırlamadığı siyasi bir kişinin tavsiyesi üzerine”. 


Eruslu, üniversitedeki bir profesörü Kimse Yok mu Derneği'nin faaliyetleriyle ilgili bilgi alma amacıyla Uganda'ya göndermekle de suçlanıyor. Kendisi bu ziyaretin akademik bir çalışma kapsamında gerçekleştiğini söylerken avukatı Kimse Yok mu Derneği'nin Meclis tarafından 2008 yılında Üstün Hizmet Ödülü'yle ödüllendirilen bir dernek olduğunu hatırlatıyor. 

Eruslu'nun savunmasında en manidar hususlardan birisi, dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tanık olarak göstermesi: 


1967 yılında İTÜ'ye öğrenci olarak geldiğimden beri yakından beni tanıyan, kıymetli cumhurbaşkanımıza bana referans olan kişi şu anki meclis başkanımız İsmail Kahraman'dır ve ben de bir sonraki celsede şahit olarak dinlenmesini istiyorum. 


Niyazi Eruslu'yla İsmail Kahraman, '80 öncesinin sağcı öğrenci örgütlenmesi Milli Türk Talebe Birliği'nden (MTTB) tanışıyor. Yani aslında ikisi “dava arkadaşı”. Bu dava arkadaşlığı MTTB'nin devamı olan Birlik Vakfı'nda da halen devam ediyor, toplamda 40 yıh aşıyor. 

Anlaşılan o ki, Erdoğan'la arası iyi olan İsmail Kahraman, 2006”- dan sonra birbiri ardına üniversiteler açılırken, yıllardır tanıdığı Niyazi Eruslu'ya Yalova Üniversitesi'ne rektör olması için referans oluyor. 

Eruslu'nun savunmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da adı geçiyor. Avukatı duruşmada yaptığı konuşmada “Devlet büyüklerini eleştirmek haddimiz değil,” notunu düşerek, Erdoğan'ın, “17 üniversite kurmak için geldiler, hepsini onadım,” cümlesini hatırlatıyor ve “Cumhurbaşkanının bilmediğini (...) herhangi bir görevlinin bilmesi mümkün değildir,” şeklinde bir savunma yapıyor. 

Avukatın bahsettiği, Erdoğan'ın 2014'te bir mitingde yaptığı konuşma şöyle: 
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17 üniversite kurmak için geldiler, hepsini onadım. (...) Okullar için yer istedi, verdik. Uluslararası camiada davet ettiler, devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına bunları biz refere ettik. 
Olimpiyat dediler, her türlü desteği verdim. Ne nankörlük bu ya! 
Ne istediniz de alamadınız! 


14 ay Kandıra Cezaevi'nde tutuklu kalan Niyazi Eruslu'nun davası Mart 2021'de karara bağlandı. Mahkeme heyeti, yüklenen suçların onun “tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle” Eruslu'nun beraatine hükmetti. 


GÜLEN GİTTİ ENSAR GELDİ 


Siyasi iktidar, Gülencileri, bu yapılanmayla çatışmaya girdikten sonra kamu kurumlarından tasfiye etmeye başladı. İlk adımları 2013'teki 17-25 Aralık operasyonlarının ardından attı, 15 Temmuz 2016'dan sonra ise çok daha sert ve hukuksuz bir süreç yaşandı. 

Peki tüm bunlardan sonra üniversitelerde ne oldu? Daha liyakatli insanlar mı kadroya alındı? Kamu kaynakları olması gerektiği gibi mi kullanıldı? Yalova Üniversitesi'nde yaşananlar bu konu hakkında da fikir vermesi açısından önemli. 

17-25 Aralık olaylarının ardından, eski FEM dershanesi müdürü Mehmet Güler özel kalem müdürlüğünden alındı, onun yerine 
2014 yılında Ali Ekber Polat getirildi. Polat aynı yıl açılan Ensar 
Vakfı Yalova şubesinin de başkanıydı aynı zamanda. 

Polat mahkemede tanık olarak konuşurken bu göreve Erdogan'ın danışmanının açtığı telefonla getirildiğini söylüyor: 


Sayın Cumhurbaşkanımızın, o dönem Başbakanlık döneminde danışmanlarından olan ve YÖK üyesi olan rahmetli Osman ÖZTÜRK hocamız telefon açarak kendilerine (rektöre), Ali Ekber POLAT'ın özel kalem müdürlüğünde görevlendirilmesini söylemişlerdir. 


Rektör Eruslu, eski özel kalem müdürü Mehmet Güler'le Gülen kurumlarına gittiği gibi, yeni özel kalem müdürü Ali Ekber Polat'la da Ensar Vakfı'na gidiyor. Ali Ekber Polat da tıpkı Güler gibi, Eruslu'ya temaslarında eşlik ediyor. Ensar Vakfı'yla Yalova Üniversitesi birlikte bazı projelere imza atıyor, iki kurum arasındaki bağlar güçlendiriliyor. 

Tüm bunlar olurken, iddiaya göre, araya akçeli işler de karışıyor. Yalova Üniversitesi mensuplarının Polat'la ilgili çarpıcı iddiaları var. Üniversitede yapı işleri daire başkanı olarak çalışmış sanık M.T., davada Ali Ekber Polat için şunları söylüyor: 


Başında olduğu Yalova Ensar Vakfı ile bazı istekleri oldu. Bu isteklerin bir kısmını sayın başkanım. Tel-çit gibi şeyler. Hayır işi olduğu için. Bir hayır kurumu olduğu için. Bir öğrenci yurdu olduğu için. Birkaç müteahhite rica ettik. (...) Ancak bu şahsın istekleri bitmek bilmedi. Sürekli bu vakfın üzerinden, bana ve üniversitenin diğer müteahhitlerine defaten görüştüğünü biliyorum. 


Bunlar Ensar Vakfı'nın şube başkanıyla ilgili, Gülen yapılanması davasına yansımış, iddia niteliğinde birkaç cümle sadece. Üniversitelerin tüm dini vakıflarla ve cemaatlerle ilişkileri önemli bir araştırma konusu. Cemaatlerin önde gelen isimleri tarafından rektörlere yapılan ziyaretler, bugün artık üniversitelerin internet sitelerinden duyuruluyor. İsmailağa cemaatinden Mehmet Talu'nun Düzce Üniversitesi'ne ziyareti bunun son örneklerinden.” Dini gruplarla kurulan bu ilişkilerin üniversitelerin faaliyetlerine, kadrolarına, ihalelere etkisinin mercek altına alınması gerekiyor. 


“Solcu bayanlar” hâlâ dışarıda 


Yalova Üniversitesi Gülen yapılanması davasında yalnızca Gülen grubuyla ilgili değil, başka gruplar, şirketler ve kişilerle ilgili de iddialar var. 

Örneğin, iddialara göre Yalova Üniversitesi'nin açtığı ihaleleri Gülen yapılanmasına mensup Burhan Karagözlü'nün şirketinin yanısıra isimleri belirli iki firma daha alıyor. Yalova Üniversitesi Hukuk 


8 “Ensar Vakfı öğrencileri tezhip sergisi aç”, Yalova Pusula, 24 Mayıs 2016, http// 
yalovapusula.conYhaberdetay/ENSAR-VAKFI-OGRENCİLERİ-TEZHIP-SERGİSİ-ACTVY5239 (erişim 4 Aralık 2021). 

9 “Batman Üniversitesi Rektörü ve Eğitimci Yazar Mehmet Talu Rektörümüzü Ziyaret Etti”, Düzce Üniversitesi, 11 Ağustos 2022, https//duzce.edu.tr/duyuru/645b/ batman-universitesi-rektoru-ve-egitimci-yazar-mehmet-talu-rektorumuzu-ziyaretetti (erişim 17 Ağustos 2022). 
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Fakültesi'nden Hasan, araştırma görevlisi olarak atanma sürecinde “referans bulması” için yalnızca Gülenci araştırma görevlisiyle degil aynı zamanda Erenköy cemaatinin bir mensubuyla da görüşüyor. 

Aynca, sanıklardan T.G. hak etmesine rağmen 18 ay boyunca profesör yapılmadığını, “Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'un devreye girmesi ile (...) Profesör unvanını aldığını” söylüyor. 

Tüm bunlar Gülen örgütünün ötesinde sistemin işleyişinde problemler olduğunu gösteriyor. Ve bunların hepsi son derece normal olaylar olarak, bazen savunmanın bir parçası şeklinde anlatılıyor. Eğer Gülen yapılanmasıyla ilişkili değilse kayırma, torpil, belli şirketlere kaynak aktarma yargının gündeminde değil. Genel olarak yükseköğretim sisteminin de gündeminde değil. Aslında yükseköğretim sistemi tam da bunun üzerine kurulu: Kadrolaşmak ve iktidara yakın olanlara kaynak aktarmak. Sistemin hataları değil, asli unsurları bunlar... 

Kamu İhale Kanunu, kamu kaynakları istenilen kişilere, gruplara yasaya uygun şekilde aktarılabilsin diye 187 ayda 186 kere degiştirildi.'9 Bu nedenle, Eruslu mahkemedeki savunmasında ihalelerin prosedürlere uygun olarak gerçekleştirildiğini söyleyebiliyor. 
Prosedür bugün de aynı şekilde işliyor. Akademisyen alımlarında adrese teslim ilanlar bugün de aynı şekilde veriliyor. 

Yalova Üniversitesi Gülen yapılanması davasındaki ilginç ifadelerden birisi de eski kütüphane görevlisi B.E.'ye ait. B.E. kütüphanede çalışmaya başladığında kütüphane daire müdürüyle aralarında geçen şu konuşmayı aktarıyor: 


(Kütüphane müdürü) B.D. beni yanına çağırdı. Benden önce kütüphane bölümünde solcu bayanınçalıştığını, anlaşamadığını söyledi ve “Alnı secde gören adamdan zarar gelmez, seninle anlaşabiliriz” dedi. 

Bu konuşmayı yapan B.E. ve B.D. Gülen örgütüne üyelikten mahkemede yargılandılar. Ama onlar gibi, “alnı secde gören adam”ların kayırıldığı sistem aynen devam ediyor, kimse sistem dışına itilen “solcu bayan”ların hesabını sormuyor. 

10 Nurcan Gökdemir, “İhale Kanunu 187 ayda 186 kere değiştirildi”, Birgün, 


19.05.2018, hitps//www.birgun.neVhaber/ihale-kanunu-187-ayda-186-kcre-de- gistirildi-216485 (erişim 4 Aralık 2021). 
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DİKKAT! AMELİYATTAN 
YAŞLI BAKIM PROFESÖRÜ ÇIKABİLİR 


Diyelim ki ciddi bir hastalığımız var, iyi bir cerraha ameliyat olmak istiyorsunuz. Türkiye çapında meşhur hastanelerden birisine gidip, parayı da bulup buluşturup kendinizi bir profesöre emanet ediyorsunuz. Aman dikkat! Karşınızdaki tam olarak bir tıp profesörü olmayabilir. Burası Türkiye; o kişi profesörlük unvanını hiç beklemediğiniz bir şekilde almış olabilir. 

15 Temmuz'un ardından açılan davalarda su yüzüne vuranlar 
arasında üniversitelerde kadroların ve unvanların nasıl verildiğine dair çarpıcı hikâyeler var. Bunlardan birisi de Yalova Üniversitesi Gülen yapılanması davasında geçen Ömer Faruk Akıncı'nın profesör olma hikâyesi. 


Meslek yüksekokulunda bir cerrah 


Akıncı 1965 yılında Mardin'in bir köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimi boyunca Siirt Yetiştirme Yurdu'nda kalan Akıncı, 1982 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Gülen yapılanmasıyla üniversite yıllarında İzmir'de tanıştı. Öğrenciliği sırasında örgütün evlerinde kaldı, faaliyetlerine katıldı. Mezun olduktan sonra da aynı çizgide devam etti. Hatta bir süre yapılanmaya ait Ufuk Hekimler Derneği'nde başkanlık yaptı. Bu arada genel cerrahi alanında uzmanlaşıp doçent unvanını aldı. 
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15 Temmuz'unardından ise örgüt üyeliğinden tutuklandı. Yalova Üniversitesi Gülen Yapılanması davasında yargılananlardan birisi de o oldu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Akıncı polise verdiği ifadede hem kendi hayatını hem Gülen yapılanmasını ayrıntılı bir şekilde anlattı. Yukarıdaki hayatına dair kısa özet bu ifadeden. Gülen yapılanmasıyla yolunu 2014 yılında ayırdığını söyleyen Akıncı'nın 2011 yılında Yalova Üniversitesi'nde profesör olma hikâyesini de bu ifadede bulmak mümkün. 
Akıncı sürecin başlangıcını şöyle anlatıyor: 


Doçent olalı yaklaşık olarak 10 yıl olmuştu. Artık profesör olmak istiyordum. Bundan dolayı devlet üniversitelerinden birine geçmeyi düşünüyordum. Bu durumu Turan Uslu'ya anlattım. 


Turan Uslu, Akıncı'nın meslektaşı. O dönemde Gülen yapılanmasına ait Sema Hastanesi'nde birlikte çalışıyorlar. Uslu aynı zamanda Yalova Üniversitesi'nde öğretim üyesi (Akıncı'nın söylediğine göre yıllar önce Gülen yapılanmasında tanışmışlar. Yalova Üniversitesi davasında da birlikte yargılanıyorlar). Akıncı profesör olma isteğinden bahsedince, Uslu Yalova Üniversitesi'nden bir öğretim üyesini devreye sokuyor ve gerisi çorap söküğü gibi geliyor. 
Şöyle anlatıyor Akıncı: 


Turan Uslu bana “Seni (Yalova Üniversitesi Termal Meslek Yüksekokulu Müdürü) Yıldız Atamer ile tanıştırayım, Rektör Niyazi Eruslu ile arası çok iyidir, sana kadro açabilir” dedi. Ben de bu teklifi kabul ettim. 

(.) 2011 yılında Turan Uslu'nun İstanbul Göztepe civarında bulunan muayenehanesinde Turan Uslu, ben ve Yıldız Atamer buluştuk. Durumu kendisine anlattım. Yıldız Atamer bana, “Sana bir kadro açarız, senin için rektör beyle görüşürüm” dedi. 

Bir iki hafta sonra beni Niyazi Eruslu ile tanıştırdılar. Niyazi Eruslu bana, “Sana kadro açarız” dedi. 


Akıncı'nın önünde kapılar birbiri ardına kolayca açılıyordu. 
Kadro da kolayca açıldı. Asılında ufak bir problem vardı: Akıncı bir up hekimiydi ve Yalova Üniversitesi'nde tıp fakültesi yoktu! 
Hiç dert etmediler. Profesörlük kadrosu üniversitenin meslek yüksekokulunda yaşlı bakım programında açıldı. 8 Haziran 2011 tarihli adrese teslim ilanda, başvuru için “genel cerrahi uzmanı” olma şartı kondu.' Kimse “Meslek yüksekokulundaki yaşlı bakım programında cerrah ne yapacak?” diye sormadı. Süreç beklendiği gibi işledi ve Akıncı isteğine ulaştı: 


Gerekli başvuruları yaptıktan sonra Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu yaşlı bakım programına profesör unvanı ile atamam yapıldı. 


Bu atamayla, bir yandan Yalova Üniversitesi Yaşlı Bakım Programı'ndaki bir profesör kadrosu, gerçekten bu alanda çalışacak, öğrenci yetiştirecek, ders verecek, akademik üretim yapacak biri yerine böyle alakasız bir kişiyle doldurulmuş oldu. Öte yandan bir cerrah, yaşlı bakım alanında profesörlük unvanı aldı. Hastanede, profesör unvanıyla hasta bakmaya başladı. Ona ameliyat olanlar, cerrahlık alanında profesörlük mertebesine ulaşmış birine ameliyat olduklarını sandılar. Ama aslında ülkenin eğitim ve sağlık sistemi tarafından yanıltıldılar. 

Bu arada Akıncı'ya üniversitede başka bazı görevler de verildi. 
Etik değerleri çok yüksek bulunmuş olmalı ki, üniversitenin etik kuruluna atandı.? Hukukta lisans eğitimi olduğu için Hukuk Fakültesi yönetim kurulunda da Akıncı görevlendirildi. 


Sosyal hizmet bölümünde kardiyolog 


Yalova Üniversitesi, 2013 yılında bir kardiyoloğu da benzer şekilde profesör yaptı. Kadro yine tıpla hiç alakası olmayan İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi'ndeki sosyal hizmet bölümünde açıldı, Doçent Osman Karakaya'ya bu bölümde profesörlük unvanı verildi. 

Ancak bu atama bir gazetecinin dikkatini çekti ve haber oldu.? 
Şöyle deniyordu Cumhuriyet gazetesindeki haberde: 


1 “Öğretim Üyesi Alımı”, Yalova Üniversitesi, 8 Haziran 2011, http://www.yalova. 
edu.tr/tr/Page/lcerik/ogretim-uyesi-alimi (erişim 13 Ocak 2022). 

2 “Yalova Üniversitesi Kurul/Üyelik/Temsilci/Komite vb.”, Yalova Üniversitesi, 
https://www .yalova.edu.tr/Files/UserFiles/66/Kurullar-Temsilciler-Uyelikler. vb.. 
pdf (erişim 26 Temmuz 2022). 

3 İklim Öngel, “Unvan dağıtmanın çivisi çıktı”, Cumhuriyet, 11 Ocak 2014, http// 
www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/28339/Unvan, dagitmanin. civisi, cikti. 
html (erişim 16 Temmuz 2022). 
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Doktorların atamalarında ve unvan yükselişlerinde yaşanan sıra dışılık sınır tanımıyor. Son olarak İstanbul Sadi Konuk Hastanesi'nde çalışan kardiyolog Doç. Dr. Osman Karakaya, tıpla hiçbir ilgisiolmayan sosyal hizmetler bölümünden profesörlüğe yükseltildi. Karakaya, sosyal hizmetler profesörü olarak eski hastanesinde doktor olarak çalışmayı sürdürüyor. 


Haberde görüşlerine yer verilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Bayazıt İlhan'a göre bu durum “kabul edilemez”di, “utanç verici”ydi. İlhan, daha önce psikoloji bölümünden profesör olan psikiyatr, ebelikten profesör olan genel cerrah, hemşirelikten profesör olan kulak burun boğazcı olduğunu söyleyip şöyle devam ediyordu: 


Bir kardiyoloğun, sosyal hizmetlerden profesör olması artık son nokta. Unvan dağıtmanın çivisinin çıktığının en büyük göstergesi. 

(...) Kalp cerrahı profesör unvanıyla ameliyatlara girecek. Yurttaş, kimin nasıl profesör olduğunu nereden bilecek, bu kişilerin kapısında profesör yazacak. 


Bu haber yapıldı ama kimse oralı olmadı. Karakaya'nın odasının kapısında profesör yazdı, hastalar tıp profesörüne muayene olduklarını zannederken sosyal hizmet profesörüne muayene oldular. 
Karakaya, aynca İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda da profesör unvanıyla görev yaptı. 

Yeni Şafak gazetesi meseleye tam beş yıl sonra uyandı. 2018 yılında yayımlanan “Profa bak!” başlıklı haberde “Şok bir detaya ulaşıldı,” deniyordu:* 


Tıp alanında uzman olan Karakaya'nın, Prof luğu sosyal hizmetler bölümünden aldığı ortaya çıktı. 


Beş yıl sonra gelen bu aydınlanmanın sebebi Yeni Şafak'ın artık eğitim ya da sağlık haberlerine yoğunlaşmak istemesi değildi. Habere göre, Osman Karakaya, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Kosova'dan getirilen “6 üst düzey FETÖ'cü”den birisiydi. “Kara- 


4 “Profa bak!”, Yeni Şafak, Ol Nisan 2018, https//www.yenisafak.com/gundem/pro- 
fa-bak-3191969 (erişim 13 Ocak 2022). 
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kaya'nın, Ergenekon davası sürecinde faal rol üstlendiği, odönem istanbul Adli Tıp Kurumu'nda FETÖ lehine raporlar düzenlediği ortaya çıkmıştı.” Karakaya için, “FETÖ'cüleri Adli Tıp'a doldurdu,” deniyordu. 

Karakaya hakkında Gülen yapılanmasıyla ilgili soruşturma açılmamış olsa bunların hiçbirisi yazılmayacak; Karakaya üniversitede, hastanede ve Adli Tıp'ta profesörlük yapmaya devam edecekti. Hakkında Gülen örgütünden soruşturma açılmayan kim bilir kaç kişi, bu şekilde unvanlarını yükselttiler ve halen çalışmaya devam ediyorlar. 


Yalova Üniversitesi'nin tıp “başarısı” 


Yalova Üniversitesi'nin, bünyesinde tıp fakültesi olmadan tıp camiasına kazandırdığı profesörler Akıncı ve Karakaya'yla sınırlı degil. Tıp hekimleri Meshut Başak ve Aytaç Atamer de bu üniversitede profesör unvanı aldılar. Her ikisi de Gülen yapılanmasına ait hastanelerde çalışmış kişilerdi. 

Bu arada Ömer Faruk Akıncı 11 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı, mahkemede beraat etti. Ağustos 2022 itibarıyla İstanbul'daki bir özel hastanede “Genel Cerrahi” branşında “Prof. 
Doktor” olarak çalışıyor. Dahası, bundan önce ünlü bir hastane zincirinin Batman şubesinde çalışırken, hastanenin internet sitesindeki özgeçmişinde “Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi - Profesör” yazıyordu. O tarihte olmayan Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden profesörlüğünü almıştı! Hastane de bu yanıltma sürecinde rol aldı, hastalar göz göre göre kandırıldı. Aytaç Atamer'in çalıştığı hastanenin internet sitesindeki özgeçmişinde ise Ağustos 2022 itibarıyla “Yalova Üniversitesi Gastroenteroloji (İç Hastalıkları Profesörlük) / 2016” yazıyor. O tarihte Yalova Üniversitesi'nde tıp fakültesi yoktu. 

Rektör Niyazi Eruslu, üniversitede Gülen Gb irtibatlı kişilere kadro ve unvan verildiği iddialarını reddederken Osman Karakaya için, “Tıp fakültesi açma düşüncesindeydim. Bundan dolayı profesör yaptık. FETÖ/PDY ile ilgisi yoktur,” diyor. Karakaya 
2013 yılında profesörlüğe yükseltilmişti, Yalova Üniversitesi'ne tıp 
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fakültesinin açılması ise 2021 yılını buldu, fakülte hâlâ Yalova'da eğitime başlamadı. Burada en azından bir öngörüsüzlük olduğu açık. Bu kişilerin tamamının aynı zamanda Gülen yapılanmasına ait kurumlarda çalışmış olmasına dair bir açıklama da yok. Bu arada her üç hekim, Akıncı, Başhak ve Atamer kendilerine sorduğum soruları yanıtsız bıraktılar. 

Gülen yapılanması davalarında, Gülencilere bu şekilde kadro ve unvan verilmiş olması delil olarak kabul edilse de kendi başına bir suç, usulsüzlük ya da YÖK açısından bir mesele olarak görülmüyor. Mahkemeler dışında işler tamamen eskisi gibidönmeye devam ediyor. Bugünün Türkiyesi'nde kendinizi bir doktora emanet ederken, özgeçmişine biraz daha yakından bakmanızda fayda var. 
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BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ'NE 
GÖKTEN BİR METEOR DÜŞTÜ 


2015 yılının 2 Eylül gecesinde, Bingöl ilinin Sarıçiçek köyünde, 
vakit gece yarısına doğru ilerlemekteyken hâlâ dışarıda olanlar ya da o sırada pencereden dışarı bakmakta olanlar, dünyanın bir anda apaydınlık olduğunu gördüler. Şimşeğe benzer bir ışık hızla her yanı doldurdu ve sonra aynı hızla çekip gitti. Dünya, hiçbir şey olmamış gibi eski karanlığına gömüldü. O bir anlık aydınlığı görenler gözlerine inanamadı." 

Olan şuydu; Mars ve Jüpiter arasındaki asteroid kuşağında yer alan asteroitten bir göktaşı kopmuş. Bu göktaşı, uzay boşluğunda- ki milyonlarca yıllık yolculuğunun ardından dünyanın atmosferine girmiş ve saat 23.10 sularında Sarıçiçek köyünün semalarında parçalanmıştı.? Göktaşı dünyaya bir milisaniye sonra girmiş olsa, belki de dünyanın öbür ucunda parçalanacak ve olaylar bambaşka 


1  Göktaşının düştüğü anda, Bingöl Üniversitesi kameralarının kaydettiği görüntüler 
için bkz. Bingöl Üniversitesi, “Bingöl'e Düşen Göktaşı (Meteorit) Analiz Ediliyor”, Youtube, 11 Eylül 2015, https//www.youtube.com/watch?v-ghPctP5s0nE (erişim 
23 Ocak 2022). 

2 Sarıçiçek meteoruyla ilgili bilgiler için bkz. “Sarıçiçek Meteoritlerine Istanbul Üniversitesi'nden Açıklama Geldi”, Istanbul Üniversitesi, 13 Kasım 2015, https//www. 
istanbul.edu.tr/tr/haber/saricicek-meteoritlerine-istanbul-universitesinden-acikla- 
ma-geldi-3800430077007100350058005F00370058004F0077003100 (erişim 22 
Ocak 2022). 
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seyredecekti. O gece gökte yıldızlar öyle bir dizilmişti ki bu mucizevi olay Sançiçek köyü semalarında gerçekleşmiş ve tanığı Sançiçek köylüleri olmuştu. 

Köyün tek internet kafesini işleten Nezir Ergün, o sırada evinde televizyon izliyordu. Kızının balkondan “Mavi ışık!” diye bağırdığını duydu, onun da kulağına “pat-pat-pat” sesleri geldi ama “Çatışmadır,” deyip yattı. 

Ertesi sabah uyandığında köylülerin etrafa saçılmış taşlardan bahsettiğini, “Başımıza taş yağdı! Sonumuz ne olacak!” dediğini duydu. İnsanlar şaşkın ve korkuluydu. Nezir Ergün de gitti baktı. 
Hakikaten belirli bir bölgede kavruk siyah renkli, irili ufaklı taşlar vardı. Demek ki, Ergün'ün dün gece duyduğu o “pat-pat-pat”lar, bu taşların yere çarparken çıkardığı seslerdi. 


Bingöl Üniversitesi: Kıraat ve arıcılık 


2007 yılında kurulan Bingöl Üniversitesi'nin iddialı olduğu alanlardan 
birisi kıraat. Kıraat, Kuran'ın belirli kural ve işaretlere göre doğru okunması anlamına geliyor. Bingöl Üniversitesi Kıraat İlmi Enstitüsü Türkiye'de bu alanda açılmış ilk enstitü. Enstitüde yüksek lisans eğitimi verilirken, üniversitedeki Kıraat İlmi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde iseimam hatip lisesi öğretmenlerine, müftülük personeline kurslar veriliyor. 

Bingöl Üniversitesi'nin bunun dışında öne çıkan akademik birimlerinden birisi Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü. Bu bölüm Türkiye'de sadece Munzur Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi'nde var. Bingöl Zaza nüfusun yoğun olduğu illerden birisi. 

Bingöl Üniversitesi'nde ayrıca YÖK'ün Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması İhtisaslaşma Projesi kapsamında arıcılık üzerine de 2016'dan bu yana çeşitli çalışmalar yapılıyor. 

Şehre baktığımızda ise dindarlığın güçlü olduğu Bingöl'de köktendinci yapılanmaların kendisine taban bulabildiğini görüyoruz. Hüda-Par 2018 seçimlerinde en fazla desteği 9b4,4'le Bingöl'den almıştı. Partinin ülke genelinde oy oranı 900,3. 
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“Bizim üniversitede böyle bir bilim yok” 


Nezir Ergün 47 yıllık hayatında hiç böyle bir şey görmemişti. Tüm bu hikâyeyi kendisinden dinlediğim Ergün, “Başladım internetten araştırmaya,” diye anlatıyor. Köye bir göktaşı düşmüş olduğunu anlayınca aklına önce bu olayı Sarıçiçek'in tanıtımı için kullanmak geldi. Öyle ya, “Elin memleketinde bir kedi ağaca çıkar, adam kendisini reklam yapar”. O halde, bu göktaşı da Sançiçek'in reklamını yapabilir, köyün adını dünyaya duyurabilirdi. 

Ergün, internetteki araştırmalarının ardından, Bingöl Üniversitesi'yle irtibata geçmeyi düşündü. Üç çocuk sahibi bu köylü adam sadece ilkokula gitmiş, ortaokulu dışarıdan bitirmişti. 2007'de Bingöl'e üniversite geldiğinde çok sevinmişti. Şöyle anlatıyor o zamanki hissiyatını: 


Kim sevinmez! Üniversite demek, insanların bilgili olması demek. 
İnsanlar okusa belki de Doğu bu hale gelmezdi. 


Şimdi Doğu'nun tüm illerinde üniversite vardı, Bingöl Üniversitesi Ergün'ün 15 kilometre ötesindeydi. Telefon numarasını bulup bir doçenti aradı. Ancak hiç beklediği gibi bir yanıt alamadı. Doçentle konuşmasını şöyle anlatıyor: 


Bingöl Üniversitesi'ne ulaştım. “Dün akşam böyle bir olay oldu. 
Merkezi Sarıçiçek köyüdür, haberiniz olsun. Yardımcı olabilir misiniz?” dedim. 

“Maalesef bizim üniversitede böyle bir bilim yok ama bir mühendis arkadaş var, onunla görüşeyim, sana dönerim,” dedi. 

Döndükten sonra, “Bu taşlarda kimyasal var, dokunmayın,” dedi. 

Dedim, “Sabahtan beri çocuklar dokunuyor. Ben de nasıl bir kokusu var diye kokladım.” 

Korkuttu bizi... Cüzdanımda iki üç tane de ufak taş vardı, onlardan da korkmaya başladım. 


“Başımıza taş yağdı,” diyen köylüler değil ama üniversitedeki doçent, Ergün'ü korkutmayı başarmıştı. Ne de olsa okumuş adamdı! 

Ergün ertesi gün tekrar üniversiteye ulaşmayı denedi. Bu kez orada çalışan bacanağı vasıtasıyla taşları bir profesöre gönderdi. 
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O profesörden de, “Bunlarda bir şey yok,” yanıtını aldı. Taşlar Ergün'e geri gönderildi. 

Sarıçiçek İnternet Kafe'nin sahibi sesini duyurmak için bir de medyayı denedi. İlke Haber Ajansı'nı (İlkha) köye çağırıp açıklamalar yaptı. Göktaşının düşüşüyle ilgili bildiklerini anlattı, hem de yardım istedi? 


Bu taşların herhangi bir tehlikesi var mıdır, radyasyonu var mıdır, biz yetkililerden ilgi bekliyoruz. 


Mesele artık köyün reklamından ziyade, halkın sağlığıydı. Yetkililerin bu konuyla ilgili bir açıklama yapmasını istiyordu. 


“Bulunmaz fırsat” 


Nezir Ergün, ilgiyi Bingöl Üniversitesi'nde ararken İstanbul Üniversitesi'nde buldu. Meteorlar üzerine çalışan ve o sırada İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü'nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Ozan Ünsalan, Sarıçiçek'e düşen meteoriti başından beri takip ediyordu. 
Çok heyecanlıydı. Türkiye'ye göktaşı düşmesiyle ilgili duygularını sorduğumda Ünsalan şöyle yanıt verdi: 


Uluslararası düzeyde bulunmaz bir bilimsel fırsat ve bunun tarifi kesinlikle mümkün değil. 


Aslında dünyanın atmosferine meteorlar sıklıkla giriyor ancak bunların büyük bölümü saniyede 70 km gibi yüksek hızlara ulaştıklarından, sürtünmeden dolayı oluşan ısıyla patlayıp havada toz haline dönüşüyor ve bir kütle olarak yere ulaşamıyor (Bu arada dünyanın atmosferine giren göktaşlarına meteor, yere ulaşan parçalara ise meteorit deniyor). 

Resmi kayıtlara göre Sarıçiçek'ten önce, tarih boyunca bugünkü Türkiye topraklarına düşmüş sadece 15 meteorit var.* Bunların da yalnızca 10 tanesi Cumhuriyet döneminde düşmüş. - 


3  “Göktaşının düştüğü köy sakinleri konuştu”, İlkha, 4 Eylül 2015, https://www. 
youtube.com/watch?vsg7HjlffSusw (erişim 15 Ocak 2018). 


4 Türkiye'ye 22 Ocak 2022'ye kadardüşen meteoritler için bkz. The Meteoritical Society, https//rb.gy/c77v5o (erişim 6 Kasım 2022). 
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Dahası Sarıçiçek'e düşen meteorit çok özel bir tür. İçindeki maddeler nedeniyle Howardite tipi diye adlandırılıyor ve bu tür yeryüzüne ulaşan meteoritlerin sadece 961'lik kısmını oluşturuyor. 

Sarıçiçek'e düşen meteoritin bir özelliği daha var; koptuğu 4 
Vesta asteroitine NASA daha önce uzay aracı göndermiş. Başka bir deyişle NASA'nın incelemek için uzay aracı gönderdiği asteroitten kopan parça 2 Eylül 2015 gecesi Sançiçek'in ayağına geldi. 

işte bu “bulunmaz fırsat”ı heyecanla takip eden Ozan Ünsalan, konuyla ilgili araştırma yaparken Youtube'da Nezir Ergün'ün İlkha'ya verdiği mülakata rastladı. Ardından Ergün'e ulaşıp onunla konuştu. Ona hem taşların bir zararı olmadığını hem de maddi olarak değerli olduklarını söyledi. Ergün de bir parça taşı Ünsalan'a gönderdi. Ünsalan ABD'de, NASA'yla bağlantılı SETI enstitüsünden astronom Dr. Peter Jenniskens'le irtibat halindeydi. O taş, daha sonra incelenmek üzere ABD'deki Jenniskens'e gönderildi. 

Nezir Ergün'ün İlkha'ya verdiği mülakatı sadece Ozan Ünsalan izlememişti. Meteor yurtdışında da ilgiyle takip edildiğinden, mülakatın bazı bölümleri İngilizceye çevrildi. Dünyadaki haber siteleri ve araştırma merkezleri Türkiye'ye düşen meteoriti Ergün'ün tanıklığıyla kayda geçiriyordu.” 

Ergün, Ünsalan'la telefon konuşmasının ardından, onun söyledikleri doğrultusunda Orman Müdürlüğü'nden koordinat aleti aldı, bilimsel çalışma usullerine uygun şekilde koordinatları kaydederek meteoritleri toplamaya başladı. Bu arada köylüler hâlâ onunla dalga geçiyor, ona deli muamelesi yapıyordu. 


Ve Bingöl Üniversitesi Sarıçiçek'e gelir 


Bingöl Üniversitesi, neden sonra konuya ilgi gösterdi, Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İskender Demirkol, Nezir Ergün'ü telefonla aradı. Ergün, meraklı ve girişimci olduğu kadar sözünü de esirgemeyen bir insan. Süreci şöyle anlatıyor: 


5 Ergün'üntanıklığının yer aldığı bir kaynak için bkz. Niall Bradley, “Meteor fireball 
explodes over eastern Turkey, sending shower of meteorites to the ground”, SOTT, 
5 Eylül 2015 https://www.sott.nevarticle/301174-Sott-Exclusive-Meteor-firebali- 
explodes-over-eastem-Turkey-sending-shower-of-meteorites-to-the-ground (erişim 22 Ocak 2022). 
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Istanbul Üniversitesi beni arayınca, taşın değeri öğrenildikten sonra, bir baktım ki beni Bingöl Üniversitesi'nden Prof. İskender Demirkol aradı. Bir hafta geçmiş aradan! “Hocam, benimle ilgilenseydiniz, üniversiteniz dünyada tanınmış olacaktı,” dedim. “Doğrudur,” dedi. Dedim, “Maalesef yardımcı olamam.” 

Bir saat sonra baktım, iki-üç profesör gelmiş. Dedi, “Gel, bize yardımcı ol.” Neyse, ayıp olmasın, onlara da bir parça verdim. 


Bingöl Üniversitesi'nden akademisyenler de köylülerin yardımıyla örnekler topladılar. Göktaşının düşmesinden dokuz gün sonra, üniversitenin internet sitesine konuyla ilgili bir bilgilendirme metni kondu. 

İstanbul'dan Ozan Ünsalan ve ABD'den Peter Jenniskens ise 28 
Eylül'de Sançiçek'e geldi. Hem numune topladılar hem de göktaşının geliş rotasını çıkarmak için bölgedeki kamera kayıtlarını incelediler. Ergün, beş gün boyunca sahada onlara yardımcı oldu. 
Özellikle Jenniskens'in mütevazılığı karşısında şaşkındı: 


Onları görünce ben kendimden utanmaya başladım. Bizimle onların arasında dağlar kadar fark var: Adamlarda yalan yok, kibir yok. 
Çok mütevazı insanlardı. Çökelek versen, “yok” demez. 


Bu arada Ozan Ünsalan bölgeye gitmeden önce Bingöl Üniversitesi'ni arayıp Prof. Dr. Demirkol'a meteorite ilişkin bilgi vermişti. Daha sonra Jenniskens'le birlikte üniversiteye gittiler. Meteoru incelemek için oluşturulan uluslararası konsorsiyuma Bingöl Üniversitesi de dahil edildi, köydeki arazi çalışması beraber yürütüldü. 

Ünsalan ve Jenniskens Bingöl Üniversitesi'nde bir bilgilendirme toplantısı da yaptı. Bu toplantıda, Jenniskens meteorun nereden ve nasıl geldiğini, özelliklerini, insan sağlığı üzerinde etkisi olup olmadığını anlattı. Toplantıya katılan Ergün nihayet o gün, 2 Eylül'deki olağanüstü ışıklı geceye dair doyurucu bilgiler edindi. Sançiçek'e dönüp öğrendiklerini köylülere aktardı. 


6 “Bingöl'e Düşen Göktaşı (Meteorit) Analiz Ediliyor”, Bingöl Üniversitesi, 2 Eylül 2015, https//www.bingol.edu.tr/media/253399/Meteor-Habert.pdf (erişim 22 
Ocak 2022). 
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Sarıçiçek zengin oldu 


O günlerde Sarıçiçek köyünün tek misafiri bu araştırma ekibi degildi. Dünyanın dört bir yanından araştırmacılar, gazeteciler ve göktaşı tüccarları köye geliyordu. Artık toplanan taşlar nakit para- ya dönüşmeye başlamıştı. Daha önce Ergün'le dalga geçen köylüler şimdi dere tepe taş arıyordu. Çevre illerden de insanlar göktaşı aramak için kamyonlarla Sarıçiçek'e geliyordu. Meteoritlerin gramını 60 dolardan satanlar oldu. Yanın kiloluk bir taş, bir ev fiyatına denk geliyordu. Köylüler toplamda 1 milyon dolardan fazla kazandı.” Kimi ev, kimi araba aldı. Ülkede “Göktaşı satışından vergi alınmalı mı, alınmamalı mı?” tartışması başladı. Dönemin maliye bakanı Mehmet Şimşek bu konuda Twitter'da anket yaptı? Nezir 

Ergün ise talk-show programı Beyaz Show'a çıkıyor, yabancı gazetecilere mülakatlar veriyordu." 

Bingöl Üniversitesi ise ulusal basına zekât açıklamasıyla çıktı. 
İlahiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Abdulaziz Beki göktaşının zekâ- ta tabi olan madenler kapsamına girmediğini söyledi. Yani meteorit bulup satanlar zekât vermek zorunda değildi, ancak, isterlerse verebilirlerdi."' 

Bir yanda göktaşının vergisi bir yanda zekâtı konuşulurken, Ozan Ünsalan verdiği mülakatlarda konunun bilimsel yönüne dikkat çekmeye çalışıyor ve bu meteoritlerin bir bölümünün araştırma için ayrılması gerektiğini söylüyordu:'? 

7 Aramasürecinde köyde yaşananlarla ilgili kapsamlı bir haber: “Sarıçiçek Köyü'nün 
meteor cirosu 1 milyon lirayı geçti”, Habertürk, 16 Kasım 2015, https//www.ha- berturk.com/yenimedya/haber/1153812-saricicek-koyunun-meteor-cirosu-1-mil- yon-lirayi-gecti (erişim 22 Ocak 2022). 

8 “Göktaşı vergisi' köylüleri isyan ettirdi!” , Posta, 19 Kasım 2015, http/Wwww.posta. 
com.tı/goktasi-vergisi-koyluleri-isyan-ettirdi-haberi-312506 (erişim 22 Ocak 2022). 


9 Mehmet Şimşek &memetsimsek, Twitter, 19 Kasım 2015, https//twitter.com/me- 
metsimsek/status/667394744486658048?s-20 (erişim 22 Ocak 2022). 


10 “Göktaşı ile köyünü zengin etti!”, Kanal D, 16 Kasım 2015, https://www.kanald. 
com.tr/beyaz-show/ozel-klipler/goktasi-ile-koyunu-zengin-etti#/text-text (erişim 
22 Ocak 2022). 

11 “Göktaşında şimdi de “zekât? tartışması başladı”, Milli yet, 26 Kasım 2015, hup// 
www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/bingol/goktasinda-simdi-de-zekat-tartismasi- basladi-11083267 (erişim 22 Ocak 2022). 


12 “Sarıçiçek Meteoritleri - Doç. Dr. Ozan Ünsalan ile Röportaj”, Kozmik Anafor, 3 
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Bir düzenleme olsa, mesela 1/3'ü veya 1/5'i üniversitelerde konuyu çalışan kişilere hibe edilmelidir diye, güzel olabilirdi. 

Hükümetin bilimsel yönünü de düşünerek bir düzenleme yapması lazım. |Meteoritlerin) araştırma yapan üniversitelere yollanması lazım. Hepsinin bende olmasının gereği yok, herkes çalışsın, meteor bilimi gelişsin, işbirliği yapalım. Hatta meteor bilimiy- , le ilgili bir merkez olsun, TÜBİTAK'ın bünyesinde de yapılabilir. 


Ne var ki Ünsalan'ın sözleri pek karşılık bulmadı. Sarıçiçek'e düşen göktaşı medyada renkli bir haber muamelesi görse de meteor biliminin gelişmesi için kurumsal herhangi bir adım atılmadı. Nezir Ergün bu konuda da sözünü sakınmıyor: 


Biz göktaşını Avrupa'ya sattık. İstanbul Üniversitesi birkaç parça taş aldı. Türkiye'den başka kimse bir gram taş almadı. Ondan sonra diyorlar ki, “Uzayla ilgili Avrupa ilerledi, ABD ilerledi, uza- ya araç gönderiyorlar.” Herhalde! Adamlar taş alıyor, bundan (dolayıl bilgisi vardır. Siz sadece yerinizde oturuyorsunuz, oturmakla birşey olmaz ki! 


Dört yılın ardından... 


Nezir Ergün'le son olarak 2019 yılında, Sarıçiçek'e göktaşı düşmesinden dört yıl sonra konuştum. “Rahat para, rahat gitti,” diyordu. Meteorit satışından elde ettiği parayla bir araba almış, evinde- ki eşyaları yenilemiş, kalorifer ve mantolama yaptırmıştı. Bu arada ortaokulun ardından liseyi de dışarıdan bitirmiş, meteor gündemden düşünce o da eski sakin hayatına dönmüştü. Bahar aylarında dağlarda mantar ve kuşkonmaz arıyor, yıl boyu pazarda sebze satıyordu. 

Ancak pazarda sebze satan bu adam, en başta düşündüğü gibi meteorun ismini Sarıçiçek'le bütünleştirmeyi başarmış, gelecek nesillere de bu şekilde aktarılmasını sağlamıştı. Zira Sarıçiçek'e düşen göktaşı, bilimsel kayıtlarda “Sarıçiçek Meteoru” olarak tescillendi. İlginç bir not; meteorlara “uzayla dünya arasında bir ile- 


Aralık 2015, https//www.kozmikanalor.com/saricicek-meteoritleri-doc-dr-ozan- unsalan-ile-roportaj/ (erişim 22 Ocak 2022). 
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tişim aracı” rolü atfedilerek, düştüğü yerin en yakınındaki postanenin ismi veriliyor. Buna göre, yolculuğu Sariçiçek'te son bulan meteorun “Bingöl” diye adlandırılması gerekiyordu. Ancak köylülerin isteği üzerine bir istisna yapıldı ve ismi “Sarıçiçek Meteoru” olarak belirlendi. 

Bu arada farklı ülkelerden 79 bilim insanının oluşturduğu Sarıçiçek Meteoridleri Konsorsiyumu'nun köyden toplanan meteoritleri incelemesine dayanan makalesi 2019 yılında yayımlandı. ? 

Makalenin başyazarı Doç. Dr. Ozan Ünsalan'dı. Ünsalan, çalışma sonucunda Sarıçiçek'e düşen meteoritlerin, Mars ile Jüpiter arasındaki 4 Vesta asteroidinin güneyindeki bir kraterden 22 milyon yıl önce kopan parçalar olduğunun kanıtlandığını söylüyor. 


Köylü ilgilendi, üniversite ilgilenmedi 


Sarıçiçek Meteoridleri Konsorsiyumu tarafından hazırlanan makalede Bingöl Üniversitesi'nden üç akademisyenin de imzası var. Bingöl Üniversitesi akademisyenleri, Ünsalan ve Jenniskens 2015'te Bingöl'e geldiğinde gayet misafirperver davranmış, bu süreçte uluslararası işbirliğine dahil olmuşlar. 

Ancak Bingöl'deki akademisyenlerin, uzayın derinliklerinden ve milyonlarca yıl öncesinden kopup neredeyse burunlarının ucuna düşen bu göktaşına ilgi göstermeleri biraz zaman aldı. Üniversite, yanı başında gerçekleşen olayın etkisiyle değil, onun İstanbul Üniversitesi ve yurtdışında yarattığı yankının etkisiyle harekete geçti. Ergün'ün üniversitenin tutumuyla ilgili değerlendirmesi şöyle: 


Milyonda bir görünen bir olay olmuş. Dedelerimizden biz böyle bir olay duymadık. Bir köylü olarak, bu benim ilgimi çekiyorsa, üniversitenin ilgisini çekmiyorsa, “Yazık!” diyorum üniversiteye. 


13 Ozan Ünsalan vd., “The Sariçiçek howardite fall in Turkey: Source crater of HED 
meteorites on Vesta and impact risk of Vestoids”, Meteoritics and Planetary Science, cilt 54, no 5, Mayıs 2019, https:/onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ maps.13258 (erişim 22 Ocak 2022). 

14 “Göktaşının 22 milyon yıllık yolculuğu Türkiye'de son bulmuş”, Demirören Haber 
Ajansı, 19 Mart 2019, hitps//www.youtube.com/watch?vsuCvKbVOsDoo (erişim 
22 Ocak 2022). 
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Büyük şehirlerde köklü üniversitelerde çalışan akademisyenleri “halktan kopuk” ve “elitist” olmakla suçlayan siyasi iktidar, 2006'dan sonra açtığı üniversiteleri, “yerli ve milli” olacak şekilde tasarladı. Ancak Sarıçiçek Meteoru etrafında gerçekleşen olaylar, Bingöl Üniversitesi'nin yerelle ilişkisinin ne kadar kopuk olduğunu gösteriyor. Üniversite bu süreçte yanı başındaki, nadir görülen doğa olayıyla pek ilgilenmediği gibi köylülerin ihtiyaçlarına da duyarsız kaldı. Öte yandan, İstanbul'da çalışmakta olan Ozan Ünsalan ilk etapta köylülere göktaşıyla ilgili temel bilgileri verdi, onları göktaşlarını toplamaları konusunda yönlendirdi ve sonuçta köylülerin hayatlarında fark yaratacak şekilde para kazanmalarını sağladı. Bu arada bilimsel araştırma için de malzeme toplanmasını sağlamış oldu. Ayrıca, köylülerin “Meteorun adı Sarıçiçek olsun” taleplerini de ilgili kurumlara o iletti. Bingöl Üniversitesi'nin sürece özgün katkısı ise “Göktaşının zekâtı var mı?” sorusuna verilen yanıt oldu. 

Nezir Ergün, Amerikalı Jenniskens'i “Çökelek versen yok demez,” diye anlatırken, Bingöl Üniversitesi'ndeki akademisyenler için önce kibar bir şekilde “gayet iyi insanlar” diyor ama daha sonra onların tavırlarını “Ben bir dairede olayım, maaşımı alayım!” diye özetliyor. 

Bu arada, meteoritlerin toplanmasının ardından Bingöl Üniversitesi'nden hiç kimsenin yolunun Sarıçiçek'e düşmediğini de ekleyelim. Ergün, “2016'dan sonra hiç gelen olmadı,” diyor. Bingöl Üniversitesi'nde 2019 yılı itibarıyla sekiz fakülte, iki yüksekokul, beş meslek yüksekokulu, beş enstitü ve tamı tamına 21 araştırma ve uygulama merkezi var. Üniversiteden herhangi bir akademisyen, Sarıçiçek'e ne doğrudan göktaşı ne de etkileriyle ilgili herhangi bir saha çalışması için gitmiş. Ömneğin, taş satışlarının yarattığı ani zenginleşme bir tez konusuna dönüşmemiş ya da bununla ilgili kısa film çekmeye heveslenen öğrenciler çıkmamış. Hiç kimse göktaşına ismini veren Sarıçiçek köyünün çocukları için uzay, göktaşı, bilim konusunda bir atölye düzenlememiş. 

Ben bu bölümü hazırlarken Nezir Ergün ve Ozan Ünsalan'ın yanı sıra Bingöl Üniversitesi Fizik Bölümü'nden Prof. Dr. İskender Demirkol'u da aradım. Sarıçiçek meteoruyla ilgili süreci konuş- 


à « 
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mak istediğimi söylediğimde Demirkol'un yanıtı “Google'a ‘Ozan’ yaz, her şey çıkıyor,” oldu; Ozan Ünsalan'ı kastediyordu. Ben, kendisine üniversiteye yönelik eleştirileri de sormak istediğimi söylediğimde hat kesildi. Bir daha da Demirkol'a ulaşmak mümkün olmadı. 


Arıcılık hedefe ne kadar ulaşıyor? 


Günümüzde üniversitelerin eğitimin yanında iki temel işlevi daha olduğu kabul ediliyor; bilimsel araştırma ve topluma hizmet. Türkiye'de ücra köşelere kadar yayılmış üniversiteler, bölge gençleri- ne eğitim imkânı sağlamanın yanında, gerçekten de yapacakları araştırmalarla yerele dair son derece önemli bir bilgi birikimi yaratabilir, bölgede yaşayanların hayatlarına farklı şekillerde dokunabilir. Bingöl Üniversitesi'nin Sarıçiçek göktaşı örneğinde iyi bir sınav vermediği görülüyor. Öte yandan taşra üniversitelerinde, yerele genellikle milliyetçi ya da dindar bir perspektifle bakılıyor, kamuya hizmet de bu çerçevede veriliyor. Nitekim Bingöl Üniversitesi'nde en faal olan merkezlerden birisi Kıraat İlmi Araştırma ve Uygulama Merkezi. Bu merkezde üniversite dışından ilgili kişilere hafızlık, ezanı güzel okuma gibi kurslar veriliyor. 

YÖK ise hem üniversitelerin belirli bir alanda uzmanlaşmalarını hem de bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi'ni geliştirmiş durumda. Bu kapsamda üniversitelere ciddi bir ek kaynak aktarılıyor. Bingöl Üniversitesi de 2016 yılında projeye ilk dahil edilen üniversitelerden birisi ve çalışmalarını ancılık alanında yoğunlaştırıyor. Bu çalışmaların da hem ihtisaslaşma ve bölgesel kalkınma hedefine ne kadar hizmet ettiği, hem de kamu kaynaklarının ne kadar etkin kullanıldığı açısından takip edilmesi gerekiyor. 
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ÖZGECAN ASLAN’DAN SONRA NE OLDU? 


19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, 11 Şubat 2015 
tarihinde evine dönmek üzere bindiği minibüste, şoförün tecavüz girişimine direnirken vahşice öldürüldü. Daha sonra, Aslan'ın yakılmış bedeni bir dere yatağına bulundu. 

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen bu olay, tüm ülkede infial yarattı. Ülkenin farklı kentlerinde onlarca protesto eylemi düzenlendi. Hatta, kimileri yine idam cezasını gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu olayın ardından yaptığı açıklamada “Kadına şiddet konusu Türkiye'nin kanayan bir yarası,” dedi, bununla mücadeleye devam edeceğini söyledi. 


YÖK söz verdi 


Ülkenin dört bir yanında kadına şiddete karşı sesler yükselirken, YÖK'ten de bu konuda önemli bir açıklama geldi. Açıklamada “hassasiyetin fiiliyata” dönüşmesi gerektiği belirtildi:? 


(...) retorik ve hitabet düzeyinde kaldığı takdirde bu tepkinin de sonuç üretemeyeceği malumdur. Eğitimden yasal düzenlemele- 


l “Biliyorsan fatiha oku", Hürriyet, 17 Şubat 2015, http-/www.hurriyet.com.tr/gun- dem/biliyorsan-fatiha-oku-28221168 (erişim 12 Şubat 2022). 


2 “Bir'Özgecan'açıklaması da YÖK'ten”, IHA, 18 Şubat 2015, https//www.iha.com. 
tr/haber-bir-ozgecan-aciklamasi-da-yokten-439852/ (erişim 12 Şubat 2022). 
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re kadar pek çok alanda yeni bir sürecin başlatılmasına ihtiyaç vardır. 


YÖK, kendi payına düşenle ilgili olarak ise kadına yönelik şiddet ve istismarın önlenmesi için üniversitelerde “eskisine göre kıyas kabul etmeyecek şekilde etkin ve sonuç üretici faaliyetlerin” artırılarak sürdürüleceğini ifade etti. 

Gerçekten de üniversitelerde bu tür çalışmalar acil ve kritik bir ihtiyaçtı. Zira, kampüslere biraz kulak kabarttığınızda onlarca dramatik şiddet hikâyesi duyuyorsunuz. Cinsel saldırıya uğrayıp fotoğraflarının yayımlanmasıyla tehdit edilen bir kadın öğrencinin intiharı benim duyduğum olaylardan sadece birisiydi. Üniversitelerde toplumsal cinsiyet çalışması yapılması hem bu olayların önüne geçmeye, hem daha eşitlikçi bir üniversite ortamı yaratmaya, hem de ulaşılacak yüz binlerce genç sayesinde toplumda geniş çaplı bir etki yaratmaya yardımcı olabilirdi. 

YÖK gerçekten de 7 Mayıs'ta Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite Çalıştayı düzenledi. Çalıştaya, bu alanda çalışan kadın akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri davet edildi. Dönemin YÖK başkanı Yekta Saraç, açılış konuşmasını yaparken çalıştayda verilecek kararlara saygı duyulacağını, önerilerin en kısa zamanda hayata geçirileceğini söyledi.? 

Ve hakikaten, YÖK Genel Kurulu, çalıştay raporundaki tavsiyeleri aynı ay içinde görüşüp karara bağladı.* Kararda, taşeron şirkette çalışanlar dahil üniversite personelinin eğitilmesi, tacize uğrayan öğrencilere psikolojik destek verilmesi, kampüslerin aydınlatılması gibi somut adımlar içeren maddeler vardı. 

Daha sonra bu maddeleri içeren Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi tüm üniversitelere gönderildi. Metinde şöyle deniyordu: 


3 “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite Çalıştayı”, Haberler.com, 7 Mayis 2015, hitps:/4vwww.haberler.com/toplumsal-cinsiyet-esitligine-duyarli-universi- te-7282197-haberi/ (erişim 12 Şubat 2022). 

4 “YÖK'ten Kadın Çalıştayı Kararları”, bianet, 29 Mayıs 2015, hitp//bianet.org/bia- 
net/kadin/164894-yok-ten-kadin-calistayikararlari (erişim 12 Şubat 2022). 

5 “Yükseköğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi”, bianet, 
hups//bianet.org/system/uploads/I/files/attachments/000/002/505/origina/YOK. . 
Tutum, belgesi, X2819629.pdf?1550666976 (erişim 12 Şubat 2022). 
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Bu belge (...) Yükseköğretim Kurulu'nun bütün bileşenlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı olarak hareket edileceğini taahhüt etmektedir. 


YÖK'ün bu kapsamda aldığı önemli kararlardan birisi de üniversitelerde toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin müfredata zorunlu ya da seçmeli olarak eklenmesiydi. Bu, üniversitelerde yüz binlerce gencin bir dönem boyunca bu konuda okuması, düşünmesi, bir şeylerin farkına varması ya da en azından böyle bir perspektifle tanışması açısından mühimdi. Hakkıyla uygulanırsa, önemli bir adım olabilirdi. Gerçi, YÖK tutum belgesine göre, üniversiteler bu dersi müfredata eklemek yerine bilgilendirici çalışmalar da yapabileceklerdi, ama yine de pek çok üniversitede toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin açılması beklenebilirdi. 

2022 yılı itibarıyla, YÖK'ün Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum 
Belgesi'ni yayımlamasının üzerinden yedi yıl geçti. Taahhütler ne ölçüde yerine getirildi, bölümün sonunda aktaracağım. Ancak önce bu tutum belgesi kapsamında Giresun Üniversitesi'nde müfredata eklenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersinin seyrini ayrıntılı olarak anlatmak istiyorum. 

Giresun Üniversitesi, bu dersi tüm bölümlerde zorunlu olarak okutma karan alan ve uygulayan ilk ve tek üniversite oldu. Dersin verilmesi sürecinde yaşananlar, Özgecan Aslan'ın ölümünün ardından kadına şiddet konusunda duyarlılıkla açılmış bir alanın, bir taşra üniversitesinde milliyetçi muhafazakâr erkek egemen zihniyet tarafından nasıl doldurulduğuna ilişkin çarpıcı bir örnek. 


GİRESUN'DA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DERSİ 


Giresun Üniversitesi'nde, kadın rektör Aygün Attar'ın görev yaptığı 2012-2016 döneminde kadın meselesi konusunda kayda değer bir duyarlılık vardı. 

Bunun nasıl bir duyarlılık olduğu tartışılabilir. Zira Attar, kadın hakları diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a destek açıklaması da yapıyordu. Bununla birlikte, Özge- 


6 “Sümeyye Erdoğan'ı hedef alan iddiaya tepkiler”, Haber7, 26 Ağustos 2015, http// 
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can Aslan'ın öldürülmesinin ardından, üniversitede yöneticilerin de katıldığı bir yürüyüş düzenlenmişti. Giresun Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜKAM) 2013 ve 2014'te uluslararası kadın sempozyumları gerçekleştirmiş, UNES-CO'nun (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi ve Kadının Güçlendirilmesi Kürsüsü 2015 yılında bu üniversitede kurulmuştu. Üniversitede, Akademiden Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Destek Toplulugu isimli bir öğrenci topluluğu bile vardı. 

Giresun Üniversitesi, Mayıs 2015'te alınan YÖK kararlarının hemen ardından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersini müfredata koymaya karar verdi. Karara göre, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin tamamı, üniversite eğitimlerinin ilk yılında bu dersi alacaktı. 

Dersin içeriğini Giresun Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜKAM) belirledi ve dersi verecek öğretim elemanlarına üç günlük bir seminer verildi. Seminerde, toplumsal cinsiyet meselesi şiddetten medyaya, aileden dine farklı boyutlarıyla anlatıldı ve ardından 2015-2016 eğitim döneminde ilk dersler başladı.” 


“Bir özgürlük alanı” 


Handan, Giresun Üniversitesi'nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersini veren akademisyenlerden birisi. Sorularımı 2018 yılında e-posta üzerinden yanıtlayan Handan'ın dersle ilgili genel değerlendirmesi şöyle: 


Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersini bir başarı hikâyesi olarak görmüyorum, ama tümüyle bir başarısızlık örneği olarak değerlendirmemi engelleyen kazanımları da sağladı. 


Handan'ın anlattıkları, dersin her şeyden önce öğrencilerin önemli bir yarasına dokunduğunu gösteriyor: 


www.haber7.com/giresun/1525611-sumeyye-erdogani-hedef-alan-iddiaya-tepkiler (erişim 20 Kasım 2019). 

7 “Seminer programı", Giresun Üniversitesi, http:/web3.giresun.edu.tr/fileadmin/ 
basin/dokumar/PROGRAM. jpg (erişim 20 Kasım 2019). 
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Ders işlediğimiz dönem boyunca odam hiç boş kalmadı: Kendi bölümündeki hocasından tacize uğradığını veya daha öncesinde taciz yaşadığını söyleyen; doğu ve güneydoğu illerinde yaşadıkları zorlukları anlatan; aile yapısından şikâyetçi olan; yurtta yaşadığı sorunları anlatan öğrencilerimiz ve hatta gay olduğunu ve kimseye söylemediğini, aksi takdirde okulun baskıcı havasından dolayı sorun yaşayacağını söyleyen öğrencim... 


Handan'ın odasını dolduranlar arasında sadece dersi alıp der- dini anlatmak isteyenler değil, dersi duyup onunla tanışmak isteyenler de vardı. Derse ilgi yoğundu. Bu ilgiyi karşılamak için, dersi alamayan üst sınıftaki öğrenciler için seminer verilmesi bile düşünüldü. Bu düşünce hayata geçirilemedi ama Handan dersi alan bazı öğrencilerin hayatında yeni ufuklar açıldığını söylüyor: 


Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersi ile yüzlerce öğrenciye ulaşıp kendimize ve öğrencilere belli oranda bir özgürlük alanı açabiliyorduk. Halen birçok öğrencim dersten edindiği feminist bakışla hayatı yeniden değerlendirdiğini özgüvenle anlatıyor ya da anlattıklarını başka yerlerde başka kişilerden duyuyorum. 


Ders, bazı öğretim elemanlarının hayatında da bir pencere açtı. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersini verecekler için düzenlenen seminerler sayesinde, bazı akademisyenler bu alanla ilgilenmeye ve okumalar yapmaya başladılar. Handan, seminerleri şöyle anlatıyor: 


Hatta seminerler, sanki bir bilinç yükseltme grubu gibi olmuştu. 
Öyle güzel bir atmosfer vardı, öyle güzel tartışmalar yapmıştık ki halen hatırlıyorum. İnsanlara özgürce konuşacakları bir alan açınca, bir müddet sonra çekinmeden deneyimlerini paylaşmaya ve eleştirel olmaya başlıyorlardı. Biz de göreceli de olsa böyle özgürlükçü bir havayı yakalayabilmiştik. 


Handan'a göre müfredatta böyle bir dersin yer alması önemli imkânlar sağlıyor: 


Bütün zorluklarına rağmen, yüzlerce öğrenciye verdiğim bu dersi, okul ile toplumsal değişim arasındaki bağlantıyı sağlayacak bir 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araç olarak görüyorum. Özellikle taşra üniversitelerinde eleştirel ve feminist pedagojik bir formasyonla verilirse okul ve eğitim, “yapılandıran” özelliğinin yanı sıra “dönüştüren” bir özelliğe de sahip olacaktır. 


Kuşkulu bakışlar ve tehditler 


Bunlar dersle ilgili söylenebilecek olumlu noktalar; meselenin bir de zorluklarla örülü kısmı var: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersi erkek egemen kültürün koyulaştığı taşrada, bu kültürü mesele etmeden onun içine yerleşen ve onu yeniden üreten bir üniversitede veriliyordu. Handan, öncelikle sınıfta toplumsal cinsiyet meselesini tartışmaya açmanın zorluklarından bahsediyor: 


Kırsal kökenli ve alt sınıftan öğrencilerin ağırlıklı olarak bulunduğu bir taşra üniversitesinde, ataerkil sistemi yeniden üreten aile kültür, namus, heteroseksüellik, kadınlık ve erkeklik gibi kavramlan ve arkasında yatan iktidar ilişkilerini sorgulamaya ve tartışmaya açmak belli zorlukları da beraberinde getirdi. 

(...) Bu dersi anlatırken, din benim için bir mesele olarak belirdi. 
Derse girmeden önce karşılaşacağım en büyük zorluğun bu olacağını biliyordum. Derste dinle ilgili olarak beni sıkıştıran veya zorlayan bir tutum sergileyen olmamakla birlikte (bunda benim hümanist ve kapsayıcı tutumumun etkisi vardı) sorgulayıcı ve kuşkulu bakışlara maruz kaldım. Semavi dinlerin, özelikle de İslâm dininin feminizme bakışını soran öğrenciler oldu. Derste dile getirmeyenler de verdiğim değerlendirme formuna eleştirilerini yazmışlardı. 


Esas mesele ise bazı yönetici ve akademisyenlerin derse ilişkin tutumuydu: 


» « 


Taşra kültürü içinde bu ders, “kültürü bozan”, “toplum/aile düzenine aykırı” vb. eleştirilerle reddedildi. Okuldaki kimi hocalara göre kadın ile erkek zaten eşitsiz bir konumda olmalıdır. Dolayısıyla son noktayı koyınuş oluyorlardı. 


Handan, diğer akademisyenler tarafından “Derste feminizm anlatıyor,” diye eleştirildiğini, aynca bir erkek hoca tarafından “Derste LGBT anlatıyormuşsunuz, ayağınızı denk alın,” diye tehdit edildiğini aktarıyor. Sonunda vardığı noktayı ise şöyle ifade ediyor: 


Dersi verirken, “Dersin niteliğini nasıl artırırım?” veya “Dersi daha zevkli hale getirmek için nasıl materyaller kullanır ve yöntemler uygularım?” gibi sorulara kafa yormaktan ziyade “Nasıl daha temkinli anlatmalıyım?” korkusu yaşamak beni yordu. 

Varoluş mücadelesi verirken, eğitimin nasıl daha iyi olacağı sorusu gerçekten anlamsızlaşıyor. 


Dersi herhangi bir bölümden isteyen öğretim elemanı verebiliyordu. Handan'a göre bu kişiler arasında toplumsal cinsiyet eşitliğini hiç önemsemeyenler; dersi sadece gelir kaynağı olarak görenler; dersi Türk Dili veya İnkılap Tarihi gibi “öğrencilerin not yükselteceği önemsiz ders” kategorisine yerleştirenler; derse bir defa girip dönem sonunda öğrencilerin yaptığı ödevleri toplayanlar vardı. Handan, “Hocalar, dersi istemedikleri için dersle ilgili her türden dışlayıcı ve küçümseyici bakışlarını öğrencilere yansıtıyorlardı,” diyor. Bazı öğretim elemanları ise toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışına temelden karşı çıkıyorlar ve dersi amacından tamamen farklı bir şekilde veriyorlardı: 


Eşitlik fikrine inanmayanlar bu dersi kendi hayat görüşlerine göre anlattılar. Böylece toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarının bir dili, metodolojisi ve literatürü olduğu gerçeğini yok saydılar. 


Toplumsal cinsiyetin alanı küçülüyor 


Muhalefet edenlerin çabaları sonucunda, ilk yılın sonunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersi toptan kaldırılmadı ancak alanı önemli ölçüde daraltıldı. Bu arada kadın rektör Aygün Attar gitmiş, yerine Cevdet Coşkun atanmıştı. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersi 2016-2017 döneminde üç dersten oluşan bir “seçmeli ders” paketinin parçası haline getirildi. Bu paketteki diğer iki ders, büyük ölçüde milliyetçi muhafazakâr bir yaklaşımla hazırlanmıştı. 
Pakette Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'nin yanına konulan birinci ders Kadın ve Aile Hayatı'ydı. Derste okutulmak üzere hazırlanan 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kitapta, kadının nasıl örtünmesi gerektiğini, neden mirastan erkegin yarısı kadar pay alması gerektiğini anlatan makaleler vardı.9 

Pakete konulan diğer ders ise kadın meselesiyle hiç alakası olmayan İş Ahlâkı ve Değerler Eğitimi oldu. Bu ders için hazırlanan kitapta da faizin haram, şehitliğin milli değer, yılbaşı eğlencesinin dinimize aykırı olduğunu söyleyen makaleler vardı? 

Seçmeli ders bugün Türkiye'deki pek çok taşra üniversitesinde “öğrencilerin seçtiği ders” değil, “yöneticiler tarafından zorunlu olarak almaları için önlerine konulan ders” anlamına geliyor. Giresun Üniversitesi'nde de öğrenciler, çoğunlukla bölüm yöneticisi hangi dersi isterse onu seçmeli olarak alıyor. Giresun Üniversitesi'nde bazı bölümlerde hâlâ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersi okutuluyor ama pek çok bölümde diğer iki dersten birisi programa alınıyor. 

Dahası, 2016-2017 öğretim yılında, internet sitesinde yapılan duyuruya göre Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun üç bölümünde kadın öğrencilere Kadın ve Aile Hayatı dersi, erkek öğrencilere ise İş Ahlâkı ve Değerler Eğitimi dersi verildi. Bu planlamayı yapanlar belli ki “Kadınlar aile hayatını, erkekler iş hayatını öğrensin,” diye düşünüyordu, ne de olsa kadının yeri aile, erkeğin yeri ise iş hayatıydı! Bu, toplumsal cinsiyet eşitliği için çıkılan yolda, eşitlik anlayışıyla taban tabana zıt uygulamalardan sadece birisiydi. 


İlahiyat hocalarının semineri 


Buarada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersini verecek akademisyenler için düzenlenen Handan'ın “bilinç yükseltme grubu gibi” dedigi, diğer akademisyenlerin de ufkunu açan seminerler sadece iki yıl yapılabildi. Yıl 2017 olduğunda, bu ders için yapılan seminerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan iki bürokrat gelip akademisyenlere bakanlığın çalışmalarını anlattı.“ 


8 Nazım Elmas (ed.), Kadın ve Aile Hayatı, Pegem Akademi, Ankara, 2017. 

9 Mustafa Çakmak (ed.), iş Ahlâkı ve Değerler, Pegem Akademi, Ankara, 2017. 

10 “Eğitim semineri sona erdi”, Gükam, 15 Eylül 2017, arşivlenmiş kopya, https:// 
web.archive.org/web/20200516022835/http://gukam.giresun.edu.tr/index.php? 
id-300&x0x. ttnewsjtt news)-190&X. tinews(backPid|-190&zcHash-e07672bed0. 
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Kadın ve Aile Hayatı ile İş Ahlâkı ve Değerler Eğitimi derslerini verecek akademisyenlere ise o dersler için hazırlanan kitapların yazarları sunum yaptı. Bu yazarların çoğu erkekti, bazıları İslâmi İlimler Fakültesi'ndendi, makalelerin önemli kısmına milliyetçi, muhafazakâr erkek egemen bakış hâkimdi. 

Yani dersin verildiği ilk yıl, toplumsal cinsiyet alanında çalışan bir akademisyen, İslâmi İlimler Fakültesi'nden bir öğretim elemanını ve onun kanalıyla İslâmi İlimler Fakültesi'ndeki öğrencileri bu alandaki kavramlarla tanıştırma imkânına sahipti. Ancak, 
2017 yılı itibarıyla, süreç tam aksi yönde işlemeye başlamıştı. İslâmi İlimler Fakültesi'nden bir akademisyen, sosyoloji yada mühendislik bölümlerindeki öğretim elemanlarına aile ve iş hayatının nasıl dine göre düzenleneceğini anlatan seminer veriyor, onlar da gidip bunları öğrencilere anlatıyordu. 

Kadın ve Aile Hayatı ve İş Ahlâkı ve Değerler Eğitimi derslerinde okutulmak üzere hazırlanan kitapların içeriği, durumun vahametini çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Üniversitede derslerde neler anlatıldığını, meselelerin nasıl din ve milliyetçilik soslarına bulandığını gösteren önemli örnekler olduğu için bu kitapları ayrıntılı bir şekilde aktarmak istiyorum. 


KADIN VE AİLE HAYATI 


“Peygamberin annesi, iffet abidesi” 


O, Habibullah'ın (S.A.V.) annesi Amine, sevgili eşi ve ilk dayanağı Hatice, kâinatın iffet abidesi Meryem'dir, O, gül bahçesinde devşirilen gül ağacının kokusu hiç gitmeyen nadide yaprağı, insanoğlunun ilk öğretmenidir. Ve O, Yüce Yaratıcının (C.C.) bizlere emaneti, “canan”dan önce gelen “can”ımız, kimselere benzetemediğimiz her dem kendi kalabilmeyi başarabilmiş herkesin kimsesidir.!! 


Kadın ve Aile Hayatı kitabının önsözünde yer alıyor bu cümleler. 
Dönemin rektörü Prof. Cevdet Coşkun tarafından yazılmış. Ön- 


11 Cevdet Coşkun, “Ön Söz", Kadın ve Aile Hayatı, ed. Nazım Elmas, Pegem Akademi, 
Ankara, 2017, s. iii. 
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sözde kadından, “peygamberin annesi”, “iffet abidesi”, “kokusu hiç gitmeyen nadide yaprak” diye bahsediliyor ama önsözün hiçbir yerinde kadının uğradığı şiddetten, kadın haklarından, erkek egemen sistemden bahsedilmiyor. 

Cevdet Coşkun son derece garip ifadeler de kullanıyor önsözde. 
Örneğin, “Erkek, kadının eksik kalan yanıdır” veciz sözünü dudaklarımız ile terennüm etme hazzı”ndan bahsediyor. 

Tüm bu ağdalı ve tuhaf sözlerin arasında Kadın ve Aile Hayatı dersinin ana yaklaşımını yansıtan bazı ifadeler de var: 


O halde kadındır bir ailenin mihenk taşı ve insanın prototipi olan çocuğun hayattaki ilk öğretmeni.'? 


Kadını bağımsız bir birey olarak değil de “ailenin mihenk taşı”, “çocuğun annesi” olduğu için önemli gören bakış açısı kitaptaki pek çok makalede hâkim. Kitapta, toplumsal cinsiyet alanında çalışmış akademisyenlerin makaleleri de var, ancak bunlar çogunluğu oluşturmuyor ve bu perspektifle taban tabana zıt metinlerle yan yana duruyor. 


Müslüman gencin evlilik rehberi 


Kadın ve Aile Hayatı kitabındaki en çarpıcı makalelerden birisi, “İslâm Dininin Kadına ve Aileye Bakışı” başlıklı makale.'? Yazarı, İslâmi İlimler Fakültesi'nden doktor öğretim üyesi Mustafa Tuncer. 
Tuncer'in doktora tezinin başlığı “Kur'an'da Cin ve Şeytan”. 

Makale İslâm'a göre kadının ve ailenin nasıl olması gerektiğini anlatıyor, yer yer “Müslüman Gencin Evlilik Rehberi”ni çağrıştırıyor. Yazar makaleyi okuyan erkek öğrencilere evlenecekleri kadın konusunda şu öğüdü veriyor: 


Kurulacak aile yuvasının mutlu bir şekilde sürdürülebilmesi için Hz. Muhammed (sav)'in eş seçimi konusunda “Kadın dört haslet için evlenilir; malı, soyu, güzelliği ve dini. Sen dindar olanı tercih 


12 Coşkun, iii. 
13 Mustafa Tuncer, “İslâm Dininin Kadına ve Aileye Bakışı”, Kadın ve Aile Hayatı, ed. 
Nazım Elmas, Pegem Akademi, Ankara, 2017, s. 57-87. 
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et, mesut olursun” şeklindeki tavsiyelerine uygun hareket edilmelidir. '? 


Makalenin “Tesettür ve iffet” başlıklı bölümünde anlatılanlara göre kadının örtünmesi bir zorunluluk: 


Tesettürün zorunluluğunu Yüce Allah şu şekilde ifade etmektedir: Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine (kadar) örtsünler.'"” 


Makaleye göre kadın mirastan yarı pay almalı. Yazar nedenini şöyle açıklıyor: 


Kadın ve erkeğe mirastan aynı oranda pay verildiği takdirde, hisseleri aynı olduğu halde erkek ailenin geçimini sağlarken, kadının ise bu konuda bir sorumluluğunun olmaması nedeniyle denge erkek aleyhine bozulmuş olacaktır ki bu durum erkeğe haksızlık edilmesi anlamına gelecektir. Bu itibarla kadına erkeğin yarı oranında mirasın verilecek olması aslında adaletin sağlanmasını temin edecektir. 6 


Makalenin aile reisliğiyle ilgili bölümünde yazılanlar şöyle: 


Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Islam'da kocanın izni olmadan karısının çalışması caiz değildir. (...) Aile disiplini, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanırsa da haklara saygı göstermeyen, sınırlan aşan, kafasını eseni yapmaya kalkışan aile fertlerine dur diyecek birisine ihtiyaç vardır.” 


“Kadın boşanmamalı, çünkü...” 


Kitaptaki “Boşanma ve Nedenleri” başlıklı makale ise sosyoloji bölümü doktor öğretim üyesi Hayrettin Karadeniz tarafından kaleme 


14 Tuncer, s. 59. 
15 Tuncer, s. 60-61. 
16 Tuncer,s. 71. 
17 Tuncer,s. 67. 
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alınmış. Karadeniz, ilahiyat kökenli bir akademisyen. 

Yazar, makalenin giriş kısmında —neyse ki- “Kadının köle gibi her daim fiziksel şiddete maruz kalması da hoş değildir,” diyor ve bu durumda boşanmanın zaruret olduğunu söylüyor ancak makalenin geri kalan kısmı kadınların neden boşanmaması gerektigi üzerine. 

Karadeniz'in boşanmaya karşı çıkmasının sebeplerinden birisi, bunun çocuklar üzerindeki etkisi: 


Bu tür çocuklarda zamanla alkol ve uyuşturucu kullanımı, eşcinsellik gibi sosyolojide 'sapma' diye ifade edilen yanlış tutum ve davranışlara eğilim gösterme olasılığı normal bireylere göre daha fazla olabilmektedir. "° 


Peki, Karadeniz bu savını, yani boşanan çiftlerin çocuklarının daha çok içki içmeye, daha çok eşcinselliğe meylettiklerini neye dayandırıyor? Hiçbir şeye! Kendisinin bu konuda bir araştırması yok, başka herhangi bir makaleye de referansı da yok. Bu arada, Karadeniz, eşcinsellik için “Sosyolojide ‘sapma’ diye ifade edilen yanlış tutum,” diyor. Hangi sosyoloji metninde böyle denmiş, söylemiyor! Bu kişi sosyoloji bölümünde öğretim üyesi, bilimselligi hiçe sayan bu cümle “akademik” bir kitapta basılıyor ve öğrencilere ders diye okutuluyor. 

Yazar, boşanmanın olumsuz yanlarını anlatırken, öldürülen kadınlar arasında boşanan ya da boşanmakta olan kadınların olduğunu belirterek şöyle diyor:?* 


Dolayısıyla cinayete kurban giden bu kadınlar, hâlihazırdaki eşleri veya eski eşleri tarafından katledildiklerine bakılırsa, onların başkalarıyla yeni bir evlilik yapmalarına eski kocalarının tahammül edemedikleri söylenebilir. Dolayısıyla katledilen kadınların bir kısmının boşanma hadisesiyle ilişkisi vardır, yahut boşanma nedeniyle katledilmektedir. 


18 Hayrettin Karadeniz, “Boşanma ve Nedenleri”, Kadın ve Aile Hayatı, ed. Nazım Elmas, Pegem Akademi, Ankara, 2017, s. 181-220. 


19 Karadeniz, s. 183. 
20 Karadeniz, s. 200. 
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Yani doktor öğretim üyesi Karadeniz, boşanmanın girişiminin ölümle bile sonuçlanabileceğini söylüyor. Ve şu çıkarımı yapıyor: 


Görüldüğü gibi evliliğinde yaşadığı sorunlara, boşanarak daha iyi bir yaşamı düşleyen kadın yeni sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.2' 


“Erkeklere hoşgörü gösterilmesi gerekir” 


Yazar, boşanmayı önlemek için bir dizi öneri de getiriyor. Bunlardan birisi resmi nikâhın yanında dini nikâh kıyılması: 


Sadece resmi nikah yapanlar ve sadece dini nikah yapanların boşanma düzeyi daha fazladır. Bu sonuca göre (...) hem resmi hem de dini nikahın beraberce yapılması önerilebilir. 


Karadeniz'in bir önerisi de kadınların eşlerine hoşgörülü davranması: 


Erkekler hoşgörü gösterilmesi gereken hataları daha fazla yaparlar. (...) Dolayısıyla kadınlar evlilik hayatında eşlerine toleranslı olduklarında ailede mutluluk kapıları açık kalacaktır.? 


Hem Mustafa Tuncer'in makalesi hem de kitaptaki başka bazı makaleler buna benzer muhafazakâr ve erkek egemen dünya görüşünün tezahürü olan, bilimsellikle ilgisi olmayan bu tür cümlelerle dolu. 


Orhun Anıtları'nda Türk kadını 


Giresun Üniversitesi'nde kadını kendi ideolojilerine göre belirli kalıplar içine koymaya çalışanlar sadece muhafazakârlar değil. 
Milliyetçiler de kadını kendilerine göre bir çerçeveye oturtuyor ve gençlerin önüne, “Orta Asya Türk tipi kadın ve aile” modelini koyuyorlar. 


21 Karadeniz, s. 201. 
22 Karadeniz, s. 211. 
23 Karadeniz, s. 216. 
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Kadın ve Aile Hayatı ders kitabındaki “Toplumsal Bir Kurum Olarak Aile” başlıklı makale Orhun Anıtları'ndan bir epigrafla başlıyor:2* 


Üstte mavi gök, altta yağız yer kılındıkta, ikisi arasında insanoğlu kılınmış. 

İnsanoğlu üzerine atam Bumin Kağan oturmuş. 

Türk bodunu yok olmasın diye, halk olsun diye, babam İlteriş Kağan annem İlbilge Hatun'u göğün tepesinden tutup yukan kaldırmış. 


Makaleyi yazan sosyoloji bölümünde görevli doktor öğretim üyesi Adem Gürler bu pasajı Türklerde kadına verilen değerin bir göstergesi olarak sunuyor, “Aileye, Türkler gibi önem veren müstesna milletler oldukça azdır,” diyor. 

Yazara göre Türk toplumu zaten kadına değer veren bir mirasa sahip, tarih boyunca kadın ve erkeği Batı'daki gibi polarize etmemiş, o nedenle aile eşitlik perspektifinden değerlendirilmemeli: 


Ailenin eşitlikten ziyade birliktelik olarak değerlendirilmesi kültürümüzün cinsler arasında kadim zamanlardan bu yana oluşturduğu dayanışma ruhuna daha uygundur. 


İŞ AHLÂKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ 


iş Ahlâkı ve Değerler Eğitimi dersi, Giresun Üniversitesi'nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersine alternatif olarak konulmuş diğer seçmeli ders. Bu ders için hazırlanan İş Ahlâkı ve Değerler Eğitimi isimli kitabın editörü, İslâmi İlimler Fakültesi'nden doçent öğretim üyesi Mustafa Çakmak. Kitaptaki 12 makaleden beşinin yazan da aynı fakülteden. 


24 AdemGürler, “Toplumsal Bir Kurum Olarak Aile”, Kadın ve Aile Hayatı, ed. Nazım 
Elmas, Pegem Akademi, Ankara, 2017, s. 5. 


25 Gürler,s. 17. 
26 Gürler,s. 14. 
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“İslâm ahlâkı çünkü...” 


Kitapta “İş Ahlâkı” başlıklı makalede, bu ahlâkın kaynağının din olması gerektiği savunuluyor:?” 


İş ahlâkında belirleyici olan önemli bir nokta bu ahlâkın kaynagıdır. Eğer bu ahlâkın ilkeleri din gibi bir üst kurum tarafından oluşturulduysa bu ilkelere aynı dinin bağlılarının uyması daha kolaydır. (...) beşeri ve dünyevi çıkarların ötesini de dikkate alan bir iş ahlâkının çalışma ortamında hem başarıyı, hem verimi, hem de mutluluğu beraberinde getireceği açıktır. 


Farklı makalelerde, İslâm ahlâkının ne kadar güzel bir ahlâk ol- 


duğu dile getiriliyor. 


27 


28 
29 


30 
31 
32 


İslam Ahlâkı diğer yararlarına ek olarak bireyin zihin dünyasını inşa etmeyi, psikolojisini ıslah edip disipline etmeyi amaçlar. 

İslam ahlâkı bütün ahlâk problemlerine cevap veren, hayata dönük her problemi çözümleyen geniş ve cihan şümul bir ahlâki sistemdir. Kainatta şimdiye kadar bu kadar geniş ve büyük bir ahlâk sistemi görülmemiştir ve görülmeyecektir.2” 


Kitapta İslâm'a göre iş hayatının kaideleri de anlatılıyor: 


e Tarafların rızasına dayansa bile faiz, rüşvet, stokçuluk, insanları aldatma, hırsızlığın her türü vb. davranışlar gayri ahlâki davranışlardır.? 

e Ahlâki olan, ödemelerin işçinin teri soğumadan yapılmasıdır.” 

e İslam'a göre çalışmanın kendisi ibadettir. İbadet kavramının en geniş tarifinin içine yararlı her iş te girer.” 


Kamil Ruhi Albayrak, “iş Ahlâkı”, iş Ahlakı ve Değerler, ed. Mustafa Çakmak, Pe- 


gem Akademi, Ankara, 2017, s. 37. 

Albayrak, s. 59. 

Mustafa Şanal, “Geleneksel Ahlâk Anlayışı ve Bu Anlayışa Etki Eden Din Kurumları”, İş Ahlâkı ve Değerler, ed. Mustafa Çakmak, Pegem Akademi, Ankara, 2017, s. 
67. 


Albayrak, “İş Ahlâkı", s. 61. 
Albayrak, s. 62. 
Albayrak, s. 62. 
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Bu arada tıpkı kadınla ilgili makalelerde olduğu gibi, İş Ahlâkı konusunda da sadece İslâm değil aynı zamanda Türklük allanıp pullanıyor: 


Anglo-Saksonlar iktisatta, Almanlar Musiki ve felsefede, Türkler ise “Ahlâk”ta en yüksek seviyelere ulaşmıştır. İşte bu noktada Türk tarihi baştan aşağı faziletler ve ahlâki mükemmellikler ile dolu bir tarih olduğu görülecektir.?? 


Kıymeti kendinden menkul değerler 


Iş Ahlâkı ve Değerler Eğitimi kitabının ikinci bölümü ise değerler eğitimiyle ilgili makalelere ayrılmış. Bu makaleler, son yıllarda anaokulundan itibaren tüm eğitim sistemine giren bu kavramın içinin nasıl doldurulduğunu göstermesi açısından önemli. 

Örneğin “Milli ve Manevi Değerlerimiz” makalesinde, kimin neye göre belirlediği belli olmayan, kıymeti kendinden menkul degerler sıralanıyor. 

Makaleye göre, milletimizin 13 milli değeri, 17 manevi değeri var. 


Milli değerlerimiz 

Milli şuur 

Vatan ve millet sevgisi 
İstiklal Marşı'na saygı 
Türk bayrağına saygı 
Türkçeyi doğru kullanmak 
Tarihi mirasa duyarlılık 
Kültürel mirasa duyarlılık 
Türk büyüklerine saygı 
Şehitlik ve gazilik 

Aile kurumuna önem vermek 
Dayanışma 


33 Şanal, “Geleneksel Ahlâk Anlayışı”, s. 65. 
34 Recep Yağcı, “Milli ve Manevi Değerlerimiz", İş Ahlâkı ve Değerler, ed. Mustafa 
Çakmak, Pegem Akademi, Ankara, 2017, s. 309-340. 
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e Misafirperverlik e Milli bayramlarımız 


Manevi değerlerimiz 

e Allah'ı tanımak ve sevmek e İlme ve âlime değer vermek 
Dürüst ve doğru olmak 
Adaletli olmak 

e Emaneti korumak 

e Sabırlı olmak 

e Affedici olmak 

e Cömertolmak 

e Yardımsever olmak 

e Merhametli olmak 

e İffetli olmak 

e Kanaatkâr olmak 

e Hoşgörülü olmak 

e Alçakgönüllü olmak 

e Temiz olmak 

e Sözünde durmak 

e Edep ve hayâ sahibi olmak 


Bu milli ve manevi değerler neye göre belirlenmiş, kime göre milli, kime göre manevi, bilmiyoruz. Yazar, herhangi bir bilimsel araştırmaya atıfta bulunma gereği duymamış. 

Üstelik her bir değeri de kendisine göre yorumlamış. Örneğin, yazara göre “Türkçe'yi doğru kullanmak” milli değerinin de Allah'a bağlanan bir tarafı var. “Nitekim Yüce Allah (c.c.) Kur'an-ı Kerim'de dilimizi kötü sözlerden korumamız istemekte.” 

“Kültürel mirasa duyarlılık” milli değerini anlatırken ise yılbaşı eğlencelerinin kültürel mirasımıza aykın olduğunu iddia ediyor:? 


Mesela, içkinin ve israfın zirveye çıktığı yılbaşı eğlenceleri kendi 

kültürümüzün bir ürünü değildir. Bu tür eğlencelerde hem bedenimizi yıpratan hem de toplumsal bütünlüğümüzü bozan alkollü içecekler çokça içilmekte, harcamalar israf boyutunu aşmakta 
35 Yağcı, 316. 


36 Yağcı,317. 
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ve kumar gibi aramıza düşmanlık sokan oyunlar oynanmaktadır. 
Oysaki bu gibi şeyler kültürel mirasımıza ve dini inançlarımıza tümüyle aykırı şeylerdir. 


GİRESUN'DA GELİNEN NOKTA 


Türkiye tarihinde kadına karşı şiddet konusunda, toplumun en net tepki koyduğu olay, muhtemelen 2015 yılında üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesi olayıydı. YÖK de bu süreçte “etkin ve sonuç üretici” adımlar atacağını açıklamıştı. 

Atılan adımların en önemlisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersiyle ilgili Giresun Üniversitesi'nde gelinen nokta bu: Bazı bölümlerde dersi hâlâ, eşitlik perspektifiyle anlatan akademisyenler var ama seçmeli dersler paketine onun alternatifi olarak konulan Kadın ve Aile Hayatı dersinde öğrencilere tesettürün bir zorunluluk olduğu, kadının kocasından izin almadan çalışmasının caiz olmadığı, boşanmak isterse çocuğunun eşcinsel olabileceği anlatılıyor. Kadına şiddeti üreten erkek egemen sistem meşrulaştırılarak öğrencilere aktarılıyor, böylece pekiştiriliyor. 

Üstelik, seçmeli paketine konulan diğer altematif ders iş Ahlâkı ve Değerler Eğitimi'yle de milliyetçi ve muhafazakâr hocaların kendi perspektiflerinden öğrencilere “hayat bilgisi” dersi vermesi için açılan alan genişletiliyor. 

Altını çizmek gerekir; “Yılbaşı eğlenceleri kültürel mirasımıza aykırı”, “Kadının dindar olanıyla evlenin” gibi, neyin doğru neyin yanlış olduğuna, nasıl yaşanması gerektiğine dair tüm bu telkinler, Kuran kursundaki çocuklara değil, eleştirel düşünmenin teşvik edilmesi gereken üniversitede yapılıyor. Milliyetçi ve muhafazakâr ideolojilerin dogmaları, öğrencilerin önüne evrensel akademik bilgi diye konuyor. 

Üniversite öğrencisine nasıl ilkokul çocuğu muamelesi yapıldığını göstermesi açısından “Milli ve Manevi Değerlerimiz” makalesindeki bir okuma parçası da iyi bir örnek. Bu okuma parçasını kitaptaki çerçeveli ve italik yazılı formatıyla aktarıyorum:” 


37 Yağcı,s.311. 
196 


Okuma Parçası: 


SU, ATEŞ ve Ahlâk 

Su, ateş ve ahlâk dostluk kurmuşlar. 
Bir gün ormanda dolaşmaya çıkmışlar 

Orman çok büyük ve karmaşıkmış. 

C...) 
Her türlü ihtimale karşı birbirlerini kaybederlerse, nasıl bulacaklarını düşünmeye başlamışlar. 
Ateş ve ahlâk suya sormuş: - “Kaybolursan seni nasıl bulacağız?” 
Su cevaplamış: - “Nerede bir şırıltı duyarsanız ben oradayım,” demiş. 


Sıra ateşe gelmiş. 
Su: - Seni yitirirsek ne yapalım?” di ye sormuş. 
Ateş: - “Duman gördüğünüz yerde ben varım,” cevabını vermiş. 
Sıra ahlâka gelince cevabı şu olmuş: 


“Beni asla kaybetmeyin; eğer kaybederseniz, bir daha asla bulamazsınız!” 


İşte üniversitede ahlâkla ilgili okutulan metin bu. Tam yükseköğretim seviyesine uygun (!) bir ahlâk felsefesi metni... 

Bu arada Giresun Üniversitesi'nde UNESCO'nun Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi ve Kadının Güçlendirilmesi Kürsüsü'nün varlığını sürdürdüğüne dair bir emare yok. Kadın çalışmalarıyla ilgili merkezin ismine diğer pek çok üniversitedeki gibi aile eklenerek Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne dönüştürülmüş, faaliyetleri son derece cılız. Öğrenci toplulukları arasında Akademiden Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Destek Topluluğu'nun yerini Genç KADEM almış. (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızının yönetiminde yer aldığı KADEM [Kadın ve Demokrasi Vakfı) üniversitelerde Genç KADEM toplulukları kuruyor.) Özetle, Giresun Üniversitesi'nde kadına şiddetle mücadele için açılan alanda hâlâ gayret gösteren akademisyenler var. Öte yanda kadına muhafazakâr ya da milliyetçi bakış üniversitenin genelinde hâkimiyetini gittikçe artıyor. 
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DİĞER ÜNİVERSİTELERDE NE OLDU? 


Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından YÖK'ün aldığı kararı takiben, diğer üniversitelerde neler yapıldığına bakacak olursak, tablo yine karanlık. 

2015 yılında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi oluşturulurken, alınan kararların uygulanmasına ilişkin herhangi bir izleme mekanizması oluşturulmadı. Bu nedenle, kararların hangi üniversitede ne ölçüde uygulandığını takip etmek mümkün değil. 

YÖK bünyesinde tutum belgesini açıklamasıyla birlikte Akademide Kadın Çalışmaları Birimi kurulmuştu. Bu birimin 2017 yılında yaptığı bir toplantıdan benim çıkardığım notlara göre, Giresun Üniversitesi'nin yanı sıra üç üniversitede, Dokuz Eylül Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi'nde toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili dersler kondu. Bu dersler bugün hâlâ veriliyor mu, hangi bölümlerde nasıl veriliyor, bu konuda bir bilgi yok. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi'nde toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili eylem planı, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ise politika belgesi hazırlandı ancak bunların ne derece hayata geçtiğiyle ilgili bir bilgi de yok. 

Bu arada YÖK bünyesinde kurulan Akademide Kadın Çalışmaları Birimi de 2022 yılı itibarıyla artık neredeyse sadece kâğıt üzerinde. İnternet sayfasına nadiren bir haber ya da duyuru giriliyor. 
“Projeler” sayfası bomboş duruyor. İletişim için verilen e-posta adresine yazılan mesajlara kimse yanıt vermiyor. 


Kadın araştırma merkezine sulak alan uzmanı 


Kadına şiddetin önlenmesi için okulların aydınlatılması, personelin eğitilmesi, taciz görene psikolojik destek sağlanması gibi meseleler şimdiye kadar ne izlendi ne teşvik edildi; artık bahisleri bile geçmiyor. 

Yalnızca 8 Martlarda bazı üniversitelerde, bazı akademisyenlerin kişisel inisiyatifiyle kadın konusunda toplumsal cinsiyet perspektifiyle bazı etkinlikler düzenleniyor. Ancak onlara milliyetçi ve muhafazakâr bakış açısıyla yapılan pek çok etkinlik de eşlik ediyor. Örneğin Giresun Üniversitesi'nde 2017 yılında yapılan 8 Mart etkinliğinde müftü konuşmuştu. 2021 yılında Giresun Üniversitesi Rektörü Yılmaz Can da yayımladığı mesajda “Dinimizde 'cennet anaların ayakları altındadır’ anlayışı kadın haklarına bakışı müthiş bir şekilde özetlemekte,” diyordu.3* 

Bu arada pek çok üniversitede isimlerine “aile” kelimesi eklenen kadın çalışmaları araştırma ve uygulama merkezlerinin çoğu sadece bir isim olarak varlığını sürdürüyor. Faaliyet yaptıklarında kadının aile içindeki rolünü vurgulamaları yüksek ihtimal. 2018 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre bu merkezlerinin önemli bir kısmı bu alanla uzaktan yakından alakası olmayan müdürler tarafından yönetiliyor. Bazı müdürlerin çalışma alanları şöyle: islâm Tarihi, Güney Kafkasya, Çağatay Türkçesi, sulak alanlar, markalaşma, biyoteknoloji.“ Bu merkezlerden bazıları konferans, seminer gibi etkinler düzenliyor ama çoğunluğunda herhangi bir araştırma yapılmıyor. 


“Toplumsal cinsiyet” yasaklı kelime 


Tüm bunlara bakınca, büyük bir enerjiyle başlayan Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite hamlesinin birkaç yılda sönümlendiği, hemen her şeyin kâğıt üzerinde kaldığı söylenebilir. 
Ancak maalesef o kadar bile olmadı, kâğıt üzerinde de kalamadı... 

islâmcı gazete Akit 2019 yılında “Dön bu yanlıştan YÖK” başlıklı bir haber yayımladı.“ Haberin hedefinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) Tutum Belgesi vardı. Akit'e göre bu belgenin amacı “eş- 


38 “Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından Panel “Kadının Değeri...” Giresun Müftülüğü, 9 Mart 2017, https//giresun.diyanet.gov.tr/Sayfalar/contentdetail.aspx?Me nuCategory-Kurumsal&contentid-620 (erişim 12 Şubat 2022). 

39 “Rektörümüzün ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ Mesaj....”, Giresun Üniversitesi, 7 
Mart 2021, https:/www.giresun.edu.tr/tr/news-detail/rektorumuzun-8-mart-dun- ya-kadinlar-gunu-mesaji/2788 (erişim 12 Şubat 2022). 

40 Araştırmaya göre 186 üniversiteden 94'ünde kadın ya da aileyle ilgili araştırma 
merkezi var. 57 merkezden 17'si son beş yılda sadece bir proje gerçekleştirmiş. 
30'u ise hiçbir araştırma yapmamış. Gökhan Savaş vd., “Türkiye'deki Üniversitelerin Kadın Araştırmaları Merkezleri Profili Araştırması", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 17, sayı 68, 2018, s. 1527-1547, https//dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/ issue/39008/390995 (erişim 20 Kasım 2019). 

41 “Dön bu yanlıştan YÖK”, Akit, 11 Şubat 2019, https//www.yeniakit.com.tr/haber/ 
don-bu-yanlistan-yok-607217.html (erişim 12 Şubat 2022). 
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cinselliğe zemin hazırlayan TCE zırvasının üniversitelerin her aşamasına sirayet etmesi”ydi. Akit ve çevresi istediğini aldı. Bu yayınlar üzerine, dönemin YÖK başkanı Yekta Saraç, tutum belgesinden “toplumsal cinsiyet eşitliği” kavramının çıkarılacağını açıkladı:* 


Projenin, toplumsal değerlerimiz ve kabullerimizle mütenasip olmadığı ve toplumca kabul görmediği hususunun göz önünde bulundurulması gereği ortaya çıkmıştır. 

CC.) Bugün itibarıyla Tutum Belgesi'nde, “Toplumsal cinsiyet eşitliği" kavramı çıkarılarak güncelleme yapılmasına ilişkin çalışmalar son aşamasına gelmiş olup yakında üniversitelerimize duyurulacaktır. 


Açıklamanın ardından, tutum belgesi YÖK'ün sitesinden kaldırıldı, herhangi bir güncelleme olmadı ve bir daha hiç konmadı. İnternet sitesinden tutum belgesiyle birlikte, içinde “toplumsal cinsiyet” ifadesi geçen pek çok belge, benim bu bölümde anlattığım sürece dair haberler, açıklamalar kaldırıldı. 

Başka bir deyişle, Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından kadına şiddetin önlenmesi için verilen taahhütler kâğıt üzerinde bile kalmadı, adeta o kâğıtlar yakıldı, birer suç deliliymiş gibi ortadan kaldırıldı. “Toplumsal cinsiyet” adeta yasaklı ve lanetli bir kelimeye dönüştü. 


Ceren Damar ve niceleri 


Türkiye, Özgecan Aslan'ın öldürülmesinden dört yılsonra, 2 Ocak 2019'da başka bir kadın cinayetiyle sarsıldı. Bu kez Çankaya Üniversitesi'nde 27 yaşındaki araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel üniversitede öğrencisi tarafından öldürülmüştü. 

Dönemin YÖK başkanı Yekta Saraç yine “kadına ve çocuğa karşı şiddet”le ilgili açıklamalar yaptı.” Ancak bu kez kadın örgütle- 


42 “YÖK, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesini Sitesinden Kaldırdı", Bianet, 20 
Şubat 2019, hıtps//m.bianet.org/bianet/print/205668-yok-toplumsal-cinsiyet-esit- ligi-tutum-belgesini-sitesinden-kaldirdi (erişim 21 Ağustos 2022). 

43 Abdulkadir Selvi, “Cerenler ölmesin'diye karar alınmış ama uygulanmamış”, Hürriyet, 8 Ocak 2019 http//www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/cerenler-ol- mesin-diye-karar-alinmis-ama-uygulanmamis-41076036 (erişim 12 Şubat 2022). 
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riyle çalıştay düzenlemek yerine İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileriyle bir araya geldi ve meseleyi “Üniversitelerde Huzuru ve Güveni Artırma Toplantısı”nda masaya yatırdı.“ 

Özgecan Aslan'ın öldürülmesinden yedi yıl sonra da Türkiye'de, kadın cinayetleri hız kesmeden sürüyor. Gözlerini üniversite kampüslerine çevirenler hemen görecek ki onlarca genç kadın tehdit ediliyor, tecavüze uğruyor, şiddet görüyor, hiçbir destek mekanizmasının olmadığı kampüslerde şiddete uğrayan kadınlar eğitimlerini yarıda bırakmak, şehri terk etmek zorunda kalıyor, ağır bunalımlar yaşıyor, hatta bazısı intihar ediyor. Ne öğrencileri korumak ne de toplumu dönüştürmek yükseköğretimdeki yöneticilerin meselesi değil artık. Aksine, erkek egemen zihniyetle şekillenmiş üniversitelerde erkeğin egemen, kadının ikincil olduğu düzeni pekiştirmeye yönelik çalışmalar yapılıyor. 


44 “YÖK'te “Üniversitelerde Huzuru ve Güveni Arurma Toplanusı' düzenlendi”, Habertüirk, 15 Ocak 2019, https//www.haberturk.com/yokte-universitelerde-huzuru- ve-guveni-artirına-toplantisi-duzenlendi-2292733 (erişim 12 Şubat 2022). 
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14 


AĞRI'DA KADIN ÖĞRENCİLER: 
ASFALTTA HALAY, KANTİNDE PARAVAN 


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kampüsünde bir pazar akşamı... 
Hava iyice kararmış. Kampüsün büyük bölümü tenha, sadece kampüsün içinden hemen bitişikteki Abdurrahim Avrasi Kız Öğrenci Yurdu'na bağlanan yol hareketli: Bir öğrenci valiziyle yurda doğru ilerliyor. Çoğu başörtülü, bazısı uzun etekli genç kadınlar, üçerli beşerli gruplar halinde sohbet ederek bu yolda yürüyüş yapıyor. Öğrenciler, 2018 yılı Eylül ayının son günlerinde, okula dönüşün tadını çıkarıyorlar. Sokak lambasıyla aydınlatılan bu geniş asfalt yol, sanki sahil kasabasındaki yürüyüş parkuru gibi. Bu arada, yurt kapısından biraz uzak bir noktada, bir erkek ve bir kadın uzunca bir süredir konuşuyor. Muhtemelen erkek, kadın arkadaşını yurda bırakacak, genç çift ayrılmakta zorlanıyor. 

İleriden zılgıt sesleri duyuyorum. Bir sokak lambasının altında beş kadın kendileri söyleyip kendileri halay çekiyor. Yaklaşınca, hemen aralarına katıyorlar beni. Gençlik enerjisi yayılıyor her yana. Onlarda internet yokmuş, benim telefonun internetinden halay havaları bulup hep beraber daireler çiziyoruz asfaltın üzerinde. 

Halaydan sonra ayaküstü sohbet ediyoruz. Genç kadınların dördü komşu illerden, biri ise İstanbul'a göçmüş Şırnaklı bir aileden. 
Hepsi Doğulu. Genel olarak üniversitede okumaktan memnunlar ama üniversitenin verdiği eğitimden hiç memnun değiller. İçlerinden birisi Erasmus öğrenci değişim programıyla Macaristan'a gitmiş. Üniversite sayesinde oralara gidebildiği için mutlu. Ancak oraları gördükten sonra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'yle (Aİ-ÇÜ) ilgili iyiden iyiye dertli. Hepsi sözel bölümlerde okuyorlar. 
Eğitimi sorunca, buralarda hangi öğrenciye dokunsan işittiğin ilk şeyi söylüyorlar: “Hoca sıkıntımız var.” 

Sohbet her ne kadar ayaküstü olsa da halayın verdiği yakınlıktan cesaret alıp merak ettiğim bir mevzuyu açıyorum: Erkekler... 
Amacım, üniversitede kadın-erkek ilişkileri hakkında fikir sahibi olmak. Bu beş kadından hiçbirisinin şimdiye kadar erkek arkadaşı olmamış. Sınıflarındaki erkeklerle konuşuyorlar ama onlara “kardeş gözüyle” bakıyorlar. 


Artık kadın üniversite mezunu daha fazla 


Bu gruptan ayrılıyorum. Kampüsün daha merkezi bölümünde- ki çimenlik alanda bir çardağın altında oturan üç başörtülü kadın var. Onların yanına gidiyorum. Birisi, desenli tülbentinin kenarlarını yanaklarının yanına kıstırmış. Üçü de yurtta kalıyor, akşam hava almak için dışarı çıkmışlar. İstanbul'dan geldiğimi, üniversitelerle ilgili bir araştırma yaptığımı söyleyince, onlar da heyecanla ve merakla beni sohbetlerine katıyorlar. Oturarak konuştuğumuz için, bu kez sohbeti derinleştirme fırsatı bulabiliyorum. 

Bu kadınlar, Ayşe, Fatma ve Hasibe... Hepsi Ağrı'nın ilçelerinden geliyor. 

Ayşe, İslâmi İlimler Fakültesi'nde okuyor. Ailesi Ağrı'nın Patnos ilçesinde.' Babası imam, 10 kardeşi daha var. “Hafta sonlarında ailenin yanına sık sık gidiyorsundur,” diyorum. Ne de olsa, Ağrı merkezden Patnos'a gitmek minibüsle yalnızca bir saat. Ayşe, “Gitmiyorum,” diyor... İlk neden, “gidince hemen ev ortamına alışması”, ikinci nedense “para...” Ağrı-Patnos arası minibüs ücreti o dönem 7 TL (Ağustos 2022 itibarıyla 60 TL). Bu parayı vermek bütçesini zorladığı için, Ayşe ailesini görmeye her dönem sadece bir kez gidebiliyor. “Babam tek maaşla bizi nasıl okutsun?” diyor; 


l1 Ayşe'nin kimliğini saklamak amacıyla, isminin yanı sıra ilçesi ve kardeş sayısıyla ilgili ufak değişiklikler yaptım. 
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“470 lira burs alıyoruz. 250'sini yurda veriyoruz, geri kalanıyla geçinmeye çalışıyoruz.” 

Türkiye'deki üniversitelerde 2021-2022 yılı itibarıyla açıköğretim hariç 1.639.000 kadın öğrenci var.? Açıköğretimdekilerle birlikte toplam sayı 4.125.000'i buluyor. Kadınlar yükseköğretim öğrencilerinin yarısını oluşturuyor. 

AİÇÜ ve benzeri üniversiteler olmasa, Ayşe, Fatma ve Hasibe gibi yüz binlerce kadın, hayatlarını muhtemelen doğmuş oldukları ilçede geçirecek; “baba evi”nden, “koca evi”ne gidecekler. Taşra üniversiteleri, muhafazakâr ve yoksul ailelerde yaşayan bu kadınlara, en azından bir süreliğine bu çizginin dışına çıkma fırsatı veriyor. Genç kadınlar, üniversite sayesinde yaşamlarının bir bölümünü ailelerinden uzakta geçiriyor, bu süreçte kendi ayakları üzerinde duruyorlar. Üniversitenin bulunduğu şehirde aileleriyle birlikte yaşayanlar da en azından günlerinin önemli bir bölümünü kadınlı erkekli bir ortamda geçiriyor, farklı bir kültürle tanışıyorlar. Bu arada Ayşe'nin anlattıkları gösteriyor ki, Kredi Yurtlar Kurumu tarafından verilen burs yoksul ailelerdeki gençlerin üniversiteye devam etmesinde kritik bir rol oynuyor (Bu bursu örgün eğitimdekilerin 9012'si alabiliyor. Geri ödemeli kredi alanların oranı ise 9625).3 

Araştırma şirketi Konda'nın verilerine göre 2021 yılı itibarıyla, 18 yaş üstü kadınlarda baş örtme oranı 9659.9 Bu oran, Ağrı gibi doğudaki küçük ve muhafazakâr illerde daha yüksek. Patnos gibi ilçelerde ise daha da yüksek. Türkiye'de 2006'dan itibaren her ile üniversite açılırken, 2008'den itibaren de yükseköğretimde başörtüsü yasağı kalkmaya başladı. Bu iki gelişme bir araya gelince, daha önce bunu hayal bile edemeyen yüz binlerce genç kadın üniversiteli olabildi. 


2 Kondaverileri hariç, bu bölümdeki tüm sayılar ve oranlar YÖK İstatistik verilerinden hesaplanmışur. https://istatistik.yok.gov.tr/ 

3 KYK bursu alan öğrenci sayısı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in 
CİMER üzerinden sorduğu soruya gelen yanıta göre Mart 2021 itibarıyla 447.554. 
Bu, 2020-2021 döneminde örgün eğitimdeki 3.801.000 öğrencinin ©12'sine denk geliyor. Cumhuriyet, 22 Nisan 2021, https:/www.cumhuriyet.com.tr/haber/kyk- den-burs-alabilenlerin-orani-belli-oldu-1830148 (erişim 25 Temmuz 2022). 

4 “TR100 2022, Türkiye 100 Kişi Olsaydı”, Konda, https://interaktif.konda.com.tr/ 
turkiye-100-kisi-olsaydi (erişim 14 Şubat 2022). 
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Kadınlar, yükseköğretimin yaygınlaşmasıyla oluşan fırsatı son derece başarılı bir şekilde değerlendiriyor. Sistemdeki genişlemeden erkeklerden çok onlar yararlanıyor. 2013-2014 döneminde -açıköğretim hariç- üniversitelere yeni kayıt yaptıran her 100 erkeğe karşılık 90 kadın vardı, 2021-2022 eğitim yılında yeni kayıt yaptıranlar arasında her 100 erkeğe karşılık 105 kadın var. 

Dahası üniversite kapısından girme imkânı bulan kadınlar, mezuniyette erkeklere ciddi fark atıyorlar. 2020-2021 döneminde -açıköğretim hariç- önlisans ve lisans programlarından her 100 erkeğe karşılık 116 kadın mezun oldu. Muhtemelen, dersleri geçme oranı kadınlara göre daha düşük olan erkekler arasında üniversiteyi uzatan ya da yanda bırakanların sayısı daha fazla. Bu da kadınların üniversite girişte yakaladıkları farkı mezuniyette artırmalarına neden oluyor. Üstelik, kadın erkek arasındaki makas, Ağn gibi muhafazakâr ve az gelişmiş kentlerde de gayet açık; 2020-2021 döneminde AİÇÜ'den her 100 erkeğe karşılık 110 kadın mezun oldu. 

Erkekler ancak açıköğretim diplomaları da dahil edildiğinde, aradaki farkı bir nebze kapatabiliyorlar. Ancak yine de toplamda kadınlar ciddi şekilde önde. 2020-2021 döneminde Türkiye'de 
yükseköğretim sisteminin tamamında her 100 erkeğe karşılık, 111 
kadın mezun oldu. 


Üniversiteden 100 erkeğe karşılık 111 kadın mezun oluyor Her 100 erkeğe karşılık kadın 
2020-2021 Erkek Kadın mezun sayısı 
Önlisans (açıköğretim hariç) 112.605 130.477 116 
Lisans (açıköğretim hariç) 201.683 234.716 116 
Yüksek lisans 35.212 35.184 100 
Doktora 4.936 3.921 79 
Toplam (açıköğretim hariç) 354.436 404.298 114 
Açıköğretim 199.938 208.447 104 
Toplam 554.374 612.745 111 
Kaynak: YÖK. 


Gerçi, kadınların erkeklere attığı fark yüksek lisansta kapanıyor, doktorada ise kadınlar geri düşüyor (2020-2021 döneminde her 
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100 erkeğe karşı 79 kadın doktora eğitimini tamamladı). Yükseköğretimde kadınların lehine olan bu tablonun iş hayatına ne derece yansıdığı da meçhul. Ancak, her halükârda yeni açılan üniversitelerin kadınlar için önemli bir imkân yarattığı ve taşrada kadın erkek eğitim eşitliğine katkı sağladığı açık. 


Kampüs ve yurt güzel 


İstatistikler kadınların yükseköğretime erişiminin ciddi şekilde arttığını gösteriyor. Peki ama erişilen bu eğitim nasıl bir eğitim? 

Ayşe, Fatma ve Hasibe üniversitenin kampüsünden de, yurttan da gayet memnunlar. 

Üniversitede neredeyse her yolun başındaki billboardlarda karşınıza çıkıp bir siyasetçi edasıyla “Hoş geldiniz,” diyen, “Tıp Fakültesi açtık,” diye “icraatlarını” anlatan Rektör Abdülhalik Karabulut'un boy boy resimlerini bir kenara koyarsak, AİÇÜ kampüsü gerçekten geniş ve iç açıcı. Kampüsteki ağaç eksikliğine rağmen çimenler ve çardaklar hoş bir ortam yaratıyor. Kampüsün içindeki minik gölette ve üzerindeki ahşap köprüde gelin-damat fotoğraflan çekiliyor. Mimari olarak tartışılabilir ancak kampüsün içinde Doğubayazıt'taki İshak Paşa Sarayı'nın replikası yapılmış, içinde geniş bir kültür ve kongre merkezi bulunuyor. Pek kullanan yok ama kampüste tenis kortları bile var. Sağlık Bakanlığı projesi kapsamında, üniversite tarafından kiralanan bisikletlere de özellikle kadın öğrenciler rağbet ediyor. 

Ne var ki AİÇÜ'lü üç kadın öğrencinin üniversiteyle ilgili söyledikleri güzel sözler buradan öteye gitmiyor. Eğitimi sorduğumda İslâmi İlimler Fakültesi'nde okuyan Ayşe, “İyi bir eğitim aldığımı düşünmüyorum,” diyor. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nde okuyan Fatma ise daha açık, daha sert: “Aldığımız eğitimin eğitim olduğundan şüpheliyim, çünkü hocalarımız hoca değil.” 


Kadınlar kantinde arka tarafa 


Ayşe'nin hemen ilk cümlede “hoca sıkıntısı”yla birlikte dile getirdiği bir şikâyeti daha var: Paravan... 2018 yılında gittiğimde ben de 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görmüştüm: AİÇÜ İslâmi İlimler Fakültesi'nde, kantinin tam ortasında bir paravan var. 

Türkiye'de üniversitelerde eğitim kâğıt üzerinde karma olsa da, bugün pek çok İslâmi İlimler Fakültesi'nde kadınlar ve erkekler ayrı sınıflarda eğitim alıyor. AİÇÜ İslâmi İlimler Fakültesi bunu bir adım öteye taşıyarak fakültenin kantinini de paravanla ayırmış. 
Kantinde, satış bölümünün olduğu ön kısımda erkekler oturuyor. 
Kafes paravanla ayrılmış arka bölümde ise kadınlar... Yani, bir kadın öğrenci kantinde yalnızca arka tarafta oturabiliyor, kantinden çay alacaksa, öndeki erkek bölümüne geçiyor. 

Ayşe'nin isyanı da paravandan ziyade bu duruma zaten: 


Tamam paravan olsun ama bizim tarafta da bir parça kantin olsun! Bir şey alacağın zaman erkek tarafına girince, sanki podyuma girmişsin gibi... Tüm gözler sana dönüyor ya da bana öyle geliyor. Ben şu kadar yıldır hiç tek başıma girmedim o tarafa, hep arkadaşımın kolunda... 


Ayşe'yi bir kadın arkadaşının kolunda, ondan güç almak istercesine çay almak için paravanın önüne geçerken hayal edebiliyorum. 
Zira, taşra üniversitelerinin kampüslerinde pek çok kadın birbirlerinin koluna girerek, birbirlerine sokularak yürüyorlar. Adeta, o ikili üçlü grupların içinde kaybolmak istiyorlar. 


Hayalim var: Eşim beni namaza kaldıracak 


Ayşe, Fatma ve Hasibe'yle sohbetimizde erkekler mevzusuna da giriyoruz. Nasıl bir erkekle evlenmek istediklerini soruyorum. Ayşe “dış görünüşü iyi”, “içten” gibi özelliklerin yanına “gerçek anlamda dinini yaşama”yı da ekliyor. Ayşe'nin kafasındaki mutluluk resmi şöyle: “Hayallerim var. Ben, o, çocuğum küçük bir cemaat olacağız; eşim beni sabah namazına kaldıracak.” 

Ayşe üzülerek etrafında hiç böyle bir erkek göremediğini söylüyor. “Sınıfında erkek yok, dışarıda da erkeklerle konuşmuyorsun. Nasıl göreceksin ki?” minvalinde bir soru soruyorum. “Doğru,” diye yanıt veriyor, “Akrabalarımız arasında yok,” diye düzeltiyor cümlesini. 
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Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nde okuyan Fatma'nın sınıfında ise erkekler var. Hatta bazılarının numarasını telefonuna kaydetmiş ama altını çizerek söylüyor: Hepsine “kardeş gözüyle” bakıyor. 

Bu arada Fatma, psikoloji dersinde yaşadığı bir olayı anlatırken, bir kelimeye geldiğinde takılıyor. Hoca derste aşk, tutku gibi kavramlardan bahsederken o kelimeyi de kullanmış. Ama Fatma bir türlü o kelimeyi söyleyemiyor, utanıyor. Sonra, “Bayan bayanayız!” diye kendisini cesaretlendirip söyleyiveriyor: “Sevişme!” 

Üç kadın da üniversiteden mezun olduğunda mutlaka çalışmak istiyor. Fatma, KPSS'de yeterli puanı alması halinde bir okulda rehber öğretmen olabilir. Rehber öğretmen olduğunda kadın ve erkek öğrencilerine yol göstermesi gerekecek. Öğrencileri belki cinsellikle ilgili dertlerini anlatmak isteyecekler, hatta belki ensest mağduru bir öğrencisi ona başvuracak. Şimdiye kadar üniversitede aldığı eğitime rağmen “sevişme” demekten utanan Fatma, umalm ki bundan sonra alacağı eğitimle cinsellikten biraz daha rahat bahsedebilir hale gelsin. 


Üniversite “bayanlar için faydalı” 


Ayşe, Fatma ve Hasibe, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde hiç sosyal etkinlik olmamasından da şikâyetçi. Beş yıl boyunca bahar şenliği yapılmamış, sonra yapılan ilk şenlikte getirilen şarkıcı Kutsi de onları hiç tatmin etmemiş. Kutsi, AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen bir sanatçı. Genç kadınlar siyasi görüşünden bağımsız olarak başka şarkıcıları dinlemek istiyorlar. Mesela Manuş Baba'yı, mesela Ayşenur Kolivar'ı... Konferanslara getirilen yazarlar, akademisyenler de bu üç genç kadının hiç ilgisini çekmiyor. 

Hem eğitimdeki hem sosyal faaliyetlerdeki bu ciddi eksiklere rağmen Ayşe, Fatma ve Hasibe üniversitede olmaktan son derece mutlu. Üniversitenin “Bayanlar için çok faydalı” olduğunu söylüyorlar. Liseye kıyasla çok değiştiklerini, ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini, bunun için de ellerinden geldiğince kendilerini geliştirdiklerini söylüyorlar. Fatma şöyle anlatıyor: 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Üniversiteye geliyorsun, o kadar emek veriyorsun, benim diksiyon çalışmam lazım diyorsun, dil öğrenmem lazım diyorsun, bir yerlere gelmem lazım diyorsun. 


Yabancı dil bahsi geçince İngilizce seviyelerini soruyorum. “Sıfır!” diye yanıt veriyorlar. Pek çok üniversite gibi AİÇÜ'de de İngilizce dersi uzaktan eğitimle veriliyor ve bu gerçek bir eğitim olmaktan çok uzak. Rektör Yardımcısı Prof. Faruk Kaya, kimi öğrencilerin dönem boyunca uzaktan eğitim sistemine giriş bile yapmadığını söylemişti. Öğrencilere göre ise bu dersler pek bir işe yaramıyor. 

Fatma İngilizce öğrenemese de kitap okuyarak kendini geliştirmeye çalışıyor. Zülfü Livaneli'nin Mutluluk kitabını okumuş, çok sevmiş. İçlerinde en heyecanlı, en meraklı ve en cesur görüneni o. 
O günlerde okuduğu kitap ise John Stuart Mill'in Özgürlük Üzerine isimli kitabı. 

Fatma'ya göre diksiyonunu düzeltmek de kendisini geliştirmesinin çok önemli bir parçası. Evleneceği erkekte de diksiyon arıyor, bana da konuşmamız sırasında diksiyonumun güzel olduğunu birkaç kez söylüyor. Diğer öğrencilerle yaptığım görüşmelerden de biliyorum, taşrada büyümüş gençler için diksiyon kritik bir mesele. Geldikleri yerin şivesini arkada bırakıp kamusal alanda, özellikle iş başvurusu gibi durumlarda “şehirli gibi konuşmak” önemli. Pek çok şirket çağrı merkezini Anadolu kentlerinde açıyor, Buralarda çalışabilmek için de diksiyon meselesini halletmiş olmak gerekiyor. 

Bu arada üniversiteyle doğrudan bağlantısı olmasa da diksiyonla ilgili çarpıcı bir istatistik aktarmak istiyorum: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (İSMEK) 2018 yılında 23 yıllık verileri açıklamıştı. Buna göre, İstanbulluların 23 yılda en çok rağbet ettiği kurs İngilizce kursuydu. İkinci sırada ise diksiyon geliyordu.” Bu da diksiyonun bazı kesimler için ne kadar önemli olduğuna dair bir başka veri. Üniversite, taşradaki gençler için hiç olmazsa şivesiz konuşabilmek için önemli. 

5 “İSMEK'te 23 yılda 2 milyondan fazla kişi eğitim aldı”, Hürriyet, 16 Ekim 2018, 


http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul/merkez/goruntulu-ismekte- 
23-yilda-2-milyondan-fazla-40988929 (erişim 2 Mayıs 2020). 
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“Kararı erkek almalı” 


Ayşe, Fatma ve Hasibe'yle konuşmamızda, onlara feminizm hakkındaki düşüncelerini de soruyorum. 

Hasibe'ye göre feminizm, kadınların “Erkekler pis!” diye düşünüp “kendilerini erkeklerden soyutlamaya çalışmaları”, “Erkeklerin yaptığı her şeyi yapacağız. Biz de traktör süreceğiz,” demeleri. 
Hasibe de Ayşe gibi İslâmi İlimler öğrencisi. 

Her üç kadın da “fıtrata ters olduğu için” feministlerin savunduğu fikirlere karşı. 

Peki kadın ve erkeğin evde eşit söz hakkı olması? Ev işlerini eşit bölüşmek? Bu konularda ne düşünüyorlar? Ayşe'ye göre, bir kadın dışarıda çalışıyor olsa bile akşam evine gelince kocasına yemek yapmaktan mutluluk duyar, o nedenle erkeğin yemek yapmasına gerek yok. Aynca kadınlar daha duygusal olduğu için doğru karar veremeyebilir, o nedenle ailede kararları da erkekler almalı. 

Ayşe, “Boşanma hakkı bende olsa, hep ‘boş ol derdim,” diyor şakayla karışık. Boşanma hakkının, sadece erkekte olmasını ciddi ciddi savunuyor. 

Ayşe'ye göre, kadının mirastan yan pay alması da doğru, çünkü erkeğin bakmakla yükümlü olduğu kadın ve çocuklar var, kadın için böyle bir durum söz konusu değil. 

Neyse ki, üçü de kadına şiddete karşılar. Ayşe, “Kadına şiddet hoşumuza giden bir şey değil,” diyor. 

Daha heyecanlı ve isyan etmeye daha meyilli olan Fatma'nın ise bu konularda daha ayrıksı bir duruşu var. O da arkadaşları gibi feminizme karşı ama “Kararlar erkek almalı” tezini o kadar da benimsemiyor. Diğerleri konuşurken o daha çok sessizce duruyor. 
Sonra merakla benim ne düşündüğümü soruyor, söylediklerimi dikkatle dinliyor. Fatma aslında pek çok şeyi merak ediyor. Ömegin yabancı ülkelere gitmeyi çok istiyor. Hayallerinden birisi Erasmus öğrenci değişim programıyla yabancı bir ülkeye gitmek, farklı insanlarla tanışmak. “Bir ateist arkadaşım olsun, çok isterim,” diyor. 
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Üniversite kadınları ne kadar uzağa taşıyacak? 


AİÇÜ kampüsünde bir eylül akşamında yaptığımız bu sohbette genç kadınlarla hayallerden de konuşuyoruz. Ayşe'nin yakışıklı ve dini bütün bir erkekle evlenmenin yanı sıra İstanbul'a atanıp orada çalışmak gibi bir hayali de var. Ancak “Ya ailem izin vermezse...” diye endişe ediyor. 

Şimdilik bilemiyoruz; Ayşe'nin AİÇÜ'de aldığı eğitim, KPSS'de İstanbul'a atanmasını sağlayacak bir puan almasına yetecek mi? 
Eğer ailesi İstanbul'a gitmesine izin vermezse Ayşe onlara karşı mücadele edecek mi? Ateist arkadaş isteyen Fatma meraklarının peşinden gidebilecek mi? Hasibe, bir gün feministlerin “erkekler pis” değil de başka şeyler dediğini duyacak mı? 

Taşra üniversiteleri genç kadınlara, aile çemberinin, muhafazakâr hayatın ve bulundukları yörenin dışına çıkma fırsatı veriyor. Ancak verilen eğitimin niteliği düşük, gençlerin önüne açılan ufuk son derece dar. Aslında bu kadınlar üniversitede erkek egemen sistemi meşrulaştıran ve pekiştiren bir eğitim alıyor ve onu daha da içselleştiriyorlar. Fatma, belki dışarıda bir yerlerde başka hayatlar olduğunu sezinliyor ama bu eğitim onu cinsiyetçi, milliyetçi ve muhafazakâr bir düzene razı etmeye çalışıyor. Üniversitedeki çoğu hocasının söylediği, aile büyüklerinin söylediklerinden pek de farklı değil aslında. Gerçi Fatma'nın “sevişme” kelimesini kullanan bir hocası var ama “Taşra üniversiteleri genel olarak genç kadınları ne kadar ileriye taşıyacak?” sorusuna yanıt verirken çok da ümitvar olamıyor insan. 

Bu arada şunu da not edelim, AİÇÜ o bölgede genç kadınların okuyup bir meslek sahibi olmasını sağlayan ilk eğitim kurumu değil. AİÇÜ, aslında 1967 yılında kurulmuş Ağrı Kız Öğretmen Okulu'nun devamı. Ağrı Kız Öğretmen Okulu'nun yanım asır önce gençlere açtığı ufukla bugün AİÇÜ'nün açtığı ufkun karşılaştırılması son derece ilginç sonuçlar verebilir. 
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KAFELER, KIZLI ERKEKLİ KAMPÜSLER, 
MUHAFAZAKÂR GENÇLER 


Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nin hemen yanındaki Yaşam Stüdyo Evleri'nde, iki erkek öğrencinin paylaştığı bir dairedeyim. Ben onlarla mülakat yaparken zil çalıyor. Kapıda genç bir kadın —üst katta oturuyor— kek getirmiş. O da Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencisi. 
Yedi katlı binada çok sayıda öğrenci var. Genç kadın keki verip gidiyor. Ben olmasam belki içeri girecek, hep beraber muhabbet edecekler. Benim orada bulunduğum 2015 yılında, binadaki daireler kadınlar ve erkekler ayrı katlarda olacak şekilde kiralanıyor ama katlar arası geçiş mümkün ve gençler birbirinin dairesine gidiyor. 

2018 yılında ise Kilis'te üniversiteden bir öğrenci çiftle, Ferhat 
ve Aslı'yla görüşüyorum. Ferhat, ailelerin oturduğu bir apartman- da daire tutmuş. Aslı onun evine gidip geliyor. “Ev sahibi görüyor, sıkıntı olmuyor,” diyor. Görünen o ki Kilis'te artık gençlerin karşı cinsten arkadaşlarının evine girip çıkabildiği bir ortam var. Bu, muhafazakâr bir kent olan Kilis'te, üniversite kurulmadan önce hayal edilmesi bile zor bir durum. 

Ancak her şey öyle güllük gülistanlık değil. Örneğin, Ferhat ve Aslı birlikte sinemaya gitmiyorlar. Son gidişlerinde, Ferhat fuayede Aslı'nın sandalyesini hafifçe kendisine doğru çekince, görevli “Bir daha yaparsan dışarı atarım,” diye tehdit etmiş. Ferhat, “elini bile tutmadığım halde...” diyor. Sinema keyifleri burunlarından 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gelmiş, tartışmanın sonucunda sinemayı terk etmişler. Kentteki bu tek sinemada, bir kadın ve bir erkeğe arka sırada yan yana koltuk verilmiyor. Kadın ve erkeğin sevgili olarak yapabilecekleri mümkün olduğunca engelleniyor. 

Diğer kentlerde de özellikle üniversitelerin açıldığı ilk yıllarda, gençlerin üzerinde şiddete varan baskı söz konusuydu. Bingöl'de 
2015 yılında konuştuğum taksi şoförü şunları anlatmıştı: 


Yozlaşma başladı. “Üç yıla kalmaz, çarşının ortasında öpüşürler,” diyor halk. Ormanlık alanda çok çirkin şeyler yapıyorlarmış; hem kız hem erkek tarafını dövmüşler. 

Eskiden Bingöl'de hiç açık saçık giyinen yoktu. Ama şimdi bizim kızlarımız da ister istemez etkileniyor. Eskiden hiç kot pantolon giyen yoktu, hep etek giyilirdi. Şimdi 9690 kot pantolon giyiyor. 

Kadınların birkaç yıl öncesine kadar kot pantolon bile giyemediği bir kentteki üniversitede şimdi binlerce kadın ve erkek aynı mekânı paylaşıyor. Bazıları sevgili oluyor. Kadınlı erkekli bu kültürü üniversitenin dışına da taşıyorlar... Bingöl'e 2018 yılında gittiğimde bir başka taksi şoförü, tanık oldukları karşısında “kendisini zor tuttuğunu” söylemişti: 


Bazılarının çok güzel aile terbiyesi var. Bazıları da çok yüksekten uçuyor. Özenti var... Açık saçık... Görüyoruz. Olumsuz yerde görüyoruz. Erkeklerle dolaşmalar, sarmaş dolaş olmalar... Ben kendimi bazen zor tutuyorum. 


Özetle, üniversiteyle birlikte şehre farklı bir gençlik kültürü geliyor. Halk bu kültürü önce pek sıcak karşılamıyor, gençlere gösterilen tepki bazen şiddete varıyor. Ancak zamanla gençlerin getirdiği kültüre kısmen de olsa ayak uyduruluyor. Zira öğrenci halk için en önemli gelir kaynaklarından birisi, dolmuşçunun müşterisi ev sahibinin kiracısı. Sonuç olarak bugün taşrada gençlerin özgürce hareket ettiği bir ortamdan bahsetmek mümkün değil ama şehirlerde ciddi bir değişimden bahsetmek mümkün. 

Bingöl'de üniversitenin açılmasıyla, kampüsün etrafında yoğunlaşan yerleşime “Uydukent” deniyor. Uydukent'te iki üç cadde boyunca restoranlar ve kafeler yan yana sıralanmış durumda. Hep Yek Cafe'den tavla şakırtıları geliyor, parası olanlar kahve zinciri David People'da white chocolate mocha içiyor. Çoğu mekân akşamları da açık. Zaman zaman askeri araçların geçtiği caddeler akşam vakti de hareketli. Bingöl'ün tek alışveriş merkezi, üniversitenin hemen karşısında. Sinema zinciri Cinemaximum, Bingöl'deki salonunu üniversitenin karşısına, bu AVM'nin içine açmış. 

Taşrada öğrenci bölgeleri kentin en hareketli alanları arasında. 
Uydukent'te bir akşam vakti dolaştığınızda üniversiteyle birlikte Bingöl'e gelen canlılığı net bir şekilde görebiliyorsunuz. 


Sınıfta kadın erkek yan yana yasak 


Bunlar üniversitenin kampüs dışına taşan hali... Kampüsün içinde de gençliklerini yaşamak isteyenler ve onları zapturapt altına almaya çalışanlar var. 

Ağn, Bingöl, Kilis gibi muhafazakâr kentlerdeki üniversitelerde ortalık yerde çok fazla el ele dolaşan çift yok ancak kuytu köşeler- de birbirine yakınlaşmış gençlere rastlamak mümkün. Bu gençler arasında başörtülü kadınlar da var. 

Öte yanda ise bu yakınlaşmaları sınırlamak isteyen hocalar ve yöneticiler bulunuyor. 2015 yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne gittiğimde, öğle arasında sınıf kapılarının kilitli olduğunu fark etmiştim. Öğrencilerin söylediğine göre, bu, üniversite yönetiminin aldığı bir “tedbir”di, genç çiftler öğle arasında dört duvar arasında yalnız kalmasın isteniyordu. N'olur n'olmaz... 

Büyük şehirden gelmiş olan Can, Kilis 7 Aralık Üniversitesi kampüsünde kız arkadaşıyla kampüste el ele dolaşan az sayıda öğrenciden birisiydi. Bunun hocalara “değişik” geldiğini söylemişti: 


Hocaların bunu hoş karşılamadığını, onlara bunun değişik geldiğini biliyorum. Hoca, geyik muhabbeti şeklinde “Geçen seni kız arkadaşınla gördüm, el eleydin,” diyor. “Şöyle yapmayın,” diye net bir baskı yok ama bir dahaki sefere o hocayı gördüğünde belki kız arkadaşının elini bırakıyorsun. 
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Bazı hocalar bu şekilde imalarda bulunurken, bazı hocalar açıkça baskı kuruyor. Öğrenciler sınıfta kadın ve erkek öğrencilerin yan yana oturmasına izin vermeyen hocalardan bahsettiler: 


Bir hocamız vardı, bir kadın bir erkek oturdu mu ayırıyordu. “Sen geç oraya,” diyen hoca var. (Hüseyin, Ağrı Ibrahim Çeçen Üniversitesi, 2018) 


Bir hocamız var, çok fazla dindar. Ben özellikle karışık oturuyorum. Bana “Oradan kalk, başka yere otur,” diyor. “Niye?” diyorum, gerekçe sunmuyor. Erkek arkanda oturabilir ama yanında oturamaz. Çok da fazla karşı çıkamıyorsun çünkü notlarımızı etkiliyor. (Rojin, Bingöl Üniversitesi, 2015) 


2015 yılında, Bingöl Üniversitesi'nde o dönem rektör yardımcısı olan Prof. Mehmet Çiftçi'yle görüştüğümde ona sınıfta kadın ve erkek öğrencinin yan yana oturmasına izin vermeyen bu hocadan bahsetmiştim. Çiftçi, “Çok büyütülecek bir şey değil,” demişti, Erzurum'da “batıdan gelen” bir lise hocasından bahsedip “Özellikle kızlı erkekli yan yana oturtanlar da var,” demişti. Sanki batıdan gelen öyle yapıyorsa, Bingöllü hocanın da böyle yapması normaldi! 

Bingöl Üniversitesi Konferans Salonu'nda 2015 yılında gerçekleştirilen bir Kutlu Doğum Haftası etkinliğinde kadın ve erkek öğrencilerin salonun ayrı taraflara oturtulduğunu kendi gözlerimle görmüştüm. Bingöl Müftülüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün birlikte organize ettiği bir faaliyetti bu. Çiftçi bu olayla ilgili de, “Olabilir. Bu bizim üniversitemizin düzenlediği bir şey değil, biz karışmıyoruz,” demişti. Üniversitede düzenlenen bu etkinliğe öğrenciler hocaları tarafından “mecburi” denilerek götürülüyordu. 

Aslında taşra üniversitelerinde çoğu muhafazakâr kadın öğrenci, erkeklerden ayrı, hemcinsleriyle beraber oturmayı tercih ediyor. Sınıfta genellikle kadınlar bir tarafta (ya da önde), erkekler diğer tarafta (ya da arkada), karışık oturmak isteyenler ise ortada şeklinde bir düzen mevcut. Mezuniyete doğru durum biraz değişse de bazı kadınların yıllarca erkek sınıf arkadaşlarıyla konuşmadığı söyleniyor. Ancak son yıllarda bu durum biraz değişiyor, taşra üniversitelerinde kadınlı erkekli sosyalleşmeler artıyor, müdahaleci hocaların sayısı azalıyor. 

Öte yandan Türkiye'de kâğıt üstünde karma olan eğitimin pek çok ilahiyat fakültesinde ayrılmış olduğunu da burada not edelim.' 

Taşra üniversitelerinin ezici çoğunluğunda havuzlar ve spor salonlarıda kadınlar ve erkekler tarafından sadece ayrı saatlerde kullanılabiliyor. Belki muhafazakâr olanlar böyle tercih ettiği için, ayrı saat dilimleri olabilir. Ancak, kadın erkek karma olarak spor yapmak isteyenler için de belli saatler ayırmak mümkün. Bu yapılmıyor. Üniversiteler, şehirdeki kadın-erkek ayrı düzenin içine yerleşiyor, farklı şehirlerden gelmiş öğrencileri ve akademisyenleride buna zorluyor. 

Ayrıca, öğrencilerin anlattığına göre karma mezuniyet balolarına hiddetle karşı çıkan öğretim üyeleri de var. Bu baloların yerini pek çok üniversitede kadınlar arasında yapılan mezuniyet kınaları almış durumda. Bu, bir yandan bazı öğrencilerin tercihi. Ancak bir yandan da muhafazakâr hocaların teşviki ya da dayatması- nın bir sonucu. 

Üniversite yönetimleri biraz da bu kızlı erkekli sosyalleşmelerin önünü kesmek için kampüsteki konserleri, festivalleri mümkün olduğunca sınırlıyor. Hatırlayanlar olacaktır; 2014 yılında Düzce Üniversitesi'ndeki bahar şenliğinde başörtülü kadın öğrencinin bir erkeğin omuzlarında görüldüğü fotoğrafı gündem olmuş, bu durum İslâmcı camiada “Yıllarca bunun için mi mücadele verdik! 
Böyle rezillik olmaz!” tepkilerine neden olmuştu.? Bunun ardından, pek çok üniversitede öğrencilerin yıl boyunca eğlenebildikleri tek faaliyet olan bahar şenlikleri; güvenlik, olağanüstü hal gibi koşullar gerekçe gösterilerek yıllarca yapılmadı. Sonra araya pandemi girdi. Nihayet 2022 yılında, seçimler yaklaşırken, iktidarın üzerinde “gençleri kazanma” baskısının arttığı bir dönemde bahar şenlikleri yapılabildi. Ancak bazı muhafazakâr gruplar hem üni- 
1 Aynnular için bkz. 21. Bölüm: “Ilahiyat Fakültesi: Hem Bu Dünya İçin Hem Ahiret 

İçin.” 
2 “Yıllarca bunun için mi mücadele verdik! Böyle rezillik olmaz!”, Akit, 12 Mayıs 


2014, hitps://Www.yeniakit.com.tr/haber/yillarca-bunun-icin-mi-mucadele-ver- dik-boyle-rezillik-olmaz-17795.html (erişim 3 Eylül 2022). 
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versite içindeki hem de dışındaki bu kızlı erkekli eğlenceleri şimdi çok daha örgütlü bir şekilde hedef alıyorlar.? Bazı üniversitelerde şenlikler konsersiz bir forma dönüştürüldü. Önümüzdeki yıllarda şenlikleri “ehlileştirme” politikasının çoğu üniversiteye yayılması muhtemel. 


3 Evren Demirdaş, “Festival düzenleyen üniversite hedef gösterildi”, Sözcü, 31 Mayis 2022, hüps//www.sozcu.com.tr/2022/gundem/festival-duzenleyen-universite- hedef -gosterildi-7165729/ (erişim 31 Ekim 2022). 

4 “Sakarya Üniversitesi ‘Bahar Şenlikleri! yerine 'SAÜFEST düzenleniyor: Bilal Erdogan konuşmacılar arasında”, T24, 11 Mayıs 2022, https:/124.com.tr/haber/sakarya- universitesi-bahar-senlikleri-yerine-saufest-duzenleniyor-bilal-erdogan-konusmacilar-arasinda,1033485 (erişim 31 Ekim 2022). 
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YÜKSEK NoT İÇİN UZUN TUNİK 


Türkiye'de üniversitelerde kılık kıyafet yasakları AK Parti döneminde kalktı, başörtülü kadınlar eğitim hakkına bu dönemde kavuştu. Bugün muhafazakâr kentlerdeki kampüslerde, kadın öğrencilerin önemli bir bölümü başörtülü. Bu kadınların arasında siyah ferace giyip siyah başörtüsü takan da var, çarşaflı olan da, hatta tek tük olmakla birlikte peçeliler de... 

Öte yandan 2006 sonrası dönemde, taşra kampüslerinde kendilerini baskı altında hisseden “açık” kadınlara da rastlamak mümkün. 2015 yılında yaptığım görüşmelerde kimi kadın ayrımcılığa uğradığını, kimisi ikincilleştirildiğini söylüyordu. 

Örneğin Giresun Üniversitesi'nden Birben, bir hocasının başını örten öğrencilere daha çok ihtimam gösterdiğini anlatmıştı: 


Gizliden gizliye kapalılara hoşnutluk var. Kübra kapandı, Facebook'a fotoğraf atmış. Hoca N.E., “Asıl başarıyı şimdi yakaladın, ikinci diplomanı aldın,” yazmış. Bir hoca, bir öğrencisini daha çok sevebilir. Ama N.E.'nin kapalı öğrencilere karşı daha farklı bir yaklaşımı var, bu belli oluyor. Bizi dışlama olayı yok ama böyle bir yönelme var. 


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kampüsünde de 2015 yılında bir grup öğrenciyle konuşmuştum. Bir erkek öğrenci şöyle bir olay aktarmıştı: 
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Sınavda önümde bir başı açık, bir başı kapalı vardı. Hoca, başı açığı geçti, başı kapalının yanında, “İnsanın imanlı olması ne güzel bir şey,” dedi. 


Aynı gruptan bir kadın öğrenci de benzer bir durumdan bahsetti. Kendisi başını örtmüyordu. Hocanın başörtülüleri taltif ettiğini söylüyordu: 


Hoca sınıfa geliyor. Bizi geçiyor. Önümüzdekine “Bak ne güzel hanım hanımcık,” diyor. Kesinlikle ayrımcılığa uğramış hissediyorsun. 


Anlatılanlara bakılırsa, 2015 yılı itibarıyla üniversitelerde başörtülü ve “hanım hanımcık” öğrencileri seven ve bunu açıkça gösteren hocalar vardı. Böyle yaparak muhtemelen diğer kadın öğrencileri de baş örtmeye teşvik etmeye çalışıyorlardı. 

AİÇÜ'de muhafazakâr bir hocadan yüksek not almak için vücudu daha çok örten kıyafetler giyen iki öğrenciyle de karşılaştım. 
Esra şöyle anlatmıştı: 


Derstesunum yaptığım zaman gayet uzun bir tunik giydim, altına da İspanyol paça pantolon giydim. Belki de hoca bir şey demeyecekti ama biz yüksek not almak için böyle bir şey yaptık. 


Mini etek giyince arka sıraya oturuyorum 


Yalova Üniversitesi'nden Selin'in de benzer bir hikâyesi vardı. Selin makyaj yapan, uzun boylu, alımlı bir öğrenciydi. Bir sahil şehrinde, rahat bir ortamda büyümüştü. Okuduğu bölümde ise diğer kadın öğrencilerin çoğu kapalıydı. 2015 yılında yaptığımız görüşmede hocaları tarafından ayrımcılığa uğradığını söylemişti: 


Daha seküler bir görüntüm var diğer öğrencilere kıyasla. Bu yüzden ayrımcılık yaşıyor muyum? Evet, yaşıyorum. 


Selin, okuduğu iki yıllık önlisans programından dört yıllık lisans programına geçiş yapmak istiyordu. Notları iyiydi ama hocalarının gözüne bir türlü girememişti. Bir hocasına göre mesele “tipi”ydi. Selin hocasının söylediklerini şöyle aktardı: 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“Sen bu bölümde dikey geçiş hedefleyenler arasında ilk 10'dasın, gitmelisin, hem sosyal hem akademik yönden başarılısın ama....” 
dedi, “tipin çok ilgisiz gösteriyor,” dedi. 

Şeyi anlıyorum; notlarım çok yüksek ama o seküler görüntümden dolayı kabullenmiyor beni. 

Geçen sene daha kısa kıyafetler giyiyordum. Geçen, odasına gittiğim zaman biraz uzun bir etek giymiştim, “Tarzını değiştirmişsin,” demişti bana. 


Bir öğrenci “hem sosyal hem akademik yönden başarılı” ama hocası onun “tipi”ni mesele ediyor. Üstelik hoca, öğrencinin giyim tarzına dikkat ettiğini de açıkça belli ediyor. Tüm bunlar haliyle Selin'in üzerinde baskı oluşturuyordu. 

Selin'in kılığına kıyafetine, haline tavrına dikkat eden başka hocaları da vardı. Selin onlarla konuşurken, onların istediği kalıba girmeye çalışıyordu: 


Bir hocam var, onunla konuşurken hanımkız moduna girmeye çalışıyorum. 


Selin eğer hocaların istediği gibi giyinmemişse kendisini gizliyordu: 


Derslerde normalde önde otururum sürekli. Ama eğer mini etek giydiysem ve ceket giymediysem arkaya oturuyorum ki mini etek giydiğim görünmesin. Uzun bir ceket giydiysem, kamufle olduysa arkalara oturmama gerek kalmıyor. 


Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nden Gözde de okulasıfır kol bluzla gidebildiklerini ama kesinlikle etek giyemediklerini söylüyordu, “Bu bir baskıdır,” diyordu." 

Son dönemde yaptığım görüşmelerde, kılık kıyafet baskısından bahseden öğrencilere rastlamadım. Ancak önceki dönemde öğrencileri baskı altında hissettiren hocaların çoğu üniversitelerde görev yapmaya devam ediyor. Bu hocalar şimdi belirli nedenlerle eskisi gibi fütursuz davranamıyor olabilirler. Ancak üniversitelerde kılık kıyafet serbestisinin herkes için garanti altına alındığını söylemek- 


l Gözde'nin hikâyesi için bkz. 5. Bölüm: “Gözde: 'Değiştiğimi Hissediyorum".” 
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ten çok uzağız. Bu, kampüslerde erkek egemenliğin sona erdirilmesi, gençlerin şekillendirilecek bireyler olarak görülmekten vazgeçilmesi ve onların kendilerini özgürce var edecekleri ortamların yaratılmasıyla mümkün. 
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ERKEKLER DEKAN, KADINLAR ASİSTAN 


Taşra üniversiteleri, kopkoyu erkek egemen bir dünya... 
Rektörlerin, dekanların ve profesörlerin ezici çoğunluğu erkek. 
Geniş makam odalarında oturanların, şoförlü araçlara binenlerin, konferanslarda protokol sıralarını dolduranların büyük bölümü erkek. Sempozyumlarda açılış ve kapanış konuşmasını yapanların, oturumlara başkanlık edenlerin de kahir ekseriyeti erkek. İdari personele bakarsanız, kütüphane müdürünün de, bilgi işlem müdürünün de, havuz sorumlusunun da erkek olduğunu görürsünüz. Yani iktidar koltuklarının neredeyse tamamı erkeklerde. Üniversiteler kentteki erkek egemen kültürün içine yerleşiyor ve onu büyük ölçüde kampüse taşıyorlar. Üniversitelerde kadınlar da var elbette. Onlaradaha çok konferanslarda ilk beş sıradan sonraki koltuklarda, araştırma görevlisi odasında, sekreter masasında rastlamak mümkün. 


Erkek erkeğe üniversite yönetimi 


Aslında sadece taşrada değil, Türkiye genelinde üniversitelerin yönetiminde ciddi bir erkek ağırlığı var. Eylül 2022 itibarıyla devlet üniversitelerine atanan 128 rektörden sadece 5'i kadın." 

1 Rektörü kadın olan devlet üniversiteleri: Dokuz Eylül Üniversitesi, Izmir Demok- 


rasi Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi. 
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Vakıf üniversitelerinde kadın rektör oranı ise daha yüksek: 74 
rektörden 13'ü kadın. Devlette kadın rektör oranı 964'ken, vakıf üniversitelerinde 9018'e ulaşıyor. Devlet, bırakın kadınlara pozitif ayrımcılık yapmayı, üniversiteye kadın yönetici atamak konusunda vakıf üniversitelerinin de epeyce gerisinde. Bu arada 20 kişilik Yükseköğretim Kurulu'nda da (YÖK) tek bir kadın üye var. 

Erkek rektörler erkek dekanlarla çalışmayı tercih ediyor. Ekim 
2020 itibarıyla açıklanan bir veriye göre, Türkiye'de devlet üniversitelerindeki 1.388 dekanın yalnızca 9016'sı kadın.? Kadın dekan oranı vakıf üniversitelerinde yine daha yüksek; 9626. 

Devlet üniversitelerindeki kadın yönetici tablosu Türkiye genelinde böyle. Ancak durum taşraya gittikçe iyice fenalaşıyor. Pek çok taşra üniversitesinde kadın dekan oranı %0. Dahası, bazı üniversitelerde tüm rektör yardımcıları, yüksekokul müdürleri, meslek yüksekokulu müdürlerinin tamamı da erkekler arasından seçiliyor. Üniversite, kelimenin tam anlamıyla “erkek erkeğe” yönetiliyor. Ağustos 2022 itibarıyla internet sitelerindeki bilgilere göre, Bingöl Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi “erkek erkeğe” yönetilen üniversitelerden bazıları. 


“Feminist sorular” 


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne 2015 yılında gittiğimde, o dönem rektör yardımcısı olan Prof. Yücel Ünal'la görüşmüş, neden üniversitedeki tüm dekanların erkek olduğunu sormuştum. Ünal sorumu beğenmemişti: 


Bu, bana feminist bir soru gibi geldi. Türkiye'nin gerçeği bu. Var mı bu sorunun mantığı? 


Ben yine de ısrar edip aynı soruyu bir kez daha sorunca Ünal, dekanların genellikle komşu şehirlerden geldiğini, kadınların bunu yapamayacağını, bu nedenle de dekan olarak atanmadıklarını söyledi: 


2 “Türkiye'de “Akademide Kadın” Başlığında Sayısal Veriler-2020”, YÖK Akademide Kadın Çalışmaları Birimi, https//kadincalismalari.yok.gov.tr/Sayfalar/Duyuru-Detay.aspx?did-13 (erişim 14 Ağustos 2021). 
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Her sabah beşte altıda kalkıp gelecek kadın var mı? Zor bir olay! 


Unal, “karda kışta gidip gelmekten”, “Ağn'da doğa şartlarının zorluğundan”, “doğal olarak ortaya çıkan sonuç”tan bahsediyordu. Ben de 2000'li yıllarda yaşadığımızı, üniversiteye kimsenin karda yürüyerek gelmediğini, arabalara kar lastiği takılabildiğini söyledim. Ancak Ünal ısrarlıydı; ona göre mevcut durum doğal koşulların kaçınılmaz sonucuydu. Bu arada bana şöyle tavsiyeler- de bulunuyordu: 


Elinizi vicdanınıza koyun. Feminist şekilde yaklaşmayın. Bayan olarak yaklaşın. 


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Ağustos 2022 itibarıyla da Yücel Ünal'ın koltuğunda bir erkek rektör yardımcısı oturuyor. 
Dekanlar, MYO müdürleri ve biri hariç tüm yüksekokul müdürleride erkekler arasından seçilmiş vaziyette. 


Iğdır'da kadın araştırma görevlisi 2644 


Aslında, Türkiye'de hem üniversite sayısının artması hem de başörtüsü yasağının kalkması, pek çok kadına üniversite öğrenciliginin yolunu açtığı gibi, pek çoklarına da akademisyenliğin kapısını araladı. 

AK Parti'nin üniversite hamlesinin başladığı 2006 yılında, Türkiye'deki öğretim elemanları içinde kadınların oranı 9640'tı. Ağustos 2022 itibarıyla bu oran 9646'ya yükselmiş durumda.3 Profesörler arasında da kadınların oranı aynı dönemde 9627'den 9633'e çıktı. Bu oranlar Batılı ülkelerle kıyaslandığında da düşük değil. 

Ancak görünen o ki, Türkiye'de kadınlar akademiye girip profesör olsalar bile yönetici olamıyorlar. Hele taşrada hiç olamıyorlar. 

Taşra üniversitelerinde kadın akademisyenlerin çok büyük bölümü akademinin en alt basamakları olan araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi pozisyonlarında yığılmış durumda. Ömeğin Iğdır Üniversitesi'nde ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde hiç kadın 


3 YÖK İstatistik sitesindeki öğretim elemanı istatistiklerinden hesaplanmıştır, 
https://istatistik.yok.gov.tr. (erişim 21 Ağustos 2022). 
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profesör yok. Ancak bu üniversitelerde araştırma görevlileri arasında kadınların oranı sırasıyla 9644 ve 9641 gibi oldukça yüksek seviyelerde. 

Yani taşra üniversitelerinde, bir nevi “erkekler doktor, kadınlar hemşire” modeli var: Dekan ve profesörlerin çoğu erkek, kadınlar ise daha çok “asistan”. Kadınlar araştırma görevlisi olarak, erkek hocaların okuması gereken sınav kâğıtlarını okuyor, onlar için ders slaytları hazırlıyorlar. 

Özetle, taşradaki erkek egemen kültür büyük ölçüde üniversiteye yansıyor. Kadın, kente açılan üniversiteyi bir fırsat haline getirip entelektüel iktidarın önemli mekânlarından birisine giriyor, orada erkeklerle birlikte çalışıyor ama daha çok ikincil pozisyonda kalıyor. Bu düzene uymayan kadınlar ise türlü baskıcı ve bezdirici tutum ve davranışlarla karşılaşıyor." 


4 Kadınların taşrada akademisyenlik deneyimlerini aktardığı çeşitli yazılar mevcut. 
Örnek için bkz. Nevra Akdemir, “Taşrada Bir Kadın Akademisyen Olmak”, Bianet, 
23 Aralık 2017, https//bianet.org/biamag/toplum/192686-tasrada-bir-kadin-aka- 
demisyen-olmak (erişim 26 Haziran 2022). 
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18 


. “ÇIKIŞTA POLİSLERİN 
ÖĞRENCİLERE İKRAMI VAR” 


Hüseyin ve arkadaşlarıyla, kalabalık çarşının içinde ama tenha bir çıkmaz sokakta bulunan kafede buluşuyoruz. Hepsi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) okuyorlar. Ağrı'da son yıllarda öğrenci sayısıyla birlikte hem nargile kafelerin hem “Alaçatı” gibi havalı isimli ve havalı menülü restoranların sayısı artmış. Hüseyinlerle buluştuğumuz yer ise şehrin tek kitap kafesi, Cervantes. Renkli bir dekorasyonu var. On masalı, küçük, şirin bir mekân. Tüm baskılararağmen, hâlâ siyasetle ilgilenen Kürt gençlerin geldiği bir yer. 
Benim uzun zamandır, kitap okuyan gençleri gördüğüm ilk yer. 

Hüseyin'le 2018 yılının Eylül ayında görüşüyoruz. Söyleşi boyunca zaten kısık tuttuğu sesini bazen iyice kısıyor. Bir ara masanın üzerindeki telefonu ters çeviriyor, ekrandaki ses kaydı görünmesin diye... Zira polis her an gelebilir, ses kaydını görebilir, Hüseyin'in başı gazeteciyle konuşuyor diye derde girebilir. 

Hüseyin, Ağn'ya yakın illerin birinden geliyor. Zaten Ağn İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde okuyan her 10 öğrenciden dördü Ağrılı, dördü ise Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki diğer illerden geliyor.' Ailesi, bir Kürt olarak sorun yaşamasın diye Hü- 


| AİÇÜ Öğrenci lşleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 yılına ilişkin “İllere Göre Öğrenci Sayıları” “Bölgelere Göre Öğrenci Sayıları” tabloların- dan hesaplanmıştır. https://obs.agri.edu.tr/oibs/public, stats/index.aspx?dilztr-TR# (erişim 11 Eylül 2022). 
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seyin'i Kürtlerin azınlıkta olduğu Ordu, Burdur gibi şehirlere göndermek istememiş. Ağrı, politik meselelerle ilgili bir genç olarak Hüseyin'e de cazip gelmiş. Şehrin Kürt mücadelesindeki yerine gönderme yaparak “Tarihsel olarak büyük bir direnişin kalesi,” diyor. 

Ancak “evdeki hesap çarşıya uymamış”, Hüseyin üniversiteye geldiğinde, hayal ettiğinden bambaşka bir ortamla karşılaşmış. 

Polisle tanışması daha şehre geldiği ilk günlerde olmuş: Bir arkadaşıyla dönercide otururken, diğer tüm masalar boş olmasına rağmen, iki adam gelip onların masasına oturmuş ve o akşam oynanacak milli maçtan bahis açmışlar. “Bugün Türkiye'nin maçı var. Ne düşünüyorsun?” diye sormuşlar. Arkadaşı, Hüseyin'i masanın altından dürtüp bu kişilerin sivil polis olduğu mesajını vermiş. Hüseyin, “Futbolla ilgilenmiyorum,” diyerek geçiştirmeye çalışmış. Ancak başarılı olamamış. Sivil polisin dik bakışlarıyla karşılaşınca “Türkiye'nin kazanmasını isterim tabii, niye kazanmasın...” demek zorunda kalmış. 

Hüseyin'in söylediklerine bakılırsa, Ağrı'daki bir Kürt öğrenci, üniversiteden önce sivil polisle tanışıyor, milli meseleler konusunda dikkatli konuşması gerektiğini daha ilk günlerde öğreniyor. 

Hüseyin üniversitede ise yeni öğrenciler için yapılan oryantasyon toplantısına gittiğinde karşısında polisleri bulmuş. Şöyle anlatıyor: 


Hoca her şeyi anlattı; otomasyonu, not sistemini... Sonra dedi ki, “Çıkışta polislerin size ikramı olacak, ikrama katılmanız isteniyor.” 

Ben çıkar çıkmaz polis önüme çıktı; “Merhaba, gel bir şeyler içelim, biz okulun polisiyiz.” 

“Teşekkür ederim, gitmem lazım,” dedim. “Gel, bak pastalarımız da var, baklavamız var,” dedi. 

Yine “Teşekkür ederim,” dedim. Gidiyor...dum... 

“Hüseyin, gelir misin?” dedi. 

Ben tukandım... Döndüm... “Beni çağırdınız... ‘Hüseyin’ diye... 
Ismimi söylediniz?!” dedim. 

“Sana yanlış gelmiş,” dedi. Ama ben emindim, “Hüseyin,” dedi. 

“Buyrun?” dedim. 
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Yalova Üniversitesi'nden sivil polisler tarafından takip edilen bir öğrenci de benzer bir olay anlatmıştı. Öğrencinin söylediğine göre, bir gün okul çıkışında bu polislerden birisi, onun önünden yürürken birden dönüp ona ismiyle hitap ederek, “Nasılsın?” diye sormuştu. Öğrenci, “Bir anda kaskatı kaldım,” diye ifade etmişti o andaki halini. Anlaşılan o ki, polisler öğrencileri huzursuz etmek için böyle taktikler kullanıyorlar, hiç beklenmedik bir yerde ve şekilde isimlerini söyleyip “Seni biliyoruz” mesajı veriyorlar. 


Kampüste "istihbarattan abiler” 


Taşra üniversitelerindeki kampüslerde polisin önemli bir yeri var. Öğrenciler arasında hem sivil hem resmi olarak çeşitli yollarla yayılmaya çalışıyorlar. Örneğin, 2018 yılında kayıt için Yalova Üniversitesi'ne gelen öğrencilerle tanışmak için kurulmuş masalardan birisi de Emniyet Müdürlüğü'ne ait masaydı. Polisler masa başında öğrencilerle sohbet edip onlara broşür ve kalem dağıtıyordu. 

Ayrıca öğrencilere kahvaltı organizasyonu, öğrencilerle birlikte dogada yürüyüş gibi etkinliklerle de polis öğrencilerle iyi ilişkiler geliştirmeye çalışıyor.2 Emniyet'in öğrencilere yönelik daha büyük çaplı organizasyonu ise farklı şehirlere düzenlediği geziler. Örneğin Iğdır Emniyet Müdürlüğü, 2021 yılında “bilgilendirme ve önleme faaliyeti kapsamında” üniversite öğrencilerini Çanakkale'ye götürdü.? Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi öğrencileri için de önceki yıllarda benzer geziler düzenlendi. 


2 Bingöl Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanlığı, Facebook, 8 Ekim 2015, hups// 
www.facebook.com/bingolkonsey/posts/pibido2DhOgc2SoXMaxk VnpMUXv- 
7rgXsXYeZpBxn9A9hd3Z8ms3ZHamBCWibUyr6GVJVT)21 (erişim 4 Eylül 2022). 

“Polis ve Üniversite Öğrencileri Doğaya Yürüdü”, Haberler.com, 27 Ekim 2014, https://www.haberler.com/yerel/polis-ve-universite-ogrencileri-dogaya-yurudu- 
6631383-haberi/ (erişim 4 Eylül 2022). 

3 “Emniyetten Öğrencilere Çanakkale Gezisi", Aras Gazetesi, 18 Kasım 2021, http:// 
www.arasgazetesi.com/haber-emniyetten-ogrencilere-canakkale-gezisi-13349. 
html (erişim 4 Eylül 2022). 

4 “Polis, Üniversite Öğrencilerini Geziye Götürdü”, Sondakika.com, 21 Mayıs 2015, 
https/www.sondakika.com/haber/haber-polis-universite-ogrencilerini-geziye-go- turdu-7332653/ (erişim 4 Eylül 2022). 

“Karaman Emniyeti, Üniversite Öğrencileri için Çanakkale ve Bursa Gezisi Dü- 
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2022 yılında yaptığım bir görüşmede ise Yalova Üniversitesi'nden bir 
öğrenci polislerin kampüsteki varlığını şöyle anlattı: 


Ben topluluk yöneticisi olduğum için polislerle yakından çalışıyorum zaten. Terörle mücadele olsun, organize şube olsun onlarla irtibat halindeyim. Çok bir şey yok aslında, okul içerisinde bir sıkıntı yaratmıyorlar. Yani sivil polislerimiz var, istihbarattan abilerimiz var ama bütün üniversitelerde olduğu kadar var. Takip etme gibi bir durum çok söz konusu olmuyor. Yemekhanede görebilirsiniz, ortak alanlarda görebilirsiniz... Uyuşturucu satan var mı, ortamı bozan var mı, bir çıkıntılık yapan var mı diye gözetme amaçlı bulunuyorlar genelde. 


Hüseyin, üniversiteye geldiği o ilk günlerden beri kendisinin takip altında olduğunu düşünüyor. Sivil polisin gelip kantinde kendisiyle konuşmaya çalıştığı da olmuş, giydiği tişörtün renginden dolayı ayaküstü sorguladığı da... Üniversitedeki Merkez Kantin'de telsizli sivil polislerin her zaman görülebileceğini söylüyor. Sivil polisler bir Kürt ilinde üniversite kampüsünün temel bir parçası. AİÇÜ'de tüm binalarda öğrenci girişinde güvenlik noktası var. 
Eğitim Fakültesi'ne girerken x-ray cihazından geçiyorsunuz, O sırada güvenlik noktasındaki görevlilerin önlerindeki ekranlardan öğrencileri izlediğini görüyorsunuz. 

Üniversitedeki ilk senesinde Hüseyin'in gözaltına alınan arkadaşları olmuş ama asıl baskının 15 Temmuz 2016 sonrasında başladığını söylüyor. O yıl yaz tatilinden döndüğünde okul panosun- da bir afişle karşılaşıyor. Afişte PKK'lılar var, üzerinde de “ihbar edene ödül” minvalinde bir yazı. PKK'yla mücadelenin üniversite panosuna taşındığı, öğrencilerin ihbarcı olmasının istendiği bir dönem. Hüseyin, “Her şeyin değiştiğini o zaman anladım,” diyor. 

OHAL döneminde yüzlerce sivil toplum kuruluşuyla birlikte Ağrı'da HDP'ye yakın Kürt öğrencilerin örgütlendiği Ağrı Dağı 


zenledi”, Milliyet, 13.10.2017, https//www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/kara- man/karaman-emniyeti-universite-ogrencileri-icin-canakkale-ve-bursa-gezisi-du- zenledi-12334600 (erişim 4 Eylül 2022). 

Bingöl Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanlığı, Facebook, 19 Ekim 2015, https// www.facebook.com/bingolkonsey/photos/a.237951276365021/535353856624 760/ (erişim 4 Eylül 2022). 
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Öğrenci Derneği de kapatılıyor. Böylece AK Parti, MHP gibi siyasi gruplarla ya da çeşitli dini gruplarla ilişkili öğrenciler örgütlenmelerine devam ederken, HDP'ye yakın öğrencileri bir araya getiren çatı ortadan kalkmış oluyor. Bu arada belediyeye kayyum atanıyor, gençlerin önemli sosyalleşme mekânlarından, belediye bünyesindeki Sema Kültür Merkezi'nin kapısına da kilit vuruluyor. Gençlerin burada oluşturduğu Kürtçe okuma grubu dağılıyor. Bu süreçte tutuklananların sayısı da gittikçe artıyor. 

Hüseyin'e göre, tüm bunlar, kampüste bir korku iklimi yaratıyor. Üniversitede değişen havayı şöyle anlatıyor Hüseyin: 


İlk sene, “Ben bir şeyler öğrenmek istiyorum, Kürtçe öğrenmek istiyorum,” diyenler; şu an “Afrin,” desem kalkıp giderler. Öğrencilerde tamamen bu korku var. 


Benim 2015 yılında Ağrı'ya gittiğimde görüştüğüm Kürt gençler de üzerlerindeki baskıdan, örneğin mezuniyet töreninde ifade özgürlüklerinin engellendiğinden söz ediyorlardı. Ozaman öğrenciler, üniversite dışındaki bir mekânda alternatif mezuniyet töreni düzenlemişlerdi. Şimdiyse böyle bir organizasyon imkânsız, her şeyden önce salon bulmaları bile mümkün değil. Benim o zaman görüştüğüm öğrencilerden de bazısının tutuklanmış olması, bazısının yurtdışına çıkmak zorunda kalmış olması baskının ne kadar sertleştiğini gösteriyor. 

Hüseyin şimdi öğrencilerin üniversitedeki mezuniyet töreni sırasında en ufak bir muhalif söz söylememeleri konusunda uyarıldığını anlatıyor. Geçen yılki tören sırasında sadece “Atanınca değil mezun olunca öğretmeniz” yazan bir pankart açmalarına izin verilmiş. AİÇÜ'de öğrencilere tanınan politik ifade imkânı bu kadar. 


Üniversitede “tutsak düşünce” gelişiyor 


Hüseyin sözel bir bölümde okuyor, eğitim aldığı alanı seviyor, çokça okuyor. İlk yıl derslere aktif bir şekilde katılıyormuş. Sonra bir gün derste Kürtçe kitaplar okuduğunu söyleyince işler değişmiş. Daha önce Hüseyin'e gayet sıcak yaklaşan ve onu teşvik eden 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hocası, dersten sonra Hüseyin'i bir kenara çekip ona, “Akıntıya karşı kürek çekme,” demiş. 

Hüseyin, derslerin çoğunda belli bir ideolojiye maruz kalmaktan ve bunlara karşı tek kelime edememekten şikâyetçi: 


Hoca mesela derste din konusunu açıyor. Ben, diyelim ki ateistim, deistim veya farklı bir inancım var... Ben onu tartışmak isterim. 
Hocama bir şey sorabilmek isterim. Ve hocamın da rahatça konuşmasını, her şeyden bahsetmesini isterim. Ama bahsetmiyorlar. 
Özgür bir düşünce ortamı yok. Üniversitenin amacı özgür düşünceyi geliştirmek değilmidir? Ama burada tutsak bir düşünce geliştiriliyor. Mesele buradadır. 


Hüseyin hiçbir politik faaliyetin içinde yer almıyor, yaptığı en siyasi faaliyet Cervantes Kafe'ye gitmek. Görüşlerini, mümkün olduğunca kendisine saklıyor. Twitter'da kendisi bir şey paylaşmıyor, sadece başkalarının tweetlerini beğeniyor ya da retweet ediyor. O hesabı da anonim bir isimle kullanıyor. Üstelik evden her çıkışta da Twitter hesabından çıkıyor, Whatsapp'taki tüm konuşmalarını siliyor. Zira üniversitede polisler var ve her an “Ver bakayım telefonunu,” diyebilirler. 

Hüseyin, seçim döneminde, memleketinde olmasının da verdiği cesaretle, bir kez Instagram'da Selahattin Demirtaş paylaşımı yapmış “Milyonlarca insan paylaşırken aradan kaynarım,” diye düşünmüş. Cesaret edebildiği bu... Geçen gün, Instagram'da Kürtçe bir metin paylaşmış. Hiçbir siyasi içerik olmamasına rağmen, bunu gören arkadaşı Hüseyin'i uyarmış, “Böyle şeyler paylaşma, atanamazsın.” 


“Ajan olma ihtimali” 


Hüseyin, elindeki Kürt Edebiyatının Anatomisi isimli kitabı gösterip şöyle diyor: 


Ben bu kitabı okula götürmem. Bandrolü var, her şeyi var ama bu kitabı benim üstümde görseler bir algı oluşur, biri gider polise söyler. Ben kitapla okula gitmiyorum. Okulda kitap da okumuyorum. Ben okula gidiyorum, “Bu ders bitsin, ben eve kaçayım,” diyorum. 


Birlikte oturduğumuz iki arkadaşı hariç, neredeyse hiç kimseyle siyaset konuşmuyor. 


Birisi gelip benle politik bir şey konuşsa, ben duruyorum, çekiniyorum. Tanımıyorsam konuşmuyorum. Tanıyorsam bile çekiniyorum, çünkü ajan olma ihtimalini göz önünde bulunduruyorum. 
Kabuğumuza çekilmek zorundayız. Konuşmuyorum. 


Dahası, Hüseyin karşısındakine güvense de politika konuşmuyor. Çünkü politik herhangi bir şey insanları uzaklaştırabiliyor: 


Burada güvendiğim insanlarla bile politik bir ilişki kurmamaya özen gösteriyorum. Ben çok politik konuşursam benden uzaklaşırlar, ben bunun farkındayım, ona göre gardımı alıyorum. 


İnsanların birbirine güvenmesini engelleyen, siyaset konuşmanın neredeyse tabu olduğu, korku ikliminin her yanı kapladığı bir üniversite ortamı anlatıyor Hüseyin. Hatta düşüncesini ifade etmek bir yana, düşünmekten bile korktuğunu söylüyor. Zira, bir gün derste gafil avlanıp hoca soru sorunca aklından geçeni söylemek zorunda kalmış: 


Ben bazen düşünmekten bile korkuyorum. Olay psikolojik bir boyuta gelmiş. Çünkü mesela ben bir ara düşündüğümü istemsiz olarak söylemek zorunda kaldım. 


O günkü derste ciddi bir şey olmamış ama Hüseyin tedbirli davranıyor. Dersleri çoğunlukla “boş boş bakarak” geçirdiğini söylüyor. Bazen de uyuyor. Ders ortamına dair anlattıkları hem çarpıcı hem düşündürücü: 


Hoca, derste hiç alakası yokken der ki, “Dostoyevski de ateistti sonra dine dönmüş.” Tolstoy demiş ki “Hz. Muhammed önemli bir liderdir.” Tamamıyla distopya! 

Çocuklarla ilgili bir ders alıyorduk. Ben yatıyordum. Yemin ediyorum, Kuran sesiyle uyandım. Arkadaşa dedim; “N'oluyor?!” 
Kâbus olduğunu düşündüm. Derste hoca, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni anlatıyor. Diyor ki; “Bu, Kuran'da var, onlardan 600-700 yıl önce biz bulmuşuz.” Bir anda açıyor, Kuran'ı okuyor. 


Hüseyin anlattıkça, kara mizahın dozu artıyor: 


Bir dersimiz vardı, ben adını görünce, dedim; gerçekten güzel ders: Uygarlık Tarihi. Derste Antik Yunan'ı işliyoruz. Adam (Hoca] “Bunlar da heykel meykel yapıyor, salahtırlar, gerizekâlıdırlar, böyle saçma şeylerle uğraşmayın,” dedi. “Bunlar kafalarına göre tanrı oluşturuyorlar,” dedi. 

Derse dair... hiç... sıfır... hiçbir şey yoktu. 

Mesela Sümerleri işliyorduk. Ben dedim; “Hocam, Sümerler de bizim atamızdır.” “Ula, gâvur nereden bizim atamız oluyor! Gâvurdurlar, boş verin,” dedi. 

Ders Uygarlık Tarihi'ydi. Yemin ediyorum, ben uygarlığın çöküşünü, o adamda gördüm. 


Hüseyin, “faşist” olsalar da birkaç hocanın dersi iyi anlattığını, dersin hakkını verdiğini söylüyor. Ama çoğunluk, özellikle yeni gelenler anlattıkları konulara hâkim değiller. Hüseyin, bu hocalar karşısında ruh halini şöyle anlatıyor: 


Derste bazen öyle şeyler söylerler ki, kafayı gömüp saatlerce durursun, “Ben ne yapıyorum?” “Burada olamam,” dersin. (...) 

Aruk derse gidince kafamı eğiyorum, “Bitsin, bu cehennemden çıkayım,” diyorum. 


“Öyle bir kötülük var ki” 


Hüseyin ve arkadaşlarına AİÇÜ'nün güzel kampüsünden, tenis kortlarından, yüzme havuzundan, bisiklet kiralama imkânından bahsediyorum. Hüseyin havuz için, “Yüzme 10 lira (2022 yılında 
20 lira - T.T.), öğrencinasıl gitsin ki?” diyor. Ama tabii ki esas mesele para değil; esas mesele üniversitenin öğrenciye genel yaklaşımı. Hüseyin şöyle diyor: 


Öyle bir kötülük var ki, bu tür küçük iyilikler senin gözüne gelmiyor. Ne yapayım ki bisikleti... 
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Şu cümle de Hüseyin'in üniversiteyle arasında örülmüş duvarın başka bir ifadesi: 


Ben kampüste dolaşıyorum, polis arkamdan geliyor. Ben n'apayım öyle kampüsü... 


Hüseyin'in gündeminde artık ilk yıllardaki gibi yüksek lisans yapmak yok. Ağrı'dan “çok çok sıkılmış”. Sadece “bir olay yaşanmadan, polis falan almadan” bir an evvel mezun olmak, buralar- dan gitmek istiyor. Ben her şeye rağmen taşra üniversitelerinin kendisi gibi gençlere eğitim imkânı sağladığını söyleyecek oluyorum; Hüseyin kesin bir dille reddediyor: 


Buraya üniversite açılmasının gerçekten bir manası yok, açılacaksa da böyle bir üniversite olmamalı. “Üniversite nedir?” diye sorarsan, kesinlikle bizim üniversite olmadığını çok iyi biliyorum. 


Hüseyin, üniversitede Ahmed-i Hani isimli bir araştırma merkezi olmasını da “boş” buluyor, çünkü ona göre, verilen binlerce dilekçeye rağmen Kürtçe kurs açmayan bir üniversite burası. 
Hüseyin bir Kürt olarak üniversitede geçirdiği yılları şöyle anlatıyor: 


Derse giriyorsun. Adam diyor ki “Kürtçe diye bir dil yok”, seni inkâr ediyor. Sen ne yapacaksın? Ya bunu kabul edeceksin, köreleceksin, sömürge insanı olacaksın, aşağılık olacaksın, Türkleşeceksin. Ya da Kürt olduğunu söyleyeceksin. Budur mesele... Bundan dolayı sivrileşiyorsun. Yaptığımız hiçbir şey yok ama.. 


Hüseyin'in derslerine giren hocalar arasında koyu milliyetçi hocalar da var. Bu hocaları sarkık bıyıklarından, sosyal medyadaki bol bayraklı paylaşımlarından kolayca tanımak mümkün. Bu tür milliyetçi hocalar muhtemelen Doğu illerinde Batı illerindekine göre daha fazla. Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi'nde yetişmiş akademik kadroların, çevre illere dağılmış olması bunda önemli etken. Kürt öğrenciler üniversite eğitimini genel olarak niteliksiz, çoğunlukla dindar ve koyu milliyetçi hocalardan alıyorlar. 
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Üniversitenin kontrol görevi 


Hüseyin'in Kürt illerine açılan üniversitelerle ilgili değerlendirmesi şöyle: 


Taşra üniversiteleriyle mevcut iktidarın Kürt halkına uyguladığı asimilasyon daha geniş bir zaman ve kitleye ulaşabiliyor. Birçok Kürt genci —bence Türk gençlerinde de aynı durum söz konusudur- sırf ailenin baskısından kurtulup kendi özgür yaşam alanını kurmak için üniversite okuyor. Ama taşra üniversitelerinde öğrenciyi düşünmeye, sorgulamaya teşvik eden mekanizmanın devlet eliyle bilinçli olarak yok edilmesiyle öğrenci daha da yontulmuş ve kendi özkimliğinden uzaklaşmış bir halde üniversiteden mezun oluyor. İnsan ömrünün en verimli geçmesi muhtemel dört yıllık öğrencilik hayatı, boş bir şekilde geçiyor. 


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerinin 9680-90'ı Hüseyin gibi Kürt. Devlet Kürt illerindeki on binlerce genci üniversite kampüslerinde toplayıp onları kontrol altında tutuyor, Kürtlüğün K'sinin bile olmadığı bir eğitim sisteminden geçiriyor. Gençler, 18-22 yaşları arasını; düşünmeye, sorgulamaya, başkaldırmaya en çok meyilli oldukları bu dönemi, baskıcı bir yönetim altında, kimisi Türk milliyetçisi olan, neredeyse hiçbiri özgürlükçü olmayan hocalarla ve güvenlik güçlerinin sıkı takibinde geçiriyor. 2016'dan beri herhangi bir şekilde örgütlenmelerine ya da eylem yapmalarınaizin verilmiyor. Eğitim ve araştırma alanlarında hiç de başarılı olmayan taşra üniversiteleri Kürt gençlerini kontrol altında tutmak açısından kritik bir rol üstleniyor. 
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19 
KAYYUM RİCASIYLA 
AHMED-İ HANİ SEMPOZYUMU 


Ağrı'ya uçakla giderseniz, sizi karşılayacak havalimanının ismi Ahmed-i Hani. Kayyum atanınca Ağrı Belediyesi'nin kültür merkezine verdiği isim Ahmed-i Hani. Şehrin farklı ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı dört okulun isimleri Ahmed-i Hani. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2009'da Kürt açılımını başlattığından bu yana, ne zaman Kürtlere yakın görünmek istese hep “Ahmed-i Hani”den bahsediyor. 17. yüzyılda doğmuş bu Kürt şair, düşünür ve mutasavvıfın türbesi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde. 
AK Parti, Kürt dostu olduğunu göstermek için, bu ismi Ağrı'daki tabelalarda kullanmayı seviyor. 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi de (AİÇÜ) taşrada hükümet politikalarının uygulayıcısı olarak üzerine düşeni yapıyor: Üniversitede hem bir araştırma merkezine hem de Doğubayazıt'taki meslek yüksekokuluna Ahmed-i Hani ismi verilmiş. 2018'den bu yana da her yıl uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu düzenleniyor. 

Ancak kentteki bazı Kürtler, siyasi iktidarın bu Ahmed-i Hani sevgisini acı bir gülümsemeyle izliyor. AİÇÜ öğrencisi Hüseyin, “Onların “Ahmed-i Hani'sidir; bizim “Ehmede Xani'miz'dir,” diyor. 
“Ehmede Xani”yi dolu dolu bir Kürtçe aksanla söylüyor. Sonra da durumu şöyle izah ediyor: 
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Ben şu an Ehmede Xani'nin fikirleriyle ilgili tek bir şeyi açık söylersem, gözaltına alınırım. 


Hani Baba'ya yolculuk 


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin 2018 yılında ilk kez düzenlediği ancak 2. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu ismini verdiği (bu garipliği daha sonra açıklayacağım) izlemek üzere Doğubayazıt'a doğru yola çıkıyorum. İki gün sürecek sempozyum üniversitenin merkez kampüsünde değil, Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu'nda. 29 Eylül sabahının erken saatlerinde eski garajdan Doğubayazıt minibüsüne biniyorum. Akşam dönüşte minibüs yok, ne yapacağımı bilmiyorum. 

Minibüs, Ağrı'nın kırsalında, geniş asfalt yolda ilerlerken yanımızdan zırhlı askeri araçlar geçiyor. Teypte bazen Ahmet Kaya çalıyor, bazen Kürtçe uzun havalar yükseliyor. Minibüsün üzerinde koca harflerle “Hani Baba” yazıyor. Bu seferleri düzenleyen şirketin ismi de “Hani Baba Tur”. Yolda giderken “Hani Baba” isimli bir bakkal görüyorum. Ehmede Xani'nin adını bölgede her yanda görmek mümkün. Xani'ye halk arasında dini bir şahsiyet olarak derin saygı duyuluyor. Buralardainsanlar yeminlerini Hani Baba üzerine ediyor. 

Ancak Ehmede Xani Kürtler için sadece dini bir figür değil. Aynı zamanda Kürt kimliklerine sahip çıkarken sıkıca tutundukları bir isim. Kürtçe-Arapça sözlük olarak kabul edilen ilk eseri Ehmede Xani yazmış. Yaşadığı dönemde Kürtçe revaçta olmamasına ve kendisi başka diller bilmesine rağmen yapıtlarını Kürtçe kaleme almış. Edebiyatçı Selim Temo, onu “Fransız Devrimi'nden çok önce ulusal bilince sahip bir kavram öncesi düşünür. (...) Kürt şiirini kendi etrafında toplayıp kendisinden sonra gelen kuşaklara aktaran bir kurucu özne,” diye anlatıyor.' Ehmede Xani'nin Mem ile Zin adlı eseri dünya edebiyatının şaheserlerinden biri. Temo, bu eserin o dönemde âdet olduğu üzere Tevrat, Kuran ya da Arap, Hint, İran kıssalarından birinin değil, binlerce yıllık Kürt destanı Meme Alan üzerine kurulduğunun da altını çiziyor. 


l1 Ehmede Xant, Mem ile Zin, Everest Yayınları, İstanbul, 2019, s. 7-8. 
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Xani bundan dört asır önce Mem ile Zin'de Kürtlerle ilgili şöyle diyor:? 


Kürtler asla yetenekte az değiller 

Ve fakat kimsesiz ve mecalsizdirler 
Hepsi birden cahil ve bilgisiz değil ki 
Amma öyle yoksul ve sahipsizler ki 


17. yüzyılın büyük şairi, Kürtlerin diğer halklarla ilişkilerine dair ise şöyle yazmış:? 


Osmanlı denizi ve Acem denizi 

Ne zaman kımıldanıp taşsalar yani 
Kürtler kan ve revan içinde kalırlar 
Bir berzah gibi onları ayırırlar 

C...) 

Eğer bir birlik olsaydı aramızda 
Birlikte kabullenseydik esasında 


O Türkler ve Araplar ve Acemler ki 
Hepsi bize uşaklık ederlerdi 

Dini de devleti de tamam ederdik 
İlmi de hikmeti de tahsil ederdik 


Bu dizelerin yazarı Ehmede Xani, pek çok Kürt için asla sadece bir mutasavvıf değil. Hüseyin'e göre, “Her şeyden öte bir Kürt filozofu ve Kürt milliyetçisi”. 


Devletin festivali, üniversitenin sempozyumu 


Yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından Doğubayazıt'a varıyorum. İlçede ciddi bir hareketlilik var, anacadde insanla dolu. Bu kalabalığın sebebi “Ahmed-i Hâni Kültür, Turizm ve Sanat Festivali”. Festival, Ağrı Valiliği tarafından düzenleniyor, üniversitenin düzenlediği sempozyum da işte bu festival kapsamında gerçekleştiriliyor. Yani üniversitenin sempozyumu, devletin festivalinin bir 


2 Xani,s. 42. 
3 Xani,s.39-40. 
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parçası. Rektör Abdülhalik Karabulut festival açılışında bu iç içeliği şöyle ifade ediyor: 


Ağrı Valiliği, Ağrı Ibrahim Çeçen Üniversitesi ve Doğubayazıt Belediyesi olarak büyük bir işbirliği ve emek sonucunda düzenlemiş olduğumuz festivalimiz ve sempozyumumuz... 


Bu arada, rektörün konuşmasında bahsettiği Doğubayazıt Belediyesi kayyum tarafından yönetiliyor. %62 oyla seçilen HDP'li belediye başkanı 2017 yılında görevden alınıp tutuklandıktan sonra, onun yerine Doğubayazıt kaymakamı kayyum olarak atanmış. 

Belediyenin kayyum tarafından yönetildiği bir dönemde, Ahmed-iHani festivaliyle ilçeye canlılık getirilmesi hedefleniyor. Festival kapsamında konserler düzenlenecek, halka ücretsiz yemek verilecek. Bu arada uluslararası sempozyum da festivale “entelektüel” bir boyut katacak. Ayrıca, bildirisunmak üzere gelen yerli ve yabancı akademisyenler, ilçedeki turist sayısını artıracak. 

Uluslararası sempozyum, işte bu nedenlerle ulaşımın zor, üniversite namına sadece birkaç boş binanın olduğu ilçede yapılıyor. 


Kaymakamın arzusu 


Sempozyumun ardından yaptığım söyleşide, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Faruk Kaya'ya organizasyondaki eksiklikleri sormuştum. Kaya'nın verdiği yanıtla, sempozyumun kaymakamlığın ricasıyla gerçekleştiği, zamanın da onlar tarafından belirlendiği, eksikliklerin kısa sürede hazırlanmaktan kaynaklandığı ortaya çıkmıştı: 


Işin doğrusu, geçen sene kaymakamlık Doğubayazıt'ta festival yaptı. Bu sene bizden rica ettiler, “Üniversiteyle beraber bu işi yapalım,” diye... Ve sempozyumun hazırlanışı üç ayda oldu. Eksikliklerimiz var; onları önümüzdeki sempozyumlarda gidereceğiz. 


4 “2. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu Başladı”, Ağrı Ibrahim Çeçen Üniversitesi, https-/Wwww.agri.edu.tr/detail.aspx?id-43516&bid-1&tid-13 (erişim 26 
Haziran 2022) 
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Bu arada kaymakamın belediyeye kayyum olarak atandığını ve “kaymakamlık” denirken bu kişiden bahsedildiğini de hatırlatalım. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Adem Yerinde de daha sonra yaptığı bir konuşmada bu etkinliğin kaymakamın “arzusu” sonucunda Doğubayazıt'ta gerçekleştirildiğini söyledi:” 


Sempozyumun özellikle Doğubayazıt'ta gerçekleşmesinin sebebi şudur: Tabii üniversitemizin imkânlarından istifade etmek... 
Birde Doğubayazıt Kaymakamı (...) —kendisi özellikle Doğubayazıt'ı çok seviyor, oraya hizmet etmeyi arzu ediyor- bilimsel bir etkinliğin de o ilçede gerçekleşmesini arzu etti. Dolayısıyla bizler de bu arzuyu gerçekleştirmek maksadıyla bu yıl sempozyumun Dogubayazıt'ta, Doğubayazıt'ın imkânlarıyla gerçekleştirilmesine karar verdik. 


Bilimsel bir etkinliğin devlet makamlarından gelen ricayla yapılması, yerinin ve zamanın onların isteğine göre belirlenmesi, Türkiye'de akademinin ne derece siyaset güdümünde olduğuna dair çarpıcı bir örnek. 


Teröre karşı birlik çağrısı 


Doğubayazıt'ta düzenlenen Ahmed-i Hani Festival-Sempozyumu kapsamında belediye tarafından tepedeki Ahmedi Hani Türbesi'ne ücretsiz otobüs seferleri düzenleniyor. Ben de Doğubayazıt'a vardıktan sonra bu otobüslere biniyorum. Türbeye varmadan önce kontrol noktalarından ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Parkı'nın önünden geçiyorum (Bazı Anadolu şehirlerinde “Millet Parkı”na “Recep Tayyip Erdoğan” ismi veriliyor). Sempozyum ve festival türbede okunan mevlitle başlıyor. 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi rektörü ve akademisyenler; vali, kaymakam, AK Parti Ağrı milletvekilinden oluşan protokolle birlikte. Etraflarında gazeteciler var. AK Partili Milletvekili Ekrem Çelebi kameralar kendisine yönelmişken, sempozyuma gelmiş akademisyenlerle ayaküstü sohbet ediyor, onlara nereden gel- 


5 Adem Yerinde, bu bilgiyi 1 Ekim 2018'de AİÇÜ'de gerçekleştirilen “Küresel Sistemin İslâm ve Terör Oyunu” konferansının sunuşu sırasında verdi. 
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diklerini soruyor. Böylece partisinin Doğubayazıt için yaptığı icraatları halka duyurmuş oluyor. Bu arada “Eşarpsız türbeye girmeyin, çok günah!” diyen bir erkek sesi işitili 

Mevlidin ardından halka yemek veriliyor. Daha sonra herkese Türk bayrağı dağıtılıyor. Bu arada dev bir Türk bayrağı da açılıyor, Protokol önde, halk arkada, bir bayrak denizinin içinde, Ahmedi Hani Türbesi'nden İshak Paşa Sarayı'na doğru hep beraber yürünüyor. 

ishak Paşa Sarayı'ndaki festival açılışında Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti'nin Ağrı'daki yatırımlarından, terörle mücadeleden, bölgede artan turist sayısından bahsediyor. Çelebi bir noktada “Teröre karşı birlik olmak istiyor musunuz?” diye soruyor. Vatandaş ses vermiyor. AK Parti Milletvekili, “Sesiniz gür çıkmadı ama ben gözlerinizi buradan fark ediyorum,” diyerek durumu kurtarmaya çalışıyor. Bu arada İshak Paşa Sarayı'nın yüksek duvarları üzerinde özel harekat görevlileri ellerinde uzun namlulu silahlarla bekliyor. Akademisyenler, vatandaşlarla birlikte, AK Partili vekilin konuşmasını dinliyor. 

Açılış konuşmalarında Ehmede Xani'den kâh “İslâm âlimi” diye kâh “şeyh” diye bahsediliyor ama Kürt kelimesi hiç geçmiyor. Bu konuşmaların ardından halka ücretsiz “saray şerbeti”, ayrıca Mem ü Zin kitabı dağıtılıyor.9 Ancak bu, Ehmedö Xani'nin Mem ü Zin'i degil. Kürtasıllı Suriyeli ünlü bir din âlimi Mem ü Zin'i roman olarak yeniden yazmış. Dağıtılan işte bu Arapça eserin Türkçe çevirisi. Yani festivalin ismi Ahmed-i Hani ama dağıtılan onun eseri değil. Ve tabii ki bu kitapta, önceki sayfalarda alıntıladığım Ehmede Xani'nin Kürtlerle ilgili dizeleri geçmiyor. Devlet ve üniversite işbirliğiyle, Kürt halkına Kürtlükten arındırılmış başka bir Mem ü Zin sunuluyor. 


Kampüs devasa, öğrenci sayısı 191 


Festival İshak Paşa Sarayı'nda devam ederken, sempozyum ayağı nihayet, öğleden sonra üçte Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu'nda başlıyor. 


6 M. Said Ramazan el-Büti, Mem ü Zin Yerde Yeşerip Gökte Olgunlaşan Bir Aşk Hikâyesi, 5. baskı, Ağrı Valiliği 1l Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, 2016. 
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Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu, 65.000 metrekarelik devasa bir alanın küçük bir bölümüne yapılmış binalardan oluşuyor.” Kampüste ağaç ya da yeşillik yok, girişten binalara kadar onlarca metre uzanan, geniş bir beton yol var. Bir de bu yola eşlik eden siyah mermer bir havuz... Muhtemelen modern bir unsur olsun diye yapılmış ama ıssızlığın ortasında insana ürküntü veriyor. Etrafta, bırakın üniversite enerjisini, herhangi bir canlılık belirtisi yok. 

Kampüste 1.400 kişilik bir amfi tiyatro var ama okulun 2018 itibarıyla kayıtlı öğrenci sayısı 191.3 Kampüs aslında İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olmak üzere yapılmış ancak fakülte hayata geçmediği için şimdi meslek yüksekokulu olarak kullanılıyor. 
Meslek yüksekokuluna açılan pek çok program da sonradan kapatılmış (Örneğin 2018 yılında sadece iki kişinin kayıt yaptırdığı halıcılık ve kilimcilik programına şimdi öğrenci alınmıyor. 2022- 
2023 döneminde sadece dört önlisans programına öğrenci alındı 
ve toplam öğrenci sayısı 3409). 

İçinde in cin top oynayan bu koca kampüse vardığımda gözüme üç zırhlı araç çarpıyor. Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu, daha çok terk edilmiş bir askeri komplekse benziyor. Tuvalette, ışık açma düğmesinin üzerinde “Lüzumsuzsa söndür” yazıyor. 

Sempozyum açılışında da protokol sıralarında vali, kaymakam ve rektör var ve yine tek bir kez Kürt kelimesi geçmiyor, Ehmede Xani'nin hep İslâmi yönü vurgulanıyor. Şu cümle Rektör Abdülhalik Karabulut'un açılış konuşmasından: 


islâm düşüncesini hayatımıza hâkim kılabildiğimiz ölçüde, işte o zaman Ahmed-i Hani'nin dediği ilim, irfan ve hikmete ait olacağız. 


7 “Meslek Yüksekokulumuz Hakkında Genel Bilgiler”, Doğubayazıt Ahmed-i Hani 
Meslek Yüksekokulu, hitps:/Www.agri.edu.tr/detail.aspx?id-1218&bid-251&tid -7&dilstr-TR (erişim 5 Mart 2022) 

8 “2018 Yılı idare Faaliyet Raporu”, Ağrı Ibrahim Çeçen Üniversitesi, Şubat 2019, 
hıtps//www.agri.edu.tr/upload/strate jigelistirmedairebaskanligi/20189520FALI-YET#20RAPORU#20sonnn.pd! (erişim 5 Mart 2022). 

9 “Birimlere Göre Öğrenci Sayılan”, AIÇÜ Öğrenci işleri Daire Başkanlığı, 2022 
https://obs.agri.edu.tr/oibs/public. stats/index.aspx?dilsır-TR# (erişim 21 Ağustos 2022). 
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Zaten sempozyumun alt başlığı “İslâm Düşüncesinde İnsan”. 
Sempozyumun Düzenleme Kurulu Başkanı Adem Yerinde, İslâmi İlimler Fakültesi dekanı. Oturumlardan ikisinin başlığı ise “Kur'an ve Sünnete göre İnsan Tasavvuru”, “Tasavvufta İnsan Tasavvuru”... İlk oturumda Ehmede Xani'nin Kürt kimliğinden, Kürt edebiyatına etkisinden bahsedilse de sempozyumun ana teması din. 

Benim izlediğim oturumlarda, tebliğ sunanlara hiç soru sorulmuyor. Bu kişiler sunumdan sonra alkışlar eşliğinde teşekkür plaketlerini alıyor ve sonra dinleyici sıralarında oturanlarla yer değiştiriyorlar. Zira bu sempozyumda tebliğ sunanlar birbirlerini dinliyor. Onların dışında dinleyici yok gibi. Bir de bazı akademisyenlerin yanlarında gelen eşleri ve çocukları var. Çocuklardan birisi oturumlar sırasında, oyuncak silahıyla ortalıkta dolanıyor. 

Bu sempozyum, 7 ülkeden 80 akademisyenin katıldığı “uluslararası sempozyum” olarak takdim ediliyor ancak çeviri için herhangi bir organizasyon yok. Yabancı katılımcılar bildirilerini kendi dillerinde okuyor ve kendileri anlıyorlar. Bir İranlı akademisyen dinleyicilere “zulüm olmasın diye” bildirisini okumaktan vazgeçiyor, çat pat Türkçesiyle bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bir başka sunumda da bir dinleyici devreye girip yapabildiğince çeviri yapmaya çalışıyor. 

Bu arada sempozyuma “uluslararası” deniyor ama daha ziyade “Müslümanlararası” bir etkinlik söz konusu. Zira, yabancı katılımcıların geldikleri ülkeler; Irak, İran, Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Kırgızistan. Avrupa'dan tek katılımcı var, o da Bulgaristan'dan; Bulgaristan Müslümanları Yüksek Şürası Başkanı. 

Bu arada katılımcıların neredeyse tamamı erkek. 71 bildiriden sadece üçünü kadınlar sunuyor. Sempozyumun 69 kişilik bilim kurulunun tamamı da erkek. Sempozyum ortamı, erkek yurdun- dan hallice. 

Bu etkinliğe 2. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu deniyor ancak 1. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu hiç gerçekleşmemiş. Muhtemelen, kaymakamlık ikinci Ahmed-i Hani festivalini düzenlediği için ve sempozyumla festival iç içe geçirildiği için, sempozyuma da ikinci denilmiş. Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı Adem Yerinde, 2009 yılında Doğubayazıt'ta 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bir panel düzenlendiğini söyleyip “Biz bunu 1. kabul ederek sempozyumumuza 2. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu ismini uygun gördük,” diyor." Oysa bu bahsedilen etkinliğin bırakın uluslararası olmayı, akademik bir niteliği bile yok." Yapılan sadece bir panel. 

2009'daki panelde Doğubayazıt Müftüsü olarak konuşan Salih Geçit, şimdi sempozyumda “ilahiyat doçenti” olarak tebliğ sunuyor, Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu'nu da o yönetiyor. Bu okulda aşçılık, halıcılık gibi bölümler var, dinle ilgili hiçbir bölüm yok ama müdürlük görevi için bir ilahiyatçı uygun görülmüş. 
Geçit, 2022 yılı itibarıyla da Ahmed-i Hani Bilim Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi Müdürü. İnternet sitesine göre bu merkezde şimdiye kadar tek etkinlik yapılmış: “Din Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Yolları Paneli.”'? Üniversitede “Ahmed-i Hani” ismi etrafında yapılan tüm faaliyetlerde din teması ve ilahiyatçılar var. 


Kendi varlığını siyasete armağan eden akademi 


Özetle, 2. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu'na “2.” deniyor ama 1.'si olmamış. “Uluslararası” deniyor ama “Müslümanlararası”. “Sempozyum” deniyor, ama dinleyici yok, çeviri yok, tartışma yok. İsmi “Ahmed-i Hani” ama pek çokları için olan bitenin Ehmede Xani'yle hiçbir alakası yok." 

Ne var ki, neticede “farklı ülkelerden 71 akademisyenin katıldığı 2. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu” yapılmış oluyor, sonra da bildiriler art arda sıralanıp internete konuyor, onun adı da “e-kitap” oluyor. Üniversitelerin internet siteleri, akademisyenlerin özgeçmişleri bu tür “akademik” faaliyetlerle dolu. Öğretim 


10 Yerinde, bu bilgiyi de 1 Ekim 2018 tarihinde yapılan konferansta verdi. 

11 “BÜYÜK ALIM DÜŞÜNÜR VE MUTASAVVIF AHMED-İ HANI'YI ANMA PROG- 
RAMI düzenlendi”, Doğubayazıt Kaymakamlığı, hitp:/www.dogubayazit.gov.tr/ byk-alim-dsnr-ve-mutasavvif-ahmed-i-haniyi-anma-programi-duzenlendi (erişim 
5 Mart 2022). 

12 “Üniversitemizde “Yaygın ve Örgün Din Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Yollan” Konulu Panel Düzenlendi”, Ağrı Ibrahim Çeçen Üniversitesi, 28 Aralık 2018, https//www.agri.edu.tr/detail.aspx?bid-6046xtid-15 (erişim 5 Mart 2022). 

13 Sempozyumla ilgili Rektör Yardımcısı Faruk Kaya'nın görüşlerini “Ben Kürdüm, 
Bak, Rektör Yardımcılığı Yapıyorum” bölümünde okuyabilirsiniz. 
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üyeleri uluslararası sempozyumda bildiri sunarak doçentlik yolunda bir kriteri daha tamamlamış oluyor. Sunulan tebliğler akademisyenlere akademik teşvik ödemesi olarak geri dönüyor. 

Bu arada, “doğuda terörü yenen AK Parti” ilçeye üniversite getirdiği gibi uluslararası sempozyum da getirmiş oluyor. Kayyum yönetimindeki ilçeye hem bereket hem hareket geliyor. 

Pek çok kesimin kârlı çıktığı bu Ahmed-i Hani sempozyumları, 
2022 yılı itibarıyla devam ediyor. Din dozu her geçen yıl artıyor. 
Sempozyumun Onur Kurulu'nda artık Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş var. 2020 yılından bu yana Ağrı il müftüleri de sempozyum düzenleme kurulunda yer alıyor. Müftülerin herhangi bir akademik unvanları, çalışmaları ya da sempozyum konularıyla ilgili bir uzmanlıkları yok, sadece “Ağrı İl Müftüsü” sıfatıyla sempozyumda yer alıyorlar. Altını çizmek istiyorum, artık akademik etkinlikleri düzenleyenler arasında akademiyle hiçbir ilgisi olmayan din görevlileri bulunuyor. 

Bu arada sempozyumlarda artık Ehmede Xanf'yle ilgili herhangi bir oturum da yok, bu Kürt şahsiyetin ismi sadece sempozyumun üst başlığında kullanılıyor, altı dini temalarla dolduruluyor. 

Kürt illerindeki taşra üniversiteleri, sadece Kürt gençleri kampüslerde toplayıp onları kontrol altında tutma işlevi görmüyor. 
Aynı zamanda, Kürt kültürünü, tarihini, edebiyatını siyasi iktidarın ideolojisi çerçevesinde yeniden yazmaya, bunun “bilgi”sini üretmeye çalışıyor. Bir yandan Ankara'daki iktidarın politikalarına omuz veriyor, bir yandan ilçedeki kayyumun icraatlarına katkıda bulunuyor. Akademi kendisini siyaset için araçsallaştırıyor, varlığını siyasete armağan ediyor. Sonuçta elde kalan akademi süsü verilmiş bir iktidar aparatı oluyor. 
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“BEN KÜRDÜM, 
BAK, REKTÖR YARDIMCILIĞI YAPIYORUM” 


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne (AİÇÜ) ikinci gidişimde, kampüste geçirdiğim üç günün ardından rektörlük binasındayım. Binanın girişindeki büyük fotoğraf kolajının göbeğinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hemen göze çarpıyor. Fotoğrafta, Rektör Abdulhalik Karabulut, Erdoğan'a sevgi ve saygı dolu gözlerle bakıyor. Üniversiteye ismi verilen iş insanı İbrahim Çeçen de orada. Erdoğan dört yıl önce Ağrı'ya geldiğinde çekilmiş olan bu fotoğraf, dört yıldır üniversitenin internet sitesinde de açılış fotoğrafı olarak duruyor. 

Ben üniversiteyle ilgili sorularımı sormak için rektöre ulaşamıyorum ama Rektör Yardımcısı Prof. Faruk Kaya randevum olmasa da görüşmeyi kabul ediyor. Faruk Kaya, AİÇÜ'nün en eski akademisyenlerinden birisi. Üniversitenin henüz Atatürk Üniversitesi'ne bağlı eğitim fakültesi olduğu zamanlardan, 1994 yılından beri burada çalışıyor. Faruk Kaya, tüm aşamalarına tanıklık ettiği bu üniversitede 2018'den bu yana da rektör yardımcısı. Aynı zamanda coğrafya bölümü kadrosunda ders veriyor. Ekim 2018'de yaptığımız görüşmede, üniversitenin durumunu son derece açıksözlü bir şekilde ortaya koyarken, Kürt öğrencilerle ilgili gayet çarpıcı ifadeler kullandı. 
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“Üniversite Ağrı'ya güven veriyor” 


Rektör Yardımcısı Prof. Faruk Kaya söze “Küçük şehirde üniversite olur olmaz, ayrı bir tartışma konusu,” diyerek başlıyor. Diğer yandan, üniversitelerin kuruldukları küçük şehirlere büyük katkıları olduğunu düşünüyor. Ağrı için “güven” meselesinin de altını çiziyor. 


Ağrı'da üniversite olması Ağrı'nın çehresini değiştirdi, sosyal olarak, ekonomik olarak. Üniversitenin varlığı, şehre bir güven veriyor. 


Gerçekten Ağrı'da da diğer şehirlerdeki gibi üniversite etrafında kurulmuş bir ekonomi, öğrenciler için açılmış kafeler, mağazalar, yurtlar var. Ağrı'yı diğer pek çok kentten farklılaştıran ise hem ülkenin en yoksul ikinci şehri olması hem de bir Kürt kenti olması." 
Böyle bir şehirde üniversitenin faaliyet göstermesi, devletin oradaki güçlü varlığını ortaya koyuyor. Şehirde tesis edilen kontrolün bir göstergesi oluyor. 

Rektör Yardımcısı Kaya, üniversitenin kente katkısının yanı sıra oradaki gençler için öneminin de altını çiziyor: 


13.500 öğrencimiz var, öğrencilerimizin yaklaşık yarısı Ağrılılar- dan oluşuyor. Eğer Ağrı'da üniversite olmasaydı, bu 5.000'den belki 500'ü başka şehirlere gidip okuyabilecekti, diğerleri okuyamayacaktı. 


AİÇÜ, Kaya'nın söylediği gibi Ağrı ve civar illerden gençlerin okuması için bir imkân sağlıyor. Eylül 2022 itibarıyla öğrenciler içinde Ağrılıların oranı %43, Doğu ve Güneydoğu'nun tamamın- dan gelenler ise toplamın 9684'ünü oluşturuyor.? 


1 “Il Bazında Gayrisafi Yurt Içi Hasıla, 2020”, TÜİK, 9 Aralık 2021, https//data.tuik. 
gov.tr/Bulten/Index?p1l-Bazinda-Gayrisafi-Yurt-Ici-Hasila-2020-37188 (erişim 28 
Ağustos 2022). 

2 AİÇÜ Öğrenci işleri Daire Başkanlığı, hitps://obs.agri.edu.tr/oibs/public, stats/in- 
dex.aspx?dilstr-TR# >Öğrenci > Bölgelere Göre Öğrenci Sayıları ve İllere Göre Öğrenci Sayıları (erişim 11 Eylül 2022). 
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| AİÇÜ öğrencileri hangi bölgelerden geliyor? 
! Sayı Oran 
Í Doğu Anadolu Bölgesi 9.699 %b6 
| Ağrı 6.324 %43 
į Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2.664 %18 
: Akdeniz Bölgesi 571 %4 ı Karadeniz Bölgesi 506 %3 
İç Anadolu Bölgesi 416 %3 
| Ege Bölgesi 185 %l 
Marmara Bölgesi 119 %l i Diğer (yurtdışı) 573 Y4 


Bununla birlikte, üniversiteye ülkenin diğer bölgelerinden gelen öğrencilerin sayısı da az değil. Onlar da toplamın 961 2'sini oluşturuyor. Öğrencilerin geldiği şehirler Edirne'den İzmir'e ülkenin 81 
ilini kapsıyor. Rektör Yardımcısı Faruk Kaya bu tablonun ülkenin bütünleşmesine katkıda bulunduğunu söylüyor: 


Üniversitenin, farklı şehirlerden gelen insanların buradaki insanlarla bütünleşmesi anlamında çok önemli katkılar sunduğunu düşünüyorum. 


“İstanbul'da levha okumak daha iyi” 


Bunlar AİÇÜ'nün olumlu etkileri... Peki ama üniversitenin asli fonksiyonu olan eğitim açısından durum ne? AİÇÜ'de eğitimin niteliği nasıl? Kaya bu noktada gayet açıksözlü: 


Buradaki akademisyenler mümkün mertebe elinden geleni yapıyor ama... Bizim bir hocamız vardı, “Ağrı'da fakülte okuyacağınıza İstanbul'da levha okusanız görüş açınız daha çok değişir,” derdi. Büyük şehirlerle küçük şehirler arasında ciddi fark var eğitim açısından. Şu anda 6 profesörümüz var bütün üniversitede; 20-25 doçentimiz var. Çünkü insanlar buradan sürekli göç ediyorlar. Bu da eğitimin kalitesini düşürüyor işin doğrusu. 
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2022 yılı itibarıyla üniversitede öğretim üyesi sayısı biraz yükselmiş durumda, ama akademik kadro hâlâ çok ciddi bir problem AİÇÜ için.? Kaya'ya göre, eğitim kalitesiyle ilgili problemin ardında her üniversitede aynı fakültelerin açılması var: 


Erzurum'da eğitim fakültesi var, Ağrı'da var, Van'da var, Kars'ta var. Böyle olmaması lazım. Bölgenin ekonomik önceliklerine göre fakülteler ve bölümlerin şekillenmesi daha güzel olur. 

Bu şekilde giderse, 5-10 sene sonra bu üniversitelerin çoğu öğrenci bulamayacak. Şimdiden bazı bölümlere öğrenci gelmiyor, çünkü doyma noktasına ulaştı. (Mezunların, kamu kurumlarına] atanmaimkânı azaldı. (...) Mesela fen bilgisi öğretmenliği, bilgisayar öğretmenliği doğu üniversitelerinin çoğunda kapanma- ya başladı. 


Kaya'nın önerisi üniversitelerin belirli alanlara yoğunlaşması: 


Veterinerlik fakültesi, hayvancılığın yoğun olduğu 4-5 yerde olsa, oralarda öğrenci sayısı çok artar, uzmanlaşma artar, kalite artar. 


Veterinerlik fakültesinin sadece 4-5 üniversitede olması, üniversitelerin sadece belli alanlarda yoğunlaşması “her ile üniversite” politikasının temel mantığına aykırı. Zira bu politikada amaç çok sayıda üniversite, çok sayıda fakülte ve çok sayıda üniversite öğrencisi. Rektör Yardımcısı Kaya'ya, “Bu bölgeye özgü kaç fakülte açabilirsiniz ki? Her üniversite 10.000-15.000 öğrencisi olsun istiyor,” diyorum. Kaya'nın yanıtı şöyle: 


Burada hayvancılıkla turizmi ön plana çıkarırsınız. Onun yanına işletme, iktisat koyarsınız. Ama AİÇÜ dendiği zaman uzmanlık alanı belli olur. Üniversitelerin geleceğini kotarmak adına o şekilde bir şey yapmamız lazım. 

Yoksa Türkiye'de genç nüfus azalıyor, üniversite sayısı artıyor, özel üniversiteler artıyor. İnsanların artık Avrupa'da okuma şansı yüksek. Biz bugün 15.000 öğrenci diye düşünüyoruz ama yarın belki bu 15.000'i bulamayız. Önlem almamız gerekiyor. 


3 AİÇÜ'nün akademik kadrosuyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. 4. Bölüm: “Praik 
Çözüm: ‘Tüm Dersler Hocası'.” 
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Sayıştay: Bir binadan ibaret fakülte 


Aslında AİÇÜ'de Kaya'nın önerdiği gibi hayvancılıkla ilgili bir yüksekokul var: Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu. Ancak bu yüksekokul ana kampüse değil, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine açılmış. Merkez nüfusu 10.000 olan, üniversite eğitimi için gerekli koşulları taşımaktan uzak bu ilçedeki yüksekokula ne öğretim elemanı ne de öğrenci geliyor, sonuçta eğitim kâğıt üzerinde kalıyor. Yüksekokula 2018 ve 2019 yıllarında sadece birer öğrenci kayıt yaptırmış. O günden bugüne yeni öğrenci alınmamış. 

“Bu yüksekokulun AİÇÜ kampüsünde değil de Eleşkirt'te açılma sebebi nedir?” diye soracak olursanız, önceki rektör yardımcısı Yücel Ünal 2014 yılında verdiği bir mülakatta bu soruyu yanıtlamış: 


Okul binası yapımının kendisi, aslen Eleşkirtli olan Celal ORUÇ bey tarafından karşılanmış olması sebebiyle okulumuz Eleşkirt ilçemizde açılmıştır. 


Görüldüğü gibi, üniversitelerde fakülte ve yüksekokullar, hiç öyle Faruk Kaya'nın dediği gibi, ülkenin geleceği ya da öğrenciler düşünülerek yapılmış stratejik planlar doğrultusunda değil, yereldeki ekonomik ve siyasi ilişkiler çerçevesinde yapılıyor. 

Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu maalesef AİÇÜ'de bu alandaki tek örnek değil. Örneğin, merkez kampüsteki Meslek Yüksekokulu salt Taşlıçay ilçesine bina yapıldı diye oraya taşınmış. Hikâyeyi Rektör Yardımcısı Faruk Kaya'dan dinleyelim: 


Bir işadamımız eski rektörümüzle konuşmuş. Eski rektörümüz demiş ki, “Siz buraya bir bina yapın, ben de buraya yüksekokul açayım.” Adam hemen binayı yapmış, anahtarı teslim etmiş. 
10.000'in altında nüfusa sahip olan yerlere, YÖK yüksekokul izni vermiyor. Adam anahtarı getirdikten sonra rektörümüz bunu söylemiş ama adama mahcup olmamak için merkezdeki Meslek Yüksekokul öğrencilerini oraya yönlendirmişler. Taşımalı eği- 


4 “Agn Ibrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Celal Oruç Hayvansal Üretim 
Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Yücel Ünal”, İçten Bakış Dergisi, 7, 2014, s. 31, https//paperzz.com/doc/5039522/çten-bakış-sayı-7 (erişim 20 Temmuz 2020). 
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tim... Buradan gidiyorlar, orada eğitim alıyorlar. Biz bu dönem oradaki öğrencileri buraya alacağız inşallah, çünkü öğrenciye sıkıntı veriyor. 


Öğrencilerin sıkıntıları Faruk Kaya'yla bu görüşmeyi yaptığımız 2018 yılında da bitirilmedi, 2019 yılında da... Binayı yapan iş insanına “mahcup olmamak için” yalnızca öğrenciler değil, öğretim üyeleri de il merkezinden Taşlıçay'a yıllar boyunca her gün taşındı. Meslek Yüksekokulu'nun merkeze dönmesi 2020 yılını buldu. 

Ağrı Üniversitesi'nin Patnos ilçesindeki Patnos Sultan Alpaslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi'nin hali Sayıştay raporunda şöyle anlatılıyor: 


(C.) öğretim üyesi ve öğrencisinin olmadığı (...) salt bir binadan ibaret olduğu ve bu binanın idamesi için harcamalar yapıldığı tespit edilmiştir. 


AİÇÜ'de hesapsızca açılan akademik birimlerle ilgili Sayıştay'ın değerlendirmesi şöyle:” 


İhtiyaçlar gözetilmeden, yeterli koşullar sağlanmadan fakülte ve enstitülerin açılması, kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmamasına ve dolayısıyla kamu zararına yol açmakta... 


AİÇÜ'nün Doğubayazıt ilçesindeki Doğubayazıt İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi de kâğıt üzerinde. Böyle bir ilçede bir fakülte altyapısı kurmak mümkün olmadığı için, yıllardır açılamıyor. Dev kampüste, sadece 400 kişinin okuduğu bir meslek yüksekokulu eğitim veriyor.” 


5 “Ağrı Ibrahim Çeçen Üniversitesi 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu”, Sayıştay 
Başkanlığı, Eylül 2018, s. 9, https:/Wwww.sayistay.gov.tr/reports/download/887-ag- ri-ibrahim-cecen-universitesi (erişim 26 Temmuz 2022). 

6 “Agn Ibrahim Çeçen Üniversitesi 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu”, Sayıştay 
Başkanlığı, s. 10, https://www.sayistay.gov.tr/reports/download/887-agri-ibrahim- cecen-universitesi 

7 Doğubayazıt İnsan veToplumBilimleri Fakültesi'yle ilgili daha fazla bilgi için bkz. 
19. Bölüm: “Kayyum Ricasıyla Ahmed-i Hani Sempozyumu.” 
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“Araştırma merkezlerinde iş yapamıyoruz” 


Rektör Yardımcısı Prof. Faruk Kaya, taşra üniversitelerindeki öğretim elemanı probleminin, batıdan akademisyen transferiyle çözülebileceğini söylüyor: 


YÖK şu an norm kadro yapmaya çalışıyor; batıdan profesörleri doçentleri buraya alabilirsek, hayvancılık [fakültesi] açarsak hem ülke ekonomisini hem de üniversitenin gelişmesini sağlar. 

Üniversiteler açılırken, bu üniversitelerin lise mantığından çıkması için YÖK'ün bunu da düşünmesi lazım. Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı bölümlerde 40-50 profesör var, Ağrı'da toplam 5 profesör var. Madem vatan şeyi, herkesin bunu paylaşması lazım. (Büyük şehirdeki] Hocanın doktora çalışması var, öğrencileri var, yerini değiştirdiği zaman bunlar sekteye uğrayacak ama bu üniversitelerin geleceği açısından da bu tür şeyler şart. 


YÖK norm kadro düzenlemesi yaptı, ayrıca 2006 öncesi kurulmuş üniversitelerdeki akademisyenlerin, yeni üniversitelerde ders vermesini sağlayan YÖK Anadolu Projesi'ni devreye soktu.? Aralık 2022'de ise bazı kesimlerde “sürgün projesi” olarak nitelenen Akademik Hareketlilik Programı'nın uygulanacağını duyurdu. Ne var ki bu adımlar, taşra üniversitelerinin “lise mantığından çıkması” için bir çözüm olmaktan çok uzak. 

Diğer pek çok üniversite gibi, az sayıdaki öğretim üyesiyle çok sayıda fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü açan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin bir de araştırma merkezleri var. 12 araştırma merkezinin çoğu atıl durumda. İsimleri var, bırakın tabelayı, bazısının basit bir internet sayfası bile yok. Kaya'ya bu merkezleri soruyorum, şu yanıtı alıyorum: 


Araştırma merkezleri çok etkin çalışıyor mu derseniz... Bunların hepsinde eleman eksikliğinden iş yapamıyoruz. Kadın Sorunları Araştırma Merkezimize, İlahiyat Fakültesi'nden bir hocamızı müdür olarak atadık. Bayan hocamız... Ama 30 saat de dersi var. Bazen çağırıyorum, diyor ki “Valla hocam derslerden fırsat bulamı- 


8 YÖK Anadolu Projesi'yle ilgili daha fazla bilgi için bkz. 3. Bölüm: “Munzur Üniversitesi Psikoloji Bölümü: Tek Kişilik Dev Kadro.” 


253 


yorum.” Araştırma merkezlerinde de bu anlamda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 


“Kürt öğrencilerde ırkçılık var” 


Rektör Yardımcısı Prof. Faruk Kaya, AİÇÜ'nün eğitim ve araştırma konusundaki eksiklerini böyle açıkça konuşuyor. Ancak konu Kürt öğrencilere gelince bambaşka bir tavır takınıyor. Kendisine Kürt öğrencilerle yaptığım görüşmelerden ve onların dile getirdiği baskıdan bahsediyorum.? Kaya söze, “Ben Kürdüm,” diye giriyor, “Onlar yalan söylüyorlar,” diye devam ediyor: 


Ben Kürdüm, bak işte rektör yardımcılığı yapıyorum. Bu arkadaşların dediği kesinlikle yanlış. Çözüm sürecini sabote eden, işte bu Kürt arkadaşlar. 

(.) Her gün yürüyüş; Abdullah Öcalan'ın doğum günü, ölüm günü, hapse giriş günü, bilmem ne günü! İnanır mısınız buradaki Kürtleri bile kendilerinden nefret ettirdiler. Onun için, kesinlikle yalan söylüyorlar. Şu anda hiçbir baskı yok. 


2016 yılından bu yana üniversitelerde Kürt öğrencilerin herhangi bir eylemine izin verilmiyor. Kürt olarak kendilerini ifade edebildikleri herhangi bir alan yok. Ancak Rektör Yardımcısı Kaya çok farklı bir resim çiziyor. Dahası, ona göre üniversitede Kürt öğrenciler diğerlerine baskı uyguluyor: 


Buradaki öğrencinin 9680-90'ı Kürt, hepsi arasında Kürtçe konuşuyor. Birkaç Türk öğrenci var, böyle köşeye sıkışmış. Ben sınıfta defalarca uyarmışımdır: “Şimdiye kadar diyordunuz ki, Türkler, Kürtlerüzerinde baskı kuruyor, ama şu anda aynısını siz yapıyorsunuz. Şurada 9-10 arkadaş var, Kürtçe bilmiyorlar ama hepiniz Kürtçe konuşuyorsunuz.” Eğer birisi sizin dilinizden anlamıyorsa, onun yanında onun anladığı dilden konuşmanız lazım. 


Üniversiteler Kürt ve Türk öğrencilerin bir arada bulunduğu, gerçekten de birbirlerini daha iyi anlamalarına, tanımalarına, önyargı- 


9 AİÇÜ'denbir Kürt öğrencinin anlattıkları için bkz. 18. Bölüm: “Çıkışta Polislerin 
Öğrencilere Ikramı Var.” 
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larını yıkmalarına imkân sağlayabilecek bir yer. Üniversitelerde konuştuğum bazı gençler bu karşılaşmadan çıkan yakınlaşmalardan bahsediyor. Bazıları ise gerilimden, yıllarca konuşmadığı sınıf arkadaşlarından bahsediyor. Ancak şurası kesin, üniversite yönetimleri kampüslerin yarattığı bu imkânı iyi bir şeye dönüştürmek, kültürleri kaynaştırmak için hiçbir şey yapmıyor, barış içinde özgürce bir arada yaşamaya dair öğretilen hiçbir şey yok. Aksine baskılanan Kürt öğrenciler var. Aynca, örneğin, üniversitede açılabilecek bir Kürtçe dersten, hem kampüsteki çok sayıda Kürt öğrenci, hem de Kürtler arasına gelmiş Türk öğrenciler faydalanabilir. Kaya'ya “Üniversitede Kürtçe kurs ya da ders açılabilir mi?” diye soruyorum. Kaya konuşmanın farklı aşamalarında şu itirazları sıralıyor: 


Biliyorsunuz Bingöl ve Mardin üniversitelerinde açıldı ama kapandı. 

Açılsa da o dersi verecek yetişmiş elemanı yok. 

Bize şimdiye kadar hiç öyle bir talep olmadı. 


Oysa öğrenciler 2015 yılında üniversitede Kürtçe seçmeli ders için 2.500 imza toplamıştı. Bunu hatırlattığımda Kaya şöyle yanıt veriyor: 


Biz yönetime iki yıl önce [2017'de] geldik. Talep olursa değerlendirilir. 
Rektör Yardımcısı Kürt öğrencilerin üniversiteyle ilgili eleştirilerini onların “saplantı”sına bağlanıyor: 


Saplantıları olan öğrenciler var. Bu bölgenin gençlerinde, maalesef ırkçılık hastalığı çok yoğun bir şekilde var. Hiçbir şey görmüyor gözü, sadece bir taraftan bakıyor. 


Kaya'ya göre, evet Kürtler bu ülkede bazı sorunlar yaşadı ama bu onlara has bir durum değil: 


Biz demiyoruz ki; Kürtler için bu ülkede her şey tozpembe. Ama aynı durum Aleviler için de var. Geçmişte, başörtüsü taktığı için 


10 “Kürtçe seçmeli dersi için imza kampanyası”, Ajans04, 07 Şubat 2015, https:// 
www.ajans04.neagri/kurtce-secmeli-dersi-icin-imza-kapmanyasi/4107 (erişim 26 
Ocak 2019). 
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yıllarca mağdur olanlar var. Zaman zaman devletin çarkına birileri giriyor. 


“Ne mutlu Müslümanım diyene” 


Rektör Yardımcısı Faruk Kaya'ya, konuşmamızdan hemen önceki günlerde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu'nu soruyorum."! Açılış konuşmalarında, Ehmede Xani'nin Kürtlüğünden bir kez dahi bahsedilmediğini, Kürtler için çok önemli bu figürün sempozyumda genel olarak din çerçevesinde ele alındığını söylüyorum. Kaya, Xani'nin Kürtlüğünü inkâr etmek gibi bir amaçlarının olmadığını söylüyor: 


Bu bölgede HDPPKK, Ahmed-i Hani'yi Kürtçü olarak lanse etmeye çalıştı. (...) ama Ahmed-i Hani'nin eserlerini incelediğiniz zaman asla Kürtçülük yapmamıştır. ( .) Bizim bu sempozyumu yapmaktaki amacımız, Ahmed-i Hani'nin Kürtlüğünü inkâr etmek değil veya onu Türkleştirmek değil —Kürtçe sunumlar da yapıldı-Ahmed-i Hani'nin gerçek düşüncesini yansıtmak. 


Peki nedir Ehmede Xani'nin gerçek düşüncesi? Şöyle diyor Kaya: 


Bizim buradaki hassasiyetimiz, (..) Ahmed-i Hani bir islâm bilgini, Kürt ve Türk kardeşliğini sağlaması yönünü ön plana çıkarmak. 


Sempozyum gerçekten de bu minvaldeydi. Ehmede Xani'nin Kürtlüğünü reddetmemek ama onu esasen bir İslâm bilgini olarak sunmak... Kaya'nın şu sözleri bir üniversite yöneticisi olarak Kürt meselesine nasıl baktığını ortaya koyuyor: 


Doğu'da İslâm kimliğinin ön plana çıkması lazım; Türkleri ve Kürtleri kardeş kılmanın tek yolu oradan geçiyor. Doğubayazıt'ta dağın üzerinde yazmışsın; “Ne mutlu Türküm diyene.” Onu yazdığın zaman, karşı tarafta adam gücü olsa, “Ne mutlu Kürdüm” diye yazacak. Etki tepkiyi yerine göre ayarlamamız lazım. (...) Mesela, “Ne mutlu Müslümanım” desen, hiç kimse irite olmaz. 


11 Sempozyumun ayrıntılı anlatımı için bkz. 19. Bölüm: “Kayyum Ricasıyla Ahmed-i 
Hani Sempozyumu." 
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AİÇÜ'de İslâmi İlimler Fakültesi kurulurken, YÖK'e gönderilen dosyada da bu fakültenin ümmet bilincinin oluşturulmasında, dolayısıyla etnik unsurların bertaraf edilmesinde önemli rol oynayacağı belirtilmiş. *? 

“Bak, ben Kürdüm,” diyerek hükümetin Kürtlere ayrımcılık yapmadığını söyleyen ama Kürt kimliğine sahip çıkan politik öğrenciler hakkında hiç iyi konuşmayan bir yönetici... Aynı zamanda dağlara “Ne mutlu Türküm” yerine “Ne mutlu Müslümanım” yazmayı öneren bir yönetici... Ehmede Xani'nin Kürt olduğunu reddetmeyen ama onu esasen bir İslâm bilgini olarak sunan bir sempozyum... Ümmet bilinci oluşturarak, etnik unsurları bertaraf etmeyi hedefleyen bir İslâmi İlimler Fakültesi... Bunlar AK Parti iktidarının bir Kürt şehrinde açtığı üniversiteye dair bazı notlar... Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Kürt kimliğinin hükümet politikaları doğrultusunda “ehlileştirilmesi”, Müslümanlık şemsiyesi altında ikincilleştirilmesi yönünde faaliyet gösteriyor. 


Uzaktan İngilizce 


Rektör Yardımcısı Prof. Faruk Kaya'ya, görüşmemizin son kısmında UZEM'i yani Uzaktan Eğitim Merkezi üzerinden verilen dersleri de soruyorum. Uzaktan eğitim, kamuoyunun gündemine pandemiyle birlikte girmiş olsa da taşra üniversitelerinin pek çoğunda, İngilizce, Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri yıllardır sınıfta yüz yüze değil internet üzerinden ve uzaktan veriliyor. Çoğunlukla, önceden video olarak kaydedilmiş derslerin, öğrenciler tarafından izlenip öğrenilmesi bekleniyor. 
Bu çalışma kapsamında konuştuğum gençlerin tamamı özellikle İngilizce gibi pratik isteyen derslerde hiçbir şey öğrenemediklerini anlattılar. Bazı üniversiteler, sınavları da sınıfta değil, uzaktan bilgisayar başında yapıyor ve pek çok öğrenci birbirinin yerine sınava giriyor. Bu sınavlarda kopya gayet yaygın, hatta sınav 


12 Mustafa Safa, “Kuruluşunun 6. Yılında Ağrı Islami ilimler Fakültesi", Ağrı İslâmi 
İlimler Dergisi, 1, 2017,s. 177, https:/dergipark.org.tr/download/article-İile/406255 (erişim 25 Temmuz 2020). Daha geniş bilgi için bkz. 21. Bölüm: “Ilahiyat Fakültesi: Hem Bu Dünya İçin Hem Ahiret İçin.” 
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sorularının bir şekilde önceden temin edilebildiği de anlatılıyor. 
“UZEM” çoğu öğrenci için bir şekilde geçmek zorunda oldukları ama hiçbir şey öğrenemedikleri ders demek. Sonuç olarak, Türkiye'de İngilizce, üniversite eğitiminin zorunlu bir parçası ve ülkede milyonlarca üniversite mezunu var ama İngilizce iki cümleyi bir araya getirebilenlerin sayısı çok az. Benzer şekilde milyonlarca üniversite mezunu arasında kendisini ülkenin resmi dili olan Türkçede düzgünce ifade edebilenlerin ya da Cumhuriyet tarihine dair kulaktan dolma malumatın ötesinde bilgiye sahip olanların sayısı çok az. 

Ağn İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde de UZEM'in pek bir işe yaramadığını ve dersleri geçmek için öğrencilerin birbirlerinin yerine sınava girdiklerini biliyorum. Faruk Kaya'ya öğrencilerin uzaktan İngilizce öğrenme konusunda şikâyetlerinden bahsediyorum. 
Kaya şu yanıtı veriyor: 


Yüz yüze olunca da kimse bir şey öğrenemiyor. 

(...) Eğer birkaç tane hoca da kadromuza katabilirsek (bu dersleri UZEM'den| çıkarabiliriz ama şu anda yeterli hocamız yok. Yeterli hocamız olmadığı için de UZEM bizim işimize geliyor. 


Kaya bu konuda öğrencileri sorumlu tutuyor: 


Şikâyet eden öğrenciler UZEM'e hiç girmiyorlar. Öyle öğrenciler var ki, yıl boyunca UZEM'in sayfasına bir kere girmemiş. Maalesef çok ilgili değil şimdiki öğrenciler. Sürekli eğitim merkezinde İngilizce kursu açıyoruz, öğrencilere ücretli değil, hiçbir öğrenci gitmiyor. 


Öğrenciler gerçekten meraksız mı? 


Rektör Yardımcısı Faruk Kaya sanki harika bir eğitim sistemi var da gençler öğrenmeye direniyormuş gibi konuşuyor: 


Şimdiki öğrencilerin profili gerçekten çok şey... Öğrenci tamamen internete, cep telefonuna bağımlı hale gelmiş. Sınıfta öyle, dışarıda öyle. Kitap okuma alışkanlığı, o merak yok. 
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Kitap okumayan, merak etmeyen bir gençliğin yetişiyor olması son derece düşündürücü. Ne var ki bu tablo karşısında yapılması gereken gençlerden şikâyet etmek değil, onların öğrenme heveslerinin nerede kırıldığı konusunda kafa yormak. Prof. Kaya öğrencilerin ilgisizliğine dair o günden bir örnek veriyor: 


Bakın, şu anda Ahmet Özel gelmiş, profesör... Şimdi biz öğrenciyi konferansa zorla topluyoruz. Artık hocalara, “Öğrenciden imza alın,” diyoruz. Yani öğrenciden o şeyi göremiyoruz. 


Ben, mülakattan sonra Faruk Kaya'nın bahsettiği konferansa gidiyorum. Konferansı veren Prof. Ahmet Özel bir ilahiyatçı; konferansın ismi “Küresel Sistemin İslâm ve Terör Oyunu”. Özel konuşması boyunca, sürekli “küresel bir oyun”dan bahsediyor. Özel'e göre DAEŞ gibi terör örgütlerinin arkasında CIA ve MOSSAD var. 
“Bunlar, Batılı ülkelerin İslâm dünyasını işgali için vesile ve araç olarak kullanılıyor.” Hatta Özel'e göre 11 Eylül saldırılarının arkasında bile dünya Siyonist teşkilatı olabilir. Dahası, 11 Eylül'de uçakların binaya giriş görüntüleri de mizansen olabilir. Şöyle diyor Özel: 


“Orada bir mizansen var,” diyorlar. Gerçekten öyle. Bir uçak giriyor, binanın öbür tarafından çıkıyor. Bumu sağlam. Böyle bir şey olması mümkün değil. 


Uzmanlık alanı ilahiyat olan bir profesör uluslararası terör konferansı veriyor, komplo teorilerini öğrencilere bilimsel bilgi diye sunuyor. 11 Eylül'de binaya uçak giriş görüntüsünün bile gerçek olmayabileceğini söylüyor. Ben tüm bunları üniversitelerin geldiği hali göstermesi açısından çarpıcı bulup dinliyorum. Ancak, öğrencilerin çoğu, daha konferansın yansı olmadan dışarı çıkıyor. Faruk Kaya “Biz öğrenciyi konferansa zorla topluyoruz,” diye şikâyet ediyor. Ben buralarda umut veren tek şey varsa, o da budur diye düşünüyorum. 
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İLAHİYAT FAKÜLTESİ: 
HEM Bu DÜNYA İÇİN HEM AHİRET İÇİN 


İBRAHİM İLAHİYAT OKUMAK İSTEMİYORDU AMA... 


İbrahim, imam hatip lisesinde öğrenciyken üniversitede ilahiyat okumamakta kararlıymış; “Gider inşaatta sıvacılık yapanın, yine ilahiyatta okumam,” diyormuş. Dindar olmasına dindar ama yapmak istediği bambaşka bir meslek var. Şimdi, Temmuz 2018'de Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nin karşısındaki bir kafede bana ilahiyat okumanın nasıl bir şey olduğunu anlatıyor, “Büyük mü konuştum? İşte başıma geldi!” diyor. 

Aslında, bugün bir gencin hiç hesapta yokken kendisini ilahiyat fakültesinde bulması için büyük konuşmasına gerek yok. AK Parti iktidarı yükseköğretimde taşları öyle dizdi ki, gençler kendilerini bir anda bu alana sürüklenmiş bulabiliyor. 

2006'dan sonra her ile bir üniversite açılırken, o üniversitelerin hemen hepsine de birer ilahiyat ya da İslâmi ilimler fakültesi açıldı. Mevcut üniversitelere de bu fakültelerden eklendi (İlahiyat ve İslâmi ilimler fakültelerinin programları arasında kayda değer bir fark yok, bundan sonra tamamına ilahiyat diyeceğim). 

2006 yılı ÖSYM tercih kılavuzuna göre 20 devlet üniversitesinde 
ilahiyat fakültesi tercihi yapılabilirken, 2022'de bu sayı 89'a çıktı, 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yani fakültelerin sayısı 96345 arttı.! Aynı dönemde devlet üniversitelerinin sayısındaki artış 90143 gibi daha düşük bir orandaydı. 


En fazla kontenjan ilahiyata 


İlahiyat fakültesi sayısındaki zıplamadan daha önemli olansa, bu fakültelerdeki program sayılarının ve kontenjanların diğer fakültelerle kıyaslanmayacak ölçüde fırlaması. Bugün pek çok ilahiyat fakültesinde gündüz öğretimin yanı sıra akşamları ikinci öğretim var. Bazı fakültelerde İngilizce ya da Arapça programlar da bulunuyor. Bazı fakültelerde bu dört programın hepsi açılıyor. Örneğin Marmara Üniversitesi 2022 yılında dört ilahiyat programına toplam 430 öğrenci alıyor:? 


Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 


Program Kontenjan 


İlahiyat 280 
İlahiyat (ikinci öğretim) 70 
İlahiyat (İngilizce) 40 
İlahiyat (Arapça) 40 


Toplam 430 


| Kaynak: 2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. 


İlahiyat fakültelerindeki genişleme, üniversite yaygınlaşmasını 
katbekat aşmış durumda. İlahiyat fakültelerinin kontenjanı 2006 
yılında 675'ti,? 2021 yılında 19.53V'e fırladı.* 962.793'lük bir artıştan bahsediyoruz! 


L 


1 2022'deaynca 5 vakıf üniversitesi ve Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'ne de ilahiyat öğrencisi alındı. 

2 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları öncelikli kontenjanlar dahil. 

3 “Ilahiyat kontenjanları 5 yılda yüzde 199 artu”, Habertürk, 8 Haziran 2008, https// 
www.haberturk.com/yasam/haber/79163-ilahiyat-kontenjanlari-5-yilda-yuzde- 
199-artti (erişim 2 Temmuz 2022). 

4 2021 yılı ilahiyat fakültesi kontenjanı için, yükseköğretim üzerine çalışmalarıyla 
bilinen Erhan Erkut tarafından hesaplanan sayıyı kullandım: Erhan Erkut, “2021 Üniversite Kontenjanları”, 18 Temmuz 2021, hup//erhanerkut.com/egitim/2021- universite-konten janlari/ (erişim 2 Temmuz 2022). 

2020 yılında YÖK tarafından açıklanan ilahiyat kontenjanı 19.353'tü. Bu verilere göre de ilahiyat, kontenjanı en yüksek alandı: “2020 Yükseköğretim konten- 
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2021 yılında ilahiyat fakültelerine ayrılan kontenjan hukuk, tıp, 
hemşirelik, bilgisayar mühendisliği, işletme fakültelerine ayrılan kontenjanın her birinden daha fazla.’ 


Kontenjanı en yüksek lisans programları (2021) 


İlahiyat - İslâmi İlimler 19.531 h 
Siyaset Bilimi - Kamu Yönetimi - Uluslararası İlişkiler 18.556 | Tıp 17.176 
Hemşirelik 16.786 | 
Hukuk 16.001 
İktisat - Ekonomi - Ekonometri - Çalışma Ekonomisi 15.508 
Tarih 14.206 
İşletme 14.091 
Türk Dili ve Edebiyatı 13.205 
Bilgisayar Mühendisliği 12.162 İ 
Psikoloji 11.409 | 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9.979 
Makine Mühendisliği 8.369 
Diş Hekimliği 8.356 

er 494.132 

| Kaynak: Erhan Erkut, 2021 Üniversite Kontenjanları. 


Bugün, Dersim (Tunceli) dışında Türkiye'nin her ilinde en az bir ilahiyat fakültesi var. (Hatta Suriye'nin Azez kentinde de Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı bir fakülte var.) Yani, puanı az ya da çok hemen her öğrencinin yakınlarda bir yerlerde kolayca ulaşabileceği bir ilahiyat programı var. 


“Maddi durumumuz iyi değil” 


Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyan İbrahim'in ailesi de yakınlarda bir ilçede yaşıyor. “Maddi durumumuz çok iyi değil açıkçası,” diyor İbrahim. Bu nedenle, mezun olunca KPSS'yle kolayca atanabileceği bölümleri tercih etmiş. İlk sıralara hep iki yıllık sağlık bölümlerini yazmış ama puanı Kilis 7 Aralık 


janlarına ilişkin açıklama”, YÖK, 21 Temmuz 2020, https//www.yok.gov.tr/Haber-Belgeleri/BasinAciklamasi/2020/2020-yuksekogretim-kontenjanlari-belirlendi.pdf (erişim 2 Temmuz 2022). 


5 Erkut, “2021 Üniversite Kontenjanları”, http//erhanerkut.com/egitim/2021-uni- 
versite-kontenjanlari/ 
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Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne yetmiş. İbrahim, şimdi bir yandan ilahiyat okurken bir yandan da esas kalbinin çarptığı alanla ilgili kendini geliştirmeye çalışıyor. Üniversite eğitimini o alanda alsa geleceğinin hiç de parlak olmayacağını düşünüyor: 


Çevremde o bölümü okumuş çok kişi var. Ne oluyor? Gidiyor polis, asker oluyor, atanamıyor, ücretli öğretmenlik yapıyor, orada burada boş boş dolaşıyor. Ben onları göz önüne aldım. 


İbrahim haklı. Türkiye'de yüz binlerce işsiz üniversite mezunu var, farklı mesleklerin “atanamayan” grupları var. Ancak, açılan çok sayıda fakülteye, verilen çok sayıda mezuna rağmen, “atanamayan ilahiyatçılar” grubu yok. İlahiyat mezunları, kadrosu hızla büyüyen Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışabiliyor; müftü, imam, vaiz, Kuran kursu öğreticisi olabiliyor, manevi rehber olarak atanabiliyor. Ayrıca imam hatip liselerinde meslek dersi öğretmeni, diğer okullarda Kuran-ı Kerim, peygamberimizin hayatı gibi seçmeli ders ya da din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi öğretmeni olarak çalışabiliyorlar. Bunlara ek olarak, ülkenin siyasi iklimi ilahiyat mezunlarının ilahiyatla alakası olmayan kamu kadrolarına atanmalarını kolaylaştırıyor. Üniversitede akademisyen olmak isterlerse de önleri açık. Hem ilahiyat fakültesindeki kadrolar hızla genişliyor hem de diğer fakültelere geçiş yapmak istediklerinde, kapılar onlara açık tutuluyor. Yani işsizliğin yüksek olduğu ülkede iş bulmak ve ilerlemek konusunda oldukça avantajlılar. İbrahim'in lisedeki öğretmenleri de bunu söylüyormuş zaten: 


Hocalarımız hep derdi... Hem bu dünyayı garantilemek, hem öbür dünyayı garantilemek adına ilahiyat yazdım ben. İnşallah garantileriz. Uğraşıyoruz garantilemek için. Hiçbir şey garanti değil ama Allahım inşallah bizi cennetine koyar. 


Yani ilahiyat okumak uhrevi olduğu kadar dünyevi de bir mesele... Üstelik bu fakültelerde okuyanlara burs, yurtdışında Arapça eğitim, dizüstü bilgisayar gibi imkânlar da sağlanıyor. Pek çok müftülük, illerinde eğitim gören ilahiyat öğrencilerine burs veriyor. Örneğin Bartın Müftülüğü, Bartın Üniversitesi'ndeki; Bilecik Müftülüğü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ndeki başarılı ilahiyat öğrencilerine burs veriyor.9? Mersin Müftülüğü 2019 yılında Mersin Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi'ne kayıt yaptıran tüm öğrencilere burs sağlayacağını, ayrıca bu öğrencilerden sıralama- 
da ilk 25.000'de olanlara dizüstü bilgisayar vereceğini açıklamıştı. 8 
Pek çok kentte ilahiyat fakültelerini desteklemek üzere kurulmuş vakıflar var, bu vakıflar bağış topluyor ve öğrencilere maddi destek sağlıyor. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Vakfı, ilahiyat öğrencilerini Ürdün'de Arapça eğitimine götürdü? Giresun İslâmi İlimler Vakfı'nın 2022 yılı itibarıyla verdiği burs, öğrencinin başarı sıralamasına göre 1.000 TL'ye kadar çıkıyor.'9 Tüm bu maddi destekler bir yandan fakülteyi cazip kılıyor, bir yandan da gençler ve ailelerinezdinde ilahiyatın geleceğinin açık olduğu kanaatini güçlendiriyor. Netice itibarıyla 2021-2022 döneminde ilahiyat fakültelerinde İbrahim gibi 116.000 öğrenci okuyor." 


“Daha radikaldim eskiden” 


İbrahim, ilahiyat okumakla ilgili, “Şu an memnun muyum? Memnunum,” diyor. Aslında derslerde zorlanıyor, ortalaması da pek 


6 “Üniversitemiz İslâmi İlimler Fakültesi Öğrencilerine Burs İmkânı", Bartın Üniversitesi, 31 Mayıs 2019, https//w3.bartin.edu.tr/haberler/universitemiz-islami-ilim- ler-fakultesi-ogrencilerine-muftulukten-burs-imkni.html (erişim 2 Temmuz 2022) 

7 “Fakültemizi Tercih Edecek Öğrencilere Burs Müjdesi”, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2 Temmuz 2021, http://w3.bilecik.edu.tr/islamiilimler/2021/07/02/fakul- temizi-tercih-edecek-ogrencilere-burs-mu jdesi/ (erişim 2 Temmuz 2022). 

8 Erdal Baykan ©erdalbaykan, Twitter, 17 Temmuz 2019, htıps://twitter.com/erdal- 
baykam/status/1151414929322336256?s-20 (erişim 17 Ağustos 2021) 

9 “Ilahiyat Fakültesi öğrencileri Ürdün'de”, Habertürk, 9 Temmuz 2019, hups:// 
www.haberturk.com/sakarya-haberleri/7034571 7-ilahiyat-fakultesi-ogrencileriurdunde (erişim 2 Temmuz 2022). 

10 Giresun İslâmi İlimler Vakfı, Facebook, 20 Temmuz 2022, hıtps//www.facebook. 
com/giresunislamiilimlervakfi/photos/3265478140402382 (erişim 24 Ağustos 2022). 

11 YÖK İstatistik, httpsistatistik.yok.gov.tr adresindeki Yükseköğretim istatistikleri > 2021-2022 Öğretim Yılı > Özet Tablolar > Eğitim Birimlerine Göre Öğrenci ve Öğretim Elemanları Sayıları sekmeleri kullanılarak ulaşılan tablodaki sayılardan yola çıkılarak hesaplanmıştır. İlahiyat fakültesi rakamları hesaplanırken ilahiyat, Islami ilimler, uluslararası İslâm ve din bilimleri, dini ilimler, ilahiyat bilimleri fakültelerine ilişkin sayılar toplanmıştır (2 Temmuz 2022). 

Bu bölümde, ilerideki sayfalarda kullanılan, 2021-2022 ve 2013-2014 ilahiyat fakültesi öğrenci, kadın öğrenci ve öğretim elemanı sayılarıyla, hukuk fakültesi öğrenci ve öğretim elemanı sayıları da aynı yolla hesaplanmıştır. 
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yüksek değil ama “O benim sorunum,” diye sorumluluğu kendi üstüne alıyor. Bölümdeki eğitimden memnun: 


Ben eğitim kalitesinden çok memnunum (...) Hocalarımızın birçoğu haddinden fazla donanımlı. Üniversiteyle kıyaslarsak, kendini en geliştirmiş hocalar ilahiyatta, hoca kadrosu en geniş fakülte ilahiyat. 


Gerçekten de ilahiyat fakültelerindeki hoca kadrosu genellikle diğer fakültelere göre daha fazla. 2013-2014 döneminden 2021- 
2022 dönemine Türkiye'de toplam öğretim elemanı sayısı %30 
oranında artarken, aynı artış ilahiyat fakültelerinde 9664 oldu, yani genel artışın iki katından fazlaydı. 

Bu arada İbrahim hocalarının sayıca çok olmasının yanı sıra bazılarının bire bir ilgilendiğini de söylüyor. Akademik kadrodan bu nedenle de memnun. 

İbrahim bunların yanı sıra fakülte sayesinde radikalliğinin törpülendiğini de anlatıyor: 


Daha tutucuydum, radikaldim eskiden. Bir şeyi sevmiyorsam onu kimse sevdiremezdi bana. Sevmediğim şeye saygı duymayı da bilmiyordum. Şu an, “Ben şu kişiyi sevmiyorum,” diyorum ama saygı duymak zorundayım. Ben bunu öğrendim fakültemizde. 


AK Parti iktidarı, devlet üniversitelerindeki ilahiyat fakültesi sayısını 94'e çıkarırken, vakıf üniversitelerinde sadece beş ilahiyat fakültesi açıldı.'? Bunun nedenlerinden birisi büyük şehirlerdeki orta-üst sınıf ailelerin ilahiyat eğitimine fazla rağbet etmemesi olabilir. Siyasi iktidarın bu konudaki stratejisi ise muhtemelen din eğitimini kendi kontrolünde tutmak, dini grupların kolayca girebileceği bu alanda onların etkisini sınırlamak. Gençlerin ne kadar dindarlaşıp radikalleşmenin nasıl tanımlanacağına da siyasi iktidar kendisi karar vermek istiyor. Devlet üniversitelerindeki ilahiyat fakültelerinde de cemaatlerin ciddi etkisinin olduğu söyleniyor, ancak neticede ipleri siyasi iktidar tutuyor. 

12 Bu bölümdeki ilahiyat ve hukuk fakültelerine dair sayılar hıtps//istatistik.yok.gov. 
tr adresindeki Birim İstatistikleri > Genel Bilgiler > Fakülteler > Birim Grubu Seç > 


Hukuk Fakültesi sekmeleri kullanılarak 2 Temmuz 2022'de oluşturulan tablodan hesaplanmıştır. 
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İbrahim, genel olarak fakültesinden memnun olduğunu söylerken, üniversitenin de kendisine çok şey kattığını ifade ediyor: 


Ben konuşmayı bilmiyordum geldiğimde. Bizim oranın şivesiyle, “yapıcık”, “gelicik”, “gidicik” diyordum. Değil sizin karşınız- da, ben ailemle zor konuşuyordum. Bu üniversite bana çok şeyler kattı, çok da memnunum. 


Üniversite her şeye rağmen, taşradaki gençlere önemli bir gelişme imkânı sunuyor. Zira bu gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri başka bir alan yok, şivelerini geride bırakmak bile onlara özgüven veriyor. 

Ne var ki tüm bunlar İbrahim'in içindeki ukdeyi gidermeye yetmiyor. İstediği alanda eğitim alamadığı için İbrahim'in bir tarafı buruk. Söyleşinin sonuna doğru sözü yine istemediği bölümde okuyan gençlere getiriyor: 


Ne yazık ki insanlar sevmediği mesleklere itiliyor, okumak istemediği bölümlere gitmek zorunda kalıyor. 


İbrahim'in planı, mezun olunca önce KPSS'ye girip bir imam hatip lisesinde öğretmen olmak. Ancak hayallerinden vazgeçmiş degil. Parasını kazandıktan sonra, asıl istediği fakülteye gitmenin yollarını arayacak. 


NERGİS: PEYGAMBER ÂŞIĞI, FİLM YILDIZI HAYRANI 


İlahiyat fakültelerinin genişleyen kontenjanına istemeden sürüklenenler olduğu gibi isteyerek ilahiyatta okuyanlar da var. Nergis onlardan birisi... 

imam hatip lisesinden mezun olan Nergis, Yalova Üniversitesi'nin Arapça eğitim veren İslâmi İlimler Fakültesi'nde okuyor. Eylül 2018'de yaptığımız görüşmede, bunun kendi seçimi olduğunun altını çiziyor, özgür iradesini yok sayanlara sitem ediyor: 


Lise tercihlerimde de, üniversite tercihlerimde de hiçbir baskı altında kalmadan seçimlerimi yaptım. İnsanlar bana sanki aile zoruyla buraya gelmişim gibi davranıyorlar; bu hoş olmuyor. 
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Nergis, aile zoruyla ilahiyata gelmediği gibi, kafalardaki ilahiyat öğrencisi tiplemesine de hiç uymuyor. Ülkenin batısında büyümüş. Şarkı söylemeyi seviyor, grafik tasarım yapıyor, paten kayıyor. Sevdiği müzik türleriarasında R&B ve heavy metal var. Anime filmler özel ilgi alanı. Sosyal medyada hem kadına şiddete yüksek sesle karşı çıkıyor hem de yabancı erkek yıldızlara hayranlığını açıkça ifade ediyor. Nergis, aynı zamanda dinine bağlı, namazını kılan bir genç; kendisini “Peygamber âşığı” diye tanımlıyor. Bir ilahiyat öğrencisi nasıl tüm bunları bir arada yapabilir diye düşünenlere de şöyle yanıt veriyor: 


Bu zamana kadar kimse yapmamış ama bu zamandan sonra ben ve benim gibi başka arkadaşlarım yapacak. İslâmi ilimler okumak sadece hadis ya da Mevlana'dan sözler paylaşmak demek değildir. 


Nergis'in ilahiyatı seçme nedeni son derece ilginç. Aslında sanatçı olmak istiyor. Ama Müslüman toplumlarda sanatçılar kısıtlandığı için -mesela lanetlenen ressamlar olduğu için- ve kendisi de bunlara karşı çıkmak istediği için önce iyice dinini öğrenmek istiyor Nergis: 


Benim önceliğim dinimi öğrenmek, bu konu hakkında sağlam birikimimin olması. Daha sonra sanatın içine bu bilgiyle girmek... 
Daha sonra Allah nasip ederse konservatuvar okurum. 


Nergis son derece başarılı bir öğrenci. Çok iyi derecede İngilizce biliyor, şimdi Japonca öğrenmeye çalışıyor. Gençliğinin hakkını vererek kendine büyük hedefler koyuyor: 


Siz gördünüz mü bir ilahiyat mezununun karikatürler çizip Türkiye'de ya dadünyada büyük ses getirdiğini? Ben görmedim. Ben böyle yenilikler yapabilirim düşüncesiyle ilahiyat ve imam hatip seçtim. 


“Sınıfta tartışma isterdim” 


Nergis'in Yalova Üniversitesi'ne dair düşüncelerine gelince taşra üniversitelerindeki neredeyse tüm gençler gibi sosyal faaliyet olmamasından şikâyetçi. Öte yandan fakültedeki eğitimden memnun, hocalarının kaliteli olduğunu düşünüyor. 

Sınıfta farklı düşüncelerin tartışıldığı bir ortam olup olmadığını soruyorum. “Maalesef,” diyor; “Olmasını gerçekten isterdim.” Zira Nergis tartışmak, farklı fikirler duymak istiyor. Ne var ki dersler sürekli hocaların ders anlatımıyla geçiyor. Nergis'e göre, bunun nedenlerinden birisi, fakültede eğitim dilinin Arapça olması; öğrenciler anlıyor ama rahatça konuşamıyor. Diğer nedense eğitim programının yoğunluğu. Nergis sınıfta bu sebeplerle tartışma olmadığını, ama hocaların, “Ben bunu anlatıyorum, kırk çeşidi var, okuyun,” diyerek öğrencileri araştırmaya teşvik ettiğini söylüyor. 


“Kadınlar artık hiçbir tekmede yıkılmıyor” 


Öğrenciler, sadece bu tür sözlerle gerçekten araştırmaya teşvik edilebilir mi, meçhul. Ancak, Nergis her şeyi sorgulamak gerektiğini düşünüyor, Allah dahil... 


Allah demiyor ki, “Beni sorgulama.” Allah'ı da sorgulamamız gerek, çünkü direkt “Allah var,” dediğimizde, gerçekten iman etmiş sayılır mıyız, ondan da şüpheliyim. Araştırmak, sorgulamak... 
Bunlar İslâm'da çok büyük yeri olan şeyler. 


Nergis üniversite eğitiminin kadınlar için ne kadar önemli oldugunu da vurguluyor: 


Önceden kız çocukları okutulmazdı ya da evlerde köleleştirilmiş olarak çalıştırılırdık. Şimdi artık kadınlar kendi ekmekleri- nin peşinde koşabiliyor —ailelerini ihmal etmeden tabii ki— ve kendi ayakları üzerinde başarıyla durabiliyor. Bu sırada, her gelen bir tekme atıyor. Ama hiçbir tekmede yıkılmıyor artık kadınlar, dayanıklı olmaya başladılar, hak ettikleri yerde olmaya başladılar. Yani üniversitenin bir kadına —kültür, iletişim, bilgi birikimi vesaire- çok fazla şey kattığını düşünüyorum. 
Nergis ilgi alanlarıyla, hayattaki duruşuyla, sorgulayıcı tavrıyla çoğu ilahiyat öğrencisinden epey farklı olduğu izlenimini veriyor. 


İlahiyat fakültelerinin devasa boyutlara ulaşmış öğrenci havuzunda böyle gençler de var. 
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İLAHİYATTA KADINLAR VE ERKEKLER 


Kadınlar talebe 


Türkiye'de ilahiyat fakültelerini çoğunlukla kadınlar seçiyor. Nergis'in okuduğu Yalova Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi'nde, 2021-2022 eğitim yılında öğrencilerin 9669'unu kadınlar oluşturuyor; yani fakültede her bir erkeğe karşılık iki kadın var.'? Türkiye genelinde ise ilahiyat fakültelerinde kadınların oranı %61. 

Örgün eğitimin genelinde kadınların oranı 9050'yken"* ilahiyat fakültelerinde 9661'e çıkmasını nasıl açıklamalı? Bu soruyu yanıtlamak için dindar kesimde kadınların konumuna bakmak faydalı olabilir. 

Öncelikle, ilahiyat mezunları, dindarlar arasında kadınlar için makbul sayılan öğretmenlik gibi meslekleri yapabiliyorlar. Üstelik bu meslekleri yaparken, kadın kadına ortamlarda çalışmaları mümkün. Örneğin kız imam hatip lisesinde öğretmen, kız Kuran kursunda öğretici ya da kız yurdunda manevi danışman olabiliyorlar. Aynca pek çok ilahiyat fakültesinde kadınlar ve erkekler ayrı sınıflarda eğitim gördüğünden, üniversite yılları boyunca da erkeklerden uzak kalabiliyorlar. 

İlahiyat okuyanların hem üniversitede hem de iş hayatında sürekli dini kuralların hâkim olduğu ortamlarda bulunmaları da bu fakültenin dindar kesimde kadınlar için daha uygun görülmesinin bir başka sebebi. Zira bu kesimde dini kurallara uymak daha çok kadınların vazifesi olarak görülüyor: Mütedeyyin ailelerde Kuran kurslarına daha çok kız çocukları gönderilir, vakit namazlarını daha çok kadınların kılması beklenir, kadınların başlarını örtmeleri, sonra da “o örtünün ağırlığına” göre davranmaları istenir. Erkek- 


13 Yalova Üniversitesi Islâmi ilimler Fakültesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi'ndeki kadın öğrenci oranları, https//istatistik.yok.gov.tr adresindeki Yükseköğretim İstatistikleri > 2021-2022 Öğretim Yılı > Öğrenci Sayıları > Öğrenim Düzeyleri ve Yükseköğretim Kurumlarının Birimlerine Göre Öğrenci Sayıları sekmeleri kullanılarak ulaşılan tablodaki verilerden hesaplanmıştır (2 Temmuz 2022). 

14 httpsistatistik.yok.gov.tr adresindeki Yükseköğretim İstatistikleri > 2021-2022 
Öğretim Yılı > Özet Tablolar > Öğrenci Sayıları Özet Tablosu sekmeleri kullanılarak ulaşılan tablodaki sayılardan hesaplanmıştır (2 Temmuz 2022). 
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ten bu tür beklentiler ise sınırlıdır. Günümüzde dini hayat, erkeklerin egemen olduğu, kadınların kontrol altında tutulmaya çalışıldığı bir hayat. İlahiyat okuyup o alanda çalışan kadınlar da hep din dairesinde kalarak bu hayatı devam ettirmiş oluyor. 


Erkekler profesör 


İlahiyat fakültelerinde öğrencilerin çoğunluğu kadınken, onlara ders verenlerin ezici çoğunluğu erkek. 2021-2022 dönemi itibarıyla bu fakültelerde görev yapan 4.748 öğretim elemanının 9679'u, yani her beş öğretim elemanından dördü erkek. Üstelik, az sayıdaki kadın öğretim elemanı daha çok akademinin alt basamaklarında yer alıyor. Erkeklerin oranı ilahiyat fakültelerinde doçentler arasında 9690'a, profesörler arasında ise 9096'ya ulaşıyor. Kadınlar, din alanında okuyup çalışıyor, bu alanın talebesi oluyor ama entelektüeli ve otoritesi olamıyor. 


Kadın-erkek ayrı eğitim 


Kadın erkek ayn eğitim büyük şehirler dışındaki ilahiyat fakültelerinde oldukça yaygın. Benim takip ettiğim beş üniversiteden üçünde, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde, Bingöl Üniversitesi'nde ve Yalova Üniversitesi'nde ayrı eğitim var. 2015 yılında Yalova Üniversitesi'ne gittiğimde kadın ve erkek ilahiyat öğrencilerinin sınıfları farklı katlardaydı. 2018 yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi'ne gittiğimde kantinin ortadan bir paravanla ayrıldığını görmüştüm, kadınlar sadece arka tarafta oturabiliyordu. 
Basındaki haberlere göre, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi'nin ilahiyat fakültesinde kantinler ve fotokopi çekme yerleri de ayn." 

Yalova Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi öğrencisi Nergis'le yaptığım söyleşide, kadın erkek ayn eğitim hakkındaki düşüncelerinide sormuştum. Kız imam hatip okulunda okumuş olan Nergis'in karma eğitime dair pek bir fikri yoktu: 


15 “Üniversitede fotokopi yeri bile harem selamlık!”, Evrensel, 1 Aralık 2015, https// 
www.evrensel.net/haber/266500/universitede-fotokopi-yeri-bile-harem-selamlik (erişim 2 Temmuz 2022). 
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Ben imam hatipte de kız erkek ayn okudum. (...) Kız öğrenciler kızlarla baş başa kaldığı için belki erkeklerle iletişimde sıkıntı çekebilir. Hiç karışık bir sınıfta okumadığım için, ne gibi bir farkı var, o kadar hâkim değilim. 


İlahiyat fakültesinde ayrı eğitimi savunanların öne sürdüğü ilk gerekçe, derslerde kadın-erkek ilişkileri gibi mevzulardan da bahsedildiği ve bunların karma ortamda konuşulamayacağı. Ayrıca, derste kadınların erkeklerin yanında Kuran okumasının uygun olmadığı söyleniyor. 

Bingöl Üniversitesi'nin o dönemki rektör yardımcısı Prof. Mehmet Çiftçi'yle 2015 yılında yaptığım söyleşide bu konuyu da sormuştum. Karma diye bildiğimiz üniversite eğitimi, ilahiyat fakültesinde nasıl kadın-erkek ayrı olabiliyordu? Çiftçi bu soruya şöyle yanıt vermişti: 


Üniversite, özgürlükler çerçevesinde öğrencilerin isteklerini dikkate alarak böyle uygulamalar yapabilir. Çünkü orada bir tercih var, öğrenci diyor ki, “Ben ilahiyatı seçtim.” Kurallar, şeriat, bazı fıkhi şeye inancı gereği [ayn eğitim) istiyor. Biz de müsaade ediyoruz. 


Mehmet Çiftçi, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde kadın erkek ayrı eğitimi öğrenci talebine dayandırıyor, “özgürlükler çerçevesi”nden bahsediyordu. Batman Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Mustafa Aşkar ise meseleyi hiç dolandırmıyor, doğrudan İslâmi ilimler eğitimi “sünnete uygun olacak” diyordu. Aşkar, 2015 yılında fakülteyi kurarken kadınlar ve erkekler için ayrı sınıflar açmakla kalmamış, kadınlara “hoca hanım” da bulmuştu. O dönemde basına yaptığı açıklama şöyleydi: 


Dört sınıfımızın iki tanesi kız öğrenci. İslâmi hassasiyetimizden dolayı, bölgenin özel hassasiyetlerinden dolayı kız öğrencilerimize kız, hanım, hoca hanım bulduk. Eğer adı “İslâm” olacaksa, eğer feyiz bereket olacaksa bir yerde —bunun işlenmesi lazım— sünnete uygun olacak. ' 


16 İlke Haber Ajansı, “Fakültemizi medreselerle bütünleştireceğiz”, Youtube, 17 Kasım 
2015, htıps://www.youtube.com/watch?v-Bg5. VUG96İC (erişim 20 Eylül 2020). 
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Dahası, Ankara Üniversitesi'nden ilahiyatçı Prof. İbrahim Maraş'ın söylediğine göre, bazı ilahiyat fakültelerinde uygulamalar şu noktalara varıyor: “Bazı erkek hocalar kız öğrencilerin sesi haram diye derslerde söz almamalarını istiyor, bazı kadın hocalar erkek sınıflarına girmek istemiyor.” "7 

Maraş bu fakültelerde tarikat etkisinden bahsediyor: 


Dini ve zihni yönden, tarihte görülmemiş bir “İslam Orta Çağı’ ve selefi bir yapı yaratılmaya çalışılıyor. Birtakım dini yapılanmalar, ilahiyatların medreseleşmesini istiyor. (...) Sınıfların kızlı erkekli aynmının arkasında bu dini yapılanmalar, bazı tarikat ve cemaatler var. 


Tarikatların ne kadar etkili olduğu ayrı bir mesele ancak sadece kadın erkek sınıfların ayrılması, kadınlara “hoca hanım” getirilmesi bile, ilahiyat fakültelerinde istendiğinde laik eğitim ilkelerinin bir kenara konduğunu gösteriyor. İlahiyat fakültelerinde isteyen, kendi dinen uygun gördüğü kuralları uygulayabiliyor. Bu noktada, ilahiyat fakültelerindeki eğitim, “din üzerine bilimsel eğitim” olmaktan çıkıp “dini eğitime” dönüşüyor. 


“GAYRİMÜSLİMLERE HEMEN SÖVMEYECEĞİZ” 


İlahiyatçı akademisyenlerin açıklamalarını, “Bir akademisyen nasıl böyle der?” diye sıkça ve şaşkınlıkla medyada izliyoruz. Örneğin, Batman Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. 
Mustafa Aşkar TRT ekranlarından, “Namaz kılmayan hayvandır,” demiş, yoğun tepkilerin ardından özür dilemişti.'$ Aşkar, halen Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Bu akademisyenler televizyonlarda, herkese açık alanlarda böyle konuşurken, derste öğrencilere neler anlatıyor, insan merak ediyor. 
17 Gülseven Özkan, “Ilahiyat adı Islâmi Ilimler Fakültesi ile değiştirildi, sınıflar kızlı 
erkekli ayrıldı... Prof. Dr. Maraş: Uygulamanın arkasında tarikat ve cemaatler var”, independent Türkçe, 23 Mart 2022, https://www.indyturk.com/node/488186/haber/ 
ilahiyat-adı-islami-ilimler-fakültesi-ile-değiştirildi-sınıflar-kızlı-erkekli (erişim 24 
Ağustos 2022). 


18 “Namaz kılmayan hayvandır’ diyen Mustafa Aşkar ve TRT sunucusu özür diledi”, 
Habertürk, 14 Haziran 2016, https//www.haberturk.com/gundem/haber/1253462- namaz-kilmayan-hayvandir-diyen-mustafa-askar-ozur-diledi (erişim 2 Temmuz 
2022). 
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Benim, doğrudan bir ilahiyat dersine girme imkânım olmadı ama Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin küçük konferans salonunda yapılan bir konuşmada duyduklarım hayli ilginçti. 2015 
yılında gerçekleştirilen “Kur'an'ın Hz. Peygamberi Eğitmesi” başlıklı konferansta konuşmacı Murat Kayacan'dı."9 İlahiyatçı akademisyen Kayacan, gayrimüslimlerle konuşurken onlara “hemen” sövmemek gerektiğini söylüyordu: 


Bir Müslüman, bir gayrimüslime tebliğ ederken onun inançları ne kadar yanlış olursa olsun kibar bir tarz benimsemek zorundadır. 
En başta hakaret etmeyeceğiz, hemen sövme içine girmeyeceğiz. 


Ama bu “en başta” geçerliydi: 


Bundan şöyle bir şey anlaşılmasın; kimseyi uyarmayacağız, herkesin inancına Saygı göstereceğiz. Öyle değil! 


Kayacan, daha sonra bir kıssa anlatıp şu hisseyi çıkardı: 


Demek ki; insanları hikmetli bir şekilde dine davet etme imkânı varsa önce bunu [deneyeceğiz]... Ardından baktık ki olmuyor, adam sürekli Müslümanlarla didişiyor, komple fitne fesat, o zaman onun hükmü ayn! 


İlahiyatçı akademisyen, hükmün ne olacağı konusunda ayrıntilara girmedi ama belli ki hoş bir şeyden bahsetmiyordu. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim elemanlarının ön sırada izlediği konferansta Murat Kayacan doğal felaketlerle ilgili de son derece ilginç cümleler sarf etti: 


Müslümanlarla müşrikler birlikte yaşıyorlar. Böyle karışık bir yerde Allah Teala deprem, sel türü felaketler gönderiyorsa, bir yerde kıtlık oluyorsa, bu, asi kimseler için, Allah Teala'ya karşı gelenler için bir cezalandırmadır. Hayatlarını kaybederlerse ahirette de cehenneme gideceklerdir. (..) Geriye kalanlar da imtihan edilmişlerdir, artık kendilerini düzeltmeleri, İslâm'a uygun bir hayat yaşamaları beklenir. 


19 O zaman Muş Alparslan Üniversitesi'nde yardımcı doçent olan Kayacan, Eylül 
2022 itibarıyla Izmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde doçent. 
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İnsanlar, depremin Allah tarafından gönderilen bir cezalandırma olduğuna inanabilir. Ancak bu inancın, üniversitede, bilim yapılan bir yerde anlatılması nasıl açıklanabilir? Üstelik Kayacan'a göre deprem müşrikler (Allah'a şirk koşanlar) için bir cezalandırma ama onlarla birlikte yaşayan Müslümanlar da tehdit altında; müşriklerle birlikte yaşadıkları için aynı felaket Müslümanların başına da gelebilir. Toplumun bir kesimini diğer kesimine karşı hiç de hoş olmayan duygularla doldurmaya çalışmak, bu değilse nedir? Farklı inançlardan insanların bir arada özgürce barış içinde yaşama ihtimalini ortadan kaldırmaya çalışmak bu değilse nedir? Ilahiyat fakültelerindeki derslerde kapalı kapılar ardında her gün bundan çok daha vahim düşüncelerin öğrencilere aktarıldığını ispatlayamam ama bu fakültelere dair yaptığım araştırma sonucunda bunu rahatlıkla iddia edebilirim. Bu noktada Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi'ndeki bir seminerin başlığını not edeyim: “Lobi Şişmanı - Müslüman Düşmanı: Papalık. ”?0 

Böyle bir eğitimin ne bilimsellikle bağdaşır bir tarafı var ne de herkesin eşit ve özgür bir şekilde yaşadığı toplum idealiyle... Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinin de genel olarak böyle bir meselesi yok zaten. Farklı inançtan olanları düşmanlaştıran, bilimin en temel ilkelerini yok sayan yüzlerce ilahiyatçı öğretim elemanı, her yıl binlerce öğrenci yetiştiriyor. Bu öğrenciler, gün geçtikçe genişleyen istihdam imkânlarıyla anaokulundan cezaevlerine çeşitli kurumlarda çalışıyor. 


E Kuran böyle diyor ya! 


İlahiyat fakültelerindeki çalışmaların “bilimselliğine” dair bir başka örnek de Bingöl Üniversitesi'nden. Dr. Öğretim Üyesi Zülfi Cennet 2018 
yılında düzenlenen “Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı” isim- 


20 “LOBIŞIŞMANI-MÜSLÜMAN DÜŞMANI: PAPALIK adlı seminer yapıldı”, Ağrı 1brahim Çeçen Üniversitesi İslâmi ilimler Fakültesi, hıtps://eskisite.agri.edu.tr/tr/fa- 
kulteler/islamiilimler/haber/lobi9620sismani520musluman20dusmani (erişim 2 
Temmuz 2022). 
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li uluslararası sempozyumda sunduğu bildiride agnostik düşünür Ebu Madi'nin agnostisizmle ilgili tezlerini çürütmeye çalışıyor.2" 

Cennet, önce Ebu Madi'nin “Ölümden sonra diriliş yok," dediğini aktarıyor ve bu teze karşı ispatı Kuran'da buluyor: “Öldükten sonra dirilmenin nasıl olacağını ve nelerin bizi beklediğini Kur'an ayrıntılı bir şekilde ifade eder." 

Cennet, Madi'nin “Yağmur neden yağdığını bilmez” sözlerine yanıtı da Kuran'dan veriyor: "Ayetlere baktığımızda bunların Cenab-ı Hak tarafından yönlendirildiğini (...) çok rahat görebiliyoruz." 

Özetle, bir akademisyen bilimsel bir tartışmada kanıt diye Kuran'dan ayetler sunuyor. Diğer bir deyişle inancını kanıt diye sunuyor. 
Oysa bir önermeyi bilimsel yapan şey, test edilebilir olması, yanlışlanabilir olması, nesnel ve tutarlı bilgiye dayanması. Ancak Türkiye'deki uluslararası sempozyumda böyle bildiriler sunuluyor, sonra da akademik kitapta yer alıyor. 

Ankara Üniversitesi'nden emekli Prof. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu “Siyasi Popülizm Pençesinde Can Çekişen İlahiyat Akademyası" başlıklı makalesinde bu fakültelerdeki bilimsel zihniyeti şöyle anlatıyor:?? 


Durum o kadar vahimdir ki resmen vaaz metni denebilecek derlemeler bırakın diğer ilahiyat fakültelerini, Ankara İlahiyat'ta bile doktora tezi olarak kabul edilebilmiştir. Diğer ilahiyatlarda da topluma din anlatmak veya toplumu dindarlaştırmak amacıyla yazılan metinler bilimsel araştırma zannedilmekte ve akademik yükseltilme dosyalarında bol bol boy gösterebilmektedir. Burada en temel problemin ilahiyat fakültelerinde hiçbir safhada -ne lisans, ne yüksek lisans, ne de doktora safhasında- bilimsel zihniyet, bilimsel faaliyet, bilimsel yöntem, bilimsel araştırma gibi konularda sistematik bir eğitim öğretimin verilemeyişi olsa gerektir. 


“İlahiyat fakültelerini skolastik ve dogmatik kurumlara çevirme girişimi"nden bahseden Kırbaşoğlu bu müdahalelerin gerisindeki zihniye- 


Zülfi Cennet, “Gençliğin Anlam Arayışına Bir Katkı: Kur'an ekseninde llya Ebu 


Madi'nin Agnostik Düşüncesine Bir Eleştiri”, Modem Çağda Gençliğin Anlam Arayı- 


şı, Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara, 2019, http://www.bingol.edu.tr/do- 


cuments/gencliginanlamarayisi.pdi! (erişim 2 Temmuz 2022). 


Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, “Siyasi Popülizm Pençesinde Can Çekişen Ilahiyat Aka- 


demyası”, Toplum ve Bilim, sayı 156, 2021, s. 162. 


ti şöyle tarif ediyor:2324 


Bu zihniyeti özetlemek gerekirse, İslâm araştırılacak, incelenecek, sorgulanacak ve keşfedilecek bir şey olmayıp sadece geçmişten devralınıp geleceğe aktarılacak, anlatılacak, tebliğ edilecek, “verili İslâm”dan, hatta “halk İslâm'ı"nın bilimsel kılıfa sokulmuş şeklinden başka bir şey değildir. 

Bu listede olmayan ise tek kelimeyle “Bilimsel Zihniyet”tir. 


İLAHİYAT PROFESÖRLERİ: 
“HADDİNDEN FAZLA” FAKÜLTE 


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 2019 yılında yaptığı bir konuşma, ilahiyat kontenjanlarının nereden nereye geldiğini göstermesi açısından önemli. Erbaş, önceki yıllarda uzunca bir süre yeni ilahiyat fakültesi açılmadığını, açılsa da öğrenci almasına izin verilmediğini anlatıyor. Son yıllardaki ciddi kontenjan artışından ise gayet memnun. Kendisinin daha önce dekanlık yaptığı Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki durumu şöyle aktarıyor:?” 


Benim dekanı olduğum zaman (Sakarya Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi'ne kontenjan olarak] 20 öğrenci veriyorlardı, 65 hocamız vardı. 20 öğrenciyi 30'a, 40'a çıkarabilmek için günlerce rektöre yalvardığım oldu. O günün YÖK Eğitim Kurulu Başkanına iki yıl ulaşamadım. 20 öğrenciyi 30'a çıkarın diyeceğim, bunu söyleyemedim. (...) Bir gün hocalarla toplandık, ders yapıyoruz. Öğrencimiz yok, hocalarla ancak ders yapıyoruz. Telefonum çaldı, Yekta [Saraç] Hocam o zaman YÖK üyesi olmuş, biz de hasretle kontenjan bekliyoruz. “Ali hocam 60'a çıkardık kontenjanı” deyince, hocalarla sarıldık birbirimize gözyaşları döktük. Bugün aynı fakültenin hamdolsun 200 gündüz, 200 gece kontenjanları geliyor. Hocalar öğrenci bolluğunun mutluluğunu yaşıyor. 
23 Kırbaşoğlu, “Siyasi Popülizm Pençesinde", s. 142. 
24 Kırbaşoğlu, “Siyasi Popülizm Pençesinde”, s. 145. 
25 “Ankara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi 70'inci Yıl Kutlama Töreni yapıldı”, Diyanet İşleri Başkanlığı, 6 Kasım 2019, https://diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/De- 


tay/26080/ankara-universitesi-ilahiyat-fakultesi-70inci-yil-kutlama-toreni-yapildi (erişim 2 Temmuz 2022). 
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Erbaş'ın sözleri geçmiş dönemde ilahiyat fakültelerinin üzerindeki baskıyı anlattığı gibi, bugün onun fazlasıyla telafi edildigini de gösteriyor; artık ilahiyat fakültelerinde “öğrenci bolluğu” yaşanıyor. Taşra üniversitelerinde akşamları eğitim verilen ikinci öğretim programlarının pek çoğu öğrencilerin güvenliği gerekçesiyle kapatıldı. Bu programın en çok korunduğu fakültelerden birisi ise ilahiyat oldu. Örneğin, İbrahim'in okuduğu Kilis 
7 Aralık Üniversitesi'nde “gece kontenjanı” da verilen tek program ilahiyat. 

Hükümete yakın düşünce kuruluşu SETA'nın Eğitim ve Sosyal 
Politikalar Araştırmaları Eğitim Direktörü Atilla Arkan da 2018 
yılında yazdığı bir yazıda din alanında ihtiyacın artık “fazlasıyla” karşılandığını söylüyor. Aynı zamanda ilahiyat profesörü olan, 
2021 yılında İbn Haldun Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Arkan'ın değerlendirmesi şöyle:2 


ilahiyat fakültelerinin sayısı 92'ye, öğrenci sayısı ise 114.000'e ulaşmıştır. Bu sayılar din eğitimi ve hizmetlerinde insan kaynağı ihtiyacının fazlasıyla karşılandığını göstermektedir. 


İlahiyat fakültelerindeki bu aşırı genişleme, ilahiyatçılar içerisindeki önemli bir kesim tarafından da ciddi şekilde eleştiriliyor. 2019 yılında yapılan, Diyanet İşleri eski başkanları Sait Yazıcıoğlu, Ali Bardakoğlu ve Mehmet Görmez'in de katıldığı Yüksek Din Öğretimi Çalıştayı'nın sonuç raporunda “İlahiyat fakültelerinin sayı ve kontenjan olarak haddinden fazla açıldığı” belirtiliyor, ilahiyat ikinci öğretim programlarına öğrenci alımının durdurulması isteniyor, ilahiyat gibi hassas bir alanın niteliksizleşmesi tehlikesinden bahsediliyor.2 Bu arada ilahiyat fakültesi dekanları ise bu genişleme sürecinde fikirlerinin dikkate alınmadığını belirtiyor. 2020 yılında yapılan 26. İlahiyat ve İslâmi İlimler 


26 Aulla Arkan, “Ilahiyat Eğitimi ve İlahiyat Lisans Tamamlama Programları (İLITAM)”, 
SETA, 28 Aralık 2018, hitps:/Www.setav.or g/ilahiyat-egitimi-ve-ilahiyat-lisans-ta- mamlama-programlari-ilitam/ (erişim 2 Temmuz 2022). 

27 “Türkiye'de Yüksek Din Öğretimi Çalıştayı Sonuç Raporu Açıklandı”, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi, 29 Mayıs 2019, http://Www.omu.edu.tr/1r/icerik/haber/tur- kiyede-yuksek-din-ogretimi-calistayi-sonuc-raporu-aciklandi (erişim 15 Nisan 
2022). 
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Fakülteleri Dekanlar Toplantısı'nın sonuç bildirgesinde şu istek de yer alıyor:29 


YÖK tarafından öğrenci kontenjanları belirlenirken Fakültelerin taleplerinin dikkate alınması. 


Camiadan gelen bu net eleştirilere rağmen ilahiyat fakültelerinin kontenjanlarındaki artış devam ediyor. 2021-2022 yılı itibanyla ilahiyat fakültesinde okuyan toplam öğrenci sayısı 116.000'e ulaştı. Bu, hukuk okuyan öğrenci sayısından 9051 daha fazla. Yani Türkiye üniversitelerinde her 2 hukukçuya karşılık 3 ilahiyat- 


çı yetişiyor. 


Üniversitelerde 2 hukukçuya karşılık 3 ilahiyatçı yetişiyor Temmuz 2022 Hukuk İlahiyat Fark 


Toplam fakülte sayısı 87 99 14% 
Devlet üniversitesi fakülte sayısı 49 94 92% 
Öğrenci sayısı 76.782 116.006 51% 
Öğretim elemanı sayısı 3.683 4.748 294 


Kaynak: YÖK. | 


Türkiye'de Temmuz 2022 itibarıyla aktif hukuk fakültelerinin sayısı 87'yken, aktif ilahiyat fakültelerinin sayısı 99. Üstelik hukuk eğitiminin önemli kısmı vakıf üniversitelerinde gerçekleşiyor. 
Devlet üniversitelerindeki aktif hukuk fakültelerinin sayısı 49, ilahiyat fakültelerinin sayısı ise 94. Neticede ilahiyat eğitimi çok bùyük ölçüde devlet tarafından finanse ediliyor. Devlet bir hukuk fakültesine karşılık yaklaşık iki ilahiyat fakültesini finanse ediyor. 

İlahiyat fakülteleri öğretim elemanı sayısı açısından da hukuk fakültelerine fark atıyor. 2021-2022 eğitim yılında ilahiyat fakültelerinde toplam 4.748 öğretim elemanı var. Bu sayı hukuk fakültelerindeki öğretim elemanı sayısından 9029 daha fazla. Yani Türkiye yükseköğretim sisteminde her üç hukukçuya karşılık yaklaşık dört ilahiyatçı var. 


28 “26. Ilahiyat ve İslâmi Ilimler Dekanlar Toplantısı Düzenlendi”, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 10 Mart 2020, https://sks.sm.edu.tr/haber/26-Ilahiyat-ve- 
Islami-Ilimler-Dekanlar-Toplantisi-Duzenlendi-2020-03-10-10-17-08am (erişim 2 
Temmuz 2022). 
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“HUKUKUN SEFALETİ VE İLAHİYATIN ZENGİNLİĞİ” 


Anayasa hukuku profesörü Kemal Gözler “İlahiyat Nereye Gidiyor? Hukukun Sefaleti ve İlahiyatın Zenginliği Üzerine Gözlemler” başlıklı makalesinde, ilahiyat ve hukuk fakültelerini kapsamlı bir şekilde karşılaştırmış.?” 

Kemal Gözler'in çarpıcı tespitlerinden birisi şu: Türkiye'de 2019 
yılı itibarıyla anayasa hukuku alanında çalışan 150 öğretim elemanı var. Buna karşılık fıkıh yani İslâm hukuku alanında çalışan öğretim elemanı sayısı 400.5 Bir anayasa hukukçusuna neredeyse üç islâm hukukçusu düşüyor. Ve İslâm hukuku, Türkiye'de yürürlükte olmayan bir hukuk... 

Prof. Gözler, Türkiye'de yürürlükte olmayan bir başka hukuk dalına, Roma hukukuna da bakmış. Bu alanda çalışan öğretim elemanı sayısı ise sadece 24.3' Üstelik Roma hukuku, bugünkü hukukumuzun kaynağını oluşturuyor, diye hatırlatıyor Gözler. Ülkede 400 İslâm hukukçusuna karşılık 24 Roma hukukçusu olmasını, “Bu, normal bir şey olamaz,” diye yorumluyor ve şöyle devam ediyor: 


Türkiye'de şu an 400 adet İslâm hukuku (fıkıh) öğretim elemanının bulunmasının hiçbir gereği yoktur. (...) Bunun akademik bir sebebi olmadığına göre siyasal bir sebebi mi vardır? 400 adet İslâm hukuku öğretim elemanının yetiştirilmesi, geleceğe yönelik bir projenin hazırlığı mıdır? 

Eğer bir gün Türkiye'de yürürlükteki hukuk, İslâm hukuku ile değiştirilirse İslâm hukuku eğitimini verecek öğretim üyesi kadrosu şimdiden hazırdır. 


Prof. Gözler, Türkiye'de ilahiyat fakülteleri çatısı altında sadece hukukla ilgili değil, aynı zamanda iktisat, tarih, felsefe, güzel sa- 


29 Kemal Gözler “İlahiyat Nereye Gidiyor? Hukukun Sefaleti ve Ilahiyatın Zenginligi Üzerine Gözlemler (Bırakın Sayılar Konuşsun!)”, 3 Kasım 2019, www.anayasa. 
gen.tr/hukuk-ilahiyat.htm (erişim 2 Temmuz 2022). 

30 Temmuz 2022 itibarıyla, YÖK Akademik verilerine göre Türkiye üniversitelerinde 
276 anayasa hukukçusuna karşılık 492 Islâm hukukçusu var. 

31 Temmuz 2022 itibarıyla, YÖK Akademik verilerine göre Roma hukuku anabilim 
dalında çalışan öğretim elemanı sayısı ise 39. 
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natlarla da ilgili gibi pek çok bölüm, anabilim ve bilim dalı olduğuna ve bunlarda yüksek sayıda öğretim elemanı olduğuna dikkat çekiyor. Bu öğretim elemanlarının diğer fakültelerdeki öğretim elemanlarının yerini alabileceğini söylüyor. Örnek olarak Uludağ Üniversitesi sosyoloji bölümüne, sosyoloji doçenti ihraç edildikten sonra, bir ilahiyatçının doçent olarak atanmasını ve bölüm başkanı yapılmasını veriyor. Gözler'in bankacılık alanından verdiği örnek ise şöyle: 


Örneğin ilâhiyat fakültelerinde bankacılık ve finans alanında çalışan pek çok akademisyenin bulunduğunu biliyorum. Yakında iktisadi ve idari bilimler fakültelerindeki bankacılık ve finans bölümleri veya anabilim dalları ilâhiyat fakültesi öğretim üyeleri ile doldurulursa veya buradaki dersler ilâhiyat fakültesinden gelen hocalar tarafından verilmeye başlanırsa hiç şaşırmam. 


Gözler'e göre, mesele ilahiyatçıların diğer fakültelerin kadrolarım doldurmasıyla sınırlı değil. Mesele, ilahiyat fakültelerinin sosyal bilimlerin pek çok alanını içeren yapılanmasıyla artık başlı başına bir üniversiteye dönüşmüş olması: 


Türkiye'de ilâhiyat fakülteleri, birer “fakülte” değil, birer “alternatif üniversite”dirler. 

(..) Bunlar yakın gelecekte normal üniversiteyi tamamen veya kısmen ramplase edecek, onun yerini alacak ikinci tür bir üniversitedir. Bu yazdıklarım bilim-kurgu değildir. 


Gözler'e göre, önümüzdeki dönemde hukuktan edebiyata pek çok bölüm “ilahiyat üniversitesi” çatısı altında eğitim verebilir. Ve sonuç olarak tıpkı bugün imam hatip liselerinin normal liselere alternatif olması gibi, “ilahiyat üniversiteleri” alternatif üniversiteye dönüşebilir: 


Nasıl ortaöğretim düzeyinde, bir veli çocuğunu normal liseye, diger bir veli ise çocuğunu imam hatip lisesine gönderebiliyorsa, her iki liseden de mezun olan çocuklar, nasıl aynı üniversite sınavına girebiliyorsa, yakında üniversite düzeyinde de aynı şey olabilecektir. Çocuğunun felsefe okumasını isteyen bir veli çocuğunu normal üniversitenin felsefe bölümüne, çocuğunun felsefe okumasını isteyen diğer bir veli ise çocuğunu ilahiyatın felsefe bölümüne gönderebilecek ve her iki felsefe bölümünden mezun olanlar aynı hak ve yetkilere sahip olacaklardır. 


Prof. Gözler, felsefe için verdiği bu örneğin sosyal bilimlerin her alanında olabileceğini ve hatta fen, mühendislik ve tıp alanlarında olmasının şaşırtıcı olmayacağını söylüyor. Tezini abartılı bulanlara imam hatip liselerinin çoğunluğunun artık “Anadolu imam hatip lisesi” olduğunu, bu okullarda Anadolu liselerindekine benzer “fen programı” ve “sosyal programı” uygulandığını hatırlatıyor. Gerçekten de bugün imam hatip liseleri sadece din ağırlıklı eğitim veren kurumlar değil, aynı zamanda fen alanında uzmanlaşmak isteyenleri de yetiştiren okullar. Gözler'e göre şimdi aynı strateji yükseköğretime taşınmaya çalışılıyor. Anayasa hukukçusu profesör, ilahiyat üniversitelerinin mevcut üniversitelerin “yerini alma”sı durumunu, “büyük ramplasman” şeklinde ifade ediyor: 


“Büyük ramplasman”ın gerçek anlamı budur: Ortaöğretimdeki ramplasmanın benzerini yükseköğretimde gerçekleştirmek! 


ÜNİVERSİTENİN AĞIRLIK MERKEZİ 
İLAHİYATA DOĞRU 


Anayasa hukukçusu Prof. Kemal Gözler, ilahiyat fakültelerinin bankacılıktan hukuka pek çok farklı alanda eğitim veren üniversitelere dönüşebileceğini söylüyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın “Bizim geleneğimizde, medeniyetimizde müspet ilimlerle dini ilimler arasında hiçbir ayrım yoktur” sözleri, bu açıdan bakınca manidar. Erbaş bir kampüs camisinin temel atma töreni sırasında da şöyle diyor: 
32 “Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Kur'an kursu açmak 
bizim vazifemizdir”, Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 Ocak 2022, https:/www.diyanet. 


gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay/33084/diyanet-isleri-baskani-erbas-diyanet-isleri- baskanligi-olarak-kuran-kursu-acmak-bizim-vazifemizdir (erişim 21 Mart 2022). 
33 “Medeniyetimizde İslâmi ve İslâmi olmayan ilimler diye bir şey yoktur'”, Anadolu 
Ajansı, 4 Ekim 2019, https//www.aa.com.t/tr/turkiye/medeniyetimizde-islami-ve- islami-olmayan-ilimler-diye-bir-sey-yoktur/1602532 (erişim 21 Mart 2022). 
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Bizim medeniyetimizde İslami ve İslami olmayan ilimler diye bir şey yoktur. Astronomi, tıp, coğrafya, fizik öğrencisi de İslâmi ilim tahsil eden bir öğrencidir. Hepsinin Kur'an-ı Kerim'de bir karşılığı vardır. Dolayısıyla bizim medeniyetimiz, aslında bundan 25 yıl önce Avrupa'nın keşfettiği interdisipliner metot dediğimiz öğrenciyi farklı alanlarda yetiştirme anlayışını, asırlar önce gerçekleştirmiş. İbn-i Sina tıpta da, matematikte de, fıkıhta da zirvedir, aynı zamanda iyi bir hafızdır. 


Bu sözler yoruma açık. Ancak “astronominin, tıbbın da Kur'an'da bir karşılığı var,” demek, “İslâmi ve İslâmi olmayan ilimler arasında bir fark yok,” demek, “Tüm bu bilimler ilahiyat çatısı altında da okutulsun, üniversitede din eğitimiyle birlikte verilsin,” demenin ön hazırlığı olabilir. 

Kemal Gözler'in “ilahiyat üniversiteleri” teziyle birlikte düşünülebilecek bir başka husus da bugün Türkiye'de halihazırda adında “İslâm” olan iki üniversitenin kurulmuş olması. Bunlardan birincisi 2015 yılında kurulan Uluslararası İslâm Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Üniversitenin kuruluş yasasına göre, 10 fakültesi var, bunların arasında İslâmi ilimlerin yanı sıra hukuk, tıp, bilgisayar, siyasal bilgiler gibi fakülteler var.3* Ayrıca bu üniversitede, başka üniversitelerde olmayan bir danışma kurulunun olması öngörülüyor. Bu danışma kurulunda TÜBİTAK, Dışişleri Bakanlığı gibi kurumların yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da temsilci bulunacak. 2015 yılında kurulan Uluslararası İslâm Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin faaliyete geçmesiyle ilgili herhangi bir adım atılmadı. Ancak üniversite kapatılmadı da... Yasal altyapısı hazır halde bekletiliyor. 

Adında “İslâm” olan diğer üniversite ise faaliyette: Gaziantep İslâm Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. 2018 yılında kurulan Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adına 2019 yılında İslâm kelimesi eklendi, rektörlüğüne de ilahiyat profesörü Nihat Hatipoğlu atandı. Gaziantep İslâm Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde İslâmi ilimlerin yanı sıra endüstri mühendisliği, sağlık bilimleri gi- 
34 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka- 


nun, Resmi Gazete, 23 Nisan 2015, https//www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/ 04/20150423-2.htm (erişim 2 Temmuz 2022). 
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bi alanlarda eğitim veriliyor. Bu üniversitede diğerlerinden farklı olarak neler yapılıyor, incelemek lazım. Ancak, adında “İslâm” geçen bu iki üniversite siyasi iktidarın, akademik faaliyeti İslâm şemsiyesi altında düzenleme çalışmalarının ilk adımları olabilir. 

Geleceğe yönelik işaretler bir yana, geçen 16 yılda ilahiyatta- ki olağandışı büyümeyi sayılar açıkça gösteriyor. İlahiyat alanında sadece fakülte, öğrenci ve öğretim elemanı sayıları fırlamıyor, aynı zamanda bu fakültelerin üniversitedeki ağırlığı ve etkinliği de ciddi şekilde artıyor. AK Parti iktidarının üniversite politikasında hiç şüphesiz ilahiyatın özel bir yeri var. Buna dair göstergeler ilahiyatçı rektör sayısından, ilahiyatçı akademisyen seferberliğine kadar çeşitli alanlarda göze çarpıyor. 


Yedi rektörden biri ilahiyatçı 


Eylül 2022 itibarıyla devlet üniversitelerindeki 128 rektörün 19'u ilahiyatçı.” Başka bir deyişle, Türkiye üniversitelerinde her yedi rektörden birisi ilahiyat fakültesinden. Tıptan eğitime, mühendislikten güzel sanatlara üniversitelerde pek çok fakülte olduğu düşünülürse, bu, hayli yüksek bir oran. Yine hukukçularla kıyaslama yapmak, tabloyu daha net görmemizi sağlayabilir: Türkiye'de devlet üniversitelerinde 18 ilahiyatçı rektör varken hukukçu rektör sayısı ise sadece iki. 

Rektörün seçimle belirlendiği dönemde ilahiyatçıların yönetime gelmesi pek mümkün olmuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, rektör belirlemede tek yetkili isim olunca, tercihini sıkça ilahiyatçılar- dan yana kullandı. İlahiyatçı rektör oranının aşağı yukarı hep bu seviyede (yedide bir) tutulması da “ilahiyatçı rektör kotası” belirlendiği ve atamaların buna göre yapıldığını düşündürüyor. 

Hatırlatmak faydalı olabilir, Ayasofya, camiye dönüştürüldügünde hutbeye kılıçla çıkan Ali Erbaş da Diyanet İşleri Başkanı ol- 


35 129 devlet üniversitesinden 128'ine rektör atanmış durumda. İlahiyatçı ve hukukçu rektör sayıları YÖK sayfasındaki bilgilerden hesaplanmıştır. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Erhan Özden üniversitede ilahiyat fakültesi olmadığı için bu fakültede görev yapmıyor. Doktorası ve doçentliği ilahiyat fakültesinden olduğu için onu da sayıya dahil ettim. https://Wwww.yok.gov.tr/rektorleri- miz/devlet-universitesi-rektorleri (erişim 2 Ağustos 2022). 
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madan önce bu ilahiyatçı rektörlerden birisiydi. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı olarak toplumu dindarlaştırma çalışmalarını yöneten Erbaş, 2017 yılında Yalova Üniversitesi'ni yönetiyordu.? “Ahiret inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir,” Erbaş'ın zihniyetini yansıtan ve tepki çeken sözlerinden sadece biri. 


Yönetici koltuklarında ilahiyatçılar 


İlahiyatçıların rektörlüğün yanı sıra, üniversitedeki diğer yönetici koltuklarında da ciddi ağırlığı var. Rektör yardımcısı ya da rektör danışmanlığı pozisyonlarında onları sıkça görmek mümkün. 
Ayrıca ilahiyat dışındaki fakülteleri, enstitüleri, araştırma merkezlerini yönetme işi de sıkça onlara veriliyor. Birkaç örnek vermek gerekirse, Yalova Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nin dekanı bir ilahiyatçı. Bingöl Üniversitesi'nde Yaşayan Diller Enstitüsü'nün müdürü de, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Kadın Sorunları ve Uygulama Araştırma Merkezi'nin můdürü de ilahiyatçı. 

Üniversitelerde kadro yetersizliği nedeniyle akademisyenler kendi alanları dışında görevlendirilebiliyor. Ne var ki ilahiyatçılar için durum biraz daha farklı. Onların diğer fakültelerde hem yönetici hem de öğretim elemanı olmak için önleri çok daha fazla açık. Örneğin bir hukukçunun ilahiyat fakültesinde ders vermesi ya da yönetici olması pek rastlanan bir durum değil, ancak aksi pekâlâ mümkün. 

Ayrıca, bazı alanların bilhassa ilahiyatçılara verildiğini iddia etmek de mümkün. Örneğin, Kürt dili ve kültürü, Zaza dili ve kültürü, kadın ve aile gibi alanlarda ilahiyatçılar dikkat çekiyor. Bunlar ilahiyatçıların da, siyasi iktidarın da kritik bulup özellikle kontrol altında tutmak istedikleri alanlar. Benzer şekilde, sosyal hizmet, sosyoloji, psikoloji, hukuk gibi alanlarda da çok sayıda ilahiyatçı var. 


36 “Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ahiret inancı olmayan insandan her türlü kötülük 
beklenir”, T24, 23 Ekim 2020, https://124.com.tr/haber/diyanet-isleri-baskani-er- bas-ahiret-inanci-olmayan-insandan-her-turlu-kotuluk-beklenir,911006 (erişim 
12 Temmuz 2022). 
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İlahiyat fakülteleri üniversite çapında yapılan akademik faaliyetlerde de oldukça etkili. Örneğin, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu'nun mutfağında ilahiyatçılar hâkim. Giresun Üniversitesi'nde üniversite çapında seçmeli olarak verilen İş Ahlâkı ve Değerler Eğitimi dersinin kitabının editörü de, yazarlarının çoğu da ilahiyatçı.” 


İlahiyatçı akademisyen seferberliği 


Bu arada ilahiyat fakülteleri sadece lisans konten janlarında başı çekmiyor. Üniversitelerin lisansüstü programlarına baktığınızda da genellikle ilk sıralarda ilahiyat programlarını görüyorsunuz. 

Örneğin Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde 2022-2023 güz döneminde, İlahiyat Fakültesi'nin Temel islâm Bilimleri yüksek lisans programı için 67 gibi son derece yüksek bir kontenjan ayrılmış.38 


AİÇÜ - En yüksek kontenjanlı yüksek lisans programları [i 


| Anabilim Dalı (2022-2023 güz) Kontenjan 
Temel İslâm Bilimleri 67 
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi 67 
Eğitim Bilimleri 60 

i Tarih 40 

| Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 38 

| Kaynak: AİÇÜ. 


Temel İslâm Bilimleri aynı dönemde Yalova Üniversitesi'nin de en çok doktora öğrencisi alan programlarından.3* Ayrıca yine ilahiyat alanından Felsefe ve Din Bilimleri de en yüksek kontenjanlı doktora programları arasında yer alıyor. 


37 Mustafa Çakmak (ed.), İş Ahlâkı ve Değerler, Pegem Akademi, Ankara, 2017. 

38 “2022-2023 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları”, 
AİÇÜ, https://www agri.edu.tr/upload/lisansustuenstitusudetay/2200Lisansüs tü9620Kontenjanlar.pdf (erişim 11 Eylül 2022). 

39 “2022-2023 Güz Dönemi Lisansüstü Program Kontenjanları ve Başvuru Koşulları", 
Yalova Üniversitesi, https:Wlee.yalova.edu.tr/Uploads/lee/files/2022-2023420 Güz$20Yarıyılı#6201lan9620Metni(1).pdf (erişim 11 Eylül 2022). 
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| Yalova Üniversitesi - En yüksek kontenjanı doktora programları 

Anabilim Dalı (2022-2023 güz) Kontenjan 
İ Temel İslâm Bilimleri 18 | i İşletme 17 j 
, Polimer Malzeme Mühendisliği 10 
: Felsefe ve Din Bilimleri 6 

Sosyal Hizmet 6 

| Kaynak: Yalova Üniversitesi, 


la m C i aş mİ m m m m m m m m m İİ 


Üniversitelerde bugün en yoğun lisansüstü eğitim verilen alanlardan birisi ilahiyat. Ülkede neredeyse seferberlik halinde ilahiyatçı akademisyen yetiştiriliyor. Önümüzdeki yıllarda hem ilahiyat fakültelerinin daha da genişlemesi, hem de diğer fakültelerde daha fazla ilahiyatçı akademisyenin görev yapması için gereken altyapı sağlanıyor. 


“Etnik unsurların bertarafı” için ilahiyat 


İlahiyat fakülteleri Kürt illerinde özel bir misyon da yükleniyor: “Milletin ümmet bilincine kavuşturulması"na ve "etnik unsurların bertaraf edilmesi”ne katkıda bulunmak.“9 Bu ifadeler, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından İslâmi İlimler Fakültesi kurulması için YÖK'e gönderilen talep dosyasında geçiyor. Dosyada yer alan, Ağrı'da kurulacak İslâmi İlimler Fakültesi'nin amaçlarıyla ilgili cümleler şöyle: 


İslâmi İlimler Fakültesi milletimizin ümmet bilincine kavuşturulmasında önemli rol oynayarak, etnik unsurların bertaraf edilmesi, bunalımlı ve buhranlı ortamlara son verilmesinde de önemli roller oynayacaktır. 


Siyasi iktidar Kürtlüğü din potasında eritmeye, Kürt meselesini din ortak paydasıyla çözmeye çalışırken, Kürt coğrafyasındaki ilahiyat fakülteleri de bu politikanın bir parçası oluyorlar. Batman Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Mustafa Aşkar'ın söz- 


40 Bu gerekçeyi, üniversitenin Islâmi ilimler dergisinde, fakültenin kuruluşuyla ilgili bir makaleden öğreniyoruz. Mustafa Safa, “Kuruluşunun 6. Yılında Ağrı İslami İlimler Fakültesi”, Ağrı İslâmi İlimler Dergisi, 2017, s. 177, https:/dergipark.org.tr/ download/article-file/406255 (erişim 2 Temmuz 2022). 
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leri de ilahiyat fakültelerinin üstlendiği misyonu net bir şekilde ortaya koyuyor:*! 


Bu bölgedeki barış için, bu bölgedeki huzur için tek çimento İslâm'dır. Bunun üretim yeri de bizim İslâmi İlimler Fakültesi'dir. 


İlahiyat fakülteleri, Kürt illerinde toplumu dindarlaştırmanın yanı sıraetnik sorunların çözümüne de soyunuyorlar. Ağrı'da, Bingöl'de, Kilis'te ilahiyat okuyan gençler mezun olduktan sonra böyle bir tedrisatla kendi memleketlerinde görev yapıyorlar. 


İLAHİYAT: HEM AKADEMİYİ 
HEM TOPLUMU DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN 


İlahiyat fakültelerinin, yanı başlarında camiyle birlikte taşra kampüslerinde özel bir yeri var. Bazen kampüsün en tepesine, bazen girişe, bazen çıkışa, genellikle fakülte binalarının en ucuna yerleştiriliyorlar. Diğer fakültelerden biraz uzak, biraz dışarıya kapalı bir halleri var. Ezan, üniversiteye günde beş vakit bu fakültelerin yanındaki minarelerden yayılıyor. 

İlahiyat fakültelerinin tıpkı kampüslerdeki özel yeri gibi, “her ile bir üniversite” politikasında da farklı bir yeri var. Dev adımlarla büyüyor, hızla yayılıyor, üniversitenin ağırlık merkezi olma yolunda süratle ilerliyorlar. 

Siyasi iktidar, akademisyenlerin ve toplumun talebinden, sahadaki ihtiyaçlardan bağımsız olarak, tepeden inme bir kararla ilahiyat havuzunu gittikçe genişletiyor. Bugün Türkiye'de akademik açıdan hiçbir izahı olmayan “her üniversiteye bir ilahiyat fakültesi” kararı uygulanıyor. Diyanet İşleri eski başkanı Mehmet Görmez, “Her üniversitede bir ilahiyat fakültesinin açılacağı kararının verildiği toplantıda bulundum,” diyor.” 

Açılan bu fakültelerde toplam 116.000 gence yoğun bir din eği- 
41 İlke Haber Ajansı, “Fakültemizi medreselerle bütünleştireceğiz”, 17.11.2015, BAT- 

MAN”, Youtube, 17 Kasım 2015, https//www.youtube.com/watch?v-Bg5, VU-G96fc (erişim 3 Eylül 2020). 


42 OMU llahiyat Fakültesi, “Türkiye'de Yüksek Din Öğretimi Çalıştayı", Youtube, 5 Mayıs 2019, https//www.youtube.com/watch?v-aWgM1GtbD5s (erişim 3 Ekim 2020). 


288 


timi veriliyor. Bu gençler, hem kendileri dindar neslin bir parçası oluyor, hem de toplumu dindarlaştırma projesi için ihtiyaç duyulan insan kaynağını oluşturuyorlar. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yaptığı konuşmada ilahiyat okuyanlara şöyle sesleniyor:* 


Inşallah dindar bir gençlik, dindar bir nesil sizin ellerinizde yetişecek. 


İlahiyat fakültelerinin sadece toplumu dindarlaştırmada değil, akademiyi dönüştürmede de kritik bir rolü var. Neticede üniversitede kendi kuralını koyan, kadın erkek ayrı eğitim veren, talebeleri çoğunlukla kadın, profesörleri neredeyse tamamen erkek olan bir fakülte bu... Asıl önemlisi, pek çok yerde bilimden ziyade inanç temelinde ilerleyen; üniversite çatısı altında, üniversitenin araştıran, sorgulayan, özgürlükçü karakteriyle çelişen bir disiplin oluşturuyorlar. Hem kendi içinde büyüyor, hem de üniversitenin içindeki etki alanlarını ciddi ölçüde genişletiyorlar. İlahiyat fakülteleri Türkiye akademisinin değişiminde, üniversitenin üniversite olmaktan çıkmasında önemli bir rol oynuyor. 


43 “Erdoğan 'dindar nesil’ hayalini yineledi, toplumsal sorunların çözümünü dine 
bağladı”, Evrensel, 6 Kasım 2019, https//Wwww.evrensel.ne/haber/390428/erdo- gan-dindar-nesil-hayalini-yineledi-toplumsal-sorunlarin-cozumunu-dine-bagladi (erişim 2 Temmuz 2022). 
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. Oo KAMPÜSCAMİSİ: 
ÜNİVERSİTEYE İSLÂMİ NİŞAN 


Ellerinde Kuran cüzleri, uzun etekli ve başörtülü kadınlar üniversitenin ana kapısından giriyorlar. Kimse onlara kimlik sormuyor. Öğrencilerin yanı sıra kampüste ilerleyip Fen Edebiyat Fakültesi'ne gidiyorlar. Vakit öğlene yaklaşıyor. Fakülte binasında öğle yemeğine giden akademisyenler, panolarda kongre duyuruları, kenarda bir Atatürk büstü... Başörtülü kadınlar, merdivenlerden fakültenin alt katına iniyor. Merdiveni çevreleyen duvar- da bir yazı: 


Mescit 
Lütfen Sessiz Olunuz 


Giresun Üniversitesi'nin camisi henüz inşaat aşamasında. Ancak bu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın “Giresun Üniversitesi Cami İmamı” atamasına engel olmamış. İmam, Fen Edebiyat Fakültesi'nin en alt katındaki geniş mescitte hem cuma namazını, hem vakit namazlarını kıldırıyor. Mescitte Kuran kursları da düzenleniyor. Ellerinde cüzlerle gelen kadınlar, bu Kuran kursunun öğrencileri. 
Mescidin kapısında, “Haydi Çocuklar Camiye” afişi var. Biraz sonra da çocuklar Kuran kursu için üniversiteye gelecek. Üniversitede, dersliklerle Kuran kursu iç içe, fakülte öğrencileriyle Kuran kursu öğrencileri aynı binada. 
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Giresun Üniversitesi'ne ilk gittiğimde, 2 Temmuz 2015 tarihinde rastladığım bu manzara yıllarca sürdü. 2022 yazında da çocuklar için mescitte Kuran kursu düzenlendi. Mart 2022'de ise isteyen üniversite öğrencileri fakülte binasının alt katında Kuran kursuna gidebiliyordu.' 

Çevre düzenlemesi süren caminin inşaatı nihayet Eylül 2022'de tamamlandı. Şimdi Diyanet'in faaliyetleri fakülte binasına bir taş atım mesafesindeki camide yoğunlaşarak sürecek. Mescit ya da cami fark etmiyor; üniversitelerin kapıları Diyanet'e sonuna kadar açılmış durumda, dini eğitimle fakülte eğitimi yan yana sürüyor. 


“Fakülte kadar ehemmiyetli” 


AK Parti'den önce de üniversitelerde camiler vardı. Örneğin, Hacettepe Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Dicle Üniversitesi mensupları kampüslerindeki camilerde namaz kılabiliyorlardı. Hatta Selçuk Üniversitesi'ndeki cami, 7.000 kişilik oldukça büyük bir yapıydı. AK Parti'den önce “üniversitede cami olmaz” diye bir anlayış yoktu. 

AK Parti iktidarı “her üniversiteye mutlaka bir cami olmalı” anlayışını düstur edindi. Dönemin başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, 2012 yılında, Kars'ta Kafkas Üniversitesi'nin cami temel atma töreninde şöyle diyordu:? 


Üniversitelerimizin kampüslerinde camilerin bulunması, fakültelerin bulunması kadar ehemmiyetlidir. Birini öbürüne tercih etmek doğru bir yaklaşım değildir. 


Aynı yıl, dönemin Diyanet İşleri başkanı Mehmet Görmez de bir kampüs camisi açılışında “Hiçbir üniversite asla mabetsiz olmamalı,” derken 38 üniversitede cami inşaatının başlatıldığını duyuruyordu.? 2006 yılında “her ile bir üniversite” politikasının başlama- 


1 Bu bilgiyi, Giresun Üniversitesi'ndeki Kuran kursu hocasıyla 18 Mart 2022'de bir 
vatandaş olarak telefonda yaptığım görüşmede aldım. 

2 “Camilerfakülteler kadar ehemmiyetli”, Habertürk, Ol Ağustos 2012, https://www. 
haberturk.com/gundem/haber/764121-camiler-fakulteler-kadar-ehemmiyetli (erişim 15 Mart 2022). 


3 “Görmez: Üniversite mabetsiz olmaz”, NTV, 6 Temmuz 2012, https:/www.ntv. 
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sının ardından, 2010'ların ilk yarısında “her üniversiteye bir cami” aşamasına geçildi. 

2022 yılı itibarıyla, AK Parti döneminde taşrada açılan üniversitelerin neredeyse tamamında minareler yükseliyor. Büyük şehirlerdeki İTÜ gibi pek çok köklü üniversitede de cami var artık. Çogu üniversitenin hemen her fakülte binasında mescitler bulunuyor, camiler bu mescitlerin yanı sıra faaliyet gösteriyorlar. Bazı yerleşkelerde iki-üç cami bulunuyor. Üniversitelerin yalnızca ana kampüsleri değil, ilçelerdeki kampüsleri de camilere ev sahipliği yapıyor. 

Mehmet Görmez, 2016 yılında yine bir kampüs camisi açılış töreninde şöyle diyordu: 


“Üniversitenin içerisinde cami olur mu, olmaz mı, mabet olur mu, olmaz mı, öğrenciler, bilim adamları namaz kılar mı, kılmaz mı?” 
gibi tartışmaları artık bu ülkenin tarihine birer acı hatıra olarak gömmeliyiz ve asla tartışmamalıyız. 


AK Parti iktidarında, kritik konularda tartışmanın önünü kesmek için sıklıkla başvurulan yollardan birisi, geçmişteki mağduriyetleri gündeme getirmek. Oysa kampüs camileri de bugün ciddi şekilde tartışılması gereken bir mesele. Bu camiler, AK Parti tipi üniversitelerin temel bir unsuru. Hem iktidarın yükseköğretim siyasetini, hem de Türkiye'de akademinin geldiği yeri anlamak açısından incelenmeleri elzem. 


Giresun'un siluetine damga vuracak cami 


Giresun Üniversitesi'ne 2015 yılında gittiğimde görüştüğüm bir grup öğrenci; hocalardan, derslerden, yemeklerden, yurtlardan şikâyetçiydi. Ancak, konu kampüsteki cami inşaatına hiç itiraz etmiyorlardı. Sinan, Cuma namazlarına giden bir gençti; “Bence gerekli,” diyordu. Üniversitede çok sayıda insanın namaz kıldığını, 


com.tr/turkiye/gormez-universite-mabetsiz-olmaz,3gayL7tWNOWcZIY72p0)Ww (erişim 15 Mart 2022). 

4 “Diyanet İşleri Başkanı Görmez: 'Üniversitede cami olur mu' tartışmalarını tarihe gömmeliyiz”, Anadolu Ajansı, 15 Şubat 2016, https://Wwww.aa.com.tr/r/turki- ye/diyanet-isleri-baskani-gormez-universitede-cami-olur-mu-tartismalarini-tarihe- gommeliyiz/521652 (erişim 15 Mart 2022). 
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eski mekân yeterli gelmediği için yeni mescidin Fen Edebiyat Fakültesi'nin altındaki geniş alana açıldığını söylüyordu. Ben de bu yeni mescidi görmüştüm, Cuma namazı sırasında gayet doluydu. 

Cuma namazları için belki kampüste daha geniş bir mekâna ihtiyaç vardı. Ancak o mekân, kampüste inşaatı süren cami miydi? 
Bu konuda öğrencilerin kafası biraz karışıktı. Sinan'a göre, “Belki bu kadar büyük olmasına gerek yoktu.” 

Eski rektör Cevdet Coşkun 2017'de yaptığı açıklamada, Giresun Üniversitesi'ne şehrin en büyük camisinin yapıldığını söylemişti.” 
Coşkun'un sözlerine göre kapalı alanda 2.200 kişinin namaz kılabileceği cami, tüm Giresun'a hizmet verecek. İçinde konferans salonu, kütüphane, “bilimsel ve sosyal alanlar” bulunan bir “kompleks” olarak tasarlandı. Yani bu cami yalnızca üniversite mensupları ve ibadet için değil, üniversite dışındakiler ve ibadet dışı faaliyetler için de inşa edildi. 

Giresun Üniversitesi bir tepeye kurulmuş vaziyette, cami yerleşkenin üst kısmına, en görünür yerine yapıldı. Eski rektör Aygün Attar da cami projesini seçerken “Dışarıdan panoramik bir görüntü tamamlaması anlamında bu projenin üzerinde durduk,” diyordu. Eski Giresun müftüsü Muhittin Oral ise cami için “İnşallah siluet olarak da Giresun'a damga vurmuş olacak,” ifadesini kullanıyordu.” 

Anlaşılan o ki, Giresun Üniversitesi'ndeki cami görsel olarak da kampüsün dışına taşacak, şehrin siluetinin önemli bir parçası olacak şekilde tasarlandı. 

Üstelik cami, kampüste son derece ciddi bir fiziki alan problemi olmasına rağmen bu büyüklükte yapıldı. Fiziki alan problemini Giresun Üniversitesi'nin 2020-2024 stratejik planında açıkça görmek mümkün. Raporda üniversitenin temel eksikleri arasında şunlar sayılıyor:8 


5 “Rektör Coşkun ve Müftü Oral, Cami Inşaaunı İnceledi”, Milliyet, 7 Ekim 2017, 
http:/www.milliyet.com. tr/yerel-haberler/giresun/rektor-coskun-ve-muftu-oral- cami-insaatini-inceledi-12323128 (erişim 15 Mart 2022). 

6 “Giresun'adenizmanzaralı cami”, haber7com, 13 Nisan 2015, http//video.haber7. 
com/video-galeri/51527-giresuna-deniz-manzarali-cami (erişim 15 Mart 2022). 

7 “Giresun'a deniz manzaralı cami”, http//video.haber7.com/video-galeri/51527-gi- 
resuna-deniz-manzarali-cami 

8 “Stratejik Plan 2020-2024”, Giresun Üniversitesi, https//www.giresun.edu.tr/Fi- 
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Üniversitenin fiziki gelişimi için gerekli kampüs arazisinin yetersiz olması, 

Öğrenci başına düşen kapalı alan miktarının Türkiye ortalaması yaklaşık 15 m? olmasına rağmen bu alanın üniversitemizde 7,8 m? olması. 


2015 yılında görüştüğüm öğrenciler yağmur yağdığında sığınabilecekleri bir kantin bile olmadığından, küçük yemekhanedeki uzun kuyruklardan, kütüphanede özellikle sınav zamanlarında çalışacak masa bulmanın imkânsızlığından bahsediyordu. 2021 sonu itibarıyla da 11.000 öğrencinin eğitim gördüğü kampüste, kütüphanede sadece 260 kişilik oturma alanı var.? Stratejik Plan'da “Mevcut Merkez Kütüphane binasının yetersizliği” bir tespit olarak yer alıyor, “yeni bir kütüphane binasına ihtiyaç”tan bahsediliyor."9 Yemekhane ve kantinlerin yetersizliğine ilişkin sorunlar da sürüyor. Ancak üniversite önceliği camiye veriyor. 

Giresun Üniversitesi'nde görüştüğüm öğrencilerden Birben, tüm bunları konuştuktan sonra “Cami yapılmasına karşı değilim ama...” deyip şöyle devam ediyor: 


Bu kadar büyük yapılmasına gerek yoktu, camiyi belli bir kesim kullanıyor ama yemekhaneyi ya da kantini herkes kullanıyor. 


Uludağ'a “devasa” cami 


Haksızlık etmemek lazım; Giresun Üniversitesi'ndeki cami her ne kadar şehre damgasını vurmak üzere tasarlanıyorsa da diğerleri yanında mütevazı kalıyor. Başka bazı kampüs camileri ülke çapında rekora koşuyor. 


les/ckFiles/giresun-edu-tr//RAPORLAR/Sıratejik$620Oraporlar/Giresun. Universitesi..2020-2024 Stratejik. Plani9620ve520Makam20Onayı-2.pd! (erişim 15 Mart 
2022). 

9 Öğrencisayıları Giresun Üniversitesi'nin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın yayımladığı Ocak 2022 verilerinden hesaplanmıştır, https//oidb.giresun.edu.tr/Files/ck-Files/oidb-giresun-edu-tr/20199620istatistik/202245204C39B6XC4969Frenci9620 say C49BIs4C49B1/2022-Ocak.pd! (erişim 19 Mart 2022). Kütüphane kapasitesi için: “2021 Yılı Idare Faaliyet Raporu”, Giresun Üniversitesi, 2022 https-//kali- te.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/kalite-giresun-edu-tr/raporlar/gru2020idarefaaliyet. 
pdf (erişim 19 Mart 2022). 

10 “Stratejik Plan 2020-2024”, Giresun Üniversitesi. 
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Uludağ Üniversitesi'nin ana kampüsü Görükle'ye inşa edilen cami tamamlandığında sadece Bursa'nın en büyük camisi olmayacak, aynı zamanda ülkenin en büyük üçüncü camisi olacak. Proje bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istekleriyle şekillenmiş. Eski rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay anlatıyor:"' 


Kampüs içindeki mevcut üç bin kişilik caminin kubbesi saklanmış. Cumhurbaşkanımız da bunu bildiği için dört minareli, kubbeli bir cami yapmamızı istedi. 


Cami, Erdoğan'ın istediği gibi dört minareli olarak yapılıyor. 
Minare yüksekliği 75,8 metre, kubbe yüksekliği 41,7 metre olacak ve Bursa'nın her yerinden görülebilecek.!? Toplam inşaat alanı 10.000 metrekare olan caminin kapasitesi 20.000 kişi. Tüm Bursa halkına hizmet vermek üzere yapılan cami, “sosyal, kültürel ve eğitim mekânlarını içinde barındıran modem bir külliye” olarak tasarlanıyor. Külliyede, kütüphane ve dersliklerin yanı sıra 1.500 
kişilik bir konferans salonu da bulunacak. Bu, üniversitedeki en büyük, şehirdeki en büyük ikinci konferans salonu olacak. 

Uludağ Üniversitesi'ne yapılmakta olan cami Erdoğan'ın Bursa için istediği selatin cami. Erdoğan 2017 yılında şehre geldiğinde, “Bursamızda çok güzel camiler var. Fakat bir tane şöyle, Bursa'ya yakışır dev bir selatin, yani cuma camileri dediğimiz bir cami yok,” demişti. Cumhurbaşkanı, “devasa bir eser” için “büyükçe bir yer” bulunması talimatı verdiğini de söylemişti."? İşte o eser için bulunan yer Uludağ Üniversitesi oldu, böylece kampüs camisiyle selatin cami birleşti. 

Uludağ Üniversitesi'neki “dev selatin cami” bu özelliğiyle İstanbul'daki Çamlıca Camisi'nin bir benzeri. Şehre damgasını vuracak dini yapı, bu kez bir üniversite yerleşkesinden yükselecek. Üniver- 


11 “işte Tayyip Erdoğan'ın Bursa'ya istediği cami”, cnntürk.com, 20 Temmuz 2017, 
https:/www.cnnturk.com/turkiye/iste-tayyip-erdoganin-bursaya-istedigi-cami? 
page=2 (erişim 15 Mart 2022). 

12 Uludağ Üniversitesi Yeni Camii internet sitesi, https:/uuyenicamii.com (erişim 5 
Mart 2022). 

13 “Erdoğan'dan Bursa'ya külliye müjdesi”, Sabah, 5 Nisan 2017, https//www.sabah. 
com.tr/gundem/201 7/04/05/erdogandan-bursaya-kulliye-mujdesi?paging-6 (erişim 15 Mart 2022). 
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sitede halihazırda bulunan, “kubbesi saklandı” denilen caminin aksine görünürlükte bir zirve yaratacak. 

Eski rektör Yusuf Ulcay camiyi “Kubbesi, minaresi ile İslâmi bir nişan bırakacak eser,” diye tarif ediyor.“ AK Parti iktidarı için kentlere “İslâmi nişan”lar bırakmak önemli. Bu nişanlar üniversite kampüslerine de camilerle bırakılıyor. Kampüsler minaresiyle, kubbesiyle dev dini sembollerin mekânı haline getiriliyor. 


Batman Üniversitesi: Öğrenciler camiyi dolduramıyor 


Kayıtlara geçmesi gereken bir başka kampüs camisi de 5.000 metrekareye inşa edilen Batman Üniversitesi'ndeki cami. Caminin açık alanla birlikte toplam kapasitesi yaklaşık 15.000, yalnızca kapalı alanda ise aynı anda 4.400 kişi namaz kılabilecek.' Ne var ki kampüste o kadar öğrenci yok! Kampüsteki erkek öğrenci sayısı 3.959." Bu erkek öğrencilerin hepsi bir Cuma günü kampüste olsa ve namaza gitse bile caminin kapalı alanını dolduramıyorlar. 
Üniversitedeki tüm erkek öğretim elemanları da onlara eklense yine camiyi dolduramıyorlar. Kadın öğrenciler de cemaate eklense cami ancak o zaman doluyor ama kadınlar için o kadar yer yok! 
Kampüste 2.590 kadın öğrenci varken caminin kadın bölümünün kapasitesi sadece 168 kişi. 

Bu arada Batman Üniversitesi'nin Batı Raman kampüsü, üniversitenin ana kampüsü değil; şehir merkezinden uzakta ve etrafında herhangi bir yerleşim yeri yok. Yani üniversite dışından birilerinin camiye gelme ihtimali de pek yok. 

Batman Üniversitesi'ni Ocak 2020'de arayıp “Neden caminin kapasitesi mevcut öğrenci sayısından daha fazla?” diye sorduğumda, ozamanki basın ve halkla ilişkiler koordinatörü Nurullah Şaşmaz şu yanıtı vermişti: 


14 “işte Tayyip Erdoğan'ın Bursa'ya istediği cami”, https/Wwww.cnnturk.com/turkiye/ 
iste-tayyip-erdoganin-bursaya-istedigi-cami?pages2. 

15 Caminin kapasitesine ilişkin sayılar, CIMER yoluyla sorduğum soruya Batman 
Üniversitesi Rektörlüğü'nün 7 Ağustos 2022 verdiği yanıttan alınmıştır. Toplam kapasite tam olarak 14.520 kişi. 

16 Öğrencilere ilişkin sayılar, Batman Üniversitesi Rektörlüğü'nün CİMER yoluyla 
sorduğum soruya verdiği yanıttaki 2021-2022 eğitim yılı için verdiği sayılardır. 
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Caminin kapasitesi ilerideki öğrenci sayısı düşünülerek belirlendi. 
10-15-20 yirmi yıl sonra, öğrenci sayısı belki 50.000-60.000 oldugunda cami kapasitesi az bile kalabilir. 


Anlaşılan o ki, üniversite yöneticileri, camileri tasarlarken büyüklükte sınır tanımıyorlar. Bazen Giresun ve Bursa'da olduğu gibi kampüsün dışındakiler, bazen de Batman'da olduğu gibi mevcut zamanın ötesindekiler düşünülerek tasarlanıyor. 

Bu arada Batman Üniversitesi'nin Batı Raman kampüsündeki caminin kapalı alan kapasitesi 4.400 kişi ama aynı kampüsteki kütüphanenin kapasitesi 450 kişi.” 


Akdeniz Üniversitesi: Turizm için cami 


Devasa kampüs camilerine bir örnek de Antalya'dan. Akdeniz Üniversitesi Camisi'nin kapasitesi, cami imamı Mehmet Koşuk'un Mart 2022'de telefonda verdiği bilgilere göre 15.000 kişi. Koşuk, caminin Antalya ve civarının en büyük camisi olduğunu söylüyor. Daha önce yapılan açıklamalara göre, minare yüksekliği 85,5 metre olan cami 13.000 metrekareye inşa edildi.!$ Eski müftü Osman Artan cami inşaatı sürerken, “Uçakla kentimize gelenler gökyüzünden bu camiyi görecek,” diyor, rehberlerin camiyi tur programlarına aldıklarını, caminin turizme de hizmet vereceğini söylüyordu." 


Alevi kentine de kampüs camisi 


Tüm bu örnekler gösteriyor ki, kampüs camileri, üniversite mensupları için ibadet kolaylığı sağlayacak mekânlar olmanın çok öte- 


17 “Batman Üniversitesi 2021 Idare Faaliyet Raporu”, Batman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, https/batman.edu.tr/images/files/70c496bOdari 620 
Birimler/Strateji_DB/%c4%b0dare%20Faaliyet%20Raporlar%c4%b1l/Batman%20 %c3%9cniversitesi%202021%20Y%c4%b1l%c4%b1%201%cc%87 dare%20Faaliyet%20Raporu.pdf (erişim 4 Aralık 2022). 

18 “Hem ibadete hem de turizme hizmet verecek cami”, Anadolu Ajansı, 9 Mayıs 2019, 
https//www.aa.com.tr/tw/turkiye/hem-ibadete-hem-de-turizme-hizmet-verecek- cami/1474068 (erişim 15 Mart 2022). 

19 “Hem ibadete hem de turizme hizmet verecek cami” Anadolu Ajansı, https//www. 
aa.com.t/tr/turkiye/hem-ibadete-hem-de-turizme-hizmet-verecek-cami/1474068. 
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sine geçecek şekilde dizayn ediliyor. Ve tüm bunlar Sünni Müslümanlar için yapılıyor, diğer inançtan insanların ibadeti için kampüste genellikle ufacık bir yer bile ayrılmıyor. 

Bu durum, Alevilikle özdeşleşmiş bir şehir olan Dersim'deki (Tunceli) Munzur Üniversitesi'nde de böyle: Munzur Üniversitesi'nde bir cemevi ya da farklı inançlardan insanlar için bir ibadethane yok, sadece cami var. 1.300 kişilik caminin temeli, 2018 yılında kurban kesilerek atıldı.?9 Alevi köylerine cami yaptıran Diyanet, Alevi kentindeki bu kampüs camisinin yapımını da destekliyor. Bu arada Munzur Üniversitesi'ndeki camiye verilen isim de tartışma yarattı: Hz. Ali Camii... Munzur Üniversitesi'nde, Alevilerin yolundan gittiği Ali'nin ismi, Alevilerin hiç gitmedikleri camiye verildi. 

Bu örnek, camilerin üniversite kampüslerinde Sünni olmayanları baskılamanın bir aracına dönüştüğünün de bir göstergesi. Çok sayıda Alevinin olduğu Munzur Üniversitesi'ne yapılan camiyle Alevi kimliği yok sayılıyor, tek meşru inanç olarak Sünniliğin kabul edildiği bir kez daha ilan ediliyor. 

Üniversitelerde yok sayılanlar sadece Aleviler değil. Türkiye'de Hristiyan, Musevi ve diğer inançlardan vatandaşlar da var, onlar da üniversitelerde öğrenci olarak okuyor, akademisyen olarak görev yapıyor. Dahası yurtdışından da farklı inançlardan insanlar Türkiye'deki üniversitelere öğrenci ya da akademisyen olarak geliyor. 
2020-2021 eğitim döneminde Türkiye'deki üniversitelerde yabancı uyruklu öğrenci sayısı 224.000.2' Bu öğrencilerin çoğu Asya ve Afrika ülkelerinden gelen Müslümanlar olsa da farklı inançlara mensup olanlar da var. Yetkililer, artan yabancı öğrenci sayısıyla birlikte “yükseköğretimde bölgesel bir güç” olmaktan bahsediyor ancak bu öğrencilerin kampüslere getirdiği inanç çeşitliliğini göz ardı ediyorlar. 


20- “Üniversite Camimizin Temeli Atıldı”, Munzur Üniversitesi, https//www.munzur. 
edu.tr/haberdetay.aspx?News, ID-17499 (erişim 15 Mart 2022). 

21 Yükseköğretim İstatistikleri > Öğrenci Istatistikleri > Uyruğa Göre Öğrenci Sayılan > 2020-2021, https/istatistik.yok.gov.tr (erişim 13 Temmuz 2022). 

22 “Uluslararası öğrenci sayısı 200 bini aştı”, Hürriyet, 8 Mayıs 2021, https://www. 
hurriyet.com.tr/egitim/uluslararasi-ogrenci-sayisi-200-bini-asti-41806787 (erişim 
8 Mart 2022). 
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Üniversitenin içinde, üniversite yönetiminden bağımsız 


İnşaatı tamamlanmış camiler arasında, iddialı camilerden birisi Çukurova Üniversitesi'ndeki 57. Alay Şehitleri Camii. Açılışı 9 
Ekim 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapıldı. Bu caminin bünyesinde 1.578 metrekarelik Türk İslâm Sanatları Merkezi ve 500 kişilik konferans salonu bulunuyor. 

Ege Üniversitesi kampüsünün sınırında yer alan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin içinde ise aşevi, çok amaçlı kültür merkezi, konferans salonu ve sergi mekânları var. Bu yapılar büyüklükleri- nin yanı sıra ibadet dışı faaliyetlere ayrılan alanlar açısından dikkate değer. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım 2019'da Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'ni açarken Ege Üniversitesi'ne hayırlı olmasını dileyerek şöyle diyordu:?3 


Bizim inancımızda cami gelinen, kullanılan ve iş bitince terk edilen bir mekân hiçbir zaman olmamıştır. Cami, ibadethane oldugu kadar muhabbetin, tanışmanın, kaynaşmanın, dayanışmanın yeridir. 


Gerçekten de bu külliyeyi namaz dışında faal tutmak için yogun bir çaba var. Camiyi yaptıran iş insanı Bilal Saygılı MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) İzmir Başkanı. Cami ilk açıldığı dönemde MÜSİAD burada yönetim kurulu toplantısı yapip iş İngilizcesi kursu açmıştı. Halen MÜSİAD'ın yanı sıra İHH ve TÜGVA gibi pek çok İslâmcı STK, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlar, ayrıca AK Parti burada faaliyetler düzenliyor. Bunların yanı sıra müftülük de etkinlikler gerçekleştiriyor. Külliyenin internet sitesinde yer alan haberlere göre, 2022 yılında yapılan faaliyetlere birkaç örnek şöyle:2* 


23 “Bilal Saygılı Cami ve Külliyesi'nin Açılışında Yaptıkları Konuşma”, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, 22 Kasım 2019, https://Wwww.tccb.gov.tr/konusma- lar/353/113627/bilal-saygili-cami-ve-kulliyesi-nin-acilisinda-yaptiklari-konusma (erişim 15 Mart 2022). 

24 “Etkinlikler”, Bilal Saygılı Cami ve Külliyesi, http://Wwww.bilalsaygilicami.org.tı/et- 
kinlikler (erişim 15 Mart 2022). 
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» AK Parti Bornova Gençlik Kolları Toplantısı 

e İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan Çocuk Şenliği 

e TÜGVA, “Yurtdışında Akademi” Etkinliği 

e Milli Eğitim Bakanlığı Erasmus Projesi Paneli 

e Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Genç MÜSİAD tarafından İslâm Hukuku Açısından Kripto Paralar Konferansı 

e İzmir İl Müftülüğü, Değişen Dünyada Kadın Olmak Konferansı 


Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi, iş dünyası, akademi, siyaset ve dinin buluştuğu ilginç bir kavşak noktası... Elbirliğiyle camiyi üniversitedeki canlı bir merkez haline getirmeye çalışıyorlar. Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilere Erasmus projesiyle ilgili bilgilendirmeyi başka bir yerde değil de camide yaptığının altını çizelim. 

Bir üniversitede ibadet mekânının, yemekhane ya da sağlık merkezi gibi üniversite mensuplarının gündelik ihtiyaçlarının karşılandığı ikincil bir tesis olması beklenir. Oysa, Türkiye'deki üniversitelerde camiler ibadet edilen yerler olmanın ötesine geçip kendileri bir merkez haline geliyor, bünyelerine derslik, konferans salonunu, aşevi, sergi salonu gibi mekânları katıyor. Dini bir mekânın etrafında sosyal bir hayat örülmeye çalışılıyor. Örneğin Antalya'ya yapılan Akdeniz Üniversitesi Camisi bünyesinde Diyanet Kafe de bulunuyor. 

Sadece ibadetin değil, başka pek çok faaliyetin de mekânı olarak tasarlanan kampüs camileri yükseköğretimde son derece ilginç bir resim ortaya çıkarıyor: Üniversite içinde dini faaliyetlerin yanı sıra çeşitli eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapan, ancak bu faaliyetlerin akademik değil dini bir perspektifle gerçekleştirildiği yeni bir merkez oluşuyor. Üstelik bu merkez, üniversitenin içinde ama üniversite yönetiminden bağımsız olarak faaliyet gösteriyor. Kuralları, işleyişi, hedefleri Diyanet tarafından belirleniyor. 

Örneğin cami kütüphanelerindeki kitaplar Diyanet tarafından gönderiliyor. Uludağ Üniversitesi'nde en büyük konferanslar Diyanet'in bünyesindeki 1.500 kişilik konferans salonunda gerçekleştirilecek. Çukurova Üniversitesi 57. Alay Şehitleri Camii'ndeki Türk İslâm Merkezi de Diyanet'in belirlediği çerçevede hizmet veriyor. 


Hayaller kültür merkezi, gerçekler Kuran kursu 


Kampüs camilerinin, Erdoğan'ın tabiriyle “iş bitince terk edilen” mekânlar olmaması için gayret edildiği açık. Ancak bu gayretler ölçüsünde sonuç alındığını söylemek pek mümkün değil. Örnegin, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ndeki cami, inşaat halindeyken dönemin rektörü “cami kompleksi”nde “çok amaçlı salonların”, “kütüphanenin” olacağını söylüyordu. Ancak cami faaliyete geçtikten sonra ben ne ciddi bir faaliyetduydum ne de camiye gittiğimde bir kütüphane gördüm. Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin kendisi tarafından paylaşılan fotoğraflara bakılacak olursa bu mekândaki çogu faaliyet de epeyce düşük katılımla gerçekleştiriliyor. 

Kampüs camilerinde genel olarak ibadet dışındaki faaliyetler cılız. Bu durum, Diyanet'in nitelikli sosyal kültürel faaliyet yapmak için yeterli kapasitesinin olmamasıyla, öğrencilerin faaliyetlere ilgi göstermemesiyle ya da Diyanet'in faaliyetlerini kampüse açtığı Gençlik Merkezi gibi diğer noktalarda yoğunlaştırılmasıyla açıklanabilir. Ancak her halükârda camiler Diyanet için kampüste kazanılmış son derece önemli mevziler, bugün etkin bir şekilde kullanılmasa da yarın kullanılabilirler. 

Ayrıca kampüs camilerinde sosyal kültürel faaliyetler belki sınırlı ama neticede namaz dışında dini faaliyetler yapılıyor. Her şeyden önce en azından Kuran kursları düzenleniyor. Bazılarında cami sohbetleri yapılıyor, ayrıca Ramazan'da iftar veriliyor, sabah namazından sonra çorba dağıtımı ya da kahvaltı organizasyonları gerçekleştiriliyor. Örneğin Sakarya Üniversitesi'nin intemet sitesinde yapılan duyuruya göre, 2022 yılı Ramazan ayında kampüs camisinde iftarlara katılmak, teravih öncesi sohbetlere katılmak, ayrıca itikafa girmek de mümkün.? (İtikafa girenler, Ramazan'ın 


25 “Bu Ramazanda da Kardeşlik Için Kampüs Camiindeyiz”, Sakarya Üniversitesi, 29 
Mart 2022, hitps//haber.sakarya.edu.tr/bu-ramazanda-da-kardeslik-icin-kampus- camiindeyiz-h103817.html (erişim 13 Temmuz 2022). 
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son 10 gününü uyku zamanı dahil camide geçiriyor; bu süreçte namaz kılıyor, zikir çekiyor, dua ediyor, sohbetlere katılıyorlar.) Aynca, caminin imamı tarafından yapılan açıklamaya göre öğrencilerin evlerine gıda kolisi ve alışveriş kartı da gönderiliyor. 


“Kütüphaneye ihtiyaç daha az” 


Kampüs camileriyle ilgili bir başka önemli nokta da üniversitenin temel unsurlarından birisi olarak kabul edildikleri için kıt kaynakların kullanımında bu camilere öncelik verilmesi... Giresun Üniversitesi'ndeki caminin, kampüsteki fiziki alan problemine rağmen yapıldığından bahsetmiştim. Üniversite yönetimi yıllardır diger kamu kurumlarıyla kampüs alanını genişletmek için görüşmeler yapıyor, üniversitenin yeni bir kütüphaneye ihtiyacı olduğu Stratejik Plan'da belirtiliyor ama yine de kampüsün dar alanına, üniversite dışına da hizmet verecek bir cami yapılıyor. 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ise kütüphanesi, camisinden sonra yapılmış bir üniversite olarak, bu bölümde özel bir yeri hak ediyor. 2007 yılında kurulan üniversitede cami inşaatı 
2013 yılında tamamlandı. Kütüphanenin yapılması ise 2016 yılını 
buldu. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ana kampüsünde tam dokuz yıl boyunca kütüphanesiz eğitim verdi. 

Üniversiteden 2015 yılında mezun olan Esra, yaptığımız görüşmede “Benim en zoruma giden kütüphane olmaması,” diyordu. 

O dönem rektör yardımcısı olan Prof. Dr. Yücel Ünal'la yaptığım söyleşide kampüse kütüphaneden önce cami yapılması konusunu sormuştum. Ünal, kütüphaneyle camiyi kıyaslamamı eleştirerek, “Camiyi, kütüphaneyi, önce, sonra yapmanın ne önemi var!” demişti. Daha sonra “Türk insanının kitap okuma alışkanlığı ne kadar!” diyerek ülkede kitap okuma oranlarının düşüklügünden dem vurmuş, kütüphanenin o kadar da gerekli olmadığını ima etmişti. Prof. Ünal bu konuda son olarak da şu cümleyi kurdu: 


Her ikisi de ihtiyaç. Kütüphaneyi kullanan daha az, ona ihtiyaç daha az. 
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AİÇÜ'deki Nurettin Atmaca Camisi büyük ölçüde bir iş insanının bağışıyla yapıldı. Denilebilir ki, kütüphane ve caminin finansmanı farklı kaynaklardan geliyor. Ancak, bu kaynak havuzu içinde bir üniversitede cami için para bulunması ama kütüphane için bulunamaması vahim bir durum değil mi? Bir üniversitenin tam dokuz yıl boyunca kütüphanesiz eğitim vermiş olması başlı başına bir skandal değil mi? 

Ayrıca bazı üniversite yöneticileri cami için özel olarak kaynak yaratmaya çalışıyor. Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı 2018'de bu göreve yeniden atandığında, tebrik için kendisine çiçek gönderilmemesini, bunun yerine camiye bağış yapılmasını istemişti.2 2015 yılında görüştüğüm Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden bir idari personel de üniversite yönetiminin çalışanlardan camiye bağış yapmasını istediğini, bunun için bağış formu gönderdiğini anlatmıştı. 

Ancak üniversite camilerinde çoğunlukla en önemli finansmanı Diyanet İşleri Başkanlığı sağlıyor. Pek çok bakanlığın bütçesinden büyük olan Diyanet bütçesindeki harcama kalemlerinden birisi de bu kampüs camileri. Eski Diyanet İşleri başkanı Prof. Mehmet Görmez, 2013 yılında dönemin maliye bakanı Mehmet Şimşek'le birlikte bir kampüs camisinin temelini atarken, bakanlığın bu konuda ne kadar cömert olduğunu şöyle anlatıyordu:?” 


Şu anda 55 üniversitemizde cami yapımı projelerine destek veriyoruz. (...) Milletimizin faydasına olan hangi projeyi götürdüysem Maliye Bakanımızdan bugüne kadar bir “hayır” duymadım. Bunu belki başka kurumlar duyduğunda kıskanacaklar ve diyeceklerdir ki “Nedir bu Diyanet'e ayrıcalık” diye... Ama ben de diyorum ki; birlikte şehirlerimizi, ülkelerimizi imar etmek için buna ihtiyacımız var bizim. 


Görmez “ihtiyacımız var” ifadesini, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ndeki caminin temel atma töreni sırasında kulla- 


26 “Mersin'deki rektör çiçek yerine cami için yardım istedi”, Diken, 26 Kasım 2018, 
http:/www.diken.com.tr/mersindeki-rektor-cicek-yerine-cami-icin-yardim-istedi/ (erişim 15 Mart 2022). 

27 “Üniversite kampüsüne cami temeli”, NTV, https//www.ntv.com.tr/turkiye/uni- 
versite-kampusune-cami-temeli,M720GmoALUGSBdikykiiCw 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nıyordu. Yukarıda belirttim, caminin yapıldığı kampüsteki erkek öğrenci sayısı bugün bile caminin kapasitesinin altında. Diyanet kampüslere yapılan dev camileri bir “ihtiyaç” olarak görüyor. Maliye Bakanı ise bu projelere “hayır” demiyor. 


Sonuç yerine: Eğitimde zafiyet, camide hassasiyet 


2018 yılında Guardian gazetesinin Londra'daki ofisine gittiğimde görmüştüm: İbadet için kullanılan küçük odanın ismi “peace room”du, yani “huzur odası”. Sadece ibadete değil, her türlü huzur arayışına açıktı. İsteyen kapıyı kapatıp namaz kılıyor, isteyen meditasyon yapıyor, isteyen de köşedeki koltukta kendisini dinliyordu. 

Türkiye'de üniversiteler, isteyenin rahatça ibadet ettiği isteyenin ibadet etmediği, hiç kimsenin bu nedenlerle bir diğerine üstünlük kurmadığı, insanların eşit ve özgür bir şekilde yaşadığı bir toplumsal modelin arandığı yerler olabilir. Üniversitenin varlık sebeplerinden birisi de bu diye düşünülebilir. 

Boğaziçi Üniversitesi'nde 2016 yılında açılan “prayer hall” yani “ibadethane”yi de böyle bir arayışın ürünü olarak görmek mümkün. Öğrenci Temsilciliği Kurulu'nun (ÖTK) talebi doğrultusunda tasarlanan bu mekânın içinde mescidin yanı sıra iki ibadet odası bulunuyor. 2021 yılında ziyaret ettiğimde görmüştüm: Bir yanda Sünni Müslümanlar için ayrılmış geniş bir mescit (bu mescitte kadınlar ve erkeklere neredeyse eşit alan ayrılmış), diğer yanda ise Hristiyanlar ve Yahudiler için düzenlenmiş iki ayrı oda vardı. Öğrenci Temsilciliği Kurulu'nun ifadesiyle bu mekân “tüm inanç ve mezhepleri kapsayıcılığıyla Türkiye'de ilk ve tek.”299 Siyasi iktidarın Boğaziçi Üniversitesi'ne açtığı savaş böyle çoğulcu bir model kurma çabasına da saldırı aynı zamanda. 

Ziyaret ettiğim taşra üniversitelerinde kadın mescitlerine gittigimde, buralarda hep bir-iki kişinin olduğunu gördüm. Mescitler 


28 Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu, 24 Aralık 2015, http//www.otk. 
boun.edu.tr/lisans/calisma/prayer-hall (erişim 8 Şubat 2020). 

29 2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde kütüphanenin altında bir 
mescit daha yapıldı. Yönetimin, kampüsün hemen çıkışında cami bulunmasına rağmen ve depremde zarar gören binaları güçlendirmek için bütçe ayrılmazken, mescit yapma kararı alması eleştirilere neden oldu. 
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-yalnızca Sünni kesime yönelik bir ibadet mekânı olmaları problemli olmakla birlikte- bir ihtiyaca karşılık geliyor ve kullanılıyor. 
Kampüs camileri ise daha çok Cuma namazı sırasında ve erkekler tarafından dolduruluyor. 

Ders programları ve mesai saatleri, 2018 yılından bu yana resmi olarak Cuma namazına göre ayarlanıyor. Dolayısıyla isteyenlerin Cuma namazı için üniversite dışındaki camilere gitmesi de pekâlâ mümkün. Kampüslerde, üniversite mensuplarının ibadetlerini, mesai saatlerinde daha kolay ve rahat şekilde yapmaları için ibadethaneler inşa edilebilir. Ne var ki, kampüslere yapılan camilerin, her inançtan insanın ibadetini kolaylaştırma hedefiyle hiçbir ilgisi yok. Siyasi iktidar kampüslere camilerle öncelikle birer “İslâmi nişan” bırakmak istiyor. O nedenle, şehrin her yanından görülecek minareleri olan, şehrin siluetine damgasını vuracak mekânlar olarak tasarlanıyor kampüs camileri. 

AK Parti iktidarının üniversitedeki önemli hedeflerinden birisi de akademik faaliyeti dinle harmanlamak. 2006'da başlayan “her ile bir üniversite” süreci aynı zamanda yeni bir üniversite kimliği yaratma süreci oldu. Bu yeni üniversitenin kimliğine din hanesi açıldı, oraya İslâm yazıldı. Camiler bu yeni kimliği cümle âleme göstermeye yarayan semboller olduğu gibi, aynı zamanda varlıklarıyla bu kimliğin temel taşlarından birisini oluşturuyorlar. 

Devlet üniversitelerinin kampüslerine camiler kadar iddialı başka yapılar inşa edilmiyor. Üniversiteler örneğin, şehre bir engelli merkezi ya da spor merkezi kazandırmaya çabalamıyor, ülke çapında sesi duyulacak bir modem sanat müzesi ya da bir çocuk merkezi yapmaya girişmiyorlar. Bir üniversite rektörünün inşa edilmekte olan bir kütüphaneden gururla bahsedip “bölgenin en büyük kütüphanesi” olacak dediğini hiç duymadım. Üniversitedeki başka hiçbir yapının temel atılmasından açılışına kadar devletin en tepesindeki isimlerin ilgisine mazhar olduğunu, inşaat sürecindeyken bile başbakanlar, bakanlar tarafından ziyaret edildiğini görmedim. 

Bu arada diğer kapılarında kimlik kontrolü yapan üniversitelerin halka en açık kapısının cami kapısı olduğunun da altını çizmek gerek. Üniversite mensubu olmayanlar, Cuma namazı, Kuran kursu ya da itikaf için geldiklerinde kampüslere rahatça girebiliyorlar. 
Üniversiteler, çevredeki halka en çok camileriyle hizmet veriyor, şehirle belki en çok cami üzerinden bağlantı kuruyorlar. 

Kampüs camileri Diyanet'in üniversitelere attığı ilk adım. 2010'- lu yılların başında başlayan üniversitelere cami inşa etme furyasını, 2016 yılında başlayan yurtlara manevi rehber atanması süreci izledi. Bunun yanı sıra üniversite kampüslerinde Diyanet'e bağlı aile ve dini rehberlik merkezleri, gençlik merkezleri, kafeler ve kitap-kafeler açılıyor. Üniversitelerde, Diyanet'in hem personel hem “hizmet noktası” sayısı yıllar geçtikçe artıyor. Böylece etkinlik alanı genişliyor ve çeşitleniyor, üniversitedeki ağırlığı artıyor.” 

2006 sonrasında Türkiye üniversitelerinin ayırt edici özelliklerinden birisi eğitim ve araştırmada zafiyetse, diğeri dinin gittikçe genişleyen alanı. Bu alan oluşturulurken, camiler “namaz için yer ihtiyacı” denilerek önce birer koçbaşı gibi kullanıldı. Daha sonra, üniversitedeki dini alanın temel harcı, AK Parti'nin siyasi zaferi- nin sembolü oldu. 


30 Diyanet'in üniversitelerdeki faaliyetlerine “Biz Her Şeyiz” - Diyanet'in İşleri kitabının “Gençlik Faaliyetleri” bölümünde de ayrıntılı olarak yer veriliyor: Burcu Karakaş, “Biz Her Şeyiz” - Diyanet'in İşleri, İletişim Yayınları, Istanbul, 2021. 
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CUMA NAMAZI: “HOCAM, 
BİLGİSAYAR BAŞINDA MI KILACAKSIN?” 


Bir taşra üniversitesine bir cuma günü öğle saatlerinde tepeden bakarsanız, tüm kampüsü adeta camiye doğru hareket eder halde görebilirsiniz. Kampüse indiğinizde ise takım elbiseli, hafif kilolu erkekleri fakülte binalarından koşar adım çıkarken; parlak siyah makam araçlarını camiye doğru ilerlerken; caminin etrafını akademisyen arabalarıyla koca bir otoparka dönüşürken izleyebilirsiniz. 

Bugün artık birkaç istisna hariç taşra üniversitelerinin hepsinde kampüs camisi var. Cuma namazı saati 2016 yılında yayımlanan bir genelgeye göre, kamu çalışanlarının “dini inanç hürriyeti- nin bir gereği olarak” izinli sayıldıkları bir zaman dilimi. Gerçi daha önce de taşra üniversitelerinde cuma namazı saatinde genellikle ders yapılmıyor, mesaiye ara veriliyordu. 2016'daki genelgeyle durum resmileşti. YÖK ilaveten 2018 yılında üniversitelere bir yazı gönderip ders ve sınav programının cuma namazı saatine göre düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi. 

Kampüs camileriyle üniversitede artık bir “yer”i olan cuma namazının, haftalık programdaki “zaman”ı da böylece netleştirildi. 
Cumalar kampüs hayatının somut bir parçası haline getirildi. 

Ramazan ayıyla ilgili herhangi bir resmi düzenleme yok ama bazı üniversiteler, bu dönemde düzenlerini tamamen oruç tutanlara 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göre kuruyorlar. Bu dini pratik de kampüs hayatına yeni bir köşe taşı olarak ekleniyor. 

Üniversitedeki günlük akışın insanların ihtiyaçlarına göre ayarlanmasında elbette bir sakınca yok. Ancak yaptığım görüşmeler “inanç hürriyeti” adı altındaki düzenlemelerin kolayca dayatmaya dönüşebildiğini gösteriyor. Bu bölümde önce 2015 yılında yaptığım görüşmelerde ortaya çıkan baskıcı iklimi, ardından son dönemde yaşanan değişimi aktarmaya çalışacağım. 


YIL 2015: CUMA SAATİNDE 
KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLEYENLER 


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden öğretim elemanı Mete, 2015 
yılında yaptığımız görüşmede, cuma namazına gitmediği için kendilerini saklayan akademisyenler olduğunu söylüyordu: 


Cuma namazında “Birileri beni görür mü?” diyerekten odasının kapısını kilitleyen ya da sanki cumaya gidiyormuş gibi çıkan insanlar biliyorum. Bunun kendilerine karşı bir mobbing unsuru olarak kullanılacağını düşündükleri için, bununla karşılaşmak istemedikleri için... 


Mete'nin kendisi ise “Ne olursa olsun!” demiş ve cuma namazı sırasında saklanmamaya karar vermiş. Üniversitedeki ilk günlerinde bir cuma günü, kendisi gibi başka şehirlerden gelmiş genç akademisyenlerle birlikte yemeğe giderken, kıdemli hocalarla karşılaşmış ve aralarında şöyle bir diyalog yaşanmış: 


“Biz cumaya gidiyoruz,” dediler. “Biz de yemeğe gidiyoruz,” dedim. Böyle oldular (Yüz ifadesiyle şaşırdıklarını gösteriyor]. O anı çok iyi hatırlıyorum, “Nasıl olur! Kim ulan bu?!” falan diye. 


Bir taşra üniversitesinde, bir akademisyenin cumaya gitmediğini böyle rahatça ifade etmesi gerçekten şaşkınlık yaratabiliyor. Zira 
2015 yılında “normal olan cumaya gitmek, gidilmiyorsa bir “sıkınt vardır” anlayışı pek çok kampüste hâkim anlayıştı. Bingöl Üniversitesi'nden genç akademisyen Çınar şöyle anlatmıştı: 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ir hocam bana, “Bir sıkıntınız mı var? Cuma namazlarında sizi Bir h b “Bir sıkınt r? C larında s göremiyoruz,” dedi. 


“Hocam sizi yeşil sahalarda görmek isteriz” 


Giresun Üniversitesi'nde genç bir öğretim elemanı olan Levent de üniversitede çalıştığı ilk yıl hemen her cuma kendisini aynı diyaloğun içinde bulmuş: 


— Hadi gidiyoruz toplanın! Bilmem nerenin camisi de çok ferah. Hadi sen de gel! 

— Hocam kılmıyorum. 

— Olsun! Gel başlarsın! 


Her ne kadar sıkça “Ülkenin 9699'u Müslüman,” denilip 96100'ü Sünni'ymiş gibi davranılsa da, araştırma şirketi Konda'nın verilerine göre Sünnilerin toplam nüfus içindeki oranı 9688'de kalıyor. 
Toplumun 965'ini Aleviler oluşturuyor. Levent de işte o Alevilerden birisi. Kendisini namaza çağıranlara Alevi olduğunu hiç söylememiş ancak Sünniler namaz ısrarını aylar boyu sürdürebilmiş. 
Neyse ki sonunda vazgeçmişler. Şöyle diyordu Levent: 


Bir yılın sonunda bayrağı dikmiş oldum. Bir yıldan sonra en azından benim yanımda konuşulmadı. 


Levent'in “En azından benim yanımda konuşulmadı,” demesi boşuna değil. Zira bir akademisyenin cuma namazına gidip gitmediği meslektaşları tarafından takip edilip bir kenara yazılabiliyor. 
Bazı akademisyenler, yaptıkları akademik çalışmaların üniversitedeki meslektaşlarının umurunda olmadığını ama namaza gidip gitmediklerinin yakından takip edildiğini anlatıyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Ercan şöyle söylemişti: 


Ayn cemaatler var, kendi camilerine giderken asistanları topluyorlar. Ben gitmeyince sıkıntı oldu. Dekan benim gitmediğimi öğrendi. Bu konunun yayıldığını hemen anlayabiliyorum; çünkü 


l “TR100, 2022 Türkiye 100 kişi olsaydı”, Konda, https//interaktil.konda.com.tr/ turkiye-100-kisi-olsaydi (erişim 15 Mart 2022). 
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bizdeki bir öğretim görevlisi çok bağlamsız bir yerde, “Sizi yeşil sahalarda görmek isteriz hocam,” dedi. 


Ercan'ın söyledikleri 2016 öncesi dönemde üniversitelerde cemaatlerin etkinliğini göstermek bakımından da önemli; farklı cemaatlere mensup akademisyenler kendi cemaatlerinin camilerine cuma namazında insan topluyorlar. 15 Temmuz öncesinde, üniversitelerde nüfusun az olmasının da etkisiyle cemaatler iyice baskın hale gelebiliyor, iktidarın onlara açtığı alanda fütursuzca davranabiliyorlardı. Üstelik bu cemaatler yönetimle pek çok noktada da iç içeydi. 


Cuma vaktinde yemek direnişi 


Cuma namazı, taşra üniversitelerinde iktidar sahipleri tarafından bir tahakküm aracına dönüştürülünce, bazı akademisyenler de bunu tersine çevirip bir direniş aracı haline getirdi. Bingöl Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Rasim 2015 yılında görüştüğümüzde böyle bir “mücadele”nin içindeydi. Ancak barikatı çok geride kurmak zorunda kaldığı için hayıflanıyordu: 


Burada direnme biçimleri minimalleşiyor. Başka yerde gülünç olabilecek şeyler: Mesela cuma vaktinde yemekhanede yemek yemek... 


Cuma namazında camiye gitmeyip, kendisini de gizlemeyip, yemekhanede yemek yiyerek egemen kültüre meydan okuyordu Rasim. Bu arada taşra üniversitelerinde cuma baskısını sadece dindar olmayanlar değil, arada sırada cumaya gidenler de hissediyordu. 
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Kaya, sırf bu yüzden cumaya gitmekten vazgeçmişti: 


İlk geldiğimde arada bir cuma namazına gidiyordum. Gitmediğim zaman arkadaş mekanizmasıyla baskı oluştuğunu gördüm: Arkadaşların, “Niye gitmiyorsun? Beynamaz mısın?” gibi cümlelerle seni yönlendirmesi... Gidiyordu, gitmiyordu diye düşünecekleri- ne, “Gitmeyeyim, kim ne düşünüyorsa düşünsün”e çevirip hiç gitmez oldum. 
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Giresun Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Fırat ise cumaya gidiyor ama uzaktaki camileri tercih ediyordu: 


Biri bana baskı yaptığı zaman, ne olursa olsun, ben ona karşı çıkarım. Cumaya ben kendim gidiyorum ama onlarla gitmiyorum, okulun mescidine gitmiyorum. Adamlar gitmediğimi zannediyor. 
İki laf arasında; “Ya sen cumaya geldin mi?” diyorlar. Ben de diyorum; “Hocam, gelmem mi lazım!” 

Ben yukarı camiye giderim ya da otogarın oradaki camiye giderim. Beni görmesinler. 


Prim için namaz 


Fırat namazını gözlerden ırak tutmak istiyor; ibadetle işi birbirine karıştırmak istemiyordu. Ancak kimileri bilhassa “görünmek”, ibadeti iş ilişkilerinin içine taşımak istiyordu. Namazın yaptığı prim, üniversitede cuma namazına rağbeti artırmıştı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden akademisyen Hakan şunları anlatmıştı: 


Cuma namazına bazen gitmeyen biriyim. Bir gün oturuyorum. 
Odamın önünden geçerken, “Hocam, hayırdır, namazı bilgisayarın başında mı kılacaksın?” diyen bir tip çıktı. Daha önce namaz kılmayan biri... Aslında, bu kişinin dinle alakası yok ama sistemin böyle yürüdüğünü öğrenince bana böyle diyor. (...) Ne kadar yalaka olursanız, ne kadar gösteriş yaparsanız o kadar prim alıyorsunuz. 


“Camide görünmek” demişken, akademisyenlerin kendilerini göstereceği en önemli kişi tabii ki rektör... Bu da cami seçiminde kritik faktörlerden birisi. Bingöl Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Tarık şöyle demişti: 


Okula çok yakın iki cami vardı, bazıları özellikle rektörün gittiği camiyi tercih ediyordu. 


2010'ların ikinci yarısında pek çok üniversitede cami inşaatı tamamlanınca işler kolaylaştı; artık istikamet belliydi, hep beraber kampüs camisine gidilecekti. Bu durum cuma namazı kılanların ve kılmayanların daha kolay ayrıştırılmasına da imkân verdi. Şöylediyor Tarık: 
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Okulda cami yapılınca, kim gidiyor kim gitmiyor daha görünür oldu. 


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden kıdemli akademisyen Fuat'ın 2015 yılındaki görüşmemizde söyledikleri, caminin üniversite hayatına getirdikleri ve bir akademisyenin üzerinde yarattığı baskıya dair iyi bir özet: 


Normalde cuma saatinde odamdayımdır ya da evdeyimdir ya da yemek yiyorumdur. Gizlenmem ama caminin yakınına kadar gidip de “Siz camiye gidin, ben eve gidiyorum” şeyine yakalanmam. 

“Yakalanmak”tan kastım şu; biliyorum, bir dostum bana, “Sen de gel” derse buna çok içerlerim çünkü hiç kimsenin böyle bir şeye hakkı yoktur, “Camiye gel”, “Kiliseye gel”, “Havraya gel” demeye hakkı yoktur. Kırk yaşında adamım, gelip gelmeyeceğime kendim karar veririm. 

Bu toplumsal baskı var, evet hocam. Özellikle cuma namazlarında... Ve her üniversitede bir cami olmasından dolayı da hissedilen bir şey... 


Ramazan'da yemekhane kapalı 


2015 yılında yaptığım görüşmeler akademisyenler için Ramazan 
ayının da oldukça zorlu geçtiğini gösteriyordu. Anlatılanlara göre, bazı üniversitelerde Ramazan'da su sebillerindeki damacanalar bile yenilenmiyor, çay ocaklarının kapısına kilit vuruluyordu. 
Bir akademisyenin Ramazan'da çay ocağına gidip bir bardak su içmesi bile mümkün değildi. İnsanlar oruç tutmuyorsa bile, öyleymiş gibi yapmalıydı. 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Mete kampüste Ramazan'ı şöyle anlatmıştı: 
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Yemekhane açık olmadığı gibi kantin de açık değil. Dolayısıyla Ramazan'da okula geldiyseniz açlıktan ya da susuzluktan ölme ihtimaliniz var. İlk yıl geldiğimde her yer kapalı, şehre de ulaşım zor. Bazı arkadaşlarım bana süt, su, bisküvi falan getiriyordu. 


Muhafazakâr üniversiteye muhafazakâr akademisyen 


Üniversitedeki akademisyenlerin tamamının oruç tuttuğu, tamamının dindar Müslüman olduğu varsayımı yöneticilerin konuşmalarına da yansıyordu. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Ercan, dönemin rektörünün akademisyenlere verdiği iftarda yaptığı konuşmayı şöyle aktarmıştı: 


“Hamdolsun, hepimiz Müslümanız,” diye başladı konuşmaya. 
“Biz Müslümanlığın değerlerini yaşatmakla mükellefiz,” diye devam etti. Yarım saat Nihat Hatipoğlu tadında bir konuşma yaptı. 


Bazı yöneticiler, “hepimiz Müslümanız” anlayışını bir adım öteye taşıyor, doğrudan üniversite için “muhafazakâr” sıfatını kullanıyordu. “Biz muhafazakâr üniversiteyiz,” diyerek, muhafazakârlığı adeta kurumsal kimliğin bir parçası haline getiriyordu. Akademisyenlerden de açık açık bu kimliğe uymaları isteniyordu. Dindar olmayanlar böyle bir ortamda ayrıkotu gibi hissediyordu kendini. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Mete, dekanın bir fa- 


külte toplantısında yaptığı konuşmayı şöyle aktarmıştı: 


Dekanın ilk toplantıda söylemiş olduğu şey şuydu: “Bizim üniversitemiz dindar, muhafazakâr bir üniversite. Ben isterim ki, benim fakültemde çalışan araştırma görevlileri de dindar ve muhafazakâr olsunlar, en azından vatanını milletini sevsinler. Dolayısıyla ben burada çalışanların en azından vatanını seven, dinini bilenler olmasını istiyorum.” 

Bunun fakültede sadece bana geldiği belli. Namaz kılmayan, oruç tutmayan tek kişi varsa, o da benim. 


Giresun Üniversitesi'nden Levent de kendisini benzer okların hedefinde hissediyordu: 


“Ne olduğunuzu biliyorlar mı?” sorusunun yanıtı çok basit... Cuma namazına gidiyor musunuz, oruç tutuyor musunuz? Hayır. İftara geldiniz mi? Hayır. “Selamün aleyküm” diyor musunuz? Hayır. 


Anlatılanlara göre, dini pratikler kampüste belli öğretim elemanlarının olumsuz şekilde işaretlenmesine yol açıyordu, bu işaretlenme onların üzerinde baskı yaratıyordu. Giresun Üniversitesi'nden bir başka akademisyen Cemil, üniversite ortamında dinin hâkimiyetini şöyle anlatmıştı: 


Biz dekanımıza tesbih, seccade, takke hediye ettik! 


Bu dekan, ilahiyat fakültesi dekanı değildi. Verilen hediye de gönülden değil mecburiyettendi. Akademisyenler, kendilerinden istendiğini düşündükleri bir dindarlık performansı sergiliyorlardı. 


Öğrenciler de etkileniyor 


ibadete ayarlı kampüs düzeni yalnızca akademisyenleri değil, öğrencileri de etkiliyordu. 2015 yılında Ramazan ayının bir kısmı Giresun Üniversitesi'nde final dönemine denk gelmişti. Yemekhane kapalıydı. Öğrencilerden Yaprak yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: 


O gün iki sınav var. Oruç tutmanın imkânı yok. Ders çalışacaksın, uykusuz kalacaksın. Oruç tutmuyorsun. Yemekhane açık degil. Kantin de açık değil, okulun etrafında da yemek yiyebileceğin bir yer yok. E n'apacak oruçlu olmayan insanlar? 


2018: “TERCİHLERE SAYGILIYIZ” 


2018 yılı Ramazan ayında ise Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde (KİYÜ) 
öğrenci yemekhanesinde ilk üç günden sonra öğle yemeği çıkarılmadı. Öğrencilerden Rüzgâr yaşadığı zorluğu şöyle anlatıyordu: 


O günleri anlatamam size. İftar vaktine kadar sadece bir kekle geçiştiriyordum günümü. Muhafazakâr bir şehir olduğu için öğlen bir yerde yemek bulmakta çok güçlük çekiyorduk. Bizim fakültenin kantini zaten tası tarağı toplayıp gitmişti. Açlıktan ölüyordum. 


O yıl Kilis'e gittiğimde KİYÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la da görüştüm, mülakatta bu konuyu da sordum. 
Rektör, Ramazan'ın üçüncü gününde yemekhaneye giden öğrenci sayısının üçe-beşe düştüğünü, çalışan sayısının ise 10 olduğunu, yemek çıkarılmamasının nedeninin maliyet olduğunu söyledi. 
Karacoşkun'a göre oruç tutmayanlara yönelik bir ayrımcılık yoktu: 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na 


“Oruç tutan” “tutmayan” diye ayırmıyoruz. Kimseyi aç bırakmı- 


yoruz. İnsanların inançlarına, tercihlerine saygı duyuyoruz. 


Konda verilerine göre Türkiye'de her üç kişiden biri ya hiç oruç tutmuyor ya da bazen tutuyor? Genel olarak biliyoruz ki, Ramazan'ın ilk günlerinde oruç tutup sonra tutmayan çok kişi var. Dolayısıyla Rektör'ün aktardığı ilk günlere ait veriler Ramazan genelindeki tabloyu yansıtmaktan uzak. Ayrıca, kampüsteki öğrencilerin tamamı Sünni olsa ve her gün oruç tutuyor olsa bile regl olan kadınlar, hastalar, ilaç kullananlar var. 

“Talep nasıl bu kadar az olabiliyor, en azından oruç tutmayan bazı kadınlar olmalı,” diye sorduğumda, Karacoşkun meseleyi örfe bağladı: 


Kızlarımız belli zamanlarda oruç tutmuyorlar, evet. Yalnız oruç tutmuyorsa bile gidip orada yemiyor. Gidiyor evinde yiyor. Bu da bizim örfümüzle ilgili bir şey. Ben ne yiyene, “Niye yedin?” ne yemeyene, “Niye yemedin?” deme durumunda değilim. Öyle bir niyetimiz olsaydı yemekhaneyi hiç açmazdık. 


Taşra üniversitelerinde öğrencilerin çoğunluğunu o bölgenin insanları oluştursa da uzak şehirlerden gelenler de var. Örneğin KİYÜ'ye İstanbul'dan, İzmir'den gelen öğrenciler de mevcut. Aynca KİYÜ'de çok sayıda Hataylı okuyor; Hatay, Alevi nüfusun yogun olduğu bir şehir. Taşra üniversitelerinde sınırlı da olsa kozmopolit bir ortam var. “Bölgenin örfü” söylemi aslında sadece kampüsteki farklılıkların üstünü örtmeye, onu yerelin içine gömmeye yarıyor. 

Rektör Karacoşkun, söyleşi boyunca KİYÜ'de demokratik ve özgür bir ortam olduğunu iddia ederken, benim Ramazan ve yemek- 


hane konusundaki sorularım karşısında bir noktada şu ifadeleri kullandı: 


Ben insanım. Bunları söylerken hata yapabilirim. Düzeltmeye açığım. 


2 “TRIOO 2022 Türkiye 100 Kişi Olsaydı”, Konda, https//interaktif.konda.com.tr/ 
turkiye-100-kisi-olsaydi 
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Ve ertesi yıl Ramazan ayında Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde yemekhanede hem öğrenciler hem akademisyenler için tüm ay boyunca öğle yemeği çıktı. Maliyetlere ve “örf”lere rağmen bu yapılabilmişti. Sonraki yıllarda da yemekhane Ramazan ayında öğle saatlerinde hizmet vermeye devam etti. 

Durum, yalnızca Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde değil, başka bazı üniversitelerde de aynı yıllarda değişmeye başladı. Bunda kısmen Ramazan'ın, derslerin yapıldığı eğitim dönemine daha çok kaymasının etkisi vardı. Ancak kampüslerde daha genel bir değişim de söz konusuydu. 


2022: NAMAZA ÇAĞIRMA OLAYI BİTTİ 


2022 yılında yaptığımız görüşmede, Bingöl Üniversitesi'nden öğretim elemanı Adem, kampüsteki değişimi şöyle anlatıyor: 


Üniversitede daha rahat bir atmosfer var. Biraz daha seküler bir noktaya kaydı üniversite. 


Giresun Üniversitesi'nden Levent de “İklim bayağı değişti,” deyip artık namaz ısrarlarından da “kurtulduğunu” söylüyor. Kilis 7 
Aralık Üniversitesi'nden Ercan'ın deneyimi de aynı; “Namaza çagırma olayı bitti.” 

Üniversite iklimindeki bu değişimin nedenlerinden birisi 2016 
sonrasında cemaatlerin kampüslerde eskisi gibi fütursuz bir şekilde hareket edememesi, artık açıktan bir dayatma yapamıyor olmaları. Ayrıca kampüsteki akademisyen sayısının artması ve profili- nin çeşitlenmesi de muhtemelen cemaatlerin etkinliğinin azalmasına yol açıyor. 

Adem üniversitenin daha seküler bir noktaya kaymasını aynı zamanda üniversitenin içindeki insanların değişimiyle de açıklıyor. 
Örneği kendinden veriyor: 


Bu bence biraz içindeki kişilerle de alakalı. Mesela ben... Oraya ilk gittiğim zamandaki dini hassasiyetime göre şu an bulunduğum nokta daha marjinal bir nokta. Kendimi artık inanç üzerinden tanımlamıyorum. Daha agnostik bir inancım var. 
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Dinden uzaklaşma, başka genç akademisyen ve öğrencilerle yaptığım görüşmelerde de gündeme gelen bir mesele. Adem, muhafazakâr kültür içinde büyümüş, hiçbir zaman bir cemaatin parçası olmasa da cemaat toplantısında bulunmuş bir insan. Şimdi agnostisizmden bahsediyor. 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne ilk geldiğinde cumalara giden, sonra gitmekten vazgeçen Kaya da 2021 yılındaki görüşmemizde “O zamandan bu zamana tamamen bıraktım,” diyor. O da daha önce cemaat toplantılarında bulunmuş bir insan. Üniversitede göreve yeni başlayan genç akademisyenler arasında da dindarlık ya da dindarlığı baskı oluşturacak şekilde yaşayanların oranı önceki nesle göre daha az gibi görünüyor. 

2015'te konuştuğum akademisyenler, üniversitede takım elbise giyilmesini isteyen rektörlerden, kot pantolon giyilmesine kızan dekanlardan bahsediyordu. Adem, kendi fakültesindekiler için “Bu yaz bütün erkek hocaların en az üçte biri kapri'yle işe geldi,” diyor. Kampüs ortamındaki değişim, kılık kıyafete de böyle yansıyor. 


Ağrı ve Bingöl'de hâlâ Ramazan'da öğle yemeği yok 


Ancak 2020'li yıllardaki bu rahatlama, sadece kısmi bir rahatlama. 
Bu arada yıl 2022, rahat iklim diye akademisyenlere namaz dayatmasının kalkmış olmasından ve bazı üniversitelerde Ramazan'da öğle yemeği veriliyor olmasından bahsediyoruz. 

Öte yandan, benim takip ettiğim beş üniversiteden Bingöl Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) yemekhanede 2022 Ramazan'ında öğle yemeği çıkmadı. 

AİÇÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Fatih Karaoğlan, yaptığımız telefon görüşmesinde, “Öğrencilerimizle bir anket çalışması yaptık, 9680'i iftar istediler,” diye açıkladı durumu. Yemek firmasıyla günde bir öğün yemek için anlaşılmış, anket sonuçlarına göre Ramazan'da da o öğünün iftar olmasına karar verilmişti. Aslında Karaoğlan'ın bahsettiği anket bile beş öğrenciden birisinin öğle yemeği istediğini gösteriyordu ama AİÇÜ öğrencilerini devlet tarafından sübvanse edilen ucuz öğle yemeğine erişim hakkın- dan mahrum ediyordu. 
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Karaoğlan, ayrıca iftarda yemeklerin iyileştirilip öğrenciler için ücretsiz hale getirildiğini, maliyetin de Ibrahim Çeçen Vakfı tarafından karşılandığını söyledi. Özetle, 2022 yılı Ramazan ayında AİÇÜ'de oruç tutmayanlar öğlen parasıyla yemek yiyemedi, oruç tutanlara iftarda parasız ve daha iyi yemek verildi. Koca üniversitede hem oruç tutanları hem tutmayanları kapsayacak bir çözüm bulunamamış; Türkiye'nin en zengin insanlarından İbrahim Çeçen sadece iftar için bağış yapabilmişti... 


Cuma namazında iş bağlamak 


Bu arada namaza çağırma olayı bitmiş olsa da cuma namazları hâlâ kampüs hayatının son derece önemli bir parçası. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden akademisyen Kaya'nın anlattıkları, benim önceki yıllarda gördüğüm tablonun bir benzeri: 


Üniversite şehrin dışında. Şehir merkezinin öbür tarafında oturan bir kişi bile arabasına biniyor, cuma namazında bizim üniversiteye geliyor. Kendini gösterme yeri gibi geliyor bana o yüzden. Gelip de burada kılmak bana bir referanslaşma gibi geliyor. Tıklım tıklım oluyor, şehirden araba akıyor üniversiteye. Her türlü iletişim için... 


Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden öğretim elemanı Kerem ise cuma öğle saatinde fakülte koridorunda kimi akademisyenleri terlikle gördüğünü, akademisyenlerin toplanıp gruplar halinde cumaya gittiğini, fakültede kimin namaz kılıp kılmadığının hâlâ gayet iyi bilindiğini söylüyor. Ona göre de cami önemli bir “iş görme” yeri: 


Üniversite camisinde rektör olur, rektör yardımcıları, dekanlar olur. Orası sosyalleşme alanıdır. Kadrolar falan orada istenebiliyor, talepler orada dile getirilebiliyor. Bir arkadaşın bir talebi vardı, kabul etmiyorlardı. Rektörle arası iyiydi, orada dile getirdi, oldu. Orada sosyalleşip iş görme söz konusu. Üniversitenin tam çekirdek kadrosu orada ortaya çıkıyor, diyebilirim. 


2022 yılı itibarıyla bir akademisyenin dindar olup olmaması 
onun akademideki kariyeri açısından son derece önemli. Kampüs 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hayatının yeni köşe taşları cuma namazları ve Ramazan pratikleri bu dindarlığın gösterildiği ve gözlendiği alanlar aynı zamanda. 
Kimi akademisyenler “prim yaptığı için” bu ibadetlere rağbet ediyor, kimisi de hayatı daha fazla zorlaşmasın diye bu akışa ayak uyduruyor: Bir ilçedeki MYO'da görev yapan Deniz, oruç tutmadığı halde, “Beraber iftar yapıyoruz, hatta bazı hocalarla sahur bile yapıyoruz!” demişti. 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden Ercan, bir araştırma görevlisinin hiç dindar olmadığı halde, üniversite hesabından gönderdiği e-postaları “selam ve duayla” diye bitirdiğini anlatıyor. Bunun sebebi sorulduğunda, araştırma görevlisi şu minvalde bir cevap veriyormuş: “Rektörlük görüyormuş yazışmaları. N'olur n'olmaz. Yarın, öbür gün bir kadro işimiz olur, bir şey olur. Fişlenmeyelim.” 

Ercan, ayrıca bir yöneticinin odasında bir araya geldiklerinde akademisyenlerin çoğu aslında oruçlu değilken hepsinin oruçlu gibi davrandığını anlatıyor. Bu görüşmede yönetici ise sadece oruçlu gibi davranmıyor, bir de bunu dile getiriyor. Ercan toplantıdan hemen sonra yöneticiyi sigara içerken görüyor: 


Ben döndüm odama, sigara içmek için yangın merdivenine çıktım. 
O da camdan çıkıp bir tane sigara yaktı. Herkes -mış gibi yapıyor. 


Türkiye'de taşra üniversiteleri, akademisyenler üzerinde açıktan namaz kılma baskısının kurulduğu yıllardan geçti. Bugün de hâlâ bazı üniversitelerde Ramazan'da öğle yemeği verilmiyor; tüm öğrenci ve akademisyenler dini kurallara göre ayarlanan bu düzene ayak uydurmaya zorlanıyor. 2022 yılı itibarıyla kampüslerde dini inanç hürriyetinden değil de dindarlık performasına katılma ödüllerinden ve mecburiyetlerinden bahsetmek mümkün. 
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MANEVİ REHBER: “PROBLEM SADECE 
BAŞINI AÇMAK İSTEMESİ DEĞİLDİ” 


Bizim Maraş'taki Kuran kurslarının yaş ortalaması genelde 50- 
55. Artık kendimi tekrar ettiğimi düşünüyordum hanımlarla. (...) 
Kendimi yaşlı gibi görüyordum. (...) Bir değişim olması gerektiğini, bir taze kan olması gerektiğini, bunun bana da iyi geleceğini düşündüm, o yüzden talip oldum." 


10 yıllık Kuran kursu hocası Neslihan Utangan'ın talip olduğu görev üniversite yurdunda manevi rehberlikti. 

Üç yıl önce KYK yurtlarında Kuran kursu düzenlemeye başlayan Diyanet, 2016 yılı itibarıyla artık 81 ildeki yurtlara manevi rehber atamaya hazırlanıyordu. Bu manevi rehberler Diyanet bünyesinde çalışanlar arasından seçilecek, yurtta kendilerine tahsis edilen odada öğrencilerle yakın ve sürekli bir temas halinde olacaklardı. 

Neslihan Utangan, proje yurt çapında uygulanmaya başlandığında atanan manevi rehberlerden birisi oldu. 2016-2017 eğitim yılında Kahramanmaraş Avşar Öğrenci Yurdu'nda göreve başladı. 


1 Bubölüm Diyanet TV'nin Youtube kanalına yüklendi, ancak sonra kaldırıldı. Bölümü Neslihan Utangan'ın Youtube kanalından izlemek mümkün: Neslihan Utangan, “Hayata Dokunanlar 13. Bölüm KAHRAMANMARAŞ”, Youtube, 22 Ağustos 2020, https//youtu.be/t7fKhOtMEHA (erişim 16 Temmuz 2022). 
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Çay yurtta ücretli, manevi rehberde ücretsiz 


Neslihan Utangan'a gençlerle birlikte olmak gerçekten de “iyi geldi”. Beş altı ay sonra herkes ona “Çok gençleştin,” diyordu. Utangan, Kuran kursuna gelmeyen gençlere üniversite yurdunda ulaşmış, hayatında istediği “taze kan”ı üniversite yurdunda bulmuştu. 

Ne var ki yanı başlarına kadar gitseniz de, gençlerin dünyasına girmek kolay değildi... “Asla zorlayamazsınız, sizi sevmezlerse yanınıza gelmezler,” diyor Neslihan Utangan. Bir manevi rehber olarak gençlere nasıl ulaştığını, sonra neler yaptığını Diyanet TV'de Aralık 2018'de yayımlanan “Hayata Dokunanlar” programında anlatıyor. Her bölümünde farklı bir kurumdaki manevi rehberliğe odaklanan “Hayata Dokunanlar” programı, Türkiye'de bu projenin nasıl uygulandığını görmek isteyenler için muazzam bir kaynak.? 

Neslihan Utangan, Kahramanmaraş Avşar Öğrenci Yurdu'ndaki sabah rutinini şöyle anlatıyor: 


Çay suyumu koyuyorum. Ikramlıklarımı hazırlıyorum. Çayı hazırladığımı kızlar biliyor. Çay da ücretli yurtta... Şimdi bende ücretsiz olunca, “Hocam çay hazır mı? Tostumu alıp geliyorum,” diyorlar. Kahvaltıyı benim odamda yapıyorlar (...) Bir-bir buçuk saat onlar okula gidene kadar vakit geçiriyoruz, muhabbet ediyoruz. 


Utangan yurtta haftada iki gün gündüz, iki gün akşam görev yapıyor. Akşam mesaisine de çayı hazırlayarak başlıyor, sonra öğrencilerle beraber yemek yiyor. Utangan'ın odasında çay ve ikramlıkların yanı sıra “küçük hediyeler” de var. Manevi rehber, müftülük ve yurt idaresi tarafından sağlanan bu hediyeleri de öğrencilere veriyor. 


2 “Hayata Dokunanlar” programı, 25 ila 60 dakikalık bölümlerden oluşuyor. 20 
Haziran 2022'de programın 143. bölümü yayımlandı. 41. bölümden itibaren bölümlere Diyanet TV'nin internet sitesinden (https://www.diyanet.tv/hayata-do- kunanlar/bolumler) ve Youtube kanalından (https://Www.youtube.com/playlist 2listsPLLApkPE49w-s-rhF4Skl919vjTjrMKOjli) ulaşmak mümkün (erişim 16 Temmuz 2022). 
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Cuma akşamı sinema akşamı 


“Hayata Dokunanlar” programında anlattıklarına göre, manevi rehber Neslihan Utangan yurtta Adab-ı Muaşeret ya da Abide Hanımlar gibi atölyeler düzenliyor. Bu atölyelerle eğitimin yanı sıra “öğrenci kazanımı sağlıyor”. Ayrıca yurttaki diğer kursları da ziyaret ediyor; zira oralarda “hazır öğrenci” var. Böylelikle çok sayıda öğrenciyle tanışma imkânı buluyor. Vakti olduğunda oda ziyaretleri de yapıyor. Yani yurtta kalan öğrenciler için, hep etrafta dolanan, odalarına da gelebilecek, öğrenci kazanmaya çalışan bir manevi rehber var. 

Cuma akşamları ise sinema akşamı. KYK'nın göndermiş oldugu listeden, “öğrenciye iyi gelecek” bir film seçiliyor, yurt idaresi- nin hazırladığı mısır eşliğinde film izleniyor, sonra da hep beraber “kritik ediliyor”. 

Tüm bu faaliyetleri “öğrenciyi sıkmayacak bir şekilde” yaptıklarının altını çiziyor Utangan. Programda konuşan öğrenciler de Utangan'la birlikte eğlenceli zamanlar geçirdiklerini söylüyor. 
Karlı bir akşamda manevi rehberle sohbetin ardından kartopu savaşı yaptıklarını ve hatta hep beraber yokuş aşağı poşet üzerinde kaydıklarını anlatıyorlar. 


“Dizine yatarak konuşuyorum” 


Öğrenciler, bu kar eğlencesinin görüntülerini de kullanarak bir video hazırlamışlar. Youtube'da izlenebilen videoda manevi rehberleri Neslihan Utangan'ı anlatıyorlar.” Bazen ciddi, bazen gülüşerek şöyle diyorlar: 


Manevi rehber kim mi? Hiç kimseye anlatamadığımız dertlerimizi, sıkıntılarımızı sabırla dinleyen yol gösterici, ışık tutan kişi. 

Manevi rehber kim mi? Bazen bir Esra Erol, bazen bir psikolog, bazen bir Güzin Abla, bir Seda Sayan, bazen bir doktor, bazen bir öğretmen... 


3 Neslihan Utangan, “Manevi Rehberlik - 3”, Youtube, 28 Ocak 2017, https://www. 
youtube.com/ watch?v-9AagttWKNBA (erişim 16 Temmuz 2022). 
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GC) 
Manevi rehber, beleşe kahve içebileceğimiz ve çikolataların ücretsiz olduğu bir yerdir. 


Öğrencilerin de söylediği gibi, Utangan “Bazen bir Esra Erol, bazen bir psikolog, bazen bir Güzin Abla”, onların dertleriyle yakından ilgileniyor. Randevu alan öğrenciler onunla bire bir görüşüyor. Ancak anlatılanlara bakılırsa öğrencilerle kurduğu ilişkide bir psikolog profesyonelliğinden çok farklı bir yaklaşım var. Diyanet TV'deki programda bir öğrenci sorunlarını anlatırken Utangan'ın dizine yattığını söylüyor: 


Hemen ablammış, annemmiş gibi hissettim. Zaten ilerleyen zamanlarda, hatta dizine yatarak falan dertlerimi anlatıyordum, ya da yaslanarak... Bire bir karşılıklı konuşma şeklinde değil. (...) Ya da mesela arayabiliyorum istediğim saatte. Beni dinliyor, ben çok rahatım onun yanında. 


Ablalık din paketi içinde 


Kahramanmaraş Avşar Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin çogu muhafazakâr, dar gelirli ailelerde büyümüş, evlerinden ilk kez kopmuş genç kadınlar. Yeni geldikleri üniversite ortamında zaman zaman desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Utangan bazen bir abla gibi, bazen bir psikolog gibi yaklaşarak onların bu ihtiyaçlarını karşılıyor. Ne var ki, o aslında ne bir abla ne de bir psikolog; Kahramanmaraş Müftülüğü'ne bağlı olarak çalışan bir din görevlisi. Çay muhabbetlerini de, film kritiklerini de bu çerçevede yapıyor. 

Utangan öğrencilerle kurduğu ilişkide onları dine yönlendiriyor. Bunu öncelikle onlara rol-model olarak yapıyor (Diyanet'e göre de manevi rehberlikte temel yaklaşım rol-model olmak olmalı) .* 
Bir öğrenci, Utangan'ı abdest konusunda nasıl örnek aldığını şöyle anlatıyor: 


4  “2020Yılı KYK Manevi Danışmanlık Başvuruları”, Zonguldak Müftülüğü, 30 Temmuz 2020, https//zonguldak.diyanet.gov.tr/sayfalar/contentdetail.aspx?MenuCate gory-Kurumsal&Contentld-1270 (erişim 27 Mart 2022). 


326 


Arkadaşlarla şeyi sormuştuk -mesleği gereği bu kadar çok insanla muhatap oluyor ve çok ciddi problemleri olan insanlar var- (...) 
“Psikolojik olarak yıpranmıyor musunuz?” 

O da şey demişti; “Her konuşmadan sonra abdest tazelemeye yelteniyorum. Beni bunun rahatlattığına inanıyorum.” 

O gün benim için önemli bir noktaydı. Abdestin arındırdığını, olumsuz psikolojiyi de arındırdığını içselleştirdiği için benim için önemli bir anıydı. 


Utangan, rol-model olmanın yanı sıra öğrencilere verdiği eğitimler ve çeşitli faaliyetlerle de onları dine yönlendiriyor. Verilen eğitimlerin bazıları Kahramanmaraş KYK'nın Twitter hesabında fotoğraflarla birlikte paylaşılmış. Buna göre, Neslihan Utangan öğrencilerle alçak bir masanın etrafında yerde oturup ibadet konusunu işliyor.” Başka bir eğitimde onlara “muharrem ayının fazileti”ni anlatıyor.9 Ayrıca, “Hz. Peygamberin (S.A.V.) Hayatı” kursu veriyor.” Utangan sabah namazında öğrencileri toplu olarak camiye de götürüyor.? 

Sonuç olarak öğrencilere ihtiyaç duydukları psikolojik destek, birdin görevlisi tarafından veriliyor, din paketiyle birlikte geliyor. 


Manevi rehberden stresle baş etme yöntemi 


Diyanet'in 2021 yılında yaptığı manevi rehber görevlendirme duyurusunda “Çalışma süreçlerinde hiçbir gencin dışarıda bırakılmamasına özen gösterilecek” ibaresi var.? Neslihan Utangan da Kahramanmaraş Avşar Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencilerin tamamına 


5 GSB Kahramanmaraş Yurtları ©MarasKYGM, Twitter, 26 Aralık 2018, https://twit- 
ter.com/MarasKYGM/status/1078005183895007238?s-20 (erişim 27 Mart 2022). 

6 @MarasKYGM, 13 Ekim 2016, https//twitter.com/MarasKYGM/status/7866132922 
90695168?s-20 

7  ©MarasKYGM, 24 Ekim 2016, htıps//twitter.com/MarasKYGM/status/790593167 
112437760?s-20 

8 @MarasKYGM, 21 Aralık 2019, https//1witter.com/MarasKYGM/status/120837781 
5760015360?s-20 

9 “Manevi Danışman Görevlendirme Başvuru İşlemleri”, Zonguldak Müftülüğü, 9 
Ağustos 2021, https:/zonguldak.diyanet.gov.tr/sayfalar/contentdetail.aspx?Menu CategorysKurumsal&Contentld-1452 (erişim 27 Mart 2022). 
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ulaşmaya çalışıyor. Yurt panosuna yapıştırılan renkli notlar bunun için kullanılan yöntemlerden birisi. Panonun önünden geçen herkes, oraya manevi rehber tarafından yapıştırılan notları görüyor. 
Bu notlardan birisinde stresle baş etme konusunda tavsiyeler var: 


Hayatta strese karşı ilaç olarak Osmanlı'nın düstür edindiği 5 esas şunlardır: 

l- Er-rızku al'allah: Rızkı veren Allah'tır. Başkasının önünde eğilme. 

2- Tevekkeltü al'allah: Allah'a dayan. 

3- Ya Nasip: Canını sıkma eğer nasipse olur. 

4- Ya Sabır: Sabretmeyi bil, vaktinden önce bahar gelmez. 

5- Bu da geçer ya hü: Unutma! 

Zenginlik de fakirlik de, hastalık da sağlık da, mutluluk da, başan da başarısızlık da... Hepsi geçicidir. Hatta hayat bile... 

Baki olan Allah'tır... 


Burada, manevi rehberin, dinle ilgili mesajını vermek için “Osmanlı” kelimesini çerez yaptığı, “Baki olan Allah'tır” demek için tarih disiplinini harcadığını söylemek mümkün. İnternette bulunan bir metin kopyalanıp üniversite yurdunun panosuna yapıştırılmış gibi görünüyor. 

Yurt panosundaki diğer renkli kâğıtlarda “Haftanın Ayeti”, “Hafta Sünneti” “Haftanın Duası” da var. Yurt müdürlüğünün Twitterda paylaştığı notlardan ikisi şöyle: 


HAFTANIN SÜNNETİ 

e Tuvalete veya banyoya sol ayakla girip sağ ayakla çıkmak. 

e Evlerimize, yurdumuza, camilerimize, dersanemize sağ ayakla girip sol ayakla çıkmak. 


HAFTANIN SÜNNETİ 

e “Eğer ayakta su içen kimse midesine verdiği zararı bilseydi içtiği suyu şüphesiz ki geri kusardı” (Abdürrezzak 10/427 hadis 19588). Bu haftaki sünnetimiz kendi sağlığımız için suyumuzu oturarak ve üç yudumda içiyoruz. 


10 GSB Kahramanmaraş Yurtları ©MarasKYGM, Twitter, 13 Aralık 2016, https://twit- 
ter.com/MarasKYGM/status/808740412156497920?5-20 (erişim 27 Mart 2022). 
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Merak edenler için not; ayakta su içmenin zararıyla ilgili herhangi bir bilimsel bulgu yok. Ancak belli ki manevi rehber Utangan bununla ilgilenmiyor. Sünnet olarak aktarılan bu cümleyi üniversite yurdunun panosuna taşıyor. 

Din görevlisi Utangan, dinle hiç alakası olmayan konularda da kendisini öğrencilere rehberlik etmeye ehil görüyor. Panoya astığı beyni çalıştırmakla ilgili 11 öneriden ikisini aktarıyorum sadece: 


Beynimizi daha çok çalıştırmanın yolları... 

e Yürürken kolları sallamak beyin performansını olumlu etkiliyor. Önemli kararlarınızı açık havada ellerinizi sağa sola sallayarak almaya ne dersiniz? 

Entelektüel zevklerinizi geliştirmek için her gün mutlaka iyi bir 


özdeyiş antolojisinden birkaç cümle okuyun. Beyninizi kaliteli cümlelerle besleyin! 


Bir din görevlisine hayat rehberliği görevi verilince ortaya çıkan sonuç bu oluyor; gençlere açık havada ellerini sağa sola sallarken karar almaları, entelektüel zevkleri aforizmalarla beslemeleri öneriliyor. Manevi rehberler öğrencilere eğitimi, birikimi, formasyonu ölçüsünde rehberlik ediyor. 


Manevi rehberlerle gençleri “dizginlemek” 


“Hayata Dokunanlar” programında, manevi rehberlerin yurt idareleriyle son derece yakın bir ilişki içinde çalıştığı da gösteriliyor. Örneğin manevi rehber Neslihan Utangan öğrencilerin odalarının değiştirilmesi konusunda doğrudan etkili. Programda verilen görüntülere göre Utangan yurt müdür yardımcısına öğrencilerin oda değiştirme taleplerini aktarıyor, kendisinin, hangi talebin gerçek ihtiyaç hangisinin kapris sonucu olduğunu anlayabildiğini söylüyor ve “(Mevcut odasında] gerçekten yapamayacak olanların yerlerini değiştirebilirsek..” diyor. Müdür yardımcısı, Utangan'ın sözlerine derhal olumlu karşılık verip ondan oda değişikliği isteyen öğrencilerin isimlerini istiyor, “Gerektiğinde oda 


11 GSB Kahramanmaraş Yurtları ©MarasKYGM, Twitter, 13 Aralık 2016, https://twit- 
ter.com/MarasKYGM/status/80874041 2156497920?s-20 (erişim 27 Mart 2022). 
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değişikliği yapalım, gerektiğinde blok değişikliği yapalım,” diyor. Hatta oda değişikliği konusundaki görüşmeleri öğrencilerle doğrudan Utangan'ın kendisinin yapabileceğini söylüyor. 

Anlaşılan o ki, oda değişikliği konusunda manevi rehberle temasa geçerek ondan bu konuda olur almış bir öğrenci talebinin gerçekleşmesi için önemli bir avantaj elde ediyor. Manevi rehber sadece din konusunda rehberlik yapmıyor, yurtta kimin hangi odada kalacağı konusunda da etkili oluyor. 

Kahramanmaraş Avşar Kız Yurdu Müdürü Nuray Akın, yurttaki öğrencilerden “dizginlenmesi zor bir gençlik", “eğmesi zor bir kitle" diye bahsediyor; manevi rehberler geldikten sonra yurtta bir “durulma” olduğunu anlatıyor. 

Yurt idaresiyle manevi rehberlerin yakın işbirliğine dair bir başka örnek, ilerdeki sayfalarda aktaracağım Karadeniz KYK Yurdu yönetiminin, bir öğrencinin yurda giriş çıkış saatlerini, o öğrenciyi takip eden manevi rehberle paylaşması... Ayrıca benim bu çalışma kapsamında görüştüğüm bir akademisyen de bir manevi rehberin kendisi hakkında bilgi topladığını, yurtta kalan öğrenciden bilgi istediğini ve bu bilgiler doğrultusunda şikâyette bulunduğunu anlattı. 

Yurt idareleri “dizginlenmesi zor gençlik"in kontrolünde din görevlileriyle yakın işbirliği içinde çalışıyor. Ayrıca, manevi rehberlerin öğrenciler, öğrenciler üzerinden üniversite mensupları ve üniversitedeki olaylar hakkında bilgi toplamasına imkân veren bir ortam olduğunu da unutmamak lazım. Manevi rehberlikle ilgili düzenlemelerde bu konularda bir sınırlama, şeffaflık ya da etik çerçeveden bahsedilmiyor. 


Başını açmak isteyen Beyza 


Türkiye'de bir Diyanet görevlisinin, bir psikolog, psikolojik danışman ya da rehber öğretmen gibi insanlara kendi doğrularını bulma yolculuklarında yardımcı olması beklenemez. Din görevlisine göre dinin kesin doğruları, yasakları ve emirleri vardır, kendilerinin görevi de insanlara bunları anlatmaktır. 

Diyanet TV'deki programda da bu açıkça görülüyor; Neslihan Utangan Beyza isimli bir öğrenciyi başörtüsünü çıkarmaktan nasıl vazgeçirdiğini anlatıyor. Utangan bu öğrenciyi şöyle tarif ediyor: 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Beyza çok net bir çocuk (...) direkt söyledi. (...) Fakir ailenin çocuğu. (...) Zorla kapatılmış ve ibadetlerini yapmayan, hiç de yapmak istemeyen ve açılmak isteyen, hatta ara ara bunu da deneyen, çarşıya çıkarken deneyen... (Başörtüsü) hiç oturmamış, içine sinmemiş... Sadece bu da değil problem; anne babasından nefret ediyor, ablasından da aynı şekilde... 


“Sadece bu da değil problem” cümlesi Utangan'ın konuya bakışını gösteriyor: Beyza'nın başını açmak istemesi bir problem ve bu problemin çözülmesi gerekiyor. Manevi rehber, Beyza'yla yaklaşık üç ay boyunca her gün yarın saat konuştuğunu anlatıyor. Onunla beraber yemek yiyor, zaman geçiriyor. Bu süreçte, “Burası yanlış,” demiyor, onu “yönlendirerek” doğruyu kendisinin bulmasını sağlyor. Ve sonunda Beyza'nın hem ailesiyle hem dinle arası düzeliyor. Ve bir gün Beyza'nın anne ve babası yurda gelip Utangan'a teşekkür ediyor. Manevi rehber şöyle anlatıyor o ziyareti: 


“Hocam, çok teşekkür ederiz,” dedi annesi. (...) “Bize olan düşkünlüğü arttı. Artık o bizi uyarıyor, bazı konularda şunu yanlış yapıyorsunuz, bunu böyle yapsanız daha güzel olur, diye.” 


Manevi rehberin üç aylık sabırlı çalışması meyvelerini işte böyle veriyor: Beyza'nın sadece başını açma “problem”i geride kalmıyor, dini hassasiyetleri öylesine gelişiyor ki, artık o, anne babasını uyarıyor. 

Neslihan Utangan'ın Youtube kanalında, “Manevi rehberler olarak neler yaptık...” isimli bir video var.'? Utangan'ın ve bir başka manevi rehberin imzası bulunan videoda, “Doğum Günü - Başörtüsü Kutlamaları” başlıklı bir slayt da yer alıyor. Yapılanlar arasında “başörtüsü kutlamaları”nın da olduğu anlaşılıyor. Ayrıntıya girilmemiş, ancak slayta sıra sıra dizilmiş başörtülerin bulunduğu bir fotoğraf konmuş. 

Başörtüsü kutlaması, yeni örtünmeye başlayan kadınlar için yapılan bir kutlama. Bu kutlamada bir araya gelen kadınlar örtünen kişiye hediyeler veriyor, hep beraber dualar okunuyor. Böylece hem örtünen kadın hem de diğerleri baş örtme konusunda motive 


12 Neslihan Utangan, “Manevi rehberler olarak neler yapuk...”, Youtube, 24 Ocak 2017, 
6:31 https/www.youtube.com/watch?v-hkyG5Y8r7BO (erişim 16 Temmuz 2022). 
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ediliyor. Görünen o ki, üniversite yurtlarında manevi rehberlerin yaptıkları arasında başını açmayı düşünen kadınları bundan vazgeçirmek de var, başını örtmeye başlayanlar için kutlama yapmak da... Yurtlar, koca birer ikna odası olma yolunda ilerliyor. 


Sevgili konusunda “uyarı” 


KYK yurtlarında öğrencilerin ciddi psikolojik problemleri oldugunda da devreye manevi rehberler giriyor, bu süreçte öğrencileri kendi dini inançları doğrultusunda yönlendirmeye çalışıyorlar. 
Neslihan Utangan'ın “Hayata Dokunanlar” programında anlattığı Ayşe vakası çarpıcı bir örnek. 

Kahramanmaraş Avşar Öğrenci Yurdu'nda kalan Ayşe'nin bir sevgilisi var. Utangan, Ayşe'yle görüştüğünü, onu sevgili konusunda “uyardığını” söylüyor: 


Sevgilisiyle sıkıntıları vardı. Hani normalde bunun olmaması gerektiğiyle ilgili tatlı tatlı zaten konuşuyorduk. Bu konuda uyarılarda bulunuyordum, onu üzmeyecek, canını sıkmayacak şekilde. 


Manevi rehber, Ayşe'yle görüşüyor ancak belli ki bu süreçte Ayşe'nin psikolojik problemleri ağırlaşıyor. Bir akşam geç saatte Ayşe'den mesaj geliyor: “Hocam, ben artık daha fazla yaşamak istemiyorum.” Genç kadın, peşi sıra attığı mesajlarda sevgilisinin hakaretlerine dayanamadığını da söylüyor. Sonra o akşam uzunca bir süre Ayşe'ye ulaşmak mümkün olmuyor. Vakit ilerledikçe Utangan kaygılanıyor, bir noktada hızla evinden kalkıp yurda geliyor ve Ayşe'yi çatıda kendini kaybetmiş halde ağlarken buluyor. 45 dakikalık konuşmanın sonunda onu intihardan vazgeçiriyor. Sonraki günlerde, Ayşe'ye “Seni o gece ne ikna etti?” diye sorduğunda aldığı yanıt, “Gecenin o vaktinde kalkıp da sıcak yatağınızdan gelmiş olmanız, bana değer verdiğinizi göstermiş olmanız, beni sevmeniz beni çok mutlu etti,” oluyor. 

“Hayata Dokunanlar” programının bu bölümü, dinginleştirici kapanış müziği eşliğinde bu sözlerle bitiyor. İzleyici, “Bakın, manevi rehber, öğrenciyi ölümden döndürdü” mesajıyla baş başa bırakılıyor. 
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KYK'nın 2016 yılındaki genel müdürü Sinan Aksu da manevi rehberlikle ilgili bir etkinlikte bir öğrenciyi intihar girişiminden vazgeçiren bir manevi rehberden bahsediyor; olay projenin başan hanesine yazılıyor.!? 

Oysa bu olay yurtlardaki pek çok problemi ortaya koyuyor: Türkiye'de intihar etmek üzere yurt çatısına çıkan öğrenciler var ve bu gençler için oluşturulmuş herhangi bir psikolojik destek mekanizması yok. Gençler, destek aradıklarında çalabilecekleri tek kapı din görevlisinin kapısı, onun yaptığı yönlendirme de dine doğru bir yönlendirme... Üstelik, gençlere manevi rehberler tarafından böyle yönlendirmeler yapıldığında —örneğin sevgilileri olmaması konusunda uyarıldıklarında— belki de problemler onlar için çok daha karmaşık, içinden çıkılmaz bir hal alıyor. İnsan merak ediyor, bir manevi rehber psikolojik problemleri olan bir öğrenciyi acaba hangi noktada psikoloğa ya da psikiyatriste yönlendiriyor? Yoksa son aşamaya kadar çözümün İslâm'da olduğunu mu düşünüyor? Keşke Diyanet İşleri Başkanlığı ya da Kredi Yurtlar Kurumu'nda bir parça şeffaflık olabilseydi, manevi rehberler tarafından kaç öğrencinin psikoloğa ya da psikiyatriste yönlendirildiğini öğrenebilseydik. 

Bu arada, Ayşe intihar girişimi sürecinde sevgilisinin hakaretlerine artık dayanamadığını da söylüyor. Bu sözler bir erkek şiddetine işaret ediyor. Üniversitelerde benzer pek çok vaka yaşanıyor. Ne var ki üniversitelerde ya da yurtlarda erkek şiddetine ilişkin farkındalık yaratan, kadını buna karşı güçlendiren ve koruyan etkili çalışmalar yok. Ayşe gibi bir öğrenci manevi rehbere ulaştığında, olay erkek şiddeti olarak değerlendirilmiyor, meseleye dini açıdan bakılıyor. 


İki yıllık ilahiyat mezunu olmak yeterli 


Neslihan Utangan ilahiyat fakültesi mezunu. Manevi rehber olmak isteyen Diyanet çalışanlarının iki yıllık ilahiyat önlisans programı ya da dört yıllık herhangi bir lisans programı bitirmiş olması yeter- 


13 “KYK Yurtlarında Manevi Rehberlik Projesi Genişliyor”, Balıkesir Gençlik ve Spor 
il Müdürlüğü, htıp://balikesir.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/8/71072/kyk-yurtlarinda- manevi-rehberlik-projesi-genisliyor.aspx (erişim 27 Mart 2022). 


333 


li. Yani örneğin bir işletme bölümü mezunu da manevi rehber olabiliyor. Manevi rehber olmak için Diyanet'te Kuran kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım, vaiz, din hizmeti uzmanı veya öğretmen unvanlarıyla çalışıyor olmak gerekli. 

Önceki yıllarda manevi rehberlerin aldığı hizmet içi eğitimlere dair bazı bilgiler basına yansımıştı. Örneğin 2016 yılında üç günlük bir eğitim alan manevi rehberler, bu eğitim kapsamında İslâmcı yazar Abdurrahman Dilipak'tan “15 Temmuz ve Geleceğimiz”, TRT Spikerinden “Etkili ve Güzel Konuşma”, muhafazakâr sosyal medya uzmanından “Sosyal Medya ve Gençlik” başlıklı sunumlar dinlediler." Psikolojiye dair tek sunumun başlığı ise “İnanç Psikolojisi”ydi. Diyanet çalışanları böyle bir eğitimle yurtlarda görev yapıyorlar. Son yıllarda kamuoyuyla, manevi rehberlerin aldığı eğitimlere dair herhangi bir bilgi paylaşılmıyor. 


“Kadın kocasının emrini yerine getirmeli” 


Neslihan Utangan ilahiyat fakültesinde yüksek lisans yapmış bir manevi rehber. Yüksek lisans tezinin başlığı “İslâm Hukuku Açısından Nikâhın Kadına Yüklediği Sorumluluklar”! 2021 yılındakitapolarakbasılan bu tez, bir manevi rehberin kadın-erkek ilişkilerine bakış açısını göstermesi açısından çarpıcı. Utangan, tezin son bölümünde evlenen kadının sorumluluklarını maddeler halinde sıralıyor. Bu maddeler arasın- 


da şunlar var:!6 


e Öncelikle evlilik birliğine karşı itaatkâr olmak, 
* Allah'a isyana, günaha teşvik etmediği müddetçe kadın kocasının meşru ve mubah olan istek ve arzularına riayet etmelidir. 


e Kanaatkâr olmak. Bir kadın arsızlık ve açgözlülük ederek eşini, kendisinden ve evinden soğutmaktan sakınmalıdır. 


14 “KYK Yurtlarında Manevi Rehberlik Projesi Genişliyor”, http://balikesir.gsb.gov.tr/ 
HaberDetaylari/8/71072/kyk-yurtlarinda-manevi-rehberlik-projesi-genisliyor.aspx 

15 Neslihan Utangan, “İslâm Hukuku Açısından Nikâhın Kadına Yüklediği Sorumluluklar”, Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Islâm Bilimleri Anabilim Dalı, 2014. Teze https:/tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir (erişim 1 Eylül 2021). 

16 Utangan, “İslâm Hukuku Açısından Nikâhın Kadına Yüklediği Sorumluluklar”, s. 69. 
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e Evin âdeti ve düzeni ne şekilde olması gerekiyorsa, o zamanlarda yemeği hazırlamak. 

e Kocanın emrini yerine getirmek. Ona karşı çıkmama ve asi olmamak. Eğer ona karşı gelecek olunursa onu kendine kinlendirip düşman yapma ihtimali yüksektir. 


Üniversite yurtlarındaki genç kadınlara, “kocasının emrini yerine 


getirme"yi kadının sorumluluğu olarak gören din görevlileri rehberlik ediyor. 


KARADENİZ YURDU: BİR TAKİP HİKÂYESİ 


Gençlik insanın dünyayı, hayatı, toplumsal düzeni sorguladığı bir dönem. Üniversiteler, üniversite olmanın hakkını verdikleri ölçüde bu sorgulamayı zengin kaynaklarla besliyorlar. Türkiye'de ise üniversite yurtlarındaki manevi rehberler, bu tür sorgulamaların önünü kesmek için orada bulunuyorlar. 

“Hayata Dokunanlar” programının bir başka bölümünün konusu Samsun'daki Karadeniz Yurdu'nda gerçekleştirilen manevi rehberlik faaliyetleri... Yurtta görevli rehber —esasen müezzin-kayyım— Celal Tarhan “inancında yıpranma” olan bir öğrencinin sarsıntısını nasıl atlattıklarını anlatıyor:!? 


Bir kardeşimiz, zamanla inancında yıpranma olduğunu sezinlemiş. Artık bu işlerin samimiyetini kaybettiğini düşünmeye başlamış. Bir şekilde dinle arasına mesafe koyma noktasına gelmiş. 
Uzun uzadıya konuşmalarımız, sohbetlerimiz oldu, beraber okumalarımız da oldu. (...) Elhamdülillah oradaki sarsıntıyı atlattık. 


“Camiye gelmiyordu, uçuk fikirleri vardı” 


Aynı yurtta çalışan diğer manevi rehber Serdar Karahasanoğlu ise “inanç sıkıntıları” yaşayan bir başka öğrenciyi ve kendisinin bu “sıkıntı”yı gidermek için yaptıklarını anlatıyor. Bu anlatım, mane- 
17 Diyanet TV, “Hayata Dokunanlar” Youtube, https//Wwww.youtube.com/watch?v— 


J9VENOOxXWCw (erişim 10 Mayıs 2019). Bu bölüm daha sonra Youtube'dan kaldınıldı. 
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virehberden uzak kalmaya çalışan bir öğrencinin onun tarafından nasıl takip edildiğini göstermesi açısından önemli. 

Manevi rehber Karahasanoğlu daha önce yaptıkları derslere katılan bu öğrencinin bir noktadan sonra derslere katılmadığını söylüyor: 


Kendisi biraz ailevi problemler, inanç sıkıntıları yaşıyordu. Kendi içinde gitgelleri vardı. (...) İnsanlar arasındaki farklılıkları, ekonomik farklılıkları, bedensel farklılıkları farklı yorumluyor idi. Bunu anlatmaya çalıştık kendisine sürekli. Bu arkadaşımız derslere gelmemeye başladı. Nerede diye arkadaşlarına sordum. Dediler ki, “Göremiyoruz, kendi içine kapandı.” Odasına gittim, kabul etmedi birkaç defa. 


Öğrenci kabul etmese de manevi rehber onunla iletişim kurma çabalarını sürdürüyor: 


Bir şekilde ona ulaşmam lazımdı, görmem lazımdı. Çünkü biliyordum çok hassas bir arkadaşımızdı bu. Yine yemek yerken yanına gittim. Oturdum. Anlattım. Dedi, “Hocam, seni seviyorum ama konuşmak istemiyorum.” 


Bir öğrenci “Konuşmak istemiyorum”dan daha net nasıl beyan edebilir iradesini? Ancak görünen o ki, manevi rehber Karahasanoğlu için bu irade beyanının bir önemi yok. Zira Karahasanoğlu o günden sonra da öğrencinin peşini bırakmıyor: 


Dışarıdan takip ediyordum davranışlarını, davranışlardaki değişimleri. Vakit namazlarında camimize geliyordu, gelmemeye başladı. (...) Arkadaşı, “Hocam artık çok değişti, uçuk kaçık fikirleri var, ben sağlığından endişe etmeye başlıyorum,” demişti bana. Tabii aradım, açmadı; mesaj çektim açmadı. 


Öğrenciyle ilgili eldeki tek somut bilgi, camiye gelmemeye başlaması, manevi rehberle konuşmak istememesi. Karahasanoğlu başka bir öğrenciden duyduğu “uçuk kaçık fikirleri var” cümlesini takibini derinleştirmek için yeterli neden olarak görüyor. Rehber ısrarla öğrenciyi takip ediyor. Bu kez üniversitede öğrencinin bölümüne kadar gidiyor ve orada akşama kadar bekliyor: 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O gün de içime doğdu; ulaşmam lazım, görüşmem lazım. Bir 10- 
12 günlük süreç bu... Okuduğu üniversiteyi, bölümü biliyorum. 
Gittim. Kendisinin okula gelmediğini söylediler. Akşama kadar bekledim, arkadaşlarına sordum; acaba gelir mi? Gelmedi (...) 
Yurda geldim (...) Parmak iziyle giriş yapıyoruz, kayıtlardan baktık, içeri de girmemiş. Yurda giriş saati 11 oldu, yine gelmedi. 


Bu ifadelerden yurt yönetiminin öğrencilerin yurda giriş çıkış kayıtlarını manevi rehberle paylaştığını anlıyoruz. Düşünün, bir yurtta öğrencisiniz, görüşmek istemediğiniz bir manevi rehber var. Ve yurt idaresi bu manevi rehbere sizin yurda giriş çıkış bilgilerinizi veriyor, sizi takip etmesini sağlıyor. Oysa bunlar öğrencinin özel hayatına dair kişisel bilgiler. 

Ayrıca bir öğrencinin o gün canı sıkkın olabilir, yurda gitmeyip bir yerlerde yalnız kalmak isteyebilir, belki bunalımda da olabilir. 
Bunların hiçbirisi manevi rehberin o genci, kendisiyle konuşmaya zorlaması için bir neden olamaz. Eğer ki manevi rehber hayati tehlike görüyorsa, yurt idaresine haber vermesi gerekir, idare gerekli adımları atar. Ancak, Karadeniz Yurdu'nda yaşanan bu olayda, manevi rehber sorunu sadece kendisinin çözeceğine inanıyor. Arkadaşlarına sorup öğrencinin sahilde olabileceğini öğreniyor. Ve sahile gidiyor, öğrenciyi buluyor: 


Bir baktım; bir kayalığın kenarında oturuyor. Yanına yaklaştım. 
Baktım ağlıyor, hüngür hüngür ağlıyor. (...) Içini döktü, tamamen anlattı. Beraber konuştuk. Beraber ağladık. Güzel oldu. (...) Sabaha kadar konuştuk, sabah namazı vakti beraber namazımızı kıldık, çorbamızı içtik, tekrar yurda geldik. 


Tüm bu hikâyeyi, duygu yüklü bir tonlamayla anlatan Karahasanoğlu'nun gözleri son cümleleri söylerken yaşarıyor. Ne de olsa ısrarla takip ettiği öğrenciye nihayet ulaşmış; hem onunla konuşmayı, hem de onu camiye götürmeyi başarmış. “Hayata Dokunanlar”ın bu bölümü de Karahasanoğlu'nun duygusal sözlerinin ardından bitiyor. 

Karadeniz Yurdu'nda yaşanan bu olay, öğrencilerin manevi rehberlik “hizmet”ine adeta zorlandığını, manevi rehbere elini vere- 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nin kolunu kaptırdığını açıkça gösteriyor. Manevi rehberler kendi bildiklerinin öğrenci için doğru ve iyi olduğundan eminler, bu nedenle onların iradelerine saygı duymuyor, kendi bildiklerini dayatmakta sakınca görmüyorlar. 


DÜZCE YURDU: SABAH NAMAZINA 
“UYANDIRMA TİMİ” 


Manevi rehberler öğrencileri, doğru bildikleri yola sevk etmek için farklı yollar deniyorlar. Bazen öğrencileri bire bir markaja alıp agresif stratejiler de izleyebiliyorlar. “Hayata Dokunanlar” programının bir başka bölümünde manevi rehber Hasan Çiçek, sabah namazları için “uyandırma timi” kurduğunu anlatıyor."8 

Diyanet bir süredir gençleri camiye çekmek için sabah namazı organizasyonları yapıyor. Bu organizasyonlarda, öğrenciler genellikle otobüslerle yurttan alınıyor, camide namaz kılınıyor, namazın ardından çorba ya da kahvaltı veriliyor. Düzce'deki Cahit Zarifoğlu yurdunda görevli manevi rehber Hasan Çiçek, bu organizasyonlardan daha çok öğrencinin “faydalanması” için namaza gelen öğrencilerle birlikte düşündüklerini ve sonuçta bir ekip oluşturduklarını anlatıyor: 


Bir istişare toplantısı yaptık, şöyle bir karar çıktı: “Biz bir uyandırma timi oluşturalım.” (...) Her blok için iki görevli arkadaş... (...) 
Bu gönüllü arkadaşlarımız sabah namazı olduğu haftalarda oda oda dolaşıp “Arkadaşım, yarın sabah, sabah namazı programı var, yurdumuzun önüne servis gelecek, sen katılmak ister misin?” |diyor)(...) Bu tim gece dolaşıyor. Sabah da uyanamayacak olanların oda numarasını ve yatak numarasını alıyor. Sabah da erken gidip “Sabah namazına gelir misin?” diye uyandırıyor. Ve bu şekilde her hafta katlanır bir sayıyla çok muazzam bir etki uyandırdı. 


Türkiye'deki yurtlarda sabah namazı organizasyonları için zaten duyurular yapılıyor. Anlaşılan o ki, Cahit Zarifoğlu yurdunda 


18 Diyanet TV, “Hayata Dokunanlar - 9.Bölüm”, Youtube, https://Wwww.youtube.com/ 
watch?v-bYbVIXDRn3c (erişim 17 Mayıs 2019). Bu bölüm daha sonra Youtube'dan kaldırıldı. 
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bir de bir ekip odaları tek tek dolaşarak öğrencileri namaza çağırıyor. Öğrenci “Ben sabah uyanamam” dese de bu davetten kurtulamıyor, zira “uyandırma timi” sabah gelip uyandıracağını söylüyor. 
Yurtta barınmak isteyen öğrenciler onları namaza götürmek isteyenler tarafından böyle kuşatılıyor. Sabah namazına giden öğrenci sayısı işte bu yöntemlerle artırılıyor. 


“Namaz açlığı olan gençler” 


“Hayata Dokunanlar” programında konuşan, o dönem KYK Samsun il müdürü olan İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun da öğrencileri namaza götürmek konusundaki ifadeleri çarpıcı.'9 Kasapoğlu, bir sabah namazı organizasyonu yapıldığını, “namaza karşı hiç ilgisi olmayan” bir öğrencinin gelmek istemediğini, “yok mok” dediğini, “kalkamam” dediğini ama yurt müdürünün sonuçta onu getirmeyi başardığını anlatıyor. Bunu anlatırken “Yurt müdürü de inat etmiş, gönül teline girmiş, bir şekilde ikna etmiş,” ifadelerini kullanıyor. 

Altını çizelim, üniversite yurtlarında öğrenciyi namaza getirmek için “inat eden” yöneticiler var, bir öğrenciyi yapmak istemediği ibadete “bir şekilde ikna etmek” artık televizyonlarda gurur duyularak anlatılan bir davranış. 

Kasapoğlu, yurtlarda manevi rehberlerin yaptığı çalışmaların çok önemli olduğunu da söylüyor. Kurduğu cümleleri anlamak biraz zor, ancak kullandığı ifadeler önemli olduğu için aktarıyorum: 


Namaza açlığı olan, manevi değerlerde boşluğu olan bu gençlerimiz pınl pırıl gençlerdir. Bu bağlamda manevi rehberlerin de, Diyanet'in de bu noktada çok ciddi anlamda katkıları olduğunu, böyle çok ciddi hikâyeler olduğunu, bu gençleri elbirliğiyle bu vatana, bu millete tekraren hizmet etme noktasında geri dönüşümü olduğunu düşünüyorum. 


Düşünün, 18 yaşında bir gençsiniz, üniversite okumak için yurtta kalmanız gerekiyor. Dinle aranız pek yok, namaz kılmak istemiyorsunuz, ancak yurt yetkililerine göre sizin doyurulması ge- 


19 Diyanet TV, “Hayata Dokunanlar”, Youtube, https//www.youtube.com/watch?vs)J9 
VENOOxWCw (erişim 10 Mayıs 2019) 
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reken bir “namaza açlığı”nız, doldurulması gereken bir “manevi boşluğunuz” var. Manevi rehberler bu boşluğunuzu doldurmak için istemediğiniz şeyleri size yaptırmayı kendilerine hak görüyorlar. KYK'nın ildeki en üst düzey yetkilisine göre, bunları yaparsanız vatana millete hizmet edebilir noktaya gelebiliyorsunuz. Düşünün; 18 yaşında bir gençsiniz ve üniversite okuyabilmek için böyle bir zihniyete ve baskılarına katlanmak zorundasınız. 


MANEVİ REHBERLİK ARTIK RESMEN MESLEK 


Türkiye'de manevi rehberlik uygulaması hem yükseköğretimde hem de diğer alanlarda gittikçe yaygınlaşıyor. Üniversite yurtlarının yanı sıra kampüsün çeşitli noktalarında da manevi rehberlik ofisleri açılıyor. Üniversite dışında ise hastanelerde, hapishanelerde, sevgi evlerinde, huzur evlerinde, bağımlılık tedavi merkezlerinde, engelli yaşam merkezlerinde ve daha pek çok kamu kurumunda manevi rehberler var. Devletten herhangi bir hizmet almak istediğinizde, devlet size yanında manevi danışmanlık hizmeti de sunuyor. 

Manevi rehberlikle ilgili ulusal meslek standardı 2019 yılında Resmi Gazete'de yayımlandı ve böylece resmen bir meslek statüsüne kavuştu. Psikologların hâlâ bir meslek yasası yokken, manevi rehberler toplumsal yapıdaki varlıklarını sağlamlaştırdılar. 

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki işbirliği 2019 yılında imzalanan bir protokolle daha da güçlendirildi. Protokolle, KYK yurtlarının yanı sıra bakanlığa bağlı kurumlarda, spor tesislerinde, kamplarda, gençlik merkezlerinde manevi danışmanlık ve din hizmeti sunulması, ayrıca Kuran kursu açılması mümkün hale geldi. Yani artık, örneğin çocuklar için düzenlenen bir yaz kampında manevi rehberler görev yapabiliyor. 
Diyanet'in bu kurumlarda verdiği hizmetlerin kapsamına çocuklar ve gençlerin yanı sıra kurumlarda çalışan personel de giriyor. Diyanet görevlileri ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kurumlarda din ve değerler eğitimi, Arapça ve Osmanlıca dersleri verebiliyor, hem dini gecelerde hem milli günlerde etkinlikler düzenleyebiliyor. 
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Eylül 2020'de pandemi şartlarına rağmen Diyanet tarafından KYK yurtlarında çalışacak manevi danışman sayısı 922'ye yükseltildi. Türkiye'de 2020-2021 döneminde KYK'ya bağlı 773 yurt bulunduğu düşünülürse, tüm yurtlarda en az bir manevi rehber bulunuyor.? Diyanet tarafından 2022 Şubat ayında yapılan duyuru- da da, kapasitesi 1.000 kişinin altında olan yurtlara bir, daha kalabalık yurtlara ise en fazla iki manevi danışman görevlendirileceğini açıkladı.?! KYK yurtlarındaki toplam 800.000 öğrenci bir manevi rehberle aynı çatı altında yaşıyor.2? Tüm yurtlarda manevi danışmanlar gibi sürekli hizmet veren psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı ya da spor eğitmeni gibi başka bir meslek grubundan görevli bulunmuyor. 


Maraş yurdunda bir Alevi 


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, KYK yurtlarında görevlendirilen manevi rehberlere hitaben yaptığı bir konuşmada “Bizim gönülleri fethetmemiz gerekiyor. Fırsatları çok iyi değerlendirmek zorundayız,” diyor.? 

Diyanet için bir fırsat olan manevi rehberlik, yurtlardaki bazı öğrenciler için kendilerini yaşam alanlarında köşeye kıstırılmış hissettiriyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Öğrenci Yurdu'nda kalan Meryem, manevi rehberlik faaliyetleri için “dini baskı” diyor. 


20 Milli Eğitim Istatistikleri Örgün Eğitim 2020/21, Milli Eğitim Bakanlığı, s. 230, 
https:/sgb.meb.gov.tr/meb, iys, dosyalar/2021 09/10141326, meb, istatistikleri. 
orgun, egitim, 2020 2021.pdi (erişim 16 Temmuz 2022). 

21 “KYK Yurtlarına ve Gençlik Merkezlerine Manevi Danışman Görevlendirilmesiyle 
İlgili Duyuru”, Aksaray Müftülüğü, 11 Ocak 2022, https//aksaray.diyanet.gov.tr/ sayfalar/contentdetail.aspx?Contentld-2855&MenuCategorysKurumsal (erişim 
27 Mart 2022). 

22 “Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı”, Anadolu Ajansı, 24 Ağustos 
2022, https:/www.aa.com.tr/tr/egitim/universite-ogrencileri-icin-yurt-basvurula- ri-basladi/2668135 (erişim 26 Ağustos 2022). 

Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2020/21, Milli Eğitim Bakanlığı, s. 230, https:/sgb.meb.gov.tr/meb, iys, dosyalar/2021 09/10141326 meb, istatistikleri, . 
orgun, egitim, 2020 2021.pdf 

23 “Islâam'ın hakikatleriyle gençliğin heyecanı buluşursa dünya değişecektir”, Diyanet İşleri Başkanlığı, 31 Ekim 2019, https//www.diyanet.gov.tr/tr-tr/Kurumsal/De- tay/26067/islamin-hakikatleriyle-gencligin-heyecani-bulusursa-dunya-degisecek- tir (erişim 27 Mart 2022). 
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Meryem'le 2019 yılının Ramazan ayında telefonla görüşüyoruz. 
Kendisine manevi rehberleri sorduğumda bana hemen yurdun yemekhanesinde çekmiş olduğu fotoğrafları gönderiyor. Bu fotoğraflarda manevi rehberin yemekhaneye astığı küçük notlar var. Oruçla ilgili güzel sözlerin bulunduğu notlardan iki örnek şöyle: 


Oruç vücut fabrikasına yıllık bakım ve tamir fırsatı vermektir. 


Allah'a yemin ederim ki oruçlu ağzın açlık kokusu, Allah katında misk kokusundan daha hoş temiz ve daha sevimlidir / Hadis-i Şerif. 


Meryem, Alevi bir genç, oruç tutmuyor ve bu cümleleri yemek alırken, yemeklerin bulunduğu camekânın üzerinde görüyor. Böyle bir durumda kalmak onu kötü hissettiriyor: 


Biz yemek yerken o yazıları okuyoruz (...) Psikolojikman çok etkiliyor yazılar. Sanki doğru olan sadece oymuş gibi, biz yanlış yoldaymışız gibi bir izlenim var. 


Maraş, 1978 yılında onlarca Alevi'nin vahşice öldürüldüğü, Cumhuriyet tarihinin en korkunç katliamlarından birine sahne oldu. Bugün Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bu katliamla yüzleşmek, yaraları sarmak için toplumda öncü rol üstlenebilir. 
Ancak tam aksine Alevilerin ötekileştirilmesinin, yok sayılmasının Diyanet'in örgütlü çalışmalarıyla üniversitenin yurdunda sürdügünü görüyoruz. Genç bir Aleviye oruç tutmadığı için yanlış yolda olduğu hissettirilmeye çalışılıyor. Meryem'in yurtta her yana yapıştırılmış Ramazan yazılarıyla ilgili yorumu şöyle: 


Dinibaskı olduğunu görüyorum ben. (...) Herkes Ramazan'ın geldiğinin farkında. Oruç isteyen tutar, tutmak istemeyen tutmaz. 


Meryem, yurtta manevi rehberin panoya astığı Ramazan programını da gönderiyor. Programa göre, Ramazan boyunca, haftada altı gün manevi rehberlerle iftar, iftar sonrası çay eşliğinde musiki dinletileri, günde iki kez mukabele, mukabele sonrasında ilmihal sohbetleri var. Bunların dışında da haftanın farklı günlerine yayılmış hadis atölyesi, peygamberler tarihi atölyesi, abide hanımlar atölyesi, cuma sohbeti gibi faaliyetler var. Başka bir deyişle yurtta 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sürekli dini faaliyet var. Bunlara ek olarak akşamları yurda otobüs geliyor ve manevi rehberler isteyen öğrencileri teravih namazına götürüyor. Meryem “isteyen öğrenciler” ifadesi üzerinde duruyor: 


“İsteyen” deniliyor. Bu, bu yıl böyle olur, ikinci yıl böyle olur. (...) 
ilk başta “KYK yurdu”, ilerde “tarikat yurdu” olabilir çünkü çok fazla din üzerine program hazırlanıyor. 


Aslında bir-iki yıl sonraya gitmeye gerek yok. Yurtlarda halihazırda tüm bu faaliyetlerle öğrencilerin yaşam alanında dini bir atmosfer oluşturuluyor. Bu ortamın parçası olmayanlar kendilerini baskı altında hissediyor. 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gençlerle ilgili yaptığı bir başka açıklama, “Dinden, imandan, Kur'an'dan, İslâm'dan uzaklaşan her bir gencin vebali bizim omuzlarımızdadır,” şeklinde.2* Gençlere din konusunda herhangi bir seçme şansı tanınmıyor, onların hayatı vebal altında kalmak istemeyen din görevlilerinin mecburi çalışma sahası olarak tanımlanıyor. 


“Mutlak doğru” gençlerin ayağına geliyor 


ODTÜ kampüsüne 2019 yılında, tüm itirazlara rağmen KYK yurdu yapılmaya çalışılmış; ağaçların kesilmesiyle başlayan inşaat, öğrencilerin aylar süren direnişi sonrasında durdurulabilmişti. Bu arada konu yargıya taşındı ve yurt yapımınailişkin protokol, mahkeme tarafından nihayet 2020 yılında iptal edildi. 

İnşaata karşı çıkan ODTÜ'lü gençler, yurt yapımının arkasında başka hesaplar olduğunu söylüyordu:?" 


Yapılacak yurt, ODTÜ'yü içeriden yıkmak için planlanmış bir Truva atıdır. (...) Biliyoruz ki bu yurtlarda AKP kendi ideolojisini ODTÜ'ye dayatmaya çalışacaktır. 


24 “Diyanet İşleri Başkanı Prot. Dr. Ali Erbaş, Konya'daki başarıyı örnek gösterdi”, 
Konhaber, 28 Haziran 2019, https://www.konhaber.com/mhaber-diyanet, isleri . 
baskani, prof dr. ali erbas, konya. daki. basariyi. ornek gosterdi-1014812.html (erişim 27 Mart 2022). 

25 “ODTÜ'lü öğrenciler ‘Truva Atı'na karşı direniyor”, Gazete Duvar, 28 Mayıs 2019, 
https://www .gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/05/28/odtulu-ogrenciler-truva-ati- na-karsi-direniyor (erişim 27 Mart 2022). 
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Önceki satırlarda aktarmıştım, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yurtlarda görev yapacak manevi rehberlere “Fırsatları çok iyi degerlendirmek zorundayız,” diyordu. Öğrenciler açısındansa bu yurtlar “Truva atı”ydı.2 

Aslında AK Parti iktidarı genel olarak üniversiteleri, gençleri kontrol altında tutmak ve onları kendi ideolojisi doğrultusunda şekillendirmek için bir fırsat olarak görüyor. Yurtlarsa bunun çok önemli bir parçası. Devlet üniversitelerinde okuyan örgün eğitimdeki her üç öğrenciden birisi KYK yurtlarında kalıyor.2” Özellikle taşra kentlerindeki öğrenciler, şehirde ve kampüste yapacak fazla bir şey olmadığı için ders dışı zamanının önemli bölümünü yurtta geçiriyor. Dolayısıyla yurtlar gençlere ulaşmak için son derece önemli mekânlar. KYK önceki yıllarda bu fırsatı, Kariyer Günleri etkinliği düzenleyip yurtlara konuşmacı olarak emniyet müdürlerini, kaymakamları, AK Partili belediye başkanlarını davet ederek değerlendirdi.28 2016 yılında yurt çapında uygulanan manevi rehberlik projesi ise çok daha sistematik ve öğrencilere ulaşmak açısından etkili bir çalışma. 

Bugün öğrencilerin —ailevi sorunlarından gönül meselelerine— her türlü problemleriyle de manevi rehberler ilgilenirken, yurtlarda yapılan sosyal etkinliklerin çoğunu da onlar düzenleniyor. 
Yurtta eğer bir film izleme etkinliği varsa onu muhtemelen manevi rehberler düzenliyor, bir şehir turu yapılacaksa o, manevi rehberin organizasyonu oluyor. Hem psikolojik problemlerin çözümü için, hem sosyal etkinliklerde yurtta yollar manevi rehberle- 


26 “Islâm'ın hakikatleriyle gençliğin heyecanı buluşursa dünya değişecektir”, htıps:// 
www.diyanet.gov.tr/tr-tr/Kurumsal/Detay/26067/islamin-hakikatleriyle-gencligin- heyecani-bulusursa-dunya-degisecektir (erişim 27 Mart 2022). 

27 2021-2022 eğitim yılında, devlet üniversitelerinde örgün eğitimdeki lisans ve önlisans öğrencilerinin sayısı toplam 2.711.000. 2022-2023 yılı için 800.000 olarak açıklanan KYK yurt kapasitesi, bu sayının 9634'üne tekabül ediyor. 

28 Pekçokörnekten birisi: “Çat Belediye Başkanı Duru KYK'da Kariyer Günlerine Konuşmacı Olarak Katıldı”, İHA, 21 Aralık 2015, https://Www.iha.com.tı/nevsehir- haberleri/cat-belediye-baskani-duru-kykda-kariyer-gunlerine-konusmaci-olarak- katildi-1258885/ (erişim 27 Mart 2022). 

29 GSB Kahramanmaraş Yurtları ©MarasKYGM, Twitter, 12 Nisan 2019, https://twit- 
ter.com/MarasKYGM4/status/11167291496018001987s-20&11-2Z9iiP7oaUSOHYH OvN_ILWg (erişim 26 Ağustos 2022). 


re çıkarılıyor. Manevi rehberler öğrencilerle tüm temasları bir din görevlisi olarak onları dine yönlendirmek için kullanıyorlar. Bazen “uyandırma timi” gibi agresif yöntemler kullanabiliyor ya da namaza gelmeyen öğrencinin peşini bırakmamakta ısrarcı olabiliyorlar. 

Manevi rehberler, AK Parti'nin, üniversitenin hamuruna din katma politikasının da bir tezahürü aynı zamanda. Üniversite hayatında bilimsel bilginin alanı daraltılırken, dini inanca ayrılan alan artıyor. Psikologluk, rehberlik ve psikolojik danışmanlık gibi bilimsel yöntemlerle çalışan destek mekanizmaları sistemin dışında bırakılırken, yurtlar manevi rehberlerin din faaliyetlerine açılıyor. Manevi rehberler internetten buldukları “Osmanlı'nın stresle mücadele yöntemi”ni yurt panosuna yapıştırıyor, öğrencilere kararlarını alırken açık havada kollarını sallamalarını öneriyor, beyinlerini her gün bir özdeyişle beslemelerini tavsiye edebiliyorlar. 
Bunları üniversite ortamında yapıyorlar. 

Gençler üniversitede bilimle, tarihle, sanatla tanışıp farklı düşünce dünyalarına açılacaklarına dinle harmanlanmış beşinci sınıf yaşam koçu önerilerine, uydurma tarih hikâyelerine maruz kalıyorlar. Gitmedikleri Kuran kursunun hocasını üniversitede karşılarında buluyor, camide anlatılan hikâyeleri yurtta dinlemek zorunda kalıyorlar. Üniversite, gençler için bir arayışın mekânı olması gerekirken, “mutlak doğru”nun onların ayağına geldiği ve bir türlü gitmediği mekân oluyor. 
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BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK SEMPOZYUMU: 
“NAMAZI TERK ETMEYİN” 


Bingöl Üniversitesi'nde “Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı” başlıklı uluslararası sempozyumu izlemeye gidiyorum. Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nden geçip üniversitedeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'ne varıyorum. Kongre merkezine bu isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bingöl'e “teşrif etmesinin” onuruna verilmiş.’ (Erdoğan, üniversiteye “teşrif ederse” ne yapacaklarını merak ediyorum.) Büyük şehirdekileri aratmayan kongre merkezinin içinde geniş ve konforlu salonlar var, toplam kapasite 1.600 
kişilik. 15 Ekim 2018'de başlayan “Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı” başlıklı uluslararası sempozyum iki gün boyunca bu merkezde yapılacak. 

Konferans salonuna girdiğimde dinleyici koltuklarında bir grup genç kadın görüyorum. Neredeyse tamamı başörtülü olan bu öğrenciler erkenden gelip orta sıralara kümelenmişler. Üniversite kampüslerinde çoğu erkek elini kollunu sallayarak yürürken defter kitap taşıyanlar genellikle kadın öğrenciler. Derslerde not tutanlar da genellikle onlar. Konferanslara böyle erkenden gelip sonuna kadar dinleyenler de... Belki bilgiye meraklarından, belki el- 


1 “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İsmi Kongre Merkezimize Verildi”, 
Bingöl Üniversitesi, http//www.bingol.edu.tr/ır/haberler/cumhurbaskanimiz-re- cep-tayyip-erdoganin-ismi-kongre-merkezimize-verildi (erişim 2 Nisan 2022). 
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lerine zor geçmiş bu eğitim fırsatını iyi değerlendirmek istediklerinden. Belki biraz da kuralların dışına çıkıp kaytarmaya cesaret edemediklerinden... 

Sempozyumun başlama saati yaklaşırken dinleyici sayısı biraz daha artıyor. Sonra çelik yelekli güvenlik görevlileri gelip etrafı şöyle bir kolaçan ediyor, ardından salon birden dalgalanıyor. İçeri- ye yaklaşık 50 kişilik bir erkek grubu giriyor. Korumaların arasından AK Parti'nin önde gelen ismi, Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ı seçebiliyorum. Takım elbiseli grup içinde rektör ve vali de var. Gruptan birisi elini sallayıp “hayırlı sabahlar” diyerek salondakileri selamlıyor. Ön sıralarda oturanlar, ceketlerini ilikleyerek ayağa kalkıyor. Yalnızca çiçekli elbiseli bir kadın kalkmıyor. O, biraz önce gelip erkeklerin oturduğu ön sıralardaki bir koltuğa oturmuştu. Şimdi bu selamlaşma merasimiyle hiç ilgilenmiyor, başını eğmiş elindeki kâğıtlara bakıyor. 


AÇILIŞ: DEVLET ÜNİVERSİTE EL ELE 


“Batının insanlığı getirdiği yer: Sekülerizm, nihilizm” 


Protokol yerini aldıktan sonra İstiklal Marşı okunuyor, sonra açılış konuşmaları yapılıyor. İlk konuşmacı Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. İbrahim Çapak; son yıllarda sayısı hızla artan ilahiyatçı rektörlerden birisi. Çapak'ın konuşması, Modem Çağda Gençliğin Anlam Arayışı Sempozyumu'nun ana çerçevesini çiziyor.? 

Rektör konuşmasına, “Batı'da modernizm, tanrı düşüncesinin yerine insanı ve insan aklını ikame etti,” diyerek başlıyor. Ve sonra, “iman yerine akıl oturunca” olan kötü şeyleri sıralıyor: 


2 Konuşmanın bir bölümünü Youtube'dan izlemek mümkün, “Bingöl Üniversitesi 
‘Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı Sempozyumu-1”, Bingöl Üniversitesi, 17 
Ekim 2018, https:/Wwww.youtube.com/watch?v-XR SFaMg7wk (erişim 18 Agustos 2020). 

Bu konuşma dahil, bu bölümde bahsi geçen bildiri ve konuşmaların pek çogu -kimileri yeniden düzenlenmiş olarak- şu kitapta bulunabilir: Süleyman Taşkın ve Sadi Yılmaz, editör, Modem Çağda Gençliğin Anlam Arayışı, Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara, 2019, http://Wwww.bingol.edu.tr/documents/gencli- ginanlamarayisi.pdi (erişim 18 Ağustos 2020). Ben, alıntıları, sempozyumdaki konuşmalardan yaptım. 
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Batılı düşünce yapısı (...) ötekilerin dünyasını cehenneme çevirmekten kaçınmamıştır. 

Postmodernizm (...) insanlığı tamamen boşluğa mahküm etmiştir. 

Batı'nın insanlığı getirdiği yer bellidir; felsefi olarak seküler ve nihilist, ekonomik olarak kapitalist, toplumsal açıdan egosantrik, dini olarak muharref [tahrif edilmiş]. 

Batı medeniyeti bir yandan da (...) birçok sapkın tarikata umut bağlamıştır. 


Çapak, Batı'yı sadece olumsuzluklarla resmediyor, bu arada sekülerliği de insanlığın başına gelen kötü şeyler sepetine atıyor. 

Doğu toplumları ise Çapak'a göre, İslâm medeniyeti ve Batı medeniyeti arasında kalmış “yaralı bilinçler”.? Yitip gitme tehlikesiyle karşı karşıya: 


Doğu toplumları ise kendi kavram haritalarını (...) ortaya koymadıkça, gençleri, Sezai Karakoç'un “Masal” şiirinde belirttiği gibi, Doğulu babanın altı oğlu gibi Batı'nın elinde yitip gidecek. 


Sempozyumun çerçevesi özetle böyle: “İman yerine akıl oturunca” insanlığın başına gelen felaketler... Kötülüklerle özdeş Batı medeniyeti... Ve bir şeyler yapılmazsa Batı'nın elinde yitip gidecek Doğu toplumları... 

Çapak konuşmasının sonuna doğru “kendi özüne ve topluma yabancılaşan gençlerimiz”den bahsediyor. İdeal gençliği, Necip Fazıl'ın “Gençliğe Hitabe”sinden alıntıyla tarif ediyor: 


Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik... 


“Zaman bendedir ve mekân bana emanettir!” şuurunda bir gençlik... 


Çapak'a göre bu şuurda bir gençlik yetiştirirsek işte ozaman sevinebiliriz, işte o zaman Necip Fazıl'ın şu sözlerini söyleyebiliriz: 


Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte! 
Ölsek de sevinin, eve dönsek de! 
Sanma bu tekerlek kalır tümsekte! 
3 Çapak, burada İranlı düşünür Daryush Shayegan'a referans veriyor. 
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Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir! 
Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir! 


Bingöl Üniversitesi Rektörü, bu dizelerle salondaki duygusal atmosferi yükselttikten sonra son cümleyi daha da gür bir sesle söylüyor: 


Ve biliriz ki o tekerlek tümsekte kalmayacak! 


Rektör Çapak sanki uluslararası sempozyum açılışı yapmıyor da kutlu dava kurultayında motivasyon konuşması yapıyor. Sanki sempozyumda gençliğin anlam arayışına dair akademik tartışmalar yapılmayacak da gençlerin kutlu davaya kazandırılması üzerine kafa yorulacak. 


İl Özel İdare'de gelen ilham 


Bingöl Üniversitesi Rektörü İbrahim Çapak'ın açılış konuşmasında gençler için yapılması gerekenleri sıralarken söylediği ilk madde manidar: 


Bugün gençlerimiz için hakikaten bir endişe duyuyorsak, her şeyden önce gençlerimizin devlet ile olan ilişkilerinde güven esaslı bir ilişki geliştirmek (...) gerekir. 


Devlet-gençlik ilişkisine böyle bir önem atfeden Çapak, kapanış konuşmasında da gençlik konulu sempozyum fikrinin, İl Özel İdaresi'nde yapılan bir toplantının ardından geldiğini anlatıyor. 
Bu, şehirdeki kamu kurumu yöneticilerinin AK Partili Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldiği bir toplantı. Çapak, o toplantıda, sonraki toplantı gündeminin gençlik olmasına karar verildigini, görüşmelerde gençlik probleminin sürekli gündeme geldiğini söyleyip “Biz de oradan esinlenerek üniversitede değerlendirdik,” diyor. Üniversitede gençlik konulu bir sempozyum yapmaya karar veriliyor, konu Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz ve valiye aktarılıyor, onların desteği alınıyor. 

Türkiye'de, özellikle küçük şehirlerde rektörler devlet erkânıyla sık sık bir arada. Örneğin, Bingöl Üniversitesi Rektörü Çapak bu 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sempozyumdan bir ay önce, vali, belediye başkanı, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı ve Kredi Yurtlar Kurumu müdürüyle Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı'nda bir araya gelmiş." 
Toplantı kırmızı beyaz çiçeklerden oluşan büyük bir Türk bayrağının etrafında yapılmış, il emniyet müdürünün “asayiş ile ilgili sunum”uyla başlamış. Üniversite güvenlik toplantıları, diğer şehirlerde de her eğitim yılının başında yapılıyor. 

Rektörler, şehrin AK Partili milletvekilleri, AK Partili belediye başkanları ya da kayyumlarıyla son derece yakın bir ilişki içinde. (MHP'li belediye başkanı ve siyasetçilerle de ilişki kuruluyor ama diğer partiden olanlarla genellikle kurulmuyor). Üniversiteleri izlediğinizde pek çok ilde, o ildeki üniversiteden gayrıresmi sorumlu bir AK Parti milletvekili olduğunu fark ediyorsunuz. Rektör sık sık bu milletvekiliyle görüşüyor, üniversitedeki ve kentteki etkinliklere birlikte katılıyorlar. Eğer ki rektörün arası bu AK Partili milletvekiliyle iyi değilse, sonraki dönem yeniden rektör olma şansı düşüyor. 


Rektör kebapçı açılışında 


Bingöl Üniversitesi Rektörü İbrahim Çapak'ı da sık sık Cevdet Yılmaz ve diğer AK Partili siyasetçilerle birlikte, üniversiteyle hiç alakası olmayan organizasyonlarda görmek mümkün: Rektör Çapak, Cevdet Yılmaz'la birlikte kan davalı ailelerin barış yemeğine katılıyor.” Cıvadan zehirlenen ilköğretim öğrencilerini, vali ve belediye başkanıyla birlikte hastanede ziyaret ediyor.” Vali ve belediye başkanıyla birlikte kentte Covid denetimine katılıyor.” Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızının yönetiminde olduğu Kadın ve Demokrasi 


4 “Üniversite Güvenlik Toplantısı Yapıldı”, Bingöl Valiliği, 21 Eylül 2018, http //www. 
bingol.gov.tr/universite-guvenlik-toplantisi-yapildii (erişim 12 Ağustos 2020). 

5 “Bingöl'de, 20 yıldır kan davalı aileler barıştırıldı”, haberler.com, 24 Şubat 2020, 
https://www .haberler.com/bingol-de-20-yildir-kan-davali-aileler-12949463-habe- ri/ (erişim 1 Nisan 2022). 

6 Bingöl Üniversitesi ©bingoluni2007, Twitter, 26 Eylül 2019, https//witter.com/ 
bingoluni2007/status/1177287580729126913?s-20 (erişim 1 Nisan 2022). 

7 “Covid-19 Denetimleri Sürüyor”, Çapakçur Gazetesi, 10 Kasım 2020, hitp//www.ca- 
pakcurgazetesi.com.tı/covid-19-denetimleri-suruyor-2-75836 (erişim 1 Nisan 2022). 
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Derneği (KADEM) Bingöl temsilciliğinin açılış töreninde sahneye çıkıp kurdele kesiyor. 

Rektör Çapak'ı gördüğümüz ilginç etkinliklerden birisi de, Cevdet Yılmaz'la birlikte katıldığı kebapçı açılışı. Evet, kebapçı... Cağ kebapçısı...? Bu açılış töreninden fotoğraflar “özel bir işletme açılışı” denilerek üniversitenin Twitter hesabında da yayımlandı. Üniversite yöneticilerinin katıldığı etkinliklere dair bir başka ilginç örnek de Ağrı'dan. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Faruk Kaya, Ağrı Şeker Fabrikası'nın 2022-2023 dönemi pancar alımı başlaması törenine katıldı." 

Rektörler artık küçük şehirlerde AK Partili politikacı ve bürokrat kadrosunun temel figürlerinden biri; şehirdeki siyasi faaliyetlerin de bir katılımcısı. Üniversiteyi de bir siyasi figür olarak yönetiyorlar. Siyasi iktidara karşı, gerektiğinde müdahalelere karşı çıkan özerk bir kurumun temsilcisi olarak konumlamıyorlar kendilerini, aksine siyasi iktidarın üniversiteye uzanan köprüsü misyonunu benimsiyorlar. 

Tüm bunları düşününce, Bingöl Üniversitesi'ndeki Modem Çağda Gençliğin Anlam Arayışı uluslararası sempozyumunun konusunun bürokrat ve siyasetçilerle yapılan bir toplantının ardından ortaya çıkmış olması hiç garip değil. Dünyaya siyasi iktidarla aynı zaviyeden bakan rektörler, iktidarın gündemini üniversiteye taşıyor, sempozyum konusuna dönüştürüyorlar. Sempozyumun çerçevesi, ana hatları, temel konuşmacıları da iktidarın bakışıyla uyumlu şekilde belirleniyor. 


Ensar Vakfı sponsor 


Bingöl Üniversitesi'ndeki “Modem Çağda Gençliğin Anlam Arayışı” başlıklı uluslararası sempozyumda öne çıkan kurumlardan bi- 


8 Bingöl Üniversitesi ©bingoluni2007, Twitter, 10 Mayıs 2018, https://twitter.com/ 
bingoleduti/status/994552204353777665 (erişim 1 Nisan 2022). 

9 Bingöl Üniversitesi ©bingoluni2007, Twitter, 31 Aralık 2017, httpsWtwitter.com/ 
bingoledutr/status/947442036306792451 (erişim 1 Nisan 2022). 

10 “Ağrışekerfabrikası 2022-2023 dönemi 39. Pancaralımkampanyasıaçılıştörenigerçekleştirdi”, Doğru Haber, 15 Eylül 2022, https://dogruhaber.com.tı/haber/862910- agri-seker-fabrikasi-2022-2023-donemi-39-pancar-alim-kampanyasi-acilis-torenigerceklestirdi/ (erişim 4 Kasım 2022). 
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risi Ensar Vakfı. Din eğitimi alanında faaliyet gösteren bu tartışmalıvakıf, sempozyumun sponsorlarından. Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, oturumlardan birisinde üniversite gençliğinin inanç sorunları üzerine sunum yapacak, sempozyumun sonunda- ki değerlendirme oturumunda da konuşmacı. Hüseyin Kader'in herhangi bir akademik unvanı ya da akademik çalışması yok. 

Sempozyumdaki diğer önemli sivil toplum kuruluşu ise Önder Imam Hatipliler Derneği. Derneğin o dönemki başkanı Halit Bekiroğlu da bir oturumda konuşmacı, ayrıca değerlendirme bölümünde son söz söyleyenlerden birisi olacak. 


Olmazsa olmaz: Diyanet 


Rektör Çapak'a göre gençliğin konuşulduğu bir sempozyumda mutlaka bulunması gereken bir kurum var, Diyanet; “Diyanet ayağı eksik olmayacaktı,” diyor Çapak. Diyanet İşleri Başkanı gelememiş ama sempozyumda bir Diyanet bürokratının sunumu var. 

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da bir yetkili var organizasyon- da, ama o da din eğitimi alanından; Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı. Çapak “gençlikle ilgilenen tüm birimleri davet ettik” derken aslında gençlikle din eğitimi açısından ilgilenen tüm birimleri kastediyor. Sempozyumun ismi “Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı”, ama o anlamın dinde olduğu en başından belli. 

Medya dünyasından konuklar da var sempozyumda: Takvim gazetesinin yazarı Ekrem Kızıltaş ve Akit Tv programcısı Mehmet Arslan. Bu kişilerin de gençler üzerine bir uzmanlığı yok ama onlar da bu akademik toplantıda görüşlerini sunacaklar. Ayrıca muhafazakâr camianın edebiyat dergisi Yedi İklim'in yayın yönetmeni Ali Haydar Haksal da uluslararası sempozyumun konuşmacıları arasında. 

Gençlere siyasi iktidarla aynı pencereden bakan üniversite, gençlikle ilgili sempozyumda da ana konuşmacılar olarak kürsü- ye muhafazakârları, dindarları ve AK Partili ya da AK Parti'ye yakın isimleri çıkarıyor. 
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SEMPOZYUMDAN MANZARALAR 


Hedef: Dindar nesil 


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Fethi Ahmet Polat sempozyuma katılan rektörlerden birisi. O da ilahiyatçı. Konuşmasında “Hz. Peygamberin etrafındaki insanların hep genç olduğunu belirterek şöyle diyor: 


Bir hedefe odaklanan insanların, özellikle gençlerin enerjisinden istifade etmesi son derece önemli. (...) Gençlerin, belki temel aşısını oluşturduğu bir dinden bahsediyoruz İslâm'dan bahsederken... O anlamda bizim gençlerden beklentilerimiz çok fazla. 


Rektör Polat gençlerin anlam arayışıyla ilgilenmiyor, kendi hedefleri için onların enerjisinden istifade etmek istiyor. Gençler İslâm'ın temel aşısı, Polat bunu sürdürmek istiyor... 

izmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Saffet Köse —o da ilahiyatçı— konuşmasında Erdoğan'ın beklentisini hatırlatıyor: 


Cumhurbaşkanımızın bir beklentisi var; dindar nesil, dindar gençlik diye..." 


Köse'nin konuşması “dini değerlerimiz”i korumak için popüler kültürle nasıl mücadele etmemiz gerektiği üzerine. 

Sempozyumun akademik camiadan en ağır topu ise İhsan Süreyya Sırma. İlahiyat profesörü Sırma dindar kesimde epeyce popüler; oturum aralarında gençler etrafını sarıp kitap imzalatıyor. 
Onun gündeminde de dinden uzaklaşan gençler var. Deizmin anlamını bilmeden “deistim” diyen bir gençten bahsedip şöyle diyor: 


Gençliğimiz bu hale geldi. Bu hale gelmesinin sebebi eğitimdir (...) 
Hükümetin çok dikkatli olarak okulları, Milli Eğitim'i denetlemesi lazım; bu çocuklara acaba ne okutuluyor? Ben burada ne okutulduğunu söylemeyeyim! Dinsizleştirmek için her şey öğretiliyor! 


Sırma bu son cümleyi söylerken sesini iyice yükseltiyor. Salondan “Maalesef! Maalesef!” sesleri yükseliyor. Salondakiler, milli 
11 Bildirinin başlığı “Popüler Kültürün Ağında Gençlik”. 
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eğitimin geldiği bu noktada bile gençleri dinsizleştirdiği konusunda mutabık görünüyor. 


Her beş gençten biri mutsuz 


Sempozyumda meseleye biraz daha incelikli yaklaşmak gerektiğini düşünenler de var. AK Parti Milletvekili Cevdet Yılmaz, gençlere tavsiye vermek yerine onları dinlemek gerektiğini söylüyor. Argetus Araştırma şirketinin danışmanı Erol Erdoğan ise, “gençliği bir sorun değil imkân olarak görme”yi öneriyor. 

Argetus Araştırma da sempozyumun sponsorlarından birisi; Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi'yle birlikte Bingöl gençliği üzerine bir araştırma yapmışlar.!? Araştırmanın önemli sonuçları var: 


° Bingöl'de yaşayan gençlerin 9637'si “Düşüncemi özgürce ifade edemiyorum.” diyor. Bu cümleye kısmen katılanlarla birlikte oran 9654'e çıkıyor. 

e Gençlere en önemli problemleri sorulduğunda, 9060'la işsizlik ilk sırada geliyor. Onu 9650'yle eğitim izliyor. 

e Ülkemizin çözülmesi gereken problemleri sorulduğunda, Bingöllü gençlerin 61'i “adalet/hukuksuzluk” diyor. İkinci sırada 9057'yle “eğitim ve kültür” geliyor. 


Ancak bu sonuçlar sempozyumdan sonra yayımlanıyor, sempozyumda araştırmaya dair kısa bir özet yapılıyor, bu tür noktalara pek değinilmiyor. Sempozyumun genelinde de gençleri, kültürlerini, sorunlarını anlamaya yönelik, saha araştırmasına dayalı bildirilerin sayısı az, içerikleri genellikle zayıf. 

Sempozyumdaki bildirilerin çoğunda batı medeniyeti kötülüklerle özdeş gösteriliyor, gençlere din yolundan gitmeleri nasihat ediliyor. Sempozyumda sunulan bazı bildirilerin başlığı şöyle: 


e Kur'an'da Örmek Genç Model e Gençlik Problemlerine Nebevi Çözümler 


12 Cihat Yaşaroğlu vd., Bingöl Gençlik Araştırması, Bingöl Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2018, http//www.bingol.edu.tr/documents/BGA.pdI (erişim 1 Temmuz 2022). 
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e Mehmet Akifin Gençlik Tasavvuru e Kur'an'a göre Hz. Lokman'ın Oğluna Öğütleri 


Hz. İbrahim, Hz. Yusuf ve Tayyip Erdoğan 


Sempozyumda sunulan bildirilerden birisi de Musa Güler'in “Kur'an Perspektifinden Gençliğe Bakış” başlıklı bildirisi. Yer yer vaaza dönüşen bu sunumda Güler, “Gençlere yol göstermede Kuran'ın en önemli eser olduğunu düşünüyorum,” diyor ve onlara şu nasihatlerde bulunuyor: 


Sevgili gençler, tevhit inancınıiyi kavramalı ve her türlü şirk inancından uzak kalmaya özen göstermeniz gerekir. İki; gizli açık her ne yaparsanız yapın Allah bunun farkındadır ve hesap gününde yaptıklarınızla yüzleşeceksiniz. Üç; popüler kültürün tuzağına kapılarak namazı terk etmeyin, zira namaz kötülüklerden koruyan en önemli kalkandır. 


Dahası Güler, Kuran'dan örnek şahsiyetler olarak Hz. İbrahim, Hz. Yusuf ve Hz. Meryem'i anlattıktan sonra günümüz dünyasından Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsetmeye başlıyor. Şöyle sesleniyor gençlere Güler: 


Haklı olduğunuz zaman sabırlı olun, Allah dilerse sizi Mısır'a vezir yapar. (...) Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan (...) bir şiir okur ve bu şiir onun hapse atılmasına sebep olur. Gazeteler şöyle manşet atmışlardır: “Artık muhtar bile seçilemez.” Fakat bugüne baktığımızda bunların söylediğinin hepsi havada kalmıştır. (..) (insan) eğer inancını, Allah'a güvenini ve teslimiyetini kaybetmemişse, bunlar hiçbir anlam ifade etmez. 


“Tanzimat aydınları mason” 


Yedi İklim dergisinin yayın yönetmeni Ali Haydar Haksal ise “tüm Tanzimat aydınları mason” şeklindeki görüşünü bir akademik bildiri olarak sunuyor: ” 


13 Bildirinin başlığı “Modern Çağda Gençliğin Sanatla ve Edebiyatla İlişkisi”. 
356 


Tanzimat aydınları, gençleri Avrupa'ya gitmeleriyle birlikte orada Fransız pozitivizmin etkisinde kalıyorlar. Fransa'ya giden (Tanzimat) aydınların tamamı mason; Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa... 
Hatta siyasiler, Mustafa Reşit Paşa, Mithat Paşa... 


Sempozyumdaki konuşmacılardan birisi de Akit TV'de programlar yapan tıp hekimi Mehmet Arslan. Arslan haç yasaklanmalı, diyor. Düşünce silsilesini takip etmek kolay değil ama Bingöl Üniversitesi'ndeki uluslararası sempozyumda yapılan sunumların çarpıcı bir örneği olarak, Arslan'ın şu cümlelerini aktarıyorum:"* 


Bütün Hristiyan dünyası, katili olan Siyonizm'e âşık. Resullerini çarmıha germeye çalışan haça âşık. Ben diyorum ki, bu haç şiddet sembolüdür, yasaklanmalıdır. (...) Aslında bu haç da Siyonizm'in bayrağına yakışıyor, Siyonizm'in bayrağından yıldızı alacağız, oraya haçı koyacağız. Onlara o yakışır çünkü halen öyle devam ediyorlar. 


Medyayı “ıslah” çalışmaları 


Takvim gazetesi yazan Ekrem Kızıltaş ise “Medya ve Gençlik” başlıklı sunumunda medyanın nasıl bir tehdit oluşturduğunu anlatıyor. Kızıltaş'a göre, Osmanlı döneminde azınlık mensupları tarafından çıkarılan gazeteler “Osmanlı'nın çöküşünde ciddi manada pay sahibi”, bugünse medya büyük ölçüde “ıslah edilmiş” durumda, esas sıkıntı sosyal medyada. “Bu platformların hemen tamamının merkezi yurtdışı,” diyen Kızıltaş meseleyi Türkiye'de zayıf iktidar isteyen yabancılara bağlıyor. 

Konferans salonundaki gençler medya okuryazarlığını Ekrem Kızıltaş'tan böyle öğreniyorlar. Yanlış haberlerin vaka-i adiye olduğu, zaman zaman fotomontajlarla bezendiği Takvim gazetesinin yazan Ekrem Kızıltaş'tan..." 

Öğrenciler ne düşünüyor bilmek mümkün değil, zira sadece Kı- 


14 Bildirinin başlığı “Modem Çağda Mana Arayışı”. 

15 Takvim gazetesinin Teyit tarafından “yanlış” olduğu tespit edilmiş çok sayıda haberinden birisi: Çınar Livane Özer, “Takvim Gazetesinden Gülen'e 'Vatikan Pasaportu’ Montajı”, teyit.org, 8 Ekim 2016, https/teyit.org/takvim-gazetesinden-gulene- vatikan-pasaportu-montaji/ (erişim 11 Ağustos 2020). 
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zıltaş konuşuyor. Sunumun sonrasında ne soru cevap, ne de yorum bölümü var. Diğer oturumlarda da genellikle durum aynı. Bildiriler okunuyor, arkasından oturum başkanı ya “Tam zamanında bitirdiniz,” diyerek teşekkür ediyor ya da “Rabbim bunları inşallah bizim için de bir hayır haline getirir” gibi bir dua ediyor, sonra diğer bildiriye geçiliyor. 

Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'ndeki sempozyum iki gün boyunca karşılıklı salonlarda böyle devam ediyor. İlk oturumların ardından protokol salondan ayrılmış durumda, dinleyici koltuklarını genellikle öğrenciler dolduruluyor. 
Bir hocanın öğrencisine, “Yoklamayı gözlerimle alacağım,” dediğini duyuyorum. Salondaki öğrencilerin çoğu derste “yok” yazılmamak için gelmiş öğrenciler. 


Sivil polislerle “sohbet” 


Sempozyuma, az sayıda olmakla beraber, kendi isteğiyle gelen öğrenciler de var. Ancak ben bu öğrencilerle pek konuşamıyorum. Zira takip ediliyorum. Sivil polisler tarafından... Konferans salonundaki bir yabancıolarak dikkat çektiğim için bir oturumdan sonra fuayede sivil polisler tarafından gayrıresmi olarak sorgulanıyorum. Kendilerinin polis olduğunu söyleyip bana özel olarak çay kurabiye getirtip benimle “sohbetetmek”" istiyorlar: Ben kimim? Neden buradayım? Kimin için çalışıyorum? Nerede kalıyorum? 

Ben de bu arada fırsattan istifade onları konuşturmaya çalışıyorum: Üniversitelerde durum nasıl? Asayiş berkemal mi? Söylediklerine göre, çözüm sürecinde bazı öğrenciler diğerlerini baskı altına almaya çalışıyormuş ama şimdi öyle bir olayyokmuş, herkes rahatmış. 

Daha önce görüştüğüm öğrencilerin söylediği, “Herkes varlıklarını biliyor, kantinde bile telsizleriyle takılıyorlar,” dediği polislerle böylece ben de doğrudan muhatap oluyorum. Kendilerini bana gösterip “Buradayız, takipteyiz," demiş oluyorlar. Sempozyumu sonuna kadar takip etmek istediğimden, başıma bir iş gelmesini istemediğimden, oturumları mümkün olduğunca pasif bir şekilde, kimseyle konuşmadan izliyorum. 
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Gençliğe bir tavsiye daha: Hayır faaliyetleri 


Bingöl Üniversitesi'ndeki gençlik sempozyumundan, iktidarın ve akademinin gençlik stratejisine dair çıkarılabilecek bir not daha var. Pek çok sunumda gençlere anlam arayışında doğru adres din diye sunulurken, onların önüne yapılacak iş olarak da hayır faaliyetleri konuyor. Gençlere sivil toplum faaliyetlerinde gönüllü olmaları tavsiye ediliyor. 

Medeniyet Üniversitesi'nden Doç. Mehmet Lütfi Arslan, “Gençlik ve Gönüllülük” bildirisinde şöyle diyor: 


Bana göre bütün problemlerin çözümü gençleri gönüllü hale getirmek, bir hayat tarzı olarak gönüllülüğü gençliğin önüne koyabilmektir. 

(..) Bu hayat tarzının en büyük kaynağı dinimizdir, Hz. Peygamber'dir (S.A.V.). 


Prof. İhsan Karaman ise “Gençlik ve Sivil Toplum” başlıklı bildirisini sunarken gençlere yetimhanelere gidip orada yetimlerin başlarını okşamalarını, huzurevlerindeki yaşlıları ziyaret etmelerini söylüyor. 

Bu söylem, benim pek çok taşra üniversitesinde gözlemlediğim pratikle de uyumlu. Bu üniversitelerde öğrenciler ders dışı etkinlik olarak en çok hayır faaliyetlerine yönlendiriliyorlar. Taşra kampüslerinde bir sinema topluluğuna ya da kadın çalışmaları kulübüne rastlamak zorken, öğrenciler daha çok köy okulu duvarını boyamak, ilkokul için kitap toplamak ya da ağaç dikmek gibi faaliyetler yapıyor. Böylece gençlerin enerjileri bu tür “zararsız” faaliyetlere kanalize edilmiş oluyor. 


Sempozyum uluslararası, dil Türkçe 


Bingöl Üniversitesi'ndeki bu etkinlik kayıtlara “Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı” başlıklı “uluslararası sempozyum” olarak geçiyor... Vali Ali Mantı da açılış konuşmasında "İran'dan Fas'a kadar dünyanın dört bir yanından” gelen akademisyenlerden bahsediyor. Ancak sempozyumda Türkiye dışında sadece üç ülkeden katılımcı var: İran, Fas ve Cezayir... 
Dünyanın dört bir yanı derken kastedilen İslâm dünyasının üç ülkesi... 

Bu arada sempozyum uluslararası ama dili Türkçe ve çeviri yok. Dolayısıyla İranlı, Faslı ve Cezayirli katılımcılar sempozyumda söylenen hiçbir şeyi anlayamıyor. Onlar sunumlarını yaptıktan sonra ise bildirilerin kısa Türkçe özeti okunuyor, herhangi bir soru cevap faaliyeti mümkün olmuyor. “Uluslararası” sempozyumda bırakın bilime uluslararası düzeyde katkı sunmayı, farklı uluslardan akademisyenlerle basit bir iletişim bile kurulamıyor. 


SONUÇ: “ALLAH GENÇLERİMİZİN 
BAHTINI AÇIK ETSİN” 


Akademik faaliyetlerin kalitesindeki düşüş, sadece taşradaki değil, tüm Türkiye'deki üniversitelerle ilgili bir sorun. Türkiye'nin de ötesinde, Batı dünyasının genelinde üniversitelerin ve akademisyenlerin üzerinde performans ve üretim baskısı var. Bunun sonuçlarından birisi de uluslararası sempozyum enflasyonu ve bu sempozyumların niteliğindeki düşüş. 

Ancak Türkiye'nin taşra üniversitelerindeki sorun bunun fersah fersah ötesinde. Taşraya gittikçe akademik faaliyetlerin kalitesindeki düşüş öyle boyutlara ulaşıyor ki, yapılanın bir akademik faaliyet olup olmadığı tartışmalı hale geliyor. Öyle ki, bildiri diye sunulan kimi metinlerin hiçbir bilimsel dayanağı, makul bir temellendirmesi yok, bazısı dini sohbetleri andırıyor, kimisi komplo teorilerini tekrar ediyor. Bingöl Üniversitesi'ndeki sempozyumdan önceki sayfalarda aktardığım bazı örnekleri bu noktada hatırlatmak istiyorum. Şu cümleler bildiri diye sunulan metinlerden: 


e Sevgili gençler (...) popüler kültürün tuzağına kapılarak namazı terk etmeyin. 

e Siyonizm'in bayrağından yıldızı alacağız, oraya haçı koyacağız. 
Onlara o yakışır. 

e Fransa'ya giden [Tanzimat] aydınların tamamı mason; Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa... 
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e [Milli Eğitim okullarında) bu çocuklara acaba ne okutuluyor? 
C...) Dinsizleştirmek için her şey öğretiliyor! 


Bingöl Üniversitesi'ndeki “Modem Çağda Gençliğin Anlam Arayışı” başlıklı sempozyum bir yandan akademik faaliyetlerin dibe vuruşunu ortaya koyarken, bir yandan da bu faaliyetlerin nasıl siyasetle kol kola gittiğini gösteriyor. Sempozyum, konusundan sponsoruna, katılımcılarından çerçevesine siyasi iktidarın politikaları doğrultusunda şekillenmiş. Neticede bu sempozyumda muhafazakâr camianın önemli isimleri, kurumları ve akademisyenler bir araya geliyor, gençlik, din, eğitim konularında konuşuyor, fikir alışverişinde bulunuyor, üretilecek politikalar için zemin oluşturuyorlar. Bu faaliyet, uluslararası bilim dünyasına pek katkıda bulunmuyor ama iktidarın gündemindeki bir konuda iktidar perspektifiyle konuşmalar dizisi gerçekleştirilmiş oluyor. 

Bu arada sempozyuma katılan akademisyenler, sundukları bildirilerle özgeçmişlerine bir madde daha ekliyor, akademik kariyer yolunda bir adım daha atıyorlar. Ders yoklamasında yok yazılmamak için konferans salonuna gelen öğrenciler ise Hz. Lokman'ın oğluna öğütlerini dinliyor, Takvim yazarından medya tarihini öğreniyorlar. 

Böylece Bingöl Üniversitesi'ndeki sempozyum, hem iktidarın istediği gibi bir “akademik bilgi” üretimine, hem yeni tip akademisyenlerin yükselişine, hem de dindar nesillerin yetişmesine katkıda bulunmuş oluyor. 

Bingöl Üniversitesi'nin “Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı” başlıklı uluslararası sempozyumu yeni nesil akademinin gençliğe bakışını göstermesi açısından da önemli. Sempozyumda gençlerle yapılmış saha çalışmalarına dayanan bildiriler çok sınırlı. Örneğin genç kadınlar, işsiz gençler, ya da gençlerin müzik kültürü gibi konular sempozyumda yer alan konular değil. Öte yandan gençlerin kimi örnek alması gerektiği, neleri yapıp neleri yapmaması gerektiği bol bol konuşuluyor. Gençleri anlamaktan ziyade, onlara şekil vermeye yönelik bir çaba söz konusu. Sempozyumun ismi her ne kadar “Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı” olsa da aslında bu bir “Gençleri Zararlı Arayışlardan Kurtarma ve Dine Yönlendirme Sempozyumu”. 
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Bu arada ilahiyatçı rektör Prof. Fethi Ahmet Polat değerlendirme oturumunda konuyu her nasılsa evliliğe getiriyor. Polat gençlerin sempozyuma katılımının güzel olduğunu belirttikten sonra şakayla karışık, evlilikle ilgili konularda ilginin yükseldiğini belirtiyor, şöyle devam ediyor: 


Bu konuda da hepsini hazır hissettim, Allah bahtlarını açık eylesin gençlerimizin. 


Bingöl Üniversitesi Rektörü'nün Necip Fazıl'dan “bir gençlik bir gençlik” dizeleriyle açtığı sempozyumu Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Polat, Türk edebiyatının en ünlü hamaset şairlerinden Mithat Cemal Kuntay'ın dizeleriyle bitiriyor. 


Zincirin altınsa da hatta, koparıp kır. 

Susmak ne demekmiş, göğe haykır yere haykır 
Ge) 

İnsandaki dört tane ayak devrini bilme, 
Mahvolsa eğilmezdi baban, sen de eğilme! 


Sempozyumun kapanış konuşması da tıpkı açılış konuşması gibi... Bilimsel bir etkinliğin son sözü olmaktan ziyade, kutsal bir dava için duyguları yükselten motivasyon konuşması... Rektör Polat salondaki öğrencilerin bu şiiri ezberlemelerini tavsiye ediyor. 
“Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı” başlıklı uluslararası sempozyum gençlere hamasi şiir ezber tavsiyesiyle bitiyor. 
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KAMPÜSE HOŞGELDİN: ÜNİAK 


RÜZGÂR: KISIK SESLE KONUŞUYORUZ 


KYK yurdunda, herkes uyuduktan sonra siyasi şeyler konuşulma- ya başlanıyor. Kimse duymasın diye... Bir korkuyla konuşuyoruz. 


Bu sözleri söyleyen Rüzgâr ne Kürt, ne Alevi, ne solcu, ne de örgütlü bir muhalif. Sadece ülke meselelerine meraklı bir genç. Siyaseten sağa meylediyor ancak iktidarı desteklemiyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde okuduğu bölümü de siyasetle ilgilendiği için seçmiş. Ancak bir süre sonra bölümden soğumuş zira çalışıp başarılı olsa da iyi bir yere geleceği konusunda umutları kırılmış. Hocaları “Mezun olduğunuzda torpil gerekli, Ankara'da bağlantınız yoksa bir yere varamazsınız,” diyormuş. 

Bu arada Rüzgâr'ın siyaset konuşmakla ilgili hevesi de kısa zamanda sönmüş, kampüste siyaset hakkında yüksek sesle konuşmaması gerektiğini hemen öğrenmiş. Şöyle anlatıyor sebebini: 


Üniversitede, kampüs içerisinde genel olarak iktidar yanlıları olduğu için... Nasıl diyeyim? .. Bir şeyi dile getiremiyorsun... Mesela “Ben şu fikre sahibim” desem, linç edilecek konuma gelirsin. 


Rüzgâr gerçekten linç edilecek konuma gelmiş de... Temmuz 2018'de yaptığımız telefon görüşmesinde yaşadıklarını anlatırken 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sesi hâlâ kaygılıydı. Üniversitede, bir sohbette söylediği sözler, hiç öyle olmadığı halde, “Askerimize küfretti” diye lanse edilmiş. Ardından “Seni bıçaklarız” gibi tehditler almış, “Şehrin ortasında vatan haini deseler linç edilebilirdim,” diyor. 

Neyse ki durumu aktardığı hocalar onu korumaya almış ve tehlike savuşturulmuş. Rüzgâr'ın anlattıklarından anlaşılan o ki, milliyetçiliğin bu kadar kabartıldığı bir ülkede, iktidarınkinden başka türlü bir milliyetçilik savunanlar bile kendilerini kolayca linç tehdidi altında bulabiliyor. İktidara yakın olanlar ise kendilerini kanun yerine koyup etraftakileri böyle bastırabiliyorlar. 
Bu nedenle Rüzgâr şimdi siyasi fikirlerini söylerken çok dikkatli, yurtta geceleri kısık sesle konuşuyor. Sadece Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde değil tüm Türkiye'de muhaliflerin bastırıldığını düşünüyor: 

Bu, tüm Türkiye geneli için geçerli bir şey. Kendilerinden olanı “vatansever”, bizi “vatan haini” olarak nitelendirilmeye meyilliler. 


Çünkü biz bu vatanın evladı değilmişiz, çünkü biz bu ülkede yaşamıyoruz gibi bizi dışlamaya alışmışlar. 


Rüzgâr, bir üniversiteli olarak hissiyatını şu sözlerle özetliyor: 


Ben kendimi fazlasıyla bastırılmış, engellenmiş, susturulmuş hissediyorum. 


“Panteizmi araştırıyorum” 


Rüzgâr sadece siyasetle değil, sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla da ilgileniyor. Psikolojiye meraklı, felsefe için “müptelayım” diyor. 
Bu alanlarda okuyor, kitaplarda kendisine yakın bulduğu görüşleri not alıyor. Dini inanç konusunda ise “kararsız”. Şöyle anlatıyor geldiği noktayı: 


Tam “agnostik” demeyelim. Panteizm... Panteizmin alt dallarını araştırıyorum. Öyle şeyler hoşuma gidiyor. 


Ancak üniversitede bu meraklarının peşinden gitmek için alabileceği bir ders, katılabileceği bir etkinlik yok. Çevresinde bu konu- 


364 


larda sohbet edebileceği arkadaşlar bulmakta da zorlanıyor. Panteizm konusunu Kilis'te bir-iki kişiye açabilmiş sadece. 

Arkadaşları kampüsteki camiye cuma namazına giderken Rüzgâr da kendisini onlara ayak uydurmak mecburiyetinde hissediyor: 


Cumaları, “Allah kabul etsin” gibisinden cümleler söylerdim onlara. Onlar da şakasına derdi ama ben alınırdım: “Bir gün de namaza git!”, “Bir gün oruç tut!”, “Sen kâfirsin, sen şöylesin böylesin!” Böyle söylemlerde bulunuyorlardı. Dışlama söz konusuydu. 
Ben de mecbur ayak uydurmak durumunda kalıyordum. Cumaya gitmiyordum ama onlardanmışım gibi davranmaya çalışıyordum. 


Rüzgâr oruç da tutmuyor, bu nedenle Ramazan ayı da onun için zor geçiyor. O sene Ramazan'da yemekhanede öğle yemeği çıkmadığı için günü akşama kadar tek bir kekle geçiştiriyormuş. Öğle yemeği talebini bir yerlere iletmeyi düşünüp düşünmediğini sorduğumda şu yanıtı veriyor: 


Beni “dinsiz imansız” gibi bir şeyle nitelendirecekleri için hiçbir şey dile getirmeye girişmedim. 


Türkiye'de üniversitelerde öğrenciler, “dinsiz imansız” diye nitelenmekten çekindikleri için Ramazan'da yemek taleplerini dile getirmiyor. “Vatan haini” olarak yaftalanmamak için fikirlerini herkes uyuduktan sonra, sadece birkaç kişiyle kısık sesle paylaşıyorlar. 2022 yılında görüştüğüm Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencisi Nurdan da “Siyasi tweet atmayı geçtim, beğendiğimiz bir siyasetçinin tweetini bile beğenmiyoruz,” diyordu. Pek çok taşra üniversitesinde, muhalif olup da fikirlerini yüksek sesle söylemek cesaret isteyen bir durum. Bu fikirler doğrultusunda örgütlenmek, faaliyet yürütmek, eylem yapmak ise imkânsız. 


ÜNİVERSİTEDE SİYASET SERBEST... 
BAZILARINA... 


Üniversitelinin depolitize edilmesi kadar büyük bir yanlış olamaz. 
(...) Ülkenin siyasi meseleleriyle ilgilenmeyen bir genç, ufku olmayan bir gençtir. Ülkenin tabii ki siyasi meseleleriyle ilgilenecek. 
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Sadece uluslararası ilişkilerde mi, hukukta mı bunu yapacağız? 
Teknik üniversitede buna ihtiyaç yok mu? (...) Hepsinde bu siyasi bakışın olması lazım ki ülkenin ufku zenginleşsin. Ülkeyi zengin kılmak böyle olur. 


Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait... 2006 yılında başbakanken, özgürlükten çokça bahsettiği yıllarda söylemiş. O yıllar, aynı zamanda AK Parti'nin özgürlükçü adımlar attığı yıllar... Örnegin darbe koşullarında şekillenen, 1985 tarihli Yükseköğretim Kurumlar Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 2012 yılında, AK Parti iktidarında değiştirildi. Bu değişiklikle duvara siyasi yazılar yapıştırmak, afiş taşımak, propaganda yapmak gibi eylemler suç olmaktan çıkarıldı. Gelişme, medyada “Üniversitede Siyaset Yapmak Artık Serbest” başlıklarıyla duyuruldu.? 

2022 yılında kampüslere baktığımızda, gerçekten de doludizgin 
propaganda yapan, stant kurup broşür dağıtan gençler var. Engellenmek bir yana rektörler tarafından el üstünde tutuluyor, Ankara'dan gelen imkânlarla donatılıyorlar. Bunlar tahmin edileceği gibi AK Partili gençler. Siyasi iktidar, üniversitelerde bir tarafta muhalif gençleri alabildiğine baskılarken, öte tarafta “ÜniAK” yani “Üniversiteli AK Gençlik” projesini hayata geçiriyor. 


ÜniAK: Üniversitedeki AK Parti 


Pek çok üniversitenin öğrenci toplulukları ya da öğrenci kulüpleri listesine baktığınızda Gezi Topluluğu, Edebiyat Topluluğu ya da Yeşilay Kulübü'nün yanında ÜniAK Topluluğunu da görmeniz mümkün. Daha çok taşrada yaygınlar. Birkaç örnek şöyle: 


e Kilis 7 Aralık Üniversitesi ÜniAK Topluluğu e Bingöl Üniversitesi Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü e Akdeniz Üniversitesi Üniversiteli Akil Öğrenciler Topluluğu 


1 “Erdoğan'ın Fatih S. Mehmet örneği”, haber7com, 15 Ekim 2006, https//www.haber7. 
com/siyaset/haber/192185-erdoganin-fatih-s-mehmet-ornegi (erişim 7 Ekim 2020). 

2 “Üniversitede siyaset yapmak aruk serbest”, CNN Türk, 18 Ağustos 2012, https:// 
www.cnnturk.com/201 2/turkiye/08/18/universitede.siyaset.yapmak.artik.ser- bes/673468.0/index.html (erişim 20 Ekim2020). 
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Bazıları doğrudan ÜniAK ismini kullanıyor; bazılarının ismi ise -Bingöl Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi'ndeki gibi- kısaltması ÜniAK olacak şekilde belirleniyor. Hepsi ÜniAK diye anılıyor, AK Parti'yle bağlantıları herkes tarafından biliniyor. 

Üniversite yönetmeliklerine göre, öğrenci toplulukları öğrenciler tarafından kurulup yönetilen yapılar, öğrencilerin ilgisi doğrultusunda sosyal, kültürel, sportif veya bilimsel etkinlikler yapıyorlar. ÜniAK'lar da sanki öğrencilerin inisiyatifiyle kurulup faaliyet yapan gruplar gibi görünüyor. 

Ancak AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Birimi'nin adı da ÜniAK. Ve aslında üniversitelerdeki ÜniAK öğrenci toplulukları, AK Parti'deki ÜniAK teşkilatının parçası olarak faaliyet gösteriyor. 

Kâğıt üzerinde bir bağ yok. Ancak Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ndeki ÜniAK öğrenci topluluğuyla, AK Parti Kilis Üniversite Birimi iç içe. Her ikisi de AK Parti'nin turuncu mavi renklerini taşıyan, “Üniversiteli Ak Gençlik” logosunu kullanıyor.? Biri nerede bitiyor, diğeri nerede başlıyor anlamak zor. 

Sonuç olarak, üniversitelerdeki ÜniAK'lar kâğıt üzerinde bir öğrenci topluluğu gibi görünüyor ama aslında AK Parti teşkilatının üniversitelere uzanan parçasını oluşturuyorlar. 


Öğrenci topluluğuna yıldızlı reklam filmi 


Üniversitelerdeki ÜniAK topluluklarına dair AK Parti tarafından kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgilendirme yok. İlginçtir, bu öğrenci topluluklarına dair medyada da kapsamlı bir araştırma yapılmamış. 

ÜniAK öğrenci topluluklarına tek tek bakıldığında, 2014 yılından itibaren kuruldukları görülüyor. Bu dönem, 2013'teki 17-25 Aralık operasyonunun hemen ertesi.... Daha önce kol kola yürüyen AK Parti ile Gülen yapılanması arasındaki çatışma, bu operasyonla zirveye çıkmış, AK Parti'nin Gülencileri tasfiyesi bu noktadan sonra hızlanmıştı. Siyasi iktidar bu süreçte Gülen örgütlenmelerinin yerine kendi yapılarını oluşturmaya girişti. Bu dönem- 


3 Logo ÜniAK ©UniakGM Twitter hesabından görülebilir, https//mobile.twitter. 
com/UniakGM (erişim 16 Temmuz 2022). 
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de TÜGVA eğitim ve gençlik alanında çalışmak üzere faaliyete geçerken, ÜniAK'lar da üniversitelerin içinde birer öğrenci toplulugu olarak kuruldu. 2015 yılındaki haberlere göre üniversite öğrencileri için “AK Evler” açma girişimi bile var." Bu da Gülen grubunun Işık evlerini hatırlatan bir girişim. AK Evler projesi gerçek anlamda hayata geçemiyor ama siyasi iktidar ÜniAK projesini yıllardır üniversitelere yerleştirmeye çalışıyor. 


“Terörden önce ben dokunmalıyım” 


AK Parti'nin ÜniAK üzerinden yaptığı en yaygın, en görünür çalışma; Kampüse Hoş Geldin. Geniş kapsamlı olarak ilk kez 2016'da gerçekleştirilen bu proje kapsamında, kampüslerin yanı sıra otogarlara, havalimanlarına, tren garlarına stantlar kuruluyor. Böylece üniversiteli olan gençler, şehre ya da kampüse ilk adımlarını attıklarında ÜniAK'la karşılaşıyorlar. 

Kampüse Hoş Geldin projesi kapsamında, 2017 yılında Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Ravza Kavakçı Kan gibi AK Partinin önde gelen isimlerinin gençlere seslendiği videolar hazırlanmış, 2018 yılında, motosiklet yarışçısı ve AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun oynadığı bir reklam filmi çekilmiş. Sosyal medyada yoğun olarak kullanılan bu videolarla, üniversiteye yeni gelen öğrenciler ÜniAK'a üye olmaya davet ediliyor. 

AK Parti Gençlik Kolları'nın o dönem başkanı olan Melih Ecertaş, 2017 yılında verdiği bir mülakatta Kampüse Hoş Geldin çalışmasıyla çok sayıda gence ulaştıklarını söylüyor: 


Geçtiğimiz sene üniversitenin lisans bölümlerine 400 binden fazla genç girdi. Ben AK Parti olarak nasıl temas ediyorum? “Kampusa hoş geldin” diye çalışma yaptım. Türkiye'de 160 üniversite- 


4  UNİAK Bartın İl Başkanı Müzeyyen Önder yaptığı bir konuşmada “Üniversiteli 
kardeşlerimiz için AK evler projemizi önümüzdeki dönemlerde hayata geçirmek adına altyapıyı sağlamaya çalışıyoruz,” diyor: “Bartın ÜniAK'ta Görev Değişimi”, Hürriyet, 20 Ekim 2015, http://www.hurriyet.com.tr/bartin-uniak-ta-gorev-degisi- mi-37183676 (erişim 5 Ağustos 2018). 

5 “Gençlere terörden önce biz dokunmalıyız”, Akşam gazetesi, 27 Kasım 2017, 
https//www.aksam.com.tr/roportaj/genclere-terorden-once-biz-dokunmaliyiz/ha- ber-682970 (erişim 7 Şubat 2022). 
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de stantlar kurduk. Gençlere “AK Partili gençleriz, size nasıl destek olabiliriz?” diye sorduk. “Şehrimizi, okulunuzu, bölümünüzü tanıtma anlamında size destek olmak istiyoruz. Burada bizle dost olun,” dedik. (...) Her sene yaklaşık bu 400 binden fazla gencin ortalama 60 bin tanesine doğrudan dokunuyoruz. Dolaylı dokunduğumuz 160-170 bini buluyor. Bu bizim için iletişimin başlangıç noktasıdır. 


Ecertaş, kendilerini “yerli ve mili gençler” diye tanımlıyor: 


Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın çevresinde birleşmiş büyük ve güçlü Türkiye hayali olan gençleriz, yerli ve mili gençleriz. 


Öğrencilere herkesten önce kendilerinin dokunması gerektiğini ileri sürüyor: 


Üniversiteye ilk defa gelen arkadaşıma herhangi bir terör örgütünün dokunmasından önce dokunmak benim birinci görevim. Arkadaşıma DHKP-C dokunmadan, FETÖ, DEAŞ, PKK dokunmadan benim dokunmam lazım. Türkiye'nin vizyonunu, misyonunu benim anlatmam lazım. 


Ecertaş'ın anlattıklarına bakılırsa, üniversitelerde bir “yerli ve milli” gençler, yani AK Partililer var, bir de terörist gruplar, üniversiteye gelenlere “yerli ve milli gençler” dokunmazsa teröristler dokunacak. AK Parti öyle elzem... Bu ifadeler AK Parti'nin kendisini nasıl olmazsa olmaz bir yapı olarak gördüğünün, diğer grupları da kolayca “terör” sepetine attığının bir başka ifadesi. 

15 Temmuz 2016 sonrasında çıkarılan bir KHK'yla 35 öğrenci ve gençlik derneği kapatıldığında da öne sürülen gerekçe “terör örgütlerine aidiyet, iltisak veya irtibat”tı. Kapatılan dernekler arasında Yalova Demokratik Öğrenci Derneği de vardı, 2010 yılında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Muğla Üniversitesi öğrencisi adına kurulan Şerzan Kurt Özgür Gençlik Derneği de... Bu kapatmalardan sonra da gençlik örgütlenmeleri son derece kısıtlayıcı bir ortamda faaliyet gösterebildi. Taşra üniversitelerinde ise muhalif öğrencilerin örgütlenmesinin ve kendilerini ifade etmelerinin önü neredeyse tamamen kapatıldı. 
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Ancak şunu belirtmek lazım, siyasi iktidar muhalif örgütlenmeleri bastınrken, AK Parti dışında başka bazı siyasi ve dini grupların örgütlenmesine izin veriyor. Bu gruplar milliyetçi, ulusalcı, muhafazakâr ya da İslâmcı çizgide olabiliyor, çoğunlukla onun siyasetini destekliyorlar. Önemli olan, AK Parti'yi eleştiren eylem yapmamalan. Örneğin, Giresun Ülkü Ocakları Üniversite Birimi kampüste ülkücü yemini edebiliyor ya da İslâmcı gruplar büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD'yi protesto edebiliyor.9? 

Üniversitelerde örgütlenen gruplar arasında dini cemaatlerle bağlantılı olanlar da var. Onlar da AK Parti'nin müsaade ettikleri arasında. Melih Ecertaş mülakatta, “Yeni cemaatlere karşı temkinli misiniz?” sorusuna yanıt verirken cemaatlerle ilgili olumsuz bir ifade kullanmıyor: 


Bizim odak noktamız terör örgütleri. (...) Mesela FETÖ ile mücadelemiz var. DEAŞ'la var yani radikallikle mücadelemiz var ama onun dışında bizim gibi bu çalışmayı çok güzel şekilde yapan derneklerimiz, vakıflarımız var, onların çalışmalarını da takdirle izliyoruz. 


KİLİS ÜNİAK BAŞKANI ANLATIYOR: 
SEÇİM TARZI BİR ŞEY 


Sahada yapılan faaliyetlerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için Ağustos 2018'de, o dönem Kilis ÜniAK başkanı olan Harun Özdemir'e ulaşıyorum. Kendisi hem üniversitedeki ÜniAK öğrenci topluluğunun başkanı, hem de AK Parti Kilis ÜniAK'ın başkanı. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğrencisi olan Özdemir o dönemde birinci sınıfı yeni bitirmiş. “Nasıl ÜniAK başkanı oldunuz?” dedigimde şu yanıtı veriyor: 


Benim gelme şeklim, seçim tarzı bir şey oldu. 


6 GiresunÜlkü Ocakları Üniversite Birimi ©giresununitsklt, Twitter, 26 Ekim 2022, 
https-//twitter.com/giresununitskl”/status/1585353835710930944 (erişim 4 Kasım 
2022). 

7 “BÜ. öğrencileri'Kudüs' için bir araya geldi”, Bin göl Online, 8 Aralık 2017, https// 
www.bingolonline.com/haber/bu-ogrencileri-kudus-icin-bir-araya-geldi-61157. 
html (erişim 4 Kasım 2022). 
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“Seçim tarzı bir şey...” İlginç bir ifade... Bir öğrencinin üniversitedeki ilk senesinde, kendisini diğer öğrenciler arasında tanıtıp, sevdirip öğrenci topluluğu başkanlığına seçilebilmesi de ilginç. 
“Seçim tarzı bir şey,” derken ne kastettiğini soruyorum. Gururla “Tek aday, tek iktidar!” diyor. Belli ki “tek”liği seviyor. Anlaşılan o ki, Kilis ÜniAK başkanlığı için Harun Özdemir'den başka aday yokmuş, dolayısıyla seçim olmamış. 

Peki bir sonraki seçim? Belirli aralıklarla seçim yok mu? Özdemir şöyle yanıt veriyor: 


Hayır, öyle bir şey yok. (AK Parti Kilis] gençlik kolları başkanı ne derse o olur. Şimdi “değişir” derse şimdi değişir, “değişmez” derse değişmez. 


İşte üniversitelerde, “öğrenci topluluğu” olarak kayıtlara geçen ÜniAK'larda öğrenci inisiyatifi bu kadar! Öğrenci topluluğu kendi başkanını seçmiyor, AK Parti kimi atarsa onun tarafından yönetiliyor. Oysa, Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrenci toplulukları yönergesine göre başkan, öğrenciler tarafından seçilmeli ve seçim her yıl yenilenmeli. Anlaşılan üniversite yönetimi konu AK Parti'ye uzanınca, kurallara uyulup uyulmamasına pek bakmıyor. 

Bu arada “Kampüse Hoş Geldin” projesi gibi yurt çapındaki projeler Ankara'da dizayn ediliyor, illerde üniversite toplulukları tarafından uygulanıyor. İl bazındaki etkinliklerde ise Özdemir fikrin topluluktan çıktığını, AK Parti il gençlik kolları başkanı tarafından onaylandıktan sonra uygulandığını söylüyor. 


Otogarda karşılama 


O dönemki Kilis ÜniAK başkanıyla, Kampüse Hoş Geldin projesini de ayrıntılı olarak konuşuyoruz. Harun Özdemir, proje kapsamında üniversiteye yeni gelen öğrencileri otogarda karşıladıklarını söylüyor: 


Öğrencileri otogardan üniversiteye getiririz. Defter, kitap... Her şeyde yardımcı oluruz. O defter, kitap hediye. Biz onunla adam çekmiyoruz. Maksat; dışarıdan biri geliyor, yabancılık çekmesin üniversitede, bir ailesi olduğunu bilsin. Destek olmak için... (...) 
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Ev anyorsa, beraber arar buluruz. Dün birisi istedi, “Bakarım,” dedim, ev arayacağız. 


ÜniAK'ın öğrencilere sunduğu yurt ya da burs gibi resmi somut bir destek yok. Ne var ki, bilmediği bir dünyaya gelen, maddi imkânları sınırlı bir öğrenci ve ailesi için her türlü destek önemli. Hele de destek vaadi, tüm gücü elinde toplayan iktidar partisinden geliyorsa... 

ÜniAK düzenli burs vermiyor ama örneğin 2017 yılı Ramazan ayında bazı öğrencilere gıda paketi dağıtmış. Özdemir, paketlerin aynın yapılmaksızın ihtiyacı olanlara dağıtıldığını söylüyor. Benim görüştüğüm, eski bir ÜniAK'lı öğrenci olan Kemal ise sadece AK Parti'ye yakın olanlara verildiğini, diğer öğrencilerin “muhatap bile alınmadığını” anlatıyor. 

Öğrenciler üniversitenin verdiği burslara kendileri başvurabiliyor ancak Özdemir'in söylediğine göre, ÜniAK bazı yönlendirmeler yapabiliyor. Bazı öğrencileri “Şu, yardıma muhtaç” diye öğrenci konseyine bildirdiklerini, “önderlik” yaptıklarını, üniversite yönetiminin uygun görmesi durumunda o öğrencilere burs sağlandığını ifade ediyor. 

ÜniAK böyle bir “önderlik” kapasitesine sahip zira üniversite yönetimiyle yakın ilişkileri var. Harun Özdemir, “Konsey başkanı da bizden,” diyor. Yani üniversite öğrencilerini temsil eden, senato toplantılarına öğrenciler adına katılan Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrenci konseyi başkanı da ÜniAK'lı. 

Pek çok üniversitede muhalif öğrenciler engellenirken ÜniAK'ın önü açılıp desteklendiği için, öğrenci konseyi başkanı seçimlerinde ÜniAK belirleyici durumda. Ya ÜniAK'lı ya da ÜniAK'ın desteklediği biri, öğrenci konseyi başkanı oluyor. Tabii bu “seçim”lerin ne kadar gerçek seçim olduğu da son derece tartışmalı. Üniversitelerde görüştüğüm pek çok öğrenci öğrenci temsilcisi seçimlerinde kazanacak adayın önceden belirlenmiş olduğunu, hocaların da sürecin bir parçası olduğunu, hatta bazen seçim bile yapılmadığını söylüyor. Bu konuda Meclis'te verilmiş soru önergeleri de var.? 
8 Saadet Partisi'nden milletvekili Abdulkadir Karaduman, TBMM'ye verdiği soru 


önergesinde, seçimle belirlenmesi gereken Harran Üniversitesi öğrenci konseyi yönetim kurulu başkan ve üyelerinin 2018-2019 eğitim yılında atama yoluyla belir-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AK Parti kongresine ziyaret 


ÜniAK'ın öğrenciler için belki en cazip yönlerinden birisi, yaptıkları sosyal faaliyetler. Harun Özdemir o yıl gerçekleştirdikleri faaliyetlerini anlatırken, “Gaziantep'e götürmüştüm... Gezi amaçlı,” diyor. Özdemir'in anlattığına göre, bu gezilerde otobüs, yemek gibi masraflar AK Parti tarafından karşılanıyor, öncelik ÜniAK'lılara veriliyor. Hem şehir hem üniversite sosyal ve kültürel faaliyetler açısından çorak olunca, böyle bir gezi öğrenciler için önemli bir fırsata dönüşüyor. Şöyle anlatıyor Özdemir: 


Kilis'te yapılacak aktivite olarak şunlar var: Bir okula gidersiniz, bir eve gidersiniz, başka bir şey yok. Biz de burada etkinlik yaparak gençlerin ortam görmelerini sağlıyoruz. 


Kilis 7 Aralık Üniversitesi ÜniAK topluluğu sadece Gaziantep'e gezi düzenlemiyor. Gidilen yerler arasında Ankara'daki AK Parti kongresi de var. Özdemir'in söylediğine göre, gezi kapsamında öğrenciler otobüsle önce Ankara'da kongreye götürülüyor, sonra da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne... Dönüş yolunda ise Tuz Gölü'ne uğruyorlar. Bu faaliyet sayesinde hem AK Parti kongresinde izleyici sıraları gençlerle dolduruluyor, hem de öğrenciler “ortam görüyor”. Gençler, kongrenin coşkulu atmosferini soluyor; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi içinde bulunmanın ayrıcalıklı hissettirdigi bir mekâna giriyor, normal şartlarda gitme imkânları olmayan Tuz Gölü'ne gidiyorlar. AK Parti'yle daha fazla haşır neşir oldukları, onun sayesinde gezip gördükleri bu seyahatin ardından muhtemelen partiye aidiyet duyguları kuvvetleniyor. Siyasi faaliyetle turistik faaliyetin iç içe geçtiği, bir taşla birçok kuşun vurulduğu bir organizasyon bu. 

ÜniAK'lı öğrenciler kent içinde de bazı faaliyetler gerçekleştiriyor. Harun Özdemir, rehabilitasyon merkezine gidip çocuklara meyve suyu ve çikolata dağıttıklarını söylüyor. Böylece öğrenciler siyasi faaliyet yaparken sosyalleşiyor. AK Parti ise insan gücünü artırıp parti faaliyeti gerçekleştirmiş oluyor. 


lendiğini söylüyor: TBMM, https//www2.tbmm.gov.1r/d27/7/7-6055s.pdf (erişim 
18 Ekim 2021). 
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Hanım komisyonu 


Harun Özdemir'in söylediğine göre, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ÜniAK topluluğunun kayıtlı üye sayısı 1.500-2.000. Üniversitede 
2018 yılında yaklaşık 11.000 öğrenci olduğu düşünülürse, bu hayli yüksek bir sayı. (Ancak bu sayının siyasi faaliyet yürüten ve örgütünü güçlü göstermek isteyen bir ÜniAK'lı tarafından verildiğini unutmamak gerek.) Bu arada KİYÜ ÜniAK'a üyelik sadece öğrenci topluluğuna üye olmak anlamına geliyor, parti üyeliği ayrıca yapılıyor. 

Özdemir aktif üye sayısının ise 150 olduğunu, her fakültede, her bölümde, hatta her bölümün her sınıfında birer temsilcilerinin olduğunu belirtiyor. 

Ben Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde ve diğer üniversitelerde öğrencilerle yaptığım görüşmeler sonucunda, ÜniAK'ların kampüste yaygın bir örgütlenmesi olduğu izlenimini almadım. 150 aktif üyeyle tüm bölümlerin tüm sınıflarında temsilciye sahip olmak mümkün değil zaten. Ancak Özdemir'in söylediklerinden Üni-AK'ın böyle bir yapı hedeflediğini çıkarmak mümkün. 

Bu arada ÜniAK öğrenci topluluklarında, kadınların bir araya geldiği “hanım” ya da “bayan” komisyonları da var. Bu komisyonların logosunda, incilerden oluşan bir ampul ya da bir çift narin el bulunuyor.? Hanım komisyonları sadece kadınlara yönelik faaliyetler yapıyor. Özdemir'in söylediğine göre kadınların ayrı bir WhatsApp grubu var. Genel etkinliklerde ise erkeklerle bir araya geliyorlar. 


AK Partili siyasetçiler kampüste 


ÜniAK toplulukları, bir yandan üniversitedeki üye sayısını artırmaya çalışırken bir yandan da AK Parti siyasetini kampüse taşıyor. 
Örneğin basın açıklamalarıyla yurtdışındaki askeri operasyonlara destek veriyor ya da “terör”e tepkilerini dile getiriyorlar. 


9  Üniak Antalya Hanımlar Komisyonu, Facebook, https//www.facebook.com/uni- 
akhanim07/ (10 Eylül 2022). ÜniAk Sakarya Hanım Komisyonu ©sakaryahanim, Twitter, https:/mobile.twitter.com/sakaryahanim (erişim 10 Eylül 2022). 
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ÜniAK toplulukları özellikle referandum ve seçimlerden önce kampüsteki siyasi faaliyetlerini yoğunlaştırıyor. Örneğin 2017 
Anayasa referandumundan önce, dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ÜniAK organizasyonuyla Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne geldi, konferansta “neden evet oyu verilmesi gerektiğini maddeler şeklinde” açıkladı." Bu da boy boy fotoğraflarıyla üniversitenin internet sitesinden duyuruldu. 

2017referandumdan önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve dönemin AK Partili milletvekili Burhan Kuzu da başka üniversitelerde ÜniAK tarafından organize edilen konferanslarda evet propagandası yaptı. Bu arada taşra üniversitelerinde muhalefetin herhangi bir siyasi çalışmasına, örneğin referandumda neden hayır oyu verilmesi gerektiğine dair CHP'li bir siyasetçinin konferansına rastlamak mümkün değil. 

ÜniAK toplulukları bu faaliyetleri yaparken üniversite yönetimleriyle son derece yakın ilişki içinde. Bazı organizasyonları benzerine pek rastlanmayan bir şekilde üniversite yönetimiyle birlikte gerçekleştiriyorlar. 2020-2021 eğitim yılı başında, pek çok üniversitede ÜniAK öğrenci topluluğu başkanı rektörleri ziyaret ederek “yapacakları etkinlikler hakkında istişarede bulundu”."! Diger öğrenci toplulukları arasında, rektörle böyle bir istişarede bulunan yok. 

ÜniAK, seçimlerin yapılacağı 2022-2023 eğitim yılına da hızlı başladı. Bu kez rektörleri ziyaret edenler yalnızca ÜniAK öğrenci topluluğu başkanları değildi, onlarla birlikte AK Parti Gençlik Kolları Üniversite Birimi'nden, o üniversiteyle hiçbir alakası olmayan temsilciler de rektörlerle görüştü.!? AK Parti teşkilatı üyeleri bazı üniversitelerde kantinde öğrencilerle buluşma da gerçekleştirirken, bazı üniversitelerde de öğrenci topluluğu başkanlarıyla bir 


10 “Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Üniversitemizde”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, arşivlenmiş kopya, https://web.archive.org/web/20220716183504/http3A#2F42 Fwww.kilis.edu.tr962Ficerik, duyuru.php#3Fdno#3D3777 (erişim 16 Temmuz 
2022). 

11 ÜNİAKKİLIS Gkilisuniak79, Twitter, 11 Ekim 2021, https:/twitter.com/kilisuniak 
79/status/1447646728556105741?s-20 (erişim 25 Ekim 2021). 

12 ÜniAKG©UniakGM, 25 Ekim2022, https://witter.com/UniakGM/status/158494381 
3952700419 (erişim 4 Kasım 2022). 
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araya geldi.'3*4 Dahası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı LeylaŞahin Usta eğitim yılı başladıktan sonraki bir ay içinde çeşitli üniversiteleri ziyaret edip öğrencilere konuşmalar yapan AK Partili siyasetçiler oldu. 

Seçim yaklaştığında kampüsler AK Parti için iyice birer miting alanına dönüşeceğe benziyor. Sadece AK Partiye açık, diğer partilere kapalı bir miting alanı... 


Okuma emaresi yok 


AK Parti Gençlik Kolları altındaki ÜniAK'ın tanıtımı yapılırken, “okuyan, yazan, araştıran bir gençlik hareketi” ifadesi de kullanılıyor.” İlgili bölümü imla hatalarıyla birlikte aktarıyorum: 


Kendi medeniyet köklerinden beslenen, değerlerine sahip çıkan aynı zamanda çağın gerekliliklerini iyi bilen geleceğe emin adımlarla yürüyen kökü mazide gözü âti de olan Necip Fazıl Kısakürek'in deyimiyle Kim var denilince sağına soluna bakmadan fert fert ben varım diyebilen bir gençlik şuurunda Büyük Usta'nın koyduğu 2023,2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürüyen; bu amaçla okuyan, yazan, araştıran, sorgulayan bir gençlik hareketidir. 

Ne var ki üniversitelerdeki ÜniAK topluluklarının faaliyetlerine baktığınızda, okuma yazma araştırma faaliyetleri hiç öne çıkmıyor. Ömeğin bu öğrenci topluluklarındaki gençler tarafından çıkarılan bir dergi ya da oluşturulan herhangi bir blog yok. Bir dönem AK Parti'nin ÜniAK birimi tarafından çıkarılan dergide, AK Parti'ye yakın gazeteciler, yazarlar yazıyor. Harun Özdemir de Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ndeki ÜniAK topluluğunun etkinliklerini anlatırken herhangi bir entelektüel faaliyetinden bahsetmiyor. 


13 ÜniAKGUniakGM, 3 Kasım 2022, https//twitter.com/UniakGM/status/158824174 
4143208448 (erişim 4 Kasım 2022). 


14 AK Gençlik Niğde @Nigdeakgenc51, Twitter, 11 Ekim 2021, https:/twitter.com/ 
Nigdeakgenc51/status/1583522060105834496 (erişim 4 Kasım 2022). 


15 “ÜniAK Nedir?” https//uniakgenclik.com/uniak-nedir/ (erişim 7 Şubat 2022). 


“HDP'liyim diyen biter” 


Kilis 7 Aralık Üniversitesi ÜniAK topluluğunun o dönemki başkanı, 2018 yılında yaptığımız görüşmede kendi faaliyetlerinin yasal olduğunu, isteseler diğer siyasi partilerin de üniversitede çalışma yapabileceğini söylüyor. 

“Mesela Kürt öğrenciler örgütlense?” dediğimde ise ses tonu hemen değişiyor: 


Hayır, Kürt gençler değil. Bizim Türk-Kürt diye ayrımımız yok. 
Ama HDP olunca ben bile... (..) HDP, PKK aynı şey — “PKK'lıyım,” dedi mi, o oğlan orda biter. 


Ben “orada bitmek”le ne kastettiğini sorduğumda cümlesini şöyle toparlıyor: 


Önce konuşuruz. “HDP'liyim” falan derse -PKK'yla aynı şey— ona yancı bir söz söylerse... Onunla tartışırız büyük ihtimal. Sonra deriz, “İşte bu, terör örgütünün yancısı.” Şikâyet ederiz. Gereken neyse yapılır. 


Harun Özdemir okulda birçok güvenlik görevlisi olduğunu, kendileri şikâyet edince hemen soruşturma açılacağını söylüyor. 

Yani “Ben HDP'liyim,” diyen bir öğrencinin ÜniAK'lılar tarafından sorgulanıp “terör örgütü yancısı” ilan edilmesi, üniversite yönetimi tarafından hakkında soruşturulma açılması ve sonra “gereken neyse” yapılması işten bile değil. AK Partililer gibi üniversitede örgütlenmek şöyle dursun, HDP'li bir öğrenci kampüste “Ben HDP'liyim” bile diyemiyor. 


ESKİ ÜNİAK'LI ANLATIYOR: 
HAKSIZLIĞI BURDA GÖRDÜM 


Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde eski bir ÜniAK'lı olan Kemal'le de görüşüyorum. 2018 yılındaki bu görüşmede anlattıklarına göre, Kemal toplulukta aktif olarak çalışmış, önemli bir pozisyonda da bulunmuş. Kemal'e o pozisyona nasıl geldiğini sorduğumda, “ÜniAK'ta görev alınmaz, verilir,” diyor. 
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Kemal, ÜniAK için çalışırken bir noktada kendisini parti işlerine haddinden fazla kaptırdığını fark etmiş. O dönem AK Parti bayrağı ve şapkasıyla dolaşıyormuş, siyaset nedeniyle ev arkadaşıyla bile arası bozulmuş. Ne var ki Kemal'in ÜniAK'tan uzaklaşmasının asıl nedeni, bu yapının içindeyken şahit olduğu haksızlıklar olmuş: 


Haksız, hukuksuz, adaletsiz işlerin hepsini ben burada gördüm. 
Ben AK Parti'yi Kilis'te tanısam kesinlikle AK Partili olmazdım. 


Kemal'in gördüğü adaletsizliklerden birisi önceki sayfalarda aktardığım Ramazan paketi meselesi. Bu paketlerin sadece ÜniAK'lılara verilmesi, çok ihtiyacı olsa da diğerleriyle muhatap bile olunmaması Kemal'in tasvip etmediği bir tavır. “Seçimlerde oy toplamaktı bizim hedefimiz,” diyor Kemal. Oysa Kemal manevi değerleri, örneğin zor durumda olana yardım etmeyi önemsiyor. 

Kilis Gençlik Merkezi'nde gördüğü haksızlarda Kemal'i ÜniAK'”- tan soğutmuş. Gençlik merkezleri her ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak açılan merkezler, buralarda gençler için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kemal'in anlattığına göre, bu etkinliklerde parti çevresindekiler, yöneticilerin hısım akrabaları kayırılıyor, örneğin herkesin gitmek istediği bir gezi için akrabalar seçiliyor. Kemal şöyle anlatıyor: 


Gençlik Merkezi, AK Parti Gençlik Kolları gibi kullanılıyordu. 
Ben buna karşıydım. Burası AK Parti'nin gençlik merkezi değil, burası devletin gençlik merkezi. Devletse herkese kol kanat açmak zorunda. 


Gerçekten de tweetlerine bakınca bile Kilis Gençlik Merkezi'nin ne kadar partizan olduğunu anlamak mümkün. Örneğin merkezde, 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerine beş gün kala gençlik etkinliği adı altında “Eski Türkiye Yeni Türkiye” sunumu yapılmış, gençlere eski Türkiye'nin ne kadar kötü, yeni Türkiye'ninse ne kadar iyi olduğu anlatılmış.'9 Twitter'da paylaşılan fotoğraflara göre, “Eski Türkiye”; “Yanlış tedavi kolundan etti”, “Şeker yağ yok” başlıklarının atıldığı bir ülke. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 


16 Kilis Gençlik Merkezi ©GSB, KilisGM, Twitter, 19 Haziran 2018, https://twitter. 
com/GSB. KilisGM/status/1009118681664839681 (erişim 20 Ekim 2020). 
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bağlı Gençlik Merkezi, AK Parti propagandası yapılan seçim ofisi gibi kullanılmış. 

Kemal tüm bu nedenlerle ÜniAK'tan ayrılmış, AK Parti'yle de arasına mesafe koymuş. Ama hâlâ “Reisçi...” 2018 yılında yaptıgımız görüşmede, Reis “partiye bir el atsa” işlerin düzelebileceği- ne inanıyordu. 


ÜNİAK TEKLİYOR, IKAMPÜSLER ÇÖLLEŞİYOR 


Atraksiyon Topluluğu, Badminton Topluluğu, Kampüs Eğlence Topluluğu, Biyoteknoloji Topluluğu, Yeni Bir Dünya Topluluğu... 
Bunlar, Ekim 2022 itibarıyla internet sitesine göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde faaliyet gösteren 134 öğrenci topluluğundan birkaçı... Uzayıp giden listede her zevke, her meşrebe göre bir topluluk var. Ne var ki, bu toplulukların çok büyük kısmı sadece isimden ibaret, onun dışında bir yaşam emaresi göstermiyorlar. 

Üniversitelerin çoğunda durum böyle. Gençlere özgür bir ortam sağlamayan, onların merak ve yaratıcılıklarını uyandırmaya değil, köreltmeye çalışan üniversiteler öğrenci faaliyetleri açısından son derece kurak. Öğrenciler bir şeyler yapmaya çalıştıklarında, herhangi muhalif bir içerik olmasa bile genellikle vizyonsuz yöneticiler ve bütçe sorunlarıyla karşılaşıyorlar. 


Modern Dans Topluluğu 


Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ndeki Modern Dans Topluluğu'nun acıklı hikâyesini, hevesi kursağında kalmış iki üyesinden dinlemiştim: Öğrenciler bu kızlı erkekli dans topluluğunu kurmak istediklerinde önce uzunca bir süre tüzükleri onaylanmamış, sonra çalışmaları için salon verilmemiş, gösteri yapacakları zaman ise ayakkabı için ödenek çıkmamıştı. Topluluk yoğun ilgi görse de, öğrenciler yönetimi dilekçe yağmuruna tutsa da bir gösteri yapamamış, üç yılın sonunda pes etmişlerdi. Topluluğun 2014 yılından beri hiçbir faaliyeti yok. Ancak isimleri Eylül 2021'e kadar üniversitenin internet sitesinde yerini korudu... Muhtemelen öğrenci topluluğu listesi dolu görünsün diye... Üniversitelerde binlerce genç bir araya geliyor, ama bu gençlerin birlikte ortaya çıkarabilecekleri özgün kültür, sanat faaliyetleri desteklenmiyor, teşvik edilmiyor. 

Üniversitelerde en sık rastlanan öğrenci topluluğu faaliyetleri ağaç dikme gibi çevre etkinlikleri ya da köy okuluna kitap götürme gibi hayır faaliyetleri. 

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın yönetiminde olduğu KADEM de (Kadın ve Demokrasi Demeği) son yıllarda Genç KADEM adıyla üniversitelerde öğrenci toplulukları kurup onları destekliyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan'ın özel ilgi alanı olan okçuluk da artık üniversitelerdeki öğrenci toplulukları arasında. Müftülükler ise üniversitelerde “Genç Diyanet Topluluğu” “Diyanet Genç Gönüllüler Topluluğu” gibi topluluklar kurarak kampüsteki varlıklarını artırmaya çalışıyor. 


Tepeden inme kampüs şekillendirme 


Hiç şüphesiz, öğrenci toplulukları arasında en geniş imkânlarla desteklenen ve sonuçta en yaygın olarak örgütlenen grup ÜniAK. 

Rektörleri doğrudan atayan, akademisyenleri kontrol altında tutan AK Parti iktidarı, üniversitenin öğrenci ayağını da boş bırakmıyor. ÜniAK'la doğrudan kendi uzantısı olan bir yapıyı üniversiteye sokuyor. Üniversitede ÜniAK üzerinden çeşitli siyasi faaliyetler yürütülüyor, zaman zaman kampüste gövde gösterisi yapılyor, öğrenciler arasında AK Parti yanlısı bir hava estirilmeye çalışılıyor. Bu arada üniversitelerdeki ÜniAK toplulukları sayesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “üniversitelilerle buluşmaları”na katılacak öğrenciler kolayca belirleniyor. 

ÜniAK öğrenci toplulukları daha çok gencin AK Parti saflarına katılmasına, kentteki parti çalışmaları için insan gücü sağlanmasına, müstakbel AK Parti kadrolarının da bu süreçlerde devşirilmesine imkân sağlıyor. 

ÜniAK tüm üniversitelerde her fakültede, her bölümde, her sınıfta birer temsilci bulundurmaya çalışıyor. Bunu gerçekleştirdiği ölçüde öğrenciler arasında bir bilgi ağına da sahip oluyor. Bu ağ sayesinde hem öğrencilerin neler yaptığını, hem de akademisyenlerin sınıfta neler anlattığını bilmek kolaylaşıyor. ÜniAK'lar bu açıdan siyasi iktidarın üniversiteleri izlemesine ve kontrol etmesine katkıda bulunan bir mekanizma olarak da düşünülebilir. 

ÜniAK öğrenci toplulukları daha çok AK Parti'nin neferi gibi çalışan gençlerden oluşuyor. Muhtemelen bazıları, inandığı bir dava için çabalıyor, bazıları da ÜniAK'lı olmanın gelecekte kendisine fayda sağlayacağını düşünüyor. ÜniAK gençlerin partiye tabandan bir ivme kazandırdığı bir yapı olmaktan ziyade, tepeden gelen talimatları uygulayan bir grup. ÜniAK'lı gençler kendi özgün düşüncelerini kampüslerde seslendirmek yerine parti siyasetini üniversiteye taşıyorlar. 

Muhtemelen bu yüzden onca çabaya ve imkâna rağmen üniversitelerde ÜNİAK aşısı pek de tutmuyor. Her ne kadar Kilis 7 Aralık Üniversitesi ÜniAK başkanı 1.500 üyeleri olduğunu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı her yıl 170.000 kişiye dokunduklarını söylese de bu temasların karşı tarafta bıraktığı iz meçhul. Gittigim üniversitelerde ÜniAK'ın etki alanında kalmış çok sayıda gence rastlamadım. ÜniAK etkinliklerine çok fazla katılım olduğuna dair bir emare de yok. Bu arada benim takip ettiğim beş üniversiteden Yalova Üniversitesi'nde ÜniAK topluluğu bulunmuyor. Bu da AK Parti'nin bu üniversitede örgütlenmek için taban bulamadığını gösteriyor. 

Galiba tabandan gelen gençlik enerjisiyle değil de merkezden gelen yönlendirmeyle ancak bu kadar oluyor; ÜniAK değirmeni taşıma suyla ancak bu kadar dönüyor. ÜniAK projesinde sahici ve güçlü bir enerji yok. Öte yandan, siyasi iktidar üniversitelerde diğer grupların filizlenip güçlenmesini, başta türlü sosyal, siyasi, kültürel faaliyet yapılmasını engelliyor. Neticede AK Parti üniversite kampüslerini kendi istediği noktaya taşıyamıyor ama gençliğin enerjisi serbest kaldığında ortaya çıkabilecek olanları önlüyor. 
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ÜNİVERSİTE CAN ÇEKİŞİYOR 


AK PARTİ ÜNİVERSİTEDE NEYİ HEDEFLEDİ? 


2006 yılında “her ile bir üniversite” diye başlayan, daha sonra 
bunun çok ötesine geçen yükseköğretim politikası AK Parti'nin toplumu kendi ideolojisi doğrultusunda dönüştürme çabasının önemli ayaklarından birisi. Ücra kasabalara kadar uzanan, milyonlarca genci kapsamına alan, üniversiteyle birlikte bilimin zihinlerdeki anlamını da değiştirmeye niyetlenen bir politika... Derinden giden, Boğaziçi Üniversitesi'nde direnişe toslayınca belki biraz dikkat çeken ama özellikle taşrada gözlerden ırak ilerleyen, bugün dursa etkileri yıllarca sürecek bir politika... 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adeta asker anısı anlatır gibi ara ara anlatıyor: “Merkel'e 8.400.000 üniversite öğrencimiz var, dedim; “ÜFE, dedi.”! Gerçi, bu öğrencilerin bir kısmı “metrobüs öğrencisi”, yarıdan fazlası açıköğretime kayıtlı, yüz binlercesi üniversite demeye bin şahit isteyen ilçe meslek yüksekokullarında okuyor; şehir merkezinde dört yıllık üniversite öğretimine ulaşabilen genç sayısı hâlâ sınırlı. Ama yine de bugün örgün öğretimde 3,8 milyon 


l1 “Erdoğan: Merkel'e 8 milyon öğrencimiz var deyince üff dedi”, Sözcü, 12 Şubat 2021, https//www.sozcu.com.tr/2021/gundem/erdogan-merkele-8-milyon-ogren- cimiz-var-deyince-uff -dedi-6256430/ erişim (15 Nisan 2022). 
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olan öğrenci sayısı, 2006'dakinin üç katı ve bu da çok ciddi bir artış anlamına geliyor.? 

Yükseköğretim sistemindeki bu genişleme ve yurt sathına yayılmış 129 devlet üniversitesi; taşradaki yoksul, büyük şehrin imkânlanna sahip olmayan gençlerin, bilhassa muhafazakâr ailelerdeki genç kadınların üniversiteye erişimi için önemli bir fırsat. 

Yalova gibi metropollere yakın, görece gelişmiş şehirlerdeki üniversitelerde, nispeten nitelikli akademik kadrolar oluşturulabiliyor. Üniversite giriş sınavında çok gerilerde kalmayan gençler bu okulları tercih edince, eğitim için bir ölçüde uygun bir zemin oluşabiliyor. Böyle yerlerde kent de üniversite hayatını az çok destekliyor, en azından sekte vurmuyor. 

Ancak tablonun geneline bakıldığında, 2006'dan sonra küçük şehirlerde açılan üniversitelerde eğitim pek çok noktada kabul edilebilir kalitede olmaktan oldukça uzak. 

Hiç sağlam olmayan bir üniversite öncesi eğitimin üzerine, onun kaldıramayacağı büyüklükte bir yükseköğretim sistemi inşa edilmiş durumda. Öyle ki, üniversite giriş sınavında biyoloji- de tek doğru net yapamayan öğrenci, üniversitede moleküler biyoloji bölümünde okuyor.?* YÖK'ün önceki başkanı Yekta Saraç yedi yıl önce yaptığı açıklamada “Üniversiteler temel sayısal becerilerin, cümle kurmanın ve muhakeme yapmanın, yabancı dilin öğretildiği kurumlar olmamalı,” diyordu.” Sonraki yıllarda üniversitelere “cümle kurabilen” öğrencilerin gelmesini sağlayacak yönde adımlar atmak şöyle dursun, 2022 yılında baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Böylece üniversiteye girişte öğrencinin yeterliliği bir kriter olmaktan tamamen çıktı, tek belirleyicinin kontenjan oldugu sisteme geçildi. 


2 https/fistatistik.yok.gov.tr Öğrenci Sayıları Özet Tablosu'ndaki verilerden hesaplanmıştır (erişim 15 Nisan 2022). 

3 YÖK Atlas'a göre, 2021 yılında Barun Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Bölümü'ne girmiş bir öğrencinin YKS Alan Yeterlilik Testi'nde, biyolojiden yaptığı net soru sayısı sılır. 

4 Balçiçek liter, “Yekta Saraç: Dört işlem bile bilmeyen mühendislik programına girebiliyor”, Habertürk, 30 Kasım 2015, https://www.haberturk.com/yazi-dizisi/ haber/1160323-yekta-sarac-dort-islem-bile-bilmeyen-muhendislik-programina-gi- rebiliyor (erişim 15 Nisan 2022). 
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Üniversite öncesi eğitimini halledememiş bir ülke, 16 yıldır yükseköğretimini büyüttükçe büyütüyor. 

Ve tabii yükseköğretimde mesele sadece doğru dürüst lise eğitimi alamamış öğrencilerin üniversiteye taşınması değil. Bir yeterlilik testi de öğretim elemanları için yapılsa, taşra üniversitelerindeki çok sayıda hocanın netleri oldukça düşük düzeyde çıkar. Nitelik bir yana, Munzur Üniversitesi psikoloji bölümü 2021-2022 güz döneminde tek bir felsefeci öğretim üyesiyle eğitim verdi. Giresun Üniversitesi, Şebinkarahisar kampüsünde, komando birliği- nin karşısındaki tepede moda tasarımı eğitimi veriyor. Taşra üniversiteleri pek çok noktada, hocalardan kampüs hayatına neresinden tutsanız elinizde kalıyor. 

Tablo böyle, zira 16 yıldır taşrada uygulanmakta olan yükseköğretim politikasının öncelikli hedefi, dört başı mamur üniversiteler kurup gençlere iyi bir eğitim vermek değil, nitelikli akademik kadrolar oluşturup özgür bir ortamda dünyayı daha iyi anlamamızı sağlayacak araştırmalar yapmalarını sağlamak da değil, teknolojide yeni açılımlar yapmak hiç değil. 

Taşrada akademik faaliyet, AK Parti iktidarının başka hesapları- nın gölgesinde gerçekleşiyor. Siyasi iktidar bu üniversitelerle öncelikle küçük kent ve kasabalarda ekonomik hareketlilik sağlayıp 
kendi kontrolünde yeni güç merkezleri oluşturuyor. Bu arada 81 
ilde kendi tezlerini savunacak “entelektüel” kadrolar yaratmış oluyor. Ayrıca, bilimsel bilgiyle dini inancın mümkün olduğunca yan yana getirilip iç içe geçirildiği bir ortam oluşturmaya çalışıyor. Ve belki de en önemlisi, kendi ideolojisini sahiplenen dindar ve milliyetçi nesiller yetiştirmeyi hedefliyor. Bu arada, üniversite okumanın önemli bir statü sembolü olduğu ülkede seçmene dönüp, “Bakın, eskiden bir grup seçkinin gittiği üniversiteyi ayağınıza getirdim,” diyerek onların desteğini almaya çalışıyor. 

AK Parti iktidarı yeni tip üniversitelerle gençliği dizginlemeye, bilimi zapturapt altına almaya, akademiyi talimatla yönetilen bir devlet kurumu haline getirmeye çalışıyor. Taşradan merkeze doğru ilerleyen bir hatta akademinin içi boşaltılıyor, üniversite üniversite olmaktan çıkarılıyor. 
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Kırsal kalkınmanın dinamosu 


Cumhuriyet'in ilk yıllarında, memleketi saran demiryolu ağıyla “anayurdun dört baştan örülmesi” gibi, bugün de AK Parti iktidarı taşra üniversiteleriyle yurdun dört bir yanına uzanıyor; memleketin kılcal damarlarına giriyor; iktidarını, kurduğu bu ağ üzerinden de tahkim ediyor. AK Parti iktidarı, üniversiteleri, küçük kentlerdeki ve kasabalardaki ekonomik ve siyasi ilişkiler içine kendi lehine kullanabileceği güçlü bir dinamik olarak sokuyor. 
Üniversiteler, açıldıkları şehrin halkı için öncelikle bir gelir kapısı. Öğrenciler; dolmuş esnafı için yolcu, ev sahibi için kiracı, kafe işletmecisi için müşteri... Harçlıkları sınırlı da olsa, binlerce öğrencinin harcaması küçük şehirler için önemli bir yekün tutuyor. Taşrada hesaplar, “10.000 öğrencinin her biri günde bir simit alsa...” 
diye yapılıyor. Giresun Üniversitesi 2014 yılında üç hafta geç açılınca isyan eden Giresun Otel ve Kahveciler Odası açıkça söylüyor: “Şehrimizde öğrenciden başka para sirkülasyonu olmamaktadır.” 
Öğrencinin “para sirkülasyonu” işlevi, ilçe ölçeğinde çok daha güçlü, çok daha gözle görülür. Tarın ve hayvancılıktan kazanamayan, başka da gelir kaynağı olmayan pek çok ilçede halk, öğrencilerin gelişini dört gözle bekliyor. Bu politika kapsamında öğrenciler; akademisyenin, eğitim malzemesinin, staj imkânının, yurdun, kampüs ortamının, özetle iyi bir eğitim için her ne gerekiyorsa onun bulunmasının neredeyse imkânsız olduğu dağ tepelerine, 2.000-3.000 nüfuslu yerleşimlere, ülkenin ücra köşelerine gönderiliyorlar. Bu politika, sırf ilçeler “kalkınsın” diye uygulanıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli açıkça ifade ediyor: “Fakültesiz ve yüksekokulsuz ilçe kalmaması için çalışacağız. 
Kalkınma dediğimiz zaman topyekün bütün ilçelerle olmalı.” İlçelere açılan bu okullar, üniversitenin asli misyonunun bir kenara bırakılarak, sırf siyasi amaçlar için kullanılmasının en açık göstergelerinden birisi. 
5 “Üniversiteye açılış tepkisi”, Yeni Şebinkarahisar, 23 Eylül 2014 htıp://www.yenise- 
binkarahisar.net/haber/universiteye, acilis, tepkisi-345.hıml (erişim 8 Nisan 2022). 


6 “Bulancak Uygulamalı Yüksekokulu Açıldı”, Giresunlular, 10 Mart 2010, arşivlenmiş kopya, https//web.archive.org/web/20220121112209/http//www.giresunlu- lar.com/haber. detay.asp?haberiD-91 
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Üniversite, bulunduğu bölgeye sadece öğrenci vasıtasıyla ekonomik canlılık getirmiyor, aynı zamanda oradaki insanlar için önemli bir iş kapısına dönüşüyor. Zira dekana şoför, kampüse güvenlik görevlisi, fakültelere temizlik elemanı lazım. İşsizliğin yoğun olduğu yerlerde bu işler öyle kıymetli ki, örneğin temizlik elemanları yüzlerce aday arasından kurayla belirleniyor, şanslı olanların işe alınması için mülakatı da geçmesi gerekiyor. Ayrıca, ilçe hastanesinde çalışan hemşire, elektrik firmasında çalışan elektrik mühendisi ilçedeki meslek yüksekokulunda ders verip ek gelir kazanıyor, bu arada “üniversite hocası” statüsü de elde ediyor. Yüksekokullar yöre halkı için iyi bir iş ve gelir anlamına da geliyor. 

Üniversitelerde asıl kaynak aktarımı ise mal ve hizmet alımı yoluyla sermaye sahiplerine yapılıyor. Rektör ve yöneticilere kiralanan araçlar, teknoparkın yapıldığı arazi, Anadolu Selçuklu tarzın- da bina inşaatları için yüklü ödemeler üniversite bütçesinden çıkıyor. Taşra üniversitelerinin bütçeleri, köklü üniversitelere göre genellikle daha geniş tutuluyor. 

Yalova Üniversitesi Gülen yapılanması davasında, kampüs için arazi seçiminden, kargo şirketiyle yapılan anlaşmaya kadar pek çok husus “örgüte para aktarımı” kapsamında suçlama konusu oldu. İddianamede ihalelerin hep aynı birkaç firmaya verildiğinden bahsediliyordu. Bu iddiaların doğruluğu bir yana, ortaya dökülenler, üniversitelerin iktidara yakın kişi ve gruplara önemli bir kaynak aktarım merkezi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. 

Özetle küçük şehirlerde üniversite etrafında yaratılan ciddi bir ekonomi var. Kurumla ilgili stratejik kararlar Ankara'dan alınıyor, çeşmenin başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı rektörler oturuyor. Hal böyle olunca, ilçesine yüksekokul gelmesini isteyen vatandaşlar seçimde AK Parti'ye meylediyor, üniversitede temizlik görevlisi olmak isteyen kişi AK Parti'ye üye olmak zorunda kalıyor, ihalelerden pay almak isteyen müteahhit AK Parti'ye yakın duruyor. Erdoğan rejimi küçük kentlerde üniversitelerle birlikte kendi kontrolünde yeni bir güç odağı, yeni bir kaynak dağıtım merkezi oluşturuyor. 
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AK Partili profesörler ordusu 


AK Parti iktidarı için üniversiteleri iktidarının bir parçası haline getirmek; kendisine muhalif gördüğü akademisyenleri susturmak, kendi tezlerini savunacak “entelektüeller” yaratmak ve kendi politikaları doğrultusunda “akademik bilgi” üretimini sağlamak için de önemli. Üniversiteler, Erdoğan rejimi için aynı zamanda entelektüel hegemonya kurmanın bir aracı. 

Bugün sayısı 185.000'e ulaşan öğretim elemanlarının en az 100.000'i son 16 yılda kadroya girdi. Bu akademisyenler, AK Partinin yükseköğretimi dönüştürme hedeflerine uyumlu olacak şekilde seçilirken, “muhalif” diye değerlendirilenler mümkün oldugunca dışarıda bırakıldı. OHAL döneminde KHK'larla ve 15 üniversitenin kapatılmasıyla 9.000'den fazla akademisyen bir gecede işsiz bırakıldı. İktidar çizgisinde olmayıp üniversitede kalmayı sürdürebilenler ise büyük ölçüde sessizleştirildi. 

Neticede, AK Parti iktidarı üniversitelerde yönetim katlarını kendisine bağlamayı, aykırı sesleri bastırmayı ve onun çizdiği çerçevede hareket eden bir akademik kadro yaratmayı büyük ölçüde başardı. Özellikle taşradaki üniversitelerde tamamen iktidar çizgisindeki kadrolar hâkim. Bu akademisyenler ders müfredatlarını hazırlayıp öğrenci topluluklarına danışmanlık yapıyor, disiplin soruşturmalarını yürütüyor, açılacak yüksek lisans programlarını belirliyorlar. Ayrıca lisansüstü tezlerde hangi konuların çalışılıp hangilerinin çalışılmayacağına, kimlerin kadroya alınıp kimlerin alınmayacağına, kimlerin yükseltilip kimlerin bekletileceği- ne karar veriyorlar. Türkiye'nin yalnızca genç nesillerini değil, yeni akademik kadrolarını da onlar yetiştiriyor. 10-15 yıl sonra akademinin alacağı hal —gidişatta bir değişiklik olmazsa— şu anda onlar tarafından şekillendiriliyor. 

Ülkedeki “akademik bilgi”nin üretiminde de bu kadroların payı gittikçe artıyor. Nitelikleri çok tartışmalı da olsa makaleler yazılıyor, herhangi bir saygınlığı olmasa da akademik dergiler çıkarılıyor, sadece Müslüman ülke akademisyenleriyle sınırlı olsa da uluslararası sempozyumlar düzenleniyor. Bilhassa sosyal bilimler alanında yapılan pek çok çalışma, bilim dünyasına gerçek bir katkı olmasa da siyasi iktidarın söylemini güçlendirmeye, o söylemi akademik kanallardan geçirmeye, akademik olarak meşrulaştırmaya yarıyor. 

Örneğin, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde “Ahmed-i Hani” ismi etrafında yapılan faaliyetlerle yoğun bir dini bir söylem oluşturuluyor, Ehmedö Xani'nin Kürt kimliğindeki kurucu rolü perdeleniyor. Siyasi iktidarın Kürtlüğü din şemsiyesi altına alma politikasına, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi böyle omuz veriyor. Taşra üniversitelerinde kadından dış politikaya çeşitli konularda iktidarın tezleri akademik dile tercüme ediliyor, en azından akademik süsü veriliyor. Bir yandan da siyasi iktidarın faydalanabileceği bir bilgi havuzu oluşturuluyor. İktidar gözlüğüyle sahadan veriler toplanıp iktidar perspektifinden analiz ediliyor. Tüm bunlar iktidar söylemi için malzeme oluşturuyor. 

Akademisyenler iktidara destek verirken bazen de en ufak bir akademik süse ihtiyaç duymuyor. Örneğin, Aralık 2020'de ABD Türkiye'ye yaptırım kararı aldığında, Yalova Üniversitesi Senatosu “Büyük ve şanlı bir geçmişe sahip olan milletimiz,” diye başlayan bir metin kaleme alıp bu kararı tanımadığını açıkladı.” Aynı üniversite, Aralık 2019'da yerli otomobil TOGG tanıtıldığında, internet sitesini doğrudan TOGG reklamı için kullandı. İnternet sitesine gelen ziyaretçileri otomatik olarak açılan pencerede Erdoğan ve otomobillerin fotoğrafıyla karşıladı. Herhangi bir akademik bağlam kurmaya çabalamadan... 


Üniversitenin yapısını değiştirmek 


AK Parti'nin 16 yıllık yükseköğretim politikası kapsamında hedeflerinden birisi de üniversitede dinin alanını genişletmek, onun seküler temelini sarsmak oldu. 

2006 yılında başlayan “her ile bir üniversite” politikasının ilan 
edilmemiş eşlikçisi “her kampüse bir cami”ydi. Kampüste cami- 


7 “Üniversite senatosu kararı: ABD'nin yaptırım kararını kabul etmiyoruz”, Yalova 
Üniversitesi, 17 Aralık 2020, https://yalova.edu.tr/Page/lcerik/universite-senatosu- karari-abdnin-yaptirim-kararini-kabul-etmiyoruz (erişim 15 Nisan 2022). 

8 Yalova Üniversitesi'nin giriş sayfasının benim tarafımdan alınmış ekran görüntüsüne buradan ulaşılabilir, https//archive.org/details/togg-screen-shot-2019-12-28- at-19.48.58 (erişim 15 Nisan 2022). 
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lerin bulunması “fakültelerin bulunması kadar ehemmiyetli” diye ilan edilirken, bazı üniversitelerde kütüphane camiden yıllar sonra inşa edildi.” 

Kampüs camilerinin amacını, üniversite mensuplarına ibadet kolaylığı sağlamak diye açıklamak mümkün değil. Zira kapasitesitüm öğrenci ve öğretim elemanlarının sayısından fazla olan üniversite camisi var. Türkiye'nin en büyük üçüncü camisi bir üniversitede yapılıyor. Bu camiler genellikle büyüklükleriyle, şehrin siluetine vuracakları damgayla övünç kaynağı oluyorlar. İşlevlerinden ziyade sembolik yanları öne çıkıyor, üniversitelere dikilmiş birer zaferanıtı gibi duruyorlar. Camiler, ayrıca üniversite içinde bir dini-sosyal merkez haline getirilmeye çalışılıyor, içinde kültürel, sanatsal, eğitsel faaliyetler de yapılabilecek kompleksler olarak tasarlanıyor. Minareden kampüse yayılan ezan gibi, camiden de üniversiteye dinle yoğrulmuş bir sosyal hayat yayılsın isteniyor. 

Üniversitelerde dinin alanının genişlemesi sürecinde kritik rollerden birisini de ilahiyat fakülteleri üstleniyor. Yükseköğretimde ilahiyat fakültelerinin ağırlığı ve etkinliği; öğrenci ve öğretim elemanı sayısıyla, lisansüstü programlarıyla, akademik faaliyetleriyle dev adımlarla büyüyor. 

Asıl önemlisi, üniversitelerde böylesine büyüyen ilahiyat fakültelerinde üniversitenin en temel unsurlarıyla çelişen bir zihniyet ve pratik hâkim. İlahiyatçı Prof. Hayri Kırbaşoğlu, bu alanı içerden eleştirerek, “Gerçek anlamda bilimsel araştırma, bilimsel zihniyet ve metot, ilahiyat fakültelerinin meçhulü,” diyor, “resmen vaaz metni denebilecek derlemelerin” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bile doktora tezi olarak kabul edildiğini söylüyor." Benim izlediğim bir uluslararası sempozyumda, bir ilahiyatçı bildirisini sunarken gençlere, “namazı terk etmeyin” diye öğüt verebiliyor. 

Dinleri bir inceleme nesnesi olarak görüp araştırmak, sorgulamak, eleştirmek yerine, kutsal ve mutlak doğrularla hareket eden anlayış üniversitedeki etki alanını genişletiyor; tüm öğrencilerin 
9 “Camilerfakültelerkadarehemmiyetli”, Habertürk, Ol Ağustos 2012, https//www. 


haberturk.com/gundem/haber/764121-camiler-fakulteler-kadar-ehemmiyetli (erişim 15 Nisan 2022). 


10 Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, “Siyasi Popülizm Pençesinde Can Çekişen Ilahiyat Akademyası”, Toplum ve Bilim, sayı 156, 2021, s. 162. 


390 


okuyacağı seçmeli dersin kitabını hazırlamaktan kadın araştırma merkezini yönetmeye kadar pek çok kritik iş onlara teslim ediliyor. Bugün her yedi devlet üniversitesinden birisini ilahiyatçılar yönetiyor. 

Siyasi iktidar, kampüslerde Kuran kursuyla fakülte derslerini yan yana getiriyor, camilerin içine amfi yerleştiriyor, dünkü cami hocaları bilimsellikle ilgili en ufak bir formasyon kazanmadan üniversite hocası oluyor. Siyasi iktidar yeni üniversitelerde dinle bilimi mümkün olduğunca iç içe geçirmeye çalışıyor. 


Dindar nesil 


AK Parti'nin yükseköğretimi dönüştürürken belki de en büyük hedefi, gençleri kendi ideolojisi doğrultusunda şekillendirmek. Erdoğan, gençlik tasavvurunu 2012 yılında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nın kongresinde şöyle anlatıyordu: "' 


Dünya ile rekabet edebilen, dünyayı yakından takip eden, meselelere sahip çıkan, bir ayağı bu topraklarda, diğer ayağı ile alemleri gezen bir gençlik tahayyül ediyoruz. En önemlisi de milli, manevi değerlerine sahip çıkan, onları yaşatan, geleceğini geçmişinden aldığı güç, gurur ve ilhamla şekillendiren bir gençlik tasavvur ediyoruz. Altını çiziyorum; modern, dindar bir gençlikten bahsediyorum. Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, kininin, evi- nin, kalbinin davacısı bir gençlikten bahsediyorum. 


Bu konuşma, Erdoğan'ın “dindar nesil” ifadesini kullandığı ilk konuşma olarak kayıtlara geçti. O zaman başbakan olan Erdoğan, hayalindeki gençliği anlatmaya “dünya ile rekabet edebilen” diye başlıyordu ancak “en önemlisi de milli ve manevi değerlere sahip çıkan” diye devam ediyordu. Üniversitelerde 16 yılda yapılanlara baktığımızda, “dünya ile rekabet”in lafta kaldığını, dindar —ve aynı zamanda milliyetçi— gençlik yetiştirmek içinse dört koldan çalışıldığını görüyoruz. 


11 “Seçilmişleri atanmışlara kul etmeyiz”, Anadolu Ajansı, 19 Şubat 2012, https:// 
www.aa.com.tr/tr/politika/secilmisleri-atanmislara-kul-etmeyiz/380604 (erişim 26 
Temmuz 2022). 
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“Dünya ile rekabet” lafta kaldı, zira açılan onca üniversiteye, bu üniversitelere aktarılan onca kaynağa rağmen, bunun için en elzem beceri olan yabancı dil konusunda gençlerin hali ortada. Pek çok taşra üniversitesinde turizm bölümü mezunları bile doğru dürüst İngilizce bilmiyor. 

Bu üniversitelerde çoğu öğrenci iyi bir eğitimden mahrum bırakılırken derste, ders dışında, öğrenci topluluğunda, üniversite yurdunda onları muhafazakâr ve milliyetçi yapmak için örgütlü bir faaliyet yürütülüyor. Öğrenciler derste kadınların nasıl örtünmesi gerektiğini anlatan makaleler okuyor, ders dışında okçuluk kulübüne yönlendiriyorlar. Müfredattan kampüs hayatına her şey mümkün olduğunca yerli ve milli bir nesil yetiştirmek için düzenleniyor. 

Diyanet bu sürecin önemli oyuncularından birisi. Kampüs hayatına, Diyanet Kafe, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu gibi çeşitli mekânlarla dahil oluyor, yurtlarda ise öğrencilerin yaşam alanına manevi rehberlerle giriyor. Manevi rehberler yurtta “başörtüsü kutlaması” yapıyor, “sabah namazına uyandırma timi” kuruyor, camiye gelmeyen öğrencinin peşine düşüyorlar. Bu açıdan bakınca Türkiye yükseköğretiminde “ikna odalaları”ndan “ikna yurtları”na geçilmekte olduğu görülüyor. 


GELİNEN NOKTA 


Peki bunca çaba etkili oluyor mu? AK Parti'nin öğrencileri dindar ve milliyetçi nesiller olarak yetiştirmek için yaptıkları nasıl sonuç veriyor? 

İktidarın yükseköğretim politikasını savunan bir akademisyene üniversitelerde hep milliyetçi-muhafazakâr çizgide konferanslar düzenlendiği eleştirisini yöneltmiştim. Aldığım cevap, “Keşke o konferanslar öğrencileri o kadar etkilese...” olmuştu. Akademisyen, “Ben konferanslarda öğrencileri bir dakika daha fazla tutabilmek için neler yapıyorum,” demişti. 

Gerçekten de öğrenciler bir dakika daha fazla durmak istemiyorlar o konferanslarda. Genellikle mecburen geldikleri bu ortamdan ilk fırsatta kaçıyorlar. Muhtemelen çok fazla karşılık bulmadığı için, örneğin Genç KADEM kulüplerine öğrenci gitmediği için ya da cami faaliyetlerine çok katılan olmadığı için bu tür faaliyetler ancak bir noktaya kadar dayatılabiliyor. 

Öğrenciler arasında milliyetçilik yaygın olmakla birlikte, dindarlaştırma çabaları istenen sonucu vermiyor gibi görünüyor. Yalova Üniversitesi'nden Seyit, 2022 yılında yaptığımız görüşmede, üniversitelerinde “bilmem neyi anma etkinliği, bilmem neyi bir şey yapma etkinliği, bilmem ne konferansı” yapıldığını ama bunlarla hiç ilgilenmediklerini, bunların öğrencilerde bir etki bırakmadığını söylemişti. Ben sormadan konuyu kampüste inşaatı süren camiye bağlamıştı: 


Üniversitede birçok bina eksikken getirilip kocaman bir cami yapılması çok saçma. O cami bomboş duracak. 


Ulaşımdan yemeğe pek çok temel noktada ciddi sorunları varken bu tür politikalar öğrencileri daha çok rahatsız ediyor. 

Taşra üniversitelerinde sınıftaki eğitimden, iyi niyetle çabalayan hocalardan memnun olan öğrenciler var ama kampüs hayatından memnun olan neredeyse hiç yok. İfade özgürlüğü konusuna girdigimde, AK Partili öğrenciler hariç hemen hepsi “Aman Tuğba Hanım, ne özgürlüğü!” minvalinde tepkiler verip bana kendi aralarında yaptıkları yeni nesil, Silivri temalı esprileri anlatıyorlar. 

Asıl üniversiteden sonrası korkutuyor onları... Zira üniversitede aldıkları eğitim onlara hiç güven vermiyor. Eylül 2022'de görüştügüm Bingöl Üniversitesi öğrencisi Merve şöyle demişti: 


Çok büyük bir gelecek kaygımız var. Şurada 7-8 ay sonra mezun olacağız. Elimizde sadece Bingöl Üniversitesi yazılı bir diploma var. 


AK Parti asıl başarısını, itiraz etmeye en meyilli oldukları dönemde gençleri kontrol etmek, belirli bir çerçevede tutmak, onların başka dünyalara uzanmasını engellemek, başka kanallardan beslenmesine mâni olmak noktasında göstermiş gibi görünüyor. 
Öte yandan kampüsler AK Parti'ye desteğin değil, derin bir memnuniyetsizliğin biriktiği yerler. Üstelik bu memnuniyetsizliğin ifade kanallarının da kapalı olduğu yerler. 
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GİDİŞAT NEREYE? 


Önümüzdeki dönem için muhtemel senaryolara bakacak olursak, AK Parti'nin yükseköğretimde dinileşmenin dozunu artırması pekâlâ mümkün. Pek çok ilahiyat fakültesinde kız ve erkek öğrenciler bugüne dek fiilen ayrılıyordu, şimdiyse “kadın üniversiteleri”nin kurulması, 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na resmen girmiş durumda. Anayasa hukuku profesörü Kemal Gözler'in ortaya attığı paralel üniversiteleşme, diğer fakülteleri de bünyesinde toplayan “ilahiyat üniversitesi” çok da uzak bir ihtimal olmayabilir.'? Yükseköğretim sistemi içinde, dini dozun daha yüksek olduğu bazı alanlar açılabilir, üniversiteler kurulabilir. 

Bunun dışında, genel gidişata dair ise büyüyen bir tehlikeden söz etmek mümkün. Taşra üniversitelerine, ilk kurulduğu yıllarda “tabela üniversitesi” deniyor, sonraki yıllarda ise “binalardan ibaret” oldukları söyleniyordu. Ben bu çalışmaya sekiz yıl önce başladığımda da onlarca “fıkra gibi olay”la karşılaşıyordum. Ancak geçen yıllar içinde bu tür olaylar azalmaya, üniversitelerin içi bir şeversitedeki akademisyen sayısının artması oldu. Böylece profesörsüz üniversite, rektörün aynı zamanda tüm fakültelerin dekanı olması, hocaların 40 saat ders vermesi gibi durumlar ortadan kalku. Özellikle 2020'nin sonuna doğru lisansüstü eğitimlerini tamamlayıp ders verebilir hale gelen genç akademisyenler —aralarında iyi üniversitelerde eğitim almış olanlar, iyi derecede yabancı dil bilenler de var- derslerdeki niteliği biraz yukarı çekti, akademik ortamı ve kampüs havasını kısmen değiştirdiler. 

Ancak bu toparlanmaya rağmen üniversitelerdeki akademisyen sayıları halen yetersiz. Aynca bu artış, kadroya girişte asgari şartların epeyce düşük tutulduğu bir ortamda sağlandı. Nicelikteki artış daha ziyade nitelikteki problemleri perdelemeye yanıyor. Biz hâlâ belirli bir bölümde, o alanda eğitim almış en az üç öğretim üyesi 


12 Kemal Gözler, “İlahiyat Nereye Gidiyor? Hukukun Sefaleti ve Ilahiyatın Zenginligi Üzerine Gözlemler (Bırakın Sayılar Konuşsun!)”, 3 Kasım 2019, www.anayasa. 
gen.tr/hukuk-ilahiyat.htm (erişim 2 Temmuz 2022). 
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olması şartının karşılanıp karşılanmadığına bakıyoruz, oysaki bir akademik kadro öğrencilere belirli bir disiplindeki farklı perspektifleri, farklı alt dalları, güncel gelişmeleri anlatabilecek nitelikte olmalı. Öğrenciler gerekiyorsa uygulama yapabilmeli; hem kampüs hem şehir o eğitimi destekleyebilmeli. 

Asıl önemlisi, en temel problem yerinde duruyor; üniversiteler tamamen siyasi iktidarın güdümünde faaliyet gösteren, özgürlü- gün olmadığı yerler. Derste özgür tartışma ortamı olup olmadığını sorduğumda Kilis 7 Aralık Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Nurdan, “Tartışmayı geçtim konuya hiç girilmiyor,” diyor; hocalarının ders gerektirdiği halde anlatmak riskli diye bazı konulan hiç anlatmadığını söylüyor. Dersler özgürce yapılamıyor, gençler kampüste baskılanıyor, akademisyenler sadece belirli bir çerçevede hareket edebiliyor. 

Yükseköğretimle ilgili problemlerden belki de en önemlisi, içleri eskiye göre biraz daha dolu diye, fıkra gibi olaylar daha az yaşanıyor diye bu yükseköğretim tablosunun giderek daha çok normalleşmesi olacak. Siyasi iktidarın uzantısı olarak faaliyet gösteren, akademisyen alımlarının da, konferansların da, kulüp kuruluşları- nın da siyasi iktidarın talimatları doğrultusunda yapıldığı bir kurum üniversite olarak kabul edilecek. Taşra üniversitelerinin artık binlerce lisansüstü öğrencisi de yetiştirdiği, lisanstan sonra lisansüstü eğitimin de değersizleştirildiği, taşradaki “siyasi iktidarın uzantısı üniversite” modelinin büyük şehirlerde iyiden iyiye yerleştiği, ülkenin tamamında yükseköğretimin taşralaştığı bir dönemdeyiz. Önümüzdeki yıllarda bu tablo daha da köklenecek, çözüm daha da zorlaşacak. 

Yükseköğretimin geleceğiyle ilgili son not da genç akademisyenlerle ilgili. Son yıllarda taşra üniversitelerinde, içindeki bulundukları kuruma gerçek anlamda üniversite demenin mümkün olmadığını bilen genç akademisyenlerin sayısı artıyor. Bu akademisyenlerin alacakları tavır da taşra üniversitelerinin önümüzdeki yıllarda “normalleşmesi” ya da sorunlarının açığa çıkarılması açısından önemli olacak. 


395 


NE YAPMALI? 


İyi bir eğitim, elbette her gencin hakkı. Ancak, bugün taşra üniversiteleri büyük ölçüde bu hakkın karşılığını vermekten uzak. Bazı 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öğrenciler okudukları okullar için “meslek yüksek lisesi”, “imam hatip üniversitesi”, “iri lise”, “lise 5” gibi benzetmeler yapıyor. Bir üniversite öğrencisinin şu cümlesi, yükseköğretimde 2006 sonrasında yaşanan sürece dair iyi bir özet: “Her ile bir “üniversite” açtılar, ama hâlâ 10 ilde üniversite var.” 

Evet, artan üniversite sayısı yoksul öğrencilerin —özellikle muhafazakâr ailelerdeki kadınların— üniversiteye erişimi ve bir kampüs ortamında bulunması açısından önemli. Evet, akademisyen olmak isteyenler için eğer ki siyasileşmiş işe alım süreçlerini bir şekilde aşabilirlerse— artık daha fazla imkân var. Ve evet, öğrenciler birçok açıdan engellenseler de bulundukları kenti farklı bir gençlik kültürüyle tanıştırıyorlar. Şehirlere gençlerle birlikte sinemalar, yeni tarz kafeler geliyor, üniversite bölgesinde caddeler akşamları da hareketli oluyor. Ancak üniversitede asıl olması gereken pek de olmuyor; iyi bir eğitimden, özgür bir kampüs ortamın- dan, gerçek anlamda bilimsel araştırmadan bahsedilemiyor. Kazanımlar, yükseköğretimin üzerine çöken karanlığın yanında çok cılz kalıyor. 

Peki gidişatı durduracak koşullar oluşursa ne yapmalı? Örnegin, AK Parti döneminde açılmış üniversiteleri kapatmalı mı, yükseköğretim sistemindeki genişlemeyi tersine mi çevirmeli? 

Bu soruya yanıt verirken dikkate alınacak ilk kıstas şu olmalı: Yükseköğretim, kesinlikle üniversite öncesi eğitimin taşıyabileceği boyutlarda tutulmalı. Şu anda liseden birkaç net yapan öğrenciler bile üniversiteye geldiğine göre, kontenjanlardaki artış bir an evvel durdurulmalı. Son yıllarda yeni üniversite açılmasa da üniversiteler yeni fakülteler, bölümler, lisansüstü programlarla büyümeyi sürdürüyor. Yükseköğretimdeki bu genişleme derhal durdurulmalı, ülkede eğitimi iyi bir noktaya taşımak için öncelikle üniversite öncesine odaklanılmalı. 

Mevcut tabloda yapılması gereken ilk iş ise ilçede yükseköğretim faaliyetiyle ilgili. Bu politikanın hiçbir makul tarafı olmadığını 


396 


kabul ederek, öğrencileri sırf ilçe kalkınsın diye ilçelere taşımaktan vazgeçmek, ilçedeki üniversite birimlerinin bir kısmını şehir merkezine taşımak, bir kısmını da kapatmak gerekiyor. 

Ayrıca genel olarak sırf sayıları şişirmek için açılmış, ancak ne gençlere ne de topluma bir faydası olan bölümler, programlar, fakülteler sıkı bir elemeden geçirilmeli. Örneğin, atanamayan öğretmenler kitleler halinde polis olurken bunca eğitim fakültesine gerek var mı? Tek bir moleküler biyolog istihdam etme kapasitesi olmayan taşra kentlerine moleküler biyoloji bölümü açmak ne kadar doğru? Sayısı 150'yi aşan psikoloji bölümü mezunlarının çok azı psikolog olarak çalışabiliyorken yeni psikoloji bölümleri hangi plana göre açılıyor? Bu soruları yanıtlamak, adımları ona göre atmak gerekiyor. 

Asılında yapılması gereken belli: Yükseköğretim sistemini ideolojik, ekonomik ve siyasi saikler yerine, toplumun ihtiyaçlarına ve akademinin kriterlerine göre baştan aşağı yeniden düzenlemek. 
Mevcut durumda, yükseköğretim, devasa bir şişkinlik içinde çürüyor. Önümüzdeki dönemde, nitelikli bir eğitim ve araştırma ortamına can verebilmesi için, bu şişkinliğin makul boyutlara indirilmesi gerekiyor. 

Yeniden düzenleme kapsamında, 2006'dan sonra gerçekleşmiş olan akademisyen alımlarını ve unvan yükseltmelerini temel kriterler açısından gözden geçirmek de çarpıcı sonuçlar verebilir. 
Akademinin böylesine yozlaştığı bir dönemde çalıntı tezlere, sahte diplomalara rastlamak sürpriz olmaz. Bunları ortaya çıkarmak hem hukukun tesis edilmesine hem de yozlaşmayla mücadeleye katkı sağlayabilir. 

İlahiyat fakültelerinin aşırı genişlemesini tersini çevirmek; bu fakülteleri ve ilahiyatçıları üniversitedeki ayrıcalıklı konumların- dan indirmek; ilahiyatı, olması gerektiği yere, dinleri eleştirel bir gözle inceleyen bir akademik disiplin konumuna yerleştirmek de bir düzeltme sürecinde atılması gereken ilk adımlardan birisi. 

Neticede, üniversitenin asli fonksiyonlarına dönmesi, başta özerklik olmak üzere üniversiteyi üniversite yapan temel ilkelerin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Öğrencileri, dindarlaştırılması ve milliyetçileştirilmesi gereken potansiyel dava neferleri olarak görmekten vazgeçip onları analitik, eleştirel ve bilimsel düşünceye teşvik edecek, bu arada akademisyenlerin de mesleklerini özgürce yapmalarını sağlayacak akademik kültürün, kurumların ve ilişkilerin inşa edilmesi; sönmüş olan bu alevin yeniden harlanması gerek. 


BİTİRİRKEN... 


Sekiz yıl boyunca Türkiye'deki yükseköğretim sistemini ve taşra üniversitelerini yakından izlemeye çalıştım. Kampüslere gittim, onlarca öğrenci ve akademisyenle görüştüm, ulusal medyanın yanı sıra yerel medyayı neredeyse günbegün izledim. Deyim yerindeyse, uzunca bir zamandır üniversitelerle yatıp kalkıyorum. 

Şimdi sekiz yılın sonunda, bu sonuç bölümünü yazarken bana en çok görüştüğüm gençlerin bakışları eşlik ediyor. Çoğu, üniversitede hayal kırıklığına uğramış ama yine de pes etmemiş gençler. Şartlar ne olursa olsun ellerine geçen bu fırsata dört elle sarııp bundan iyi bir şeyler çıkarmaya çalışan gençler... Pandemide, dersleri dört kardeşiyle birlikte cep telefonundan takip etmeye çalışanlar, bölümde iyi bir hoca bulunca onun peşini bırakmayanlar, hocalarda aradığını bulamayınca büyük şehirdeki derneklerin zoom eğitimlerini kovalayanlar, üniversite izin vermiyorsa, üniversitedeki arkadaşlarıyla dışarıda kulüp faaliyeti yürütenler... Hepsi imkânsızlıklar içinde imkân yaratmaya, kendilerini geliştirmeye çalışıyordu. 

Çoğu benimle konuşmaya hevesliydi; yaşadıklarını dolu dolu anlattılar. Bu hevesin nedenlerinden birisi muhtemelen, yapacak bir şey bulamadıkları kampüs ortamında bir gazeteciyle görüşme- nin onlara ilginç gelmesiydi. Ancak aynı zamanda dertlerini birilerinin duymasını, bir şeylerin değişmesini de çok istiyorlardı; “En azından bizden sonrakiler için bir şeyler yapılsın,” diyorlardı. 

Bu satırları yazarken aklıma bir de akademisyenler geliyor. Gerçekten merak ettiği için, bilgide derinleşmek istediği için bu mesleği seçmiş, onca engel aşarak bir yerlere gelmiş ama geldiği yerde kolu kanadı kırılmış, istediği gibi konuşamayan, yazamayan, araştıramayan akademisyenler... Onlarda gençlerdeki gibi bir heves yok ama yaşadıkları zorluklarla demlenmişlik var. Hâkim kůltüre mümkün olduğunca az bulaşarak varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bu baskı ortamının sona ermesini, işlerini rahatça yapacakları günlerin gelmesini bekliyorlar. 

Öte yanda ise önünde parlak siyah arabaların durduğu binalarda, kırmızı halı serili koridorlardan varılan geniş makam odalarında rahatça oturan yöneticiler var. Kendileriyle yaptığım görüşmelerde, önceki dönemlerde “ordu göreve” pankartı açmış rektörlerden bahsediyor, hiç bitmeyecek bir rövanş maçındaymış izlenimi veriyorlar. Başka bir sesin girmesine izin vermedikleri dünyaların- da, kendilerinden son derece emin bir şekilde konuşuyorlar. 

Bu resimde baskının vücut bulmuş hali ise kampüste dolaşırken peşinize takılan, gerekli gördüklerinde etrafınızı saran sivil polisler, güvenlik görevlileri. Kampüse tamamen normal yollardan girmiş olsanız, normal bir şekilde kütüphanede kitaplara baksanız ya da konferans izleseniz bile sırf tanımadıkları, bilmedikleri bir kişi olduğunuz için, bir yabancı olduğunuz için sizi huzursuz etmeyi, ürküntü vermeyi görev biliyorlar. Zira burası bilginin üretildiği ve paylaşıldığı, açık ve özgür bir yer değil. Burası bir ideolojinin kalesi haline getirilmeye çalışılan, kontrol altına alınmamış her şeyin tehdit olarak görüldüğü bir yer. 

Bugün iktidar sahipleri, üniversiteyi üniversite yapan en temel unsurları yok etmeye çalışıyor. Gençlerin canlılığını ezmeye, akademisyenlerin özgürlüğünü boğmaya, üniversiteye kendi istedikleri bir gömleği giydirmeye çalışıyorlar. Üniversite bu şartlar altında fena halde can çekişiyor. 
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uğba Tekerek, taşra üniversitelerinin akademik ve 

sosyal hayatını, amfilerden kampüs camilerine, 

kafelerden yurtlara, ayrıntılı bir şekilde resmediyor. 
Taşra Üniversiteleri kitabı, ülke sathına yayılan üniversitelerin, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının “arka kampüsü” olarak işlediğini gösteriyor. Birçok yerde akademisyenlerin “tüm derslerin hocası” olmak zorunda kalması ve öğretimin sistematik biçimde ilahiyatlaşması, bu gidişatın önemli unsurları... Taşra üniversiteleri, istihdam, ihale vs. boyutlarıyla, ekonomi-politik açıdan da geniş bir “havuz” oluşturuyorlar. 


Her şeye rağmen bir şeyler öğrenme, ufkunu genişletme hevesi taşıyan öğrencilerin, gençlerin sesleri de işitiliyor kitapta. Hevesleri ve akademinin doğasındaki “heyecan, merak, itiraz” ruhunu boğan üniversitelerdeki hayal kırıklıkları... 


Saha gözlemlerine, uzun görüşmelere ve sekiz yıllık araştırmaya dayanan, emek ürünü bir çalışma. 


“Siyasi iktidarın uzantısı olarak faaliyet gösteren, akademisyen alımlarının da konferansların da kulüp kuruluşlarının da siyasi iktidarın talimatları doğrultusunda yapıldığı (...J Taşra üniversitelerinin artık binlerce lisansüstü öğrencisi de yetiştirdiği, lisanstan sonra lisansüstü eğitimin de değersizleştirildiği, taşradaki ‘siyasi iktidarın uzantısı üniversite” modelinin büyük şehirlerde iyiden iyiye yerleştiği, ülkenin tamamında yükseköğretimin taşralaştığı bir dönemdeyiz.” 

Tuğba Tekerek 
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